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ÖNSÖZ 


Kimsenin şüphesi yoktur ki, on yıl iş başında kalmış Demokrat Parti iktidarını devirmeye muvaffak olan 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden 1963 yılı sonuna kadar devam eden devre, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana geçirilen en kritik devreler- den birisi olmuştur. 


Bu devre içinde; siyasi hayatımıza ilk zamanlarda açık, daha sonraları kapalı bir şekilde Silâhlı Kuvvetler hâkim olmuş, en önemli olaylar gizlilik içinde cereyan etmiş, Parlâmento, juntaların tesiri altında kararlar almak zorunda kalmış ve memleket su yüzüne çıkmış üç ihtilâl teşebbüsü ile karşı karşıya gelmiştir. 

Halk, bu devre içerisinde cereyan eden açık ve kapalı olayların dışında ve boşluğunda kalmıştır. Son raları yayınlanan bazı kitap ve tefrikaların halktaki bu boşluğu doldurduğunu iddia etmek güçtür. Zira, söz konusu kitap ve tefrikalar ya taraf tutularak, ya sağlam bir kaynağa dayanmadan, yada her iki hata biraraya getirilmek suretiyle halk oyuna sunulmuşlardır. 

Bu eser, işte bu devre içerisinde Türkiye'de cereyan etmiş olan siyasi olayların, imkân nispetinde, hiçbir politik görüşün ve etkinin meyline kapılmadan tesbite gayret eden mütevazi bir vesika niteliğinde 


ve benzerlerinin düştükleri hataları tekrarlamamak amacıyla meydana getirilmiştir. Bu niteliğine dikkatle ve titizlikle sadık kalınarak, ele alınan olaylar, mutlaka sağlam bir temele oturulmak istenmiş ve sanırım bu konuda başarıya ulaşılmıştır. Kitaba konu olan hiçbir olay söylentiye dayanarak ele alınmamıştır. Hepsinin temelinde demeçler, hatıralar, yazışmalar ve duruşmalar sırasında yapılan açıklamalarla mahkemenin kararları yer almıştır. 


Eser tefrika edildiği sıralarda gelen düzeltmelerin, benzerlerine nispetle, yok denecek kadar az olması da, hazırlık safhasında gösterilen bu titizliğin başlıca delili sayılabilir. 


Bunlara rağmen, kitabın, kapsadığı zaman içinde siyasi hayatımızda olup bitenleri bütün ve ayrıntılarıyla aksettirebilmiş ve yorumlarda yüzde yüz isabete varabilmiş bir mükemmel eser olduğunu iddia etmek elbette mümkün değildir, O günlerin olayları, tamamlayıcı eserlerin ortaya çıkması ve hepsinin birleşmesiyle gün ışığına çıkmış olacaktır. 


Bu eser, o günlerin mufassal tarihini yazacak olanlar için bir kaynak teşkil oedebilirse kendimizi mutlu sayarız. 

Çankaya, 20 Haziran 1966 
Erdoğan ÖRTÜLÜ 


ONÜÇ KASIM ve SEBEPLERİ 


13 KASIMDAN ÖNCE M.B.K. NİN DURUMU 


Milli Birlik komitesinin 1960 yılının Ekim ayı sonlarına doğru yaptığı bir toplantıya başkanlık etme sırası, O zaman Devlet ve Hükümet Başkanı olan Orgeneral Cemal Gürsel'e gelmişti. 


Gürsel, Başkanlık Divanındaki yerini alırken, komitenin bütün üyeleri toplantıya katılmış bulunuyorlardı, Salona sinirli, fakat sessiz bir hava hâkimdi. Bu, o tarihlerde komite toplantılarında ender görülen hallerdendi. 


Başkan Gürsel toplantıyı açtıktan sonra şöyle dedi : 


— “Arkadaşlar : 


Başkanlığa bir önerge verilmiştir. Önergenin mahiyeti, komite üyesi arkadaşların birbirlerinden endişe ettikleri, bu sebeple rahat çalışamadıkları yolundadır. Ahmet Er tarafından verilmiş olan önergede, bütün komite üyelerinden endişe ve şüphe içinde bulunup bulunmadıklarının sorulması istenmektedir. 


Önergenin okunması, toplantıya hâkim olan sinirli fakat sessiz havayı bozmuştu. Bir kısım, üyeler, toplantıya girerken önemli bir önerge hazırlanarak 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başkanlığa verilmiş olduğunu duymuşlardı, ama mahiyetini öğrenememişlerdi. Önergenin Ahmet Er'e Git olduğu anlaşılınca mırıldanmalar ve Alpaslan Türkeş ile arkadaşlarına imalı şekilde bakmalar başladı. 
Bu arada bazı üyeler de sıra kapaklarına vurarak önerge hakkında söz istediklerini biliyorlardı, 


Tartışmalar oldukça uzun ve kırıcı geçmişti. Önergenin kabul edilmemesini isteyenler bunun huzursuzluğu artırmaktan ve üyelerin birbirlerine olan güvenlerini sarsmaktan başka bir şeye yaramıyacağını öne sürüyorlardı. Önergeyi benimsemiş olanlar ise, hem komite üyeleri arasında, hem de halkoyunda M.B.K. 
nin çalışmaları hakkında çeşitli söylentiler dolaştığını, üyeler birbirlerini itimat etmezlerken, vatandaşlararasında da komite çalışmaları sırasında silâhlı kavgalara varan çatışmalar başladığına dair dedikodular dolaştığını belirterek, bunları önlemenin bir yolunun da önergenin kabulü olduğunu ileri sürüyorlardı. 

Önerge, Gürsel'in de iltihakiyle kabul edilmişti. 

En öndeki sıradan başlamak üzere bütün üyelere kimden endişe ve şüphe etitkleri sorulacaktı, En öndeki sıranın sağ başında Cemal Madanoğlu, onun yanında Osman Köksal, Köksal'ın yanındada önerge sahibi Ahmet Er oturuyorlardı. 


Başkan Gürsel, ilk soruyu Madanoğlu'na yöneltti: — Sizin kimseden endişeniz var mıdır? 
— Hiçbir endişem yoktur! 


Osman Köksal da soruya aynı karşılığı vermişti. 
Sıra önerge sahibine geldi. Herkes dikkat kesilmişti. 
Ahmet Er, şu cevabı verdi : 


— Ben, endişemiz yoktur diyenlerden endişe ediyorum! 


Ortalık birdenberie karışmıştı, Madanoğlu ve Köksal ayağa fırlamışlar : 


— Neden endişe ediyormuş, açıklasın! 


Diye bağırıyorlardı. Sinirler iyiden iyiye gerginleşmişti. Bütün üyeler ayağa kalkmıştı ve her kafa- dan bir ses çıkıyordu. 


Başkan Gürsel, divandaki ikaz çanını birkaç defa çaldıktan ve süküneti nispeten sağladıktan sonra şöyle dedi : 


— Şu hâdise de göstermektedir ki, önerge, beklenen sonucu vermekten uzaktır, Arkadaşları birbirlerine düşürecek karakterdedir. Bu sebeple sorulara devamla fayda görmüyorum ve oturumu kapatıyorum. 


Bu olay, Alpaslan Türkeş'in kudretini kaybetmeğe başladığı günlere tesadüf etmektedir ve ileride teferruatiyle anlatılacağı gibi, 13 Kasım ( İhtilâlinin sezilmeye başladığını ortaya koyması bakımından da ayrıca önem taşımaktadır. 


Aslında Milli Birlik Komitesi üyeleri arasındaki güvensizlik ve birbirlerinden endişe etmek durumu 
13 Kasım İhtilâline yaklaşıldığı günlerde belirmiş değildir. Huzursuzluğun başlangıcı komitenin kurulduğu günlere kadar gerilerde kalmaktadır. 


Komite, birbirlerini çok iyi tanıyan ve bilen subaylarla, birbirlerinin varlığından bile haberdar olmayan subaylardan meydana gelmiş bir teşri ve icra organı idi. İlk günlerin kuvvetli adamları arasında 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Cemal Madanoğlu, Alpaslan Türkeş, Sami Küçük, Osman Köksal ve Ahmet Yıldız bulunuyorlardı, Bunlardan Madanoğlu Ankara Kumandanlığını, Türkeş Başbakanlık Müsteşarlığını, Sami Küçük komite çalışmalarının organizasyonunu, Osman Köksal Cumhurbaşkanlığını Muhafız Alayı Komutanlığını ve Ah-Met Yıldız da Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünü üzerlerine alarak veya muhafaza ederek bir taraftan güçlerini artırırlarken, bir taraftan da ne kadar güçlü olduklarını ortaya koymuşlardı. 


Bu sıralarda, kuvvetli adamlar hariç tutulursa, komite üyelerinden hiçbirisinin diğerine güveni yoktu. Akşamdan sabaha ne olacağını bilmiyorlar ve herşey olabileceği endişesi içinde bulunuyorlardı. O kadar ki, yine komitenin toplantılarından birinde verilen bir önerge üzerine açılan tartışma sırasında komitenin genç üyeleri endişelerini; şöyle ortaya kovmuşlardı : 


— Gerçi bütün komite üyelerinin rütbe farkı. 
gözetilmeksizin eşit sayılacağı hükme bağlanmıştır. 
Fakat, yarınımızdan endişe ediyoruz. Arkamızı dönmekten bile çekiniyoruz. Bu havanın dağıtılması ve bizlere teminat verilmesi lâzımdır. 

İşte bu yüzdendir ki, Ahmet Er'den önce komite başkanlığına aynı mealde iki önerge daha verilmiş, fakat bunlar üzerlerinde görüşme açılması mahzurli: görüldüğü için reddolunmuştur. 

Denilebilir ki, komitedeki gruplaşmaların başlıca sebeplerinden birisi de, endişe ve güvensizlik havasıdır. Kendilerini güçsüz görenler, güçlü olanların himayesine sığınmak mecburiyetinde kalmışlardı, Böylece komite içinde ve güçlü liderlerin etrafında gruvlaşmalar başladı. 


Milli Birlik Komitesinde ilk günlerde belli başı: iki grup teşekkül etmişti. Bu gruplardan birincisinin ve kudretlisinin liderliğini Alparslan Türkeş, diğerininkini de Sami Küçük yapıyorlardı. O günlerde ihti-Iâlin kudretli albayı olarak tanınan Türkeş'in grubunda 13 Kasım İhtilâli ile yurt dışına çıkarılan üyelerden başka, Mehmet Özgüneş, Kadri Kaplan, Muzaffer Yurdakuler, Suphi Karaman ve Suphi Gürsoytrak da bulunuyorlardı, Sami Küçük ise, Fikret Kutak, Ekrem Acuner, Ahmet Yıldız, Refet Aksoylu, Şükran Özkaya, Haydar Tunçkanat, Emanullah Çelebi ve Mucip Ataklı tarafından destek görüyordu. Komitedeki generallerle, henüz gruplarını tesbit edememiş olan birkaç üye, daha ziyade tarafsız görünüyorlardı. İleride anlatılacağı üzere, bu gruplar daha sonraları fazlalaşmış, 13 Kasım İhtilâlinden sonra ise bambaşka durumlara dönmüştü. 


27 Mayıs İhtilâli, en kısa zamanda seçimlere gitmek ve iktidarı kazanan partiye devretmek vaadiyle yapılmış, komite bu vaadi yerine getirecek ortamı hazırlamak amacıyla kurulmuştu. Fakat, komite idareyi ele alır almaz, memleketin halledilmesi kısa zamana sığmayacak göze batan meseleleriyle karşı karşıya gelivermişti. Ünivresite, tarafsız basın, ordu ve aydın kitleler bu meseleleri ortaya koyuyorlar, politikacılara güvenmediklerinden ve tavizkâr tutumlarını bildiklerinden, bunlar ihtilâl idaresi tarafından halledilmedikçe seçimlere gidilmesinin memleket için faydalı olmıyacağı görüşünü ileri sürüyorlardı, Hattâ o sıralarda Akşam gazetesinde bulunan Aziz Nesin, Milli Birlik Komitesi'nin hiç değilse dört yıl iktidarda kalması ihtiyacını şiddetle savunan yazılar yayınlıyordu. 


Milli Birlik Komitesi, dışardan gelen bu istekler ve görüşler karşısında, ister istemez meseleyi ele almak, incelemek ve bir sonuca bağlamak durumunda kalmıştı. İşte bu meseleler ele alınınca, komitede grupların fikriyatı da kendiliğinden belirlemeye başladı. 


Komitedeki belli başlı iki grup da memleketin göze batan meselelerinin varlığını inkâr etmiyordu. 
Memleket gerçekten köklü reformlara muhtaçtı. Ancak, bu reformları ihtilâl idaresi mi, yoksa seçimle iş başına gelecek partiler mi yapmalıydı? İşte gruplar bu konuda anlaşamıyor ve açılan tartışmalar uzadıkça uzuyordu. 


Türkeş Grupu, siyasi partilere güvenmiyordu. Reformları ihtilâl idaresinin yapmasını, böylece sağlam bir ortam yaratıldıktan sonra seçimlere gidilmesini savunuyordu. Karşı taraf tamamen aksi istikamette düşünüyordu. Madem ki, 27 Mayıs sabahı en kısa zamanda seçimlere gidileceği vaad edilmişti, o halde bu vaad yerine getirilmeliydi. Bunu niçin hemen seçimlere gidilmesini, şayet bu uzarsa, iktidarın ve seçim hazırlıklarının Halk Partisine devredilmesini istiyordu. 

Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel ile komitedeki generaller ve henüz gruplarını tesbit etmemiş olanlar ise, ilk zamanlar, bu tartışmaların üzerinde kalmayı tercih ediyorlardı. 


Komitedeki gruplaşmanın başlıca sebebini nasıl üyelerin birbirlerine karşı olan güvensizlikleri teşkil etmişse, grupların fikri çalışmalarının temelini de seçimlerin kısa zamanda yapılıp yapılmaması meselesi teşkil etmiş ve bu çatışmalar 13 Kasım İhtilâline kadar sürüp gitmiştir. 
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M.B.K. KARŞISINDA C.H.P. NİN TUTUMU 


Halk Partisi, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra memleketin idaresini ele alan Milli Birlik Komitesinin çalışmalarının pek yakından ve endişe ile takib ediyorlardı, Endişelerinin iki sebebi vardı: Birincisi ihtilâlin kendilerine zarar verip vermiyeceği, ikincisi de ihtilâlcilerin seçimlere gidip gitmiyecekleri idi. 


İhtilâlin, Halk Partisine zarar vermesi önlendi. 
Zira ihtilâlciler, D.P. lilerin sorumlu tutuldukları meselelere birinci derecede iştirak etmiş olanları bile sonradan Halk partisine geçerek ihtida ettikleri gerekçesiyle bağışlamıştı. Böylece, birinci endişe bertaraf edilmiş oldu. 


İkinci merhale nasıl aşılacaktı? 


Komite üyeleri ikiye ayrılmışlardı. Bir kısmı köklü reformlara, uzun vadeli işlere girme temayülünde idi. Öteki grup ise iktidarı hemen Halk Partisine devretmekten bahsediyordu. İşin kötüsü, uzun vadeli işlere girişmeyi tasarlıyan grup, ikincisine nispetle çok kuvvetli görünüyordu ve bertaraf edilebilmesi için uzun zamana ihtiyaç bulunduğu intibaıı uyandırıyordu. 


Üstelik parti içinde de huzursuzluk başgöstermişti. Mesleği ve geçim yolu politikacılık olan milletvekillerinden ihtilâl idaresince sorumsuz sayılanlar, Meclisin feshedilmesi üzerine açıkta kalmışlar, partiyi tazyike başlamışlardı. Partinin taşra teşkilâtı da tedirgindi. İhtilâlin herşeyi halledeceği sanılıyordu, fakat işte ihtilâl olmuş, fakat hiçbir şey değişmemişti. Bu ne zamana kadar böyle gidecekti? Ümit verici bir açıklama da yapılmıyordu. 


Halk Partisi ileri gelenleri, idarenin bir'an önce sivillere geçmesini sağlamakla, hem uzun süre iktidarda kalmak isteyen komitecileri bertaraf edeceklerini hemde partide başgösteren huzursuzluk ve tedirginliği ortadan kaldıracaklarını biliyorlardı. Şu halde bu istikamete yönelmiş bir plân hazırlıyarak, derhal faaliyete geçilmeli idi. 


Plânın gerçekleşmesi için ilk yolun komite üyelerini ele geçirmek olduğu tasarlanmıştı. Zaten, ihtilâlden sonra bazı komite üyeleri Halk Partisi ileri gelenleriyle, özellikle İsmet Paşayla yakın ilişkiler kurmak gayreti göstermişlirdi. Onun için tasarının gerçekleşmesinde güçlük çekilmedi. 


Oysa bu sıralarda, Milli Birlik Komitesi, siyasi partilerle temas etmekten bilhassa kaçınıyor, tarafsızlığına gölge düşürecek her türlü görüşmeye meydan verilmemesine titizlikle dikkat ediyordu, Özellikle Türkeş ve arkadaşlarının baskısiyle Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel bile parti liderleriyle görüşmüyor, onlardan gelen görüşme isteklerini nazikâne mazeretlerle reddediyordu. Komite, bu konuda bir de kcrar almıştı. 


Komitenin kararına ve yerine getirilmesi için gösterilen gayrete rağmen, üyelerden Fikret Kuytak, Ahmet Yıldız, Ekrem Acuner, Refet Aksoylu ve Şükran Özkaya birbirlerinden habersiz ve gizli olarak Halk Partisi ileri gelenleriyle temaslar kuruyorlar, onlarla görüşüyorlar, sorularına ve endişelerine cevap veriyorlardı, Bu görüşmeler. Halk Partililerin isteği üzerine daha sıklaşmıştı ve gittikçe komite 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içinde olup bitenlerin günü gününe ve aynen aksettirilmesi haline geldi. Böylece, plânın tatbiki için düşünülen komiteyi ele geçirme teşebbüsü gerçekleşme yoluna girmiş oluyordu. 


Bu temaslar sayesinde Milli Birlik Komitesinde cereyan eden bütün görüşmeleri öğrenen İnönü, seçimlerin kısa zamanda yapılacağından endişe etmiye başlamıştı. Cemal Gürsel'le temas edip görüşlerini anlatmakta, komitenin cesaretini kırmak bakımından fayda görüyordu. Damadı Metin Toker, daha sonra da Nüvit Yetkin vasıtasiyle Başbakanlığa müracaat ederek randevu istedi. Fakat, Gürsel'in Özel Kalem Müdürü Rifat Baykal çeşitli sebepler ve mazeretler ileri sürerek görüşmeyi önlemeye çalışmış ve İnönü'nün görüşme isteğini komitedeki arkadaşlarına da bildirmişti. Baykal'ın arkadaşları Gürsel'in İnönü ile görüşmesini kesin olarak istemiyorlardı. 


Halk Partisi lideri, randevu olarak Gürsel'le görüşmenin imkânsız olduğunu anlayınca, bir gün ani olarak Başbakanlığa gitti ve Özel Kalem Müdürü Rifat Baykal'ın odasına girdi : 


— Paşayı ziyarete geldim, mutlaka görüşmeliyim. 


Dedi, Baykal, isteği Gürsel'e bildireceğini söyliyerek odadan çıktı ve bitişikdeki odadan, eski Meclis Binasında çalışmakta olan komite arkadaşlarına telefonla durumu anlattı. Biraz sonra Başbakanlığa Orhan Kabibay, Orhan Erkanlı, Muzaffer Özdağ ve Suphi Gürsoytrak gelmişlerdi. Hemen Gürsel'in yanına girdiler ve İsmet Paşayla görüşmesinin komite kararına aykırı olduğunu, Halk Partisi Liderinin komitenin tarafsızlığını ihlâl etmek maksadiyle hareket 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ettiğini söylediler. Gürsel, Başbakanlı'ğa kadar gelmiş bir insanı kapıdan çeviremiyeceğini bildirdi. Bunun üzerine sert bir tartışma başladı. Tartışma bir ara o kadar sertleşmişti ki. Gürsel masasının çekmeçesinde bulunan tabancasını çıkarıp, masasının üzerine koydu ve : 

— Beni bu tabanca ile öldürmedikten sonra istediğinizi yerine getirmeme imkân yoktur! 


Dedi. Hâdise bu safhaya gelince 'komite üyeleri ısrardan vazgeçip Gürsel'in yanından ayrıldılar ve onu İnönü ile başbaşa bıraktılar, 45 dakika süren bu ilk Gürsel-İnönü görüşmesinden sonra Halk Partisi Lideri gazetecilere «İhtilâl idaresinin liderini seçim yapmakta kararlı» gördüğünü, Cemal Gürsel ise bir nezaket ziyareti görüşmesi yaptıklarını söylemişlerdi. 

Aslında ikisi de samimi kanaatlerini ortaya vurmamışlar, işlerine geldiği gibi konuşmayı tercih etmişlerdi. 


İnönü - Gürsel görüşmesi, Komitenin Türkeş üzerinde olduğu kadar, diğer bazı üyeler üzerinde de son derece menfi bir tesir yaratmıştır. Görüşmenin, İnönü'nün Gürsel'e akıl verdiği şeklinde yorumlaması ihtimali düşünülerek, mahiyetini değiştirmek kararına varıldı ve o zamanlar C.M.K.P. Genel Başkanı olan Bölükbaşı da Gürselle görüşmeye mecburedildi. Böylece, görüşme isteğinin Komiteden geldiği ve parti liderlerine çalışmalar hakkında bilgi verildiği intibaı yaratılmak istenmişti, Bölükbaşı ertesi gün Başbakanlığa çağrıldı. Devlet ve Hükümet Başkanı Gürselle 15 dakika kadar görüştürüldü, Bölükbaşı, Başbakanlıktan çıkarken gazetecilere söyliyecek hiçbir şeyi olmadığını bildirmişti. Bu sözler gerçekten samimi idi! 
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Bu görüşmelerden sonra Gürsel, İnönü ile aralarında geçen konuşmayı Komite toplantısında üyelere anlatmıştı, Halk Partisi Liderinin Komitede cereyan eden bütün olaylardan haberdar olduğunu hayretler içinde öğrenmiş bulunduğunu bildirdi ve şöyle dedi : 


— İhtiyar Lider, gerdeğe girmeğe hazırlanan bir delikanlı kadar iktidar için arzulu ve telâşlı görünüyor! 


İşte Gürsel'in samimi intiba bu idi. İnönü de durumu arkadaşlarına anlatmış ve samimi intibaını Şu sözlerle ortaya koymuştu : 


— Bunlar kolay kolay seçim yapacağa benzemiyorlar. Çetin bir mücadeleye hazırlanmalıyız! 


Komite toplantılarının nasıl olup da kelimesi kelimesine Halk Partisinin kulağına gittiği meselesi üyeler arasında hayret uyandırmıştı. Kimse arkadaşlarından şüphe etmeyi kendisine (o yakıştıramıyordu. 
Bunun, komite üyelerinden bazılarının marifet olduğu akla bile gelmiyordu. Acaba, toplantılarda üyelere hizmet eden dilsiz ve sağır odacılar mı bu işi yapıyorlardı? Her ihtimale karşı bir sabah bütün odacılar hastaneye gönderildi ve doktor muayenesin- den geçirildi. Hayret, içlerinde dilsiz ve sağır olmayan tek kişi yoktu. Şu halde toplantı salonunun duvarlarına veya zeminine yerleştirilmiş mikrofonlar olmalıydı. Halk Partililer bu mikrofonlar sayesinde toplantıları pekâlâ takip edebilirlerdi. Milli Emniyete başvuruldu. Uzmanlar getirildi ve toplantı salonunun bütün duvarları, zemini ve tavanı didik didik aratıldı. 
Hayır, mikrofon da yoktu. Şu halde Halk Partisi olup bitenleri kelimesi kelimesine nasıl oÖğreniyordu? 
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Komite üyelerinin çoğunluğu bu soruya cevap ararlarken, İnönü bu araştırmalardan da haberdar olmuş ve keyifli kahkaha atmıştı. 


Hâdiseyi yaratanlar, ileride anlatacağımız sebeplerle, kendilerini 'kısa zamanda ortaya koymuşlardı. 
Ve ortaya koyduktan sonra öylesine ileri gitmişlerdi ki, meselâ bunlardan Ahmet Yıldız, toplantılardan sonra : 


— Arkadaşlar, İsmet Paşa ile görüşmeye gidiyorum, söyleyecek bir şeyiniz var mı? 


Diye sormakta beis görmez hale gelmişti. 


HALK PARTİSİ — TÜRKEŞ ÇEKİŞMESİ 


Alparslan Türkeş, 27 Mayıs İhtilâlini, uzun süre iktidarda kalmayı düşünerek plânlamış ve ihtilâlden sonra yapacağı işleri bu plâna göre sıraya koymuştu. 
Plân şuydu : 


1 — İhtilâlden sonra idareyi ele alacak olan Milli 
Birlik Komitesi tam manasıyle demokratik bir meclis olarak çalışmalıdır. Yasama meclisi, askeri bir karargâh ve junta hüviyetinde olmamalıdır. 


2 — Milli Birlik Komitesi idare cihazı, siyasi 
gruplara karşı mutlak bir tarafsızlık göstermelidir. 


3 — Adalet cihazı ve devrim adaleti, siyasi tercih ve tesirlerden uzak tutulmalıdır. 


4 — Seçim alelacele değil, en uygun zaman ve 
ortamda yapılmalı, mutlak dürüstlüğüne riayet edilmelidir. 


5 — Demokrat Partiye oy veren vatandaş kütlelerini suçlu görmek, siyasi haktan mahrum etmeyi 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düşünmek hatadır. Seçimin meşrü ve dürüst sayılabilmesi için halka sadece seçme hakkı değil, tercih eime imkânı da verilmelidir. Hazırlanacak anayasa- da belirtilecek prensipleri benimsemeyen yeni partilerin kurulmasına müsaade edilmelidir. 


6 — Seçimlere kadar geçecek süre içinde Milli 
Birlik Komitesi uzun yıllar köhnemiş siyasi kadro ve liderlerin oy kaygusu, zümre menfaati düşünmesiyle ele alamadığı ana milli dâvaları, halk vicdan ve idrakine sunacak ve bu konularda köklü reformlara glirişecektir. 


7 — Mili Birlik Komitesi, seçimlere kadar bir 
Kurucu Meclis'le birlikte teşril organ olarak görev yapacak, seçimlere Milli Birlik Partisi olarak girecektir. 

Alparslan Türkeş, plânında, tasfiye edilecek iktidar mensupları hakkında ne gibi işlem yapılacağını belirtmemişti. Bunun tesbitini ihtilâlden sonraya bırakıyordu. Zira, ihtilâlin ne şekilde gerçekleştirileceğini, şimdiden tesbit etmeye imkân yoktu. 

İhtilâi hazırlıklarına Talât Aydemir, Dündar Seyhan, Sadi Koçaş ve daha bazı subaylarla birlikte çok önceleri başlamış bulunan Türkeş, plânını da bu sıralarda tasarlamış ve Milli Birlik Komitesi'nin fiilen kurulduğu akşam arkadaşlarına açarak onların tasvibini almıştı. 

Milli Birlik Komitesi'nin hazırlık safhasından fili çalışma safhasına geçmesi 1959 yılının sonlarına rastlamaktadır, Komitenin hazırlık çalışmaları safhası bu tarihten çok öncedir ve o sıralarda ordu içinde meydana gelen birçok ihtilâl grupu Milli Birlikçi- ler grupuna iltihak etmişlerdir. Hazırlık safhasında cereyan eden görüşmeleri, temasları ve olayları sırası geldiği zaman bütün teferruatiyle anlatacağız. 

Türkeş, artık kuruluş hazırlıklarının tamamlandığı kanaatine varınca, ihtilâl grupunun öncüleri olan arkadaşlarını 1959 yılının 14 Eylül'ünde Gençlik Parkı'nda gizli bir toplantıya davet etmişti. Toplantıya, Türkeş'ten başka Sezai Okan, Osman Köksal, Suphi Karaman, Sadi Koçaş, Kadri Kaplan, Dündar Seyhan, Orhan Kabibay, Orhan Erkanlı ve Rifat Baykal katıldılar, Bunlar, Komitenin fiili çalışmalara başlaması kararına vararak, kendilerini Komitenin asil üyeleri olarak kabul ettiler. Kuruluş hazırlıkları sırasında büyük gayretleri geçen Talât Aydemir bu sırada Kore'de görevli bulunduğundan toplantıya katılamamıştı. Fakat, buradaki 'ihtilâlciler faaliyetlerinden kendisini haberdar ediyorlardı. 


Toplantıda Alparslan Türkeş, hazırladığı ihtilâl plânını arkadaşlarına anlattı ve onların tasvibini aldı, Durum, o zamanlar Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Cemal Gürsel'e de bildirdi ve Gürsel ihtilâlcilerle yaptığı görüşmeden sonra 11 inci üye 
olarak Komiteye girdi. Onbir ihtilâlci, 1959 yılının 14 
Eylülünde Gençlik Parkında yapılan toplantıdan sonra, ihtilâli bir an önce gerçekleştirmek için çalışmalara koyuldular ve nihayet 27 Mayıs 1960 günü Demokrat Parti İktidarını tasfiye ettiler. 


Halk Partisi ileri gelenleri, Milli Birlik Komitesindeki bazı üyelerden Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının bu plânını bütün teferruatiyle öğrenmişlerdi. 
Türkeş ve grupunun hem Komite içindeki, hem ordu mensupları arasındaki, hem de halkoyundaki gücünü 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Al pe bi 
BIR HEYKEL TRAŞ — Metin Toker, Milli Birlik Komitesini yıpratanların başında gelen akıllı ve kurnaz bir gazetecidir. 13 Kasım İhtilâlinden sonra, geride kalan Komite üyeleri için emsali görülmemiş methiyeler yazmış, bu arada 23 Komite üyesi için 23 altın heykel dikilmesini teklif etmiştir. Resimde, kayınpederi İsmet Paşa'ya fikri hizmetinin dışında, bedeni hizmet ifa ederken görülmektedir. 


biliyorlardı. Demek ki, Türkeş tasfiye edildiği takdirde tehlike tamamen bertaraf edilmiş. olacaktı. 


Halk Partisi bu gerçeği öğrendikten sonra, bütün gücüyle Türkeş üzerine çullanmaya başladı, Bir taraftan eldeki yayın organlariyle Türkeş ve arkadaşlarının kötü niyetler besledikleri yolunda neşriyat 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yapılırken, bir taraftan da Komite içinde Türkeşe kesif bir mücadele açmak yolu tutuldu. 


Partinin bütün elemanları seferber olmuşlardı. 
Hiçbir toplantı, hiçbir resmi kabul hiçbir kokteyli parti kaçırılmıyor, hepsine gidiliyor istihbarat ve istikşaf yapılıyordu. Bunların başında İsmet Paşa'nın damadı Metin Toker ile Kemal Satır ve Nüvit Yetkin geliyorlardı. Toker, bir kokteyilde Muzaffer Özdağ ile takışmış, onun tecrübesizliğinden istifade ederek hafif yollu tartışma yaratmış ve bunu bütün teferruatiyle Akis'te yazmıştı. Bundan maksat, ihtilâlcilerle bu nev'i tartışmaların yapılabileceğini halka ihsas etmek ve onların sanıldığı kadar güçlü olmadıklarını anlatmakti. 


Bu olaylar, elde edilen istihbarat ve yapılan keşifler günü gününe İsmet Paşa'ya intikal ettiriliyordu. Paşa, bunları dinliyor etrafındakilerle görüşüyor, hatta neticeye bağlıyor ve politikasını buna göre ayarlıyordu. Bugünlerde gazetecilerle temas etmekten sonra derece kaçındığı, toplu davetlere gitmediği kayda değer davranışlardandır. 


Halk Partisi elemanlarının bu yoldaki çalışmalarının devam ettiği günlerden birinde, 27 Mayıs İhtilâlinden hemen bir ay sonra, Milli Birlik Komitesi'ne getirilen bir teklif, hem Komitede cereyan edenlerin Halk Partisi'ne kimler tarafından aktarıldığını bütün açıklığiyle ortaya koymuş, hem de bu şahısların gerçek fikri anlaşılmıştı. Bunun sonucu olarakda Komitedeki guruplar birbirlerine karşı tasfiye edilmeleri mutlak kuvvetler gözüyle bakmaya başlamışlardı. 


Ahmet Yıldız, Fikret Kuytak, Ekrem Acuner ve birkaç arkadaşları Milli Birlik Komitesi'nin memleket idaresini derhal Halk Partisi'ne devretmek üzere karar almasını istiyorlardı. Teklifin okunması Komitede kıyametlerin kopmasına sebep oldu. Zaten sinirler son derece gergindi ve üyeler deşarj olmak ihtiyacı içinde bulunuyorlardı. İdarenin Halk Partisi'ne devrini istemek, söylenebilecek her şeyin ortaya atılmasına yol açmıştı. 


Türkeş, kimsenin ilelebet iktidarda kalmak niyetinde olmadığını, idarenin devrilmesinin de bazı yolları ve usulleri bulunduğunu. Halk Partisi'ni seçimsiz ve hodbehod iktidara getirmenin 27 Mayıs Devrimi prensiplerine uygun düşmiyeceğini ifade etti. Bu arada bazı üyeler arasında kavgaya varan tartışmalar cereyan ettiği, hattâ Türkeş'in Madar.oğlu'na silâh çektiği yolunda söylentiler dolaştıysc da bu olaylar hakkında bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmadı. 
İktidarın derhal Halk Partisi'ne devredilmesini istiyenlerin ve destekliyenlerin de hangi sebeple ve tesirlerle bu yolu seçtikleri bir türlü öğrenilemedi. İktidar seçimsiz Halk Partisi'ne devredilseydi. kabul olunacak mıydı? Bilinmiyor, Bu teklif, Halk Parti'- ler tarafından mı empoze edilmişti. Bu da bilinmiyor. 


Bilinen şudur ki, aynı Komite üyeleri birkaç gün sonra tekliflerini değiştirerek yeniden Komite toplantısına getirmişlerdi. Bu defa iktidarın seçimle devredilmesi istenmiş ve seçimlerin bir'an önce yapılmasında büyük faydalar olduğu ileri sürülmüştür. 

Millet Partisi Lideri Osman Bölükbaşı, İsmet Paşa gibi Komite içinden haber alacak kudrette olmadığı 


için, olup bitenleri günler sonra ve sadece ucun- dan öğrenebiliyordu. Halk Partisi'nin erken seçim 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isteme tazyikini de çok sonraları öğrendi ve hemen seçime gidilirse bunun manasının iktidarı Halk Partisine devretmek demek olacağını söyledi. 


Türkeş grubu ikinci teklife de itiraz ettiler. Milli Birlik Komitesinin ve 27 Mayıs İhtilâlinin hemen seçimlere gitmek için kurulup hazırlanmadığını, memleketin muhtaç olduğu reformlara el atılmadan ve bunlar gerçekleştirilmeden seçimlere gidilirse hiçbir şeyin değişmiyeceğini anlattılar ve artık politikayı cambazlık haline getirmiş olanların tesirinden kurtulmadıkça işlerin içinden selâmetle çıkmaya imkân bulunamıyacağını söylediler. Derhal seçime gidilmesi teklifi de böylece suya düşmüş oldu. 


Bu Halk Partisi'nin ve Komite içindeki Halk Partisi taraftarlarının ikinci yenilgisi olmuştu. Haber derhal “İsmet Paşa'ya duyuruldu. Paşa, meğlubiyetin acısının nasıl çıkarılacağını pek iyi bilirdi. 


TÜRKEŞ, İDAREYİ HALK PARTİSİNE DEVRETMEK İSTEMİYORDU! 


Halk Partisi, yaptığı istihbarat ve istikşaf sonunda nasıl Milli Birlik Komitesini en kısa zamanda seçime götürmenin Türkeş ve arkadaşlarının bertaraf edilmeleriyle mümkün olabileceğini anlamışsa; Türkeş de Komiteyi Halk Partisinin tazyikinden ancak ihtilâl idaresinin iktidarda kalma süresinin bizzat Milli Birlik Komitesi üyelerince karar altına alınmasiyle kurtarabileceğini anlamıştı, Halk Partisiyle temas kuran üyelerin Komite içindeki mücadeleleri bunu açikça ortaya koymuştu. 


İktidarın hemen Halk Partisine devredilmesi ve bunu takiben seçimlere gidilmesi yolunda yapılan teklifler, Türkeşi mukabil tedbir almaya mecbur etti. Bu sebeple Komite, özel bir toplantıya davet edildi. Türkeş taraftarları önce Halk Partisi'nin hemen iktidara getirilmesine neden karşı olduklarını bir defa daha ve şöyle izah ettiler : 


— Böyle bir tutum ordu için mahzurludur, Çünkü, bu takdirde ordu bir partiyi kayırmış, Onunla birlik olmuş ve milletin bir kısmının karşısına geçmiş olacaktır. Bu ise Milli Birliğe ve Silâhlı Kuvvetler fikrine aykırıdır. Diğer taraftan demokrasi İçin de mahzurludur. Çünkü böyle bir tutum, memlekette demokrasiyi imha eder ve tek parti diktatörlüğüne yol açar, Daha sonra bu partiye «Siz seçim yolu İle, hukuk yolu ile iktidarı alamadığınız Için orduyu tahrik ettiniz, zorla iktidara geldiniz» denecektir. 


Bu izahattan sonra, Halk Partili bazı hırslı politikacıların Komiteyi tazyik altında bulundurarak acele bir seçime sürüklemek istedikleri, Komitenin otoritesini istismara çalıştıkları, kendi emellerine hizmet etmiyen Komite üyelerini yayın organları ve teşkilâtları vasıtasiyle yıpratmağa çalıştıkları, müstakil bir mahkemece feshedilen Demokrat Parti mensupları hakkında yaptıkları o ihbarlarla memleketi bir hafiye rejimine sokmak istedikleri bugüne kadar yapılan ihbarların 60 bini aştığı partizanların Anadolunun birçok yerlerinde adli ve idari mekanizma ile tazyikler yaparak haksız ve yetkisiz tevkiflerle Demokrat Partilileri ahırlara ve depolara kapadıkları, kazma ve balta saplariyle başlarında nöbet tuttukları anlatıldı ve bu olaylarla ilgili olarak hazırlanan raporlar ve vesikalar okundu. 

Türkeş ve arkadaşları, Komite üyelerinden politikacıların tesirinde kalmamalarını, Komitedeki birlik ve anlayış havasını bozmamalarını istiyorlardı. 
Yaptıkları konuşmalar ve açıklamalarla, Halk Partisine kapılmış üyeleri değilse bile, tarafsız görünenleri kendi taraftarına çekmeyi başarmışlardı, Doğrusu iste nilse, toplantının gündemi ve ele alınan konular iyi hazırlanmıştı. 

Böylece, Komitede müsait hava yaratılınca Alparslan Türkeş söz aldı. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar karşısında Komiteye düşen vazifeler olduğunu söyledi ve yalan ihbarların önlenmesi, Demokrat Partiye oy vermiş vatandaşların partizanların keyfi tazyik ve baskısından kurtarılması, Milti Birlik Komitesinin ve idarenin partilerüstü kalması yolunda tedbirler alınmasını istedi. Bu konuşmadan sonra Halk Partisinin çengeline takılmamış üyelerin oylariyle şu kararlar alındı : 


1 — Yalan ihbarlarla ilgili bir bildiri yayınlanacak, bu kabil ihbarlarda bulunanlar hakkında şiddetli cezalar tatbik olunacağı bildirilecektir. 

2 — İdare ömirlerine bir genelge gönderilerek, 
vatandaşlara keyfi baskı ve tazyik yapılmasına mani olunması istenecektir. 

3 — Milli Birlik Komitesi ve idare mekanizması 
partilerüstü kalacaktır. 


4 — Memleket şartları henüz seçime müsait değildir. 

Bu kararlar alındıktan sonra Türkeş tekrar kürsüye geldi. Milli Birlik Komitesinin kuruluş gayesini anlatarak, Komitenin ihtilâl hareketini obaşardıktan sonra memlekette köklü reformlar yapmak, müsait seçim zemini hazırlamak ve seçimlere Milli Birlik Partisi adiyle katılmak için kurulmuş olduğunu söyledikten sonra şöyle dedi : 
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— 27 Mayıs İhtilâlinin gayesine ulaşabilmesi için Komitenin kuruluş sebeplerini ortadan kaldırması lâzımdır, Reformları gerçekleştirinceye kadar idareyi elimizde bulundurmak mecburiyetindeyiz. 

Bunun üzerine başkanlığa 25 imzalı bir önerge verildi. Önergede, ihtilâl idaresinin dört yıl iktidarda kalması, bunun için de referandum yapılarak halkın arzusunun tesbit edilmesi isteniyordu, Bu önergeyi imzalayan üyeler şunlardı : Cemal Gürsel, Cemal Madanoğlu, Sıtkı Ulay, Fahri Özdilek, Osman Köksal, Sami, Küçük, Suphi Gürsoytrak, Kâmil Karavelioğlu, Suphi Karaman, Muzaffer Yurdakuler; Kadri Kaplan, Mehmet Özgüneş, Orhan Kabibay, Orhan Erkanlı, Muzaffer Özdağ, Rifat Baykal, Fazlı Akkoyunlu, Ahmet Er, Dündar Taşer, Numan Esin, Mustafa Kaplan, İrfan Solmazer, Şefik Soyuyüce, Muzaffer Karan ve Münir Köseoğlu. 


Önergenin okunması üzerine Türkeş yeniden söz aldı. Arkadaşlariyle aynı görüşte olduğunu, fakat dört yıl sonunda yapılacak seçimlere Halk Partisinin 
karşısında Milli Birlik Partisi olarak gidilmesinin 27 
Mayıs ilkelerine uygun düşeceğini belirtti. 


Ahmet Yıldız, Haydar Tunçkanat, Şükran Özkaya, Selâhattin Özgür, Emanullah Çelebi, Sezai Okan, Fikret Kıytak, Vehbi Ersü, Mucip Ataklı, Refet Aksoylu ve Ekrem Acuner önergenin tümüne itiraz ediyorlardı. Bunlar eski görüşlerini ısrarla savunuyorlar ve seçimlerin en kısa zamanda yapılmasının ve iktidarın seçimi kazanacak partiye devredilmesinin, böylece 27 Mayıs günü millete yapılan vaadin yerine getirilmesinin gerektiğini belirtiyorlardı. 

Başkan Cemal Gürsel, Türkeş'in görüşüne iltihak ettiğini söyleyince, önergede imzaları bulunduğu halde mütereddit davranan bazı üyeler de meselelerine sahip çıkmışlardı. 

Uzun tartışmalardan sonra, Milli Birlik Komitesinin dört yıl iktidarda kalması, köklü reformlar yapması, bunun için referanduma başvurulması ve dört yıl sonra yapılacak seçimlere Milli Birlik Partisi olarak iştirak edilmesi 11 e karşı 26 oyla kabul edildi. 
Komite bu kararı 1960 yılının Eylül ayı başında almişti. 


Kararın alınmasından sonra bütün Komite üyelerinin halkla temasa geçmeleri, onların arzularını öğrenmeleri ve edinecekleri intibaı Komiteye getirmeleri için bir gezi programı hazırlanması teklif edilmişti, Bu teklif de kabul edildi ve Komite üyelerinin 
15 Eylülde başlamak ve Eylül sonunda tamamlanmak üzere yapacakları gezileri (programlaştırmak için bir komisyon kuruldu. 


Bu olaylar cereyan ettiği sıralarda Komite 14 ler, 
11 ler, 7 ler ve 5 ler olmak üzere dört grupa ayrılmıştı. 14 ler grupunu Alparslan Türkeş, Orhan Ka bibay, Orhan Erkanlı, Muzaffer Özdağ, Rifat Baykal Fazıl Akkoyunlu, Ahmet Er, Dündar Taşer, Numar, Esin, Mustafa Kaplan, İrfan Solmazer, Şefik Soyuyüce, Muzaffer Karan ve Müner Köseoğlu; 11 ler grupunu Ahmet Yıldız, Haydar Tunçkanat, Şükran Özkaya, Selâhattin Özgür, Emanullah Çelebi, Sezai Okan, Fikret Kuytak, Vehbi Ersü, Mucip Ataklı, Refet Aksoyoğlu ve Ekrem Acuner; 7 ler grupunu Sami Küçük, Suphi Gürsoytrak, Kâmil Karavelioğlu, Suphi Karaman, Muzaffer Yurdakuler, Kadri Kaplan ve Mehmet Özgüneş; 5 ler grupunu da Cemal Gürsel, Cemal Madanoğlu, Fahri Özdilek, Sıtkı Ulay ve Osman Köksal teşkil ediyorlardı. 
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14 ler grupunun lideri Alpaslan Türkeş, 11 ler 
grupunun lideri Ahmet Yıldız, 7 ler grupunun lideri Sami Küçük ve 5 ler grupunun lideri de Cemal Gürsel idi. 

14 ler Komiteye hâkim gruptu ve toplantılardan 
istediği kararı çıkarmasını biliyordu. Maksadı dört yıl iktidarda kalmak, daha sonra parti olarak Halk Partisinin karşısında seçimlere ogirmekti, Türkeş, Komite bu konuda karar almadan önce meseleyi Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel'e de açmış, Milli Birlik Komitesinin Milli Birlik Partisi haline getirilmesi için onun mutabakat ve muvafakatini almıştı. Gürsel'in talimatı üzerine bazı politikacılarla bu konuda temasa geçen Türkeş, meseleyi Ekrem Alican, Aydın Yalçın ve Necip San'la görüşmüş, hattâ partinin tüzüğünü hazırlamak üzere şimdi C.K.M.P. 
Milletvekili olan Başbakanlık Müsteşar yardımcısı Albay Fuat Uluç'u görevlendirmişti. 13 Kasım İhtilâli yapıldığı sırada partinin tüzüğü kısmen hazırlanmış bulunuyordu. 


11 ler grubunun maksadı, seçimleri en kısa zamanda yapmaktı. Bunlar böyle 27 Mayıs ihtilâlinin hedefine varmış olacağına inanıyorlardı ve Halk Partisi ileri gelenleriyle sıkı temas halinde bulunuyorlar. 
Onların görüşlerinden istifade ediyorlar, hattâ bu görüşleri zaman zaman Komite toplantılarına bile getiriyorlardı. 


7 ler grubu, 14 ler ve 11 ler arasında muvazene 
unsuru olarak vazife görmek istiyordu. Daha ziyade 
14 ler grubuna yatkın fikri çalışmalarda bulunuyordu. Çoğunluğu generallerden kurulu 5 ler grubu ise bütün grupların üstünde tarafsız ve uzlaştırıcı bir politika takip ediyordu, Bununla beraber 5 ler grubu 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da çok zaman 14 ler grubunun fikri temayüleri istikametinde rol oynuyordu. 


TÜRKEŞ NE YAPMAK İSTİYORDU? 


27 Mayıs Devriminin kudretli albayı Alparslan 
Türkeş, Komite dört yıl iktidarda kalmayı ve yapılacak seçimlere Halk Partisinin karşısında bir parti olarak katılmayı kabul ettiği 1960 yılının Sonbaharında kudretinin zirvesine ulaşmıştı. 


Şimdi onun zihnini meşgul eden şey, Milli Birlik Partisini halka mal etmenin yollarını bulmaktı, Demokrat Parti kapatılmış, liderleri ve (milletvekilleri tutuklanarak Yassıadaya gönderilmişti. Komiteye hukuki yön vermek çabası içinde bulunan öğretim üyeleri bu tutukluların özel bir mahkemede yargılanmalarını ihtilâlcilere kabul ettirmişlerdi. Bu istikametteki çalışmalar artık son safhasına gelmiş bulunuyordu. 
Hazırlık tatbikatları tamamlanmış, kararnameler mahkemeye gönderilmeye başlanmıştı. Eski iktidar mensuplarına atfolunan suçlar ağırdı ve bir çoğunun mahkeme kararıyla idam edilecekleri anlaşılıyordu. 

Demokrat Parti taraftarı milyonlarca vatandaş açıkta kalmışlardı. Bunların büyük bir kısmı fiili mağduriyetlere uğramışlardı. Hepsi için «Kuyruklar» denılıyordu. Bu seçmen kitlesi küskündü. 

Türkeş, bu küskün kitleden istifade etmeyi düşündü. İdare âmirlerine yaptırdığı genelge ile bunlara haksız işlemlerde bulunulmasının önlenmesini istemiş, bu davranışını halka duyurmaya bilhassa itina etmişti. Yapılan ihbarlara karşı da cephe aldı Komiteye kabul ettirdiği kararın neticesi olarak yaptırdığı bildiride «Yalan ihbarda bulunanların Şiddetle cezalandırılacağının kesin olarak ifade ediyordu. 
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Bunlar yaraların sarılması için birer tedbirdi ama, meseleyi kökünden halledecek kuvvette değillerdi. 
Meseleyi kökünden halletmenin çaresi neydi? Bunu araştırmış ve bulmuştu : Demokrat Parti liderlerine en az zarar verecek bir ceza tatbiki cihetine gidilmeliydi. 

Meseleyi yakın arkadaşlarına açtı, onların fikirlerini aldı. Aynı görüşte birleşmişlerdi, Birkaç gün devam eden istişareler sonunda, Demokrat Parti liderlerinin yurt dışında bir yere gönderilmeleri, milletvekillerinden ihtilâsla suçlananlar hariç büyük bir kısmının affedilmeleri çareleri üzerinde duruldu. Bu çareler, o günün şartları içinde gerçekleşebilmesi en makul olan çareler olarak kabul edildi ve durum Türkeş tarafından Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'e teferruatiyle anlatıldı. 


Gürsel teklifi uygun bulduğunu söylemişti, Hatta Türkeş'ten bir defa da Dışişleri Bakanı Selim Sarper ile görüşmesini, onun da fikrini almasını istedi : Mesele Sarper'e anlatıldı. Dışişleri Bakanı da uygun bulmuştu. Yabancı devlet temsilcileriyle bu konuda temasa geçeceğini ve edineceği kanaati hemen bildireceğini söyledi. Sarper, kısa süren temasları sonunda Türkeş'e ümit bericj bir haber getirmişti : İsviçre Hükümeti Demokrat Parti liderlerini kendi omemleketine kabul edebileceğini bildirmişti. 


Meselenin bu yönü ümit verici. istikamette gelişirken, diğer yönü büyük manialarla karşı karşıya gelmişti, Öğretim üyeleri, hukukçular, gençlik teşekkülleri buna, itiraz ediyorlardı : Bu, ilk anlarda yapılsaydı olabilirdi, fakat mahkeme hazırlıklarının tamamlandığı safhada yapılmasının türlü manalara ve maksatlara çekilmesi ve devrimin gücüne tesir etmesi mümkündür, diyorlardı. 


Bu engeller karşısında Demokrat Parti liderlerinin yurt dışına gönderilmesi gerçekleşemedi. Fakat Türkeş ümidini kaybetmiş değildi. İhtilâl Anayasası, Yüksek Adalet Divanının vereceği idam 'kararlarının Milli Birlik Komitesinin tasdikinden geçmesini hükme bağlamıştı. Nihayet bu hükümden istifade edilebilir ve idam hükümleri tasdik olunmazdı. Mesele bugüne intizar edilerek kapandı. 


Türkeş faaliyetini çeşitli istikametlerde geliştiriyordu. Komite; ihtisas komisyonları, müşavirler ve uzmanlarla takviye edilmiş, Komite üyeleri çeşitli ihtisas komisyonlarının başına gitirilmişti. Bir taraftan Profesörler Kurulu İkinci Cumhuriyetin Anayasasını hazırlarken, diğer taraftan da Komiteyi takviye eden ihtisas grupları uzun vadeli reformlar için araştırmalar ve hazırlıklar yapıyorlardı. Komite uzun süre yürürlükte kalması gereken mevzuatı ikinci Cumhuriyet Anayasasının kabul edileceği zamana bırakmayı, fakat hemen ve birkaç yıl içinde gerçekleştirmesi gereken reformları iktidarda kalınacak süre içinde gerçekleştirmeyi kararlaştırmıştı. İhtisas komiteleri daha ziyade iktidarda kalınacak süre içinde gerçekleşmesi gereken meseleler üzerinde çalışıyorlardı. 


Milli Birlik Komitesi, memleketin idaresini ele aldığı ilk günlerde Türkeş'in önayak olmasiyle Devlet Plânlama Dairesini kurmuştu. Daha sonra Türk Kültür Dernekleri kuruldu. Şimdi Halkevi olarak faaliyet gösteren Türk Kültür Dernekleri doğrudan doğruya köye yönelmiş bir kuruluştu. Kısa zamanda taşınabilir sinema makineleriyle takviye edildi. 20 gezici ekip teşkil olunarak köylere gönderildi. Bunun yanısıra bir de Ülkü-Kültür Birliği teşkilâtı kurulması plânlanmıştı. Bu kuruluşlar hakkında son derece şiddetli tenkit cepheleri meydana getirildi. Türkeş bu arada bir konservatuvar kanunu ve teşkilât projesi ile iş seferberliği adında bir kanun da hazırlatıyordu. 
Demokrat Parti devrinden intikal eden Basın Kanunu âdeta yürürlükten kaldırılmış, basına ispat hakkı tanınmıştı. 212 sayılı kanunla basın mensuplarının hürriyet içinde vazife görmeleri sağlanmak istenmiş, daha sonra kabul edilen bir kanunla da Basın İlân Kurumu kurularak, resmi ilânların dağıtımındaki keyfilikler önlenmeye çalışılmıştı. 


Bu arada öğretim üyelerinin durumu Komite üyelerini sukutu hayale uğratmıştı, Aylar geçtiği halde bir Anayasa tasarısı ortaya konulamamıştı. Daha birçok ilmi ve hukuki meselelerde zafiyet gösteriyorlardı, Buraya da el atılmak lüzumu ortaya çıktı ve 
147 öğretim üyesi görevlerinden alınırken, Üniversitelere tam muhtariyet tanıyan kanun hükümleri yürürlüğe kondu. Ordunun yüksek kademlerinde enflâsyon olduğu göze çarpıyordu. Bu mesele de bir gece içinde halledildi ve 7500 kadar yüksek ve küçük rütbeli subay ordudan emekliye sevkolundu. 


Bu gerçekten cesaret isteyen tasarrufların yanında, uzun vadeli işler de plân dairesinde ele alınmaya çalışılıyordu. Toprak reformu yapılması, tarım kooperatifleri ve köy üniteleri kurulması, yedek subay öğretmenlik sistemi ihdası, idari reformun gerçekleştirilmesi kütleyi, meslek'i ve teknik eğitim ile işçi-seferberliğinin ele alınması radikal sanayileşme yoluna gidilmesi, yerleşme ve yaşama düzeninin tanzim olunması ve sağlık hizmetlerinin sosyalize edilmesi bu uzun vadeli işler plânında yer alıyordu. 


Türkeş ve arkadaşları, memleketin sosyal, ekonomik ve politik yapısında kısa ve uzun vadeli reformları plânlamaya gayret gösterirlerken, bir taraftan da kendi seslerini duyuracak, daha sonra da Milli Birlik Partisinin organı haline gelecek yayın organları kurmayı düşünüyorlardı. Bu düşüncelerinin gerçekleşmesi zor olmadı. Türkeş ve arkadaşlarını düşündüren yayın organlarının finansmanı idi. Bu, kolaylıkla halledildi. Türkeş, kudretine güvenerek bir özel bankanın sahibine meseleyi açtı ve bu iş için gerekli krediyi temin etmesini istedi. İstek, itirazsız kabul edilmişti, yeteri kadar kredi sağlandı. 


Günlük bir gazete çıkarılması düşünülüyordu. 
Gazetenin adı «Işık» olarak tesbit edilmişti. Sonradan «Öncü» ye çevrildi. 


Öncü, 14 lerin yayın organı olduğunu resmen açıklamıyacaktı, onların fikri ve görüşü etrafında yayın yapacaktı. Bir iktisadi ajansın sahibi olan Ziya Tansu, Öncü'nün imtiyazını aldı. Gazetenin kadrosu, o zamanlar için önemli sayılan miktarda ücret- ler ödenerek kısa zamanda kurulmuştu, Öncü, Demokrat Partinin malları meyanında Hazineye intikal eden Zafer Gazetesinin basıldığı Güneş Matbaacılık Şirketinin rotatifinde basılmaya başladı ve 13 Kasım İhtilâliyle birlikte el değiştirerek çalışanların malı haline geldi. Daha sonraları gazete bir iki el daha değiştirdikten sonra tarihe karışıp gitti. 


Öncü ile sözleşme imzalayan gazeteciler, önceleri bunun Türkeş ve arkadaşlarının el altından yayın 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organı olduğunu bilmiyorlardı. Yayınlanmaya başladıktan sonra, zaman zaman vaki olan müdahaleler ve gönderilen makalelerin gazetede yer alması için yapılan tazyikler, meseleyi ortaya çıkardı ve bu yüzden tatlı sert tartışmaların ve bazı dedikoduların meydana gelmesine yol açtı. 


Öncü yayın hayatına başladıktan kısa bir süre sonra, üç gazeteci Türkeş'i, bir de haftalık dergi çıkarmaya ikna ettiler. Sözcü adiyle birkaç sayı yayınlanabilen bu dergiyi de aynı özel bankanın sahibi finanse ediyordu. Dergi, son sayısında İstanbul'daki Rumların yurt dışına çıkarılacakları yolunda bir haberi, Komitenin bir üyesine atfen yayınlanmış ve kıyametlerin kopmasına sebep olmuştu. Türkeş bu haberi kendisinin vermediğini söyledi. Gürsel de bir açıklama yaparak haberin doğru olmadığını bildirmek zorunda kalmıştı. Olay yurtta geniş tepkiler yarattığı için, Dergiyi çıkaran üç gazetecinin tevkif edilmesini de emretmişti, Fakat Türkeş araya girerek, tevkife engel oldu. Engel oldu ama, dergiye açılan kredi, musluğunu da kapatıvermişti. Sözcü de kapandı. 


İNÖNÜ HEMEN SEÇİM İSTİYOR! 


Milli Birlik Komitesinin dört yıl iktidarda kalmak için aldığı karar, o sıralarda İstanbul'da dinlenmekte olan Halk Partisi Liderine ulaşmakta gecikmedi. Zira, Komitedeki malüm üyeler karar alınır alınmaz durumdan Halk Partisini haberdar etmişlerdi. 


Inönü, Komitenin kararını endişe ile takib etmişti. Parti ileri gelenlerin İstanbul'da toplantıya çağırdı. 
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Mesele, kendi aralarında enine boyuna görüşüldü. 
Durum ciddi idi, alınan karar tepkisini derhal görmeli, Komite üyeleri hayal kırıklığına uğratılmalıydı. 


Halk Partisi Liderinin basına yazılı bir demeç vermesi kararlaştırılmıştı. Demeç, ertesi gün uygun saatte gazetelere ulaştırıldı. İnönü şöyle diyordu : 


— Seçimlerin en kısa zamanda yapılmasında sayılamıyacak kadar çok fayda vardır. 


İnönü, kendisine has maharetiyle bir cümleye söylenebilecek herşeyi sığdırmıştı. Hem Komitenin kararından haberi bulunduğunu, hem seçimlerin derhal yapılmasında ısrar ettiğini, hem de aksi halde doğabilecek felâketleri tehdidimsi hava içinde ortaya koyuyordu. 


Demeç, Komite üyeleri arasında elbette geniş akisler uyandırmıştı. Bereket C.K.M.P. Başkanı Osman Bölükbaşı imdada yetişti. Bölükbaşı, İnönü'nün bu demeci ne maksatla verdiğini kestirecek kadar etraflı istihbarat teşkilâtına sahip olmadığı için, başına yeni bir çorap örülmek istendiğini sandı. Ona göre, Halk Partisi hemen seçime gidilmesini istemek- le iktidara bir'an önce kavuşmak arzusunu gösteriyordu. 


Bu sıralarda siyasi faaliyet yasaklanmış, parti çalışmaları ve teşkilât kurma teşebbüsleri durdurulmuştu, Bölükbaşı bu şartlar içinde seçime gidilmesinin doğru olmadığını söyledi. 


Bölükbaşının çıkışı, Komite üyelerinin çoğunluğu için ekmeğe sürülen tereyağ yerine geçmişti. İnönü seçim istiyordu ama, diğer parti buna henüz hazır 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olmadığın bildiriyordu. Önce siyasi parti liderleri kendi aralarında anlaşsınlar» diyorlar ve işin içinden sıyrılıyorlardı. 

İnönü demecini verdikten ve tepkisini gördükten sonra hemen Ankara'ya döndü. İlk iş olarak Bölükbaşı ile temas sağladı ve Komitede alınan kararları, yapılan mücadeleleri anlattı. Sonra da damadı Metin Toker'le birlikte Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'i makamında ziyaret etti. İnönü, seçimlerin derhal yapılmasında tsrar ediyor, aksi haldi cereyanı muhtemel olayları anlatıyordu. İnönü'yü Bölükbaşı takibetti. C.K.M.P. Başkanı da . Komitede olanlar hakkında izahat verilmesini istedi ve iktidar da dört yıl kalınması. için karar alındığını doğru olup olmadığını sordu. 

Gürsel, her iki parti liderine de kararın doğru olduğunu anlattı. Duyulan endişeyi Komiteye intikal ettireceğini söyledi. 


İnönü'nün seçimlerin en kısa zamanda yapılma sında sayılamıyacak kadar çok fayda vardır, yolundaki demecinin ve daha sonra Gürsel'le yapılan görüşmelerin, dört yıl iktidarda kalmak için alınan karardan dönülmesi şöyle dursun, bilâkis, Komite üyelerini birbirlerine daha da yaklaştırdığı görülünce, şiddetli bir yaylım ateşe başlanması uygun bulunmuştu. 


Komiteye hâkim tek adamın Alpaslan Türkeş olduğu artık bütün açıklığı ile ortaya çıkmış, albayın kudreti anlaşılmıştı. Öyleyse hücum toplarına hedef Türkeş olmalıydı ve bu onun kudreti sıfıra ininceye kadar devam ettirilmeliydi. 

Nitekim öyle oldu. Türkeş'e karşı üç yoldan hücuma geçildi : 
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Halk Partisinin elinde bulunan gazete ve dergilerle, fısıltı ve dedikodu metotları harekete geçirildi. 
Bu arada elde edilmiş bulunan Komite üyelerinden istifa edilmek yolları da ihmal edilmemişti. 


O zamanın şartları içinde yazılabilecek ve imalı şekilde kaleme alınıp okuyanları tedirgin edebilecek herşey Halk Partisinin resmi organı Ulus Gazetesi ile İsmet Paşa'nın damadına ait olan Akis Dergisinde pervasızca 'yeralıyordu. İmalı bir şekilde bile yazı lamıyacak olan hücum vesileleri ise «Fısıltı Gazetesi» yoluyla kulaktan kulağa, şehirden şehire yayılıyordu. 
Elde edilmiş Komite üyeleri de Türkiş'i bertaraf etmeye matuf teşebbüslerde kullanılıyordı. 


Ulus Gazetesi ile Akis Dergisi kendilerine mahsus metot ve üslüpla, askeri hükümetin en kısa zamanda yerini sivil idareye bırakması gerektiğini savunmaya ve bu fikirde olmadıklarını bildikleri Komite üyelerine her fırsatta karşı koymaya başlamıştardı. Komitenin aldığı her karar tenkit ediliyor. bunun aksaklıklara yol açacağı bildiriliyordu, Böylece, askerlerin hükümet ve devlet idare etmesinin zorluğuna işaret edilmek isteniyordu. Bu arada. Türkeş'in amansız bir İnönü düşmanı olduğu, demokratik idareye karşı bulunduğu, ırkçılık ve kafatasçılık inancını taşıdığı ima ediliyordu. Türk Kültür Dernekleri Teşkilâtı ile Ülkü . Kültür Birliğinin faşist usullerle hareket etmek üzere kurulmuş bulunduğu da ileri sürülüyordu. 


«Fısıltı Gazetesi» ise, her Allahın günü ortaya yeni bir mesele atıyordu. Türkeş'in ihtilâl kudretini istismar ettiği, yolsuz krediler açtırdığı, Başbakanlık kasasından sarı zarf içinde bulunan paraların ortadan kaybolduğu, Türkeş'in Komite üyeleri üzerinde fiili baskılarda bulunduğu, Madanoğlu gibi o zamanlar kudretli görünen ihtilâlcilere tabanca çektiği, Gürsel'i istediği istikamete yönelttiği ve müsteşarlık vazifesinden istifade ederek memleketin idaresini tek başına ele aldığı yayılıyordu. 


Bu dedikodular sonraları dozunu daha da artıracak, Türkeş'in Komitede tasfiyeye hazırlandığı, Gürsel'in yerine Devlet Başkanı olmayı tasarladığı ileri sürülecekti. 


Halk Partisi, bir taraftan da Türkeş'e verilmiş olan yetkilerin alınması yolunda denemelere girişmişti. Elde edilmiş olan Komite üyeliri (o vasıtasiyle, Komite üyelerinin idari mekanizmada hizmet görmelerinin hukuk anlayışına uygun düşmiyeceği fikri Komiteye yerleştirilmek isteniyordu. Sanki Komitenin bütün işleri tıkırında imiş gibi, teşrii kuvvetin idari mekanizmayı elinde bulundurmasının mahzurların- dan bahsediliyordu. 

Tabii bu hücumlar tesirsiz 'kalmadı. Tarafsız basın da yer yer bu meselelere eğilmek mecburiyetini hissetmişti, Halk Partisinin göle çaldığı maya nihayet tutar gibi olmuştu. 


Halk Partisinin tek hedefi haline getirdiği Türkeş, aslen Kayserilidir. Büyük dedesi Atıf Ağa, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşkeri köyünden göç ederek Kıbrıs'a yerleşmiştir. Türkeş, 1917 yılında Lefkoşe'de dünyaya gelmiştir. Babası Ahmet Hamdi Efendi, annesi Zehra hanımdır. 


Genç yaşta ailesiyle birlikte Kıbrıs'tan Anayurda gelmişlerdir. 1933 te Kuleli Askeri Lisesine girmiş, 1936 da mezun olmuş ve Harbokuluna geçmiştir. 1938 yılında Harbokulunu bitirerek asteğmen rütbesiyle orduya katılmıştır. 

Türkeş'in milliyetçi duygularla yetiştiği ve üsteğmen olduğu sıralarda aşırı milliyetçilik teşebbüslerinde bulunduğu için mahkemeye sevkedildiği bir gerçektir. 1944 yılında maruz kaldığı bu hareket, kendisine işkence derecesine varan ıstıraplar çektirmiştir. Türekş'in İnönü'ye karşı beslediği antipatinin bundan doğduğu anlaşılmaktadır. 

27 Mayıs'tan sonra Milli Birlik Komitesi üyesi ve 
Başbakanlık Müsteşarı olunca, Türkeş'in milliyetçiliği, ırkçılık ve kafatasçılık isnatlariyle tekrar ortaya atılmıştır. Türkeş, bu iddialara karşı kendini şöyle 

, savunmuştur : 


— İnönü devrinde basılan tarih dersi kitapların- da Türkün boyu, göz ve saç rengi, baş ölçülerini gösteren bilgiler yer alırdı. Türk başının brokisefal olduğu belirtilirdi. O halde İnönü de mi kafatasçı idi? 


Şurası bir gerçektirki, Türkeş, İnönü'yü sevmiyor, Atatürk inkılâplarını ve Cumhuriyeti yozlaştırdığını, halktan uzaklaştırdığını, halkın istek, ihtiyaç ve ıstıraplarına karşı hissiz kaldığını ileri sürerek 'kusurlu buluyordu, İnönü'nün, Atatürk'ün yerini doldurmadığı ve eserini tehlikeye düşürdüğü kanaatini taşıyordu. 


Türkeş, Kıbrıs'tan Anayurda geldiği zaman adı Hüseyin Feyzullah idi. Sonradan mahkemeye başvurarak Alparslan adını ve Türkeş soyadını almıştı. Akis Dergisi özellikle bu isim değişikliği üzerinde yayın ya-. 


38 


pıyor, adından ve soyadından onun ırkçı ve faşist olduğu sonucunu çıkarmaya çalışıyordu. (1) 

Bu arada, Türkeş'in Demokrat Parti liderini yurt dışına göndermek teşebbüsleri de Halk Partisi tarafından duyulmuştu. Bu teşebbüse dayanılarak Türkeş'- in Demokrat Partilileri koruduğu yolunda çeşitli söylentiler ortaya atıldı, 

Bütün bu hücum kampanyasının neticesi şuydu : 

Türkeş gerçekten güç duruma düşürülmüş, eski kudretini kaybetmeye başlamıştı. Halk Partisi, Türkeş'e karşı açtığı mücadeleyi başarıya ulaştıracak yola girmişti. 


TÜRKEŞ İSTİFA EDİYOR! 


Milli Birlik Komitesi üyelerinin, halkın nabzını öğrenmek, iktidarda kalmalarını isteyip istemedikle- 


(1) Türkeş'i, bu konuda gönderdiği bir açıklamada şöyle demektedir : 

«Benim adımın evvelce Hüseyin Feyzullah olduğu ve sonradan bunu mahkeme karariyle değiştirdiğim yanlıştır, 

Hakikate uymayan bu iddiayı kasıtlı olarak ilk defa Akis Dergisi ortaya atmıştır. 

Doğduğum zaman babam tarafından göbek adım Ali, adım da Arslan darak konmuştur. Daha sonra ilkokulda, o zamanlar Milli Eğitim Bakanlığının koymuş olduğu usule göre, öğretmenler tarafından her çocuğa öztürkçe bir isim verilmekteydi. Benim adımıda da Arslan yerine Alparslan yapmayı öğretmenim uygun görmüş ve ondan sonra da okul da adım Alparslan olmuştur. Evde, ailem ve akrabam arasında Adım Arslan olarak kullanılmıştır. Hüseyin Feyzullah ismiy- te hiçbir zaman ilgim olmamıştır.» 


rini anlamak için yurt gezisine hazırlandıkları günlerden birinde, (1960 yılının Eylül ayı ortalarına doğru bir gündü) artık Halk Partisi ile devamlı işbirliği halinde bulundukları anlaşılmış olan üyelerden bazıları ortaya yeni bir mesele getirdiler, Komite üyelerinin idare mekanizmasında görev almalarını istemiyorlar, meselenin bir toplantıda görüşülerek karara bağlanmasını teklif ediyorlardı. 


Bunun, Halk, Partisi karagâhından empoze edilmiş yeni bir yıpratma taktiği olduğunu anlamakta gecikmeyen Türkeş, Komiteyi hemen toplantıya davet ettirdi. Teklif ele alındı ve görüşüldü. Türkeş'in maksadı, hâlâ Halk Partisiyle temas halinde bulunan üyelere karşı şiddetli bir konuşma yapmaktı. Nitekim öyle oldu. Teklif sahibi üyeleri son derece şiddetli bir dille tenkit etti ve bu davranışlarının memleketi felâkete kadar sürükleyebileceğini söyledi. Türkeş'- in bu sözleri daha sonra Halk Partisine intikal ettirildiği zaman şöyle yorumlanmıştı : Türkeş Komite üyeleri arasında tasfiyeye hazırlanıyor! 


Neticede teklif çoğunluğun oyu ile reddedildi. 
Reddedildi ama, onbeş günden beri hızını artırarak devam eden tenkidler, dedikodular ve üstü kapalı tehditler Türkeş gurubunu oldukça tesiri altına almış ve yıpratmıştı. Halk Partisinin bu davranışı ne zamana kadar devam edecek ve Komiteyi nereye götürecekti? 

Türkeş, İnönü ile karşılıklı görüşerek, fikrini açıkça anlatmayı ve onun ne düşündüğünü öğrenmeyi denemek istedi. Fakat arkadaşları, bunun İnönü'ye bir yaklaşma teşebbüsü olarak yorumlanacağını belirterek, başka bir arkadaşlarının bu işi yapmasını uygun buldular. Görev Muzaffer Özdağ'a verildi. 
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Özdağ, İnönü'yü evinde ziyaret etti. 14 lerin poiitikasını bütün açıklığı ile anlattı. Halk Partisi Liderinden ordunun manevi sorumluluğunu taşıyan devrim idaresine zorluk çıkarmamasını istedi ve tarihin bu kritik devrinde bir parti lideri gibi değil, milletin bütününe karşı görevli bir asker gibi düşünmesi gerektiğini söyledi. 

İnönü, Özdağ'a karşı son derece nazik ve mültefit davranıyordu. Seçimlerin uzatılmasına asla taraftar olmadığını söyledi ve Komitenin tarafsızlığı politikasını beğenmediğini belirtti. 


Özdağ, «Millet çoğunluğu haklı veya haksız size karşıdır. Ordunun manevi mes'uliyetini taşıyan bir idare millet çoğunluğunun hissiyatını dikkatten uzak tutamaz» dedi. İnönü, buna cevap olarak «Millet çoğunluğunun hissiyatını öğrenmenin tek yolunun səçimler olduğunu» nu söyledi. 


Muzaffer Özdağ, İnönü'nün evinden ayrılırken hiçbir ferahlatıcı vaad alamamıştır. 


Özdağ, İnönü ile arasında geçen konuşmaları bütün teferruatıyle arkadaşlarına anlattı ve şöyle dedi : 


— Edindiğim intiba şudur : İnönü, seçimlere gidilmesi için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Bize itimadı yoktur. 


Komitede dört yıl iktidarda kalma kararından dönmezse İnönü ne yapabilirdi? 


14 ler bu mesele üzerinde durdular, Halktan fiili 
bir baskı gelemezdi, zira halkın çoğunluğu İnönü'ye karşı idi. Komite de aldığı kararda azimli görünüyordu. İktidarın divredilmesini isteyen 11 ler her fırsatta güçlü olamadıklarını anlıyorlardı. 
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İnönü, Komiteye karşı bir askeri baskı tertip edebilir miydi? 

Buna da ihtimal verilmedi. Gerçi oruda da Halk Partisini hemen iktidara getirme temayülünde olanlar vardı ama, güçleri bunu gerçekleştirecek ölçüde değildi. Üstelik Komitenin emniyetini sağlamakla görevli Harbokulu ve diğer birlikler, kendilerine yakın kumandanların elinde bulunuyorlardı. Şu halde tek tehlike Üniversite, gençlik ve basın idi. İşte 27 Ekim 
1960 günü yapılacak Üniversite tasfiyesi bu görüşten doğmuştu. Halk Partisine (o yakınlıklariyle tanınan öğretim üyelerinin yanında tasfiyenin Halk Partililere karşı olduğu zehabı uyanmasın diye daha bazı öğretim üyelerinin de Ünivresiteden uzaklaştırılmaları kararlaştırıldı hemen bunun hazırlıklarına girişildi. 27 Ekim günü bu karar gerçekleştirildi ve tasfiye edilen öğretim üyelerine «147 ler» adı verildi. 


Geriye gençlik ve basın kalıyordu. Komitenin faaliyeti bu iki teşekkülün ıslahına tevcih olunmalıydı. 
Öğrenciler rahat yurtlara kavuşturulmalı, fakir olanlara krediler açılmalıydı, Ayrıca, bir kültür merkezi kurularak gençler buraya alıştırılmalı, kendilerine Milli Birlik Komitesinin daha bir süre iktidarda kalması gerektiği empoze edilmeliydi. Ülkü - Kültür Birliği kurulması bu görüşten doğmuştu. Birliğin kurulmasiyle ilgili hazırlıklara geçilmesi için Komitenin ilgili ihtisas komisyonuna talimat verildi. 


14 lerin görüşüne göre, basın patronun ve başyazarın değil, muhabirinin tesiri altında bulunmalıydı. 
Muhabiri gazete sahibinin tazyikinden kurtarınca mesele kısmen hallolacaktı. Demokrat Partiden Hazineye intikal etmiş biri İstanbul'da, diğeri Ankara'da iki büyük matbaa vardı. Bunlar pekâlâ basında çalışanların 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derneklerine devredilebilir, muhabirler gazete sahiplerine karşı güçlü duruma getirildi. Bunun da plânı hazırlandı ve gereken tetkiklerin yapılması için ilgili yerlere emirler verildi. 


Bu kararlar alındıktan bir gün sonra Orhan Erkanlı gazetecilerle yaptığı bir toplantısında «Yakında Bab-ı Âliden de geçeceğiz», diyordu Muzaffer Özdağ ise : Komitenin yüksek öğrenim gençliğinin birinci derecede önemli olan meselelerini kısa zamanda halledeceğini, öğrenci yurtlarının artırılacağını öğrencilere kredi açılacağını ve kültür merkezleri kurulacağını açıklıyordu. 


Açıklamalardan ilki bütün memleket ölçüsünde, ikincisi ise öğrenci teşekkülleri arasında büyük yankılar yapmıştı. . 


Bir taraftan bu tedbirler alınırken, bir yandan da Halk Partisinin tenkidine hedef olan teşebbüsler- den sıyrılma çareleri aranıyordu. Göze batan ve şimşek çeken Türkeş'in Başbakanlık Müsteşarlığı idi Gerçi Fahri Özdilek Başbakan Yardımcılığı, Sıtkı Ulay Devlet Başkanlığı, Ahmet Yıldız da Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü görevlerini uhdelerinde bulunduruyorlardı ama, Başbakanlık Müsteşarlığı bunların hepsinin üstünde telâkki ediliyor ve Türkeş'in Müsteşarlık kısvesi altında Gürsel'i istediği  istikamete çekip çevirdiği sanılıyordu. 


Türkeş'in bu görevden ayrılması düşünüldü. Böylece hem Halk Partisine karşı tenkit mevzuu olmaktan kurtulunacak,. hem de Komitede idari görev almış olanlara karşı kuvvetlenilecekti. İstifa meselesi düşünüldü ama, karara bağlanmadı. Sırasını tesbit etmek Türkeş'e bırakılmıştı. 
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Bu kararlar ve tedbirler alındıktan sonra, Komite üyeleri evvelce tesbit edilen bölgelere geziye çıkmaya başladılar. Türkeş ve Ankarada idari ve askeri hizmetlerde görevli diğer üyeler bu geziye katılmamışlardı. Komite üyeleri ikişer kişilik ekipler halinde yurdun her tarafına dağıldılar. 


Bu geziler devam ederken, 21 Eylül 1960 gecesi Türkeş'in Başbakanlık Müsteşarlığından istifa ettiği haberi yayıldı ve çok yerlerde bomba tesiri yaptı. 
Türkeş'in istifayı düşündüğünü, Komitenin 14 ler dışında kalan üyeleri bile bilmiyorlardı. Bu sebeple istifa, bu üyeler üzerinde de geniş tesirler meydana getirmişti. Meselâ, Mehmet Özgüneş ve Ahmet Er haberi Mardin Valisi Enver Kuray'ın yazlık evindeki bir ziyafet sırasında tesadüfen öğrendiler. Sofrada seçimler meselesi konuşuluyordu ve Mardin Valisi Komite üyelerini sevindiren, ümitlendiren tatlı sözler söylüyordu. Haber, sofranın tadını kaçırmıştı. Özgüneş önceleri hayli endişe göstermiş, doğruluğu na inanamamıştı. Fakat Ahmet Er, bunun daha önce Komitede alınan kararın uygulama safhasına geçmesinden başka birşey olmadığını söyledi. İyi ama meselâ Ahmet Yıldız neden Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünden istifa etmemişti? Ahmet Er, bunun cevabını «Bugünlerde o da edebilir» diye vermişti. 

Türkeş istifa zamanını kasten mi Komite üyelerinin yurt gezisinde bulundukları sıraya getirmişti ve böyle yapmakla maksadı neydi? Yoksa istifa, tazyik karşısında mı verilmişti? 


Türkeş o sıralarda kudretinin zirvesinde bulunuyordu. İstifa ettikten sonra da Komitedeki hâkimiyetinin devam ettiği düşünülürse, Müsteşarlıktaki tazyik karşısında ayrılmadığı anlaşılıyor, fakat, Komiteüyelerinin gezide bulunduğu sırada istifasının manası ve maksadı da çözülemiyordu. Bu, 27 Mayıs'tan 
13 Kasım İhtilâline kadar süren devrede çözülemiyen 
olayların başında gelmektedir. Bugüne kadar da aydınlatıcı hiçbir açıklama yapılmamıştır. Türkeş daima kendi arzusu ile istifa ettiğini söyliyegelmiştir, 


İstifa, en büyük tesirini Halk Partisi karargâhında yapmıştı. Önceleri bunun Türkeş'in (o kudretten düşmeye başlamasının ilk işareti olduğu sanıldı. Sonra, kudretli albayın hâkimiyete devam ettiği görülünce ilk teşhiste isabet olmadığı anlaşıldı. Ama yine de halka, Türkeş'in kudretten düştüğü yolunda gösterilmeye çalışıldı. 


Türkeş, ister kendi arzusu ile, ister tazyik altında olsun, istifa etmekte çok şey kaybetmişti. hattâ 
13 Kasım ihtilâlini o anda başlatmış olmuştu. 


TABİ SENATÖRLÜK MESELESİ 


Türkeş'in Başbakanlık Müsteşarlığından istifası, Halk Partisini ümitlendirmişti. Bu ümitle tenkitler, dedikodular ve diğer yıpratma metodları şiddetlendirildi. Bu defa hedef olarak Komite ele alınmıştı. Türkeş'in Komitede huzursuzluk yarattığı, her toplantıda müessif olaylara sebebiyet verdiği, bir kısım üyeleri tasfiye etmek için plânlar hazırladığı ve tasfiye edilmeleri düşünülenler arasında Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel'in de bulunduğu öne sürülüyordu. 


Bu arada Türkeş de idaredeki görevlerinden ayrılmamış olanlara karşı Komite içinde mücadele açmıştı. Zira, idari görevden yalnız başına ayrılmasının 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karşı tarafı nasıl ümitlendirdiğini görmüştü. Nihayet 
30 Eylül 1960 günü Fahri Özdilek, Sıtkı Ulay, Ahmet 
Yıldız ve Rifat Baykal'ın hazır bulunduğu bir toplantıda, Milli Birlik Komitesi üyelerinin idare mekanizmasındakj görevlerinden ayrılacaklarını açıklattı. 


Daha sonra Gürselle temasa geçti ve Halk Partisinin Komite içinde huzursuzluk yaratan teşebbüslerine resmi cevap verilmesi gerektiğini ifade etti, Gürsel, 1 Ekim 1960 günü verdiği demeçte şöyle diyordu : 


— Milli Birlik Komitesi içinde ikilik ve diktatöryaya gitme temayülünde bulunanlar olduğu, bunların kendilerine başka bir şef seçtikleri veya seçme- ye çalıştıkları yolundaki neşriyatın hiçbir asıl ve esası yoktur. Komite üyeleri vahdet içinde ve kendi şeflerinin etrafındadırlar. 


Bu açıklamalar Türkeş ve arkadaşlarının hâlâ kudretli olduklarını ortaya koyduktan başka, Komite üyeleri arasında görüş ayrılıkları belirdiği yolundaki iddia ve söylentilere de cevap teşkil ediyor, bunların doğru olmadığına halkı inandırma gayesi güdüyordu. 


Bu arada Numan Esin ve Muzaffer Özdağ'ın «Atatürk devrimini nihai hedefine ulaştırmak kararındayız.» yolundaki demeç ve konuşmaları, Komitenin dört yıl iktidarda kalmak için aldığı kararda ısrarlı olduğunu ortaya koyuyor ve ümide kapılanlara cevap teşkil ediyordu. 

Mücadele bu ortamda ve bütün şiddetiyle devam ederken, öğretim üyelerinden kurulu (komisyonun İkinci Cumhuriyeti Anayasa taslağını nihayet tamamladığı açıklanıyordu. Komisyon 4 ay 21 gün süren 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İMPARATOR HAZRETLERİ — İkinci (Cumhuriyetin Anayasa taslağını hazırlamak üzere kurulan öğretim üyelerinden müteşekkil komisyona o zamanlar İstanbul Ünivresitesi Rektörü olan Sıddık Sami Onar başkanlık ediyordu, Anayasa taslağına Komite üyelerinin tabi senatör olmaları için konan hüküm Komitede kıyametlerin kopmasına yol açmıştır. Resimde, Sıddık Sami Onar, Anayasa taslağı hakkında gazetecilere bilgi verirken görülmektedir. 


çalışmaları sonunda 191 asıl ve 9 geçici maddeden ibaret olan taslağı 17 Ekim 1960 günü Milli Birlik Komitesine tevdi etmişti. Tevdi edilen taslak bir sandık dolusu evrakı da ilişik olarak yanında bulunduruyordu. 
Bu bir sandık dolusu evrak, öğretim üyelerinin Anayasa taslağının çeşitli maddelerine karşı olan muhalefet şerhlerini ihtiva ediyordu. Zira, öğretim üyeleri taslağın hiçbir maddesinde ittifaka varamamışlardı. 


Taslak, Milli Birlik Komitesinde (o görüşülemedi. 
İleride bütün tafsilâtiyle anlatılacağı gibi Kurucu Mecliste de sadece yardımcı bilgi olarak ele alındı. 


O gün için Komiteyi ilgilendiren, taslağın geçici birinci maddesiydi. Bu madde, Milli Birlik Komitesi üyelerine kurulacak mecliste ömür boyunca tabii senatörlük hakkı tanıyordu ve bütün diğer maddeler gibi oy çokluğu ile kabul edilmişti. 


Komite üyelerine tabii senatörlük verilmesi teklifi Anayasa Komisyonuna Halk Partisinin görüşü olarak Muammer Aksoy tarafından getirilmişti ve özellikle Sıddık Sami Onar'ın muhalefetiyle karşılanmıştı. Bu yüzden Aksoy, son günlerde Komisyondan istifa edecek ve Onar'ı imparatorlukla suçlayacaktır. 


Tabii senatörlük, aslında Komite üyelerinin ağzına bir parmak bal vermekten başka birşey değildi. 
Böylece onlara ömür boyunca dokunulmazlık sağlanmış oluyordu. Bu sağlanınca iktidarda kalmak için mücadeleye girişmenin, parti haline gelip seçimlere katılmanın ve seçilip seçilmeme endişesi Için çırpınmanın ne lüzumu vardır? 
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Öğretim üyelerinin Halk Partisinin tesirinde kalarak Anayasa taslağına tabii senatörlük müessesesini koymaları, Komitedeki 14 ler, 7 ler ve 5 ler gruplarının dehşetli bir tepkisiyle karşılanmıştı. Bu yüzden taslak hasıraltı edilmek ve sırası geldiği zaman görüşmek istendi. 11 ler grupunun dışında okalan, Komite üyeleri, bunun siyasi bir rüşvetten başka birşey olmadığını söylüyor, görüşülmeye bile lâyık olmadığını ileri sürüyorlardı. 


Tabii senatörlük meselesi üzerindeki tartışmalar da Halk Partisine intikal ettirlmişti. Bir formül hazırlandı ve meselenin Komite toplantısına getirilmesi kararlaştırıldı. 11 ler grupuna mensup birkaç üye bu konuda hazırladıkları önergeyi, Komitenin 14 Ekim 
1960 günü yaptığı toplantıya getirdiler. (o Önergenin 
okunması, toplantıda kıyametlerin kopmasına sebep oldu, Sıra kapakları vuruluyor. «Bu bir siyasi rüşvettir. ve «Hırslı politikacının oyununa gelmiyelim.» 
diye bağırıyordu. 


Önergenin aleyhinde söz alan üyeler şöyle diyorlardı : 

— Maksat açıktır. Komiteyi bir tavizle kendi taraflarına çekerek kısa zamanda iktidara oturmak istiyorlar. Asla kabul edilemez. i 

Nihayet, uzun tartışmalar ve karşılıklı sert sözlerden sonra tabii senatörlük müessesesinin Komite üyelerine karşı «siyasi bir rüşvet» olarak ihdas edilmek istendiği kanatine varıldı ve tabii osenatörlük teklifi yine 11 e karşı 26 oyla reddedildi. Bu oylama sonucu da gösteriyorki, Ekim ayının sonlarına kadar, ayni 13 Kasım İhtilâlinden onbeş-yirmi gün öncesine kadar fikirlerde ve gruplarda herhangi bir değişiklik yoktur. 


Üç İ. Hikâyesi — F. : 4 49 


Tabii senatörlüğün reddedilmesinden hemen sonra, 25 Ekim 1960 da, Milli Birlik Komitesi üyelerinin emekliye sevkedilmesini öngören tasarısının tamamlandığı açıklanmıştı. Bu, Komitenin askeri idare olmaktan çıkmaya ve sivillerden kurulu teşrii organ haline gelmeye başlandığın göstermesi bakımından önemliydi. 


Halk Partisi, Komitede olup bitenleri büyük bir dikkatle takibediyor, endişeye kapılıyordu. Son karar, artık yapılacak çok az Şey kaldığını gösteriyordu : En son söz söylenecekti. İnönü yanına partinin ileri gelenlerinden bazılarını da alarak Gürsel'j ziyaret eti, kendisiyle uzun bir görüşme yaptı. Ertesi gün görüşmeler alt kademelerde cereyan etti, fakat gizliliğine son derec dikkat olundu. Ne olmuşsa bu görüşmelerden sonra olmuş, 13 Kasım İhtilâli ufuklarda görünmey başlamıştı. 


Bugünlere gelinceye okadar Gürsel, Alpaslan Türkeş'le olan münasebetine son derec dikkat etmiş, onun fikirleriyle birlikte olduğunu ve himaye ettiğini göstermişti. Fakat İnönü ile yapılan görüşmeden sonra, ilk defa olarak Türkeş'e karşı vaziyet alıyordu. 
Bir gazeteci Türkeş'in, basının sosyalizasyonuna da bir dergiye verdiği demeci soru 'konusu yaparak, Devlet ve Hükümet Başkanından bu fikre iştirak edip etmediğini sormuştu. Gürsel şu cevabı verdi : 


— Kimsede öyle bir fikir yok, Bu, herhalde Türkeş beyin fikri olsa gerek. 


Bu çıkış, Türkeş'e karşı bayrak açılmakta olduğunun bir işareti idi. Nitekim daha sonraları Sıtkı Ulay ve Cemal Madanoğlu gibi 5 ler grupuna dahil olanlar da, bu tarz demeçlerde bulunacaklar ve 14 ler 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grupuna karşı bir cephe kurulmakta olduğunu ima edeceklerdi. 


Türkeş bu demeçlerden ve davranışlardan kuş- 
'kulanmıyor o değildi. Halk Partisine paralel olarak Komitenin rütbece üstün şahıslarının da kendisine, arkadaşlarına ve fikirlerine karşı cephe kurmak temayülünü beslediklerini hissediyor, anlıyordu. Fakat, bütün bunları bertaraf edeceğine tam bir inancı vardı. Kendisini, İsmet Paşa'nın da, Cemal Paşa'nın da fikrinden ve gidişinden çeviremiyeceklerini sanıyordu. Kudretini onlardan daha üstün olduğuna inanıyordu. 

Gürsel, İnönü ile ne konuşmuştu? 

Türkeş bunu ilk günlerde öğrenmemişti. Öğrenemiyen yalnız Türkeş de değildi, Madanoğlu hariç, hiçbir Komite üyesinin görüşülenler hakkında. bildiği tek şey yoktu. 14 ler ilk günlerde olduğu gibi artık, Gürsel'e istedikleri gibi müdahalede de bulunamıyorlardı. Gürsel, bunun bir nezaket ziyaretinden başka birşey olmadığını söylemişti. Söylemişti ama ikimseyi tatmin edememişti. 


Mesele birkaç gün sonra, Gürsel'in radyolarda okunan bir mektubu ile meydana çıkacak, fakat geç ` kalınmış olacaktı. 


Vaziyet onu gösteriyordu ki, ilerideki günler önemli olaylara gebe 'idi ve 13 Kasım İhtilâlinin temeli atılmak üzer bulunuyordu. 

13 KASIMA DOĞRU... 

Üniversite öğretim üyelerinin hazırladıkları Anayasa taslağının Komite üyeleri üzerinde yarattığı hayal kırıklığı ve tabii senatörlüğün reddedilmesi üzerine, 1960 yılının Ekim ayı sonlarına doğru girişilen yeni teşebbüsler ve dozu artırılarak yapılan neşriyat, nihayet olumlu sonuçlar verme istidadını kazanmaya başlamıştı. 


Girişilen son teşebbüs şu seyri takibetmişti : 


Komite üyelerinin erken seçime götürmek için son koz olarak kullanılan tabii senatörlüğün de reddedilmesinden sonra, yapılacak tek şey kalıyordu : Komiteyi, bir kurucu meclis etrafından müşterek çalışmaya ikna etmek. 


Bunun gerçekleştirilmesi için Komite üyeleriyle temasa girişmeden önce, Komite dışındaki etkili kimseler ve kurumlarla görüşülmesi uygun bulunmuştu Yapılan görüşmeler ümit verici oldu. İleri gelen kumandanlar ve bilim kurumları fikri mülâyim karşılamışlar ve destekleme vadinde bulunmuşlardı, Durum, Komite içindeki 11 ler grubuna da anlatıldı. 
Onlar bunun mücadelesini Komite kurulduğu gündenberi yaptıkları için, girişlen teşebbüslerin ümit verici olmasından memnuniyet duymuşlardı. Halk Partisi Merkezinde yapılan toplantıda, meselenin Gürsel'e nasıl intikal ettirileceği görüşüldü. Neticede önce Cemal Madanoğlu ile temas kurulması, onun havası öğrenildikten sonra, Gürsel'le görüşülmesi uygun bulundu. Madanoğlu, ümitler; daha da -kuvvetlendirmişti, Kurucu Meclisten başka çıkar yol bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine 11 ler aralarına, daha doğrusu başlarına Madanoğlu'nu da alarak Gürsel'e gittiler, durumu uzun uzadıya anlattılar. Uzun süren görüşme olumlu bir hava içinde geçmişti. Temaslar daha da genişletildi ve özellikle Milli Birlik Komite 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sinin emniyetini sağlamakla görevli askeri birlik kumandanlarının fikirlerine başvuruldu. i 


TABİİ SENATÖRLÜK HAKTIR — Kurucu Meclis yasasını hazırlayacak komisyonun göze batan üyelerinden birisi de Muammer Aksoy idi. Muammer Aksoy, Tabii Senatörlük müessesesini İkinci Cumhuriyetin .Anayasa taslağına koydurmağa muvaffak olmuş bir öğretim üyesidir, Bu fikrini daha sonraları da savunacak ve nihayet kabul ettirecekti, Ettirecekti ama, kime? 


Teşebbüsler bu safhalardan geçtikten sonra, İnönü ile Gürsel karşı karşıya getirildiler. Aralarında şöyle bir anlaşmaya varıldı. 
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1 — Milli Birlik Komitesi üyelerinin çalışmalarına hâkim olacağı bir Kurucu Meclis en kısa zamanda toplanacaktır. 


2 — Kurucu Meclis'in görevi, İkinci Cumhuriyet'in Anayasa'sını ve Seçim Kanununu hazırlamak, bu arada cari işleri yürütmek olacaktır. 


3 — Kurucu Meclis yassının en kısa zamanda 
hazırlanması için Prof, Turhan Feyzioğlu'nun başkanlığında bir komisyon kurulacaktır. 


Gürsel, İnönü ile mutabakata vardıktan sonra, meseleyi Komiteye getirmeye bile lüzum görmeden, o zamnlar Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü olan Prof. Turhan Feyzioğlu ile Ankara Hukuk Fakültesi Dekanlığına şu mektubu göndermişti : 


«Bir Kurucu Meclis yapılmasına karar verilmiştir. Bu meclisin tertip tarzı, vazife ve mes'uliyetle rini tesbit etmek üzer en geç yirmi gün zarfında bu Anayasa'nın hazırlanmasına Orta-Doğu Tkenik Üniversitesi Rektörü Turhan Feyzioğlu vazifeli kılınmıştır. 

Kendisinin Ankara Hukuk Fakültesinden intihap edeceği âzalar ve diğer mürekkep bir heyetiyle işe başlamasını rica ederim.» 


Turhan Feyzioğlu, bu mektubun radyoda okunduğu 30 Ekim 1960 günü Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden istifa etmiş bulunuyordu. Zira, üç gün önce Üniversiteden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesi için İstanbul'daki rektörler ve dekanlar protesto mahiyetinde olmak üzer görevlerinden ayrılmış bulunuyorlardı. Feyzioğlu da ertesi gün onlara uymak zorunda kalmıştı. 
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Buna şöyle bir formül bulundu : Hükümet Feyzioğlu'nun istifasını kabul etmiyecekti, fakat Kurucu Meclis yasasını hazırlamakla görevlendirildiği için yerine bir başka vekâlet edecekti. 


Nitekim, 30 Eylül 1960 günü Devlet ve Hükümet Başkanı Gürsel'le konuşan Feyzioğlu, ertesi günü gazetecilere Kurucu Meclis yasasını hazırlamak üzere verilen görevi kabul ettiğini ve komisyonu Prof. 
Muammer Aksoy, Prof, Süheyp Derbil, Prof. Dr. İlhan Arsel ve Prof. Bahri Savcı ile teşkil ettiğini bildirmişti. ` 

Kurucu Meclis yasasını hazırlamakla görevli komisyon çalışmalarını 2 Ekim 1960 günü başladı, Son derece dikkatli davranılıyor, Komitedeki üyelerin itirazlarını ve endişelerini çekmemeye gayret gösteriliyordu. Ertesi gün, Feyzioğlu Kurucu Meclisin başlıca görevlerini anlatan bir açıklama yapmıştı. Meclis, Anayasa taslağını gözden geçirecek, seçim kanunu tasarısını hazırlayacak ve o gün en önemlisi 27 Mayıs devrimcilerinin «İkinci Cumhuriyet'in kuruluş gayretlerine katılmalarını» sağlacaktı. 


Bugünlerde Halk Partisi, Kurucu Meclis için yurt ölçüsünde bir kampanyaya girişmişti. Olayı öylesine büyük gösterme gayreti içinde bulunuyordu ki, bütün memlekstin bu davranışı tasvip ettiği manasının herkes tarafından çıkarılması âdeta kaçınılmaz hale geliyordu. Üniversite hocaları, gençlik (teşekkülleri her Allahın günü Kurucu Meclis'le ilgili toplantılar yapıyorlar, seminerler düzenliyorlardı. Kurucu Meclis nasıl olmalıydı, nasıl çalışılmalıydı, Kurucu Meclise kimler girebilmeli, kimler girememeliydi, görevleri nasıl sınırlandırılmalı idi? 
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Bu toplantılarda ve seminerlerde Halk Partisi iler; gelenlerinin veya Halk Partili oldukları bilinenlerin mutlaka bulunmaları, hattâ sürükleyici rol oynamaları nı titizlikle temin ediliyordu. Komitenin 11 ler kanadına mensup olan üyeleri! de toplantılarının daimi takipgisi çoğu zaman konuşucusu ve tasnifçisi oluyorlardı. ` 

6 Kasım 1960 günü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen bu tip toplantılardan birisinde son derece dikkate değer konuşmalar geçmiş, ibret verici görüşler ortaya atılmıştı. 

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevini de üzerinde bulunduran Osman 
Köksal, ilk defa olark bu toplantıda M.B.K. nin 29 
Ekim 1961 de iktidarı sivil idareye devredeceğini resmen açıklamıştı. Bu, Komitece alınan kararın açıklanması değil, Kurucu Meclis teşkiline karar vermiş olanların görüşlerinin ortaya konması idi. Bu toplantıda Komite üyelerinden Ahmet Yıldız, Sezai Okan ve. Fazıl Akkoyunlu da bulunuyorlardı.  Köksal'dan sonra en ilginç konuşmayı, o zamanlar partisiyle olan pamuk ipliği gücündeki ilişkisini kuvvetlendirmek çabasındaki Nihat Erim yapmıştı. Erim, Kurucu Meclisin seçim yolu ile teşkilini istiyor, bunun faydnlarını anlatıyordu. 


Fazıl Akkoyunlu bu sırada hatibe şöyle bir soru yöneltti : 


— Seçimlere gelecek Kurucu Meclis, Yassıada'- dakilerin taraftarı olursa, bu en kötü ihtimal karşısında ne yapılacaktır? 

Nihat Eerim'in cevabı çok ibret vericidir. 

— Esasen 1957 de azınlıkta kalmışlardı. Mahkeme safahatından sonra daha da azalmaları müm- 


kündür. Buna rağmen bu tehlike doğarsa, iş gene size düşecektir. 


Türkeş ve arkadaşları, bütün bu olup bitenleri sessiz sedasız, fakat dikkatle takip ediyordu. Başlarına bir çorap örülmek üzere hamleye girişilmiş bulunulduğunu farkında idiler, ama örülmekte olan çorabın kendi başlarından ziyade örmek isteyenlerin başlarına yakıştırılacağından da emin görünüyorlardı. 
Kurucu Meclis yasası hazırlansa ne olacaktı? Kendileri müsaade etmedikçe böyle bir meclisin fiilen kurulmasına en küçük ihtimal bile vermiyorlardı. Kendilerini böyle güç gördükleri için de açıktan hiç bir mücadeleye girişmeyi doğru bulmamışlardı, Öğretim üyeleri tabii senatörlüğü Anayasa taslağına koymuşlardı da ne olmuştu? İşte taslak, sümenin altında bekliyordu ve beklemekte daha çok devam ederdi. Kurucu Meclis yasasının akibeti de nihayet bu olabilirdi. 


Kendilerini önceden tesbit ettikleri ve Komiteye de tasvip ettirdikleri yoldan kimsenin döndüremiyeceğine öylesine inanmışlardı 'ki meselâ Nihat Erim Siyasal Bilgiler Fakültesindeki konuşmasını yaptıktan sonra, Türkiye Ülkü ve Kültür Birliği kanun teklifini basına açıkladılar ve bir iki güne kadar kurulacağını bildirerek yollarında devam ettiklerini ortaya koymakta beis görmediler. 


8 Kasım 1960 günü, 147 ler meselesi yüzünden 
geri kalmış olan Üniversitenin açılış töreni yapılıyordu. İnönü, son ayların ilk konuşmasını burada yapmıştı. Son derece temkinli idi. Sadece «Bir tekâmül yalnız bir istikamette değil, bütün cepheleriyle ileri yürüyüş istidadı gösterirse o zaman bütün olur ve faydalı olur.» demekle yetinmişti. Bunun ne demeye geldiğini o gün çok kimse anlamamıştı. Bunlar arasında Orhan Erkan'lı da vardı ve 10 Kasım 1960 günü İstanbulda yaptığ konuşmada şöyle diyordu : 


— Demokrasi ve hürriyet yolunda Türk Milletinin sosyal yapısı değiştirilecektir. Öz yapı değişecek, engeller kırılacak ve gençlikle yeniden aktif olarak mücadeleye devam edilecektir. 


Gerçekten üç gün sonra engeller kırılmıştı. Kırılmıştı ama, kırılan Erkanlı'nın önündeki değil, İsmet Paşa'nın karşısındaki engellerdi. 


ONDÖRTLER TASFİYE EDİLİYOR! 


Nihayet, 27 Mayıs ihtilâlinden tam beş buçuk ay sonra, 13 Kasım 1960 sabahı, herşey bir oldu bitti havası içinde halledilmiş ve kendilerini o günlerin en güçlü insanları sanan öndort ihtilâlci Milli (Birlik Komitesi üyeliğinden düşürülüvermişlerdi. 

Gürsel 13 Kasım ihtilâlini millete ilân eden bildirisinde şöyle diyordu : 

1 — Milli Birlik Komitesi çalışmaları, memleketin yüksek menfaatlerini tehlikeye sokacak duruma düştüğünden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Birlik Komitesi üyelerinin talepleri üzerine bugün (13 Kasım 
1960 tarihinden itibaren) Milli Birlik Komitesini feshettim. 


2 — Türk Milleti adına yasama yetkisi kullanacak olan yeni Milli Birlik Komitesi üyeleri şunlardır : 


Başkan : Gürsel Cemal 
Üyeler : Acuner Ekrem, Aksoylu Refet, Ataklı Mucip Çelebi Emanullah, Ersü Vehbi, Gürsoytrak 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Suphi, Karaman Suphi, Kaplan Kadir, Karavelioğlu Kâmil Köksal Osman, Madanoğlu Cemal, Okan Sezai, Özdilek Fahri, Özgüneş Mehmet, Özgür Selâhattin, Kuytak Fikret, Küçük Sami, Özkaya Şükran, Tunçkanat Haydar, Ulay Sıtkı, Yıldız Ahmet, Yurdakuler Muzaffer. 


3 — Yeni Milli Birlik Komitesi en kısa zamanda kurulacak oan Kurucu Meclis ile birlikte memleketin nizamını demokratik esaslara göre düzenliyecektir. 


4 — Görevlerinden affedilen üyeler emekliye 
sevkedilmişlerdir. 


5 — Bu konuda Devlet Başkanından başka bir 
makam veya şahıs beyanat vermeye yetkili değildir. 


Vatandaşa keyfiyeti arzederim.» 


Kurucu Meclis teşkiline karar verenler ve özellikle Halk Partisi Lideri İnönü, bu yoldaki çalışmalar devam ederken, Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının umursamaz davranışlarından ve Kurucu Meclisi çalıştırmak niyetinde olmadıklarına ima etmelerin- den endişeye düşmüşlerdi. Kurucu Meclis yasası hazırlansa bile bunun füliyat intikal (o ettirilemiyeceği kanaati hâkimdi. Kurucu Meclisin çalışmaya başlaması, ancak Komitedeki on dörtler, hattâ yediler gruplarının tasfiyesiyle mümkün olabilirdi. İnönü de bu konuda gerek Devlet Başkanı Gürsel'in gerekse 
11 ler grubunu ve onlar vasıtasiyle ileri gelen kumandanları ikaz ve tazyik ediyordu. Halk Partisi Lideri, Kurucu Meclis yapılmasına karar vermeyi yeterli görmüyordu. Meclisin teminatı ne olacaktı? Bugün için Kurucu Meclisin çalışmasına imkân verileceğini sanmak mümkün değildi. O halde engelleyici 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kuvvetleri de tasfiye etmek gerekiyordu. Aksi halde Kurucu Meclis teşebbüsü sadece oylama taktiği olarak kabul edilirdi. Şöyle diyordu : 


«Bir tekâmül yalnız bu istikamette değil, bütün cepheleriyle ileri yürüyüş istidadını gösterirse, o zaman bütün ve faydalı olur.» 


Bir taraftan da Cemal Madanoğlu, Ekrem Acuner ve Sezai Okan Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet-Komutanları ve Milli Birlik Komitesinin emniyetini suçlamakla görevli birlik komutanları nezdinde teşebbüse geçiyorlar, onları Kurucu Meclise karşı olan Komite üyelerinin tasfiyesine iknaya çalışıyorlardı. Bu görüşmeler nihayet olumlu sonuç vermişti ve komutanlar da aynı fikre gelmişlerdi. 


Gürsel'in başkanlığında bir toplantı yapıldı ve tasfiye meselesi bütün yönleriyle ele alındı, Bu toplantıda sadece 14 lerin değil, aynı fikri besleyen Sami Küçük grubunun da tasfiye edilmelerine karar verilmişti, Sami Küçük grubu Suphi Gürsoytrak, Kâmil Karavelioğlu, Suphi Karaman, Muzaffer Yurdakuler, Kadri Kaplan ve Mehmet Özgüneş'ten müteşekkil ve 
7 ler grubu diye anılıyordu. Böylece 37 kişilik Millî 
Birlik Komitesinin 21 üyesi tasfiye edilmiş olacaktı. 


Toplantı, tasfiye hareketinin plânını hazırlamak üzere Cemal Madanoğlu, Ekrem Acuner ve Sezai Okan'dan müteşekkil üç kişilik Komite tesbit edildikten sonra dağıldı. 


Tasfiye Komitesi hazırlıklara başlayınca 37 kişilik Komiteden 21 kişinin tasfiye edilmesinin mahzurlariyle karşı karşıya gelmişti. Komitenin yarıdan fazla üyesinin bertaraf edilmesi, kararın ekseriyetin görüşüne aykırı olarak uygulandığı intibaını verecekti. 
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we Nd IRMAĞI 


GEÇM!IŞ ZAMAN — Haydar Tunçkanat'ın Kurşuna 

dizilmelerini istediği 14 lerin lideri Alparslan Türkeş, 

bir basın toplantısında Devlet ve Hükümet Başkanı 

Orgenral Cemal Gürsel ile, Gürsel, 13 Kasım sabahı yayınladığı bildiri ile bir zamanlar kendisine müsteşarlık eden en yakın arkadaşını Komiteden tasfiye etmişti. 


7 ler grubu bu hareketin dışında bırakılsa ne olurdu? 
Zaten 7 lerin kuvveti 14 lerle birlikte hareket ettiktikleri zamn ağır basıyordu. 12 ler tasfiye edildikten sonra, 7 ler grubu nasıl olsa Komite çalışmaları arasında eriyip giderlerdi. Fakat, bu konu henüz karara bağlanmadan önce Dışişleri Bakanı Selim Sarper'le de temas edilmiş, dış memlektlerdeki büyükelçilikler- de 21 kadro ihdası için çalışma yapılması istenmişti. 
Sarper, bazı büyük elçiliklerde müşavirlikler ihdası suretiyle bu 21 kişilik kadroyu temin etmişti. 


Tasfiye Komitesinin 7 ler grupu ile ilgili görüşü, Cemal Gürsel'e anlatıldı. Gürsel de bunu benimsemişti. Benimsemişti ama, kendilerinin de tasfiyeye tabi tutulmak istendiklerini öğrenmelerinin mahzurlu olacağını düşündü ve Komiteye Sami Küçük'ün de dahil edilmesini istedi. Bunun üzerine Sami Küçük Tasfiye Komitesinin dördüncü üyesi oldu ve tasarlanan ihtilâli böylece öğrendi. 


Tasfiye Komitesi son toplantısını yine Gürsel'in başkanlığında 12 Kasım 1960 gecesi Çankaya Köşkünde yapmıştı, Bu toplantıda Dışişleri Bakanı Selim Sarper de bulundu ve 12 lerin gönderilecekleri büyük elçilikler hakkında bilgi verdi. Tasfiye ile ilgili diger hazırlıklar da gözden geçirildikten sonra, Kuvvet Komutanları çağrıldı, durum onlarada anlatıldı. 


Tasfiye hareketinin emniyetini sağlama görevi hava kuvvetlerine ait olacaktı ve bunu bizzat İrfan Tansel plânlıyacaktı. Ertesi sabah saat 7.30 da Gürsel'in bildirisi radyolardan yayınlanırken Hava Kuvvetlerine mensup subaylar, 14 lerin evlerine giderek 


kendilerine Komite üyeliklerinden O affedildiklerine dair mektupları vercekler ve yeni bir emre kadar 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dışarı çıkmamalarını isteyecklerdi. Subaylar, 14 terin evleri önünde ve civarda emniyet tertibatı alacaklar, sırası geleni hava alanına götürüp uçaklara bindireceklerdi. 

İrfan Tansel, kısa zamanda bütün tertibatını almıştı. 13 Kasım 1960 sabahı Türkiye radyoları Gürsel'in bildirisini yayınlamaya başlıyacakları sırada, havacı subaylar 14 lerin oturdukları evlere girmişler ve ellerindeki sarı zarflı mektupları ilgili şahıslara vermişlerdi. Bu mektuplarda şöyle deniliyordu : 


Komite içindeki çatışmalar yüzünden normal çalışma düzeni kurmaya imkân kalmamıştır. Bu sebeple Milli Birlik Komitesini feshettim. Milli Birkik Komitesi üyeliğinden affedildiniz ve emekliye sevkolundunuz. 
Şerefinizle mütenasip bir dış göreve atanmak üzere evinizde bekleyiniz.» 


Gürsel'in imzasını taşıyan mektubu okuyan 14 ler neye uğradıklarını şaşırmışlar ve büyük bir paniğe kapılmışlardır. Bunlardan Alparslan Türkeş, mektubu tebliğ etmeye gelen havacı subaylara şiddetle karşı koymuş ve kapıyı açmak istememişti. Bunun üzerine subaylar Türkeş'in evinin 'kapısını 'kırmışlar ve mektubu içeriye bırakmışlardı. 


Kimler tasfiye edilmişlerdi? Bilmiyorlardı, Telefonları da çalışmadığı için temas kuramamışlardı, 


14 lerden en çok telâşa kapılanlardan birisi de 
Muzaffer Özdağ olmuştu. Nedense onun telefon tertibatı kesik değildi. Mektubu alır almaz Çankaya Köşkünü aradı ve Gürsel ile görüştü, Şöyle diyordu : 

— Sayın Örgenralim, vahim bir hata işlenmektedir. Bu, büyük buhranlara yol açacaktır. Şu anda 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Yassıadada'da Anayasayı ihlâl dâvası görülmektedir. 
Dikkat buyurulsun. Durumu ve fikirlerimi arzetmek isterim. 


Devlet Başkanı Özdağ'a «Derhal gel görüşelim» dedi ve telefonu kapattı. Özdağ dışarı çıktı, önceleri kimse mani olamamıştı. Fakat yoldan çevrildi. Çankaya'ya çıkmasına izin verilmemişti. Doğruca, Milli Birlik Komitesinin çalışmakta olduğu eski Meclis Binasına gitti. Burada kader arkadaşı Fazıl Akoyunlu ile karşılaştı. Birlikte bağırıp çağırmaya başladılar ve Meclis binasına girmek istediler. Fakat, Komitenin emniyetini sağlamakla görevlendirilmiş subaylar tarafından ancak silâh tehdidi ile buradan uzaklaştırıldılar ve evlerine gönderildiler. 


Özdağ eve gelince, Gürsel'e tekrar telefon etti ve durumu anlattı, Gürsel kendisine itidal göstermesini ve yurt dışında verilecek görevi kabul etmesini tavsiye etmekle yetinmişti. 


Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel, aynı gün sat 18.00 de bir basın toplantısı tertiplemişti. Şöyle diyordu : 


— Komite çalışmaları meydan muharebesi halinde geçiyordu. Aylardır ise düzen, fikirlere vahdet vermek için çalışıldı. Fakat fayda vermedi. Nihayet bu karara vardım. Komite üyelerinin affı kararı Kurucu Meclis çalışmalarını kolaylaştıracaktır. Bu, bizim şeref vadimizdir. Seçimler en geç 29 Ekim 1961 
günü yapılacaktır. 


ONDÖRTLER KURŞUNA DİZİLMEK İSTENMİŞTİ! 


Evlerinde ikamete mecbur edilen 14 ler, 14 Kasım 1960 günü sabaha karşı evlerinden alınarak Mür 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ted Hava Üssüne götürülmüşlerdi. Burada daha emniyet altında bulundurulacakları kararına varılmıştı. 
Tasfiye edilen Komite üyeleri, ancak Mürted Hava Üssüne getirildikleri zaman kaç kişi, olduklarını an lamışlardı. Burada önce toplu olarak Subay Gazinosuna alındılar, bir süre dinlenmeleri sağlandıktan sonra, ayrı odalara kapatıldılar. 


14 ler durumundan ve hayatlarından endişe ediyorlardı, Gerçi, Devlet Başkanı Gürsel, kendilerine gösterdiği azil mektuplarından «Yurt dışında şereflerine uygun bir göreve atanacakların» o bildirmişti ama, aradan bir gün geçtiği halde hiçbir ses çıkmamıştı Üstelik şimdi getirdikleri Mürted Hava Üssü de endişelerini artıracak bir hava içindeydi ve kime sorsalar ne olacakları hakkında 'kesin bir şey öğrenemiyorlardı. 


14 ler Mürted Hava Üssüne gönderildiği sırada 
23 kişi kalmış olan Milli Birlik Komitesi de Cemal 
Gürsel'in daveti üzerine toplanmaya hazırlanıyordu Tasfiye Komitesi bir kanun teklifi meydana getirmişti, Komite bunu görüşüp karara bağlayacaktı. Teklif, 
14 leri emekliye sevkediyor, yurt dışında devlet müşavirliklerine gönderiyor, iki yıl memlekete girmelerini yasaklıyor ve maaşlarını tesbit ediyordu. 


Komitenin, tasfiyeden sonra yapılan bu ilk toplantısında Gürsel uzun bir konuşma yapmıştı. 14 lerin maksatlarını anlattı ve 13 Kasım İhtilâlinin nasıl zaruri hale geldiğini bildirdi, Bu konuşmadan sonra, hazırlanan kanun teklifi üzerinde bilgi verildi ve teklifin görüşülmesine geçildi. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler oldukça sert geçmişti. Konuşan ların hepsi 14 lere şiddetle hücum ediyorlar, onları diktatörlük heveslisi olarak suçluyorlardı. Bu arada 


Üç. İ. Hikâyesi — F. : 5 65 


Haydar Tunkanat söz aldı. Tunçkanat 14 lerin emekliye sevkedilerek yurt dışında göreve gönderilmele rini yeterli bulmuyordu. Bunlar oradan da emellerini gerçekleştirmek için teşebbüste bulunabilirler, gittikleri yerlerde memleketin itibarını sarsıcı davranış lara girişebilirlerdi. En iyisi kurşuna dizilmeleriydi. 


Haydar Tunkanat, başkanlığa 14 lerin kurşuna dizilmelerini isteyen bir önerge vererek kürsüden indi. Şimdi tartışmalar bu önerge üzerinde cereyan ediyordu. Neticede, 27 Mayıs İhtilâline kan bulaştırılmaması ve kurşuna dizilmeleri halinde başgösterecek huzursuzluklara meydan verilmemesi gerekçesiyle Haydar Tunçkanat'ın teklifi reddedildi. 


Teklif reddedildikten sonra, kanun teklifi madde 
madde ele alınarak kabul olundu ve 17 Kasım 1960 
sabahı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Bir taraftan 14 lerle ilgili hukuki oformaliteler hazırlanırken, bir taraftan da gönderilecekleri yabancı ülkelerden agreman alınmasına çalışılıyordu. 
Nihayet, 16 Kasım günü kimin nereye gönderileceği belli olmuştu. Yapılan açıklamaya göre, Alparslan Türkeş Yeni Delhi, Orhan Kabibay Ottawa, Orhan Erkanlı Meksiko, Muzaffer Özdağ Tokyo, Rifat Baykal Tel Aviv, Fazıl Akkoyunlu Köbil, Ahmet Er Lib- ya, Dündar Taşer Rabat, Numan Esin Madrit, Mustafa Kaplan Lizbon, İrfan Solmazer La Haye, Şefik Soyuyüce Kopenhag, Muzaffer Karan Oslo, ve Münir Köseoğlu da Stokholm Büyükelçiliklerinde devlet müşavirliklerine atanacaklardı, Sonradan Kanada'nın ağreman vermediği anlaşıldı. ve Orhan Kabibay Ottowa'dan alınarak Brüksel'e atandı. 


Vi 


ağ ga a Di > . 
İHTİLĀLİN LİDERİ — 13 Kasım İhtilâlinin gürültüsüz patırtısız geçiştirilmesini sağlayan tek adam, Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel idi. Tansel daha sonraları Milli Birlik Komitesinj tamamen hâkimiyeti altına alacak ve hem 22 Şubat, hem de 21 Mayıs harekâtını emrindeki kuvvetlerle bertaraf etmesini bilecektir. 


Türkiye'den ilk olarak Fazıl Akkoyunlu ayrılmıştı. 
Akkoyunlu, hava subaylarının nezaretinde Esenboğa Hava Alanına görtürüldü ve uçağa bindirilerek Kâbil'e 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gönderildi. 

20 Kasım 1960 günü 14 lerin hepsi de yurt dışına 
atandıkları yerlere gitmişlerdi. Dündar Taşer, 19 Kasım 1960 günü hava alanında gazetecilere şöyle diyordu : 


— Demokrasiye inanıyoruz. Milli Birlik Komitesinde kalanlar demokrasi dâvasını daha jiyi yerleştireceklerdir. Son hareket millet hayrına iyi olmuştur. 
(1) 


Alparslan Türkeş hava alanında son derece sinirli görünüyordu, buna rağmen, özellikle gazetecilerle 
şakalaşmaktan geri kalmadı. Orhan Erkanlı ise, 13 
Kasım İhtilâlinden sonra aleyhlerinde yayınlanan yazılardan şikâyet ediyor, Ahmet Emin Yalman'a sinirleniyordu. Yalman'la hesaplaşma zamanının geleceğini söyliyerek uçağa binmişti. 14 ler gönderilirken Ankara- Esenboğa yolu etrafında ve hava alanında sıkı emniyet tedbirleri alınmıştı. Buralarda hava subayları görev almışlardı. 

Halk Partisi bütün bu olan bitenleri titiz bir sessizlikle takibediyordu. İnönü herhangi bir soruya muhatap olmamak için, gripten mustarip olarak dinlenmekte bulunduğunu yaymıştı. 14 ler tamamen yurt dışına çıkarıldıktan sonra, birkaç güne kadar iyileşeceği ve dışarı çıkacağı bildirildi. Nihayet 28 Kasım 
1960 günü gazete fotoğrafcılarını evine çağırdı ve 


(1) Dündar Taşer, bu konuda açıklamayı göndermiştir : 


«O tarihlerde çıkan ve belli bir kanada mensup gazeteler bu kabil sözler uydurmuşlardır. Size onların mehaz olduğunu sanıyorum. O tarihlerde hiçbir beyanat vermedim. Bu, tamamiyle hayal mahsulüdür.» 
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onlara itinalı, güler yüzlü pozlar verdi. 13 Kasım tasfiyesiyle ilgili bütün soruları cevapsız bırakmayı tercih etmişti. 


EMNİYET İÇİN — 13 Kasım sabahı Alparslan Türkeş'- 

in evinin önünde sıkı emniyet tertibatı alınmıştı. Hava 

subayları ve sivil polisler civardan kuş uçurtmuyorlardı. Resimde, Türkeş'in evinin önünde dolaşan sivil polisler görülmektedir. 


Halk Partisi, bugünlerde sadece Kurucu Meclis yasasını hazırlamakta olan Komisyon kanaliyle sesini duyuruyordu. Bu ses de resmî değil, gayrı resmi idi. 
13 Kasıma kadar Kurucu Meclis çalışmalarının ne 
safhada bulunduğu bizzat Turhan Feyzioğlu tarafından gazetecilere bildiriliyordu. 13 Kasımdan sonra birkaç gün için bu usulden vazgeçildi. Tasfiyeden bir gün sonra, 14 Kasım 1960 günü gazetlere yazılı bir haber örneği gönderilmişti. Bunda; Kurucu Meclisin üç hafta zarfında toplanacağı  bildiriliyordu. Yani Aralık ayının ilk haftasında, Oysa, Kurucu Meclis Aralik ayının son haftasında bile toplanamamıştı. 
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Ama o gün için bunu söylemekle, tasfiyenin ne kadar yerinde olduğu ve tasvip gördüğü bildirilmek isteniyordu. 


Ama şurası da bir gerçektir ki, Kurucu Meclis yasasını hazırlayan heyet, Anayasa taslağını hazırlayan heyete taş çıkartmıştı. Yasa, mümkün olan en kısa zamanda tamamlandı ve 21 Kasım 1960 günü Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'e takdim edildi. Ertesi gün Bakanlar Kurulu tasarıyı ele aldı. Bokanlar arasında tasarıya en çok takılanlar Ekrem Alican ile Amil Artüs olmuşlardı. 
Bunlar, tasarıya konan CHP lehine aslan paylarını kısa zamanda tesbit etmişlerdi Tasarı, Kurucu Meclis hâkimiyetini Halk Partisine veriyordu. İtiraz edildi ve bu tasarıya paralel başka bir tasarı hazırlanması uygun bulundu. Bunun için de Ekrem Alican'ın başkanlığında bir Bakanlar Komitesi kuruldu. 


Feyzioğlu Komisyonunun hazırladığı tasarıya göre, Kurucu Meclis, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi olarak iki ayrı organdan meydana gelecekti. Temsilciler Meclisi Millet Meclisi gibi Milli Birlik Komitesi de Senato gibi çalışacaklardı. Millî Birlik Komitesinin üyeleri, o zamanki 23 kişi idi Temsilciler ise mevcut siyasi partilerden illerden ve çeşitli meslek kollarından seçilecek 273 üyeden meydana gelecekti. Demokrat Parti devrinde görev almış şahıslar Kurucu Meclis için ne aday, ne de seçmen olamıyacaklardı. 


Tasarı, Halk Partisine diğer partilerden daha fazla kontenjan ayırmıştı. Üstelik illerden gelecek temsilcilerin çoğunun da Halk Partili olacakları belli idi. Kurucu Meclisin üye sayısı Komite üyeleriyle birlikte 295 olarak tesbit edilmişti. 
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KAPISI KIRILMIŞTI — 13 Kasım sabahı Türkeş'in evine girmek isteyen emniyet subayları mukavemetle karşılaşmışlardı. Türkeş, bütün ısrarlara rağmen evinin kapısını açmayınca, subaylar kapıyı kırıp içeri girmişler ve Gürsel'in azil mektubunu kendisine vermişlerdi. Daha sonra kırık kapı, yukarıdaki resimde görüldüğü gibi tamire gö türüldü. 


Bakanlar Kurulu adına başka bir proje hazırlayan Ekrem Alican ise, Demokrat Parti devrinde görev almış olanlara seçmen olma hakkı tanıyor, ayrıca Halk Partisine ayrılan 40 kişilik kontenjanı 30 kişiye, Kurucu Meclis sayısını da 285 e indiriyordu. Ekrem Alican bu arada, Kurucu Meclisle birlikte siyasi faaliyetlerin serbest bırakılmasını da hükme bağlıyordu. 


Proje kisa zamanda Bakanlar Kurulunda görüşülerek kabul edildi ve Feyzioğlu Komisyonu tarafından hazırlanmış tasarı ile birlikte Milli Birlik Komitesine sevkedildi. 


Komite meseleyi 29 Kasım 1960 günü ele aldı. 
11 Aralık 1960 gününe kadar devam eden görüşmeler sırasında Bakanlar Kurulu adına verilen proje kabul edilmedi. Müzakereye esas olarak Feyzioğlu Komisyonunun hazırladığı tasarı ele alındı. Neticede, Ekrem Alican ve Amil Artüs tarafından ileri sürülen teklifler tamamen reddedildi ve Feyzioğlu Komisyonunun tasarısı aynen kabul olundu, Kurucu Meclis yasası 16 Aralık 1960 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Bundan sonra seçim hazırlıklarına geçildi. 

Halk Partisi için artık ortada hiçbir engel kalmamıştı. Dolu dizgin iktidara koşuyordu. Kurucu Meclis de hiç değilse yüzde yetmiş Halk Partililerden kurulursa en kısa zamanda Anayasa tasarısı hazırlanır, seçimlere gidilirdi. Bu gidişle 29 Ekim 1961 
Halk Partisi için mutlu bir gün olacaktı. Zira o gür seçimler yapılacaktı. 

Nihayet, Kurucu Meclisle ilgili bütün hazırlıklar tamamlanmış, yeni Meclis Binası çalışılır hale getirilmiş ve en sonunda da seçimler yapılmıştı. Kurucu Meclis 6 Ocak 1961 de yüzde seksen Halk Partisinin hâkimiyetinde açılarak çalışmalara başlamıştı. 


ÖNCÜ EL DEĞİŞTİRİYOR!... 


Ondörtlerin fikrini savunmak ve ileride kurulması tasarlanan Milli Birlik Partisinin yayın organı haline getirilmek düşüncesiyle kurulmuş bulunan Öncü Gazetesi de 13 Kasım günü el değiştirmek zorunda kalmıştı. Zaten, 14 lere Cemal Gürsel'in imzasını taşıyan azil mektupları tevdi edildiği sıralarda, bir kısım subaylar da Türkeş ve arkadaşlariyle ilgisi bulunan şahısların peşindeydiler. Bunlar her ihtimale karşı toplanıyor ve emniyet altına “alınıyorlardı. 


Öncü Gazetesi, emniyet altına alınmak istenen müesseselerin başında geliyordu. 13 Kasım sabahı gazeteye gelen bir ekip, oratada kimseleri görememiş ti. İmtiyaz sahibi Ziya Tanzu'yu arıyorlardı. Gazetede bulamayınca soruşturmaya başladılar, kısa süre sonra da ilk uçakla İstanbul'a gittiğini öğrendiler. 


Ziya Tansu, Cemal Gürsel'in bildirisi radyoda yayınlanınca, ne olur ne olmaz, kendisini emniyete almak istemiş ve ilk uçakta yer ayırtarak İstanbul'a gitmiş, fakat, Yeşilköy Hava Alanına iner inmez arandığını anlamıştı, Zira hoparlörler aralıksız şu anon su yayınlıyorlardı : 


— Öncü Gazetesi muhabiri Ziya Tansu!, Gazeteden aranıyorsunuz, lütfen danışmaya! 


Tansu, danışmaya gidip gitmemekte .mütereddit. Fakat gitmese ne değişecekti? Eğer İstanbul'a geldiğin haber almışlarsa, nasıl olsa yakalıyacak- 


73 


lardı. Çaresiz danışmaya gitti. Gidiş o gidiş. Koluna giren subaylar, onu bir başka uçağa bindirerek Ankara'ya gönderdiler, Esenboğa Alanında kendisini karşılayan bir grup Subay, arabaya, atarak, Öncü'nün yayınlanmakta olduğu Güneş Matbaacılık Şirketi'ne getirdiler. 


Bu sırada; gazetenin hemen bütün personeli toplanmıştı. Ziya Tansu getirilince kendisini Aydın Yalçın, Fikret Ekinci, Turan Güneş, Altan Öymen ve Nilüfer Yalçın karşıladılar. Yalçın, Güneş, Ekinci ve Tansu bir odaya 'kapandılar. Ziya Tansu, Öncü'nün imtiyazını devretmesi için tazyik ediliyordu. Önceleri karşı koymak istedi, fakat Fikret Ekinci tabancasını çıkararak tehdide başladı ve imtiyazın devrine böylece karar verildi. Devir formalitesini Turan Güneş hazırlamıştı. Fakat o gün Pazar olduğu için, resmi işlemin yapılmasında güçlükle karşılanılmıştı. Nasıl ol- 

. duysa Emniyet Birinci Şube Müdürlüğü çalıştırıldı ve “bu mesele de halledildi. Öncü Gazetesi, çalışanlar adına Altan Öymen ve Nilüfet Yalçın'a devredilmişti. 


Ziya Tansu'dan imtiyazı tabanca tehdidi ile almağa muvaffak olan Fikret Ekinci, o güne kadar Alpraslan Türkeş'in akıl hocalığını yapmağa heveslenmiş ve Öncü'de onların fikirlerini savunmuş bir askeri hâkimdi. O gün nasılsa karşı tarafın adamı oluvermişti. Bu zat daha sonraları geride 'kalan Komite üyelerinin de akıl hocalığına heveslenerek, en sonunda Halk Partisine girerek hevesini söndürecekti. 

13 Kasım İhtilâliyle el değiştirmiş olan Öncü Ga- 


zetesi, 50 bin lira sermayeli «Yeni Işık» Limited Şirketi tarafından yayınlanmak istenmişti. Bu şirketi, onar bin 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lira itibari sermayeli beş ortak meydana getirmişti. 
Ortaklar şunlardır : Alparslan Türkeş'in eşi bayan Muzaffer Türkeş, Türkeş'in Başbakanlık Müsteşarlığı sırasında yardımcısı olan Albay Fuat Uluç'un oğlu Öcal Uluç, Türkeş'in diğer yardımcısı Hikmet Aslanoğlu, Türkeş'in yanında askerlik yapmış olan İKA Ajansının sahibi Ziya Tansu ve Tansu'nun yiğenj olan bir başka şahıs. 


Şirket, 15 Ağustos 1960 günü resmen kurulmuştu, Kurulur kurulmaz da dedikodu mekanizması harekete geçti. Mesele gazetelere de intikal ettirilmişti. Neticede Halk Partisi ile irtibat halinde bulunan Komite üyeleri işi Milli Birlik Komitesine getirdiler, fakat Türkeş, bu sırada şirketi feshettirdi, mesele de kapanmış oldu. Oysa, şirket feshedildiği gün Türkeş'- le Tansu arasında özel bir anlaşma yapılmıştı. 


Ziya Tansu, bu anlaşmaya dayanarak, bir günlük gazete çıkarmak üzere teşebbüse geçti. Gazetenin sorumluluğu gazeteci Mehmet Ali Kışlalı'ya verilmek isteniyordu, fakat anlaşmaya varılamadı, Bunun üzerine teklif Altan Öymen, Nilüfer Yalçın ve Oktay Ek-Şi üçlüsüne yapıldı. Üçlü ekip gazetenin durumunu parlak görmüştü. Gerçi Ziya Tansu paravananın ardında Alparslan Türkeş'in bulunduğunu bilmiyorlardı ama, güçlü bir kimsenin bu teşebbüse girişmiş bulunduğunu sezinliyorlardı. Hemen faaliyete geçtiler ve kısa zamanda kadroyu kurdular, Gazetenin yayınlanmasından birkaç gün önce Ziya Tansu, tesbit edilen kadro ile bir toplantı yaptı, maksat gazetenin adını koymaktı. Birkaç isim teklif edildi, bunlardan en cazibi Öcal Uluç'un teklifi idi. Uluç, gazeteye «Yeni Işık» adının verilmesini istiyordu. Tansu isimler üzerinde düşünmek ve ertesi sabah durumu bildirmek üzere 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toplantıya son verdi. Türkeş'e gitti Yeni Işık, Türkeş için de cazip gelmişti, fakat şirket hatırlatacağı endişesiyle bundan vazgeçildi. Tesbit edilen isimler arasında başka uygunu bulunamadı, bunun üzerine Türkeş : 


— Gazetenin adı «ÖNCÜ» olacak, dedi. 


İsim babalığını Türkeş'in yaptığı Öncü, 26 Ağustos 1960 sabahından itibaren yayın hayatına girmiş bulunuyordu. Bu sıralarda kudretli albayın nüfuzu bir özel bankadan gazete için 350 bin lira kredi sağlamıştı. Daha sonra bu 450 bin liraya çıktı. İhtiyaç hasıl oldukça kredi miktarı artacaktı, anlaşma öyleydi. 


O günlerde Mili Birlik Komitesinin birinci derecedeki danışmanlarından olan Prof. Aydın Yalçın da gazetenin başyazarı olmuş, kudretli kalemiyle Öncü'- nün sesini güçlendirmişti. İşler tıkırında gidiyordu ve kudretli başyazar dahil herkes hayatından memnundu, Fakat, memnuniyetin ömrü pek uzun olmadı. M. 
B. Komitesi, 147 öğretim üyesini Üniversiteden uzaklaştırınca, Öncü buna karşı koymuştu Kudretli başyazar Aydın Yalçın da mensubu olduğu camiayı korumak için gönüllü müdafi kesilmişti. Oysa, 147 öğretim üyesini kürsülerinden uzaklaştıranlar, Öncü'nün perde arkasındaki gerçek sahipleriydi. Ertesi gün Ziya Tansu, gazetenin sorumlularına 147 lilerle ilgili bir başyazı geleceğini söyledi ve bunun mutlaka yayınlanmasını istedi. Tansu, talimatı Türkeş'ten almıştı. 
Nitekim biraz sonra Alparslan Türkeş de ilk defa olarak gazeteye telefon etti. Beklenen yazının gönderildiğini bildirdi, Bu olay, Öncü'nün görülmeyen sahibini ortaya koymuştu. Gerçekten biraz sonra, Türkeş'in Başbakanlık Müsteşarı iken yardımcılıklarını 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yapmış olan Fuat Uluç ile Hikmet Aslanoğlu gazeteye gelmişlerdi. Beraberlerinde getirdikleri ve Fuat Uluç'un imzasını taşıyan 147 lerle ilgili yazının birinci sayfada yer almasını istiyorlardı. Öncü'nün sorumluları, bir gün önce 147 leri savunan yazılar yayınladıklarını, oysa getirilen yazının tamamen 147 ler aleyhinde olduğunu söyliyerek,, yayınlamakta mahzur gördüklerini bildirdiler. Uzun tartışmalar oldu. 
Komite kararını öven yazının ikinci sayfada okuyucu mektubu olarak yayınlanmasına karar verildi. Yazı ertesi gün bu şekilde ve Fuat Uluç'un imzası altında çıktı. 


Bundan sonra müdahaleler birbirini kovaladı, Nihayet 13 Kasım İhtilâlinden iki gün önce, gazeteye gönderilen yeni bir yazı, iplerin kopmasına sebep olmuştu. Yazı, Kurucu Meclisin gereksizliğine ve bunun Halk Partisinin 27 Mayıs Devrimi'ni yıpratma gayretlerinin yeni bir örneği olduğunu işaret ediyordu. 
Genel Yayın Müdürü Altan Öymen, yazının yayımlanmasına karşı koydu, Tartışmalar son haddine gelince de kurtuluşu, istfa tehdidinde buldu. Ziya Tansu ise bu tehdide karşılık, aynı görüşte olanların sözleşmelerini tek taraflı olarak fedhedeceğini bildirdi. Mesele bu safhadayken, 13 Kasım olayları patlak vermiş ve durum bambaşka bir hal almıştı. 


Öncü'nün yeni sahipleri, kısa süre sonra gazeteyi, seçimlere hazırlanmakta olan Yeni Türkiye Partisine devretmek zorunda kalmışlardı, Şimdi gazete nin sahibi bu parti adına Aydın Yalçın idi, kadro ise 
13 Kasım'dan önceki kadroydu. Gazete, sahibine karşı idi!. Seçimlerden önce açılan bir anketle Yeni Türkiye Partisinin en kuvvetli sanıldığı Ankara'da bile 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ne kadar zayıf olduğu ortaya konuluyordu. Bu anket yüzünden Öncü Gazetesi Y.T.P. Genel Merkezinde yırtılıp, yakılmıştı. 


SAĞ KOLU - — Şimdi CKMP Mardin Milletvekili olan 

Fuat Uluç, o zaman da bugünkü gibi Alparslan Tür- 

Keş'in sağ kolu idi, Öncü Gazetesine imzasiyle 147 

ler aleyhine yazmıştı, fakat birinci sayfada yayınlanması istenen yazı ancak ikinci sayfada okuyucu mektubu olarak yayınlanabilmişti. 


Gazetenin kadrosu ile sahibi arasında 13 Kasım İhtilâlinden sonra hiçbir fikir birliği kalmamıştı. 
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Meselâ Y.T.P, li Cevdet Gebeloğlu'nun 55 ağa ile ilgili ve onların sürgünden kurtarılmasını isteyen konuşmasının gazetde manşet olarak yayınlatılmasına tevessül olunduğu halde, konuşma tek sütün üzerinden yayınlanmıştı. 


Bu sırada Ermeni gazeteci Arslanyan'ın bir yabancı gazetede Türkeş'i öven yazısı yayınlanmıştı. 
Yazı, bazı gazeteler tarafından iktibas edilince Aydın Yalçın, hem Arslanyan'ın hem de Türkeş'in ağızları- nın paylarını vermek istedi ve «Müfrit Kutuplar Birleşir» başlığı altında bir başyazı hazırladı. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Öcal Uluç idi, başyazıyı sepete atıverdi!. 


Bu olaylar, gazete kadrosunun değiştirilmesini gerektirmişti. Nitekim öyle oldu. 14 Kasımdan önce gazeteye girmiş olanların ileri gelenleri kadrodan çıkarıldılar. Çıkarıldılar da ne oldu, ne değişti? Hiçbir şey değişmediği gibi, gazete de mali imkânsızlıklar yüzünden artık yayınlanamaz hale gelmişti ve so nunda Öncü'nün imtiyazı Kuvvet Başarır'a devredildi. Öncü, bir süre de yeni sahibinin elinde süründükten sonra, kapanıp gitti. 


ONDÖRTLER GÖNDERİLDİKTEN SONRA 


13 Kasım İhtilâli neyi halletmişti? Açıkça söylemek gerekirse, hiçbir şeyi halletmediği gibi, bir taraftan Milli Birlik Komitesini zamanla komutanların ve albaylar juntasının elinde oyuncak 'haline getirmiş, yani maddi ve manevi gücünü yoketmişti, bir taraftan da Halk Partisini iktidara getirecek yol olmadığını ortaya koymuştu. 


: Milli Birlik Komitesi ve komutanlar 13 Kasım İhtilâline sürüklenmeseydi, belki bugün memlekette 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demokratik rejim bütün şartlariyle yerleşmiş, sosyal reformlar gerçekleşmiş, halk huzura kavuşmuş olacaktı, İleride bütün yönleriyle açıklanacağı gibi, 22 
Şubat ve 21 Mayıs silâhlı müdahale olayları da, 13 
Kasım İhtilâliyle birlikte tarihe karışan maddi ve manevi gücün yokluğundan yararlanılarak tertiplenmiyecekti. 


Sırası gelmişken açıklamakta fayda vardır : 14 
ler doğrudan doğruya Halk Partisinin kurbanı olmuş değillerdir. 14 leri mağlüp eden, güvendikleri emniyet 'kuvvetleridir. Yani bindikleri dal (kesilmiştir. 
Bunu daha sonraları, Talât Aydemir 21 Mayıs olaylarından sanık olarak Mamak'takj 1 Numaralı Askeri Mahkemede savunmasını yaparken şöyle ifade edecekti : 


— 13 Kasım 1960 daki hödisenin doğması için, ikiye bölünmüş Komiteyi bir bütün haline getirmek üzere çok gayret sarfettim, Fakat 13 Kasım 1960 da Komitenin ekseriyeti tarafından bize izah edilen ve bizzat Orgenral Cemal Gürsel ile yaptığım görüşmede bana söylediği şekilde fikirlerine taraftar olduğumu söyledim. Ama 13 Kasım 1960 sessiz ihtilâl olmuştu. İhtilâlciler yavrularını yemişlerdi. Bizler de kullanılmıştık.» 


Aydemir, ömrünün bu son savunmasında samimi konuşmamıştı. O, 13 Kasım İhtilâline Komitenin ekseriyetinin ve Gürsel'in sözlerine inandığı için değil, en 'kuvvetli rakibi bertaraf edileceği için «Evet» demişti. Zira, Talât Aydemir'in bütün ideali, kendisinin başında bulunacağı bir grupun ihtilâlini gerçekleştirmekti ve buna engel olan bütün kuvvetlerin bertaraf edilmeleri için elinden geleni yapıyordu. Evet, ihtilâl 
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13 Kasımda yavrularını yemişti, ama yavruların 
kurtarılması bizzat Talât Aydemir'in elinde idi, fakat o sessizce bu olayı seyretmeyi çıkarına daha uygun bulmuştu. Yavrular da ihtilâl anaya göz göre göre yem olmuşlarsa, Aydemir'e güvendikleri için olmuşlardı. 


Ondörtlerin tasfiyesi hareketi, gerek Komite içinde, gerekse orduda yeni gelişmelere yol açmıştı. 
Komite üyeleri 14 lerle birlikte bütün maddi ve manevi güçlerini yitirdiklerini anlayınca, kendilerine ordu içinde ve dışında sırtlarını dayayacak :kuvvetler aramya başlamışlardı, İrfan Tansel ve başında Talât Aydemir'in bulunduğu albaylar juntası da Komiteyi tamamen 'kendi tesirlerine almak istiyorlardı. 
Hava Kuvvetleri Komutanı Tansel, o zamanlar Aydemir juntasından daha tesirli idi Komite üyelerinden general rütbesinde olanlarla, onlarla birlikte davranmayı tercih edenler hariç, büyük bir grup bu iki kuvvetli 'komutanla işbirliği yapmak lüzumunu hissetmişlerdi. Haydar Tunçkanat Mucip Ataklı ve Emanullah Çelebi İrfan Tansel'in: Vehbi Ersü. Selâhattin Özgür ve Kâmil Karavelioğlu da Talât Aydemir juntasının yanında yer almışlardı, Ekrem Acuner, Refet Aksoylu, Fikret Kuytak Şükran Özkaya ve Ahmet Yıldız ise siyasi grupların teminatı altında bulunmakta devam ettikleri için Halk Partisiyle ilişkilerini kesmemiş lerdi. 


Bu sıralarda ordu bünyesinde 14 lerin mağdur oldukları yolunda bir akım başlamış, gün geçtikçe yayılma istidadı göstermişti. Bunların maksadı, 14 leri tekrar yurda getirip, iş başına geçirmekti. 


Bütün bu olup bitenler, ordu içinde olsun, sıyaset sahasında olsun geniş yankılar yaratıyor, endişelere 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yol açıyordu. Memleketteki huzursuzluk son haddine gelmek üzere idi. 

Olayların burasına bir nokta koyup, gerilere gitmek gerekiyor. Zira, bundan sonra cereyan eden olay ları daha iyi kavrayabilmek için Türkeş"le Aydemir ara sında geçenleri bilmek, hangi noktada ihtilâfa düştük 
lerini tesbit etmek lâzımdır. Böylece, Aydemir'in 13 
Kasım İhtilâlinde neden Türkeş'e yardımcı olmadığı kolayirkla anlaşılmış olacaktır. 


Türkeş ve Aydemir Bundan uzun bir yıllar önce, ihtilâlci iki insan olarak birleşmişlerdi. Birleştiklerin den yine uzun yılar sonra, 21 Mayıs olayları üzerine Kurulan Mamak 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde, si yasi inançlarını şöyle ifade etmişlerdi: 

Türkeş; «Ben, en kötü demokratik idareyi, en iyi ihtilâl idaresine tercih ederim.» 


Aydemir; «1946 seçimlerinin neticesinde doğan hâdiseleri gördükten sonra, artık Türkiye'nin çok par tili demokratik nizam içinde değil, tek şef ile idare edilebileceğine inandım.» 


İşte yıllar önce, ihtilâl fikri etrafında birleşmiş olan iki düşman arkadaş, en sonunda görüş ayrılıklar nı bu sözlerle ortaya koymuşlardı. Birisi ihtilâli gerçekleştirmiş, fakat ihtilâl fikrinin aleyhinde, diğeri ih tilâller hazırlamış ama her seferinde mağlüp olmuş, fakat ihtilâlin lehinde... 


Türkeş'le Aydemir arasında görüş ayrılığı 1957 
seçimlerinden sonra, İhtilâl Komitesini (geliştirmek için Elâzığdaki bir askeri birlikte yapılan toplantıda ortaya çıkmıştı, İkisi de ihtilâlin birinci adamı olmak istiyorlardı. Türkeş bu toplantıda Aydemiri ikinci plâna düşürmesini bildi. Bir ara şöyle dedi : 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KADERDE BU DA VARMIŞ . — — Kmdir boyun eğmesini bilenlerden birisi de Mustafa Kaplan idi. Hava alanında sessizliği ile dikkati çekmişti. Kimseyle konuşmadı, Refaketindeki hava subayı ile bile... Ko- 


nuşmadan da uçağ binip yurt dışına çıktı. 


— Talât, sen iyi ihtilâlcisin. Fakat fikir ihtilâlcisi değil, kuvvet ihtilâlcisin! Kuvvetini kaybettiğin anda herşeyini kaybedersin, Kuvvet, ihtilâlciye ihtilâli gerçekleştirinceye kadar lâzımdır. ihtilâl gerçekleştikten sonra ihtilâlcinin fikri ön plâna geçer. 
Sende işte bu yok!. 


Türkeş bu çıkış yaptıktan ve Talât Aydemir'i can evinden vurduktan sonra, kendisinden bahsetmiş ve fikirlerini anlatmıştı. Atatürk prensiplerine bağlı bir milliyetçi olduğunu ve tasavvur edilen  ihtilâli gerçekleştirdikten sonra bu görüş istikametinde icraata girişileceğini belirtmişti. 


Aydemir, bu çıkıştan son derce alınmıştı. Türkeş'le aralarında 'ilk soğukluk burada girdi, sonuna kadar da aynı şekilde devam etti. 


Türkeş'in mademki Atatürkçülük diye ifade edilen milliyetçi, sağcı bir görüşü vardı, Aydemir de buna karşı bir görüşle ortaya çıkmalı, ondan geri kalmadığını göstermeliydi. Uzun süre arkadaşlariyle bunun tartışmasını yaptı, Neticede 'kendisine bir fikri istikamet buldu : Kemalizm!. 

Türkeş, nasıl milliyetçi ve sağcı prensiplere sahipse, Aydemirin Kemalizm'i de onun aksine solcu olacaktı. Doktrinini buna göre tesbit etti ve giriştiği her iki ihtilâle de fikri bayrak olarak Kemalizm doktrinini çekti, 


Talât Aydemir, 27 Mayıs Devrimine tekaddüm eden günlerde görevli olarak Kore'de bulunuyordu. 
Ankcak, ihtilâlden iki ay kadar sonra Türkiye'ye getirilmiş, Kara Harbokuluna Kumandan töyin edilmişti. İhtilâi hazırlıklarının hemen hepsine karıştığı ve herkesten fazla çalıştığı halde, Kore'de bulunması bahane edilerek Milli Birlik Komitesine üye yapılmamasının tertipçisi olarak da Alparslan Türkeş'i 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görmüştü. Sesini çıkarmamış ve ileride doğacak hâdiselere intizara koyulmuştu, Nitekim, o Türkeş'ten intikamını alacağı gün gelip çattığı, 13 Kasım İhti-Iâli hazırlıkları başladığı zaman sessiz kaldı, onların tasfiyesini âdeta teşvik etti. 

Aydemir, Türkeş'ten daima çekinmiştir. Onu kendisinden daha 'kurnaz görür, bir tertibine kurban gitmekten çekinirdi. 21 Mayıs İhtilâlinden önce yapılan toplantılar sırasında Türkeş'in liderliğini kabul etmemesi ve bu yoldaki tekliflere şiddetle karşı çıkması da, yeniden bir tertiple karşı karşıya bulunduğu zehabından doğmuştur. 


Aydemir, hem 13 Kasımdaki tutumunu, hem de Türkeş'in liderliğini kabul etmemesini daima büyük bir galibiyet olarak kabul etmişti. Bunu, daha sonra ları Mamak Muharebe Okulunda tutuklu bulunduğu sırada, bir arkadaşına şöyle anlatmıştı : 

— Ben onu iki defa mezara gömdüm. Artık tamamen bir mevtadır! 


İleride, sırası geldiği zaman daha geniş ve etraflı bir şekilde anlatılacağı üzere Türkeş ve Aydemir, Mamak Muharebe Okulunda tutuklu bulundukları sırada, tuvalete gitmek bahanesiyle birkaç defa görüşmek imkânı bulmuşlardı, Bu görüşmeler sonradan çeşitli dedikodulara sebep olmuştu. Şöyle deniliyordu : «Aydemir'in duruşmalar sırasında Türkeş'i itham etmemesi, tuvalette yaptıkları görüşmede aralarında varılan kararın neticesidir, Aydemir, Türkeş'i itham etmiyecek, o da serbest kalınca Mecliste Aydemir ve arkadaşlarını kurtarmak için teşebbüslerde bulunacak, Aydemir'le Türkeş arasında böyle bir anlaşma olduğu, idam edilmeden çok az önce Fethi Gürcan tarafından da tevit edilecekti, 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li. BÖLÜM 


22 ŞUBAT IKTİLÂLİ ve ÖNGESİ 


KURUCU MECLİS AÇILIYOR... 


Kurucu Meclis, Turhan Feyzioğlu'nun 13 Kasım İhtilâlinden .bir gün sonra ileri sürdüğü gibi üç hafta içinde değil ama, nihayet 6 Ocak 1961 günü saat 14.30 da açılmıştı, Başkan Gürsel rahatsiz olduğu için açılışta bulunamamış, açış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Fahri Özdilek yapmıştı. Kurucu Meclisin ilk gün toplantısında yemin merasimi tamamlanmış, 9 Ocak 1961 günkü ikinci birleşiminde de rahmetli Kâzım Orbay başkanlığa seçilmişti. Orbay tek aday olduğu başkanlıkta 295 üyeden 241 inin oyunu almıştı, Bunda şahsiyetinin kuvveti kadar, Halk Partisinin Kurucu Meclis üzerindeki hâkimiyeti de etkili olmuştu. 


27 Mayıs Devrimi'nden 7 ay 9 gün sonra toplanmış olan Kurucu Meclis, 4 Eylül 1961 Salı gününe 
kadar çalışmıştı. Bu süre içinde Kurucu Meclis 26 
defa, Temsilciler Meclisi ise 110 defa toplanmış, 102 
kanun kabul ve 31 sözleşme de tasdik olunmuştu. 
Bu kanunlar arasında Kurucu Meclisin toplanma gerekçesi olan Anayasa ve seçim kanunları da bulunmaktaydı. 
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Kurucu Meclisin çalışmaları tam aleni olmamıştır. Temsilciler Meclisinin toplantıları serbest ve açık olduğu halde, Milli Birlik Komitesi gizli çalışmalarına devam etmişti. Bu yüzden herhangi bir konunun Komitede nasıl karşılandığı ve kimlerin lehte, kimlerin aleyhte bulundukları belli olmamıştır. Bu ancak, o konu üzerinde alınan karar açıklandığı zaman kabul veya reddedildiği şeklinde meydana çıkıyordu. 


Öğretim üyeleri, özellikle Siyasal Bilgiler Fakültesindekiler, 13 Kasım İhtilâlinden önce Milli Birlik Komitesi çalışmalarının aleni olmamasından şikâyet ettikleri, bunun mahzurlarını belirttikleri halde Kurucu Meclisin yarı aleni çalışmaları hakkında en ufak bir tepki bile gösteremiyorlardı. Tepki göstermek bir yana, âdeta bunun Kurucu Meclisin normal karakteri olduğunu, Milli Birlik Komitesinin gizli çalışmasını tenkid edenlerin başında bulunanlara müdafaa ettiriyorlardı. 


Bu davranışın manası ne olabilirdi? Bunun mânası açıktır: 13 Kasımdan önceki davranışlar 13 Kasımı yaratmak içindi. Şimdi mesele hallolmuş, rejim, istenilen istikamette rayına oturtulmuştu. Sonra, artık askeri sinirlendirmenin zamanı da değildi. Yarı aleni bile olsa, mademki Kurucu Meclis toplanmış ve çalışmalarına başlamıştı, şu halde bunu sonuna kadar götürmek gerekirdi. Nasılsa kısa zaman sonra seçimler yapılacak, mesele tamamen değişecekti. 


Zamanı gelince ilmi konuşturmak, sıkışınca susmak bizim öğretim üyelerine mahsus bir davranış olduğu için, kimse bu garabetin üzerinde durmuyordu, hâlâ durmuyor ve bundan sonra duracağını sanmak da herhalde safdililk olacaktır. 
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Şimdi ikinci bir garabet üzerinde durmak zamanı gelmiştir. 13 Kasım öncesi Milli Birlik Komitesi'nin «Siyasi rüşvettir» diye şiddetele reddettiği tabii senatörlük meselesi, bu defa yine Anayasa hükmü olarak Kurucu Meclis'e gelmişti. Bu gelişin hikâyesi şöyledir : 


Kurucu Meclis çalışmaya başladığı zaman ilk iş olarak İkinci Cumhuriyetin Anayasa tasarısını hazırlamak üzere bir «Anayasa Komisyonu» ‘kurmuştu. 
Komisyon, öğretim üyelerinin hazırladıkları Anayasa taslağını da dikkate alarak, iki ay süren bir çalışma sonunda tasarıyı hazırladı ve 10 Mart 1967 günü Kurucu Meclise sundu. Tabij senatörlük müessesesi bu tasarının Cumhuriyet Senatosunun kuruluşunu hükme bağlayan maddelerinde, Halk Partililerin teklifi ile yer alıyordu. 


Fakat, hayret Bu defa tabij senatörlük müessesesine kimse karşı koymuyordu. İşin garibi, bir zamanlar Milli Birlik Komitesinde bunun bir o «siyasi rüşvet» olduğunu kabul edenler bile şimdi sessiz kalıyorlardı. 


Özellikle Milli Birlik Komitesi üyelerinin tabii senatörlük karşısında sessiz kalmalarını alkışlayanların başında Akis Dergisi geliyordu. Metin Toker, tabli senatörlüğü artık bir siyasi rüşvet olarak kabul etmiyen 23 Komite üyesi için dergisinde (methiyeler yazıyor ve bunlar adına 23 altın heykel dikilmesini teklif ediyordu. Bu teklifler, 27 Mayıs Devriminden sonra ihtilâlciler için yapılan heykel dikme tekliflerinden ikincisiydi. Birincisinin patenti Fevzi Boztepe'- ye aitti. Boztepe, devrimin ikinci gününde, sahibi bulunduğu Medenyet Gazetesinde yayınlanan başyazı ile Cemal Gürsel'e mareşallık payesi verilmesini 


88 


ve heykelinin dikilmesini istemişti. Metin Toker, şimdilik Komite üyelerinden hiçbirine rütbe ihsan etmiyordu ama, Hazinedeki altınların nerede kullanılması gerektiğini de ustalıkla işaret etmekten geri 'kalmıyordu. Bu heykeller bugüne kadar o dikilmedi, mum dikildi mi dikilmedi mi, doğrusu bunu anlamak da mümkün olmadı! 


Bu Metin Toker, daha sonraları, altın heykellerinin dikilmesini teklif ettiği 23 Komite üyesi için şöyle diyecekti : Komite üyeleri, öyle veya böyle uhdelerine düşen vazifelerini yapmışlar, işlerini bitirmişlerdir.» Bundan sonra, fırsat düştükçe neler söyleyip yazabileceğini 'kestirmek iiçin ise kâhin olmaya hiç ihtiyaç yoktur. 


Uzun sözün kısası netice şudur ki, Kurucu Meclisin 27 Mayıs 1961 Cumartesi günü saat 9.30 da yaptığı toplantıda oybirliğiyle kabul edilen Anayasa, tabii senatörlük meslesini kesinleştirmiştir. 


Kurucu Meclisin çalışmaya başlamasiyle birlikte siyasi parti kurma yasağı da kaldırılmıştı. Bununla beraber siyasi faaliyette bulunmak, Milli Birlik Komitesince Devrimin ilk günlerinde alınmış olan kararın devamı olarak henüz yasaktı. 


O günlerin politikacıları veya politika heveslileri için en önemli şey, kapatılmış bulunan Demokrat Partinin taraftarları elde etmenin yolunu bulmaktı. 
Halk Partisi, eski demokratları kendi safına çekebilmek için, zaman zaman, 27 Mayıs Devriminin ne içinde, ne de başında herhangi bir rolü bulunmadığını ifade ediyordu, Çok zaman da, partisiz 'kalmış bu kitleyi memnun edecek davranışlara ve tasarruflara girişiliyordu. 
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Milli Birlik Komitesi üyelerinin de üzerinde titizlikle durdukları bu kitleydi. Komite, bu kitleyi öylesine kanalize etmek istiyordu ki, ne eski devrin hesabı sorulsun, ne de Devrime karşı durulsun.  İhtilâlciler bu kitleyi istedikleri gibi kanalize edebilecek tek şahıs görüyorlardı : Ekrem Alican. 


Mesele bir gün, o sıralarda İçişleri Bakanı olan Muharrem İhsan Kızıloğlu tarafından Ekrem Alicana açıldı. Alican zaten bunun fikri hazırlığı (o içindeydi. 
düşüncelerini Kızıloğlu'na bütün açıklığı ile anlattı Kızıloğlu, Alican'la yaptığı görüşmeyi Gürsel'e intikal ettirdi ve bir defa da kendisinin görüşmesinde fayda bulduğunu söyledi. 


Gürsel'le Alican arasında cereyan eden görüşme meselenin esasında anlaşmaya varılmakla neticelenmişti, Alican, eski demokratlara dayanan bir siyasi parti kurmak için el altından çalışmalara başlıyacaktı. Ancak Gürsel'in şartı şuydu : Partinin kurucuları arasına eski devrin tanınmış kimseleri alınmıyacaktı. Buna da formül bulundu : Evet, kurucular arasına eski devrin tanınmış kimseleri alınmıyacaktı ama, bu kimseler partinin yönetim kurullarına girebileceklerdi. 

Bu anlattıklarım, henüz Kurucu Meclis Çalışmalarına başlamadan önce ve 13 Kasım İhtilâlinden birkaç gün sonra cereyan eden olaylardır. Kurucu Meclis çalışmalara başladığı zaman, ileride teferruatiyle anlatılacağı gibi, Alican'ın partisi resmen değilse bile fiilen kurulmuş durumda idi. 


Alican ihtilâlcilerle işbirliği ederek eski demokratları bir çatı altında toplamak gayreti içinde bulunurken, aynı maksatla belli başlı dört grup daha faaliyette bulunuyorlardı. Bunlardan birincisi, ihtilâlden sonra Genelkurmay Başkanlığına getirilen, daha sonra da emekliye sevkedilen Orgeneral Ragıp Gümüşpala'nın grupu idi. Bu grup hem İzmir'deki eski demokratlarla, hem de Ankara'da emekli subaylar ve yine eski demokratlarla gizliden gizliye görüşmeler ve toplantılar yaparak parti hazırlıkları içinde bulunuyorlardı. 


Demokrat Partinin İstanbul teşkilâtını idare etmiş olanlar da, kendi aralarında, nasıl olup da yeniden bir parti içinde birleşecklerini plânlayıp duruyorlar, bazı teşebbüslere ve temaslara geçiyorlardı. 


Eski Demokratlar kitlesine göz dikilmiş bir diğer grup da o zamanların Köylü Partisi Genel Başkanı Tahsin Demiray ve arkadaşları idi, Demiray, daha ziyade Ali Fuat Başgil'le temas kurarak ve onun adından yararlanarak, eski demokratları Köylü Partisi içinde toplama gayreti içindeydi. 


Sonuncu grup ise, bizzat Devlet Başkanı Cemal Gürsel'in tavsiye ve teşvikiyle kurulmuş olan Memleketçi Serbest Parti idi. Bu partinin kurucuları arasında çoğunluğu emekliye sevkedilmiş subaylar, azınlığı da adı sanı bilinmiyen eski demokratlar bulunuyorlardı. 


PARTİ KURMA GAYRETLERİ... 

Evvelce de belirttiğimiz gibi, siyasi parti kurmak ve faliyette bulunmak henüz serbest bırakılmamış olduğu halde, 13 Kasım İhtiâlinden sonra, bazı politikacılar ve politika heveslileri, özellikle kapatılmış bulunan Demokrat Parti taraftarlarına dayanan bir parti meydana getirmek için el altından faaliyette bulunuyorlardı. 
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Bunlardan o zaman için en belli başlısı Ekrem Alican'dı. Alican, ihtilâlcilerin ileri gelenleri tarafından da destek ve teşvik gördüğü için oldukça rahat çalışıyordu, Şayet Alican o sıralarda düşünüldüğü gibi eski demokratları arzu edilen istikamette kana lize edebilmiş olsaydı, belki bugün Yeni Türkiye Partisi mensupları arasında Milli Birlik Komitesinin 13 
Kasım İhtilâlinden arta kalan 23 üyesi de bulunacaktı. Fakat bu itle istenilen istikamette kanalize edilemediği için, Alican'ın kurduğu parti bugünkü hale gelmiştir. 


Partinin hazırirklariyle Alican'dan başka o zamanların İçişleri Bakanı Muharrem İhsan Kızıloğlu ile Aydın Yalçın da ilgileniyorlardı. Özellikle geceleri gizli toplantılar yapılıyor partinin kurucuları ve yöneticileri üzerinde çalışılıyor, tüzüğünün ve programlarının esasları tesbit ediliyordu. Fakat 13 Kasım İhtilâlinden sonra el değiştirmiş bulunan Öncü Gazetesi, nasılsa bu gizli hazırlık çalışmalarından haberdar olmuştu ve yapılan toplantıları resimlerle değerlendirerek açıklıyordu. 


Öncü Gazetesinin bu yayını, Muharrem, İhsan Kızıloğlu'nun dikkatini çekti ve bir gece, 29 Kasım 
1960 Salı gününe 30 Kasım 1960 Çarşamba gününe 
bağlayan gece, gazeteye telefon ederek karşısına çıkanları bir güzel payladı. Kızıloğlu'nun o telefonuna Yaşar Aysev adındaki gazeteci cevap vermişti. İçişleri Bakanı şöyle diyordu : 

«— Siz, efkârı umumiyeyi bulandıracak neşriyat yapıyorsunuz, Şimdiye kadarki neşriyatınız iyi idi. 
Ama bu parti meslesinde yalan yazıyorsunuz, Yarın- dan itibaren bu konuda hiçbir neşriyat görmiyeceğim. 
Bunu size tebliğ ediyorum.» 
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Kızıloğlu daha sonra, gazetenin imtiyazını tabanca tehdidi ile başkalarına devrettiren Fikret Ekinci'nin telefon numarasını almış ve Ben kimlerin bu işi tahrik ettiklerini biliyorum. Bunu Fikret Ekinci yapıyor. O, subay değil midir? Bu işlerle nasıl uğraşır? Ona göstereceğim.» dedikten sonra telefonu kapatmıştı, 


İçişleri: Bakanı Muharrem İhsan Kızıloğlu Fikret Ekinci'yi bulmakta güçlük çekmemişti. Kendisini bir güzel payladı ve ertesi günkü gazetde parti 'kurma çalışmalariyle ilgili tek haber yayınladığı takdirde, bunun hesabını çok pahlı verdireceğini bildirdi. 


Ekinci telâşa 'kapılmıştı : 


— Siz merak etmeyin Paşam, herşeyi emrettiğiniz gibi yapacağım! 


Dedi, gerçekten de ne emredilmişse aynen yaptı. 
Hemen Öncü Gazetesini aradı ve : 


— Eğer yarın gazetenin kapatılmasını veya toplatılmasını istemiyorsanız, hemen partiye ait haberleri çıkarın... dedi. 


Fikret Ekinci, bununla da yetinmiyerek alel acele gazeteye gitti. O gece gazetede parti kurma çalışmalariyle ilgili olarak Sıtkı Ulay'ın bir demeci vardı. 
Baktı ki gazeteciler tehdide papuç bırakmıyorlar ve demeci yayınlamak kararında görünüyorlar, hemen Yazı İşleri Müdürünü buldu ve rica, minnet ederek, hazırlanmış gazeteden Sıtkı Ulay'ın demecini kazıttı. 
Gazetenin birinci sayfası ertesi gün kazınmış demecin beyazlığı ile piyasaya çıkmıştı. 


Ankara'da bu hazırlıklar ve olaylar devam ederken, emekliye sevkedildikten sonra İzmir'de yerleşmiş olan Ragıp Gümüpala da eski demokratlarla parti kurma temasları arıyordu. Gümüşpala o sıralarda Ankara'da bulunan eski yaverlerinden emekli albay Şinasi Osma'ya bir mektup göndererek fikrini açmış ve eski demokratlar kitlesine dayanan bir siyasi parti kurmak için el altından çalışmalar yapmasını, elde edeceği sonuçları da kendisine bildirmesini istemişti. 
Osma, bu mektubu aldıktan birkaç gün sonra, içlerinde Emin Durul'un da bulunduğu sekiz on kişilik bir arkadaş grubunu, 8 Eylül 1960 günü Hülya Pastanesinde biraraya getirmiş ve Gümüşpala'nın fikrini açmıştı. Bu toplantıda bir siyasi parti kurmak için karar alındı ve sonuç Şinasi Osma tarafından Gümüşpala'ya mektupla bildirdi. Çalışmalar geliştikçe Osma, Gümüşpala'yı haberdar ediyordu ve her seferinde raporlarını bir başka adrese gönderiyordu. 


Çalışmalar hayli ilerlemiş, partinin tüzüğü bile kaleme alınmıştı. Bu arada liderlik meslesi ortaya atıldı, Partinin başkanı kim olacaktı? İlk akla gelen isim Ali Fuat Başgil olmuştu. İstanbul'la temasa geçildi ve Başgil'in kurulacak böyle bir partiye başkan olup olmıyacağı soruldu. Alınan cevap menfi idi. Zira Başgil, şimdilik parti kurma gayretlerini vakitsiz ve yersiz görüyordu. Başgil'den alınan menfi cevap üzerine yeni bir toplantı yapıldı, bu toplantıda Şinasi Osma, başkan olarak Ragıp Gümüşpala'yı teklif etmişti. Teklif uzun tartışmalara yol açtı. 


Sonradan bu gruptan ayrılarak Memleketçi Serbest Partiyi kuracak olan bazı emekli subaylar, Milli Birlik Komitesi üyelerinin Gümüşpala'dan çekindiklerini, Cemali Gürsel'in de Gümüşpala'nın başkanlığında 'kurulacak bir partiye allerji duyacağını ileri 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sürerek itirazda bulundular, Tartışmalar sonunda teklif oylandı ve Ragıp Gümüşpala'nın kurulacak partiye genel başkan yapılması oyçokluğu ile kabul edilmişti. Bu kararın Gümüşpala'ya iletilmesi görevi de Şinasi Osma ile Rauf Kınay ve Emin Durul'a verildi. 
Üç kişilik heyet İzmir'e giderek durumu Gümüşpala'ya bildirdiler. ” 

Heyetin bu kararı sonradan Memleketçi Serbest Partiyi kuranlar tarafından hemen Milli Birlik Komitesine duyurulmuştu Komite üyeleri gerçekten Gümüşpala'nın liderliğinde bir parti kurulmasını istemiyorlardı. İlgili yerlerle temasa geçerek, toplantıların önlenmesi için tertibat alınmasını istediler. 


Bu sıralarda Şinasi Osma ve arkadaşları yeni bir toplantı yapmışlardı. Bu toplantının maksadı, kurulacak partinin adını koymaktı. Osma, partiye Demokrat Parti adının verilmesini istedi. Bunu Rauf Kınay, Emin Durul ve Ahmet Andiçen desteklenmişlerdi. Diğerleri desteklemediler ve şiddetle karşı koydular. Toplantı, partinin adı tesbit edilmeden dağıldı, ama, toplantıya katılanlar bu teklifi de Milli Birtik Komitesi üyelerine ulaştırmaktan geri kalmamışlardı. Daha sonra da gruptan ayrılarak Memleketçi Serbest Partiyi kurmak üzere teşebbüse giriştiler. İhbar üzerine, Şinasi Osma, halkı ayaklanmaya teşvik edici faaliyette bulunduğu iddasiyle Örfi İdare Kumandanlığına alındı ve sıgaya çekildi. 


Bu sıralarda İzmir'in tanınmış demokratlarından Mehmet Yorgancıoğlu, Yasıada'dan tehliye edilmişti. 
Gümüşpala, Yorgancıoğlu ile görüşmek istedi ve emekli albay Orhan Kor vasıtasiyle kendisine bir mesaj gönderdi. Nihayet Gümüşpala ile Yorgancıoğlu 16 Aralık 1960 günü karşı karşıya geldiler ve 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parti kurma meselesini görüşüp mutabakata vardılar. 
Aralarında sekiz maddelik bir de protokol hazırlamışlardı. Gümüşpala. Yorgancıoğlu vasitasiyle İzmir'deki eski demokratlarla tanışıp görüşmek imkânı bulmuştu. Fakat İzmirli demokratlar parti kurma işinde pek istekli görünmüyor, daha doğrusu Gagıp Gümüşpala'ya güvenemediklerini belli ediyorlardı. 


Gümüşpala bu sırada Köylü Partisi Adana İl Başkanı olan Dr, İhsan Önal'a da bir mektup göndererek, parti kurma fikrini açıklamış ve bu durumda kendisinden nasıl faydalanabileceğini sormuştu. Önal, mukabil mektubunda Gümüşpala'ya pek ümit verdi. 
Partinin Genel Başkanı Tahsin Demiray sözünden çıkmazdı, bir fırsatını bulup Demiray'la görüşme sağlanırsa pek yararlı olacaktı. Bu arada Adana'da yaptığı temaslar da ümit verici olmuştu. 


Demokrat Partinin bazı milletvekillerini ortak ederek kurduğu Güneş Matbaacılık ve Gazetecilik Anonim Şirketinin İstanbul'daki yayın organı Havadis Gazetesi, Ankara'daki Zafer Gazetesi gibi, hemen ihtilâlin ertesi günü ıkapanmamıştı yayınına devam ediyordu. Gazetenin başında Peyami Safa Gökhan Evliyaoğlu ve Hami Tezkan bulunuyorlardı. Menderes'in son gezisi sırasında Eskişehir'de nezaret altına alınmış olan Hami Tezkan, onbeş gün sonra Balmumcu'dan Alparslan Türkeş'in özel emriyle tahliye edilmiş bir gazeteciydi. Türkeş, Tezkan'dan başka Peyami Safa'ya da, Gükhan Evliyaoğlu'na da ilgi duyuyordu ve Havadis Gazetesinin ihtilâlden sonra kapanmayışının sebeplerinden başlıcası da o devrin kudretli albayının bu ilgisi idi. 

Safa, Evliyaoğlu ve Tezkan üçlüsü, Havadis Gazetesinde yayınlanan yazılariyle, eski demokratlar 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«itlesine ümit veriyorlar, onları beklemeye teşvik ediyorlar ve bu davranışlarında gerçekten başarı gösteriyorlardı. 


BİR LİDER ARANIYOR... 


İstanbul'daki eski demokratlar kitlesi, Havadis Gazetesinin dağılmadan yeni kurulacak partiyi bekleme telkini altında bulundururken, bu kitleyi: yönetmiş olanlar da daha 27 Mayıs Devriminden birkaç hafta sonra, kendi aralarında toplanarak ne yapacaklarını tesbite çalışıyorlardı. Bunlardan Nurettin Bulak, Ziya Altınoğlu, Cevdet Perin ve İbrahim Abak, özellikle Baylan Pastanesinde buluşuyorlar, birbirlerini teselli ediyorlar ve bir parti kurma yolunda fikir teatisinde bulunuyorlardı. 


Bu görüşmelerden birisinde, bir deklarasyon yayınlayarak tevkifler protesto etmek ve Demokrat Parti Büyük Kongresinin toplanmasına izin istemek teklif edilmişti. Bunu ortaya atan Nurettin Bulak olmuştu. Fakat bu bir fantezi teklif olarak kaldı ve gerçekleşemedi. Sonradan da Demokrat Partinin mahkeme .karariyle kapatılması olayı bu teklifin gerçekleşememesi için bahane olarak gösterildi. Bu grup parti kapatıldıktan sonra, yapacak tek şeyin, İstanbul teşkilâtını ayakta tutmak olduğuna karar vererek, çalışmasını bu istikamete yöneltti. Bu kararın sonucu olarak, eski demokratları moralman takviye etmek için gizli bir toplantı yapılması uygun görülmüştü. Toplantı, Nurettin Bulak'ın Atikali'deki evinde yapıldı ve onsekiz ilçenin hemen hemen bütün eski yöneticileri bu toplantıya katıldı. 


Bu sıralarda toplantı yapmak yasaktı, Bunun bir siyasi toplantı olmadığını göstermek. için her türlü 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tertip alınmıştı, Evde Mevlid okutulacak denilmiş, herhangi bir baskın halinde bunun doğru olduğunu göstermek için de bir hafız bulunmuştu. Ayrıca. Mevlit şekerleri de hazırlanmış ve bir tepsiye yığılmıştı. 


Bu toplantılar devam etti, Artık, Abdurrahman Yazgan'ın Yeşildirek'teki fabrikası Samim Yücedere'nin Pangaltı'daki, Necati Arıbaş'ın Beyoğlundaki, Saim Sarıgöllü'nün Sirkeci'deki, Sabahattin Baybora'nın Çağaloğlu'ndaki yazıhaneleri toplantı ve randevu yeri haline gelmişti. Buralarda günün her saatinde toplanılıyor, parti kurma meselesi üzerinde görüşmeler yapılıyordu. Bu toplantıların ve görüşmelerin sonucu olarak, bir parti etrafında birleşmek fikri kuvvet kazanmıştı. Bu sıralarda 13 Kasım İhtilâli de olmuş ve siyasi faaliyetin başlıyacağına dair emareler belirmişti. Zaten Ankara'da bulunan Kâmuran Evliyaoğlu ve diğer eski demokratlar, Ekrem Alican'- ın ihtilâlcilerin isteğine uygun bir parti kurmak için faaliyette bulunduğunu İstanbul'a iletiyorlardı. 


İstanbul'daki eski demokratlar bir parti etrafında birleşmeye karar vermişlerdi ama, bu partiyi kimin yöneteceğini bir türlü tesbit edememişlerdi Ortada da parti liderliği yapabilecek tek adam Ali Fuat Başgil'di. Fakat Başgil, çekimser davranıyor, bu konuda kimseye söz ve ümit vermiyordu. 


İşte bugünlerde Fahrettin Kerim Gökay, Yassıada'dan tahliye edilmişti. Gökay'ın serbest bırakılması, eski demokratlar için yeni bir ümit ışığı olmuştu. Nurettin Bulak'ın evinde yeni bir toplantı yapıldı ve neticede partinin genel başkanlığının Gökaya teklif edilmesi uygun bulundu. Bulak hemen o gece, Gökay'ın 'kaldığı Lâleli'deki kardeşinin evine telefon 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etti ve kendisinden randevu istedi Gökay, ertesi gün kendilerini beklediğini bildirmişti. 


Ertesi gün Nurettin Bulak, Samim Yücedere, Cevdet Perin ve Necati Arıbaş'tan kurulu dört kişilik heyet Gökay'ın evine gittiler, kendisine fikirlerini anlattılar ve yardımını istediler, Gökay, yeniden siyasi hayata dönmek niyetinde olmadığını söylüyor. Gelenlere nasihat ediyordu. Fazla ısrar edince de şöyle dedi : 


— Çocuklar, ben yirmi beş yıl Tımarhane Başhekimliği yaptım, beni daha fazla söyletmeyin. Bunları konuşmanın henüz zamanı gelmedi. 


Heyet, bu sözler üzerine Gökay'ın yanından ayrıldı. Fakat, temaslar yine de kesilmemişti. Ne olursa olsun Gökay'ı ikna etmek kararında idiler. En sonunda biraz ümitlenecek noktaya geldiler. Zira Gökay, en son görüşmede, Ankaraya gidip temaslarda bulunacağını, bu temaslardan sonra kesin kararını vereceğini bildirmişti. 


Gökay'ın Ankara'daki temasları oldukça hararetli geçmişti ve vardığı netice İstanbul'daki arkadaşlarını yeni bir hayal kırıklığına uğratmıştı. 


Gökay, Ankara'ya gider gitmez ilk iş olarak Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel'den görüşme talebinde bulundu. Gürsel, kendisini hemen beklediğini bildirmişti. Çankaya'daki görüşme oldukça uzun sürmüş ve işler Gökay'ın düşündüğü şekilde değil, Gürsel'in istediği şekilde sonuçlanmıştı, Gökay, Devlet Başkanına İstanbul'daki eski demokratlardan aldığı teklifi anlattı ve onlara lider olmak düşüncesin- de bulunduğunu söyledi. Gürsel buna karşıydı, yeni bir parti kurmaya ne lüzum vardı. Ekrem Alican ve 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arkadaşları Demokrat kitleye dayanan bir partiyi resmen kurmak üzere bulunuyorlardı. Gökay bu partiye girmeli. İstanbul'daki arkadaşlarını da peşinden sürüklemeliydi. 


Gökay, Cumhurbaşkanına fazla direnmedi. Ekrem Alican'la görüşüp onun partisine gireceğini bildirdi. 


Çankaya Köşkünde alınan karar kısa zamanda her tarafta duyulmuştu, Duyanlar arasında Kâmuran Evliyaoğlu da vardı. Evliyaoğlu zaten İstanbul'daki arkadaşlarının verdiği talimata uyarak adım adım Gökay'ı takibediyordu. Vaziyeti öğrenir öğrenmez telefona sarıldı ve İstanbul'da bulunan Cevdet Perin'e durumu : 


— Hoca bizi sattı!.. 
Diye kısaca ve kesinlikle anlatıverdi. 


İstanbul'daki eski demokratlar şoke olmuşlardı. 
Aldıkları haberi mümkün olduğu kadar teşkilâttan gizlemeye çalışıyorlardı. Gökay'ın yeni Türkiye Partisine girmeye karar verdiğinin ertesi günü Cevdet Perin kendisine telefon etti ve vaziyeti sordu, Gökay, herşeyi olduğu gibi anlatmış ve İstanbul'daki arkadaşlarının da bu partiye girmelerini tavsiye etmişti. 
Perin, kendilerinden en az üç kişinin bu partinin kurucuları arasına alınması şartiyle bu tavsiyeye uyacaklarını bildirdi. Gökay şu cevabı verdi : 


— Burada hava oldukça iyidir. Şartınızı kabul ettireceğimi sanıyorum. Bir iki güne kadar orada olacağım, daha etraflı konuşabiliriz. 

Fahrettin Kerim Gökay, Cevdet Perin'le görüştükten sonra Ekrem Alicandan bir toplantı tertiplemesini istemişti, toplantı o akşam yapıldı ve Gökay İstanbuldaki arkadaşlarının isteklerini ortaya koydu. 
Ekrem Alican, prensip olarak, eski demokratların partinin kurucuları arasında bulunmasını istiyordu. 
Fakat, toplantıya katılanların çoğunluğu, özellikle Prof, Aydın Yalçın buna şiddetle itiraz ediyorlardı. 
Aydın Yalçın, eski demokratların kurucuları arasına değil ama, göze batmayacak sayıda Genel İdare Kuruluna gidebileceklerini ifade etmişti. Neticede Yalçın'ın isteği oldu ve eski demokratların kurucular arasına alınmamasına karar bağlandı. Sadece Fahrettin Kerim Gökay Genel İdare Kurulu üyeliği için uygun bulunmuştu. 


Bu sonuca varıldıktan sonra Gökay İstanbula döndü ve kendisini ziyarete gelen arkadaşlarına olup bitenleri bütün teferruatiyle anlattı, bu arada Ekrem Alican'la bu şartlar içinde anlaşmasını tenkit eden Nuri Beşer'i de : 


— Sen sus, otur oturduğun yerde!.. 
Diye bir güzel tersledi. 
Gökay'ın Ankara temaslarından elde ettiği sonuç 


kısa zamanda bütün İstanbul teşkilâtına yayılmış ve karışıklıklara sebep olmuştu, Teşkilâtın çoğunluğu yeni bir lider aramaktansa, Gökay gibi, Ekrem Alican ve arkadaşlarının kuracağı partiye girmek temayülünü gösteriyorlardı. Bunun üzerine Nurettin Bulak'ın evinde yeni bir toplantı daha tertipledi. Bu toplantı, şimdiye kadar yapılanlardan daha kalabalıktı ve katılanların çoğu Gökay'ı haklı görüyordu. Samim Yücedere her iki tarafı da sinirlendirmeden ihtiyatlı bir konuşma yapmış ve içinde bulunulan şartların Alican'ın etrafında toplanmayı gerektirdiğini bildirmişti Buna 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Nuri Beşer karşı koydu ve Ragıp Gümüşpala'nın da bir parti kurmak için temaslarda bulunduğunu duyduğunu söyliyerek şöyle dedi : 


— Paşaya karşı bir paşa lâzım. Ben Ragıp Gümüşpala'yı teklif ediyorum, kendisiyle ogörüşmekte fayda vardır. Hem bu paşanın adı da güzel. Ben ona nutuk çekmesini de öğretirim!. 


Beşer'in konuşması, Gökay taraftarlarını karıştırmaya 'kâfi gelmişti, sonunda bunlar azınlıkta kalır gibi oldular. Samim Yücedere, hâlâ ısrar ediyor ve : 

— Arkadaşlar, emekli bir generalin peşinden gidiyorsunuz, Bu adam politikanın «P» sinden bile anlamaz. Korkarım bir gün gemiyi yine kayalara çarptırır. Allah size selâmet versin! 


Diye bağırıyordu. Toplantı, azınlıkta kalan Gökaycıların evi terketmeleri üzerine sona erdi. 


CEBESOY LİDERLİK İSTEMİYOR 


1960 yılının son günleri, ordu içinde olsun, politika sahasında olsun hummalı bir faaliyet ve teşkilâtlanma içinde geçmiştir. Ordu içinde olup bitenleri anlatmadan önce, siyasi sahada cereyan edenleri ortaya koymak ve neticeye bağlamak gerekmektedir. 
Bu sebple, 27 Mayıs Devriminden sonra meydana gelen partilerin nasıl kurulduklarını, ne gibi güçlüklerle karşı karşıya geldiklerini anlatmaya devam edeceğiz. 

Bir taraftan İstanbul'daki eski demokratlar kendilerine bir lider aralarken ve Ragıp Gümüşpala lie Ekrem Alican özellikle eski demokratlara dayanan 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partiler kurmak çabası içinde bulunurlarken, bir taraftan da Devlet ve Hükümet Başkanı Orgenral Cemal Gürsel, piyasaya ısmarlama bir parti çıkarmak 'kararındaydı. Gürsel, bu partinin hem emekliye sevkedilmiş subaylar, hem de suya sabuna dokunmamış Eski Demokratlar tarafından meydana getirilmesini Düşünüyordu. Gerçi, bu görev, 13 Kasım ihtilâlinden sonra Ekrem Alican'a verilmişti ama, Alican 'kuracağı partinin dizginlerine tamamen sahip çıkmak gayreti içinde bulunduğundan güveni kaybetmişti. 


Şayet emekli subaylarla, suya sabuna dokunmamış eski demokratlardan bir parti meydana getirilirse hem Eminsular denilen kitlenin, hem de partisiz kalmış olan eski demokratların, ne istikamette gelişecekleri bilinmeyen müstakbel partilerin destekleyici güçleri olmaktan kurtaracakları sanılıyordu. 


Gürsel bu düşünceyle emekli general Necmi Akyıldız'ı çağırdı ve 'kendisinden tassavur ettiği çerçevede bir parti kurmasını istedi. Partinin başlıca destekleyicisi bizzat Gürsel olacaktı. Necmi (Akyıldız, birkaç gün süren temaslardan sonra, Gürsele partiyi kurabileceğini bildirmiş ve Genel Başkanlık için Ali Fuat Gebesoy'u düşündüklerini ifade etmişti. Partinin kurucuları arasında Akyıldız'dan başka, bir zamanlar Demokrat Partinin İstanbul İl Başkanlığını yapmış olan Esat Çağa 1954-57 devresinde Demokrat Parti Yozgat Milletvekili olan Ahmet Gürkan, Nihat Su, Ferhat Nuri Yıldırım, Akif İyidoğan, Rauf Kınay ve Saki Zorlu ile bazı emekli subaylar bulunuyorlardı. Memleketçi Serbest Parti resmen kurulduktan sonra gerçekten Devlet Başkanı Gürsel'in desteğini görmüş, hattâ tabii senatör Sıtkı Ulay bu partinin 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saşına geçmek için senatörlük hakkından feragat etmiştir. 


Kurucular arasında bulunan Ahmet Gürkan, İstanbuldaki eski demokratlarla sık sık temas ediyor, partinin kuruluş hazırlıklarından onları habersiz bırakmıyordu. Kurucular, nihayet İstanbul'a giderek Ali Fuat Cebesoy'la görüşmek ve ona Genel Başkanlık teklif etmek kararı aldılar. Gürsel'den de Cebesoy'a şifahi bir mesaj götüreceklerdi. 


İstanbul'daki eski demokratlar, ellerinden Gökay fırsatını kaçırdıkları ve ikiye bölündükleri bir sırada Ahmet Gürkan Ankara'dan kendilerine telefon etti. 
General Cebesoy'la görüşmek üzere ertesi sabah ilk uçakla İstanbul'a geleceklerini bildirdi ve kendilerini hava alanında karşılamalarının faydalı olacağını söyledi. Bunun üzerine Nurettin Bulak ve Cevdet Perin ertesi sabah Yeşilköy Hava Alanına gittiler, fakat heyet başkanı Necmi Akyıldız'ın, ellerini bile sıkmak istememesi karşısında bütün ümitlerini kaybettiler. 


Akyıldız başkanlığındaki heyet, gelir gelmez All Fuat Gebesoy'dan randevu istedi ve aynı gün görüşme imkânı buldu, Ne var ki, Milli Mücadeleye katılmış, Siyasi hayata atılmış, fakat siyasi rakipleri karşısında daima yenilgiye uğramış olan General Ali Fuat Cebesoy, yeni bir maceraya atılmak niyetinde değildi. Cevabı kesin oldu : 


— Siyasi hayattan çekildim, bir daha dönmek niyetinde de değilim! 


Memleketçi Serbest Parti heyeti, Ahmet Gürkan'ı Istanbul'da bırakarak Ankara'ya dönmek zorunda kal-MIŞtI. 
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Gürkan, arkadaşlarını Ankara'ya ouğurladıktan sonra, İstanbul'daki eski demokratlarla temasa geçti. 
Bu temaslar sonunda Gürkan, Memleketçi Serbest Partiyi kuracak heyetten ayrılmaya ve onlarla birlikte çalışan bazı arkadaşlarını da çaydırmağa karar verdi. 


Ahmet Gürkan, İstanbul'daki temaslarını tamamladıktan sonra, Ankara'ya gitti ve arkadaşlarına durumu anlattı. İstanbul'un Memleketçi Serbest Partiden endişe ettiğini, bu partinin peyk olduğu kanaatini taşıdıklarını bildirdi ve kurulduğu zaman hiç bir yerden destek görmiyeceği inancında bulunduğunu anlattı, Gürkan'ın bu sözleri hayli tesirli olmuştu ve ar- 
'kadaşlarını İstanbul'daki arkadaşlarına (o meylettirdi. 


Daha sonraları bu parti, adı var kendi yok bir teşkilât 


olarak kuruldu ve siyasi hayatta yer edemiyerek dağılıp gitti. 


Bütün bunlar olup biterken, İstanbul'da bir cılız teşebbüs daha kıvranıp duruyordu. Köylü Partisinin Genel Başkanı Tahsin Demiray da eski demokratları kendi parti saflarında toplama sevdasındaydı. Prof. 
Ali Fuat Başgil'le devamlı temas halinde bulunuyor, onun şöhretinden istimdat ediyordu. Başgil'in diğer müracaatçılara nispetle Demiray'a daha yakın. davrandığı anlaşılmaktadır. Demiray'la Başgil arasındaki irtibatı Havadis Gazetesi yazarlarından Gökhan Evliyaoğlu ile Hami Tezkan sağlıyorlardı ve (Başgil'in «Bekleme» politikasına uygun neşriyat yapıyorlardı. 


Bu sıralarda, Köylü Partisinin Adana İl Başkanı Dr. İhsan Önal İstanbul'a gelmiş ve Genel' Başkaniyle 


105 


görüşme niyetinde olduğunu bildirmişti. Önal'ın İstanbul'a gelmesindeki maksat şu idi : Ragıp Gümüşpala İzmir'deki kendisine bir mektup göndermiş ve parti kurmak fikrinde olduğunu bildirerek, ne dereceye kadar destekleyebileceğini (o sormuştu, Önal mektuba olumlu cevap verdi ve gerekirse bu meseleyi Genel Başkanına da açabileceğini bildirdi. Bunun üzerine Gümüşpala Önal'da, İstanbula giderek Tahsin Demirayla temas etmesini istemişti. Önal, Gümüş- 
.pala'dan aldığı mektup üzerine İstanbul'a gelmiş ve Tahsin Demiray'la görüşmüştü. 


Demiray önceleri Ragıp Gümüşpala'ya itiraz etmişti, fakat Önal ısrar edince yumuşar gibi oldu, bir defa de durumu Ali Fuat Başgil'e görüşmek gerektiğini bildirdi. Tahsin Demiray ve İhsan Önal Başgil'e gittiler, yanında Gükhan Evliyaoğlu ile Hami Tezkan bulunuyordu. Demiray uzun bir girişten sonra meseleyi anlattı. Başgil ve arkadaşları, şimdilik yeni bir parti kurulmasına karşı çıkmışlardı, bekleme tavsiye ediyorlardı. 


İhsan Önal bu temaslardan sonra Adana'ya döndü ve yazdığı uzun bir mektupla durumu Gümüşpala'ya bildirdi. 

Ragıp Gümüşpala, bu sıralarda İzmir'de bulunuyordu. Mehmet Yorgancıoğlu vasıtasiyle İzmir ve İstanbul'daki çalışmaları, Şinasj Osma vasıtasiyle Ankara'da olup bitenleri, İhsan Önal vasıtasiyle de Köylü Partisinin teşebbüslerini günü gününe takibediyordu. 

İşler bu safhaya gelince, önce Ankara'da, sonra İstanbul'da temaslara başlama zamanının geldiğini 


106 


anladı ve 1961 Şubatının ilk günlerinde Ankara'ya hareket etti. 


Gümüşpala Ankara'da Gül Palasa yerleşmişti. 
Etrafına Necmi Ökten, Şinasi Osma ve diğer arkadaşlarını çağırdı, durumu görüştü, Bu görüşmeden sonra, hemen İstanbul'a gidilmesine karar verildi. 
Bu arada Adana'ya telefon edilerek durumdan İhsan Önal'a da haber verildi ve acele Ankara'ya gelmesi bildirildi, Ayrıca, İzmir'den de Mehmet Yorgancıoğlu ile Mehmet Karacaoğlu'nun İstanbul'a gitmeleri istenmişti. 


Bu sırada Gümüşpala'nın parti kurmak maksadiyle Ankara'ya geldiğini Milli Birlik Komitesi üyeleriyle Ekrem Alican ve arkadaşları da öğrenmişlerdi. Gökay'dan Gümüşpala'ya telefon ederek, Yeni Türkiye Partisi kuruculariyle görüşmesini temin etmesini istediler. Gümüşpala, Gökay. Çankaya ile temas halinde bulunduğu için görüşmek istemedi ve «İstanbul'da buluşuruz.» diyerek Gökay'ın isteğini reddetti. Y.T.P. kurucuları buna rağmen görüşme teşebbüsünden vazgeçmediler ve neticede Barıkan Otelinde gizli bir toplantı için Gümüşpala'dan söz aldılar. 


Barıkan Otelindeki toplantıya Gümüşpala ve Şinasi Osma, karşı taraftan da Enver Adakan ve Mahmut Yalay katılmışlardı. Gümüşpalanın parti kurması tehlikeli gösteriliyor ve kendisinden arkadaşlariyle birlikte Yeni Türkiye Partisine girmeleri isteniyordu. 
Bu takdirde Gümüşpala ile bir arkadaşı partinin genel idare kurulunda görev alabilecekti. Toplantı dört saat kadar sürdü ve başladığı gibi sona erdi. 
Taraflar birbirini ikna edememişlerdi. Gümüşpala 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ayrı bir parti kurmakta ısrar ediyordu ve 'kurulması düşünülen Yeni Türkiye Partisinin bağımsız bir parti olmadığını, Milli Birlik Komitesinin tesiri altında bulunduğunu söylüyordu. ; 


Toplantıdan sonra Gümüşpala ve Osman Gül Palas'a, Adakan ve Yalay da Ekrem Alican'ın evine giderek, kendilerini bekleyen arkadaşlarına durumu anlattılar, Gümüşpala, henüz arkadaşlariyle yapmakta olduğu toplantıya son vermeden, Gül Palas’a Y.T.P. kurucuları adına emekli albay Ertuğrul Alatlı geldi ve parti kurma teşebbüsünden vazgeçerek kendilerine iltihak ettikleri takdirde gruplarından dört kişiyi genel idare kuruluna alabileceklerini son teklif olarak bildirdi. Alatlı'nın getirdiği bu teklif de reddedilmişti. Bundan sonra temaslar kesildi. Ertesi gün Adana'dan çağrılan İhsan Önal da Gül Palas'a gelmiş ve Gümüşpala ile buluşmuştu. Kısa bir dinlenmeden sonra, Gümüşpala, Necmi Ökten ve Şinasi Osma, İhsan Önal'ın arabasiyle İstanbul'a hareket ettiler. Yol boyunca parti meselesi görüşülmüş, kurulmasını önleyecek teşebbüslere karşı ne gibi tedbirler alınması gerektiği üzerinde durulmuş ve. bilhassa Yeni Türkiye Partisi kuruculariyle aralarında geçen mücadelenin muhasebesi yapılmıştı. 


Bu arada Ragıp Gümüşpala, arabada bulunan arkadaşlarına şöyle dedi : 


— Kuracağımız partinin adını Adalet Partisi koymak istiyorum, siz ne dersiniz? 


Adalet Partisi adı üzerinde enine boyuna tartışma olmuş, neticede muvafık görülmüştü. 
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VE LİDER BULUNUYOR : GÜMÜŞPALA... 


Dr. İhsan Önal, Gümüşpala ve arkadaşlarını İstanbul'a getirdikten sonra, onları her zaman kaldığı 
Ipek Palas'a misafir etmişti. Gümüşpala otelin 23 
numaralı dairesine yerleşti. Bu sırada Mehmet Yorgancıoğlu da İzmir'den İstanbul'a gelmişti, hemen Gümüşpala'ya mülâki oldu. O akşam saat 20.00 de Tahsin Demiray'dan randevu alınmıştı. o Demiray'ın Rumelihisarındaki köşkünde cereyan eden görüşmeler oldukça sert geçti, Zira, Köylü Partisi Genel Başkanı da Ekrem Alican'ın arkadaşları gibi, partinin kurucuları arasında eski demokratlara yer verilmesine şiddetle itiraz ediyordu. Bu konuda bir anlaşmaya varılamadı. Gümüşpala'nın yapacağı diğer temaslardan sonra tekrar görüşmek üzere toplantıya sonverildi. 

Bu sıralarda parti 'kurma yasağı kaldırıldığı için çalışmalar oldukça kolay ve endişesiz oluyordu. Gümüşpala bir defa da Ali Fuat Başgil'le görüşmek istemişti, fakat Başgil rahatsızlığını bahane ederek görüşmek istemedi. 

İlk temasların çıkmazlar içinde geçmesi Gümüşpala'yı oldukça ümitsizliğe düşürmüştü. 


Yorgancıoğlu bir defa da İstanbul'daki eski demokratlarla temasa geçilmesinde fayda bulunduğuna Gümüşpala'yı ikna etti ve Havadis Gazetesine giderek Gökhan Evliyaoğlu ve Hami Tezkan'la bir görüşme yaptı. Her iki gazeteci de Yorgancıoğluna pek yüz vermemişler. Ali Fuat Başgil'in bulunmadığı bir teşebbüse ıkatılamıyacaklarını ve destekleyemiyeceklerini bildrimişlerdi. Bunun üzerine Yorgancıoğlu, Cevdet Perinle görüşmek istediğini bildirdi. Perin o sıralarda Havadis Gazetesine sık sık uğruyor, yazı bırakıyordu. Birkaç saat sonra gazeteye geleceğini bildirdiler. Yorgancıoğlu, geldiği zaman kendisini beklemesini tenbih ederek Havadis Gazetesinden ayrıldı. 


Gerçekten biraz sonra Cevdet Perin Havadis'e geldi ve durumu öğrendi. Yorgancıoğlu'nu beklemeye başladı. Aradan yarım saat geçtikten sonra Yorgancıoğlu, yanında Avukat Alpdoğan Şen olduğu halde çıkageldi. Pârin, Yorgancıoğlu ve Şen, havadis Gazetesinde görüşmeyi mahzurlu bulduklarından Sabahattin Baybora'nın yazıhanesine gittiler ve geç saatlere kadar konuştular, Cevdet Perin de Başgil taraftarları gibi bekleme politikası takibedilmesini istiyordu. 
Fakat Yorgancıoğlu, diğer parti çalışmalarını anlatarak Perin'i ikna etmişti. Mesele, sadece , Perin'in ikna edilmesiyle halledilecek gibi değildi, diğer eski demokratların da bu yola kaydırılması gerekiyordu. 
Bu sebeple gerekli temasları yapmak ve ertesi gün tekrar buluşmak üzere ayrıldılar. 


İkinci toplantı Necati Arıbaş'ın Beyoğlu'nda, Yeni Melek Sinemasının karşısındaki yazıhanesinde yapıldı. Toplantıya Cevdet Perin, Gökhan Evliyaoğlu, Nurettin Bulak, Necati Arıbaş ile Mehmet Yorgancıoğlu ve Alpdoğan Şen 'katılmışlardı. e Evliyaoğlu bekleme tavsiye ediyor, kendileriyle birlikte olmadığını bildiriyordu. Diğerleri anlaştılar. Ancak, İstanbul'un eski demokratları iki şart ileri sürüyorlardı. 


1 — Partinin adı Birlik Partisi olacaktır. 


2 — Partinin kurucuları arasında kendilerine de 
yer verilecektir. 


Yorgancıoğlu bu şartları Ragıp oGümüşpala'ya bildireceğini ve alacağı sonucu telefonla kendilerine haber vereceğini söyledi. 
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Gümüşpala tekliflere karşı herhangi bir itirazda bulunmamıştı, ama teminat da vermek istemiyordu : 


— Gelsinler, görüşelim, dedi. 


Yorgancıoğlu'nun daveti üzerine ertesi sabah Cevdet Perin ve Nurettin Bulak İpek Palas'a geldiler. 
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Ria ağ : y a O FAT, Si 3) ik 

İKİ GEMİ YANYANA — Adalet Partisinin kuruluşun- da büyük gayretleri geçmiş iki eski asker : Emekli Orgeneral Ragıp Gümüşpala ve sadık yaveri emekli albay Şinasi Osma. Emekliliklerinden sonra atıldıkları siyasi hayatta, akılları ve takibettikleri politika ile değil, dayandıkları kitlenin gücüyle başarıya ulaşmış iki kişi. Yine başlarına örülen çorabı çözmek için 

Başbakanlığa gidiyorlar. 
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Gümüşpala'nın ikinci kattaki odasına girdiler, İçeride, Gümüşpala'nın eski Kurmay Başkanı emekli General Necmi Ökten ile eski Başyaveri emekli Albay Şinası Osma bulunuyorlardı.. Gümüşpala misafirlerin nezaketle karşıladı ve kendilerine yer gösterdi. 

Yorgancıoğlu hemen söze başladı ve : 


— Paşam, dedi, işte İstanbul teşkilâtını size getirdim!. 

Gümüşpala, gelenlerin gerçekten İstanbul teşki-Iğtını temsil edip etmedikleri konusunda endişeliydi, konuşma Sırasında bunu ima eti. Cevdet Perin : 


— Paşam, bizim eski arkadaşlar sizi görmek Istiyorlar, arzu ederseniz bir kısmını davet edelim, akşam üzeri işten çıkınca gelsinler, aşağıda holde bir toplantı yapalım, dedi. 


Gümüşpala, «Bir kısmı değil, hepsi gelsin de bir görüşelim.» deyince Nurettin Bulak «O zaman karşı- daki oteli de kiralamak gerekir.» cevabını verdi. 


Akşam üzeri İpek Palas'ın önü eski demokratlarla dolup taşmıştı, Gümüşpala neticeden çok memnundu ve Tahsin Demiray'la yaptığı görüşmeden sonra kapıldığı ümitsiz havadan 'kurtulmuştu. Gümüşpala, odasından aşağı indi ve kendisini bekleyen eski demokratlara takdim edildi, herkes kendisini bir kurtarıcı gibi görüyor ve alkışlıyordu. 


Tekrar otelin 23 numaralı odasında toplantıya başlandı. İstanbul teşkilâtı kurucular arasında kendilerinden ve Ankara ile İzmir teşkilâtından birer kişi alınmasında israr ediyorlar, şayet Tahsin Demiray bu isteklerine itirazda devam ederse onları aradan çıkarmayı teklif ediyorlardı. İstanbul teşkilâtının 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odayı Cevdet Perin, İzmir teşkilâtının odayı da Mehmet Yorgancıoğlu idi. Ankara adayı henüz belli değildi. 

Gümüşpala bu teklifler karşısında iki cami arasında kalmış gibiydi. Ne yardan, ne de serden geçebiliyordu. Cevdet Perin'le yalnız kalmak istedi. 
diğerleri dışarı çıkınca Gümüşpala Cevdet Perine şunları söyledi : 


— Cevdet Bey, bu partinin mutlaka kurulması lâzım. Bu yaşta benim şu otel odasında ne işim var? 
Bir kardeş kavgasını önlemek için ihtilâl yapıldı. 
Kansız oldu, ama, böyle giderse yeni bir kardeş kavgası daha olur, Hem bu seferki kanlı olur. Ortada mustarip bir vatandaş kitlesi var, sen-ben kavgası yapacak zaman değil. Bu partiyi biz kurmazsak başkaları kurar fena mı olur? Bilmem ama, bana güvenebilirsiniz, biz kurarsak herhalde daha iyi olur, 


Ragıp Gümüşpala bu sözlerden sonra, Perin'den Tahsin Demiray ve Muhtar Yazır'ı tanıyıp tanımadığını sordu, olumlu cevap alınca gidip kendilerinden partinin kurucusu olduklarına dair imza almasını istedi ve şöyle dedi: 

— Bu işi ancak sen becerebilirsin, Parti kurmak için verilen müsaadenin müdeti geçiyor. Sonra bu iş suya düşer. Bu adamlardan kurucular listesine imzalarını almaya çalış. Al şu kâğıdı, Necmi, Şinasi ve ben imzaladık. Demiray'ı ikna etmeye çalış, sana ve Mehmede itiraz etmesin. Bu akşamdan tezi yok evine git görüş, haydi göreyim seni... 

Cevdet Perin Gümüşpala'nın yanından ayrıldı. 
Mehmet Yorgancıoğlu'na: 
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— Mehmet, dedi, haydi gidiyoruz... 
— Nereye? 


— Tahsin Demiray'ın Rumelihisarındaki köşküne... 


Otelin holünde olup bitenleri merakla bekleyen eski demokratların «Parti kurulacak mı?» sorularına olumlu cevaplar vererek, Rumelihasrına doğru yola çıktılar. 


Cevdet Perin ve Mehmet Yorgancıoğlu'nu Demiray'ın köşkünde yaşlı bir hizmetçi karşılamıştı, meşhur Şark odasına buyur etti. Biraz sonra da Tahsin Demiray içeri girmişti. Mangalda pişirilen kahveler içilirken, Perin maksatlarını açtı. Tartışma oldukça uzun sürmüştü, fakat sonunda Demiray ikna edildi ve Kurucular Listesine dördüncü şahıs olarak imzasını attı. 


Tahsin Demiray, Cevdet Perin ve Mehmet Yorgancıoğlu ile yaptığı görüşmede kurucuların sayısın- dan bir fazlasına sahip olmak istediğini belirtmişti, bunu kabul ettiremeyince güvendiği arkadaşlarını kabul ettirdi. Bunlar Prof. Ethem Menemencioğlu, Dr, İhsan Önal ve İktisat Doktoru Muhtar Yazır'dı. 
Demiray, Menemencioğlu ve Önal'la konuşmuş, muvafakatlerini almıştı, fakat Muhtar Yazır kurucular arasında eski demokratların bulunmasına karşı koyuyordu. 


Perin ve Yorgancıoğlu İpek Palas'a dönerlerken çocuklar gibi sevinçliydiler. Otelin kapısında kendilerini kalabalık bir grup karşılamış, boyunlarına sarılıp öpmüşlerdi. Gümüşpala, holdeki koltuklardan birisinde arkadaşlarıyle sohbet ediyordu. Demiray'- 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n imzası da bulunan liste kendisine verilince pek memnun olmuştu. 


Şimdi sıra diğer kurucuların imzalarına gelmişti. 
Cevdet Perin ve Mehmet Yorgancıoğlu de listeyi imzalayınca kurucu sayısı altıya yükselmişti, daha beş kişi bulmak gerekiyordu. 


Ertesi gün işler sarpa sarar gibi olmuştu. Zira Muhtar Yazır Tahsin Demiray'a telefon ederek, bu işe karışmak istemediğini bildirmiş, Demiray da otele gelip Gümüşpala'ya «Muhtar imzalamazsa, ben de imzamı geri alırım!» demişti. Demiray bu çıkışı yaptıktan sonra da kimseyle selâmlaşmadan çekip gitmişti. 

Durum Cevdet Perine bildirildi. Perin, Muhtar Yazır'a telefon ederek kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi ve olumlu cevap alır almaz yazıhanesine gitti. 
Yazır, eski demokratların taşkınlık yapmasından ve başa iş açmalarından endişe ediyordu, Perin'e : 


— Sen arkadaşlarına kefil olur musun? diye sordu. 


— Olmak mecburiyetindeyim... 


Cevabını alınca da kurucular listesine yedinci şahıs olarak imza koydu. 

Sekizinci ve dokuzuncu kurucular da Ethem Menemencioğlu ile İhsan Önal olmuşlardı. Bunlar listeyi Ankara'da imzalayacaklardı. Şimdi iki kişiye daha ihtiyaç vardı. Eski demokratlar Ankara teşkilâtı adınada bir kurucu arıyorlardı. O sıralarda Kâmuran Evliyaoğlu, iş için İstanbul'a gelmişti, kendisine teklif yapıldı. Evliyaoğlu, Gümüşpala için : 
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— Bu adamdan lider olmaz!.. 


Diyerek kurucular arasına katılmak istemiyordu, Nurettin Bulak, Mehmet Yorgancıoğlu ve Cevdet Perin uzun görüşmelerden sonra nihayet Evliyaoğlu'- nu ikna ettiler kurucular listesine imzasını aldılar. 
Sonuncu kurucuyu da Necmi Ökten bulmuştu : Avukat Emin Acar. Emin Acar telefonla otele davet edildi ve kurucular arasına alındı. Böylece meselenin birinci merhalesi aşılmış oldu. 


ADALET PARTİSİ KURULUYOR! 


İstanbul'da kaldığı beş gün içinde partinin 11 kurucusunu tesbit eden ve bunların imzasını almağa muvaffak olan Ragıp Gümüşpala, beraberinde eski Kurmaybaşkanı Necmi Ökten ve eski Başyaveri Şinasj Osma olduğu halde, 10 Şubat 1961 günü Ankara'ya hareket etti. 


Şimdi mesele partinin tüzüğünü hazırlamaktaydı. Gümüşpala Ankara'ya hareket etmeden önce Cevdet Perine tüzüğü. hemen hazırlamalarını ve uçak mesajerisiyle Ankara'ya göndermelerini tenbih etmişti. Parti 11 Şubat 1961 günü resmen kurulmuş olacaktı. 


Tüzük meselesi yeni bir ihtilâfa yol açtı, zira Tahsin Demiray Köylü Partisi tüzüğünün aynen kabul edilmesini istiyordu. Oysa, Cevdet Perin, Nurettin Bulak, Alpdoğan Şen ve Sabahattin Baybora Gümüşpala ve arkadaşlarını Ankara'ya uğurlar uğurlamaz Baybora'nın yazıhanesine kapanmışlar ve bir tüzük tasarısı hazırlamışlardı. Tüzüğün ekonomik konularla ilgili bölümüne Demokrat Parti tüzüğündeki hükümler konmuş, Tahsin Demiray ve arkadaşları memnun 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edilmek için de Köylü Partisi tüzüğünden bazı maddeler ve hükümler aılnmıştı. 


Muhtar Yazır nasılsa bu tüzüğü hazırlama işin- den haberdar olmuş ve durumu Demiray'a intikal ettirmişti, Demiray küplere bindi. Ankara'ya Gümüşpala'ya bir yıldırım telgrafı çekildi, kendi tüzükleri kuruluş bildirisiyle birlikte valiliğe verilmediği takdirde mizalarını geri alacaklarını, bunu resmi makamlarada bildireceklerini ifade ediyorlardı. Kurucular arasında bulunan Prof, Ethem Menemencioğlu ile İhsan Önal'ın imzaları Ankara'da alınacaktı, Tahsin Demiray onlara da telefon ederek, şayet Köylü Partisi tüzüğü aynen kabul edilmezse imzaya yanaşmamalarıni bildirmişti. 

Bu yüzden Gümüşpala, partinin kuruluş evrakını valiliğe verirken, İstanbul'da hazırlanan tüzüğü değil, Köylü Partisinin tüzüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı. 


Gümüşpala, 11 Şubat 1961 günü beraberinde Şinası Osma ve Dr. İhsan Önal olduğu halde Ankara Valiliğine giderek, Adalet Partisinin kuruluş evrakını vermiş, böylece parti resmen faaliyete geçmişti. Adalet Partisinin kuruluşundan kısa bir süre önce de Yeni Türkiye Partisi kurulmuştu. Bundan sonraki mücadele bu iki parti arasında eski demokratların oylarını almak için sürüp gitmiş ve bugüne gelinmiştir. 


Adalet Partisi kurulmuştu ama, henüz ne bir genel merkezi, ne de doğru dürüst toplanıp çalışılacak bir yeri vardı. Valiliğe verilen dilekçede genel merkez olarak Şinasi Osman'nın Fevzi Çakmak sokaktaki evi gösterilmişti. İstanbul İl Binası da Tahsin Demiray'ın matbaasındaki bir odada açılmıştı. Kurucular, bu sıralarda toplantılarını Ferhat Nuri Yıldırım'ın Tuna Caddesindeki yazıhanesinde yapıyorlardı. 


Partinin kurucuları gazetelerde açıklanır açıklanmaz, İstanbul ve Ankara teşkilâtından bir sürü insan partiye müracaat etmeye başladı, Bunlar üyelik kayıtlarının yapılmasını istemiyorlar, neden kurucular arasında kendi adlarının bulunmadığını soruyorlardı. 
Zira Şinasi Osma, yanındaki birbuçuk metre uzunluğundaki kâğıda her önüne gelene kurucu olarak imza attırmıştı! Bu yoldaki müracatlar öylesine artmış ve parti içinde mesele haline gelmişti ki, nihayet buna bir formül bulunmak ihtiyacı duyulmuştu. Neden kurucular arasında bulunmadıklarını soranlara şöyle deniliyordu : 


— Bazı arkadaşların vaktin darlığı yüzünden kimlikleri ve adresleri tesbit edilememiştir, Bu yüzden Vilâyete 11 kişinin adı verilmiştir. Asıl kurucular listesi kimlikler ve adresler tesbit edildikten sonra verilecek ve açıklanacaktır. 


Mesele böylece kapatılmış oldu ve asıl kurucular listesi de bugüne kadar açıklanmadı! 


Adalet Partisi kurucuları, görev bölümü yapmak ve Genel İdare Kurulu üyelerini seçmek üzere iki toplantılarını Ferhat Nuri Yıldırım'ın yazıhanesinde yapmışlardı. Kesif bir kulis faaliyeti ‘cereyan ediyordu, 


herkes Gümüşpaladan sonra ikinci veya üçüncü adam olmak heveslisiydi. 


Rağıp Gümüşpala oybirliği ile partinin genel başkanlığına seçildi. Mehmet Yorgancıoğlu genel başkan yardımcılığı istiyordu. Oysa Gümüşpala bu makama 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eski Kurmaybaşkanı Necmi Ökten'i lâyık görüyordu. 
Neticede Yorgancıoğlu Genel Başkan Yardımcılığına Necmi Ökten de Seçim Başkanlığına getirilmişti. Tüzüğe göre, genel başkanın bulunmadığı hallerde kendisine yardımcısı vekâlet edecekti. Fakat, yardımcılığa Yorgancıoğlu getirilince Gümüşpala buna itiraz etti ve tüzüğe aykırı olarak Seçim Başkanının kendisine vekâlet etmesi kararlaştırıldı. 


Bundan sonra diğer seçimlere geçildi ve Şinasi Osma Genel Sekreter, Ferhat Nuri Yıldırım Genel Muhasip, Cevdet Perin propaganda Başkanı Kâmuran Evliyaoğlu da yardımcısı oldular. 


Tüzüğe göre 25 kişilik Genel İdare Kurulu seçmek gerekiyordu, Ancak, tüzük bu 25 kişilik kadroya Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Grup Başkan larını da tabii üye olarak ilâve etmişti. Henüz seçimler yapılmadığı ve Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu açılmadığı için, Genel İdare Kurulu şimdilik 
23 kişilik olacaktı. Bu 23 kişi şöyle teşekkül etmişti : 


Ragıp Gümüşpala, Şinasi Osma, Necmi Ökten, Ferhat Nuri Yıldırım, Cevdet Perin, Nurettin Bulak, Mehmet, Yorgancıoğlu, Kâmuran Evliyaoğlu, Tahsin Demiray, Prof, Ethem Menemencioğlu, Dr. İhsan Önal, Muhtar Yazır, İâmil Tekerek, Abdurrahman Yazgan, Nazmi Ökten, Nuri Beşer, Ahmet Gürkan, Mehmet Turgut, Nuhit Su, Rauf Kınay, Emin Açar ve Hürrem Kubat. 


Artık parti kurulmuş yöneticileri belli olmuştu. 
7 Nisan 1961 günü yayınlanan bildiri ile de 27 Mayıs 
1960 gününden beri devam eden siyasi faaliyette bulunma yasağı kaldırılmıştı. Şimdi sıra, partinin hangi kitleye dayandığını halkoyuna ifade edebilmekteydi. 

Bu sıralarda, Ragıp Gümüşpala'nın yanına Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Turgut girmişti. Turgut'- un elinde Şevket Süreyya Aydemir'in «Suyu Arayan Adam» adlı kitabı bulunuyordu. Aydemir, kitabın bir yerinde eski demokratlar için «Kuyruklar» tabirini kulanmıştı. Turgut bunu Gümüşpala'ya gösterilerek : 


— Paşam, eski demokratlar için bu tabir yaygın halde kullanılmaktadır. Şayet buna bir cevap verebilirsek mesele halledilmiş olacaktır, dedi. 


Nihayet, Adalet Partisinin Ankara İİ Teşkilâtı kurulduğu gün Ragıp Gümüşpala bu mesleye ustalıkla parmak basmıştı. Kuruluş töreninden çıkarken gazetecilere şöyle dedi. 


— Kuyruk ve düşük yoktur, vatandaş vardır! 


Gümüşpala'nın bu sözleri siyasi çevrelerde ve basında geniş yankılar uyandırmış, böylece halkoyu na malolmuştu, Politikacılar ve bazı gazeteciler, bu arada Ulus Gazetesinin Başyazı Cihan Baban, Gümüşpala'nın bu sözlerini ele alarak, Adalet Partisinin Demokrat Partinin devamı olduğunu iddia etmeye başladılar, Bu sözlerin söylenmesindeki asıl maksat böyle bir tepki yaratmaktı, işler istenildiği gibi gidiyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, bugünkü Adalet Partisini meydana getiren ne şu şahsın iltihakı, ne bu şahsın mücadelesidir. Adalet Partisini bugünkü Adalet Partisi haline getiren Gümüşpala'nın bu sözleri olmuştur. 


Politikacıların ve bazı gazetecilerin bu sözler üzerindeki ısrarlı tenkitler, nihayet Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürseli de harekete geçirmişti. Gürsel, gazetecilere verdiği demeçte «Demokrat Partiyi horlatmak isteyenler ateşle oynamaktadırlar.» diyordu. 


Ragıp Gümüşpala'nın «Kuyruk, düşük yok, vatandaş vari» şeklindeki demecinin özellikle eski demokratlar üzerinde bıraktığı olumlu etki, Yeni Türkiye Partisi yöneticilerini oldukça telâşa düşürmüştü. Şayet, buna karşı tedbir almazlarsa eski demoktatların desteğinden mahrum kalacaklarını biliyorlardı. Ekrem Alican, Genel İdare Kuru üyeleriyle alınması gerken tedbirler üzerinde görüşmelere başladı. 


Buna karşı alınacak tedbirin, isim yapmış bazı eski demçkratları ve Yassıada sanıklarını savunmak- ta olan dukatları partiye kaydetmek olduğunda ittifaka varmışlardı. Hemen harekete geçildi ve Adnan Menderes'in avukatları dahil birçok kimse Y. T. P. ye kazanıldı. Bunlar arasında Burhan ve Orhan Apaydın kardeşlerle Talât Asal da bulunuyorlardı. İltihaklar bu kadarla da kalmadı, Bir zamanlar Demokrat Partiden istifa ederek Hürriyet Partisinin Ankara Teşkilâtını kuran, sonra da Orduevinde yapılan bir törenle tekrar Demokrat Partiye katılan ve bu yüzden kendilerin «Menderes'in vedialarm adı takılan grup da partiye iltihak etmişti. 


Bu iltihaklar Y.T.P. yi A.P. karşısında oldukça güçlü duruma getirmişti. Tam bu sırada Talât Asal vasıtasiyle Adnan Menderes'in oğlu Yüksel Menderes de Yeni Türkiye Partisine girdi ve Ekrem Alican'- la kolkola çekilmiş resimleri gazetlere dağıtılarak yayınlanması temin edildi. 
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Yüksel Menderes'in de iltihakiyle Y.T.P. eski demokratların başlıca partisi haline gelmiş oldu. Bu defa telâşa kapılma sırası A.P. yöneticilerine gəlmişti. Bu sıralarda Mehmet Yorgancıoğlu'nun İzmir'e giderken tevkif edilmesi ve bu tevkif üzerine yapılan neşriyat A.P., yöneticilerinin ekmeğine yağ sürmüş, Y.T.P. nin şöhretini söndürüvermişti. 


NEREDEN NEREYE — Cihat Baban, Adalet Partisinin kuruluşuna engel olmak isteyenlerin başında gelmiştir. Oysa, kendisi bu partinin dayandığı kitleyi Halk Partisine karşı Demokrat Partide birleştirenlerin de başında gelmişti. Resimde. Cihat Baban, Adnan Menderes'le bir kokteyilde görülüyor. O zamanlar Cihat Baban Adnan Menderes'e Mükerrem Sarol'dan bile yakındı ve onu resimde görüldüğü gibi daima geri plânda bırakırdı. 
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Adalet Partisi kurulduktan kısa bir süre sonra meydana gelen Yorgancıoğlu hâdisesi, partiyi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya getirmişti. Ancak, bu tehlike savuşturulduktan sonra, parti eskisinden daha fazla kuvvetlenmiş olarak faaliyetine devam imkânı bulmuştur. 


Yorgancıoğlu hâdisesinin içyüzü şudur : 


Partinin Genel İdare Kurulu da teşekkül ettikten sonra, teşkilât kurma hazırlıkları başlamıştı. Gümüşpala, önemli ilerde, bu arada Sıkı Yönetim altında bulunan yerlerle Ege bölgesinde il teşkilâtını emekli subaylardan meydana getirmek fikrindeydi. Böylece, hem mağdur olmuş bir zümrenin siyasi hayata kazandırılacağını, hem de ihtilâl idaresinin tazyikinden kurtulacağını söylüyordu. Bu görüş Genel İdare Kuruluna hâkim olmuştu ve tesbit edilen ekipler, parti teşkilâtını kurmak üzere yurt gezilerine çıkmışlardı. 


Ege bölgesindeki teşkilâtı kurmak görevi Ragıp Gümüşpala ile Mehmet Yorgancıoğlu'na verilmişti. 
Bunlar oldukça güç şartlar altında teşkilât kurarak nihayet Aydın'a gelmişler, oradan da İzmir'e hareket etmişlerdi. Aydın'da kendilerine bazı | iltihaklar oldu, bu arada İzmir'den gelen gazeteciler de kafileye katıldı. 


Yorgancıoğlu yol boyunca gazetecilerle konuşurken, Demokrat Parti devrini övmüş, hattâ bu arada bir eski şarkıyı buna uydurarak söylemişti. Kafilede bulunan gazetecilerden birisi Yorgancıoğlu'nun sözlerini Savcılığa ihbar etti. 


Ertesi gün, Gümüşpala'nın, Yorgancıoğlu'nun ya. 
zıhanesinde bulunduğu sırada gelen sivil polisler Yorgancıoğlu'nu tevkif ederek götürmüşlerdi. Olay, Gümüşpala üzerinde şok tesiri yaptı, o kadar ki spazmoza tutulmuş gibi titriyordu. Yorgancıoğlu'nun eşi Zühal Yorgancıoğlu Gümüşpala'nın bu halini görünce kocasını bırakıp A.P. Genel Başkanını otomobiline bindirerek evine götürmek zorunda kalmıştı. Zühal Yorgancıoğlu Gümüşpala'ya şöyle diyordu : 


— Paşam, siz bir askersiniz, bize örnek olmalısınız. Politika bu, insanın başına herşey gelebilir. 
Üstelik Tevkif edilen de siz değilsiniz. 


Yorgancıoğlu'nun tevkifi olayı gazetelere intikal edince yurt ölçüsünde akisler yaratmıştı. Gazeteler olayı büyük başlıklarla okuyucularına duyuruyorlar ve henüz kurulmuş bulunan A.P. lileri eski devri devam ettirmek çabası içinde bulunmakla suçluyorlardı. 


Gümüşpala, olaydan ve akislerinden derin endişeye kapıldı. İzmir'de yalnız kalmış ve ne yapacağını şaşırmış hale gelmişti. Bu sırada İstanbuldaki arkadaşları imdadına yetiştiler ve kendisini hemen İstanbul'a çağırdılar. Gümüşpala ertesi gün İstanbul'- daydı. 


Partinin İstanbul teşkilâtiyle bir toplantı yapıldı. 
Gümüşpala, kararını vermişti, partiyi (o kapatacaktı. 
Bu kararını arkadaşlarına açıkladı. Bu sırada Yorgancıoğlu'nun duruşması sırasında kendisinin de tanık olarak dinleneceği bildiriliyordu bu haber Gümüşpalayı iyiden iyiye korkutmuştu. 

İstanbul teşkilâtı Gümüşpala gibi düşünmüyordu. Parti çok kısa zamanda büyük ilgi görmüş, millete malolmuştu. Yorgancıoğlu'nun tevkifi olayı kapatmak için sebep olmamalıydı. 
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Gümüşpala kararında ısrar edince, onun moralini takviye etmek sebepleri arandı ve bazı gazete sahipleriyle görüştürülmesi uygun bulundu. ilk olarak, Yeni Sabah Gazetesinin sahibi Safa Kılıçlıoğluna gidildi. Kılıçlıoğlu, Necmi Ökten ve Cevdet Perin'le birlikte kendisini ziyarete gelen Gümüşpala'ya şunları söyledi: 


— Paşam, anlıyorum, memlekette bir karışıklık çıkmasından korkuyor ve partinin faaliyetini durdurmak istiyorsunuz, Bunu yapamazsınız. çünkü yapmaya hakkınız yok, Bu parti artık sizin olmaktan çıktı. milletin malı oldu. istifa ederseniz sizi teşhir ederim, Gazetemle size elimden geldiği kadar yardım edeceğim. 


Safa Kılıçlıoğlunun sözleri Gümüşpala'nın moralini oldukça takviye etmişti. Buradan çıktıktan sonra Akşam Gazetesinin sahibi Malik Yolaç ziyaret edildi, Yolaç da Kılıçlıoğlu gibi davranmış ve şöyle demişti: 

— Bu yoldan artık dönemezsiniz. Bu kitleyi siz bırakırsanız başına geçecek birisi bulunur elbet. 


Bu sırada Malik Yolaç'a bir resim gelmişti. Bu, Yorgancıoğlu'nun tahliye edildiğini tesbit eden bir resimdi. Yolaç resmi Gümüşpala'ya gösterdi. Gümüşpala resmi iyiden iyiye tetkik ettikten sonra şöyle mırıldandı: 


— Deli oğlan!. 


i Malik Yolaç, bu hizmetinin karşılığı olarak A.P. 
İstanbul listesinden aday gösterilmiş ve milletvekili seçilmiştir. 


Safa Kılıçlıoğlu ve Malik Yolaç'la yapılan görüş-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TEŞHİR EDERİM — Yeni Sabah Gazetesinin sahibi Safa Kılıçlıoğlu, Yorgancıoğlu hadisesi üzerine kendisini ziyarete gelen Gümüşpala'ya partiyi kapatmamasını, aksi halde kendisini teşhir edeceğini bildirmiş, onun moralini takviye etmişti. Resimde, Safa Kılıçlıoğlu, Ahmet Emin Yalman'la birlikte Adnan Menderes'le görüşürlerken görülmektedir. 


127 


meler ve özellikle Mehmet Yorgancıoğlu'nun tahliye edildiğine dair alınan haber Gümüşpala'ya yeniden güç kazandırmıştı Bu sevinçle partinin il merkezine gittiler, fakat burada alınan bir telefon haberi işlerini yeniden karıştırmaya kâfi gelmişti: Gümüşpala'yı Ankara'dan eşi Hanife Gümüşpala arıyor ve Cemal Gürsel'den «Çok önemli» kaydıyla bir mektup geldiğini bildiriyordu. 


Gümüşpala: 


Açın okuyun, dedi. Aradan birkaç saniye geçtikten sonra da yüzü sapsarı telefonu kapattı. 


Gürsel, Gümüşpala'ya gönderdiği muhtırada «Sen» diye hitap ediyor ve A.P. Başkanını âdeta azarlıyordu. Gürsel, Adalet Partisinin ihtilâl çıkararak intikam almak için .mi kurulduğunu soruyar ve sayet böyle bir niyetle kurulmuşsa gafillerin hepsini bir _jetle mahvedeceğini bildiriyordu. 


Bu sırada Gümüşpala'nın yanında Necmi Ökten, Nurettin Bulak, Abdurrahman Yazgan, Nazmi Ökten ve Nuri Beşer bulunuyorlardı. Ortada çok önemli bir mesele olduğunu farkederek Gümüşpala'ya sordular ve gürsel'den gelen mektubun mahiyetini öğrendiler. Gümüşpala şöyle diyordu: 


— Artık kaybedecek vakit kalmamıştır. Başımızı daha afzla belâya sokmadan partiyi kapatmaktan başka çare yoktur! 


Yanındakiler Gümüşpala'yı teskine çalıştılar ve derhal Ankara'ya dönerek Devlet ve Hükümet Başkanı Gürsel'le görüşmesini tavsiye ettiler. İlk anlarda Gümüşpala, bu görüşmenin hiçbir şeyi halletmiyece ği .kanaatindeydi, fakat mesele tartışıldıkça ikna oldu, Nuri Beşer, ertesi gün uçakla Ankara'ya gitmesinde şiddetle ısrar gösteriyordu. Fakat, Gümüşpala bir zamanlar geçirdiği uçak kazası yüzünden yemin etmişti, uçağa binmiyordu. Binbir dereden su getirerek kendisini ikna ettiler ve ertesi gün ilk uçakla Ankara'ya uğurlardılar. 


Gümüşpala Ankara'ya Nurettin Bulak, Nuri Beşer ve Abdurrahman Yazgan'la birlikte gelmişti. İlk iş olarak evden Gürsel'in muhtırası getirildi ve Genel İdare Kurulunun olağanüstü toplantısında okundu. Bu arada, Şinasi Osma da Başyaver Ağası Şen'e telefon ederek. Gürsel'den randevu talep etmişti. 
Gürsel Gümüşpala'yı saat 10.30 da Çankaya Köşkünde bekliyordu. 


Gürsel'le Gümüşpala arasındaki görüşme bir saate yakın sürmüştü. Bu süre içerisinde neler konuşulduğu bugüne kadar açıklanmış değildir. Ancak bilinen şudur ki, Gümüşpala, Mehmet Yorgancıoğlu'- nu partiden ihraç etmek üzere Gürsel'e teminat vermiştir. Bu hususu daha sonraları, Mehmet Yorgancıoğlu'nun Gümüşpala'yı vefasızlıkla itham etmesi üzerine meydana çıkmıştır. Gümüşpala, Yorgancıoğlu'na şöyle demiştir. 


— Seni partiden ihraç etmek üzere Gürsel'e söz 


verdim. Böylece partiyi kapanmaktan kurtarmış oldum. 


Gümüşpala Çankaya Köşkünden saat 11.30 da ayrılmış ve doğruca Genel Merkez vazifesi gören Ferhat Nuri Yıldırım'ın Tuna Caddesindeki oyazıhanesine gelmişti. Genel İdare Kurulu üyeleri Genel Başkanı merakla bekliyorlardı, ilk soruları şu oldu : 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— Paşam, neye karar verdiniz? 
Gümüşpala : 
— Partiyi kurtardım, fakat... 


Dedi, bundan sonrasını da Genel İdare Kurulunda anlatacağını bildirdi. Genel İdare Kurulu hemen toplantı haline geçmişti. Gümüşpala, Mehmet Yorgancıoğlu'nun derhal partiden ihraç edilmesi gerektiğini söyledi ve aksi halde partinin istikbalinden endişe ettiğini bildirdi. 

Genel İdare Kurulu, uzun süren tartışmalardan sonra Mehmet Yorgancıoğlu hakkında ihraç kararı almıştı, Karar, partinin resmi bildirisi olarak gazetelere duyuruldu. 

Mehmet Yorgancıoğlu olayı gerçi Adalet Partisini kapanma tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir, fakat, Adalet Partisini eski demokratların partisi haline getiren olayların da başında yer almıştır. 

Bundan sonra daha birçok tehlikeli günler Adaıet Partisini bekleyecektir. Bunlardan en tehlikelisi Ahmet Çiftçi adındaki bir şahsın Konya'da beyanname dağıtırken yakalanması olmuştur. Bu olay, sırası geldiği zaman bütün teferruatiyle anlatılacaktır. 


ORDUDA TEŞKİLAT KURULUYOR... 


Politika sahasında, eski demokratlara dayanan siyasi partiler kurma gayretleri bütün hızıyla devam ettiği sırada, ordu içinde de 13 Kasım  İhtilâlinden sonra başlamış bulunan huzursuzluk günden güne artıyordu. 

Ondörtlerin tasfiyesinden arta kalan Komite üyelerinden birçoğunun ordu içinde kendilerine destek 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arama çabaları ve bir kısım subayların Ondörtler lehine bazı teşebbüslere girişmeleri bir taraftan ordu içinde huzursuzluğu atırırken, bir taraftan da ordu mensuplarını politikanın içine sokuyordu. Ayrıca, ordudaki kuvvetli gruplar da Milli Birlik Komitesinin zafiyetinden istifade ederek, hem siyasi hem de askeri sahada tesirli olmanın yolunu arıyorlardı. 
Bu grupların başında Kara Harbokulu Komutanı Kurmay Albay Talât Aydemir ve arkadaşları geliyorlardı. 
Daha sonraları «Albaylar juntas» diye anılacak olan bu grubun lideri Talât Aydemir, bazı Milli Birlik Komitesi üyelerinin 13 Kasım'dan sonra ordu içinde kendilerine taraftar aramalarını, bunu temin etmek için bir takım tertiplere girmelerini, bu arada bir kısım subayların da Ondörtler lehine teşebbüslere girişmiş bulunmalarını hoş karşılamıyor, yakın arkadaşlariyle yaptığı görüşmelerde ve toplantılarda ordunun siyasetten çekilmesini ve birliğe kavuşmasını sağlayacak tedbirler alınması gerektiğini bu olayları sebep göstererek ileri sürüyordu. 


Daha sonra meydana gelen olaylardan anlaşılmıştır ki, Aydemir'in asıl canını sıkan, ordunun siyasete karışması veya birliğini kaybetmesi değil, bu teşebbüslerin kendi kudretini engelliyecek şekilde sonuçlanması ihtimalidir. Zira, ileride her cephesiyle anlatılacağı gibi, Aydemir orduda kaldığı sürece siyasetin tam içinde bulunmuş ve silâhlı baskınlara varan teşebbüsleriyle ordu içindeki birliği zedelemiştir. 

Talât Aydemir, bu sıralarda kendisini son derece kuvvetli ve memleketin siyasi ortamını da bu kuvveti tesirli hale getirecek durumda görülüyordu. Daha önceki de belirttiğimiz gibi Aydemir, demokrasiye 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inanmamış, fakat gerçekten memleketini seven bir askerdi, halkın ve memleketin birçok meseleleri olduğunu biliyordu ve bu meselelerin demokratik yollarla değil, dikta idaresiyle halledilebileceği inancındaydı. 
Aydemir bu inancını en kesin şekliyle, 21 Mayıs olaylarından sonra Mamak'ta kurulan 1 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesinde açıklayacaktır, 


Talât Aydemir, kendisinden başkasına güvenmeyen, herkeste bir art düşünce bulunduğu zehabını taşıyan insandı. Onun için memleketin ve halkın dertlerine sadece kendisinin liderliğindeki bir diktatörlük idaresinin hal çareleri bulabileceğine inanmıştı. En büyük rakibi Alparslan Türkeş 13 Kasım İhtilâliyle ordudan ve siyasi hayattan bertaraf edilince ortaya çıkma zamanının gelidiğine karar verdi. 


Önce ordudaki küçük grupları kendi etrafında toplayarak, sonra çengelleme yoluyla bu grupları geliştirip ordu içinde kuvvetli bir birlik meydana getirecekti. Birlik meydana getirildikten sonra, zaten 
13 Kasım İhtilâlinden sonra maddi ve manevi gücünü yitirmiş olan Milli Birlik Komitesi bir darbede tasfiye edilecek, memleketin idaresi Talât Aydemir'- in eline geçmiş olacaktır. 


Aydemir bu düşüncelerle 'hareket ederek, yakın arkadaşlariyle temaslara girişti. Önceleri bu temaslar ve toplantıları Ankara Merkez Komutanı Kurmay Albay Selçuk Atakan, Jandarma Subay Okulu Kumandanı Kurmay Albay Necati Ünsalan, Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emin Arat, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görevli Kurmay Albay Dündar Seyhan ve Harbokulu Alay Kumandanı Kurmay Albay Turgut Alpagut ile yapıyordu. 1961 yılının ilk ayında cereyan eden 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bu görüşmeler Aydemir'in istediği istikamette gelişiyordu. Zira albaylar, Milli Birlik Komitesi üyelerinin ordu içindeki taraftar bulmak gayret ve teşebbüslerinin orduda ikilik yarattığı, bu yüzden Ordu mensuplarının siyasetten uzak (o kalamadıkları neticesine varmışlar ve aralarında hazırladıkları üç maddelik protokol üzerinde mutabık kalmışlardı. Bu protokol şöyleydi : 


1 — Türk Silâhlı Kuvvetleri, sebep ve saiki ne 
olursa olsun siyasete karışmıştır, Halen orduda bulunan Silâhlı Kuvvetler mensupları derhal siyasetle ilgilerini kesmelidir. 


2 — Her kumandan ve subay astlarını kendine, 
kendini de bir derce üst kumandanına bağlamalıdır. 


3 — Her kumandan ve subay yalnız kendi kumandanından emir almalı ve ordu dışı hiçbir siyasi tesir altında kalmamalıdır. 


Bu protokolda belirtilen görüşleri gerçekleştirmek için ordu içinde doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanına bağlanacak bir teşkilât kurulması kararlaştırılmıştı. Bu teşkilâtın oalbaylardan 'kurulu özel bir karargâhı olacak ve bu karargâh ordu içinde olup bitenleri gözden geçirerek alınması gereken tedbirleri Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Kumandanlarının katılacakları toplantılarda açıklayacaklardı. 1961 yılı Mart ayının ilk günlerinde teşkilâtın adı konmuştu : Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği. 


Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği kurulduğu günlerde, İstanbul'da da bazı subaylar aynı gayelere muvazi olarak, teşkilâtlanma çalışmaları yapıyorlardı. Bu subaylar arasında Kurmay Albay Adnan Çelikoğlu, Kurmay Albay Alparslan Orhon Kurmay Albay Emin 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Aytekin, Kurmay Albay Cevat Kırca ve Kurmay Yarbay Osman Deniz bulunuyorlardı. 


İstanbul ve Ankara'daki gruplar, o teşkilâtlarını mukabil şehirlere sirayet ettirmek üzere faaliyete geçtikleri zaman, birbirlerinden haberdar olmuşlar ve 1961 Mart ayının ortalarında yaptıkları bir toplantıda birleşmeye karar vermişler, Bu karar, 18 Mart 
1961 günü, Çanakkale Şehitlerini anmak için yapılan bir toplantıdan sonra bir protokolle gerçekleştirilmişti. Protokole göre, Türk Silâhlı Kuvvetleri Birliğini İstanbul'da da bir özel karargâhı bulunacaktı ve bu karargâh her gün Ankara ile temas ederek ordu içindeki durumu ve alınması gereken tedbirleri bildirecekti. 


Teşkilât kısa zamanda oldukça genişlemiş ve güç kazanmıştı. Teşkilâtın Ankara ve İstanbuldaki özel karargâhını teşkil eden albaylar güvendikleri ve inandıkları kumandanlarla temasa geçiyorlar, yukarıda üç madde halinde belirtilmiş olan protokol prensiplerine bağlı kalacaklarına dair kendilerinden şeref sözü aldıktan sonra Birliğe iltihâklarını yapıyorlardı. Şeref sözü daha sonra, iltihak eden kumandanın birliğinde- ki yüzbaşı rutbesine kadar olan subaylardan da alınmak suretiyle Birliğin taraftarları küçük rütbelere kadar indiriliyordu. 


Milli Birlik Komitesi üyeleri, ordu içinde kendilerine karşı birlik kurulduğunu ve hızla gelişmekte olduğunu öğrenmişler ve endişeye kapılmışlardı. Komite üyelerinin yarısından fazlası Birliğin kurulmasına karşı çıkıyor, onları kontrol ihtilâlci olarak vasıflandırıyordu. Azınlıkta olan diğer kısmı ise, Türk Silahlı Kuvvetler Birliği ile gizliden gizliye temasa geçiyorlar, onlarla birlik olmayı kendi güvenlikleri bakımından daha uygun buluyorlardı. Bunlar, 13 Kasım İhtiâlinden önce Halk Partisi ile ilişki kurmuş ve Komite içinde olup bitenleri bu partiye ve liderine günü gününe intikal etmiş üyelerdi. Aralarında Mucip Atak lı, Haydar Tunkanat, Emanullah Çelebi, Ekrem Acu ner, Selahattin Özgür, Şükran Özkaya, Fikri Kuytak, Vehbi, Ersü ve Refet Aksoylu da bulunuyordu. Bunlardan Ataklı Tunçkanat ve Çelebi 13 Kasımdan sonra Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel'in yakın 

ilişki kurduklarından, Birliğe, Hava Kuvvetlerinden de birçok subayı iltihak ettirmişlerdi. 1961 Nisan ayı ortalarına doğru da Birliğe bizzat Hava Kuvvetleri Kumandanı Tansel de katıldı ve idareyi tamamen eline alarak lider durumuna geçti. Bu arada Selâhattin Özgür de o zamanlar Donanma, Kumandanı olan Amiral Necdet Uran'ı Birliğe iltihak etmeye muvaffak olmuştu. Jandarma Genel Kumandanı General Abdurrahman Doruk ise Necati Ünsalan ve Emin Arat'ın aracılığı ile kazanılınca Birliğin kudreti son haddini bulmuştu. 


Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin bu şekilde güçlenmesi ve gelişmesi Milli Birlik Komitesinde panik havası yaratmıştı, Şayet mukabil tedbir alınmazsa ve Birlik tasfiye edilmezse, Milli Birlik Komitesinin geleceğinden endişe edilebilirdi. Gerçi Ankara Kumandanı olan General Cemal Madanoğlu, Birliğe karşı koyan Komite üyelerinden idi ama, elindeki kuvvet yeterli değildi. Madanoğlu, Ankara Kumandanı olmasına rağmen sözünü ancak (Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Kumandanlığına geçirebiliyordu. Zira bu alayın kumandanı da Birliğe karşı koyan Komite üyelerinden Osman Köksaldı. Bunun dışında ikinci kuvvet olarak İçişleri Bakanlığı teşkilâtı geliyordu. Bunun da jandarma kısmı Birliğe iltihak etmiş, 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elde sadece o zamanın İçişleri Bakanı ` Muharrem İhsan Kızıloğlu ile polisler kalmıştı. 


M.B.K. TASFİYE PLÂNI HAZIRLIYOR! 


Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel başta olmak üzere, Komite üyelerinin yarısından fazlası, kendilerini tasfiye etmek amacıyle kurulmuş ve son derece gelişerek güç kazanmış bulunan Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin otoritesine karşı en kısa zamanda tedbir almak zorunda olduklarını anlamışlardı. Zira, Birlik Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel, Genelkurmay İkinci Başkanı General Muhittin Önür, Donanma Kumandanı Amiral Necdet Uran ve General Cemal Tural'ın iltihakiyle karşı konması imkânsız bir kuvvet kazanmışken, Milli Birlik Komitesine bağlı birlikler pek zayıf kalmışlardı, Alınacak ilk tedbir, kendilerine bağlı birlikleri (kuvvetlendirmek, daha sonra da Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğini peyderpey tafsiyeye tâbi tutmaktı. Bunu gerçekleştirmek için ordunun yüksek kademelerinde bazı teşebbüslere girişildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, iki grup arasında uzlaştırıcı rol oynamayı, herhangi bir grupa iltihak etmeye tercih etmişti. Fakat Milli Savunma Bakanı Muzaffer Alankuş ile Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Celâl Alkaç İkinci Ordu Kumandanı Korgeneral Şefik İlter ve Deniz Kuvvetleri Kumandanı Koramiral Zeki Özek Milli Birlik Komitesinin güvenliğini sağlıyacaklarına dair söz vermişlerdi. Bu kumandanlar Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'le Cankaya Köşkünde yaptıkları toplantıda Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin tasfiye edilmesine taraftar olduklarını bildirmişler ve onlardan gelecek herhangi bir hareketi önleyecek güçte bulunduklarını ifade etmişlerdi, Bu toplantıda, 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Komite üyelerinden Fahri Özdilek, Cemal Madanoğlu, Sıtkı Ulay ve Osman Köksal'dan başka İçişleri Bakanı Muharrem İhsan Kızıloğlu da hazır bulunmuştu. Bunlardan bilhassa Cemal Madanoğlu ile Muharrem İhsan Kızıloğlu, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğini teşkil edenlere karşı şiddetle cephe almışlar ve tasfiye plânının gün geçirmeden hazırlanarak tatbik olunmasını ve ilk olarak da Birliğe liderlik eden Hava Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral İrfan (o Tansel'in emekliye sevkedilmesini istemişlerdi. Toplantı sonunda tasfiye plânını hazırlamak üzere Milli Savunma Bakanı Muzaffer Alankuş ile Kara Kuvvetleri Kumandanı Celâl Alkoç ve Ankara Kumandanı Cemal Madanoğlu görevlendirildiler. Bunlar önce emniyet tedbirlerini alacaklar, daha sonra o hazırlayacakları tasfiye plânını uygulayacaklardı. 


1961 yılının Nisan ve Mayıs ayları, Türk Silâhlı 
Kuvvetler Birliğinin Milli Birlik Komitesini tedricen artan tesiri altında bulundurmasıyla geçmişti. Birlik adına hareket eden Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel, Mayıs ayı sonlarına doğru Komitenin çalışmalarını iyiden .iyiye kontrolü altına almış, hiçbir meslenin kendisinden habersiz karara 'bağlanmasına rıza göstermemiştir. Cemal Gürsel ve arkadaşlarının yüksek kademdeki bazı kumandanlarla Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğini tasfiye etmek Üzere anlaşmaya vardıkları günlerde, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği de Genelkurmay Başkanı vasıtasiyle Milli Birlik Komitesine sert bir ültimatom vermişti. Ültimatomda şöyle deniliyordu. 


1 — Mili Birlik Komitesinin Türk Siâhlı Kuvvetler adına verdiği şeref sözü kayıtsız şartsız yerine getirilecektir. 
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2 — Siyaset yapmak ve Silâhlı Kuvvetlere nüfuz 
etmeye çalışmak kesin oarak önlenecek, buna engel olanlar göreverinden alınacaklardır. 


3 — Silâhlı Kuvvetler en geç yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı gün fiilen siyasetten çekilecektir. 


Bu ültimatom, Komite üyelerini yeniden birbirine katmaya kâfi gelmişti. Ültimatom, Komitenin alelacele tertiplenen toplantısında üyelere okunmuş ve üzerinde müzakere açılmıştı. Cemal Gürsel, Fahri Özdilek, Cemal Madanoğlu, Sıtkı Ulay, Osman Köksal, Sezai Okan, Suphi Karaman, Kadri Kaplan. Ahmet Yıldız, Muzaffer Yurdakuler, Sami, Küçük, Suphi Gürsoytrak ve Mehmet Özgüneş Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin bu müdahalesine şiddetle karşı koymuşlardı. Komitenin diğer üyeleri, bu arada özellikle, havacı üyeleri ise Birliğin bu teşebbüsünü iyi niyetle ve sükünetle karşılamak gerektiğini ileri (sürüyorlardı. 
Toplantı, iki grupun birbirini şiddetle ithamı içinde geçti ve mesele bir sonuca bağlanmadan dağıldı. 


Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği mensupları arasında tesfiye yapmak kararına varmış olan Komite üeyleri, toplantıdan sonra Cemal Gürsel'in başkanlığında Çankaya Köşkünde ikinci bir toplantı daha yaptılar. Toplantıya Madanoğlu, Özdilek, Ulay ve Köksal'dan başka İçişleri Bakanı Muharrem İhsan Kızıloğlu da katılmıştı, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin gönderdiği ültimatom bir defa daha gözden geçirildi ve Komite toplantısında cereyan eden olaylar üzerinde duruldu. Mucip Ataklı, Haydar Tunçkanat, Emanullah Çelebi, Ekrem Acuner, Rafet Aksoylu, Vehbi Ersü, Kâmil Karavelioğlu, Selâhattin Özgür, Şükran Özkaya ve Fikret Kuytak'ın ültimatom görüşülürken ileri sürdükleri fikirler hoş karşılanmamıştı. Daha sonra bu şahısların gizliden gizliye Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği mensuplariyle yaptıkları temaslara dair İçişleri Bakanlığından getirilen raporlar okundu. Neticede bu şahıslara güvenilemiyeceği kararına varıldı ve hazırlanmakta olan tasfiye plânının bunlara da uygulanmasında mutabakat hasıl oldu. 


Tasfiye kararı ve kararın uygulama safhasındaki çalışmalar son derece gizli tutuluyordu. Bundan, Genelkurmay Başkanının bile ilk günlerde haberi olmamıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay durumu ancak, Haziran ayının ilk günü Cumhurbaşkanının daveti üzerine Çankaya Köşküne geldiğinde öğrenebilmişti. 


1 Haziran 1961 günü Cemal Gürsel Genelkurmay 
Başkanına, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin Millî Birlik Komitesi üzerindeki baskısını ve bu Birliğin maksadını Milli Savunma Bakanı Muzaffer Alankuş ile Kara Kuvvetleri Kumandanı Celâl Alkaç ve Ankara Kumandanı Cemal Madanoğlu'nun Birlik Mensupları arasında yapılacak tasfiye plânını hazırlamakta olduklarını bildirmişti. Genelkurmay Başkanı, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin güçlü bir teşkilât olduğunu, böyle bir tasfiyenin büyük reaksiyonlara sebebiyet verebileceğini bildirdi ve bu karardan vazgeçilmesi, bir uzlaşma zemini yaratılarak meselenin kapatılması çareleri aranması tavsiyesinde bulundu. 
Ancak, Devlet ve Hükümet Başkanı bunda kararlıydı. Genelkurmay Başkanına tafsiye plânının uygulanması için her türlü tedbirin alındığını, endişeye: mahal olmadığını bildirdi. 


Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ı Çankaya Köşküne davet etmesinin asıl sebebi, ona tasfiye plânı hakkında bilgi vermek değildi. 
Ondan, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğine liderlik yapan Hava Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral İrfan Tansel'i emeliye sevketmesini isteyecekti. Nitekim, bir punduna getirip fikrini açtı. Cevdet Sunay, İrfan Tansel'in emekliye sevkedilmesine şiddetle karşı koymuştu, Bunun ordu içinde tedavisi imkânsız yaralar açabileceğini ifade etti. Fakat Gürsel ısrar ediyordu. 
Tansel emekliye sevkedilmedikçe rahat çalışmanın imkânı yoktu, şayet tasfiye. plânı uygulanmazsa Birlik mensuplarının Komite üzerindeki baskılarını artıracaklarını, hattâ bütün engelleri bertaraf ederek siyasi iktidarı da ellerine geçirebileceklerini söyledi. 
Genelkurmay Başkanı her şeye rağmen Hava Kuvvetleri Kumandanının emekliye sevkedilmesini çıkar yol olarak kabul edemiyordu. Gürsel'in ısrarı karşısında şu teklifi yaptı : 


— Maksat, Hava Kuvvetleri Kumandanını tesirsiz hale getirmekse, bunu emeklilik müessesesini işletmeden yapmak da kabildir. Meselâ, Tansel yurt 


dışında bir göreve tâyin edilebilir ve böylece, Birlik lidersiz hale getirilebilir. Daha sonra da diğer mensupları çeşitli tasfiye usulleriyle bertaraf olunur ve Birlik ortadan kalkar. 


Bu teklif, iki kumandan arasında bir anlaşma zemininin doğmasını sağlamıştı. Uzun süren tartış- 


140 


malardan sonra Hava Kuvvetleri Kumandanının Washington'daki NATO Daimi Grubuna tâyin edilmesi kararlaştırıldı. Tâyin kararnamesi derhal hazırlanarak Resmi Gazetede yayınlanacak ve yayınlandığı sabah İrfan Tansel bir uçağa 'bindirilecek Washing'- ton'a gönderilecekti. 


Genelkurmay Başkanı Çankaya'dan ayrıldı. Alınan kararın son derece tehlikeli olduğu yolundaki kanatini hâlâ muhafaz ediyordu. Tâyin kararnamesi- nin hazırlanması görevi kendisine verilmişti, fakat bu kararnameyi mümkün olduğu kadar geciktirmek niyetindeydi. Belki o zamana kadar bir uzlaşma ve yatıştırma zemini bulunobilirdi. Fakat olmadı, Çankaya kararnamenin biran önce hazırlanması için mütemadiyen ısrar ediyordu. Nihayet Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel'in NATO Daimi Grubuna tâyinine dair kararname hazırlandı ve imzalanarak yayınlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderildi. Başbakanlıkta kararnamenin yayınlanmadan önce duyulmasıni önlemek için çok sıkı tedbirler alınmıştı. Resmi Gazetenin yayın saati uzatıldı ve kararname 5 
Haziran 1961 günü yayınlandı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, kararname imzalandıktan sonra, bazı birlikleri teftiş etmek bahanesiyle bir askeri uçağa atlayarak İstanbul'a gitmiştir. 


5 Haziran 1961 sabahı, Cumhurbaşkanlığı Muhafiz Alayına mensup bazı subaylar Korgeneral İrfan Tansel'i evinden alarak, gizlice hava alanına götürecekler ve bir uçağa bindirerek Washington'a yollayacaklardı. Bununla ilgili emniyet tedbirleri Madanoğlu ve İçişleri Bakanı Kızıloğlu tarafından alınmıştı. 
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TANSEL'İN UÇAĞINI JETLER ÇEVİRİYOR!.. 


Milli Birlik Komitesine karşı kurulmuş bulunan Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin tasfiyesi için yapılan hazırlıkların tamamlandığı ve Hava Kuvvetleri Kumandanı General İrfan Tansel'in Washington'daki NATO Grubuna tâyini hakkındaki kararnamenin Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği sıralarda Genelkurmay İkinci Başkanı olan Korgeneral Muhittin Önür, durumdan 'nasılsa haberdar olmuş ve vakit geçirmeden Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği ileri gelenleriyle temasa geçerek, hâdiseyi onlara da intikal ettirmişti. Vaziyetin ve vehametini öğrenen birliğe mensup kıta kumandanları derhal kendi aralarında bir toplantı yaparak durumu gözden geçirdiler. Alınacak ilk tedbir, tasfiye plânının uygulanmasını önlemekti, Bunun için de Birlige bağlı bütün kıtalar alârm durumuna geçirmek gerekiyordu. Kıtalara emir verildi ve âlarma geçildi. 


Tasfiye plânının hemen uygulanacağı osanılmıyordu. Hava Kuvvetleri Kumandanı General İrfan Tansel'in de ertesi sabah uçakla Washington'a gönderileceğinden kimsenin haberi yoktu bunun için kıtalarda alârm durumunda bekletmek ve haberdaredileceğinden kimsenin haberi yoktu. Bunun için kıtaları alârm durumunda bekletmek ve karşıtarafla temas zemini bulmak yolu tutuldu. 


Bütün bu olaylar 4 Haziran 1961 gününü 5 Haziran 1961 gününe bağlayan gece yarısı cereyan ediyordu, Ertesi gün İstanbul'da bulunan Genelkurmay Başkanı ile temasa geçilecek ve vaziyete bir hal çaresi aranacaktı, 

Ancak, ertesi sabah müdahalede geç kalındığı anlaşıldı. Zira, Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel'in bir saat kadar önce uçakla Washington'a gönderildiği haber alınmıştı. Haber derhal Hava Kuvvetlerinin bütün üslerine duyuruldu ve bir jet filosu tahrik edilerek, Tansel'i götüren uçağın peşine takıldı. 
Jet filosunu, sonraları 11 ler diye anılacak hava subayları tahrik etmişlerdi ve bunların başında Kurmay Aibay Halim Menteş bulunuyordu. Filo, Halim Menteş'in kumandasında hareket etmişti. 


Jetler, General Tansel'i Washington'a götüren askeri uçağı, Türk sınırlarını geçmeden yakaladılar ve etrafını çevirerek, derhal geri dönmesi emrini verdiler. Uçak, jetlerin arasında geri dönmek zorunda 'kalmış ve bir saat kadar sonra da Mürted Hava Üssüne inmişti. 


Bu sıralarda Ankara gerçekten bir ana-baba günü yaşıyordu. Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğine mensup bütün kıtalar alârm halinde bulunuyorlardı ve gerekli yerleri emniyet altına almıştı, Buna mukabil Ankara Kumandanı Cemal Madanoğlu ile Osman Köksal da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayını alârma geçirmişlerdi. Fakat, Muhafız Alayı, Birliğe mensup kıtalar karşısında çok zayıf kalıyordu. Üstelik Hava Kuvvetleri de alârm durumunda idi ve jetler filolar halinde Cumhurbaşkanlığı Köşkü üzerinde gösteri uçuşları yapıyorlardı. 


Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel'i götüren uçağın geri çevrildiği ve Mürted Hava Üssüne indirildiği haberi, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinde nasıl çoşkun memnuniyetle karşılamışsa, karşı tarafta da o derece endişe yaratmıştı. 
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Bu sırada Genelkurmay Başkanı İstanbul'da bulunuyordu. Durum kendisine intikal ettirildi ve hemen Ankara'ya dönmesinde büyük faydalar olduğu bildirildi, Cevdet Sunay, askeri bir uçakla Ankara'- ya döndü ve Gazinodaki bütün kumandanları 28. Tümen Karargâhında bir toplantıya çağırdı : 


Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, olayın mümkün olduğu nispette yara bırakmadan halledilmesi yollarını arıyor, bu sebeple taraflardan herhangi birisini tutar görünmüyordu. Âdeta bir arabulucu gibi hareket ediyordu. 


28, Tümende yapılan toplantıya Kara Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral Celâl Alkoç hariç, garnizondaki bütün kumandanlar katılmışlardı. Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği adına sözcülüğü Harbokulu Kumandını Kurmay Albay Talât Aydemir yapıyordu. 
Aydemir, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin ne sebeple kurulduğunu ve nasıl geliştiğini anlattıktan sonra, girişilen tasfiye hareketini kendilerine karşı hiyanet olarak vasıflandırıldı ve Genelkurmay Başkanından tasfiye plânını hazırlayanların derhal emekliye sevkedilmesine yardımcı olmasını istedi. 


Toplantı, Genelkurmay Başkanının yatıştırıcı ve uzlaştırıcı bir konuşmasiyle sona erdi. Cevdet Sunay, kumandanlara sükünet tasviye ediyor, heyecan- la girişilen işlerin hayırlı sonuçlar vermiyeceğini söylüyor ve bütün milletin gözünü Türk Ordusuna diktiğini, ordunun bugünlerde büyük bir imtihan vermek üzere bulunduğunu ve bu imtihanı başarıyla vermek zorunda olduğunu belirtiyordu. Sözlerini şöyle bitirdi : 

— Salim kafayla ve sükünetle düşünün, İsteklerinizi tesbit edip bana yazılı olarak bildirin. Fakat bunların yapılamıyacak şeyler olmasına bilhassa dikkat edin. 

28. Tümen toplantısından sonra Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin özel karargâhını teşkil eden albaylar kendi aralarında bir toplantı yaptılar ve tesbit ettikleri altı maddelik ültimatomu Genelkurmay Başkanına intikal ettirmeye karar verdiler. Bu ültimatomun metni Şu idi : 


1 — Korgeneral İrfan Tansel, eski vazifesi olan 
Hava Kuvvetleri Kumandanlığına iade edilecektir. 


2 — Hava Kuwvetlerinde bizim harekâtımıza 
karşı duranlar Hava Kuvvetleri Kumandanlığının tanzim edceği listeye göre emekliye sevkedilecektir, 


3 — Milli Savunma Bakanı Muzaffer Alankuş, 
Kara Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral Celâl Alkoç, İkinci Ordu Kumandanı Korgeneral Şefik İlter, Deniz Kuvvetleri Kumandanı Koramiral Zeki Özek emekliye sevkedileceklerdir. 


4 — Korgeneral Cemal Madanoğlu Örfi İdare 
Kumandanlığından, Cumhurbaşkanlığı, Muhafız Alayı Kumandanı Albay Osman Köksal Muhafız Alay Kumandanlığından alınacak, Milli Birlik (Komitesindeki asli vazifesine döneceklerdir. 


5 — Orduda yapılacak tâyin, terfi ve tasfiyelere Milli Birlik Komitesi üyeleri karışmıyacaktır. 


6 — Milli Birlik Komitesi üyelerinden hiçbirisi 
bundan sonra Milli Birlik Komitesinden tasfiye edilmiyecek ve istifaya zorlanmıyacaktır. 

Ültimatom, Genelkurmay Başkanı Sunay'ın aracılığı ile Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel'e 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intikal ettirilecekti. Jandarma Subay Okulu Kumandanı Kurmay Albay Necati Ünsalan, 6 Haziran 1961 
gece ültimatomu, Genelkurmay Başkanına tevdi edilmek üzere İkinci Başkan Muhittin Önür'e verdi. Fakat ertesi sabah bunun Genelkurmay başkanının eline geçmediği öğrenildi. Bunun üzerine zamanın Kara Kuvvetleri Kurmaybaşkanı Tümgeneral Memduh Tağmaç ve Milli Savunma Müsteşarı Tuğgeneral Nusret Bulca ile ültimatom Cevdet Sunay'a ulaştırıldı. 


Yeni Sabah Gazetesi, o zamanlar henüz kapanmamıştı. Ankara muhabirleri, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin Genelkurmay Başkanına bir ültimatom verdiğini haber almışlardı, ancak bunun muhteviyatını doğru dürüst bilmiyorlardı. Sadece Madanoğlu ile Osman Köksal'ın görevlerinden ayrılmak üzere bulunduklarını öğrenmişler ve gazetelerine bildirmişlerdi. 


Haber gazetede yayınlanınca Milli Birlik Komitesi üyeleri küplere bindiler. Bu kadar kritik bir durumda böyle bir haber verilir miydi ve bu davranış vatanperverliğe sığar mıydı? Yeni Sabah'ın Ankara Bürosuna telefon edildi ve temsilçisi Emin Karakuş Komiteye çağrıldı. Karakuş'u Sezai Okan'ın odasına aldılar. Okan, Emin Karakuş içeri girer girmez bağırmaya başladı : 


— Ulan bu haber yazılır mı, eşşoğlu? 


Karakuş şaşırmıştı, ne diyeceğini, ne cevap vereceğini bilemiyordu, Sezai Okan ise sinirden spazmoza tutulmuş gibi idi ve ağzına ne küfür geliyorsa beis görmeden savuruyordu. Hırsını alamadı, 45 yaşındaki gazetecinin üzerine yürüdü ve başladı yumruklamaya. Emin Karakuş, Sezai Okan'ın yanından ayrılırken yüzü gözü kan çanağına dönmüştü ve sinirinden ağlıyordu. 

Olay, gazeteciler arasında büyük üzüntü uyandırmıştı. Uyandırmıştı ama, Adnan Menderes devrinde bile yayınlamaktan çekinmedikleri bildiriler cinsinden bir bildiri bile yayınlama imkânını bulamamışlardı. Oysa, Sezai Okan bir zamanlar, 27 Mayıs İhtilâline gerekçe olarak, Adnan Menderes devrinde basın hürriyeti kalmadığını, gazetecilere çeşitli baskılar ve zulümler yapıldığını gösteriyordu. 

Emin Karakuş'un dövülmesi hadisesi, İsmet Paşa'ya ve Milli Birlik Komitesi üyesi Sıtkı Ulay'a da buyurulmuştu. Ulay, olaydan gerçekten üzüntü duymuştu ve Sezai Okan'a Karakuş'tan özür dileyerek barışmasını tavsiye etmişti. Bir gün Sezai Okan Emin Karakuş'u aradı, kendisinden özür diledi ve bir likte yemek yemeği teklif etti, Ama iş işten geçmişti. 
Karakuş : 


— Sizinle bir dakika bile başbaşa kalmaya tahammül edemem!, 


Diyerek telefonu kapatmıştı. 

Aslında Emin Karakuş için bu olay ne ilk olaydı ve belki de ne sonuncusu olacaktı, Halk Partisi iktidarı devrinde Halk Partisine, Demokrat Parti iktidarı devrinde Demokrat Partiye kendisini obeğendirememişti. Çok baskılara maruz kalmıştı, çok geceler Mükerrem Sarol'un telefonuyla yataktan  fırlamıştı ve nihayet o zamanlar çalıştığı Hürriyet Gazetesinden patronlarına yapılan baskı ile ayrılmak zorunda kalmıştı ama, böylesini görmemişti, kimseden dayak yememişti, 27 Mayıs'ta alkışladığı albay bir yıl sonra onu yumrukluyordu. 
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MADANOĞLU İSTİFA EDİYOR!... 


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği adına verilen ültimatomu alınca doğru Çankaya köşküne çıktı ve meseleyi bütün açıklığıyla Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'e anlattı. Gürsel, ültimatomda ileri sürülen teklifleri son derece aşırı bulmuştu. Bunların yerine getirilmesiyle Milli Birlik (o Komitesinin hiçbir fonksiyonu ve itibarı kalmıyacağını söyledi ve isteklerde fedakârlık yapılması gerektiğine işaret etti. 

Bu yüzden Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği ileri gelenleriyle Genelkurmay Başkanı arasında çeşitli görüşmeler yapıldı, fakat hiçbir şey değişmedi. Zira, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği herşeye hâkim olduklarını, muarızlarını kıskıvrak bağladıklarını biliyorlardı, töviz vermediler, Ancak, Milli Birlik Komitesinin itibarını korumak için, ültimatomdaki istekler yerine getirildikten sonra, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu teşekkülü desteklediği yolunda bir bildiri yayınlanmasına karşı koymıyacaklarını bildirdiler. 


İki gün süren tartışmalar ve görüşmeler sonunda Cemal Gürsel bütün istekleri yerine getireceğini bildirdi ve ilk olarak Kırgeneral İrfan Tansel'i yine Hava Kuwvetleri Kumandanlığına tâyin edeceğine dair söz verdi. Bu anlaşma, Milli Birlik Komitesi üyeleri üzerinde şok tesiri yapmıştı, Birçokları istifaya kararlı olduklarını söylüyorlardı, fakat istifa eden sadece Ankara Kumandanı Korgeneral Cemal Madanoğlu oldu. Madanoğlu, Ankara Kumandanlığından  azledilince, Milli Birlik Komitesi üyeliğinden de istifa etti 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ve aynı gün, 9 Haziran 1961 günü, İstanbul'a gitti. 
Komite, Madanoğlu'nun istifasını kabul etmemişti ama onu bir daha aralarında görmek fırsatını da bulamamıştı. Nihayet, seçimlerden sonra toplanan Cumhuriyet Senetosunda Madanoğlu'nun tabi üyelikten istifa ettiğine dair mektubu okundu ve mesele böylece kapandı. Ünlü Korgeneral, Milli Birlik Komitesinden ayrıldıktan sonra, 1961 yılının yaz aylarını İstanbul'da sevgili köpeği Can can ile birlikte denize girerek geçirmişti. 


Madanoğlunun istifasını takibeden günler, ültimatomda yer alan isteklerin peyderpey gerçekleşmesiyle geçmişti. 11 Haziran 1961 günü İrfan Tansel'in tekrar Hava Kuvvetleri Kumandanlığına tâyin edildiği açıklandı. Bir hafta sonra bunu Millî Savunma Bakanının istifası ve Kara Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral Celâl Alkoç ile Deniz Kuvvetleri Kumandanı Koramiral Zeki Özek'in emekliye sevkleri takibetti. Ertesi gün, yani 18 Haziran 1961 günü, Kara Korgeneral Muhittin Önür, Deniz Kuvvetleri Kumandanlığına da Koramiral Necdet Uran getirilmişlerdi. 
Osman Köksal Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Kumandanlığından, Muharrem İhsan Kızıloğlu da İçişleri Bakanlığından ayrılınca, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin istekleri yerine gelmiş oldu, Milli Birlik Komitesi de bugünlerde bir bildiri yayınlayarak Türk ordusunun kendilerini desteklediğini bildirdiler, böylece itibarını korumuş oldular. 


Milli Birlik Komitesi artık sadece bir isimden ibaret kalmıştı, 13 Kasım İhtilâli Milli Birlik Komitesini maddi ve manevi güçten mahrum bırakmıştı ama siyasi tarihimize 6 Haziran olayları diye geçen olaylar kadar kahredici ve çöktürücü olmamıştı. Denebilir ki, 6 Haziran olayları, Komiteyi, sadece kendisine verilen direktifleri formalize eden bir grup haline getirmiştir. 


Haziran 1961 ayının ikinci yarısından sonra memleketin idaresi fiilen Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğine 


TURİST ÖMER — Bir zamanların ünlü kumandanı 

Cemal Madanoğlu, Milli Birlik Komitesinden istifa ettikten sonra İstanbul'a yerleşti ve o yılın yaz aylarını sevgili köpeği Can can ile denize girmekle geçirdi. Madanoğlu, son seçimlerde İstanbul'dan bağımsız milletvekili adayı idi ama, ne yapalım ki «her evden bir oy» parolası sökmedi 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geçti. Birliğin çalışma tarzı şöyle idi : Birliğin seçimlere kadar iş başında kalacak üç albaydan kurulu bir özel karargâhı vardı. Karargâhın üç albayı Talât Aydemir, Emin Arat ve Nâzım Özkan idi. Aydemir Kara Ordusunu, Arat Jandarma Sınıfını, Özkan da Deniz 
Ordusunu temsil ediyorlardı. Sonradan bunlara 11 
lerin lideri Kurmay Albay Halim Menteş de katıldı. 
Menteş, Hava Ordusunun temsilcisi idi. Bu gruba «Albaylar Juntası» adı da veriliyordu. 


Özel karargâhı Silâhlı Kuvvetlerin isteklerini tesbit ediyor, siyasi sahada yapılması gereken işleri ve alınması uygun görülen tedbirleri gözden geçiriyor, bu konularda raporlar hazırlıyordu. Bu raporlar, Genelkurmay Başkanının başkanlığında ve Kuvvet Kumandanlarının da iştirakiyle haftada iki defa, acele halerde her zaman yapılan toplantılarda görüşme konusu oluyordu. Özel karargâhın raporlarında ifade edilen isteklerden ordunun yapması gerekenler Milli Savunma Bakanlığına, idarenin yetkisi içinde bulunanlar da hükümete intikal ettiriliyor ve gerçekleştirilmesi isteniyordu. Kanun 'konusu olan istekler de Milli Birlik Komitesine gönderiliyordu, Komite bu istekleri Kurucu Meclise intikal ettirip sonuca bağlıyordu. 


Özel karargâh seçimlerin en geç 29 Ekim 1961 günü yapılmış olmasını istiyordu, Ancak bir şartı vardı : Bu seçimlerde vaktiyle Demokrat Partiye kaydını yaptırmış olanlara seçilme hakkı tanınmasına taraftar değildi. Zira 27 Mayıs bir zihniyete karşı yapılmıştı, politikacılardan bu zihniyeti taşıyanlar hiç değilse bir devre seçilme hakkından mahrum kalmalıydı. Özel karargâhın bu görüşü kanun taslağı haline getirildi ve Kurucu Meclise intikal ettirilmek üzere, Kara Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral Muhittin Önür tarafından zamanın İçişleri Bakanına tevdi edildi. Teklif uzun tartışmalara yol açmıştı. Özel karargâhın isteği hukuk anlayışına aykırı görüldüğü gibi, tatbikatta da aksaklıklara yol açabilecek mahiyette mütalâa edilmişti. Ayrıca, 27 Mayıs İhtilâlinin gerçek mahiyetini de yansıtmıyordu. Zira, 27 Mayıs İhtilâli bir zihniyete 


karşı değil, kardeş kavgasını önlemek için yapılmıştı. 


Bu tarz tartışmalar uzun süre cereyan etti, : neticede özel 'karargâhın teklifi kabule şayan görülmedi. Buna, o zamanki siyasi partiler de karşı koymuşlardı. 


Birlik, ordu içinde tam bir junta hâkimiyeti kurmuştu. Fakat politika sahasında cereyan eden olaylara pek etkili olamıyordu. Vaktiyle Demokrat Partiye kaydolmuş kimselerin seçilme hakkından mahrum edilmesi teklifinin de reddedilmesiyle bilhassa Adalet Partisiyle Yeni Türkiye Partisi geniş ölçüde seçimlere hâkim olacağa benziyorlardı. Üstlekj Anayasanın halkoyuna sunulması gün meselesi haline gelmişti. Bundan sonra Yassıada Mahkemesinin vereceği kararlar meselesi gelecekti ve nihayet seçimler yapılacaktı, Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği, bütün bu konularda 27 Mayıs İhtilâlinin zedelenmemesin; sağlayıcı tedbirler almak istiyordu. Fakat, Genelkurmay Başkanıyla Kuvvet Kumandanları ve diğer bazı generaller, siyasi sahayı imkân nispetinde serbest bırakmak niyetinde görünüyorlardı. Bu yüzden Birliğin albaylar sınıfı ile generaler sınıfı arasında ilk anlaşmazlık belirtileri kendini göstermeye başladı. 
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İkinci bir mesele de, Hava Kuvvetlerinde patlak vermişti : İrfan Tansel'in uçağını Washington yolun- dan çeviren Kurmay Albay Halim Menteş grubu, Hava Kuvvetlerinde belirli bir baskı kurmuş, âdeta Hava Ordusunu idare eden hale gelmişti. Bu yüzden Tansel'le Halim Menteş grupu arasında da anlaşmazlıklar baş göstermişti : Milli Birlik Komitesinin Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğiyle temas halinde bulunan üyeleri, bu arada bilhassa Mucip Ataklı, Haydar Tunçkanat, Emanullah Çelebi ve. Ekrem Acuner, İrfan Tansel'in yanından ayrılmışlar. Halim Menteş grubunu destekler şekilde vaziyet almışlardı. 


1961 yılının Temmuz ayında bu anlaşmazlıklar 
henüz belirli şekilde ortaya çıkmamıştı ama, işin içinde olanlar bunu pekâlâ biliyorlardı. Bu sıralarda Talât Aydemir de İrfan Tansel'i bırakmış, Halim Menteş'le birleşmişti. Böylece «Albaylar Jundası» tam olarak teşekkül etmiş bulunuyordu. 


Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği bu halde iken, Kurucu Meclisin hazırladığı Anayasa da halkoyuna sunulmak üzereydi. Bütün partiler Anayasa «Evet» oyu vermek kararındaydılar ve yurt içinde yaptıkları gezilerde ve toplantılarda seçmenlerine bu istikamette oy kullanmalarını tavsiye ediyorlardı. Kararını vermemiş tek parti Adalet Partisi idi. Genel İdare Kurulu, Anayasaya «Evet» veya «Hayır» oyu kullanılması için bir karar almaya 'kendisini yetkili görmüyordu. Iİ Başkanları bir toplantıya davet edildiler. Bu, Adalet Partisinin yaptığı geniş ölçüdeki ilk toplantı olmuştu. 


Toplantıya kırktan fazla temsilci katılmıştı ve başkanlığı Ragıp Gümüşpala yapıyordu. İzmir delegeleri, özellikle Osman Kibar ve Kadri Özek sert konuşmalar yaptılar. Yassıada meselesi halledilmedikçe Anayasaya beyaz oy kullanılmamasını teklif ettiler. 
Bu teklife Ege bölgesinden gelen diğer delegeler de katılmışlardı. Gümüşpala, görüşmeler böylesine sertleşince Sinirlenerek toplantıyı terketti, yerini Cevdet Perin'e bıraktı. Afyon İl Başkanı Halük Nurbaki oldukça yatıştırıcı bir konuşma yapmıştı. Anayasa kabul edilmezse ne olacaktı? Seçimler bir yıl daha uzayacak değil miydi? İyisi mi Anayasaya evet oyu vermeli, hiç değilse seçimlerin 1961 Ekiminde yapılmasını sağlamalıydı. 


Görüşmeler oldukça sinirli hava içinde geçti ve bu süre içinde Gümüşpala üç defa Genel Başkanlıktan ve partiden istifa ettiğini bildirdi. Fakat üçünde de istifasını geri aldı. Neticede, teşkilâtın serbest bırakılmasına karar verildi, isteyen beyaz, isteyen kırmızı oy kullanacaktı. 


Anayasa 9. Temmuz 1961 Pazar günü halkoyuna sunuldu ve 3 milyon 832 bin kırmızı oya karşılık, 
6 milyon 210 bin beyaz oyla kabul edildi. Aydın, 
Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Samsun ve Zonguldak illerinde «Hayır» oyları diger illerde de «Evet» oyları çoğunluğu teşkil etmişti. 


Buna rağmen, Anayasaya verilen «Hayır» oylarının çokulğu birçok siyasi çevrelerde ve orduda oldukça endişe yaratmıştı. Zira bu çevreler, «Hayır» oylarının yüzde ondan fazla çıkacağını tahmin etmiyorlardı, 


A.P. YENİ BİR TEHLİKE ATLATIYOR... 


1961 yılının Ağustos ayı, Adalet Partisi için de 
uğurlu başlamış ve Genel Başkan Ragıp Gümüşpala'yı hayli terletecek ve korkutacak olaylarla geçmişti. 

Adalet Partisini kapanma tehlikesiyle karşı karşıya getiren olay; 5 Ağustos günü Konya'da cereyan etti. Ahmet Çiftçi adında bir şahıs, halkı ihtilâl idaresine karşı isyana teşvik eden beyannameler dağıtırken yaklanmış ve ilk sorgusunda Adalet Partisinin kurucuları arasında bulunduğunu ve bu partinin teşkilâtını kurmak üzere Konya'ya geldiğini bildirmişti. 

Bugünlerde zaten Adalet Partisi bir ölüm-kalım savaşı içindeydi. Anayasaya verilen kırmızı oylar, bu parti idarecilerinin propagandası neticesi olduğu söy leniyor, bu yüzden parti ihtilâle karşı olmakla suçlanıyordu. Bu suçlamaların üzerine bir de Ahmet Çiftçi olayı patlak verince, işler iyiden iyiye kızışmış ve için den çıkılmaz hale gelmişti. 


“Hâdise yurtta büyük tepki yaratmıştı. Milli Birlik Komitesi üyesi Mucip Ataklı «Sakim yolda yürüyen partilerin başında Adalet Partisi geliyor» diye demeç verirken, bir yandan da İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı olay hakkında tahkikat açtığını, hazırlanacak dosyanın 'kısa zamanda Ankaraya gönderileceğini bildiriyordu. Bu sırada İstanbulda bulunan Partinin Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala da Ahmet Çiftçinin Adalet Partisiyle hiçbir ilgisi bulunmadığını gazetecilere ifade ediyordu. Fakat ertesi gün bir gazete Gümüşpala'nın Ahmet Çiftçi ile başbaşa çekilmiş resmini yayınlayınca apışıp kalmış ne diyeceğini şaşırmıştı. Aslında Ahmet Çiftçi'nin Adalet Partisiyle ilgisi vardı ve belki de Konya'ya gerçekten teşkilât kurmak maksadiyle (gönderilmişti. 
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Ahmet Çiftçi'nin partiyle ilgisi bulunduğunu, hâdise üzerine alelâcele bir toplantı yapan Genel İdare Kurulu tesbit etmişti. Çiftçi'nin A.P. ile ilgisi şöyle başlamıştı : 


Ragıp Gümüşpala, Şinasi Osma ve Necmi Ökten ile parti kurmak için İstanbul'a geldiği sırada, Ahmet Çiftçi kendisini İpek Palas'ta ziyaret etmişti. Şinasi Osma o günlerde partiye kurucu olacaklar için yanında uzun bir kâğıt taşıyor ve her önüne gelene bu kâğıdı imzalatıyordu. Ahmet Çiftçi'nin de bu sırada kâğıda kurucu olarak imzasını almıştı. Fakat hâdise patlak verince kâğıtta Ahmet Çiftçi'nin imzası bulunan yeri kesip atmış ve kâğıdı yapıştırarak tekrar birleştirmişti. Osma'nın bu mahereti, sonradan, Sıkı Yönetim tahkikatı sırasında meydana çıkarılamadı ve parti de böylece büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu. 


Ragıp Gümüşpala, bu hâdiseden oldukça endişeye kapılmış ve tahkikat aleyhlerine tecelli edecek olursa partiyi kapatacağını söylemeye başlamıştı. 
Durumu bir defa daha gözden geçirmek için de Genel idare Kurulunu İstanbul İl Merkezinde toplantıya çağırdı. Tam toplantı başlayacağı sırada içeriye, İstanbul teşkilâtından Ziya Altınoğlu girdi ve Gümüşpala'ya: 


— Paşam, Sıkı Yönetim Kumandanlığından üç subay geldi, Sizi, Necmi Ökten'i ve Şinasi Osma'yı çağırıyorlar, dedi. 


Gümüşpala önceleri gitmemek için direnmek istedi, fakat arkadaşlarının ısrarı üzerine Osma ve Ökten'le birlikte Sıkı Yönetim Kumandanlığına gitti. 
Sıkı Yönetim Kumandanlığı oKurmaybaşkanı Albay 


156 


Emin Aytekin, Gümüşpala ve arkadaşlarının ifadesini aldıktan sonra, dosyayı Ankara'ya göndereceğini bildirdi. 

Gümüşpala ve arkadaşları, Genel İdare Kurulu 


toplantısına hışımla dönmüşlerdi. Genel Başkan Önüne gelene çatıyordu: 


— Verdiğiniz demeçle partiyi bu hâdisenin içine soktunuz. Artık kararımı vermiş bulunuyorum. 
Gürsel'e bir telgraf çekerek, partiyi kapattığımı bildireceğim!. 


Daha sonra Şinasi Osma'ya döndü ve Milli Birlik komitesi Başkanı Cemal Gürsel'e hitaben, Adalet Partisini kapattığına dair bir telgraf metni yazdırdı Genel İdare Kurulu üyeleri, toplandıkları masanın etrafında olup bitenleri sessizlikle takip ediyorlardı. 
Gümüşpala'nın telgrafı yazdırmasından sonra, Cavit Oral elini masaya vurarak bağırmaya başladı: 


— Bu prtiyi nasıl feshedermişsin, paşam? Bu, artık miletin malı olmuştur. Bu millet seni lânetler. 
Bu masanın etrafında toplananların fikrini almadan karar veremezsiniz!. 


Cavit Oral'ın bu çıkışı, gerçekten partinin istikbalini kurtarmıştı. Bundan cesaret alan diğer üyeler de Gümüşpala'yı kararından vazgeçirmek için teşebbüse geçtiler ve neticede Gürsel'e hitaben yazılan telgraf metninin yırtılıp sepete atılmasını sağladılar. 


Mesele bu kadarla da halledilmiyordu. Sıkı Yönetim 'Kumandanlığı olayla ilgili tahkikatını tamamlamış ve Ahmet Çiftçi'nin Adalet Partisiyle ilişkisi bulunduğu sonucuna varmıştı. Bu yolda hazırlanan 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dosya da Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Ankara'ya gönderilmişti. 


Genel İdare Kurulu, toplu halde Ankara'ya giderek, Milli Birlik Komitesi üyeleriyle ve bazı bakanlarla temas etmek kararına vardılar ve hep birlikte Ankara'ya gittiler. 


Genel İdare Kurulu, eski bir general olduğu için, Milli Birlik Komitesiyle Ragıp Gümüşpala'nın temas etmesini istiyordu. Fakat, Gümüşpala oldum olası Komite üyelerine ısınamamıştı ve onlarla temas etmekten daima çekinmişti. Bu defa da bu görevi kabul etmedi, Nihayet bu iş Tahsin Demiray'ın üzerinde kaldı. Demiray, Sıtkı Ulay'dan randevu istemişti, gidip uzun bir görüşme yaptı, Ulay'a Adalet Partisinin Demikrat Partinin devamı olmadığı ve olmıyacağı yolunda teminat verdi ve Sıkı Yönetim Kumandanlığınca hazırlnadan raporun partilerine zarar vermesini önlemelerini istedi. Demiray, bu görüşme hakkında arkadaşlarına bilgi verirken, müspet intiba ile ayrıldığını söylemiş ve yüreklere su serpmişti. 


Şimdi de Bakanlar Kurulu üyeleriyle temasa geçmek gerekiyordu, zira dosya Bakanlar Kurulunda görüşülmeye başlanmıştı. Adalet Partisi ile gelenleri sıkışık zamanlarında, o sıralarda İçişleri Bakanı olan Nâsır Zeytinoğlu'na başvururlar ve onun yardımını isterlerdi. Bu defa da aynı şeyi düşündüler. Şeref Kayalar, Nâsır Zeytinoğlu'nun eski bir sınıf arkadaşıydı. Onun aracılığı ile Zeytinoğlun'dan randevu alındı. Görüşme, beklendiği gibj olumlu sonuçlanmıştı. Zeytinoğlu, Bakanlar Kurulunda Adalet Partisini savunacağını bildirmişti. 
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Nihayet, bu meselede ucuz atlatıldı, zira Bakanlar Kurulu 10 Ağustos 1961 günü Adalet Partisinin kapatılmasını «şimdilik» durdurmaya karar vermişti. 


Ahmet Çiftçi ne oldu? Çiftçi, önce idama mahküm oldu. kararı temyiz etti. Yargıtay itirazı yerinde görmüştü, Ahmet Çiftçi'nin akli muvazenesi yerinde değildi, müşahade altına alınmalıydı. Gerçekten Çiftçi müşahede altına alındı ve bir daha da sesi duyulmadı. 


Adalet Partisi böylece büyük badireler atlatırken, diğer partiler de oldukça yaklaşmış bulunan seçimlere hazırlanıyorlardı. Halk Partisi, ihtilâlden sonra ilk Kurultay'ını toplanmıştı, Kurultay, iki ay sonra iş başına geçmeye namzet bir partinin zafer şenlikleri içinde açılmış ve aynı terane ile kapanmıştı. Alınan kararlar hep iktidara gelinince yapılacak işlerle ilgiliydi, partinin idarecileri de bu kararları gerçekleştirebilecek kimselerden seçildi. 


C.K.M.P. de Halk Partisinden bir hafta sonra Büyük Kongresini yaptı. Onun maksadı da eski demokratların oylarına sahip çıkmaktı. Osman Bölükbaşı, nalına mıhına konuşmalarla hiçbir tarafı küstürmeden vaziyeti idare etmek gayreti içindeydi. 


Bu sıralarda artık tamamen «Albaylar Juntası» haline gelmiş olan Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği, politika sahasında oulp bitenleri son derece büyük bir dikkatle takip ediyordu. i 


Halkoyununa sunulan Anayasa'ya verilen kırmızı oyların çokluğu Albaylar Juntası oldukça endişeye düşürmüştü. Demek ki, memlekette 27 Mayıs İhtilâlini benimsememiş büyük bir kitle vardı, Ahmet 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Çiftçi olayı da bu kitleye ümit veren olaylardan sayılıyordu ve Adalet Partisini tam bu kitlenin partisi haline getirmeye yaramıştı. 

Yassıada kararlarının uygulanmasında ve Ekim ayı içinde yapılacak seçimlerin propaganda devresinde, mevcut partilerin ve dayandıkları kitlenin tutumları ne olacaktı? Bunları kendi başlarına bırakmak tehlikeli görülüyordu. Partiler, dayandıkları kitleleri tahrik edici davranışlarda bulunmamalıydılar. 

Albaylar Juntası bu görüşle, siyasi partiler arasında bir yuvarlak masa toplantısı tertip etmeyi uygun bulmuştu. Bu toplantı, hem siyasi parti liderlerini biraraya getirmek suretiyle onları birbirlerine yaklaştıracak ve aralarındaki gerginliği dağıtmaya etkili olacaktı, hem de memleketin önemli meseleleri üzerinde birleşmelerini sağlayacaktı. 


Bu görüş, Milli Birlik Komitesine intikal ettirildi, Komite üyeleri partilerle temasa geçerek, yuvarlak masa toplantısı fikrini ortaya attılar ve bu konuda görüşlerini tesbit ettiler. Bütün partiler böyle bir toplantının yapılmasında büyük faydalar gördüklerini ifade ediyorlardı. Yuvarlak masa toplantısı için mutabakat hasıl oldu. 


YUVARLAK MASA TOPLANTISI... 


Yuvarlak Masa Toplantısının önce Genel Sekreterler seviyesinde başlatılması uygun görülmüştür. 
Genel Sekreterler, Milli Birlik Komitesi tarafından tesbit edilecek, gündemde yer alan konuları görüşüp karara bağlayacaklar ve bir protokol metni hazırlayacaklardı. Bu protokol daha sonra, Çankaya Köşkünde Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in huzurunda yapılacak «Zirve Konferansı» n 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da siyasi parti liderleri tarafından imzalanacak ve millete duyurulacaktır. 


Daha önceleri de belirttiğimiz gibi, Yuvarlak Masa Toplantısına artık bir «Albaylar Juntası» haline gelmiş bulunan Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği lüzum görmüştü, Juntayı teşkil eden subaylar, politikacılara güvenmiyorlardı. Ekim ayında yapılacak seçimle idare askerlerden sivillere geçecekti. Özellikle yeni kurulan partiler itimat telkin etmiyorlar, eski devri getirmek gayretinde olduklarını belli ediyorlardı. 
9 Temmuz 1961 de halkoyuna sunulan yeni Anayasaya verilen kırmızı oyların çokluğu da bunun bir işareti 
sayılmıştı. Yassıada duruşmaları da 10 Ağustos 1961 
günü sona ermişti. Siyasi parti liderlerini bir masa etrafında toplayıp fikirlerini öğrenmek gerekirdi. Hiçbir siyasi parti seçim propagandası devresinde olsun, seçimlerden sonra olsun 27 Mayıs Devrimine karşı çıkmamalı, onun bazı tasarruflarını yermemeli, Yassıada kararları aleyhine vaziyet almamalı ve Demokrat Parti devrini «Hortlatma» cabasına girmemeli idi, 

İşte bu düşünce ile teşebbüs edilen sekreterler seviyesindeki Yuvarlak Masa Toplantısı, 31 Ağustos 
1961 günü Millet Meclisinin şimdiki Aanayasa Komisyonu toplantısı salonunda açıldı. Toplantıya Komiteyi temsilen Ekrem Acuner, Suphi Gürsoytrak, Rafet Aksoylu, Osman Köksal, Ahmet Yıldız, Kadri Kaplan, Sezai Okan ve Kâmil Karavelioğlu, Adalet Partisini temsilen Şinasi Osma, Cevdet Perin, Kâmil Tekerek ve Kâmuran Evliyaoğlu, C.H.P. yi temsilen İsmail Rüştü Aksal, Turhan Feyzioğlu, Emin Paksut ve Ferit Melen, C.K.M.P. yi temsilen Abdülhak Kemal Yörük, Fuat Arna, Seyfi Öztürk ve Mustafa Kepir, Y. 
T.P. yi temsilen İrfan Aksu, Esat Eğilmez, Ertuğrul Alatlı ve Celâl Gündoğdu, Memleketçi Serbest Partiyi temsilen de Esat Çağa, Naci Bozkurt, Zafer Tanyolaç ve Süleyman Vanez katılmışlardır. 


Bu, yeni kurulan partilerin Komite üyeleriyle ve eski partilerle ilk defa karşı karşıya gelmeleri demekti. Doğrusunu söylemek gerekirse, toplantıya katılan yeni partiler, özellikle A.P, liler oldukça merak içindeydiler. Giderek temsilciler üzerinde uzun uzun durmuşlar, allerji yaratabilecek isimlerden kaçınmışlardı. Fakat toplantılar anlayış havası içinde geçmiş, bilhassa Komite üyelerinin davranışları parti temsilcileri üzerinde müsbet intiba bırakmıştı. 


Milli Birlik Komitesi, sekretrler seviyesindeki Yuvarlak Masa Toplantısı için 12 maddelik bir gündem hazırlamıştı. Gündemi, toplantıya başkanlık eden Komite üyesi Ekrem Acuner şöyle açıkladı : 


1 — Meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı 
bulunan devrimin siyasi maksatlarla istismarına meydan verilmemesi, 


2 — Devrimin siyasi istismara konu yapılmaması, 


3 — Dinin propaganda konusu yapılmaması ve 
siyasi istismarına meydan verilmemesi, 


4 — Yassıada Mahkemelerinin ve orada alınacak kararların münakaşa konusu yapılmaması, 


5 — Milli varlığımız olan orman dâvasının siya- 
6) propaganda konusu yapılmaması, 


6 — İdarenin devamlılığı gözönünde tutularak, 
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seçimlerin meşruluğunu gölgeleyecek hareketlerden kaçınılması, 


7 — İdari mekanizmanın baskı altında tutulmaması ve tarafsızlığını zedeleyici bir şekilde her hangi bir partiye mal edilmemesi, 


8 — Bölgeciliğe, ayırıcılığa ve kinciliğe karşı 
müşterek bir cephe kurulması, 


9 — Müşterek deklârasyonu bütün parti teşkilâtlarının benimsemesi, 


10 — Ocak ve bucak teşkilâtını kaldıran kanunun bir müddet daha yürürlükte kalacağının taahhüt edilmesi ve bunun seçimlerde propaganda konusu yapılmaması, 


11 — Milli politika haline gelen dış siyasetimizin 
propaganda konusu yapılmaması, 


12 — Seçimlerden sonra, memlekete huzur getirmek için müşterek bir anlayış içinde olunduğuna dair bir deklârasyonun yayınlanması, 


Gündem üzerindeki görüşmeler ilk tahminlerin aksine, genel olarak anlayış havası içinde geçmişti. 
Ancak, toplantının ilk günü Y.T.P. temsilcisi İrfan Aksu ile Komite üyeleri arasında sert bir tartışma geçti, Aksu tecrübeli bir müzakereci idi. Komite üyelerini oldukça güç durumlara düşürüyordu. Fakat ne olduysa oldu, ertesi gün toplantıya Aksu'nun yerine Raif Aybar katıldı. Aybar da Aksu'yu aratmıyacak şekilde sert çıkışlar yaptı ama, onun değiştirilmesi sağlanamadı. 

Halk Partisi temsilcileri, gündemin ocak ve buraklarla ilgili maddesine şiddetle karşı çıkmışlardı. 
C.K.M.P. liler de aynı fikirde birleşince görüşmeler 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oldukça sertleşmeye başladı ve. bir ara toplantının yarıda kalma ihtimali belirdi. İsmail Rüştü Aksal, ocak ve bucak teşkilâtları lâğvedildiği zaman; «Bunlar birer siyasi mekteptir.» diyen İnönü'nün fikrini şiddetle savunuyor, hazırlanacak protokole bu konuda herhangi bir hüküm konmamasını istiyordu. A.P. liler bu konuda Komite üyeleriyle o birleşmişler, Halk Partililer ve onları destekleyen C.K.M.P. lilere karşı gelmişlerdi. Neticede mesele oylandı ve ocak-bucak teşkilâtının ihya edilmesi oy çokluğu ile önlendi. 


Memleketçi Serbest Partiyi temsil eden Esat Çağa'nın davranışları ise, bütün diğer parti temsilcilerini çileden çıkartacak tarzda idi. Uzun zaman Demokrat Partiye hizmet etmiş olan Çağa, toplantıda öyle teklifleri ileri sürüyordu ki, bunların kabulü halinde zemmetmek için bile Demokrat Partiden bahset meye imkân kalmıyacaktı. Esat Çağa da karşısında Raif Aybar ve Fuat Arna gibi iki tecrübeli politikacıyı bulmuş ve onların müdahalesiyle teklifleri reddedilmişti. 


Nihayet, Yuvarlak Masa toplantısı 3 Eylül 1961 
Pazar günü sona erdi. Şimdi sıra, «Zirve Konferansw» nda imzalanacak protokolün metnini hazırlamaya gelmişti, Bunun Refet Aksoylu, Emin Paksüt ve Cevdet Perin'den kurulu heyet tarafından hazırlanması kararlaştırıldı.. Porotokol hazırlandı ve gözden geçirilmek üzere son bir toplantı daha yapıldı. 


Herşeyin tamamlandığı sanıldığı bir sırada Milli Birlik Komitesi üyeleri, bir de «Gizli protokol» imzalamak gerektiğini ilerj sürdüler, Bu, toplantıya katılan politikacılar üzerinde şok tesiri yapmıştı ve ilk itiraz C.K.M.P., heyetinden geldi. C:K.M.P. liler, hesapta bir de gizli protokol meselesi bulunmadığını 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söyleyerek; Merkez Yönetim Kurulundan yetki almadan bunu görüşmiyeceklerini bildirdiler. Bu sırada Komitenin diğer üyeleri de içeri girerek gövde gösterisinde bulunmuşlardı. Buna rağmen C.K.M.P. 
heyeti toplantıyı terketti, diğerlari de öğleden sonra tekrar toplanmak üzere dağıldılar. 


Öğleden sonrak toplantıya C.K.M.P. temsilcileri katılmamıştı, buna rağmen uzun tartışmalardan sonra, metni Komite üyelerince hazırlanmış .olan «Gizli protokol» açıklanmamak kaydıyla kabul edildi. Bu protokol şöyleydi : 


«Eşit şartlar altında dürüst bir seçimle iş başına geldikten sonra, siyasi rakiplerini bertaraf etme ve iktidarlarını her ne pahasına olursa olsun devam ettirme gayretine kapılan liderlerin elinde: Muhalefet yıllarında millete vaadettiği hürriyet anlayışından ve demokratik nizamdan zamanla adım adım uzaklaşmış, demokratik nizamın teminatını sağlayan basın, üniversite, adalet cihazı ve âmme müesseselerine ağır baskılara girişmiş, din duygularını siyasi maksatlarla istismar etmiş, medeni varlığımızın temeli olan devrimlerin red ve inkârına yol açmış partizan tutumu ve nifak yaratan bölücü ve ayırıcı sözde cepheler kurmaktan çekinmemiş, bilhassa 1955 ten sonra plânsız, israfçı, enflâsyoncu tutumu ve çeşitli suistimalleriyle memleketin iktisadi ve içtimâi düzeninin bozulmasına, yurt dışında iktisadi ve milli itibarımızın sarsılmasına sebep olmuş; milli (varlığımızın timsali şerefli ordumuzu, siyasi emel ve maksatlara vasıta etmeğe çalışmış, gerek mevzuat ve gerekse tatbikat olarak umumi ve mahalli seçimlerde milli iradenin eşitlik, serbestlik ve emniyet içinde belirmesine gittikçe artan bir şiddetle engel olmuş; devlet radyosunu ve devlet mallarını parti hizmetinde kullanma yolunu tutmuş, sonunda, Meclis murakabesini dahi işlemez hale getirmiş ve nihayet demokratik rejimin vazgeçilmez unsurunu teşkil eden muhalefeti açıkça inkâra giden ve demokratik nizamın başlıca vasıtası olan serbest seçim üimidinin tamamen kaybına kadar varan hukuk dışı tutum ve davranışlariyle gayrı meşru bir baskı ve zulüm Idaresi haline gelmiş olan bir iktidara karşı, Türk milletinin vicdanından yükselen emre uyarak milletin direnme hakkını kullanan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, hiçbir zümre veya siyasi teşekkül lehine olmaksızın gerçekleştirmiş bulunduğu 27 Mayıs İhtilâlinin siyasi maksatlarla, her ne suretle olursa olsun, istismarına müsaade etmiyeceğimizi kesin olarak beyan ve bu ihtilâlin yıktığı ve milli vicdanın mahküm. ettiği Demokrat Parti zihniyetini ve onu temsile veya devam ettirmeye teşebbüs mahyietindeki her türlü davranışı şiddetle reddederiz.» 


Yukarıya tam metnini aldığımız «Gizli Protokol» de «Milli Beyanname» adı verilen Sekreterler Toplantısında hazırlanmış protokol gibi, 5 Eylül 1961 günü Çankaya'da Cemal Gürsel'in huzurunda yapılan «Zirve Toplantısı nda bütün siyasi parti liderleri tarafından imzalanmıştı. Bu toplantıya sadece Osman Bölükbaşı katılmadı. Onun partisi adına protokolleri Ahmet Oğuz imzaladı. Gümüşpala da Gizli Protokolü okuyunca «Ben buna imzamı atmam» demişti ama, sonradan düşünüp taşındı ve çıkar yolun imzalamak olduğu sonucuna vardı. 


YASSIADA KARARLARI AÇIKLANIYOR... 


Çankaya Köşkünde Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in huzurunda yapılan 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«Zirve Toplantısı» nda siyasi parti liderlerinin «Gizli Protokol le birlikte «Milli Beyanname» adı verilen deklârasyonu da imzaladıkları gün, Kurucu Meclis süresiz olarak tatile girmişti. İnönü, bu münasebetle verdiği demeçte: Milli Birlik Komitesi üyelerinin minnetle anılacaklarını söylüyordu. 


Bu olaylardan on gün sonra, 15 Eylül 1961 günü, Yüksek Adalet Divanınca eski iktidar mensupları hakkında verilen kararlar açıklanmıştı. Mahkeme, Demokrat Parti yöneticilerinden onbeş kişiy; idama mahküm etmişti. Bunlar : Celâl Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Agâh Erozan, İbrahim Kirazoğlu, Ahmet Hamdi Sancar, Bahadır Dülger, Nusret Kirişçioğlu, Emin Kalafat, Baha Akşit, Osman Kavrakoğlu, Zeki Erataman ve Rüştü Erdelhun idi. 


Siyasi parti liderleri, çeşitli düşüncelerle idam hükümlerinin infazını istemiyorlardı. Bunun için Devlet Başkanı Gürsel'e başvurarak, Milli Birlik Komitesinin idam kararlarını tasdik etmemesini istediler ve aksi halde meydana gelmesi muhtemel meseleler hakkında görüşlerini belirttiler. Bunların başında Halk Partisi lideri İnönü geliyordu. İnönü bu konuda hem Cemal Gürsel'e, hem diğer parti liderlerine birer muhtıra göndermişti. 


Aslına bakılırsa, idam hükümlerinin infazını isteiniyenler sadece siyasi parti liderleri de değildi. Bu konuda Milli Birlik Komitesi üyeleri de ikiye ayrılmışlardı. Başta Cemal Gürsel olmak üzere Fahri Özdilek, Sıtkı Ulay, Ahmet Yıldız, Sami Küçük, Suphi Gürsoytrak, Mehmet Özgüneş, Sezai Okan ve Osman Köksal siyasi partilerin liderleri gibi düşünüyorlardı, Fakat, Komitenin, bilhassa «Albaylar Juntas» ile irtibatlı üyeleri, bu arada Mucip Ataklı, Haydar Tunçxanat, Emanullah Çelebi, Fikret Kuytak, Selâhattin Özgür ve Ekrem Acuner idam hükümlerinin tamamının infazında ısrar ediyorlardı. Albaylar Juntası da aynı kandatte idi. Karargâh haline getirilmiş olan Jandarma Subay Okulunda toplantılar yapılıyor, Milli Birlik Komitesinin baskı altında tutmak için çeşitli tertipler hazırlanıyordu. 


Bu arada, Juntanın 13 Eylülü-14 Eylül gününe bağlayan gece bir harekâta teşebbüs edeceği de duyurulmuş ve Sıtkı Ulay, bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için Harbokulunu ziyaret etmek istemişti. Ancak, Harbokulu etrafındaki nöbetçiler kendisiñi içeri sokmadılar ve yüz geri ettiler. 


Bu arada Yeni Delhi'de bulunan Alparslan Türkeş de, 14 ler adına Devlet Başkanı Cemal Gürsel'e bir mektup göndermişti. 7 Eylül 1961 tarihli bu mektupta Türkeş şöyle diyordu : 


«OÖrgeneralim, 


Size asla yazmak niyetinde değildim. Fakat bugün memleketin yüksek menfaatleri bakımından bazı hususların dikkatinize sunulması zaruri oldu. Şöyle ki: 

Yüksek Adalet Divanı birkaç güne kadar eski iktidar mensupları hakkında hükmünü verecektir. 
Adaletin hükmüne müdahale etmemek ve daima hürmetkör bulunmak şarttır, Ancak, hükümlerin infazı yurtta mevcut durumun nezaketi gözönüne getirilince ayrıca incelenmeğe değer görülmektedir. 


Yüksek Adalet Divanının vereceği cezalar içinde idam hükümleri mevcut bulunduğu takdirde, bunla-- 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rın tahfifi cihetine gidilmesi çok faydalı olacaktır. 
Çünkü : 


a) İdam cezalarının infazı, 13 Kasımdanberi atılan çok hatalı adımlar dolayısiyle memlekette meydana gelmiş olan huzursuzluğu daha çok arttıracaktır. 

b) Ölüm cezalarının infazı, yurt dışında milletimiz ve devletimiz aleyhinde tepkilere yol açacaktır. 


c) Ölüm cezalarının infazı halinde, milletimizi bölen kin ve garez duyguları şiddetlenecek ve 27 Mayısın amacı olan milli birlik ruhunun geliştirilmesi güçleşecektir. 


ç) Yukarıda sıralanan mahzurlarına karşılık, cezaların infaziyle memlekete sağlanacak hiçbir fayda yoktur. 


Esasen, siyasi suçlardan dolayı ölüm cezası verilmesi, bugünkü insanlık duygularına uymamaktadır. Buraya kadar sıralanan mütalâalara ilâveten hukuk bakımından da şu hususların incelenmesi lüzumludur : 


1 — Yüksek Adalet Divanının vereceği idam 
kararlarının nihai incelenmesi, bununla ilgili kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tek meşru yasama organı bulunan 27 Mayıs Milli Birlik Komitesine ait idi. 

2 — Bugün ise, yasama organı yalnız başına 
13 Kasım Komitesi değil, Temsilciler Meclisiyle birlikte Komiteden meydana gelen Kurucu Meclistir. 


3 — Türk Anayasasına göre, idam hükümlerinin 
nihai incelenmesi yasama organlarına aittir. Şu halde, bugün Yüksek Adalet Divanının vereceği idam 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kararlarının yalnız 13 Kasım Komitesince incelenmesi hukuki ve meşru olamaz. 


Aksi halde, millet ve tarih önünde sorumlu olacağınızı hatırlatırım.» 


Yüksek Adalet Divanının kararları açıklandığı gün Albaylar, Juntası Milli Birlik Komitesinin toplanmakta olduğu Meclis binasının etrafını ve içini sarmıştı. Halim Menteş'in kumandasındaki hava birlikleri Meclis Muhafız Taburunu enterne etmiş, polisleri ve memurları göndermişti. Meclisin için makineli tabancalarla mücehhez havacı subayların kontrolü altındaydı. Etraftan kuş -uçurtulmuyordu. Juntanın karargâhi halindeki Jandarma Subay Okulunda ise Talât Aydemir, Necati Ünsalan, Emin Arat, Selçuk Atakan ve Turgut Alpagut toplu halde bulunuyorlar, olayı yakından izliyorlardı, Halim Menteş, Meclisin içinde ve dışında aldığı emniyet tertibatını saati saatine karargâha bildiriyordu. Maksat şuydu : Milli Birlik Komitesi şayet verilen idam cezalarını tasdik etmezse, Junta idareye el koyacak, Komite üyeleri tevkif edilecekti. ; 


Juntanın İstanbul karargâhı, Yüksek Adalet Divanının karar dosyasını bir denizci ve bir havacı Binbaşı ile Ankara’ya gönderdi. Dosyayı getiren jet akşam üzeri Mürtet Hava üssüne inmiş ve iki binbaşı bir helikoptere bindirilerek Gülhane Hastanesinin önündeki düzlüğe getirilmişti. Burada bekleyen 957 model beyaz bir Chavrolette otomobile binen iki bin binbaşı askeri otomobillerin himayesinde sür'atle Meclise geldiler ve kararlarla ilgili dosyayı, şimdikj Senato Başkanlık Divanı odasında toplantı halinde bulunan Komite üyelerine tevdi ettiler. 
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Komite toplantısına Gürsel katılmamıştı. Müzakereler hararetlenince o da geldi, Daha sonra Genelkurmay Başkanı ile Kuwet Kumandanları da toplantıya katıldılar. Komite üyelerinin çoğunluğu, siyasi parti liderlerinin görüşlerine de dayanarak idam hükümlerinin hiçbirisinin tasdik edilmemesini, müebbet hapse çevrilmesini istiyorlardı. Fakat diğerleri ve bilhassa Albaylar Juntasını temsil eden Halim Menteş, bütün kararların tasdikinde ısrar ediyor ve aksi halde kanlı olaylar çıkması ihtimalinden o bahsediyorlardı. 
Genelkurmay Başkanıyle Kuvvet Kumandanları da idamların infaz edilmemesini isteyenlerin yanında vaziyet alınca iş pazarlığa dökülmüştü. Dört buçuk saat süren toplantı sonunda şöyle bir formül bulundu: 


Yüksek Adalet Divanının oybirliği ile verdiği idam kararları tasdik olunacak, oy çokluğu lle verilmiş olanlar müebbet hapse çevrilecekti. Celâl Bayar'ın cezası da yaş haddini aştığı için müebbet hapse tahvil olunacaktı. 


Karar Gürsel, Özdilek, Ulay ve birkaç Komite üyesinin muhalefetiyle alınmış, dosya yine jet uçağı ile İstanbul'a gönderilmişti. Komitenin kararı şu bildiri ile halkoyuna açıklanmıştı : 


«Yüksek Adalet Divanınca ölüm cezasına mahküm edilen sanıklardan sakıt Reisicumhur Celâl Bayar, Sakıt Başbakan Adnan Menderes, Sakıt Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve sakıt Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın ölüm cezaları Milli Birlik Komitesinin 
15 Eylül 1961 gün ve 75 sayılı karariyle tasdik edilmiştir. Ancak sakıt Reisicumhur Celâl Bayar'ın 65 
yaşını bitirmiş olması dolayısiyle verilen ölüm cezası müebbet ağır hapse tahvil edilmiştir. 
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Ölüm cezasına mahküm edilen Refik Koraltan, Agâh Erozan, İbrahim Kirazoğlu, Ahmet Hamdi Sancar, Nusret Kirişçioğlu, Bahadır Dülger, Emin Kalafat, Baha Akşit, Osman Kavrakoğlu, Zeki Erataman ve Rüştü Erdelhun'un cezaları da 15 Eylül 1961 gün ve 75 sayılı kararla müebbet hapse çevrilmiştir. Tebliğ olunur..» l 


Millî Birlik Komitesinin kararı ne Albaylar Juntasını, ne parti liderlerini memnun etmişti. Bundan en büyük zararı gören de Adalet Partisi olmuştu. Zira, A.P, liler bunca müdahale karşısında Komitenin kararları infaz edeceğini hiç mi hiç tahmin etmiyorlardı. 
Kararların açıklanması üzerine teşkilâtta büyük ölçüde infial olmuş ve birçok yerlerde istifalara yol açmıştı. Bir kısım il ve ilçe teşkilâtı da levhasını sökerek kapanma kararı almıştı. 


Albaylar Juntasının özel karargâhı da aynı durumda idi. Bilhassa İstanbul karargâhı ateş püskürüyordu. Nasıl olmuştu da, üç idam cezasının tasdikiyle mesele halledilmişti, Jandarma Subay Okulu, kararı protesto eden subaylarla dolup, taşıyor, her taraftan telgraflar geliyordu. Necati Ünsalan ve Emin Arat Ankara'daki subaylarla toplantılar yaparak on-Ir yatıştırma gayreti gösterirlerken, İstanbul'a da Dündar Seyhan gönderilmişti. Seyhan da Juntanın İstanbul karargâhını teskin etmeye çalışıyordu. 


Bu olaylar cereyan ederken, idam hükümleri kesinleşmiş olan Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan 
16 Eylül 1961 Cumartesi günü saat 240 da Yassıo- 
da'dan 30 mil mesafede bulunan İmralı'ya götürülmüşler ve aynı gün saat 3.05 te idam edilmişlerdi. 
idam hükmünün infaz olunduğu, M.B.K. İrtibat Bürosunun 59 numaralı bildirisiyle açıklanmıştı, Bildiride şöyle deniliyordu : 


«1 — Sakıt Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ile sakıt Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın haklarında M.B.K. tarafından tasdik edilen idam hükmü 16 Eylül 
1961 Cumartesi günü infaz edilmiştir. 


2 — Hakkında idam hükmü tasdik edilen diğer 
suçlu sakıt Başbakan Adnan Menderes'in mezkür hastalığı devam ettiğinden hüküm infaz edilememiştir. Tebliğ olunur.» 


Adnan Menderes, kararların açıklandığı 15 Eylül 1961 gecesi, biriktirdiği uyku haplarını içerek intihara teşebbüs etmiş ve tedavi altına alınmıştı, İnfaz, bu yüzden bir gün gecikti. Nihayet, 17 Eylül 1961 Pazar sabahı Menderes de bir avcı botla İrralı'ya getirildi ve hüküm infaz olundu. M.B.K. irtibat Bürosu 
61 numaralı bildirisiyle olayı şöyle açıklamıştı : 


«1 — Ord. Prof. Dr. Sedat Tavvas, Amiral Bristol Hastanesi Dahiliye Servisi Şefi Dr, Nevzat Yeğinsu ve Yassıada Garnizon Hastanesi o tabiblerinden Dr. Galip Bozalioğlu, Dr. Ahmet Karahallıoğlu, Dr. 
Zeki Kebabçıoğlu ve Dr. Sedat Yürütgen'den müteşekkil heyet tarafından düşük Başvekil Adnan Menderes'in sıhhi muayenesi yapılmış ve sıhhi durumunun tamamen normale döndüğü raporla tesbit edilmiştir. 


2 — Yüksek Adalet Divanınca verilen ve Milli 


Birlik Komitesince tasdik edilen idam cezası hükmü infaz edilmiştir. Tebliğ edilir.» 
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ASKERİ MÜDAHALEYE KARAR VERİLİYOR!.. 


Anayasanın halkoyuna sunuluşu, Yuvarlak Masa Zirve Konferansında parti liderlerinin 27 Mayıs tasarruflarına karşı vaziyet almıyacaklarına dair protokol imzalamalarını ve Yüksek Adalet Divanının verdiği ölüm cezalarının infazından sonra, ihtilâl sonrasının ilk genel seçimleri yapılmıştı. 


O sıralarda çoğunluğa hâkim olan kanaat, seçimleri Halk Partisi'nin büyük bir ekseriyetle kazanacağı ve iktidarı olacağı merkezinde idi. Millet Meclisi'nde yarıdan fazla sandalyeye, Cumhuriyet Senatosunda ise mevcut sandalye sayısının yüzde seksenine sahip olunacağı ümidi besleniyor ve bunu Metin Toker, Akis dergisinde üstelik deliller göstererek, rakamlar vererek açıklıyordu, Akis dergisinin, Millet Meclisi için alçak gönüllü davranmasının sebebi, milletvekili seçimlerinin ilk defa olarak nisbi temsil esasına göre yapılmasıydı. Yoksa, burada da Cumhuriyet Senatosu gibi, çoğunluk sistemi uygulansaydı;. Halk Partisinin mevcut sandalye sayısının yüzde seksenini alması işten bile değildi. Halk Partisi, nisbi temsil sistemini getirmekle hem iktidar hırsı içinde bulunmadığını göstermiş oluyordu hem de muhalefete Meclis'e gitrme hakkı tanıyordu Daha doğrusu siyasi bir fedaköârlıkta, hattâ lütufta bulunmuştu!.. 


Bu kafaya göre, Halk Partisi için seçimi almak torbada kekligti. Henüz seçim yapılmadan kabine bile kurulmuştu. İnönü Cumhurbaşkanı olacaktı, ama Akis dergisi şimdilik: Cumhurbaşkanı olarak değil, Başbakan olarak görev almasını daha doğru buluyor du. Öyle ya, memleketin İnönü'nün icrası gücüne her zamankinden fazla ihtiyacı vardı. Önce Başbakan olsun, işleri yoluna koysun, sonra da çıkıp köşke otursundu. Fakat Muammer Aksoy, belki de Metin Toker'e inat olsun diye, seçimlerden onbeş gün önce Antalya'da yaptığı bir konuşmayla Akis dergisinin bu plânını alt üst edivermişti. Zira Aksoy, buradaki açık hava toplantısında Başbakanlığa İsmail Rüştü Aksal'ı münasip görmüştü. Antalya'lılara oAksal'ı şöyle takdim ediyordu : 


— Sevgili Antalya'lılar, şimdi size onbeş gün sonrasını Başbakan İsmail Rüştü Aksal hitabedecek! 


Halk Partisi, seçimleri alacağını öylesine yaymıştı ki, bir çok çevreler, bu arada ordu mensuplarının çoğunluğu da aynı inanca sahip olmuşlardı. 


İşte 15 Ekim 1961 seçimlerine bu hava içinde girildi. Fakat sandıklar açılıp sonuçlar belli olmaya başladıkça, Halk Partisinin bu kekliği de elinden kaçırdığı anlaşılıyordu. Ümitler : seçimden önce kurulan kabineler, paylaşılan koltuklar gibi sönmüş, erimiş kaybolup gitmişti. 


Seçim sonuçları, Halk Partisinin seçim öncesindeki propagandasına aldananlar üzerinde sürpriz tesiri yapmıştı. Ordu içinde de karışıklıklara ve ümitsizliklere yol açtı. Zira Halk Partisi, 450 milletvekilliğinden ancak 173 ünü alabilmişti. Buna karşılık Adalet Partisi 158, C.K.M.P. 54, Y.T.P. 65 milletvekili çıkarmışlardı. Halk Partisinin senatodaki hezimeti daha beterdi. 150 sanatörlükten 70 ini A.P., 36 sını C.H. 
P., 16 sını C.K.M.P. ve 27 ini de Y.T.P. kazanmışlardı. 
Bu duruma göre, hiçbir parti tek başına iktidara gelemiyordu, Artık oalisyon hükümetleri devri başlıyacaktı. 
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Seçim sonuçlarından memnun olmayan zümrelerin başında ordu geliyordu. Seçimlerden sonra verilen demeçlerle hiçbir partinin Halk Partisiyle ortak hükümet kuramıyacağını ileri sürmesi ve A.P. — Y. 
T.P. — GC.K.M.P. nin Halk Partisini muhalefette bırakarap ortak kabine kurmalarının akla daha yakın gelmesi, üstelik Prof. Ali Fuat Başgil'in Cumhurbaşkanlığına özenmesi ve kendisini diğer partilerin de desteklemeye kalkışmaları, ordu içinde memnuniyetsizliği arttırıyor ve onları ümitsizliğe (düşürüyordu. 
Bu yüzden ordu içinde seçimlerin iptali, Milli Birlik Komitesinin feshi, partilerin kapatılması ve idareyi silâhlı kuvvetlerin ele alması fikri sür'atle yayılma- ya başlamıştı. 


Albaylar Juntası orduya hâkimdi ve idareyi almak fikrini bu teşkilât yayıyordu. Fakat onların arasında da görüş ayrılıkları belirlemeye başlamıştı, Seçimlerden sonra Ankara'da yapılan toplantıda Talât Aydemir : «Bu durumda ancak demokrasinin şartlarını temin ettikten ve doktriner partiler kurulduktan sonra seçimlere gidilebilir.» diyerek, idarenin silâhlı Kuvvetlere geçmesini istemişti. Toplantıya katılan havacı subaylar, bu arada Albay Halim Menteş ve Fevzi Arsın, siyasi partilere baskı yapılarak iktidarın Halk Partisine devredilmesine, şayet buna muvaffak olunmazsa idareye el konulmasına taraftardılar. Milli Birlik Komitesinin Albaylar Juntasıyla ilgisi bulunan üyeleri de Halim Menteş'in görüşünü destekliyorlardı, Bu yüzden Aydemir'le Menteş'in arası açılmış, Komite üyeleri de Juntadan ayrılmışlardır. 


Ankara'da bu yolda görüşmeler ve hazırlıklar yapılırken, İstanbul'da da durum aynı idi. Subaylar ve 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kumandanlar kendi aralarında görüşmeler yaparak, bu siyasi buhrandan dost sıyrılmak gerektiğini tartışıyorlardı. Nihayet, 21 Ekim 1961 günü, yani seçimlerden bir hafta sonra Harb Akademisinde on general ve amiral ile 28 albayın katıldığı büyük bir toplantı yapıldı. Toplantıda seçim sonuçları üzerinde duruldu ve oybirliği ile «Durumun müdahaleyi gerektirdiğine» karar verildi. Karar bir tutanakla tesbit edilmişti. 21 Ekim protokolu diye adlandırılan bu tutanak'- ta Şöyle deniliyordu : 


«1 — Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, «aşağıda açık imzaları bulunanlar» 21 Ekim 1961 günü saat 14.30 da toplanmışlar ve gündemlerinde mevcut olan konuları müştereken müzakere etmişler ve ittifakla aşağıdaki karara varmışlardır : 

a) Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Ekim 1961 günü yapılmış olan seçimlerden sonra gelecek yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısından evvel fiilen duruma müdahale edecektir. 

b) İktidarı milletin hakiki ve ehliyetli mümessillerine tevdi edecektir. 

c) Bütün siyasi partiler faaliyetten men edilecek, seçim neticeleriyle Milli Birlik Komitesi feshedilecektir. 

d) Bu kararın tatbiki 25 ekim 1961 den sonraki bir güne tehir edilmiyecektir. 

2 — İşbu zabıt varakası üç nüsha olarak tanzim 
edilmiş ve bütün üyeler tarafından aynı anda imza edilmiştir.» 

21 Ekim Protokolüne imza koyanlar şunlardır : 

Korg. Refik Tulga, Tümg. Fikret Esen, Tümg. Refet Ülgenalp, Tümg. Bahattin Özülker, Tuğg., Faruk Gürler, Tuğg., Celâl Eyicioğlu, Tuğg. Yusuf Alpman, 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Tuğg, Faruk Güventürk, Tuğa., Kemal Kayacan, Tuğ a. İsmail Sarıkey, Kur. Alb. Behçet Özdemir Kur. Alb. 
Doğan Özgöçmen Kur. Alb. Suat Aktulga Kur, Alb. 
N. Kemal Arsun, Kur. Alb. Burhan Hunoğlu, Kur. Alb. 
Halim Kural, Kur. Alb. Recai Baturalp, Kr, Alb, Mehmet Bora, Kur. Alb, Vecihi Akın, Kur. Alb. Emin Aytekin, Kur. Alb. Necati İşcan, Hv. Kur. Alb. Turan Çağlar, Kur. Alb. Fikret Güknar, İs, Alb. Rifat Erenulu, Top. Alb. Celâl Baykam, Kur. Alb. Cemal Öcal, Dz. 
Kur. Alb. Bünlet Tarkan, Dz. Kur. Alb. Zarif Çetindağ, Kur. Alb. Bedrettin Demirel, Kur. Alb. Celâl Ugan, Kur. Alb. Vahit Gükan, Kur, Alb. Şerafettin Olcay, Hv. 
Kur. Alb. Emin Alpkaya, Kur. Yb. Ahmet Germeç, Kur. 
Alb. Necati Ozan, Kur. Alb. Sadettin Cankır ve Kur. 
Alb. Nihat Aslantürk. 


Protokol imzalandıktan biraz sonra, Ankara'da bulunan Harbokulu Kumandanı Talât Aydemir de durumdan haberdar edildi ve yakın arkadaşları ile birlikte acele İstanbul'a gelmesi istendi. Aydemir, Ankara Merkez Kumandanı Kurmay Albay Selçuk Atakan, Hava Kurmay Albayı Halim Menteş ve Hava Albayı Feyzi Arsın ile Yarbay Tufan Akkoç'la birlikte gece şaat 22.00 de bir askeri uçakla İstanbul'a hareket eti. Protokolü hazırlayan ve imzalayan generallerle gece yarısına kadar süren bir toplantı yapıldı. 
Generaller Ankara'dan gelen Aydemir ve arkadaşlarına protokolü açıklamışlar, buna iltihâk edip etmiyeceklerini sormuşlardı. Aydemir ve Selçuk Atakan İstanbul gurubuyla aynı görüşte olduklarını ve protokolü derhal imzalayacaklarını, ayrıca (Ankara'daki diğer arkadaşlarına da imzalatacaklarını söylediler. 
Fakat, Havacı subaylar, özellikle Halim Menteş müdahaleye şimdilik taraftar olmadıklarını ifade ediyorlardı. Menteş şöyle diyordu : 
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— Siyasi partiler ve Meclisi şimdilik kendi hallerine bırakalım. Şayet, anlaşmaya varırlar ve memleketi iyi yola götürürlerse mesele yoktur. Anlaşamazlarsa artık müdâhale zaruri hale gelir. Böyle yaparsak hem içeride, hem dışarıda itibarımız zedelenmemiş olacaktır. 


Fakat generaller ve Aydemir'le Atakan, Parlâmento toplanmadan müdahale etmek gerektiğini söylüyorlar, bu görüşlerine sebep olarak, seçimlerden bu yana cereyan eden olayları gösteriyorlardı, Neticede, havacı subaylar ekseriyetin kararına uyacaklarını ve onlarla birlikte çalışacaklarını söylediler ve teminat verdiler. 


Talat Aydemir ve arkadaşları, toplantıdan sonra yine askeri bir uçakla sabaha karşı Ankara'ya döndüler. 22 Ekim günü Mürdet hava üssüne bir toplantı yapıldı. Toplantıya kara, hava ve deniz ordusundan bazı generallerle albaylar katılmışlardı. istanbul'da hazırlanan protokol okundu ve desteklemek kararında olanların imzalamaları istendi Toplantıya katılanların hepsi de müdahaleye taraftardılar ve protokolu imzaladılar. Bu protokolu o zamanlar Birinci Ordu Komutanı olan Korgeneral Cemal Tural'ın da imzaladığı söyleniyordu. 

Bazı politikacılar, ordu içinde olup bitenlerden habersiz ve sezgi 'kabiliyetinden de mahrum oldukları için ileri geri demeçler verip duruyorlar, işi iyiden iyiye çıkmaza sokuyorlardı. Bu sırada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, kararı öğrenmiş ve işin ciddiyetini idrak etmişti. 23 Ekim 1961 
günü Kuvvet Kumandanlarını, kurmay başkanlarını ve ordu 'kumandanlarıyle kolordu  ıkumandanlarını Genelkurmay Başkanlığında toplantıya çağırdı, durumu anlattı. Sunay şöyle diyordu. 
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— Gerçi siyasi durumu vahimdir, emniyet verici değildir. Fakat, herşey bitmiş gözüyle de bakılamaz. 
Şayet Gürsel'i Cumhur Başkanı seçtirirsek, İnönü'de kabineyi kurarsa müdahaleye lüzum kalmıyacaktır. 
Bunun için parti liderleriyle bir toplantı yapmak faydalı olacaktır. Sizden, alınmış olan müdahale kararına negel olmanızı istemiyorum, 


Sunay, kumandanları ikna etmiş ve böylece, bu günlerde yapılacak askeri müdahaleyi önlemişti. 


BAŞGİL CUMHURBAŞKANLIĞINA ÖZENİYOR!, 


15 Ekim 1961 seçim sonuçlarının alındığı günlerde ordu içinde kaynayan kazandan ve Meclis için alınan kararlardan çok politikacının haberi yoktu. 
Bunlar, olayları değerlendirmek yeteneğinden de mahrum oldukları için başlarına gelecekleri tahmin bile edemiyorlardı. Gerçi, ordunun huzursuz olduğu, idareye el konulmak için bazı teşebbüslerde bulunulduğu kulaktan kulağa yayılıyordu ama, çok kimse bunun bir yakıştırmadan ibaret olduğu kanaatinde idi. 
O sıralarda diğer partilere nisbetle çok tecrübesiz olan Adalet Partililer ise bu gibi söylentilere gülüyorlardı ve sözlerin kendilerini korkutmak için uydurulmuş, tertip edilmiş olduğunu sanıyorlardı. 


O günlerin politik meselelerini başında Cumhurbaşkanlığına kimin seçileceği konusu geliyordu. İsmet Paşa orduda kaynatılmakta olan kazanda hangi yemeğin pişirilmeye çalışıldığını biliyordu, zira kokuyu almıştı. Harb Akademisinde imzalanan 21 Ekim Protokolü ona duyurulmuştu. Hemen ertesi gün bir demeç verdi ve şayet M.B.K. Başkanı Cemal Gürsel, Cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyarsa, Halk Partisinin kendisine yardımcı olacağını açıklamıştı. 


180 


Adalet Partisinde çalınan hava bambaşka idi. 
Mademki seçimlerde A.P, en çok Parlâmento üyesine sahip olmuştu, o halde Cumhurbaşkanı da kendi partilerinden seçilmeliydi. Bu, demokrasinin de bir icabı idi. Evet Doğruydu, bu gerçekten demokrasinin icabı idi ama, bugün olduğu gibi o günde, memleketin şartları demokrasinin şartlarını yenik düşürecek nitelikteydi. 


Seçimleri İsviçre'den idare eden Prof. Ali Fuat .Başgil, Yassıada duruşmaları sırasında verdiği ifadeyle sağladığı şöhretine güvenerek Cumhurbaşkanlığına özenmişti, Ta oralardan Türkiye'ye uçurduğu demecinde «Millet isterse Cumhurbaşkanlığını kabul ederim.» diyordu. Son Havadis Gazetesi de kendisinin özel yayın organı gibiydi, her Allahın günü ona ait meraklı haberler yayınlıyordu. 


Nihayet seçim sonuçları alındıktan ve Meclisin toplanma zamanı yaklaşmağa başladıktan sonra Prof. 
Başgil Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Onun Cumhurbaşkanı olmasını, bırakın orduyu ve diğer müesseseleri, bizzat mensup olduğu partinin idarecileri bile istemiyorlardı, Bu yüzden Adalet Partisi Genel İdare Kurulu da ikiye bölünmüştü. Kumandanların memleketin idaresini ele almaya karar verdikleri günlerde ileride olup biteceklerden maksadı, Cumhurbaşkanlığına kimin aday gösterileceğini tesbit etmek ve Ali Fuat Başgil'in durumunu görüşmekti. Tahsin Demiray, Cumhurbaşkanlığına Başgil'i teklif etti. Buna Gümüşpala taraftarları şiddetle karşı koydular, Hattâ bu tartışma sırasında Nuri Beşer ile Ethem Menemencioğlu arasında şiddetli bir tartışma çıkmış ve Beşer rakibinin üzerine yürümüştü. Başgll'i Samsun'- dan senatör adayı yapmayı beceren ve bu işi yaparken çok kimseye haber vermeyen Kâmuran Evliyaoğlu ise işin içinden nasıl sıyrılacaklarını bilemeyenler grubunda kumru gibi düşünüyordu. Ne şişin, ne kebabın yanmasından yanaydı. 


Gümüşpala, Başgil ve taraftarları için şöyle söylüyordu : 


Bunlar hâlâ şeriat peşindeler, Lâiklikle ilgileri yok, İslâm Devleti kurmak, belki de hilâfeti getirmek istiyorlar. Ama başlariyle oynuyorlar! 


A.P. Genel Başkanı sonraları, bir arkadaşına, buna dair elinde vesikalar bulunduğunu, ancak bunları Genel İdare Kuruluna açıklamaktan çekindiğini söyleyecekti. 


Toplantıda Nuri Beşer, Ali Fuat Başgil'e karşı Cumhurbaşkanlığı için Ragıp Gümüşpala'yı aday gösterdi ve uzun tartışmalardan sonra teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Fakat, Başgil taraftarları o inatların- da direniyorlardı. Genel İdare kurulu ne karar alırsa alsın, Başgili aday göstereceklerdi. 


Bugünlerde Başgil'in İstanbul'a geleceği haberi yayıldı. Tahsin Demiray İstanbul'a gitmiş ve teşkilâtı büyük bir karşılama törenine hazırlamaya başlamıştı, Genel İdare Kurulu acele toplantıya çağırıldı, mesele görüşüldü. Gümüşpala «Bunlar delirmişler, söyleyin İl Başkanına derhal vazgeçsinler.» diyordu. Neticede, karşılaşma töreni yapılmamasına karar verildi. 
Sadece il teşkilâtından bir heyet havaalanına gidecekti. Bu karar o sıralarda Başgilcilerden olan Mehmet Turgut'un teklifi üzerine alınmıştı. Tahsin Demiray yayına emekli generallerden Yusuf Demirağ ve Mehmet Ali Aytac'ı alarak, Prof. Başgil'i karşıladı ve İstanbul'dan Ankara'ya getirdi. 
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EL OPENLERİN ÇOK OLSUN — Prof. Ali Fuat Başgil, Samsun'dan senatör seçildiğini İsviçre'de istirahat ederken öğrenmiş ve Türkiye'nin dördüncü Cumhurbaşkanlığına özenmişti. Seçimlerden bir hafta sonra yurda döndü ve bir akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti. Yol boyunca halkın tezahüratına uğradı. Milletin kendisini şimdiden Cumhurbaşkanı seçtiğine Inanıyordu. Fakat, o günlerde Ankara'nın havası bambaşka idi. Resimde, Başgil Ankara'ya gelirken yol boyunca elini öpenler görülmektedir. 
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Henüz ortada hiçbir şey yokken Başgil kendisine iyiden iyiye Cumhurbaşkanlığı süsü vermişti, Halk, trenin geçtiği yol boyunca toplanmış, tezahürat yapıyordu. Bu yüzden tren Ankara'ya on buçuk saat rötarla gelebilmişti. 


Başgil, Ankara Garında büyük bir kalabalık tarafından karşılanacağını sanıyordu. Fakat hayal kırıklığın uğradı gar bomboş denecek kadar tenha idi. Yanından Demiray, Demirdağ ve Aytaç olduğu halde, Barıkan Otelinde kendisine tahsis olunan daireye geldi ve yerleşti. Burası gerçekten kalabalıktı. Bütün Başgilciler oteli doldurmuştular, kendisine «Hoş geldin» diyorlar ve müstakbel Cumhurbaşkanlığını kutluyorlardı. O da bu tebrikleri büyük bir samimiyetle kabul ediyordu. Akşam üzeri otelde yapılan toplantida Başgil'in ertesi sabah gazetecilere bir demeç vermesi kararlaştırılmıştı, Profesör bu demeciyle kendisini millet hizmetine adadığını bildirecek ve Cumhurbaşkanlığı için aday olduğunu açıklayacaktı. 


Oysa Ankara'da işler hiç de Ali Fuat hocayı memnun edecek şekilde cereyan etmiyordu. Milli Birlik Komitesi üyeleri İstanbul'da imzalanan 21 Ekim Protokolünden ve bu protokolün imzalanmasını müteakip Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarına Sıkı Yönetim Kumandanlıklarınca el konduğundan ve bu duruma M.B.K. Başkanı Gürsel'in bile müdahale edemediğinden haberdardılar. Büyük bir endişe içinde, ne yapacaklarını, bu işin içinden nasıl kurtulacaklarını sabahlara kadar yaptıkları toplantılarda plânlamaya çalışıyorlardı, 21 Ekim Protokolü, seçim sonuçlariyle birlikte Milli Birlik :Komitesinin de feshini ve Siyasi partilerin kapuatılmasını karara bağlıyordu. 
Komite feshedilince üyelerinin encamı ne olacaktı? 
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Bu sorunun cevabını Komite üyeleri pekâlâ biliyorlardı, onun için endişeye kapılmışlardı ve ne bahasına olursa olsun bu protokolün gerçekleşmesine engel olmaya çalışacaklardı. 

Önce, protokle imza koyanlara seçim sonuçları nın endişe verecek bir sonuç olmadığını anlatmak gerekirdi. Bunun için de Adalet Partisinin Cumhurbaşkanlıkta söz sahibi olamıyacağını ortaya koymak mecburiyeti vardı. Adalet Partisi ileri (gelenleriyle görüşecekler, onları bu sevdadan vazgeçitmeye çalışacaklardı. Olmazsa zor kullanmak da mümkündü. 
Bunu yaparken güçlük çekeceklerini sanmıyorlardı. 
Zira, Adalet Partililer, artık kendilerinin ordunun çoğunluğu tarafından desteklenmediklerini bilecek ve anlayacak kadar bu işlerin iç yüzüne vâkıf değillerdi. «Ordu böyle istiyor!» dedikleri anda akan sülar duracaktı. Nitekim öyle oldu. 


— Şinasi! Başgil'i Cumhurbaşkan mı yapmak istiyorsunuz? 

Şinasi Osma, henüz cevap vermeye fırsat bulamadan Ulay bağırmasına devam etti. 

— Yoksa, bizim tüfeği alıp dağa çıkmamızı mı istiyorsunuz? Başgil bu memlekette Cumhurbaşkanı olursa, yapacak başka şey kalmaz. Bunu bilmiyormusunuz? 


Ulaydan sonra Fahri Özdilek, ondan sonra da diğer Komite üyeleri A.P. heyetini azarlarcasına konuşuyor ve Başgil'in Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçirilmesini istiyorlardı. Heyet, Komite üyelerine, Başgil'i aday göstermek için bir kararları bulunmadığını, buna kendilerinin de taraftar olmadıklarını, bunun bazı üyelerin arzusundan ileri gitmediğini söyledi. 
Hava oldukça yumuşamıştı. 
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A.P. heyeti parti merkezine döndü ve olup bitenleri Genel Başkan Gümüşpala'ya anlattı, Gümüşpalada Genel İdare Kurulunu toplantıya çağırarak M.B.K. üyeleriyle yapılan görüşmeyi nakletti ve neticede Başgil'in aday gösterilmemesi uygun bulundu. 


Prof. Ali Fuat Başgil'in İstanbul'dan trenle Ankara'ya hareket etiği gece, Gümüşpala, Cevdet Perin ve Nuri Beşer; Ferhat Nuri Yıldırım'ın otomobiline binerek şehir içinde gezintiye çıkmışlardı. Komite üyelerinin Başgil'in Cumhurbaşkanlığına istememesi ekmeklerine yağ sürmüş, Artık Gümüşpala'yı bu yerin gerçek sahibi olarak görmeye başlamışlardı. Çankaya tepesine çıktılar ve otomobilden inip şehri seyrettiler. Bu arada, Nuri Beşer, Cumhurbaşkanlığı köşkünü göstererek : 


— Paşam, dedi; birkaç gün sonra oraya elini öpmeğe geleceğiz! 


Biraz sonra Çankaya'dan indiler ve Genel Merkeze geldiler. Burada kendilerini bir haber bekliyordu, Milli Birlik Komitesi üyeleri Gümüşpala ile acele görüşmek istiyorlardı. Gümüşpala gitti, görüştü ve döndü, Döndü ama, bütün hayalleri mahvolmuş, Cumhurbaşkanı seçilmek ümidi kaybolmuştu. Zira, Komite üyeleri Gümüşpala'ya şöyle demişlerdi : 


— Paşam, Cumhurbaşkanlığı için (adaylığınızı koyacağınızı haber aldık. Fakat Komite Cumhurbaşkanlığı için Cemal Gürsel'i destekliyor. Ordu da böyle istiyor. Sizin adaylıktan feragat etmeniz lâzımdır. 


Gümüşpala adaylıktan ferogat edeceğine ve partisini Gürsel'i desteklemek için karar almaya sevkedeceğine söz vererek Komite üyelerinin yanından ayrılmıştı. 
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Gelir gelmez Genel İdare Kurulunu toplantıya çağırdı, durumu anlattı ve Cumhurbaşkanlığı için Gürsel'in desteklenmesi yolunda karar aldılar. Bu karardan sonra Adalet Partisi -Genel Başkanı Çankaya Köşküne giderek durumu bizzat Gürsel'e bildirdi. 


GÜRSEL CUMHURBAŞKANI OLUYOR! 


Cumhurbaşkanlığı ne Prof. Ali Fuat Başgil'e, ne de A.P, Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala'ya kısmet oldu. İkisinin niyeti de kursağında kalmıştı, bu makamı M.B.K. Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel doldurdu. 


Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçilmesinin hikâyesi oldukça meraklıdır, Bunu Ragıp Gümüşpala ile olan kısmını anlatmıştık şimdi Ali Fuat Başgil'in başından geçenlere temas edeceğiz. 


Daha önce de belirttiğimiz gibi Başgil, İsviçre'- den Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığını çantada keklik sayarak gelmişti. Hele İstanbul'dan Ankara'ya gelirken yol boyunca toplanan halkın kendisine «Yaşasın Cumhurbaşkanımız!» diye tezahürat yapması, onu iyiden iyiye bu makama ısındırmıştı. Fakat Ankara'ya adımını atar atmaz işler değişti ve ünlü profesör neye uğradığını şaşırdı. 


Komite üyeleri, Başgil'in Adalet Partisi tarafından desteklenmiyeceğini öğrendikten ve Ragıp Gümüşpala'nın aday olmasını da önledikten sonra, Başgil maniasını aşmanın çarelerini aramaya başladılar. Diğer manialar oldukça kolay atlatılmıştı, bakalım Başgil ne yapacaktı? Ama Komite üyeleri kararlarını vermişlerdi ve ne bahasına olursa olsun Başgil'i bertaraf edeceklerdi. 
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Önce Adalet Partisi kanaliyle teşebbüse girişmeyi uygun buldular ve bu partiye mensup bir heyetin, durumu Başgil'e anlatmasını istediler. Ünlü profesör, ertesi gün gazetecilere vereceği demecin metnini hazırlarken odasına Adalet Partisi adına Nuri Beşer, Nurettin Bulak ve Abdurrahman Yazgan girmişlerdi. Heyet memleketin o günkü durumunu anlattı, Komitenin kendisini aday olârak görmek istemediğini söyledi, aksi halde büyük belâlarla karşılaşılacağını anlattı. Fakat Başgil kararından dönecek gibi değildi, heyete şu cevabı verdi : 


— Bir seçim yapılmış ve millet bizi Meclise sokmuştur, Milli irade neyi istiyorsa o istikamette hareket etmek zorundayız. Millet bize teveccüh etmiştir, onun vereceği vazifeden dönmek kabil değildir. 


Başgil bunları söylerken Nuri Beşer de odayı tetkik ediyordu. Masanın üzerindeki, içinde kırmızı bir mayi bulunan çay bardağı dikkatini çekti. Bir fırsatını bulup, içindekinden bir yudum içti ve bunun şarap olduğunu anladı, Demek ünlü profesör çay bardağında şarap içiyor, eski alışkanlığını tatmin ediyordu. 


Heyetin, Başgil'in yanından çıkması o kadar kolay olmamıştı. Odada ve koridorlarda toplanmış olan Başgil taraftarları maksatlarını anlayınca onları bir hayli hırpalamışlar, yüzlerini gözlerini kan çanağına çevirmişlerdi. Hâdiseye polisler müdahale ettiler ve A.P. heyetini güçlükle otelden çıkarark Genel Merkeze getirdiler. 


Heyet olup: bitenleri Genel İdare Kuruluna anlatırken içeriye Ali Fuat Başgll ile Tahsin Demiray girdi. 
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Bu ziyaret hiç mi hiç beklenmiyordu. Başgil, adaylıktan çekilmiyeceğini bir defa da Genel Başkana anlatmak için gelmişti, bunu uzun boylu demokrasi nutkundan sonra açıkladı ve tekrar otele döndü. Fakat otelde Başgil'i büyük bir sürpriz bekliyordu : Biraz önce Komite üyelerinden Fahri Özdilek, Sıtkı Ulay ve Haydar Tunkanat kendisini ziyarete gelmişlerdi, fakat bulamayınca gelir gelmez kendilerini araması için mesaj bırakarak ayrılmışlardı. Başgil, bu ziyaretin manasını anlamıyacak 'kadar tecrübesiz değildi, bir otomobile binerek Başbakanlığa gitti ve o sıralarda Devlet Bakanı olan Sıtkı Ulay'ın odasına girdi. 
Odada Ulay'dan başka Fahri Özdilek ve Haydar Tunçkanat da bulunuyorlardı. Görüşme bir saat kadar sürdü, İçeride neler cereyan ettiği bugüne kadar bütün açıklığiyle su yüzüne çıkmış değildir ama, herhalde gerçeğe yakın tahminler yapılmıştır. 


Komite üyelerinin Başgil'den Cumhurbaşkanlığı için adaylığını koymıyacağına' dair teminat istedikleri ve bunu yazılı olarak aldıkları söylenmektedir. Bir söylentiye göre ise ünlü profesör, önceleri buna karşı koymak istemiş, sonra silâhlar çekilince ne istenmişse onu yapmıştır. 

Başgil, otele perişan bir halde dönmüştü. Gazeteciler etrafını çevirip sordular : 


— Hocam, Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyâcak mısınız? 


Başgil, şu cevabı vermişti : 

— Ben böyle bir şeyden bahsetmedim! 

Hocanın bu cevabı, çok kimselere, Fransız tarihine 6-7 Şubat olayları diye geçen olayları hatırlatmıştı. Zamanın Başbakanı Poincare, haksız bir tasarruf yüzünden meydana gelen 6-7 Şubat olaylarını bastıramamış, halk Parlâmentoyu basmış, Başbakanın yüzüne tükürmüş ve gece Cumhurbaşkanlığı Sarayında Bakanlar Kurulu toplanmıştı. Gazeteciler sarayın kapısında sabırsızlıkla toplantının bitimini bekliyorlardı. Nihayet gece yarısından sonra Poincar& bitkin bir vaziyette saraydan ayrıldı. Gazeteciler sordular : 


— Neye karar verdiniz? 
Fransız Başbakanının cevabı çok kısa idi. 
— Fransayı kurtarmaya! 


Ertesi gün Fransız gazeteleri Poincar&'nin Başbakanlıktan istifa ettiğini bildiriyorlardı. 


Başgil, daha sonraları Yeni İstanbul Gazetesinde başından geçenleri anlattı, şöyle diyordu. 


«Sıtkı Ulay şöyle konuşuyordu : 


Bizi anlamanız lâzım, Müşkül durumdayız. Songünlerde bizim hükümet olarak kuvvetimiz yoktur. 
Orduda yeni bir junta kurulmuştur. Bize, bu junta direktif ve talimat vermektedir, Biz, bugün Devlet Radyosuna bile hâkim değiliz, Adaylığınızı geriye almazsanız, sizin hayatınızı garanti edemeyiz. Bunu açıkça söyleyeyim. Netice, yalnız bundan ibaret kalmıyacaktır, Meclis açılmadan dağıtılacak, seçimler iptal edilecek, askeri idare devam edecektir. 


Bunun üzerine senatörlükten istifa ederek evime döneceğimi bildirdim. Adaylığımı geri o alamazdım, zira söz vermiştim.» 
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Başgil, Yeni İstanbul Gazetesindeki açıklamasında senatörlükten de istifa edeceğini bildirdiğini söylüyor ama, olaylar bu sözleri teyit eder mahiyette cereyan etmemiştir. Senatörlükten istifa meselesi gerçi bu görüşme sırasında söz konusu olmuştur, fakat Komite üyeleri o sırada buna taraftar görünmemiş lerdi. Bu, Başgil otele döndükten sonra yine Komite üyeleri tarafından ileri sürülmüştür. Hattâ (Başgil buna yanaşmak istememiş, bunun üzerine araya Osman Bölükbaşı girmiştir. 


Başgil, geldiği günün gecesi Bölükbaşı'nın Bahçelievler'deki evine götürülmüştü. Burada sabahın üç buçuğuna kadar devam eden bir görüşme yapıldı ve Başgil Bölükbaşı'nın ikna etmesi üzerine senatörlük ten de istifasını verdi. Başgil, Bölükbaşı'nın evinden çıktığı zaman kendisini resmi bir arabanın beklemekte olduğunu görmüştü. Valizleri ve diğer eşyalarıda bu arabanın içindeydi. Sordu : 


— Valizlerim neden sizin arabanızda? 


— Otele kadar zahmet etmemeniz için buraya getirdik, efendim! 


Başgil otomobile bindi ve İstanbul'a hareket etti. Bir gece önce «Yaşasın Cumhurbaşkanımız!» sesleriyle inleyen dağlar, bu gece sessizlik içindeydi (1). 


24 Ekim 1961 günü siyasi parti liderleri Çankaya Köşkünde Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in başkanlığında toplandılar. Toplantıya Genelkurmay Başkanından başka Kuvvet ve Ordu Kumandanları da katılmışlardı. Üç maddelik 


(1) Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, bu konuda şu açıklamayı göndermiştir : 
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bir protokol metni hazırlanmıştı, liderler bu metni imzalayacaklardı. 


Toplantı, Gürsel'e rakip adayların bertaraf edilmesinden sonra Milli Birlik Komitesi üyeleri tarafından tertip edilmişti. Komite üyeleri bu toplantıyı tertip ederlerken kumandanlarla, özellikle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'la sıkı temas halinde bulunuyorlardı. 


«Şahsımla ilgili kısımlarda yanlışlar ve hakikate aykırı beyanlar vardır. 


Meselâ; Ankara'ya muvasalatım günü Barikan Otelinde beni ziyarete gelen Nuri Beşer ve Nurettin: Bulak beylerle konuşurken misafirlerden birinin gözüne masa üstünde duran içi yarım dolu bir çay bardağı ilişmiş, güya mütecessis misafir nedir diye tatmış ve bunun şarap olduğunu görmüş. Bu hikâye tamamiyle yalandır, Şarap içmek itiyadında değilim. 


Yine meselâ : Başvekâletten çıktıktan sonra gazetecilerden biri; «Başbakan namzetliğinde kararlı mısınız?» diye sormuş, ben de «Henüz karar vermedim» demişim. Bu da yalandır. 


Yine meselâ; sabahın saat üç buçuğunda Osman Bölükbaşından ayrıldıktan sonra kapıda bekleyen bir otomobile bindirilerek Ankara'dan uzaklaştırılmışım. 
Bu hikâye de tamamiyle uydurmadır. 


Osman Bölükbaşı'dan ayrıldıktan sonra Barikat Oteline dönüp geldik. Ve ben yanımda bulunan, şimdi Devlet Vekili Ali Fuat Alişan ve Samsun Senatörü Fethi Tevetoğlu'na senatörlükten istifa edeceğimi ve bana kâğıt kalem tedarik etmelerin; söyledim. İstifanamemi yazdıktan sonra kendilerine teslim ettim. Ali Fuat Alişan bey beni İstanbul'a görtümek üzere bir taksi kiraladı ve sabahın saat beşinde otelin de hesabını görerek, yanımda iki arkadaşla birlikte Ankara'dan ayrıldık.» 


Toplantıya getirilen porotokl şu idi : 
1 — Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel olacak, 


2 — Yassıada mahkümları için af çıkarılmayacak, 


3 — Eminsular ve 147 ler eski görevlerine alınmayacak. 


Görüşmeler üç saat kadar sürmüştü. Bütün liderler Cumhurbaşkanlığı konusunda Cemal Gürsel üzerinde birleşmişlerdi. Yassıada mahkümlarının affı meselesi oldukça şiddetli tartışmalar yol açmıştı. 
İnönü, bu maddeye «Şimdilik af çıkarılmayacak» ibaresinin eklenmesini istiyordu, Gümüşpala ise, toplantıya katılanları sine-i millete iltica etmekle korkutmaya çalışıyordu. Bir general bu çıkışa şu cevabı vermişti : 


— Civcivlerini bize bırakıp da nereye gidiyorsun paşam? 


Tartışmalar sonunda İnönü'nün teklifi kabul edildi ve Yassıada mahkümlarının «şimdilik» affedilmiyecekleri kararlaştırıldı, 147 lerin eski görevlerine dönmeler meselesi de oldukça uzun görüşmelere yol açmıştı. İnönü, buna da itiraz ediyor ve 147 lerle ilgili hükmün protokolden çıkarılmasını istiyordu. Bunu isterken de bizzat Komite üyelerinin bu kararın haksız ve yanlış olduğuna dair beyanlarını delil olarak 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ileri sürüyordu. İnönü'nün bu teklifi kabul edilmedi ve onun bu konudaki muhalefetine rağmen protokol imzalandı. 


Çankaya Protokolu adı verilen bu vesika aynı gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın imzasını taşıyan bir bildiri ile halka duyuruldu. 


Ertesi gün Meclis Cemal Gürsel'in bir konuşmasiyle açılmıştı, onu takip eden gün de Gürsel Türkiye'nin dördüncü Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhur-. 
başkanlığı seçiminin yapıldığı gün Meclisin etrafı askeri birliklerle sarılmıştı. Kumandanlar da Meclise gelmişler ve olup bitenleri takip etmişlerdi. Gürsel'in. 
Cumhurbaşkanlığına seçilmesi, siyasi hayatımızın bir çok meselesini halletmişti. 


Talât Aydemir, 21 Mayıs Olaylarından sanık olarak Mamak'takj Askeri Mahkemede ifade verirken bu seçim üzerinde çok durmuştur. Aydemir savun-. 
masında bu olayı şöyle anlatmıştı : 


«Süngülerin gölgesi altında (ogün Muhafız Ala-. 
yı Meclis kuşatmıştı). Büyük Millet Meclisine Reisi-. 
cumhur seçtiren kumandanların demokrasi anlayışı bu mudur? Reisicumhur adayı olarak çıkmak isteyen, diğer bir partiye mensup Prof. Ali Fuat Başgil Sıtkı Ulay Paşa, Fahri Özdilek Paşa ve Haydar Tunçkanat'ın silâh tehditleri altında istifa ettirilmemiş midir? 
Demokrasi bu mudur? Ne yazık ki Reisi cumhur seçiminin bu şekilde yapılmasına Büyük Millet Meclisi üyeleri seyirci kalmışlardır. Anayasa dışı bir teklifi kolaylıkla kabul etmişlerdir. Çünkü o zaman söylenn sözler ve yapılan tehditler parti liderleri tarafından Şudur : Eğer Reisi cumhur olarak Cemal Gürsel'i seç-. 
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mezseniz ordu idareye el koyacak. Acaba böyle miydi? Yoksa C.H.P. ne ve İnönü'ye bel bağlayan birkaç generalin arzusu muydu? Bunu takdir edemiyen mllletvekilleri, Meclisin ilk açılış gününde, kendi kendilerini bu karakterleriyle mahküm etmişlerdir.» 


KABİNEYİ İNÖNÜ KURUYOR ! 


Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığına seçilmesi, en hafif deyimiyle, memleketi yeni bir askeri mudahale mecburiyetinden kurtarmıştı. Gürsel, ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmeseydi ne olacaktı? Bu soruyu uzun vadeli cevaplamaya imkân yoktur. Fakat o gün ordunun idareye el koyacağı, Meclisi feshedeceği bilinen bir gerçektir. Bundan sonrasının ne olacağı nı Allah'tan başka kimse bilmiyordu. 


Cumhurbaşkanlığı için seçim yapılırken, Millet Meclisi askeri birlikler tarafından kuşatılmış, garnizondaki bütün birlikler alarm durumuna geçirilmişti. Meclisin içi silâhlı subaylarla doluydu. Oylama sırasında Meclisin bütün kapıları kapatılmış ve subaylar tarafından emniyete alınmıştı. Meclisin o toplantısına başkanlık eden Yakup Kadri Karaosmanoğlu, oylar tasnif edilirken Meclise şöyle hitap ediyordu : 


— Arkadaşlar, tasnif bitinceye kadar kimse dışarıya çıkmasın, kapılar kapatılmıştır! 


Oylama sonucu okunurken, salonda bir ölüm ses sizliği hüküm sürüyordu. Allahtan 607 oydan 434 ü Gürsel'e verilmiş ve böylece büyük bir badire atlatılmıştır. Bugün olduğu gibi o gün de bazı sorumsuz şahıslar, şuna buna oy vermek suretiyle zihinleri bulan-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CHP — CKMP — YTP Koalisyonunun gerçekleşmesine müzmin muhtelif Osman Bölükbaşı engel olmuştu. 
Bölükbaşı, İnönü'nün başkanlığındaki hükümete girip girmiyeceklerini soran gazetecilere şöyle cevap verlyordu : «Müsaade buyurursanız beyler, koskoca parti nin lideri bu gibi mühim meselelerde ayak üstü beyanat vermez.» O zamanlar CKMP Genel Başkanı olan Bölükbaşı Halk Partisiyle işbirliği yapmaktan kaçınıyordu. 


dırmak yolunu tutmuşlardı. Bereket versin Meclis sorumsuzların çoğunluğunda kurulmamıştı. 


Cemal Gürsel bu şartlar içinde Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, ikinci önemli mesele ele alındı: Baş bakan kim olacaktı? Ordu Başbakanlığa İnönü'nün 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getirilmesinden ısrar ediyordu, Öte yandan Adalet Par tisi de Parlâmentoda en fazla üye bulunduran parti olarak Başbakanlığa, yâni hükümet kurma görevini üzerine almak istiyordu. Genel İdare Kurulu, Genel Başkan Ragıp Gümüşpala'yı Başbakan adayı seçmiş ve açıklamıştı. 5 Kasım 1961 günü bir bildiri yayınlayan Halk Partisi de kurulacak hükümetin ya başında, ya dışında olacaklarını bildirdi. Halk Partisi şöyle diyordu : 


— Adalet Partisinin Parlâmentoda ekseriyet sağlaması, kabineyi kurma görevine sahip çıkması için yeter sebep değildir. Zira, Adalet Partisi Millet Meclisinde Halk Partisinden dah az üyeye sahiptir. 
Kurulacak kabine sadece Millet Meclisinden güven oyu isteyeceğine göre, asıl olan Parlâmentodaki çokluk değil, Millet Meclisindeki çokluktur. 


Şimdi tartışma bu esas üzerinde yapılıyordu. 
Hükümet kurmak görevi, Parlâmentoda çoğunluğu sağlayan partiye mi, yoksa Millet Meclisinde en fazla üye bulunduran partiye mi verilmeliydi? Bu konudaki tartışma birkaç gün devam etti, neticede Halk Partisinin savunduğu görüş hâkim geldi. Hükümeti Millet Meclisinde en fazla üye bulunduran parti kurmalıydı. 


O günün siyasi partileri bu görüş etrafında birleşmişlerdi, durum Cumhurbaşkanı Gürsel'e bildirildi, o da 10 Kasım 1961 günü Halk Partisi liderini kabineyi kurmakla görevlendirdi. 


İnönü kabineyi kuracaktı ama, güven oyunu kimden alacaktı? Millet Meclisindeki taraftarlarının oy toplamı bunu sağlayacak çoklukta değildi. Bu durum koalisyon fikrini ortaya çıkarmıştı. İnönü, bir 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koalisyon hükümeti kurabilmek için siyasi partilerle temaslara 'başladı. Birçok çevreler, koalisyon hükümetinin Halk Partisiyle Adalet Partisi arasında kurulmasını istiyorlardı, Bu teklif o sıralarda gerçekleşmesi imkânsız sayılacak kadar gayrı ciddi görülüyor, hattâ çok kimselere gülünç geliyordu. Bu iki kutup nasıl birleşirdi? Hiçbir bakımdan birbirlerine yakınlık duymuyorlardı. İnönü de önceleri böyle bir koalisyonun gerçekleşebileceğin; tahmin etmemişti, C.H.P... C.K.MP. - Y.T.P. koalisyonu düşündürüyordu ve çalışmalarını bu yönde geliştiriyordu. Ekrem Alican, şartları ileride görüşülmek kaydıyla böylə bir koalisyona prensip itibariyle taraftar olduğunu bildirdi, ama hükümetin kuvvetli olması o isteniyorsa C.H.P. - A.P. koalisyonu gerçekleşirse, Alican'ın işi kolaylaşacak, seçmenin karşısına çıkıp : 


— Gördünüz mü desteklediğiniz Adalet Partisini? Halk Partisiyle kucak kucağa hükümet ediyor, diyecekti. 


Sebep ne olursa olsun Alican'ın «Evet» demesi ümitleri kuvvetlendirmişti. Fakat, Bölükbaşı işi çıkmaza soktu. C.K.M.P. lideri her zaman başvurduğu obstrüksiyonlarından birini daha oynuyordu. 

— İnönü'nün başkanlığındaki hükümete giremeyiz! dedi. 


İnönü, bu yüzden C.H.P. - C.K.M.P. - Y.T.P. koalisyonuna gerçekleştiremedi. C.H.P. - A.P. koalisyonunun gerçekleşmesi ise, bundan daha zor görünüyordu. Hükümet buhranının uzaması da ümitleri kırıyor, demokratik idareye karşı beliren hoşnutsuzluğu artırıyordu. 

C.H.P. - A.P, koalisyonunu gerçekleştirmek için girişilen teşebbüsler, hayret edilecek şekilde olumlu 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"sonuçlar vermişti. Nihayet, buhranın birinci ayında beklenmedik sonuç ilân edildi: C.H.P. ve A.P. yöneticileri ortak hükümet kurmakta anlaşmışlardı, Varılan karar 16 Kasım 1961 günü yayınlanan bir protokole açıklandı. Protokolde şöyle deniliyordu. 


«C.H.P. ile A.P. günlerdenberi bir hükümet kur- 
'mak hususunda karşılaşılan güçlüklere çare bulmak üzere, bir karma hükümet kurmaya müştereken karar vermişlerdir. 


15 Ekim seçimleri sonuçlarına göre, Millet Meclisinde hiçbir siyasi parti tek başına çoğunluk sağlayamadığı için, birden çok partinin elbirliğiyle hükümet teşkili, normal parlâmenter ve demokratik rejimin tabii ve kaçınılmaz bir icabıdır. 

Memleketimizin bugün karşı karşıya bulunduğu iç ve dış şartların hiç vakit kaybetmeden istikrarlı ve güven verici bir hükümet kurulmasını zaruret haline getirdiği aşikârdır. 

Vatandaşlar arasında iyi münasebetlerin hâkim olması ve siyasi husümet fikrinin yerini, medeni bir siyaset anlayışına terketmesi suretiyle yurtta huzurun kurulması bakımından da bir zaruret. bulunduğu inancı, her iki partiye hâkim olmuştur.» 


Protokolde, hükümetin kurulmasiyle fevkalâde tedbirleri lüzumsuz kılacak bir huzur devrinin başlayacağı ve yakın geçmişin bütün ydrlarını o insani duygular ve şefkat hisleriyle kapatmak yolunda her türlü gayretin gösterileceği kaydedildikten sonra, dış politikada NATO ve CENTO'ya karşı taahhütlerin -yerine getirileceği de ifade olunmaktaydı, 


Anlaşmaya göre, Başbakan C.H.P. li olduğu için Başbakan Yardımcılığı A.P. ye verilecek, yirmi bakanlık da eşit sayıda taksim olunacaktı. Nihayet 19 
Kasım 1961 günü hükümet kuruldu. 27 Mayıs İhtilâ-Inden sonra, seçimle iş başına gelen ilk hükümet şöyle teşekkül etmişti : 


Başbakan : İsmet İnönü (CHP). 

Başbakan Yardımcısı : Akif Eyidoğan (AP). 
Devlet Bakanı : Turhan Feyzioğlu (C.H.P.) 
Devlet Bakanı : Necmi Ökten (AP). 

Devlet Bakanı : Nihat Su (AP). 

Adalet Bakanı : Sahir Kurutluoğlu (CHP). 
Milli Savunma Bakanı : İlhami Sancar (CHP). 
İçişleri Bakanı : Ahmet Topaloğlu (AP). 
Dışişleri Bakanı : Selim Sarper (CHP). 
Maliye Bakanı : Şefik İnan (CHP). 

Milli Eğitim Bakanı : Hilmi İncesulu (CHP). 
Bayındırlık Bakanı : Emin Paksüt (CHP). 
Ticaret Bakanı : İhsan Gürsan (AP). 

Sağlık Bakanı : Suat Seren (AP). 

Tekel Bakanı : Şevket Buladoğlu (AP). 

Tarım Bakanı : Cavit Oral (AP) 

Ulaştırma Bakanı : Cahit Aykar (AP). 
Çalışma Bakanı : Bünlet Ecevit (CHP). 
Sanayi Bakanı : Fethi Çelikbaş (CHP). 
Basın-Yayın Bakanı : Kâmuran Evliyaoğlu (AP) İmar-İskân Bakanı : Muhittin Güven (AP). 


CHP - AP Karma Hükümeti, Programını Meclislere takdim etit ve 2 Aralık 1961 günü 269 oyla Millet Meclisinden güven aldı. 


Hükümetin kurulması siyasi çevrelerde memnuniyet uyandırmış, ticari çareye güven gelmişti, Ancak, hükümetin kurulmasından kısa bir süre sonra, bazı politikacıların, yangından mal kaçırırcasına giriştikleri aşırı teşebbüsler, ortalığı gitgide karıştırıyor, ne siyasi sahada memnuniyet, ne de ticari sahada güven kalıyor. Hükümet güven oyu aldıktan on gün sonra bazı AP ve YTP li milletvekilleri siyasi af kanunu çıkarmak için teşebbüse giriştiler 
23 Aralık 1961 günü de, sanki memleketin başka meselesi yokmuş gibi ortaya milletvekili ve senatör maaşlarının artırılması meselesi çıkarıldı. Bu sırada, Osman Bölükbaşıda partisinin genel başkanlığından istifa etmiş, arkadaşlarını istifasını geri alması için yalvartmaya başlamıştı. 

Bu olaylar, bir taraftan hükümeti müşkül durumlara düşürüken, bir taraftan da halkta ve orduda demokratik idareye karşı soğukluk yaratıyordu. 
Bu soğukluk nihayet 22 Şubat olaylarının patlak vermesine yol açacaktı. il 


ORDUDA HUZURSUZLUK ARTIYOR!.. 


1962 yılına buhranlar içinde girilmişti. Doğrusunu söylemek gerekirse, gidişin vahametini, Halk Partisi lideri İnönü'den başkası idrak edemiyordu. 
İnönü, zaman zaman partisinin meclis grubunda yaptığı ve basına intikal ettirdiği konuşmalarla, sorumsuz davranışlarda bulunanları ikaz ediyor, demokrasinin imtihan geçirmekte olduğunu söylüyordu ama, çok zaman olduğu gibi bu çıkışlar bir siyasi oyun olarak kabul ediliyordu. Oysa, hükümetin kurulma- 
- sından hemen sonra girişilen siyasi af kanunu çıkarma teşebbüsleri, milletvekili ve senatör aylıklarının arttırılması gayretleri, siyasi partilerin iç bünyesindeki çekişmeler ve anlaşmazlıklar, hükümet içinde CHP ve AP kanadına mensup bakanlar arasında ahenk tesis edilememesi, ordu içindeki huzursuzluğu günden güne artırıyor, demokratik idareye karşı olan zihniyeti körüklüyordu. 
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Ordunun alt kademelerinden yeniden baskılar yapılmaya başlanmıştı, Kumandanlar  ihtilâle. teşvik olunuyorlardı. Her kışlada siyasi toplantılar yapılıyor, bazı plânlar hazırlanıyordu. 


“13 Ocak 1962 günü Ankara'da yapılan «Gericiliği ve komünizmi tel'in» mitinginin birdenbire siyasi hüviyete bürünmesi ve ortağı «Af yok» ve «Af var» diyenlerin sarması, öğrenciler arasında kanlı olaylar çıkması ve bazı. kimselerin nezaret altına alınması, ordudaki huzursuzluğu son haddine çıkarmıştı. Artık herkes yeni bir ihtilâlin patlak vermek üzere bulunduğunu görüyordu, Bunu görmeyenler sadece, olup bitenleri birer tertip eseri olarak yorumlamak gafletinde bulunanlardı. f 


İnönü, orduda idareye el koymak için hazırlanan tertipleri haber almıştı. 17 Ocak 1962 günü radyoda bir konuşma yaparak, ne kadar buhranlı günlerden geçilmekte olduğunu anlattı ve şöyle dedi : 


— Demokrasiden vazgeçen kapalı bir sisteme asla müsaade etmiyeceğim. Onun karşısında mücadele edeceğim. 


Fakat ordu içindeki huzursuzluğu önlemeye İnönü'nün ağırlığını koyması da kâfi gelmemişti. Nitekim, bu konuşmayı yaptıktan iki gün. sonra, 19 Aralık 1962 de Ankara'daki bütün kumandanlar Genelkurmay Başkanının başkanlığında bir toplantı yaparak, görüşlerini bütün açıklığiyle ortaya koymuşlardı, 


Toplantıyı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay tertiplemişti ve kuvvet kumandanlarından başka Genelkurmay ve Kara Kuvvetlerinde bulunan 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generaller, birlik ve okul kumandanlariyle kritik personel iştirak etmişlerdi. 72 kumandanın katıldığı toplantı saat 17.00 de açıldı ve ilk konuşmayı Genelkurmay Başkanı yaptı. Cevdet Sunay, ordunun siyasi sahadaki düzensizlik yüzünden huzursuzluk içinde bulunduğunu bildiğini söyleyerek konuşmasına başladı ve İnönü hükümetinin başında bulundukça bütün huzursuzluk sebeplerinin zamanla ordatan kalkacağını ifade etti. Genelkurmay Başkanı, ordunun İnönü hükümetini desteklemesi gerektiğini, yeni bir (askeri idare teşebbüsünün çok daha kötü sonuçlar vereceğini de sözlerine ekledi. Genelkurmay Başkanı, kumandanların ihtilâl hazırlıklarından vazgeçmelerini, siyasi olayların tesirinden kurtulmalarını ve işleri- nin başına dönerek Meclisi ve politikacıları serbest bırakmalarını istiyordu, Konuşmasını tamamlandıktan sonra, toplantıya katılan bütün kumandanlara bu görüşe iştirak edip etmediklerini sordu Soruya kuvvet kumandanlarından başlamıştı. Kumandanlar Cevdet Sunay'la aynı görüşte olduklarını bildirdiler. Diğer generaller de bu yolda cevap vermişlerdi. Fakat sıra albaylara gelince iş değişti. Albaylar, bu siyasi kadro ile memlekette demokratik bir düzen kurmaya imkân olmadığı fikrini taşıyorlardı. 


Albaylardan ilk olarak Jandarma Subay Okulu Kumandanı Kurmay Albay Necati Ünsalan söz aldı. 
Genelkurmay Başkanı ile aynı fikirde olmadığını, bu memleketin kaderinin seksen yaşındaki bir lidere terkedilemiyeceğini söyledi ve şöyle devam etti : 


— Fizik yapısı bakımından enerjisi tükenmiş bir insana bel bağlanamaz ve memleketin içinde bulunduğu durum bu zihniyetle bir adım daha ileri gidemez. 
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Necati Ünsalan'dan sonra konuşan Albaylar Juntasının diğer elemanları Kurmay Albay Emin Arat ile Merkez Kumandanı Kurmay Albay Selçuk Atakan da Genelöurmay Başkanının fikrine iştirak etmediklerini ileri sürdüler. 


Sıra Harbokulu Kumandanı Talât Aydemir'e gelmişti. Aydemir, Albaylar Juntasının lideri durumunda idi. Sert bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: 


— Paşam, ben size durumun bu şekle döneceğini tâ Temmuz ayında söylemiştim. Hatırlarsanız o zaman «Güney Kore'ye muvazi gidiyoruz» demiştim. 
Bu sözü söylemekten maksadım, Tarih nazarında, ileriyi göremeyenleri heyeti umumiyenin nazarında suçlu duruma düşürmketi. 


Bu memlekete yüzde yüz ikinci bir ihtilâlin olacağına inanıyorum. Çünkü: 


Devlet Reisi Cemal Gürsel, ihtilâl hazırlığı yaptyor. Milli Birlik Komitesi üyeleri ihtilâl ike uğraşıyor. 
Zira, Bize gelip «Bu işi beraber yapalım» diye müracaat etmişlerdir, Fakat bu isteklerini kabul etmedik. 
Halk Partisi endirek yolardan ih tilâl hazırlıyor. İntikamcı partiler de halk ihtilâlini hazırlıyorlar, fakat orduya sızamamışlardır. Bir de ordu içinde biz t.azırlıyoruz. Sizin de başında bulunacağınız bulunmak suretiyle yapacağımız bir ihtilâl, memleket için en az zayiatlı, en az tehlikeli ihtilâl olacaktır, Böyle olunca silâhlı kuvvetler parçalanmıyacaktır.» 


Cevdet Sunay, Aydemir'in bu sözlerine itiraz etmişti; ellerini havaya kaldırarak: 


— Yooo, dedi, beni böyle mes'uliyet altına sokma. Ben buna taraftar değilim. 
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Aydemir, Genelkurmay Başkanının  itirazından sonra sözlerine şöyle devam etti: 


— İhtilâl şunun için yapılmalıdır. Gün geçtikçe silâhlı kuvvetlerle halkın arası açılmaktadır. Bunun sebebi Milli Birlik Komitesi üyelerinin orduyu Meclis üzerinde âlet olarak kullanmak istemeleridir, Silâhlı kuvvetler içinde bölünmeler başlamıştır. Yer yer yeraltı teşkilâtları kurulmaktadır. Bu durum silâhlı kuvvetler için arzu edilmeyen bir şekil göstermektedir. Alt kademelerin tazyiki artmıştır. Hiçbir kumandan kuvvetine, birliğine tam manasıyla sahip değildir. 
Sahibim diyen varsa bütün kumandanlar burada, kalsınlar hesaplaşalım. 


Paşam, ileride doğacak bir harekâtın ve uygunsuz bir hadisenin müesbbibi, bugün höâdiseleri bilip söylemeyenler ve hakikatleri bildikleri halde tedbir almayanlar olacaktır.» 


Aydemir'in bu konuşması diğer albaylara cesaret vermişti. 229 uncu Piyade Alay Kumandanı Albay İhsan Erkan söz aldı ve Talat Aydemir'i işaret ederek: 


— Aynen albayımın fikrindeyim. 
Dedikten sonra, şu hâdiseyi anlattı : 


— Onüç yaşında bir kızım var, Dün akşam okuldan gelirken sokağın başında meçhul bir şahıs kendisini çevirmiş ve 229 uncu Piyade Alay Kumandanının kızı olup olmadığını sormuş, Kızımdan müspet cevap alınca da «Öyleyse babasız yaşamağa alış!» 
diyerek ortadan kaybolmuş. İşte bu da subaylara karşı olan kin ve intikam hırsını göstermektedir. 
Takdirinize arzediyorum. 
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İhsan Erkan'dan sonra 28 inci Tümen Kurmaybaşkanı Kurmay Albay Kemal Güner ayağa kalktı. O da kendisinden önce konuşan albaylarla aynı fikirde olduğunu ifade ediyordu. Sıra, 28 inci Tümen Kumandanı General Nuri Hazer'e gelmişti. Hiç bir mütealâa beyan etmedi. 


Toplantıyı Genelkurmay, Başbakan, Cevdet Sunay kısa konuşmasıyle kapatmıştı. Sunay şöyle diyordu : 


— Evet, mesele anlaşılmıştır arkadaşlar. Ben şimdi Başbakan İnönü'ye gidip, ordunun kendisini yüzde yüz desteklediğini bildireceğim. 


Talat Aydemir, 22 Şubat olayından sonra yayınladığı hâtıratında bu toplantıyı anlatırken, Genelkurmay Başkanının toplantıyı kapatan konuşması için şöyle demektedir, 


— Genelkurmay Başkanı konuşmasını tamamladıktan sonra İnönü'ye gitmek üzere ayağa kalktı. Biz ler hayretler içindeydik, Toplantı böylece sona erdi. 

Gerçekten toplantıdan sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay Başbakan İsmet İnönüyü makamında ziyaret ederek, bütün 'kumandanların iştirakiyle bir toplantı tertiplendiği ve toplantı sonunda edindiği intibaa göre ordunun hükümeti desteklemek kararında olduğunu bildirmişti. 


Genelkurmay Başkanı ertesi gün yanına kuvvet kumandanlarını da alarak İstanbul'a gitti. Harb Akademisinde bütün kumandanların iştirakiyle yapılan toplantıda Ankara toplantısının neticesi anlatıldı ve Kumandanlardan İnönü Hükümetinin desteklenmesi istendi. Genelkurmay Başkanıyle, Hava ve Deniz Kuvvetleri kumandanları daha sonra Trakya Bölgesindeki 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askeri birlikleri ziyaret ettiler ve aynı mealde tavsiyelerde bulundular. Kara Kuvvetleri Kumandanı ise Doğudaki birlikirei dolaşıyor, yaptığı (o toplantılarda İnönü Hükümetinin desteklenmesi gerektiği konusu nu işliyordu. 


Talât Aydemir, hâtıratında, kumandanların bu gezisini «ümit verici» olmadığını, buna rağmen durumun İnönü'ye ordunun hükümeti desteklediği mahiyetinde intikal ettirildiğini ileri sürmektedir. Gerçekten kumandanlar Ankara'ya döndükleri ozaman Başbakan İnönü'yü ziyaret etmişler ve kendisiyle uzun boylu konuşmuşlardır. Ancak bu konuşmalar hakkında ne İnönü, ne de kumandanlar herhangi bir açıklamada bulunmamışlardır. 


Hükümet, Genelkurmay Başkaniyle kuvvet kumandanlarının bu gezisinden elde edilen neticeye güvenerek görevine endişesiz devam ettiği sıralarda, Nuri Beşer olayı patlak vermişti. Bu olay ordu içinde büyük reaksiyonlara sebep olmuş, hem ihtilâl taraflısı kumandanların eline bir koz olarak geçmiş, hem de hükümeti ve Meclisi ordu karşısında son derece müşkül duruma düşürmüştü. 


NURİ BEŞER OLAYI VE TEPKİLERİ. .. 


Memlektette ikinci bir o ihtilâlin patlak vermek üzere bulunduğu 1962 yılının ilk ayında, sanki ihtilâlâci kuvvetleri tahrik etmek için yapılan teşebbüsler yetişmiyormuş gibi, bir de ortaya Nuri Beşer olayları çıkıvermişti. 


Adalet Partisinin kurucularından olan Nuri Beşer, 1961 seçimlerinde Zonguldak'tan milletvekili seçilmiş ve Meclise girmişti. Şımarık ve sözünü sakınmaz bir hali vardı. Olur olmaz yerlerde, olma dık sözler söylüyor. kendisini ikaz etmek isteyen arkadaşlariyle alay ediyor ve onları korkaklıkla suçluyordu. Başına bir belâ açacağı belliydi. Nihayet beklenen gün geldi ve Nuri Beşer ağzının endazesine sahip olamamasının cezasını üstelik pek acı şekilde çekti. 


Genelkurmay Başkaniyle kuvvet kumandanlarının ordudaki huzursuzlukları yatıştırmak ve ihtilâl teşebbüslerini önlemek için büyük gayretler sarfettikleri günlerde, 27 Ocak 1962 Pazar gecesi Nuri Beşer, bazı arkadaşlariyle birlikte Ankara'daki Anadolu Kulübüne gitmişti. İçkili bir masa kuruldu. Nuri Beşer burada da ölçüsüz konuşmalarına başladı. İçki kadehleri boşaldıkça konuşmasındaki ölçüsüzlük de artıyordu. Kulüpteki diğer arkadaşları kendisini ikaz ettiler, olmadı, inadına daha hızlı konuşmaya başladı. 
Bu arada aşka gelip subay aileleri için ağır küfürler savurmaya başladı. Bunun üzerine, o zamanlar İller Bankası Genel Müdürü olan Selâhattin oBabüroğlu Beşer'e müdahale etti. Aralarında ağır tartışma başladı, sonra kavgaya döndü. Babüroğlu tuttu, olayı bir zabıtla tevsik etti. 


Olay ertesi gün gazetelerde büyük yer kaplamıştı, Memleketin tansiyonu birdenbire yükseldi. Adalet Partisi Genel Merkezine protesto telgrafları yağıyordu. Öğrenciler yürüyüş yapmak istemişler, bunu subayların müracaatı tabiketmişti. Memleket karma karışık hale geldi. Hükümet de, Meclis de bu meselenin içinden nasıl sıyrılacağını bir türlü kestiremiyordu, Adalet Partisi de son derece müşkül duruma 
düşmüştü, İşin içinden sıyrılmak için 31 Ocak, 1962 
günü alınan bir kararla Nuri Beşer partiden ihraç edildi. Bu sırada olaya savcılık da el koymuş ve Adalet Başkanlığından Nuri Beşer'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclise müracaat edilmesin; istemişti. Nihayet Millet Meclisi 12 Şubat 1962 günü Beşer'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. 15 Şubat günü yapılan sorgusundan sonra tevfik edilen Nuri Beşer, 5 Haziran 1962 günü de bir yıl ağır hapse ve dört ay Tatvan'da sürgüne mahküm edildi. 


Olayın özellikle ordu mensupları arasındaki tepkisi büyük olmuştu. Her kışlada toplantılar yapılıyor, mesele üzerinde tartışmalar cereyan ediyordu. Artık politikacılar işi orduya ve mensuplarının ailelerine dil uzatacak kadar ileri götürmeye başlamışlardı. Bu kesin olarak önlenmediği takdirde, ileride neler olabileceği şüphesiz zihinleri bulandırıyordu. Devlet ve Hükümet Başkanları ne düşünürlerse düşünsünler, Genelkurmay Başkanı ve kumandanlar ne kadar engel olmak isterlerse istesinler, bu durum karşısında sessiz kalmak mümkün değildi. Ne yapılacaksa yapılmalı, artık bu gidişe dur denmeliydi. Zira, sessiz kalındıkça, işler düzeleceğine çığırından çıkıyordu. 


Başbakan İsmet İnönü, Beşer olayının ordu mensupları arasında yarattığı infiali biliyor ve bunun doğuracağı sonuçları tahmin ediyordu, Yatıştırmak için son bir çareye daha başvurmak kararına vardı : Bu defa İstanbul ve Ankara'daki askeri birlikleri bizzat ziyaret edecek, durumu gözleriyle görecekti. 
Nitekim, Ocak ayının son günü İstanbul'a gitti, 66 ncı Tümen Kumandanlığı ile Harb Akademilerini ziyaret etti. Başbakan gittiği birliklerde bütün subayları topluyor, onlara itidal ve sabır tavsiye ediyordu. Şubatın ilk günü İstanbul Valiliğinde yaptığı basın toplantısında temas ve zihniyetlerinden edindiği intiba: anlatmıştı. İnönü şöyle diyordu : 


— İhtilâle ve intikama müsaade etmiyeceğim. 
Vatandaş güven içinde işine devam edebilir. 


Başbakan İstanbul'dan Ankara'ya pek ümitli dönmemişti. Fakat, Ankara'daki birlikleri ziyareti İstanbul'dan daha ümit kırıcı oldu. 5 Şubat 1962 günü, haberli olarak, Talât Aydemir'in kumandasındaki Harb Okulunu ziyarete gitti. Kendisini kumandanlardan ve bir teftiş kıtasından başka karşılayan olmamıştı. Kumandanlar da gayet soğuk davranıyorlardı. Oysa, İnönü Harb Okulu öğrencileriyle görüşmek niyetindeydi. Aydemir'e öğrencilerin nerede olduklarını sordu. Eğitim alanında bulundukları cevabını alınca şöyle dedi : 


— Getiremez miydiniz? 
— Hayır, getiremezdik!. 


Aydemir'in bu cevabı İnönü'yü son derece sinirlendirmişti. Kumandanlarla birlikte yemek yedikten sonra okuldan ayrıldı. Ayrılırken Aydemir'e şöyle demişti : 


— Öğrencilerini bir Başbakan karşısına, çıkaramıyan kimse kumandan olamaz! 


Başbakan İnönü'nün askeri birlikleri ziyareti deolumlu sonuçlar vermemiş, hiçbir şeyi değiştirmemişti. O zaman İstanbul Valisi olan General Refik Tulga, 
İnönü'nün ziyaretleri tamamlanınca, 9 Şubat 1961 
günü Balmumcu Çiftliğinde 54 kumandanın iştirakiyle. 
büyük bir toplantı düzenlemişti. Toplantıya Birinci Orduya bağlı kolordu, tümen zuhlı tugay, alay ve 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BEŞER, BAZAN ŞAŞAR — Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer, ağzının endazesine sahip olmamasının cezasını pek acı çekmişti. Acıyı çeken yalnız kendisi olmadı, onu cezaevine kadar uğurlayan çocukları da bunun zararını çektiler. Resimde, Nuri Beşer, ceza evine girmeden önce oğlu ile birlikte görülmektedir. 
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kritik birlik kumandanlariyle Harb Filosu, Denizaltı ve Mayın Filosu kumandanları da katılmışlardı. Ayrıca durumdan Ankara'daki Albaylar Juntasıda haberdar edilmiş, kendilerinden dört kişilik bir temsilci heyeti istenmişti. Ankara toplantıya Kur. Alb. Selçuk Atakan, Kur. Alb. Dündar Seyhan, Kur. Alb. Necati Ünsalan ve Tank Binbaşısı Orhan Topçuer'i gönderdi. Havacı subaylar toplantıya katılmayı reddetmişlerdi. O günlerde Birinci Ordu Kumandanı olan General Cemal Tural da toplantıya katılmıyanlar arasındaydı. Hazırlanan gündeme göre, önce Ankara'dan gelen heyet dinlenecek, sonra silâhlı kuvvetlerdekij birliğin devamına lüzum olup olmadığı görüşülecek, daha sonra da varılması istenen sonuç hakkında kesin karar verilecekti. 


General Tulga'nın idare ettiği toplantıda ilk sözü Ankara temsilcilerinden Kur. Alb. Dündar Seyhan almıştı. Seyhan, kısa konuştu ve Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin devam ettirip o ettirilmiyeceğinin kararlaştırılmasını ve idareye müdahale edilip edilmemesinin tesbitini istedi, Jandarma Subay Okulu Kumandanı Necati Ünsalan, Tuğgeneral Faruk Güventürk'ün bir sorusu üzerine Hava Kuvvetlerinin durumunu anlattı, İstanbul'a gelmeden önce Milli Birlik Komitesi üyesi Mucip Ataklı ile temas ettiklerini, dah sonra Komite üyelerinden Haydar Tunçkanat'ın müdahalesi üzerine temasların müspet bir netice vermediğini bildirdi ve buna rağmen bazı havacı subayların müdahaleye taraftar olduklarını ileri sürdü. 
Ankara Merkez Kumandanı Kur. Alb. Selçuk Atakan ise Hava Kuwvetleriyle anlaşmaya varılarak askeri kuvvetler arasında ahengin sağlanması gerektiğini söyledi. Birinci Zırhlı Tümen Kumandanı Behçet Özdemir de aynı kanaatte olduğunu ifade ederek, müdahaleye karar vermeden önce Hava Kuwvetleriyle 
temasa geçilmesinde fayda gördüğünü bildirdi. 15 
inci Kolordu Kumandanını temsilen toplantıya katılan Kur. Alb. Nihat Aslantürk ile 66 ncı Tümene bağlı bir alay kumandanı ise Talât Aydemir'i tenkit ederek, Harb Okulu öğrencilerini ve genç subayları devamlı olarak ihtilâle hazırlamakla suçladılar. Bu tenkitleri Necati Ünsalan karşıladı ve Aydemir hakkında çıkarılan söylentilerin bir esasa dayanmadığını ileri sürdü. 


Kurmay Yarbay Osman Deniz ise, toplumun bir hastalığın pençesinde 'kıvrandığını, bu hastalığın teşhis edilmesi gerektiğini, bir realist fikir etrafında birleşerek harekete geçme noktasının ortaya konması icabettiğini bildirdi ve General Refik Kurttekin ile Kur. Alb. Dündar Seyhan'dan müteşekkil bir plânlama grubu teşkilini teklif etti, Teklif tartışmalara yol açmıştı. Kur. Alb. Emin Aytekin, plânlamaya lüzum olmadığını, Dündar Seyhan da mevcut plânla yetinilmesi gerektiğini ifade ettiler, 


Nihayet, görüşmelerin ışığı altında bir protokol metni hazırlandı. Sonraları 9 Şubat Protokolu diye anılacak olan bu protokolde şöyle deniliyordu. 


«Silâhlı Kuvvetler, 28 Şubat 1962 tarihini geçmemek üzere memleketin idaresine el koyacaktır. 
Ancak, bu tarihe kadar General Refik Tulga Ankara'ya giderek Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel'le görüşecek ve Genelkurmay Başkanını bu karara uyması için iknaya çalışacaktır. Şayet, «Hayır» cevabı alınırsa, onlardan sonra gelecek ilk kumandanla General Refik Tulga müştereken Ihtilâlin gününü tesbit edeceklerdir.» 
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Protokol metni, toplantıya katılan kumandanların oylarına sunuldu. 54 kumandandan 37 si kararın lehine oy kullandılar, 17 kumandan ise tarafsız kalmışlardı. Oylama sonunda çoğunluğun kararına uyacaklarını bildirdiler, Protokol, toplantıya katılan bütnü kumandanlar tarafından imzalandı ve bir nüshası, o zamnlar Harb Akademileri Kumandanı olan Tuğgeneral Faruk Güventürk'e diğeri de Ankara temsilcilerinden Kur. Alb. Dündar Seyhan'a verildi. 


Dündar Seyhan protokolü Ankara'ya getirdi. 28 
inci Tümen Kumandanı General Nuri Hazer ve havacılar hariç olmak üzere bütün birlik ve okul kumandanları kararı tasvip etmişlerdi. Bu arada Deniz Kuvvetleri Kumandanı Amiral Necdet Uran ile Kurmay Başkanı, Jandarma Genel Kumandanı General Abdurrahman Doruk ve Harb Okulu Kumandanı Talât Aydemir protokolü imzalayanların başında geliyorlardı. 


Mili Birlik Komitesi üyelerinden Mucip Ataklı, Haydar Tunçkanat ve Emanullah Çelebi ile bunlarla birlikte hareket edenler karara şiddetle karşı koymuşlardı. Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel ve Kurmay Albay Halim Menteş'te arkadaşları da itiraz ediyorlar, ikinci bir ihtilâle (girişmiyeceklerini bildiriyorlardı. 


Başbakan İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, 9 Şubat Protokolünü imzalandıktan bir gün sonra haber aldılar, Haber, protokolü imzalamaları istenen Milli Birlik Komitesi üye- 


leri vermişlerdi. Durumdan hükümetin ve Genel kurmay Başkanının haberdar olması, ihtilâlci subaylar arasında panik yarattı. 12 Şubat günü İstanbul'dan 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bir heyet durumu öğrenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Heyet aynı gece İstanbul'a döndü ve Ankara'- daki durumu arkadaşlarına şöyle anlattı : 


— Genelkurmay Başkanı, Sunay, hükümete şans tanınması kanatindedir ve bugünlerde herhangi bir harekâta kesin olarak karşı durmaktadır, Ankara'- daki ihtilâlci grup Genelkurmay Başkanını ikna ede- 
.memiştir. 


MÜDAHALE ÖNLENİYOR!... 


Başbakan İsmet İnönü, Balmumcu Çiftliğinde imzalanan 9 Şubat Protokolünü haber alır almaz Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay ve Hava Kuvwvetleri Kumandanı Korgeneral İrfan Tansel'e uzun bir görüşme yaptı. İnönü, orduda ihtilâl hazırlıkları içinde bulunan subaylar bertaraf edilmedikçe veya tesirsiz hale getirilmedikçe rahat nefes almaya imkân kalmadığı kanatindeydi. Sunay'dan Ankara ve İstanbul'daki ihtikâlci subayların başya yerlere nakledilmelerini ve böylece tesirsiz hale getirilmelerini istedi. Cevdet Sunay da aynı fikirdeydi, ancak 'bunu zamanla gerçekleştirmenin daha uygun düşeceğini ifade etti. Önce, 9 Şubat Protokolünün hazırlanmasına önayak olanlarla bir görüşme yapmayı tercih ettiğini bildirdi. Başbakan, Sunay ve Tansel bu konuda anlaşmaya varmışlardı. 


Genelkurmay Başkanı, 18 Şubat 1962 günü Birinci Orduya bağlı kolordu kumandanlarını, İstanbul Valisi Korgeneral Refik Tulga'yı, Harb Akademileri Kumandanı Tuğgeneral Faruk Güventürk'ü ve Harb Filosu Kumandanını Ankara'ya çağırdı.. Generaller “toplantıya girmeden önce, Ankara'daki arkadaşlarıyla kısa bir görüşme yapmışlardı. Bu görüşmede İstanbul Valisi General Refik Tulga, 5 inci Kolordu Kumandanı General Rafet Ülgenaip, General Faruk Gürler, Talât Aydemir, Selçuk Atakan, Dündar Seyhan ve Necati Ünsalan bulunmuşlardı. Albaylar, generâllere şöyle diyorlardı: 


— Bu işde Ekim'deki gibi olmasın, cayılmasın O takdirde astlarımızın bizlere ve Sizlere adi itimaları sarsılır. 


Generaller şu cevabı vermişlerdi: 


— Emeklilik istifalarımızı ve rütbelerimizi cebimize koyarak geldik. 


Talât Aydemir : 
— Bunu İnşallah toplantıdan sonra göreceğiz. 
Mukabelesinde bulundu. 


Genelkurmay Başkanı, İstanbul'dan çağırdığı generallerle gece geç vakitlere kadar görüştü, Sunay, 9 
Şubat Protokolünün uygulanmasına kesin olarak cephe almıştı ve generallere bu işten vazgeçmelerini biraz daha beklemelerini tavsiye ediyordu. Yapılacak ihtilâl herşeyi halledecek olsa kendisinin de bunun başında bulunmaktan imtina etmiyeceğine arkadaşlarının emin olmasını istiyordu. 


Generaller Cevdet Sunay'a hak veriyorlardı. Ne var ki, politikacılar da ordu mensuplarını ve halkı: memnun edecek, onlara itimat telkin edecek yolda değillerdi. Ordunun alt kademelerinden gelen baskıları önleyemez duruma düşmüşlerdi. 9. Şubat Protokolü bu sebeplerle tanzim edilmişti. Arkadaşlarıyla temas edip vaziyeti onlara anlatmadan herhangi 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bir teminat vermeye imkân bulunmadığını bildirdiler. 
Toplantı, bu hava içinde dağıldı, Refik Tulga, toplantıdan sonra Ankara'daki albaylarla görüştü. Onlara, İstanbul'dan gelen diğer generalleri Cevdet Sunay'ın ikna ettiğini ve ihtilâl teşebbüsünden vazgeçirdiğini bildirdi. 

— Siz kararınızda değişiklik yapıyor musunuz? 


Sorusunu da şöyle cevaplandırdı: 


— Hayır, ben bu işi sonuna kadar göstereceğim. 
Yalnız bana müsaade edin, İstanbul'a gidip oradaki birlik kumandanlarıyle görüşelim, Neticeyi size bildiririz. 


Refik Tulga 19 Şubat 1962 günü İstanbul'da birlik kumandanlariyle bir toplantı yaptı ve Ankara'daki temaslarını anlattı. Kumandanlar, yapılacak ihtilâlin hiyerarşik olması gerektiğini savundular ve Genelkurmay Başkanıa hak verdiklerini bildirdiler. 
ihtilâl, bütün silâhlı kuvvetlerin iştirakiyle yapılmazsa kan dökülebilir, kardeş kardeşi öldürürdü. Bu durum karşısında 9 Şubat Protokolünün iptaline karar verildi ve Ankara'ya bildirildi. 


Aynı gün Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, Albaylar, Juntasının üç elemanı olan Talât Aydemir, Selçuk Atakan ve Necati Ünsalan'ı makamına çağırdı. Birlikte şeref salonuna geçtiler. Burada kendilerini Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel, Kara Kuvvetleri Kumandanı Muhittin Önür ve Jandarma Genel Kumandanı Abdurrahman Doruk Paşalar bekliyorlardı. Saat 17.00 den 21.00 e kadar devam eden toplantıda memleketin durumu ve alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu. Albaylar çıkar yol olarak ihtilâlden başka tedbir görmediklerini açıkça belirtiyorlardı. Sunay ise buna şiddetle karşı koyuyor, ihtilâlin zannedildiği gibi sihirli bir değnek olmadığını anlatıyordu. İki taraf arasında en ufak bir yaklaşma olmamıştı. En sonunda Selçuk Atakan şöyle dedi : 


— İhtilâlin, siz başımızda olarak yapılmasını istiyoruz. Mademki arzu etmiyorsunuz, söyleyecek bir şey yoktur, Biz alttan gelen tazyiki güçlükle önleyebiliyoruz. Eğer bizi bu tazyiklerin müşevviki olarak değerlendiriyorsanız, derhal istifamızı verelim. Yarın, öbürgün bizi ordudan bu suçu yükleyerek ayırmayın. 


Genelkurmay Başkanı bu sözlere şöyle cevap verdi. 


— Böyle birşey düşünmüyorum. 


Cevdet Sunay ve kumandanların Albaylar, Juntasının üç elemaniyle yaptıkları toplantı herşeyi açıkça ortaya koymuştu. Bunları ihtilâl fikrinden vazgeçirmeye imkân yoktu. Şu halde yapılacak tek şey, Juntayı dağıtmaktı. Bu iş, eskisi kadar zor değildi. 
Zira, İstanbul grubu, ihtilâlden vazgeçme kararı almıştı, Bu Albaylar Juntasının geniş ölçüde desteklenmiyeceği anlamında değerlendirildi. 


Durum, Başbakan İnönü'ye de anlatılmıştı, Albaylar Juntasını teşkil eden kumandanların tesirsiz hale getirilmesi için mutabık kalındı. Hazırlanan plân şöyleydi. . 

24 Şubat 1962 gece yarısı Hava Kuvvetleri alârma geçecek ve tesbit edilen kuvvetler, Albaylar Juntasını meydana getiren kumandanlarla onlarla birlikte onları tevkif edecekti. Daha sonra da orduda disiplin bozdukları gerekçesiyle emekliye sevkolunacaklardı. 


Ancak Talât Aydemir, kendileri hakkında bir tasfiye plânı hazırlandığını 20 Şubat günü öğrenmişti. Bunu, 22 Şubat olaylarından sonra yazdığı hâtıratında şöyle anlatmaktadır. 


«20 Şubat 1962, saat 19.00 da şu haberleri aldım : 


1 — Bir üniversite genci gelerek : «Albayım, 39 
derece ateşle hasta yatıyordum. Fakat bu bilgiyi size ulaştırmak için kalktım geldim. Bu gece havacılar size 13 Kasım harekâtı gibi bir plân hazırlıyorlar. 
Müteyakkız bulunun. Hattâ üç tane kurmay albay üniversiteye gelmişler, «Size silâh dağıtsak, Harb Okulunun yapacağı bir ihtilâle karşı durur musunuz?» 
diye teklifte bulunmuşlar, Durum kritiktir (tedbirinizi ona göre alın. 


2 — Başvekâlette çalışan bir arkadaşımdan evime yazıl ıolarak şu bilgiler bırakılmıştı : 


«Talat, yarın tevkif edileceksin ve Ankara'da bulunan Albaylar Juntası, İnönü tarafından dağıtılacak. 
Hatta İnönü şöyle söylemiştir : 


«İdamlarda, Milli Birlik Komitesinin kabahati yoktur. Baş sorumlu, Harb Okulu Kumandanı ve yakın arkadaşlarıdır. Onlar tazyik etmişlerdir, Ben onları dağıttıktan sonra halka teslim edip, Adalet Partililere linç ettireceğim.» 


3 — Aynı anda, Milliyet Gazetesi Muhabiri Mete Akyol telefonla; «Albayım, tevkif edildiğinizi duyduk, üzüldük. Hakikat mıdır? diye sordu. «Hayır, dedim, dostlarımız bazı şeyler düşünmüşlerdir. Yalnız barut fıçısı ile oynamasınlar, iyi olmaz.» Bu dostların kimler olduğunu sordu, «Bilmiyorum» dedim.» 


Aydemir bu olaylardan şüphelenmişti. Merkez Kumandanı Selçuk Atakan'ı çağırdı. Önce üniversiteli genci dinletti. Daha sonra da Başbakanlıktaki arkadaşının bıraktığı notu okuttu. 


O gece saat 23.30 a kadar Atakan'la sohbet ettiler, durumu görüştüler, ne yapmak gerektiği üzerinde durdular, Bu arada Aydemir, Merkez Kumandanı arkadaşına, birkaç gece önce gördüğü bir rüyayı anlattı. Şöyle diyordu : 


— Geçen gece rüyamda iki havacı subay tarafından tevkif edildiğimi gördüm. Bu olaylar pek hayra alâmet olmasa gerek, ne dersin? 


Neticede müteyakkız olmaya karar verdiler, Selçuk Atakan o gece Genelkurmay Başkanıa gidecek ve Talât Aydemir'e intikal eden meseleleri anlatacaktı, Aydemir de Harb Okuluna gidip sabaha kadar orada kalacak, böylece gafil avlanmayacaklardı, 


Nitekim biraz sonra evden çıktılar, birisi Genelkurmay Başkanının evine, diğeri de Harb Okuluna doğru yol aldılar. Gece yarısından sonra onları büyük ve endişe verici olaylar bekliyordu. 


BİRLİKLER ALÂRMA GEÇİYOR! 


Albaylar Juntasının lideri Talât Aydemir, kendilerini tasfiye etmek için plân hazırladığı yolunda çeşitli kaynaklardan aldığı haberleri, evine davet ettiği Ankara Merkez Kumandanı Selçuk Atakan'a bildirdikten ve onu bu durumdan haberdar etmek üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın evine gönderdikten sonra, tedbirli bulunmak maksadiyle Harb Okuluna gitmişti. 


O günlerde Talât Aydemir ve arkadaşlarının bütün hareketleri kontrol altında bulunduruluyor ve günü gününe rapor ediliyordu. 20 Şubat 1962 günü yaptıkları toplantılar ve temaslar da rapor edildi. Aydemir ve arkadaşlarının o günkü harektleri şüphe uyandırmıştı. Milli Birlik Komitesi üyelerinden Mucip Ataklı, Haydar Tunçkanat, Ekrem Acuner ve Emanullah Çelebi; Aydemir ve arkadaşları hakkındaki günlük raporu tetkik etmeye başladıkları sırada kulaklarına, tasfiye hareketine engel olmak için Albaylar Juntasının o gece ihtilâle teşebbüs edeceği yolunda haberler geldi. Bunu hemen, birlikte hareket ettikleri Hava Kurmay Albayı Halim Menteş ve arkadaşlarına duyurdular, tedbirli davranmak gerektiğini bildirdiler. 


Aydemir'in, Selçuk Atakan'la görüştükten sonra saat 23.30 da Harb Okuluna gittiğini öğrendikleri zaman şüpheleri iyiden iyiye kuvvetlenmişti. Bu sıralarda Albaylar Juntasının sahaba karşı saat 03.00 te memleketin idaresine el koymak üzere harekete geçecekleri yolundaki söylentiler de sıklaşmaya başlamıştı. 


Hava Kuwvetleri Kumandanı İrfan Tansel o gün Ankara'da değildi. İstanbul'a gitmişti. Halim Menteş, yanına Komite üyesi olan arkadaşlarını da alarak, gece yarısı Cevdet Sunay'a gitti ve ihtilâle teşebbüs olunacağına dair haberleri naklettikten sonrara, Hava Kuvvetlerini ihtilâcilere karşı alârma geçirmeyi düşündüklerini söyledi. 
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Genelkurmay Başkanı, biraz önce kendisini ziyaret eden Merkez Kumandanı Atakan'ın sözleriyle şimdi aldığı haber arasında irtibat kurmakta gecikmemişti. Demek, tesirsiz hale getirilmeleri kararlaştırılan albaylar isyana hazırlanıyorlardı. Halim Menteş'e Hava Kuvvetlerini hemen alârma geçirmesini emretti. Aynı emri Hava Kuvvetleri Kurmaybaşkanı General Hüsnü Özkan'a da telefonla verdi ve şöyle dedi : 

— Şayet bir harekât olursa, elebaşılarını enterne ediniz! 

Talât Aydemir ve arkadaşlarının 20-21 Şubat gecesi idareye el koymak üzere harekâta geçcekleri yolundaki haber, kısa zamanda Başbakan İnönü'ye duyurulmuş ve İstanbul'daki kumandanlara da ulaştırılmıştı. Hava Kuvvetleri Kurmaybaşkanı Hüsnü Özkan, İnönü'nün, Bakanların ve Genelkurmay Başkani- le Kuvvet Kumandanlarının evleri etrafında emniyet teritbatı alırken İstanbul'daki kumandanlarda duru- 


mu görüşmek üzere Kasımpaşa'daki Boğazlar Kumandanlığında bir araya gelmişlerdi. Toplantıya İstanbul'da bulunan Deniz Kuvvetleri Kumandanı Amiral Necdet Uran'la Hava Kuvvetleri Kumandanı General İrfan Tansel de katılmışlardı. Önce Talât Aydemir'le temasa geçip, meselenin iç yüzünü öğrenmeyi uygun buldular. 15 inci Kolordu Kumandanı Tümgeneral Fikret Esen, Harb Okuluna telefon ederek Aydemir'le görüştü. General Esen şöyle diyordu : 


— Talât, bir haber duyduk, siz bu gece saat 03.00 
te bir harekât yapacakmışsınız, Bunun doğruluk derecesi nedir? 
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İKİ ELEBAŞI — 22 Şubat olaylarının elebaş'arından 

birisi Talât Aydemir, ikincisi de Jandarma Subay 

Okulu Kumandanı Necati Ünsalan'dı, İki albay, 22 

Şubatta başarıya ulaşamayınca 21 Mayıs İhtilâlini 

hazırlamışlar, fakat icra safhasında ayrılmışırdı. Resimde, Tlât Aydemir ve Necati Ünsalan, bir toplantıda yanyana görülmektedir. 


Aydemir, söylentinin doğru olmadığını, hiçbir harekete tevessül etmiyeceklerini, şayet böyle bir karara varılırsa İstanbul'u mutlaka haberdar etmeyi düşündüklerini bildirdi. 
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15 inci Kolordu Kumandanı : 


— Biz şu anda Kasımpaşa'daki Boğazlar Kumandanlığında toplantı halindeyiz. Deniz ve Hava Kuvvetleri Kumandanlariyle diğer bütün kumandan-. 
lar burada. Sakin kendi başınıza bir iş yapmayın, bize haber verin, dedikten sonra. telefonu kapattı, 


Harb Okulu Kumandanı telefonu kapattıktan biraz sonra İstanbul'dan tekrar arandı, Bu defa durumu Kurmay Albay Emin Aytekin soruyordu. Ona da aynı cevabı verdi. 


Bu arada Genelkurmay Başkanının emri üzerine Hava Kuvvetlerine alârm verilmişti. Mucip Ataklı ve Haydar Tunkanat resmi elbiselerini giyerek Hava Kuvvetleri karargâhına gelmişler ve General Hüsnü Özkan ile Albay Halim Menteş'le birlikte alârm durumunu idare etmeye başlamışlardı. Ekrem Acunerde kendilerine katıldı. Acuner sivil elbiseliydi. Hava Kuvvetlerinde kumandayı Komite üyesi Mucip Ataklı ele almıştı. 


Bir ara Ataklı, Tunkanat ve Acuner Meclis Muhafız Taburuna gittiler ve o gece nöbetçi subayı olan bir hava üsteğmenine taburu alârma geçirmesini emrettiler. 


Hava Kuvvetlerinin və Meclis Muhafız Taburunun alârma geçtiği, kısa zamanda diğer birliklerce duyulmuştu. 


Bu sırada saat 02.00 olmuştu, 229 uncu Piyade Alayından Süleyman adında bir yüzbaşı Talât Aydemir'e telefon ederek, şu haberi verdi : 
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— Albayım, biraz önce buraya Kara Kuvvetleri Kumandanı, Hava ve Deniz Kuvvetleri Kurmaybaşkanları geldiler. Alayın ihtilâl için hazırlık yapıp yapmadığın kontrol ettiler, Bütün erat uyuyordu. 
Hiçbir şeyden haberimiz olmadığını bildirdim, Alay Kumandanını sordular, evinde olduğunu söyledim. 
Kumandanı Merkez Kumandanlığına istediler. kendileri de oraya gittiler, Galiba Alay Kumandanımızı tevkif edecekler, Alaya alârm vereyim mi? 


Aydemir «Lüzum yok, durumu Merkez Kumandanından öğrenirim.» dedikten sonra, Merkez Kumandanına telefon eti. Aralarında şu konuşma geçmişti: 

— Selçuk, kumandanlar oraya geldiler mi? 229 


uncu Ptyade Alay Kumandanı orada mı? Neden alıkoydunuz, neler oluyor? 


— Yanlış haber alınmış. Bu gece bir harekât olacağı söylenmiş, Onu tahkik ediyoruz. Alay Kumandanı dönecek, merak etme. 


Aradon on dakika kadar bir zaman geçtikten sonra, 229 uncu Piyade Alayından Üsteğmen Ergün Özgen Aydemir'e yeniden telefon eti ve Hava Kuvvetlerinin alârma geçtiğini duyduklarını bildirerek şöyle dedi : 

— Albayım, durum sizin bildiğiniz gibi değil. 
Havacılar şu anda Merkez Kumandanlığını kuşatmış vaziyettedirler. Alârma geçelim mi? 


Aydemir, durumu tahkik edeceğini bildirerek telefonu kapattı; tekrar Merkez Kumandanı Selçuk Atakan'ı aradı: 
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— Selçuk, havacılar tarafından kuşatılmışsın, nedir durum? 

— Vallahi kumandanlar burada, Hava Kuvvetleri alârm yapıyormuş. 


— Peki Merkez Kumandanı olarak, alârm yapan birlikler sana önceden bildirmediler mi? 


— Bildirmediler, Ben de bu işi anlayamadım. 

Saat 02.30 da Harb Okulu binasının yanında bu lunan Tank Taburunun alârm düdükleri ötmeye başlamıştı. Bunu 229 uncu piyade alayının, onu da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Süvari Grubunun alârmı takip etmişti. Bu birlikler havacılara ve Mec lis Muhafız Taburuna karşı vaziyet alıyorlardı. 


Bu birlikleri kimin alârma geçirdiği şimdiye kadar açık şekilde belli olmamıştır. Bunun sorumluluğu Talât Aydemir'in omuzlarına yüklenmiştir, Fakat, Aydemir'in ileride anlatılacağı üzerine (o alârmi durdurmuş olması, bu şüpheyi zayıflatmaktadır, İddiaya göre, Tank Taburundaki subaylara Hava Kuvvetlerinin alârma geçtiği bildirilmiş, onlar da alârm vaziyeti alarak, Şehre doğru harekete geçmişlerdi. 
Bunu diğer birlikler duymuşlar ve aynı yolu takip etmişlerdi. 


Aydemir, Tank Taburunun şehre doğru hareket etiğini öğrenince, Harb Okulu Nöbetçi Âmiri Binbaşı Bahtiyar Yalta'yı çağırdı ve: «Aman Bahtiyar, bir yanlışlık var. Tank Taburu başını aldı, gidiyor. 
Hemen git bu hareketi önle. Tabur yerine dönsün. 
Herkes yerli yerine gitsin.» dedi. 


Binbaşı Bahtiyar Yalta arabasına-atlıyarak Tank Taburunun peşine takıldı ve Tabur Kolbaşısı Gül hane Hastanesi asfaltına çıkarken yetişti, Aydemir'in emrini bildirerek geri dönmelerini istedi. Böylece Tank Taburunun şehre girmesi önlenmiş oldu. Bu sırada Talât Aydemir de 229 uncu Piyade Alayı ile Muhafız Alayı Süvari Grubuna telefon ederek, Ortada bir yanlışlık olduğunu bildirdi ve alârmı kaldırmalarını temin etti, 


Tam bu sırada Harb Okuluna Genelkurmay ikin ci Başkanı Tümgeneral Memduh Tağmaç ile bazı subaylar geldiler. Talât Aydemir'in odasına girmeden önce okulu gezdiler ve öğrencileri uyur vaziyette gördüler. Aydemir'in odasına girdikleri zaman onu piiamalı görmüşlerdi. Memduh Tağmaç, Tank Taburunun ne sebeple alârma geçtiğini sordu. Aydemir, bunun bir ihtilâl maksadıyle yapılmadığını kontr alârm olduğunu ve emri kimin verdiğini bilmediğini bildirdi ve «Tank Taburu şehre inerken önledim, alârmı kaldırdım.» dedi. 


Tağmaç: 


— Hava Kuvetlerinin alârmı üzerine Bazı Birilkler alârma geçmişlerdir. Bu birlikler ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini nereden biliyorlard?ı Meselâ Tank Taburu şehre ne için iniyordu ve ne vazife görecekti? diye sordu. 


Aydemir, bunun önceden hazırlanmış bir ihtilâl plânının tatbikatı olduğunu bildirdi. e Gerçekten, bu olaylardan birkaç haft aönce, olağanüstü bir olay zuhur eder de idareye el koymak gerekirse ne yapılacağını gösteren bir harekât ve harekât sonrası plânı hazırlanmış, bunun birlikleri ilgilendiren kısımları ilgili birliklere bildirilmişti. Bu plândan Memduh Tağmaç'ın da haberi vardı. Hattâ kendi eliyle plân dosyası; Kurmay Albay Necati Ünsalan, Kurmay Albay 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Emin Arat ve Deniz Albay Galip Gültekin tarafından tetkik edilmek üzere Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Hüsnü Özkan'a verilmişti ve hâlâ kendisin de bulunuyordu. Aydemir, Tank Taburunun bu plân 
gereğince harekete geçmiş olabileceğini ifade eti, 20 
Şubat 1962 günü cereyan eden olaylar böylece kapanmış oldu. 


22 ŞUBAT'A DOGRU... 


Talât Aydemir, 20 Şubat gecesi sabaha karşı kontr alârma geçen birliklerden alârmı kaldırmıştı ama, Hava 'Kuvvetleri hâlâ alârm halindeydi. O gün olup bitenler saati saatine Başbakan İsmet İnönü'ye bildiriliyordu, İnönü aldığı haberleri İsmail Rüştü Aksal, Kemal Satır ve Turhan Feyzioğlu ile görüşerek değelrlendiriyor, meselenin ne şekilde halledilmesi gerektiği yolunda Hava kuvvetlerindeki Kumandanlarla Milli Birlik Komitesinden bazı üyelere tavsiyede bulunuyordu. 


21 Şubat sabahı Hava Kuvvetlerinden General 
Hüsnü Özkan (Şimdi Halk Partisi Hatay o Milletvekilidir.), Kurmay Albay Halim Menteş, Kurmay Albay Fevzi Arsın, Binbaşı Avni Güler (Yassıada 'kararlarını İstanbul'dan Ankara'ya getiren hava subayıdır.) iile Milli Birlik Komitesi üyelerinden . Mucip Ataklı, Haydar Tunçkanat, Emanullah Çelebi, Ekrem Acuner, Fikret Kuytak, Refet Aksoylu ve Şükran Özkaya kendi aralarında bir görüşme yaparak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'a bir muhtıra vermeyi kararlaştırmışlardı. Bu muhtıranın verilmesine ve münderecatına inönü'nün tavsiyeleri- nin hâkim olduğu sonradan Aydemir tarafından ileri sürülmüştür, Muhtırada bir gün önceki olaylardan Albaylar Juntasını teşkil eden Talât Aydemir, Selçuk Atakan ve Necati Ünsalan'ın birinci derecede sorumlu oldukları bildirilmekte, bunların ve arkadaşlarının derhal emekliye sevkedilmeleri istenmek- te, aksi halde Hava Kuvvetlerine verilmiş olan alârmın devam etirileceği ifade olunmaktaydı. Muhtıra, İstanbul'da bulunan Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel'in de muvafakatı alındıktan sonra Genelkurmay Başkanı Sunay'a tevdi olundu. 


Sunay mıhtırayı alır almaz Kara Kuvvetleri kumandanı Muhitin Önür ile Jandarma Genel Kumandanı Abdurahman Doruk Paşaları yanına çağırdı. vaziyeti anlattı, Gerçi muhtırada Albaylar Juntasını teşkil edenlerle onlarm yardımcılarının derhal emekliye sevkedilmeleri isteniyordu ama, bunun tehlikeli sonuçlar doğurabileceği (o düşünülmemişti. Üç kumandan, şimdilik emeklilik işleminden vazgeçilmesini, sadece bu albayların yerlerinin değiştirilmesiyle iktifa olunmasını uygun bulmuşlardı. 
Bu karara vardıktan sonra Aydemir, Atakan ve Ünsalan'ı çağırmayı ve onlardan kendilerine yardımcı olmalarını istemeyi en çıkar yol olarak gördüler. 


Genelkurmaya önce Merkez Kumandanı Selçuk Atakan geldi. O, Cevdet Sunay'ın yanından çıkarken de emir subayının odasına Harb Okulu Kumandanı Talât Aydemir ile Jandarma Subay Okulu Kumandanı Necati Ünsalan giriyorlardı. Bir koltukta da Abdurrahman Doruk oturuyordu. 


Atakan, Sunay'ın yanından çıkar çıkmaz Aydemir'e : 


— Talât, vaziyet çok kötü, dedi, Memleket bizden fedakârlık bekliyor. Hava Kuvvetleri bütün yurda şâmil olmak üzere alârm vermiş. Sunay'a da bir 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ültimatom tevdi etmişler. Akşamki hâdiseden başta sen olmak üzere bizleri suçlu gösteriyorlar. Tâyin veya emekliliğimizi istiyorlar, Aksi halde alârmı kaldırmıyacaklarını bildirmişler, 


Selçuk Atakan Cevdet Sunay'la yaptığı görüşmeden ikna olmuş şekilde çıkmış gibiydi. Zaten Sunay'ın ilk defa kendisiyle görüşmeyi tercih etmesinin sebebi de makul bir insan oluşuydu. Aydemir, Atakan'a şu cevabı verdi : 


— Peki, anladım. Bundan sonrasına sen karışma! 


Hep birlikte Genelkurmay Başkanının yanına girdiler, İçeride Kara Kuvvetleri Kumandanı Muhittin Önör de bulunuyordu. İlk sözü Sunay söyledi ve Talât Aydemir'e hitaben : 


— Evlâdım, dedi, çok karışık bir durumdayız. 
Hava kuvvetleri bana bir ültimatom verdi. Akşam Kara Kuvvetlerine alârmı sen vermişsin. Sizlerin yerlerinizi değiştiriyorum, Himayem altına alıyorum. 


Aydemir : 


Ben, Allahtan başka kimsenin himayesine girmem, Bu işte suçlu olan ben değilim. 


Dedikten sonra, Hava Kuvvetlerinin tutumunu şiddetle tenkit etti. Milli Birlik Komitesi (üyelerinin ve Halk Partisinin oyununa gelmiş olduklarını ileri sürdü. Aydemir daha sonra tabancasını o çıkararak Cevdet Sunay'a uzattı ve şöyle dedi : 


— Beni ya şimdi bununla temizlersiniz, ya Divanıharbe verirsiniz. Eğer geceki harekâta ben sebep olduysam, beni kurşuna dizdirirsiniz. Benim damarlarımda Halk Partisi kanı dolaşmıyor, vatanseverlik dolaşıyor. Böyle bir haksızlığa tahammül edemem, Siz, asıl bu hâdisenin gerçek suçlularının cezalandırmalısınız. 


Talât Aydemir'in, Cevdet Sunay'ın «Ben katil miyim?» sorusuna verdiği cevap ve hava kuvvetleri için sarfettiği aşırı sözler işi iyiden iyiye çığrından çıkarmıştı. Sunay, hepsini odasından ayrılmaya davet etti. 


Şeref salonuna geçtiler. Burada Kara Kuvvetleri Kumandanı, Jandarma Genel Kumandanı ve Talât Aydemir ile Selçuk Atakan ve Necati Ünsalan vardı. 
General Muhittin Önür, Aydemir'in, Sunay'ın odasında çıkardığı tabancasının kurşunlarını boşaltmış, olup bitenlerden duyduğu teessürle ağlıyordu. Aydemir, Kara Kuvvetleri Kumandanına şunları söyledi : 


— Paşam, neden ağlıyorsunuz? Ben bir albay olarak Hava Kuvvetlerine karşı Kara Kuvvetlerinin prestijini korumaya çalışıyorum. Siz göz yaşı döküyorsunuz, Bize sahip çıkın, hakkımızı koruyun. Ben haksız değilim, neden müdafaa etmiyorsunuz? 


— Her şeyi anladım, Bu durumu nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyorum. 


— Kolayı var. Gelsin Hava Kuvvetleriyle Kurmay Başkanı buraya, huzurunuzda hesaplaşalım. Eğer ben haksızsam, hayatta hiç vermediğim sözü veriyorum, ayaklarını öpeceğim. Yeter ki bu memleket felâkete gitmesin. Onlar haksızsalar, yalnız tarziye versinler. 
Sarılalım, kucaklaşalım, bu iş bitsin, Kara ordusunda da bu yüzden kimsenin yeri değişmesin. Kabul mü? 


— Kabul.. Yalnız, o geldiği zaman sen süküne tini muhafaza edeceksin. 
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— Hay, hay... 

Hava Kuvvetleri Kurmaybaşkanı General Hüsnü Özkan'a telefon edildi. Hüsnü Paşa kısa bir süre sonra Şeref salonunun kapısında görünmüştü. İçeri girer girmez Kara Kuvvetleri Kumandanına : 


— Şimdi bir kenara çekilip albaylarla bizi karşı karşıya bırakıyorsunuz! 


Diye törizde bulunduktan sonra, Aydemir'e döndü ve onu birlikleri harekâta sürüklemekle suçladı. 
Daha sonra Necati Ünsalan ile Selçuk Atakan'a dönerek şöyle dedi : 


— Bu iki albayı canım gibi severim. Fakat Talât benim için art fikirler taşıyan bir insandır. Akşam kıtaları ihtilâle kaldıran kendisidir. Dosyası elimdedir. Radyoda okuyacağı tebliğ bile. hazır, 


Aydemir bu dosyanın dün geceki alârm durumu ilẹ bir ilgisi olmadığını, bunun daha önce Genelkurmay Başkanının emriyle her ihmale karşı hazırlanmış bir ihtilâl plânı olduğunu söyledi ve tartışma konusu olan alârm meslesini anlatarak, bunda hiçbir dahili bulunmadığını ileri sürdü. Ne Aydemir Hüsnü Özkan'ı, ne de Özkan Aydemir'i ikna edebilmişlerdi. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı şeref salonunda bulunanların ellerini sıkarak Genelkurmaydan ayrılacağı sırada, Kara Kuvvetleri Kumandanı Önür kendisine Cevdet Sunay'ın emrini bildirdi ve «Hava Kuvvetleri alârmı kaldırsın.» dedi. Hüsnü Özkan : 


— Orası bizim bileceğimiz iş, Kuvvet Kumandanı İstanbul'da. Gelsin, ne yapılacaksa o yapar. Ben bu işe karışmam. 
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Diyerek çıkıp gitti. Durum Hava ‘Kuvvetleri karargâhında Hüsnü Özkan'ı bekleyen general ve diğer subaylarla bazı Komite üyeleri arasında görüşüldü ve İstanbul'da bulunan İrfan Tansel'in acele Ankara'ya çağrılmasına karar verildi. Tansel öğleden sonra jetle Ankara'ya dönmüştü. 

Kara Kuvvetleri Kumandanı Muhittin Önür, Genelkurmay Başkaniyle görüştükten sonra, Aydemir ve arkadaşlarına hiçbir subayın yerinin değişmiyeceğini bildirdi, bunun üzerine albaylar da Genelkurmaydan ayrıldılar. 


Talât Aydemir. Genelkurmaydan ayrıldıktan sonra evine gitmişti. O gün cereyan eden olayları düşünüyor, ne gibi gelişme ihtimalleri olabileceği üzerinde duruyordu, Saat 16.00 da Merkez Kumandanlığından telefon edildi. Hava Kuvvetleri Kumandanının İstanbul'dan döndüğü ve gergin havayı yumuşatmak için kendisiyle görüşmek istediği bildiriliyordu. Aydemir davetten şüphelenmişti, bir tertiple tevkif olunacağını sanıyordu. Vakit kazanmak için o «Geliyorum» dedi ve sür'atle hazırlanarak Harb Okuluna çıktı, Burası artık onun için bir emniyet yuvası haline gelmişti. Merkez Kumandanlığına telefon ederek hasta olduğunu ve davete icabet edemiyeceğini bildirdi, gerekirse kendisini temsilen bir arkadaşını gönderilebileceğini söyledi. Muvafakt edilmesi üzerine Birinci Tabur Kumandanı Binbaşı Bahtiyar oYalta'yı Hava Kuvvetlerine gönderdi. Burada havacı subaylarla bir toplantı yapıldı ve şu kararlara varıldı : 


1 — Hava Kuvvetlerinin aldığı tedbirler kaldırılacaktır. 


2 — 22 Şubat sabahı Genelkurmay binasında 
Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri temsilcilerinin iştirakiyle müşterek bir toplantı yapılacak, olaylara ismi karışanlar teskin edileceklerdir. 


3 — Bu toplantıya basın mensupları da davet 
edilecek, yapılacak beyanlarla kardeşlik havası onlarada gösterilecektir. 


Bahtiyar Yalta, imzalanan anlaşmanın bir suretini gece Talât Aydemir'e verdi. Aydemir anlaşma metnini okur okumaz şüphelenmiş, bunun bütün arkadaşlarını bir arada tevkif edebilmek için hazırlanmış bir plân olduğunu anlamıştı. Vaziyet gerçekten de öyleydi. 

Aynı gece Merkez Kumandanı Aydemir'e telefon ederek şöyle dedi : 


— Talât, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı telefon ediyor. Harb Okulu ihtilâl için iç bahçede hazırlık yapıyormuş, doğru mu? 


Aydemir, böyle birşey olmadığını bildirdi, Biraz sonra bazı generaller Harb Okuluna gelerek durumu tetkik ettiler ve öğrencileri uyur vaziyette gördüler. 
Bu teftiş sabaha karşı saat 03 te de tekrarlanmıştı. 


AYDEMİR İSYAN EDİYOR!.. 


21 Şubat 1962 akşamı Hava Kuvvetleri Kumandanlığında imzalanan anlaşma, aslında Albaylar Juntasının elemanlarını enterne etmek için alınmış bir tertipten ibaretti. Anlaşmanın ikinci maddesine göre 
22 Şubat sabahı Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri 
temsilcilerinin iştirakiyle Genelkurmay Başkanlığında bir toplantı yapılacak ve olaylara adları karışanlar 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teskin olunarak barıştırılacaklardı. Bu, işin zahiri görünüşü idi. Aslında, «Olaylara adları karışanlar» Genelkurmaya celbedilecek ve kendilerine emekliye sevkedildikleri bildirilerek, bir müddet için nezaret altında bulundurulacaklardı. Zaten anlaşma imzalandığı sıralarda, Albaylar Juntasının bütün elemanlarının yerlerine tâyinler yapılmış, emeklilik işlemleri tamamlanmıştı. «Olaylara adları karışanlar» Genelkurmayda tevkif edildikleri sırada, yeni 'kumandanlar görevlerine başlamış olacaklardı. 


Emekliye sevkedilenler ve yerine yeni kumandanlar tâyin edilenler şunlardı : Talât Aydemir, Dündar Seyhan, Jandarma Subay Okulu Kumandanı Necati Ünsalan Jandarma Genel Kumandanlığı Kurmay Başkanı Emin Arat, Ankara Merkez Kumandanı Selçuk Atakan, Muhafız Alayı Kumandanı Şükrü İlkin, 
229 ucu Piyade Alay Kumandanı İhsan Erkan ve Tank 
Taburu Kumandanı Yarbay Haldun Doran. 


Talât Aydemir, 22 Şubat sabahı bu tâyinlerin bir kısmından haberdar olmuştu. Bu, o sabah saat 10.30 
da İstanbul'daki Harb Akademileri (Kumandanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emin Aytekin'e yazdırdığı şu rapordan anlaşılmaktadır. 


1 — 21-22 Şubat gecesi Mucip Ataklı ve Haydar 
Tunçkanat resmi elbiselerini giyerek Fevzi Arsın ve Halim Menteş'le beraber Hava Kuvvetleri karargöhena geldiler. 


2 — Meclis Muhafız Birliği nöbetçi subayına, 
Meclisin Harb Okulu tarafından sarıldığını bildirerek alârm yapması emrini verdiler. 


3 — Muhafız Alay Kumandanı Kurmay Albay 
Şükrü İlkin ile 229 uncu Piyade Alayı Kumandanı Albay İhsan Erkan'ın yerlerine yeni kumandanlar tâyin edildi. Tank Taburu bölük kumandanlarının tâyinleri çıkarıldı. 


4 — Hava Kuvvetlerinin bazı yer birliklerine 
alârm hazırlık emri verildi. 


5 — Genelkurmay ikinci Başkanı, Genelkurmaydaki ve Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki bütün subaylara silâhlı olarak vazifeye gelme emri verdi. 


6 — Genelkurmay Başkanına bir harekâtın başlamak üzere olduğu ve birliklerin alârm yaptığı haberi ulaştırıldı. 


7 — Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Kur 
may Başkanını da yanına alarak birlikleri dolaştı. Neticede herhangi bir fevkalâdelik olmadığı anlaşıldı. 


Emin Aytekin, Talât Aydemir'e süküneti muhafaza etmelerini tavsiye ettikten sonra, İstanbul'daki kumandanların Ankara'daki bir harekâtı desteklememek üzere karar aldıklarını bildirdi. Bu sırada Birinci Ordu Kumandanı Cemal Tural da, Genelkurmay Başkanına durumu bildirmişti. 


Talât Aydemir, durumu İstanbul'a bildirdikten ve onlardan müspet cevap alamadıktan sonra, Genel kurmay başkanına üç maddelik bir muhtıra gönderdi Muhtırada şöyle deniliyordu : 


1 — Resmi elbiselerini giyerek harekâta geçen 
Mucip Ataklı ve Haydar Tunçkanat hakkında kanuni işlem yapılması, 


2 — Subaylara silâhlı olarak vazifeye (gelme 
emri veren Genelkurmay İkinci Başkanı Memduh Tağmaç'ın durumunun gözden geçirilmesi, 
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3 — Tâyinleri yapılan subayların tâyinlerinin 
durdurulması. 


Aydemir, bu muhtırayı gönderdikten sonra, İstanbul'u aradı ve Kurmay Yarbay Osman Deniz'i bularak durumu anlattı. Deniz'den muhtıra muhteviyatını İstanbul'daki kumandanlara intikal ettirmesini ve Ankara'da süküneti muhafaza etmeye çalıştıklarını bildirmesini istedi. 


Saat 11.00 sularında Jandarma Subay Okulu Kumandanı Necati Ünsalan, Talât Aydemir'e telefon etti ve yanında Hava Kuvvetlerinden Fevzi oArsın'ın bulunduğunu, olup bitenler Için özür dilediğini bildirerek, «Seni de görmek istiyor» dedi. 


Fevzi Arsın'ın maksadı özür dilemek değil, Talât Aydemir'i kısa bir süre için bile olsa Harb Okuluna tâyin edilen yeni kumandan göreve başlayacak, Aydemir de Genelkurmay Başkanına davet edilerek nezaret altına alınacaktı. 


Aydemir, bu plândan habersizdi, Arabasına binerek Jandarma Subay Okuluna gitti. Birbirlerine sarılıp öpüştüler, konuşamaya başladılar. Tam bu sırada Talât Aydemir'in emir subayı telefon etti ve şu haberi verdi : 


— Albayım, Genelkurmay Başkanı Sizi ve Alay Kumandanı Turgut, Alpagut Albayımı yanına istiyor. 


Talât Aydemir haberi aldıktan sonra, Merkez Kumandanı Selçuk (Atakan'ı aradı Genelkurmay gittiğini ve tevkif edildiğini bildirdiler. Muhafız Alay Kumandanını aradı, aynı durumda idi. Tank Taburu Kumandanı da tevkif edilmişti. Hemen arabasma binerek Harb Okuluna çıktı. Alay Kumandanı Kurmay 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Albay Turgut Alpagut'u yanına çağırarak şu emri verdi : EL 


— Turgut, sen hemen Genelkurmaya git. Siz çıkmadon ben gelmem. Şayet sizi bırakmazlarsa, kıtaları alârma geçireceğim. Durumu onlara söyle. 


Turgut Alpagut, Genelkurmay Başkanlığına gittikten yarım saat sonra, Aydemir'e bir haber geldi : Genelkurmay Başkanı Aydemir'in sabahki muhtırasını reddetmiş, junta teşkil eden albayların ve yardımcılarının yerlerine yeni tâyinler yapılması gerçekleşmişti. 


Aydemir, bu haberi aldıktan sonra, Subay Taburuna çıktı. Konferans salonunda yeni mezun olmuş 
600 asteğmen toplanmıştı, Aydemir asteğmenlere hitaben uzun bir konuşma yaparak durumu anlattı ve onlardan kendisini destekleyip desteklemeyeceklerini sordu. Genç subayların kendisine teminat vermesi üzerine saat 15.00 te Harb Okulunu alârma geçirdi. 
Kısa zamanda bütün genç subaylar silâhlanmış ve hazır vaziyete gelmişti, Tank Taburu da alârma geçti. 
Tanklar ikinci bir emre kadar çalışır duruma getirilmiş ve konvoy halini almıştı Jandarma Subay Okulu ve Zırhlı Muhabere Eğitim Merkezine bağlı birlikler de harekâtı desteklediklerini bildirerek alârm durumuna geçmişlerdi. Birlikler şiddetli kar yağışı altında verilecek hareket emrini bekliyorlardı. O zamana kadar Aydemir taraftarı olan 229 uncu Piyade Alayı alârma katılmamıştı, zira yeni kumandan bu alayda vaziyete hâkim olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına tâyin edilen yeni kumandan ise henüz birliğine hâkim değildi ve olaydaki subaylar arasında belirli kıpırdanmalar cereyan ediyordu. 
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Bu sırada Harb Okuluna bir genral geldi ve Talât Aydemir'le görüşmek istediğini bildirdi. e Alârm durumunda bulunan genç subaylar generali silâhtan tecrit ederek Aydemir'in yanına götürdüler ve onları başbaşa bıraktılar. General Aydemir'e şöyle diyordu : 


— Genelkurmay Başkanının emriyle Harb Okuluna kumandan tâyin edilmiş bulunuyorum. Vazifeyi devralmaya geldim!. 


Aydemir hiç cevap vermedi, emir subayını yanına çağırdı ve generali tevkif ederek nezarete alması emrini verdi. General, Üsteğmen Turgut Şener tarafından muhafaza altına alınmıştı. O gece harekât geliştiği sırada general kalbinden rahatsız olduğunu bildirerek serbest bırakılmasını istemiş, durumu açıklamıyacağına dair söz verdikten sonra, saat 21.00 de serbest bırakılarak evine gönderilmişti. 


Bu arada Genelkurmay Başkanlığı da bazı emniyet tedbirleri alıyordu. Genelkurmayın etrafı tanklarla muhafaza altına alınmıştı. Meclis Muhafız Taburu da Meclisin etrafını çevirdi. Ayrıca, Çabuktan 
230 uncu Piyade Alayı, Polatlıda topçu birlikleri getirildi, Fakat bunların kumandanları Harb Okuluna giderek, Talât Aydemir'in emrine girdiklerini bildirmişlerdi. Aydemir son derece güçlü durumda idi. Bu gücüne güvenerek, yalnız emekliye sevkedilen arkadaşlarının yerlerine dönmelerini istemekten vazgeçti, bu defa Meclisin de feshini talep ediyordu. Bu isteğini, birlikler alârma geçtikten sonra, Harb Okuluna gelen ve arabulmaya çalışan generallere bildiriyor, talepleri kabul edilmediği takdirde alârma son vermiyeceğini ifade ediyordu. 


Harb Okulu Kumandanı Talât Aydemir, kendisine bağlı birlikleri alârm durumuna geçirdikten ve arabulmak için kendisiyle görüşen. generallere Meclis feshedilmedikçe alârmı durdurmayacağını bildirdikten kısa bir süre sonra, Başbakan İnönü, Parti Liderleri, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Kumandanları, Çankaya'da Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in başkanlığında toplanmışlar, ne yapacaklarını görüşmeye başlamışlardı. 


Bu sırada birliklerin durumu ve Aydemir'le yapılan temaslar hakkında Genelkurmay Başkanlığından ve Hava Kuvvetleri Kumandanlığından devamlı bilgi alıyorlar, bunları değerlendirerek, tesbit edilecek tedbirler üzerine duruyorlardı. 


Durum son derce kritikti. Bir tek silâh sesi, orduyu birbirine katabilir, binlerce insanın kanı dökülebilirdi. Görünüşe göre Ankara Garnizonunda Aydemir kuvvetli idi. Civar ilçelerden getirilen emniyet birlikleri de onun emrine girmişlerdi. 229 uncu Piyade Alayı gerçi alârma iştirak etmemişti ama, hükümeti destekleyen kuvvelterle birlikte hareket edeceği de son derece şüpheliydi, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ise, henüz tam kontrol altına alınmamıştı. 


Elde Hava Kuvvetleri vardı. Birinci, İkinci ve Üçüncü Ordular hükümeti desteklediklerini bildirmişlerdi ama, bunlardan şimdilik istifade etmeye imkân yoktu. 


İnönü, Çankaya'daki toplantıda bu durumu şöyle anlatıyordu : 


— Sabahtanberi türlü hâdiseler oluyor, Kıtalar kolayca elden ele geçiyor. Halbuki kimsenin elinde çakı bile yok. Bu nasıl şeydir? 
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Başbakan İnönü'nün durumu bu şekilde ortaya koymasından sonra, alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu. Bu arada, Ankara'da çalışmaya imkân olmadığı ileri sürülerek hükümetin muvakkaten Eskişehir'e nakli istenmişti. Bölükbaşı buna karşı koydu ve şöyle dedi: 

— Meclis kapanacak yerde, bizim dört günlük defterimiz kapansın. Gidelim Meclise, gelsinler hepimizi öldürsünler! 

Hükümetin Eskişehir'e nakli şimdilik uygun görülmemişti. Bunun, alınacak diğer tedbirler de olumlu sonuç vermediği takdirde ele alınmasına karar verildi. Tesbit edilen ilk tedbirler şunlardı ; 


1 — Parti liderleri, harekâtı desteklemediklerine 
ve demokratik nizamı sonuna kadar koruyacaklarına dair bir bildiri yayınlayacaklardı. 

2 — Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan 
İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, radyolarda kendi seslerinden halka ve orduya hitap eden konuşmalar yapacaklardı. 


3 — Hava Kuvvetlerine mensup jetler Harb Okulu üzerinde gösteri uçuşları yapacaklardı. 


Bu arada Ekrem Alican da parti liderleri ve hükümet adına Talât Aydemir'le görüşme yapmak istiyordu. İnönü, buna karşı koydu : 


— Seni rehin olarak tutarlar ve isteklerini artırırlar, dedi. 


Alican ısrarı üzerine, Aydemir'le temasa geçerek, isteklerini öğrenmesi kabul edildi. 
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DİGER İKİSİ — 22 Şubat Olayları elebaşlarından diğer ikisi de bu resimde yanyana görülmektedirler : Kurmay Albay Dündar Seyhan ve Kurmay Albay Tur- 
.gut Alpagut. İkisi de 22 Şubattan sonra emekliye sevkedilmişlerdi. Dündar Seyhan daha sonraları Ta-Iât Aydemir ve arkadaşlarından ayrıldı, 21 Mayıs olaylarının dışında kalarak belki de hayatını kurtardı. 


İlk olarak bütün siyasi parti liderlerinin imzalarını taşıyan bildiri radyoda yayınlandı. Bildiri şöyleydi: 
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«Son günlerde huzur bozucu şayia ve tahriklerin şiddetlenmesi karşısında siyasi şartları, memleketin kaderinde vazife ve mes'uliyet almış parti liderleri olarak ciddiyet ve ehemmiyetle gözden geçirdik. 


Tahrikler meşru nizamı, hattâ memleketin bekasını dahi tehlikeye düşürecek bir mertebeye varmıştır, Bu duru mkarşısında Türk Milletinin ve onun bölünmez bir parçası olan Türk Ordusunun vekar ve vatanseverliğine hitap etmeyı kaçınılmaz tarihi bir vazife telâkki ettik. Siyasi partiler olarak aşağıdaki hususlarda tam bir mutabakat halindeyiz : 


Çeşitli tahrikler memleketi huzursuz kılmakta ve varlığımızı imha için fırsat bekleyen aşırı sol cereyanlara zemin hazırlamaktadır. 


Bugünkü meşru nizamın temeli 27 Mayıs İhtilâlidir. Bu ihtilâlin zaruri ve meşru bir hareket olduğu yenil anayasa ile bizzat millet tarafından kabul ve tasdik edilmiştir. Kahraman ordumuzun gerçekleştirdiği 
27 Mayıs İhtilâlinin meşruiyeti aleyhinde girişilen açık 
ve kapalı her türlü tahrik ve tecavüzün karşısındayız. 


Bu memlekette intikamcı, ceryanlara asla müsaade etmiyeceğiz. Millet iradesiyle kabul edilen Anayasanın getirdiği meşru nizamı bertaraf etmeye matuf her hareketin karşısındayız. 


Türk Milleti için kurtuluş yolu demokratik rejime bağlılıktır. Meşru nizamı yoketmek isteyen diktacı heveslerin bu memleketi istiklâlinden dahi mahrum kılabilecek bir felâkete götüreceği inancındayız. 


243 


Bu temel kanaate sahip siyasi partiler olarak Türk Milletinin ve meşru nizamın bekçisi olan ordumuzun vatanseverliğine ve uyanıklığına güveniyoruz.» 


Ekrem Alican, siyasi parti liderlerinin (bildirisi radyoda okunduğu zaman, saat 18.30 da yanında bir kurmay albay olduğu halde Harb Okuluna hareket etti. Alican'ın otomobili Dikmen kavşağında Harb Okulu öğrencileri tarafından durdurulmuştu. Burada neden dolaştığı soruldu. Aydemir'le görüşmek istediği anlaşılınca, yanına bir yüzbaşı verilerek, tankların mevzilendiği yollardan Harb Okuluna gönderildi. Alican burada eski Yedek Subay Okuluna götürüldü. Biraz sonra buraya Talât Aydemir, Dündar Seyhan, Emin Arat ve İhsan Erkan'la iki albay daha geldiler ve Alican'la görüşmeye başladılar, 


Alican, memleketin içinde bulunduğu durumu kısaca anlattıktan sonra, parti liderleri ve hükümet adına kendilerinden ne istediklerini öğrenmeye geldiğini bildirdi. Albaylar isteklerini şöyle sıralardılar : 


1 — Meclis, kurulduğu gündenberi memleketi 
memnun edecek bir çalışma devresine girememiştir. 
Bundan sonra girmesine de imkân ve ihtimal yoktur. 
Bu sebeple Meclis feshedilmelidir. Yeni bir seçim Kanunu hazırlanıp kısa zamanda yeni seçimlere gidilmelidir, Okuma-yazma bilmeyenlere seçme hakkı tanınmamalıdır. 


2 — Hükümet, yeni seçimler yapılıncaya kadar 
başka bir şehirde çalışmalıdır. 


3 — Orduda yapılan tâyinler derhal durdurulmalıdır. 
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MUZAFFER ALANKUŞ — O sıralarda Milli Savunma Bakanı olan Muzaffer Alankuş, Gürsel ve Madanoğlu ile birlikte Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğini tasfiye etmek istiyordu. Ancak, Birlik bu haberi öğrenerek alârma geçmiş ve kendilerini tasfiye etmek isteyenleri tasfiye etmişti. Bunlar arasında Muzaffer Alankuş da bulunuyordu. Resimde Alankuş Cumhurbaşkanı tarafından Senatoya üye seçildikten sonra, Nâ-Sır Zeytinoğlu ve Sahir Kurutluoğlu ile görülüyor. 
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Albayların bu teklifleri telsizle Genelkurmay Başkanlığına, oradan da Çankaya Köşkünü terketmiş bulunan Başbakan İnönü'ye ulaştırmak üzere Hava Kuvvetleri Kumandanlığına bildirmişti. 


İnönü, albayların teklifini Bakanlara, parti liderlerine ve kumandanlara gösterdi. Oybirliğiyle reddedilmesi üzerine durum Talât Aydemir'e bildirildi. Bunun üzerine Ekrem Alican saat 21.00 de Harb Okulundan ayrıldı. Bu saatten sonra Harb Okulunun bütün ışıkları söndürülmüştü. Birlikler gergin bir hava içinde bekliyorlardı. 


Biraz sonra, Hava Kuvvetlerine mensup jetler Harb Okulu üzerinde gösteri uçuşlarına başladılar. 
Hava Kuvvetleri Kumandanı da bir jetle uçuşlara katılmış ve onlara gerekli emirleri vermişti. 


Ekrem Alican, Talât Aydemir'le görüşmek üzere Çankaya Köşkünden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Gürsel İnönü, Bakanlar, siyasi parti liderleri ve kumandanların toplantı halinde bulundukları salona Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Nâsır Zeytinoğlu girdi ve Başbakan İnönü'ye şöyle dedi : 


— Paşam, Muhafız Alayında bir hoşnutsuzluk ve kıpırdanma hissediyorum, Yeni kumandan vaziyete hâkim olamıyor. 


Bu haber üzerine Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar köşkün terkedilmesi gerektiğini söyledi, daha fazla kalınırsa tehlikeli olabileceğini sözlerine ilâve etti. Bu sırada, Muhafız Alayının Süvari Grup Kumandanı Binbaşı Fethi Gürcan, yeni Alay Kumandanını enterne etmiş, alayın idaresini de almıştı. Gürcan, liderlerin ve kumandanların toplantı halinde bulundukları köşkü sarmış bütün emniyet tertibatını almıştı. 
Durumu Harb Okulu Kumandanı Talât Aydemir'e bildirerek şöyle dedi: 

— Albayım; Gürsel, İnönü ve bütün kabine üyeleriyle kumandanlar buradalar. Köşkü sardım, Hepsini enterne edip. hesaplarını göreyim mi? 

Bu sırada Aydemir Alican'la görüşüyordu. Fethi :Gürcania şu cevabı verdi: 


— Hayır, hiçbirşey yapma! Bırak gitsinler. 


Harb Okulu Kumandanının Fethi Güncan'a verdiği bu cevap hem harekâtın, hem kendilerinin, hem de karşı tarafın mukadderatını tâyin etmişti. Nitekim, Bakanlar ve kumandanlar Çankaya köşkünden “Hava Kuvvetleri Kumandanlığına gitmek üzere ayrılırlarken Başbakan İnönü şöyle diyordu: 


— İşte şimdi kaybettiler! 
RADYO YAYINI KESİLİYOR! 


Gürsel, İnönü, parti liderleri, bakanlar ve kumandanlar Çankaya Köşkünden ayrıldıktan sonra Hava Kuvvetleri Kumandanlığına geldiler. Şimdi karargâh burası olmuştu. Harekâtla ilgili bütün haberler burada toplanıyor, değerlendiriliyor ve ne gibi karşı tedbir alınması gerektiği tesbit olunuyordu. 


Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Hava Kuvvetleri Kumandanlığında bir süre kaldıktan sonra, Mürted Hava Üssüne gitmişti. Gürsel de buradaki durumu 'kontrol altında bulunduruyordu. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında devamli irtibat sağlanmıştı. 


Çankaya Köşkünde iken tesbit edilen tedbirler -sırasiyle uygulanıyordu, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e, Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın banda alınan konuşmaları radyolarda kendi seslerinden yayınlanıyordu. 


Karargâhlarını Harb Okulunda kurmuş olan Talât Aydemir ve arkadaşları ise radyo yayınlarının gittikçe endişe verici bir hal aldığını görmüşler, bunu önlemek gerektiği kararına varmışlardı. Bu sıralarda radyo, saat 21.00 de Başbakan İsmet İnönü,- nün de kendi sesinden bir konuşma yapacağını anons ediyordu. 


Turgut Dragon adındaki bir subayın emrine Harb Okulu öğrencilerinden müteşekkil bir birlik verildi ve Etimesgut'taki radyo verici istasyonunun işgal edilmesi istendi, Dragon kumandasındaki birlik verici istasyonu işgal etmekte ve yayını durdurmakta güçlük çekmemişti. 


Radyo, tam Başbakan İnönü'nün konuşması yayınlanacağı sırada birdenbire sustu .İnönü, bir takım gürültüler ve parazitler arasında ancak birkaç kelime söyliyebilmişti. 


Radyonun ani olarak susması halk arasında endişeye yol açmıştı. Birçok yerlere telefonlar ediliyor, bu ani susuşun sebebi soruluyordu. Kimse, bu soruyu soranlara ciddi bir cevap vermiyor. Teknik ârıza mazeretine başvuruluyordu. 


Hükümet, paniği önlemek için Esenboğa'daki bir küçük verici istasyonundan faydalanmayı düşünerek harekete geçti. Aradan iki saat kadar bir zaman geçtikten sonra, bu istasyon çalışmaya başlamıştı. Başbakan İnönü de konuşmasını bu sayede ve saat 23.00 
te yapmaya muvaffak oldu. 
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Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 22 Şubat: 1962 
günü harekât başladıktan birkaç saat sonra radyoda şu konuşmayı yapmıştı: 


«Memlekette çeşitli rivayetlerin ve bazı neşriyatın zihinleri karıştırmasını önlemek için sizlere hitap ediyorum. 


Böyle zamanlarda, ruhlara sükunet ve kafalara ışık verecek rehberliğe ihtiyaç vardır. Başbakan İsmet İnönü birkaç gün önceki demeciyle böyle bir rehberlik vazifesini yapmıştır büyük asker ve mümtaz bir devlet adamı hüviyetiyle Hükümet Başkanı İnönü, bütün yurtaşlara ışıklı yolu göstermiştir. 


Bu yol Anayasa ve normal demokratik rejime saygı yoludur. Türk Milletinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen Anayasamız bütün milletin malıdır. Bu Anayasa 27 Mayıs eseridir, Bu itibarla herkesten önce, 27 Mayısı başaran şerefli Türk Silâhlı Kuvvtlerinin eseridir. Asker veya sivil her vatandaş bu Anayasanın yılmaz bekçisidir. 


27 Mayıs korunacaktır. Onun eseri olan Anayasa 
ve demokratik nizam, 27 Mayıs ruhu ile birlikte her türlü tecavüze, maceracı heveslere karşı mutlaka korunacaktır. Bugün bu Anayasa ve onun kurduğu nlzama kastetmek, Tüfkiye'yi, sonu gelmez bir iç kavgaya, dibi görünmeyen uçuruma sürüklemek demektir, 


Daha fenası milletin varlığını, vatanın bütünlü- günü ve bağımsızlığını tehlikeye düşürmektedir. 


Türk ordusu daima meşruluğun yanında olmuştur. Türk ordusu tarihin hiçbir gününde macera vasıtası olmamıştır, Bu ordu, Anayasaya hiyanet edenlerin karşısına dikilmiş, fakat Anayasaya karşı gelmemiştir. 


Anayasa nizamının ve demokratik rejimin teminatı olan bu Anayasanın meşrü temelinin 27 Mayıs İnkılâbının ruhuna bağlılığı hususunda bütün partiler ittifak halinde bulunduklarını açıkça ifade etmişlerdir. Davranışlaoriyle bu bağlılığı isbat edeceklerdir. 


Aziz vatandaşlarım, huzur içinde çalışınız. Türk Milletinin büyüklüğü, onun şanlı ordusunun kanun ve nizam içinde, vazife duygusu hangi istikametten gelirse gelsin, her türlü kötü hevesi önlemeğe yetecektir. 


Hükümet Başkanı İsmet İnönü, millete doğru yolu göstermiştir. Bu yol aziz Mileâimizi selâmete götürecektir. 


Nihayet Türk Subayı ve Türk ordusu, seni aldatmak ve yanlış yola sevketmek isteyenler vardır. Onlara uyma, Bizzat şerefli ordunun yüksek haysiyetini korumasını bil. Herşeyden çok sevdiğin vatanını ve onun selâmetini düşün, Kötülere uyma, Senin esərin olan bugünkü rejimi sana yıktırmak istiyorlar. 
dikkatini çekerim, aldanma, Parlak fikirler ileri sürerler, onlara kanma, Bil ki senin yanlış bir hareketin Türk milletinin felâketine sebep olacaktır.» 


Aynı gün, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'den sonra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay da millete ve orduya hitaben bir konuşma yapmıştı. 
Sunay bu konuşmasında şöyle diyordu: 


«Aziz vatandaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları, 
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Türk ordusu için yabancı ve düşman radyolarla maksatlı bazı haberler yayılmaktadır. 


Size, Silâhlı Kuvetlerin başı sıfatiyle hitap ediyorum: 


Bu haberlerin hepsi yalandır. Bunlar, Türk vatanını parçalamak ve karanlık emelleri için aziz milletimizi bir kardeş kavgasına sürüklemek isteyenlerin maksatlı tahriklerinden ibarettir. 


Cumhuriyet ordusu dalma ileri hareketlerin öncüsü olmuştur. Hiçbir gün meşrüluk dışına çıkmamıştır. Bu ordu. bir macera değil, mileti canından aziz bilen, vatanın selâmeti için yüreği titreyen bir ordudur, Bu ordu, geriye doğru her hareketin karşısında yer almıştır. Her ne bahane ile olursa olsun, bir dikta rejimi kurmak, Türkiyeyi Ortacağ karanlığına götürecek bir geriliktir. Öyle bir geriliğe türk ordusu hiçbir vakit âlet edilmemiştir, ölet edilemiyecektir. 


Ordrumuz, Cumhuriyetin koruyucusudur, Kendi eseri olan 27 Mayıs ve onun milete getirdiği yeni Anayasanın ve demokratik nizamın yılmaz bekçisidir. Bu ordu Anayasayı çiğneyenlerin, Anayasaya hıyanet edenlerin karşısına dikilmiştir. Fakat Anayasayı ihkâle asla kalkışmaz. 


Cumhuriyet ordusu şeref yeminine sadıktır. 
Memlekette bir takım tahrikler olabilir. Bütün bunlara karşı koyacağız. Vazife başında bulunan meşrü hükümet ve büyük milletimiz, şerefli ordusunun demokrasiye, Anayasaya ve vatana olan sonsuz bağlılığına güvenmektedir. Sizleri ve bütün vatandaşlarımı yürekten sevgi ve Saygılarla selamlarım.» 
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22 Şubat 1962 akşamı, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanından sonra Başbakan İsmet İnönü de radyodan halka ve orduya hitap etmek istemişti. 
Fakat, radyo yayını kesilince konuşmasını yapamadı Esenboğa'daki küçük verici istasyonun çalıştırılmasından sonra, gece saat 23.00 te konuşması yayınlanabildi. İnönü de şöyle diyordu: 


«Şanlı ordumuzun şerefli mensupları; meşrü hükümetin başkanı ve eski bir ordular kumandanı olarak sizlere hitap ediyorum: 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, meşrü Anayasayı, demokratik nizamı, tehlikeye düşürülmek istenen vatan bütünlüğünü azimle ve başariyle korumaktadır ve koruyacaktır. Bu ordu, Anayasayı çiğneyen bir iktidarı 27 Mayısta meşrü olarak devirmiştir. Fakat bu ordu Anayasayı çiğnemek yoluna elbette gitmiyecektir. 


Hükümetimiz, temelinde Türk Ordusunun şerefi bulunan Cumhuriyet Anayasasından, milletin ve onun ayrıimaz parçası Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vazife ve şeref duygusundan aldığı kuvvetle iş başındadır ve duruma hâkimdir. En Sıcak duygularla asker ve sivil bütün vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunarım:.» 


22 Şubat 1962 günü Ankara siyasi çevreleri oldukça endişeli ve korkulu dakikalar geçirmişti. Meclis bütçe müzakerleri içindeydi. Öğleden sonra Talât Aydemir'in isyan ettiği haberi çıkınca birçok milletvekili ve senatör Ankara'dan uzaklaşmayı tercih etmişlerdi. Ancak, gece yarısı Başbakan İnönü, radyodan yaptığı konuşmada hükümetin duruma hâkim olduğunu açıklayınca Ankara'dan ayrılan milletvekili ve senatörler dönmeye başlamışlardı. 
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Talât Aydemir, kendisine bağlı birlikleri alârma geçirdikten sonra İstanbul'dan Kurmay Yarbay Osman Deniz'i aradı ve durumu kendisine bildirdi. Deniz, bu haberi alır almaz bir arkadaşiyle birlikte İstanbul Valiliğine gitti ve Ankara Emniyet Müdürlüğünü aradı. Kendisine bir kurmay binbaşı cevap vermişti. O sırada Aydemir'in duruma hâkim olduğunu ifade ediyordu. Bu sırada, Vali Refik Tulgada vilâyete geldi. Osman Deniz'den durumu öğrendikten sonra, birlikte Davutpaşa'daki Zırhlı Muhabere Grubuna gittiler. Subaylarla yapılan toplantıda durumu sükünet içinde takip etmelerini ve taşkın hareketlerden :kaçınmalarını söylediler. Daha sonra aynı toplantıyı 66 ncı Tümende ve Harb Akademisinde tekrarldaılar. 66 ncı Tümen Kumandanı Faruk Güventürk subaylara şöyle diyordu : 


— Türk Silâhlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanının emrindedir ve emri kumanda zincinine bağlıdır. 


VE... AYDEMİR MAĞLÜP OLUYOR! 


Talât Aydemir ve arkadaşları; meclislerin feshi, yeni seçim kanunu hazırlanarak seçimler yapılıncaya kadar hükümetin başka bir şehre nakli ve ordudaki töyinlerin durdurulması yolundaki tekliflerinin reddedilmesi üzerine, kendi aralarında toplanarak bir «Durum muhakemesi» yapmak lüzumunu hissetmişlerdi. 


Vaziyet şöyleydi : 
Hava Kuvvetleri bütün yurda şâmil olmak üze- 


re kendilerine karşı alârma geçmişti 22 Şubat 1962 
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sabahından itibaren Albaylar Juntasını teşkil eden kumandanlarla onlara yardım eden kumandanların tâyinleri çıkmış, yerlerine başkaları getirilmişti. Bu nun üzerine Talât Aydemir kendilerine bağlı birliklere alârm vermişti. Birlikler, saat 15 tenberi alârm vaziyetinde ve gergin bir hava içinde bekliyorlardı. 
Kuvvet olarak duruma hâkim görünüyorlardı. Fakat Gürsel, İnönü ve Sunay'ın radyodan yaptıkları konuşmalar, Hava Kuvvetlerine bağlı jetlerin gösteri uçuşları moral üzerinde etkili olmaya başlamıştı. Ayrıca, Genelkurmaydaki bütün subay ve askerler makinalı tabancalarla teçhiz olunmuşlardı. Bu durumda ne yapmak gerekirdi? 


Albaylar arasında da ne yapılacağını kestirememekten doğan bir huzursuzluk başlamıştı. Hükümet tekliflerini reddetmişti. Bunda nereye kadar direnilebilirdi? Bir silâhlı çatışma göze alınabilir miydi? 


Asi albaylar bu sorulara cevap ararlarken saat 01.00 olmuştu. Genelkurmaydan bir heyet gelerek, kendileriyle görüşmek istedi. Heyet şu teklifi yapıyordu : 


Hükümet, tekliflerinizi reddetmiştir, Bunda direnirseniz kanlı çarpışmalara ve kardeş kavgasına sebep olacaksınız. Genelkurmay Başkanı, alârmdan vazgeçip birliklerinize döndüğünüz takdirde, hiçbir cezai muamele tatbik olunmıyacağı yolunda size teminat vermektedir. 


Aydemir ve arkadaşları çaresiz kalmışlardı, tek lifi uygun buldular. Ancak, Genelkurmay Başkanının vereceği teminatın hukuki bir değeri bulunmadığını ileri sürdüler. Bunun üzerine teminat mektubunun Başbakan İsmet İnönü'den getirilmesi teklif edildi. 
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ASİ ALBAY — Talât Aydemir, ölünceye kadar isyan fikri taşımış ve bu fikrini gerçekleştirmek için çalışmış bir insandır. 15 Ekim seçimleri Istenilen şeklide sonuçlanmayınca, idareye el koyma kararı vermiş ve bu sırada İstanbul'da imzalanan «21 Ekim Protokolü» nün en sadık taraftarı kalmıştır. Resimde, Aydemir, 22 Şubat olayları üzerine emekliye sevkedildikten sonra evinde görülmektedir. 
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Aydemir, onun da hukuki bir değeri olmadığını söyleyince, Genelkurmaydan gelen heyete mensup bir kurmay albay : 


— O, Lozan Sulhüne imza koymuş bir Insandır. 
Her türlü taahhüdünü yerine getirir, dedi. 


Aydemir, «Bunu zaman gösterecektir.» murakabesinde bulunduktan sonra İnönü'nün yazılı teminatına razı oldu. Biraz sonra heyet, ellerinde Başbakan İnönü'nün yazılı teminatı olduğu halde tekrar geldi. 
İnönü, mektubunda şu teminatı veriyordu : 


«Silâhlı Kuvvetler Başkumandanının emirlerine uymak ve girişilen harekâta derhal son vermek şartiyle - şimdiye kadar kan dökülmemiş olması gözönünde bulundurarak - harekâta katılanlar hakkında hiçbir cezai takibat yapılmıyacağına hükümet başkanı olarak söz veriyorum.» 


Talât Aydemir, Başbakanın teminat mektubunu cebine koyduktan sonra, gelen heyete, kendisine bağlı birliklere verilmiş olan alârmı kaldıracağını bildirdi, Heyet, hükümetin alârmın kaldırılması için 45 dakikalık bir mühlet verdiğini bu mühlet geçtiği takdirde, alârma katılan birlikler üzerine ateş açılacağını bildirerek Harb Okulundan ayrıldı. 


Talât Aydemir, alârm vaziyetinde bulunan Harb Okulu öğrencilerine Türk askerinin hiçbir zaman birbirlerine karşı silâh kullanmadığını bildirerek vaziyetin çok gergin bir safhaya gelmiş bulunduğunu söyledi ve şöyle dedi : 


— Silâhlı bir çatışmaya sebebiyet vermemek için harekâttan vazgeçilmiştir. Hepiniz silâhlarınızı bırakıp koğuşlarınıza çekiliniz. 
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Diğer birliklere de alârmın kaldırılması ve kışlalarına dönmeleri için emir verildi. Sabaha karşı saat 03.00 te harekât tamamen durmuş, hükümet vaziyete hâkim olmuş ve Talât Aydemir yenik düşmüştü. 


Asi albay, kaderiyle başbaşa kalmak üzere Harb Okulundaki yatak odasına giderken, Başbakan İsmet İnönü de zaferini alkışlatmak için, o saatlerde bütçeyi görüşmekte olan Meclisin yolunu tutmuştu. Göğsünde Hava Kuvvetlerinin uçuş brovesini taşıyordu. 


Cevdet Sunay da Başkumandan sıfatiyls radyodan burada harekâtın durdurulduğunu Şöyle açıklıyordu: 

1 — 22 Şubat 1962 tarihinde Ankara Garnizonundaki bazı birlik kumondanlarının görülen lüzum üzerine tâyinlerinin yapılması sebebiyle Harb Okulu, Jandarma Subay Okulu, Zırhlı Birlikler Okulunun Tank Taburu, Zırhlı Muhabere Eğitim Merkezlerininbağlı kısımları garnizonlarında alârm dışı fevkalâde tedbirlere tevessül etmişlerdir. 


2 — Birinci maddede adı geçen okul ve birlikler 
dışındaki diğer birlik ve müesseselerde alınan mukabil tedbirler karşısında şu ana kadar herhangi bir müessif olay olmamıştır. 


3 — Ankara dışındaki bütün birlik ve kurumlar 
demokratik rejime ve Genelkurmay Başkanlığına bağlılığını bildirmişlerdir. 


4 — Hükümet, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Kumandanlıkları bu yoldaki her türlü menfi teşebbüsü önlemeye kesin olarak kararlıdır. 


Talât Aydemir, 22 Şubat olayları üzerine emekliye sevkedildikten sonra, harekâtı neden durdurduğunu anlatan bir broşür hazırlayarak, bunu imkân bulabildiği yerlere dağıtmıştı. Aydemir, bu broşürde harekâtı neden durdurduğunu şöyle anlatıyordu: 


«Harekât yapılsaydı : 

1 — Ertesi gün Hava Kuvvetlerinin havada birbirleriyle çarpışmaları ihtimali vardı. Çünkü, Hava Kuvvetlerindeki genç pilotlar bizimle beraberdiler, 


2 — Hava Kuvvetleri birlikleri saat 03.00 te harekâta geçselerdi, ertesi sabah harekât mevzii gösterilip, bazı havacılar şehre bombo atabilirlerdi. 


3 — Ankara'da bulunan bütün birlikler emrimdeydi. Saat 15.00 ten gece 03.00 e kadar kar altında beklemişlerdi. Genelkurmay Başkanlığı karargâhının gösterdiği anlayışsızlık yüzünden şarj olmuşlardı. 
Yürüselerdi, Tank Taburu, Erkânı Harbiye ile Hava Kuvvetler; karargâhlarını yerle bir ederdi. 


4 — Bu şekilde, ordunun birbirine karşı düşmanca hareket etmesi, namlunun namluya dönmüş olması, silâhlı kuvvetleri felâkete sürükleyecekti. Bu lekenin tarihte silinmesine imkân yoktu. 


5 — Lüzumsuz yere masum vatandaş kanı da 
akacaktı. 


6 — Yanlış bir anlama yüzünden silâhlı kuvvetler içinde çarpışma genişleyebilir, yurt içinde bir iç harbe sürüklenebilirdik. Bu durumda Amerikalılar, kendi füze rampalarını muhafaza altına almak için çıkarma ve İndirme yapabilir, Ruslar doğudan ve boğazlardan zorlayabilir, Güney ve Kuzey Kore durumuna düşebilirdik. 


7 — Ankara'daki harekatta kan dökülse de yüzde yüz muvaffak olacaktım. O andan itibaren liderdim. Mecburen dikta rejimine gidecektim, Ama gayemiz dikta değildi. Diktaya gidilince, bize söz veren, yapılacak harekât için imza atanları temizlemem lâzımdı. Bu durum orduda iyi bir tesir yaratmıyacaktı. Bir müddet sonra ordunun alt kademelerinde, bizleri Iktidardan devirmek için teşkilâtlar kurulacak ve yeni ihtilâller hazırlanacaktı. Bu durumla mücadeleye idarenin tahammülü yoktu. Gaye, memlekette yapılması gereken köklü reformların yerleştirilmesi iktisadi ve sosyal adalet nizamının kurulması idi. Buna imkân kalmıyacaktı. O halde yapılan ihtilâl hedefine varmıyacaktı, Üçüncüsüne de bu memleketin tahammülü yoktu. Üçüncüsü bir komünizm ihtilâl de olabilirdi. 


8 — Ben bu hareketi, iktidar hırsiyle yapmadığımı isbat etmek istedim. Hayatımızı feda edelim, yeter ki yukardaki hâdiselerden biri daha meydana gelmesin. Harekât durdurulmakla birşey kaybedilmez, bir subayın başı gider. Türkiye kurtulur, belki partiler de akıllanır, dedik. 


9 — Parolamıza da dikkat edilmesi lâzımdır : 
Halâskâr fedailer. 


İşte şimdi ceza görmediğimize göre, emekli subay değil, halâskâr fedailer olarak şerefimizle, huzurla, alnımız açık gezebiliyoruz.» 


Alârm kaldırıldıktan ve isyan hareketine katılan birlikler kışlalarına döndükten sonra, alınması gereken ilk tedbirler üzerinde durulmuştu. Genelkurmay Başkanlığında yapılan toplantıda, önce Harb Okulunun tatile sokulması kararlaştırıldı. Okulun normal sömestri tatiline henüz bir hafta vardı ama, şimdiden öğrencilerin memleketlerine gönderilmek suretiyle dağıtılması uygun görülmüştü. 
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23 Şubat sabahı erken saatlerde Harb Okulu öğrencileri silâhtan tecrit edildiler ve GMC lere bindirilerek, memleketlerine gönderildiler. Öğrenciler Için ayrıca özel trenler de hazırlanmıştı. Öyleye doğru bütün Harb Okulu öğrencileri Ankara'dan ayrılmışlardı. 


Alârma katılan diğer birliklerde de gerekli tedbirler alınıyor, yeni bir olayın patlak vermesi önleniyordu. Tank Okulundaki tankların paletleri sökülmüş, böylece hareket etmelerine mani olunmuştu. 
İsyan hareketine katılan birliklerdeki küçük rütbeli subaylar da izinli olarak Ankara dışına çıkarılmışlardı. 


Alınan tedbirlerle 23 Şubat 1962 sabahı Ankara'- da sükünet tamimiyle temin edilmişti. Başta Talât Aydemir olmak üzere, Albaylar Juntasının elemanları ve yardımcıları da sabaha karşı evlerine gitmişler, bundan sonra olacakları tevekkülle beklemeye başlamışlardı. 


ALBAYLAR TEVKİF EDİLİYOR! 


Talât Aydemir, Başbakan İsmet İnönü'nün harekâta iştirak edenler hakkında cezai takibat yapılmıyacağına dair yazılı teminat vermesi üzerine, 23 
Şubat 1962 günü saat 03.00 te isyan hareketini durdurduktan sonra, bir süre Harb Okulunda kalarak istirahat etmiş, sabaha karşı da evine gitmişti, Diğer isyancı subaylar da aynı şeyi yapmışlardı. Bundan sonra 'ne olcaağını, haklarında ne işlem yapılacağını bilmiyorlardı. Mukadder akıbetlerini evlerinde beklemeyi uygun bulmuşlardı. 
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Aydemir, 23 Şubat sabahı kapı zilinin çalması üzerine uyandı. Kendisini Kara, Hava ve Deniz Kuvvelterine mensup ellerinde otomatik tabancalar bulunan bir grup subay karşılamıştı : 


— Sizi derhal Ankara Merkez Kumandanlığına götürmek emrini aldık! 


Diyerek vaziyeti kısaca anlattılar, Aydemir pijamalıydı, giyinmek için izin istedi, fakat subaylar her ihtimali gözönüne alarak, Aydemir'in içeri girmesine izin vermediler. Bunun üzerine, asi albay kapının önünde pijamalarını çıkarttı ve elbisesini giyerek, subayların arabasına bindi. 


Albaylar Juntasının diğer elemanların olan Kurmay Albay Dündar Seyhan, Kurmay Albay Emin Arat ve Kurmay Albay Turgut Alpagut da aynı durumda idiler, Onlar da evlerine gelen otomatik silâhlı subaylar tarafından tevkif edilmiş ve Merkez Kumandanlığına götürülmüşlerdi. Dört asi albay buradan Genelkurmay Başkanlığına sevkedildiler ve kendilerine ayrılan odalarda 28 Şubat 1962 günü saat 17.00 ye kadar nezaret altında bulundular. 


Talât Aydemir, nezaretten o salıverildiği akşam, evinde kendisini ziyaret eden gazetecilerle kısa bir görüşme yapmıştı. Bu sırada artık emekli bir subay durumunda idi, gazetecilere şöyle diyordu : 


— Memleketimiz için böylesi hayırlı oldu, Ordu birlik içindedir. Bunları hâdiselerin Içinde yaşamış bir kimse olarak söylüyorum. 


Dündar Seyhan ise gazetecilere : «Ne diyeyim, şartları biliyorsunuz. Söyleyecek sözüm yoktur.» demekle yetinmiş, Emin Arat ile Turgut Alpagut da «Bu konuda söylenecek sözümüz yoktur.» cevabını vermişlerdi. 


Milli Savunma Bakanlığı, isyan hareketi durdurulduğu gün Ankara ve İstanbul Merkez Kumandanlarına emir vererek olay hakkında tahkikat açılmasına ve olaya katılan subayların adlarının derhal bildirilmesini istemişti. Tahkikat devam ederken de ilk parti olarak, 24 Şubat 1962 günü 21 âsi subayın emekliye sevkedildikleri açıklanıyordu. Emekliye sevkedilen subaylar şunlardı : 


Kurmay Albay Talât Aydemir, Kurmay Albay Emin Arat, Kurmay Albay Selçuk Atakan, Kurmay Albay Dündar Seyhan, Kurmay Albay Turgut Alpagut, Kurmay Albay İhsan Süerk, Kurmay Albay Şükrü İlkin, Kurmay Albay Necati Ünsalan, Kurmay Albay Asım Mutludoğan, Kurmay Albay Orhan Alptekin, Kurmay Albay İhsan Erkan, Kurmay Albay Muammer Şahin, Kurmay Yarbay Mustafa Ok, Kurmay Yarbay Dâniş Çağlar, Kurmay Yarbay Fahrettin Ermutlu, Süvari Binbaşısı Fethi Gürcan, Binbaşı Bahtiyar Yalta Binbaşı Kadri Çıtak Binbaşı Osman Uçok. 


Bu sayı, 2 Mart, 19 Mart ve 23 Martta yapılan emeklilik işlemleriyle 73 e çıkarılmıştı, 22 Şubat isyanına karıştıkları için emekliye sevkedilen bu 73 eski subay, bundan sonra «22 Şubatçılarm diye anılmışlardır. Emekliye sevkedilen diğer subaylar şunlardır : 


Üsteğmen Turgut Saltoğlu, Üsteğmen Erol Dinçer, Teğmen Naci Özcan, Teğmen Acar Okan, Teğmen Güngör Aslan, Yüzbaşı Necmi Duman, Yüzbaşı Hadi Alkıç, Üsteğmen Mikael Erk, Üsteğmen Ergun Özgen, Teğmen Mahir Kocaoğlu, Teğmen Tevfik Ecemiş, Binbaşı Fahri Duygun, Albay Lütfi Aral, Yüzbaşı Turgut Dragon, Yüzbaşı Hakkı Sümer, Yüzbaşı Durmuş Çınar, Yüzbaşı Saffet Tuksal, Yüzbaşı Mustafa Pakoba, Binbaşı Talip Oğuz, Binbaşı Cavit Sümer, Yüzbaşı, Halit Büyükmenderes, Y ü zb aşı Basri Ünal, Yzb. Hüseyin Kapıcıoğlu Yüzbaşı Yavuz Oğuz, Yüzbaşı Kerim Güngör, Yüzbaşı Tevfik Saltoğlu, Üsteğmen Ersin Şener, Üsteğmen Remzi Kılınç Üsteğmen Turgut Şener, Üsteğmen İhsan Nicaz, Üsteğmen Hikmet Çelik, Üsteğmen Ayhan Öcal, Üsteğmen Vural Kohtay, Yarbay Rıfkı Erten, Kurmay Albay Adnan Çelikoğlu, Kurmay Albay Alparslan Orhon, Kur may Yarbay Ruhi Soyüyüce, Kurmay Yarbay Osman Deniz, Yüzbaşı Harun Gençal, Kurmay Albay Hurşit Erentürk, Kurmay Albay Emin Aytekin, Kurmay Albay Cevat Kırca, Yüzbaşı Tülfi Alpay, Yüzbaşı Fuzuli Sunay, Albay Celâl Baykam, Yarbay Osman Atilâ, Binbaşı Şinasi Çamkesen, Başçavuş Sami Ceşaroğlu, Başçavuş Fahri Ünal, Başçavuş Münip Tepecikli ve Başçavuş Galip Yolcu. 


22 Şubat olaylarından önce, ihtilâl yapmak için 
girişilen teşebbüslere bazı generaller de katılmışlar veya müzahir olmuşlardı. Bunların başında o zamanlar Kara Kuvvetleri Kumandanı olan Orgeneral Muhittin Önür ile İstanbul Valisi olan Korgeneral Refik Tulga geliyorlardı. Muhittin Önür, 22 Şubat isyanının durdurulmasından bir gün sonra, Genelkurmay Başkanına istifasını vermişti. Refik Tulga da İstanbul Valiliğinden alınmış, Üçüncü Ordu Kumandanlığına atanmıştı Diğer bazı kumandanlar arasında da nakiller yapıldı. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Muhittin Önür'ün istifasını kabul etmedi, emekliye sevkedilmesini uygun buldu. Bu konuda yayınlanan bildiride şöyle deniliyordu. 
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«Ankara Garnizonunda vukua gelen olaylardan teessür duyarak Kara Kuvvetler; Kumandanlığından kendi arzusu ile istifa eden sayın Orgeneral Muhittin Önür'ün son makam ve rütbesine uygun bir başka görev Bulunamamasından 42 sayılı kanun gereğince emekliye sevki icra edikniştir. Kara Kuvvetlerimizde uzun ve Şerefli hizmet yılları bulunan sayın Orgenera- le Türk Silâhlı Kuvvetlerinin iyi dilek, şükran ve saygıları duyurulur.» 


Bu arada Jandarma Genel Kumandanı General Abdurrahman Doruk da görevinden alınmış ve Milli Savunma Bakanlığı İstişare Kuruluna getirilerek tesirsiz hale sokulmuştu. 


Hükümet bir taraftan 22 Şubat olaylarına katılan subay ve kumandanları emekliye sevkederken, bir taraftan da yerlerinde bulunmalarında mahzur görülen kumandan ve subaylar arasında nakiller yapılıyordu. İsyan hareketi durdurulduktan bir gün son ra büyük ölçüde nakiller yapıldığı açıklandı. Bu karara göre, şu subayların görev yerleri değiştiriliyordu. 


Doğu Menzil Kumandan Vekili Kurmay Albay Cevat Kırca Milli Savunma Bakanlığı İstişare Kuruluna, Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığı Teşkilât ve Eğitim Dairesi Başkanı Albay Cevat Alpman Riyaseticumhur Muhafız Alay Kumandanlığına, Kurmay Albay Şükrü Sönmezsoy Beşinci Zırhlı Birlikler Okulu kumandanlığına, Zırhlı Birlikler Okulu Kurmay Başkanı Kurmay Albay Turan Olcayto Doğu Menzil Kumandanlığı Plân, Program ve Prensipler Müdürlüğüne, Kara Kuvvetleri Personel Başkanı İkinci Muavini Kurmay Albay Galip Gençer Milli Savunma 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Bakanlığı İstişare Kuruluna, (Kurmay Yarbay Sadri Karakoyunlu 15 nci Kolordu Şube Müdürlüğüne Sekizinci Tümen Kurmay Başkanı Kurmay Albay Kemal Güner İkinci Kolordu Lojistik Şube Müdürlüğüne, Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı Birinci Şube Birinci Kısım Amiri Kurmay Albay Fuat Yılma 
39 uncu Tümen Personel Şube Müdürlüğüne, Milli 
Savunma Bakanlığı Emir Subayı Kurmay Yarbay Talât Turan Batı Menzil Kumandanlığı İstihbarat Kısım Amirliğine, Jandarma Subay Tatbikat ve Assubay Hazırlama Okulu Kumandan Yardımcısı Kurmay Albay Selâhattin Köseyiğitoğlu Orta Menzil Kumandanlığı Plânlama Personel Şube Müdürlüğüne, Genelkurmay Personel Başkanlığı Birinci Şube Müdürü Kurmay Yarbay Safi Tunçay Sekizinci Kolordu Personel Şube Müdürlüğüne nakledilmişler, böylece maruf tabiriyle kızağa alınmışlardı. 


BİR CİNAYET OLAYI!.. 


Gerçi, 22 Şubat 1962 günü patlak veren isyan sırasında kan dökülmemişti ama, isyan bastırıldıktan birkaç saat sonra Genelkurmay Başkanlığında cereyan eden bir tartışma cinayetle sonuçlanmış ve bir üsteğmen, bir yüzbaşıyı tabanca ile vurarak öldürmüştü. 

Olay şöyle cereyan etmişti : 

Meclis Muhafız Taburunda görevi Üsteğmen Oğuz Bakırburç, Talât Aydemir'in isyan hareketini durdurmasından sonra Genelkurmay (Başkanlığına gelmişti. Burada arkadaşlariyle olay hakkında tartışıyordu. Talât Aydemir'i haklı bulduğunu, Harbiyeden 


yana olduğunu, zira politikacıların memleketi idare edemediklerini, kendisi Meclis Muhafız Taburunda 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görevli olduğu için vaziyeti yakinen takip ettiğini söylemişti, Odada bulunan Yüzbaşı Rahman Şener, Bakırburç'un bu sözlerine sinirlendi, iki subay arasında şiddetli bir tartışma başlamıştı. Bir ara Yüzbaşı Şener, Üsteğmen Bakırburç'u kolundan çekerek dışarı çıkardı. Koridordan Semih Elitez adında bir kurmay binbaşı geçiyordu, durarak Bakırburç'u gösterdi ve: 
— Abi, dedi, bu Harbiyeden emir alırmış! 


Binbaşı Semih Elitez, Bakırburç'tan bunun ne demek olduğunu sormuştu, o da biraz önce odadaki arkadaşlarına anlattıklarını tekrarlayınca, sinirlerine hâkim olamayan Yüzbaşı Rahman Şener : 


— Seni demokrasi düşmanı ! 


Diyerek, Bakırburç'un suratına bir tokat patlattı Üsteğmen neye uğradığın şaşırmıştı, Belinden tabancasını çıkardı ve Yüzbaşının üzerine bir kaç el ateş etti, Yüzbaşı Rahman Şener, cansız yere yuvarlanmıştı. 


Olay kısa zamanda duyuldu. Gazeteciler Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanmışlar, cinayetin ne sebeple işlendiğini soruşturmaya başlamışlardı. 
O günün havası cinayetin gerçek sebebinin açıklanmasına müsait değildi. Nitekim, Milli Savunma Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, olayın 22 Şubatla ilgisi bulunmadığını, şahsi sebeplerden ileri geldiğini bildirdi. 

Oğuz Bakırburç, Askeri Siyasi Mahkemeye sevkedilmişti. 2 Ekim 1962 gününe kadar yargılandı, 


nihayet mahkeme Bakırburç'u ölüm cezasına çarptırmıştı. Fakat, olayda şiddetli tahrik olduğu dikkate alınarak ölüm cezası 20 yıl ağır hapse indirildi. 
Ayrıca Bakırburç ordudan da tard edilmişti. 


22 Şubat isyan hareketi, siyasi liderler üzerinde 
oldukça geniş bir tepki yaratmıştı. Olaydan birkaç gün sonra bir araya gelerek, orduyu memnun etmeyen davranışlardan kurtulma çareleri aramaya başladılar ve ilk tedbir olarak 27 Mayıs İhtilâline karşı girişilecek her türlü teşebbüsü yasaklayıcı bir kanun çıkarılmasına karar verdiler. 


Parti liderleri aldıkları kararları şu bildiriyle halkoyuna duyurmuşlardı : 


«Son olayların ışığı altında; memleket huzurunu bozan tahrikler üzerinde durmak ve bunları önleyecek tedbirleri tesbit etmek üzere Başbakanın vaki davetile toplanan siyasi partiler ve hükümet temsilcileri şu hususlarda fikir birliğine varmışlardır : 


1 — Meşru nizama karşı girişilen son teşebbüs, 
demokratik rejimin koruyucusu kuvvetlerin ve müesseselerin müşter ekanlayış ve gayretleriyle önlenmiştir. Bu netice Türk milletinin demokratik rejime bağlı ve lâyık olduğunun iftihara değer yeni bir delili olmuştur. 


2 — Kahraman ordumuzun gerçekleştirdiği 27 
Mayıs İhtilâlinin meşrüiyeti aleyhine girişilen açık ve kapalı her türlü tahrik ve tecavüzlerin ve Anayasa nizamını bertaraf etmeye matuf hareket ve davranışların kesin olarak önlenmesi lâzımdır. 


3 — Bu maksatla partiler üstü bir anlayış içinde 
gerekli esasları hazırlamak üzere hükümet ve partiler temsilcilerinden mürekkep bir komisyon teşkil edilmiştir, 
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4 — Mutabık kalınacak esaslardan kanunlaşması gerekenler partilerin yetkili organları tarafından kabul edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. Bu teklifin müzakere ve intacından önce Büyük Meclisin tatile girmemesi hususu parti liderleri tarafından gruplarına teklif edilecektir.» 


Parti liderlerinin bu bildirisinden sonra kurulan 
10 kişilik komisyon, sonradan Tedbirler Kanunu diye 
adlandırılan «Anayasa nizamını, milli güvenlik ve huzuru bozan bazı fiiller hakkında kanun tasarısı» nı 
hazırlayarak Meclise sevketti, Tasarı, 31 Mart, 1962 
günü Millet Meclisinde, 5 Mart 1962 günü de Cumhurriyet Senatosunda kabul edilerek yürürlüğe girdi. 


Tasarının yürürlüğe girmesi bazı partilerde karışıklıklara sebebiyet vermişti. Bu cümleden olarak, Manisa Milletvekili Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu «Tedbirler Kanununa Millet Meclisi kabul ettikten sonra, artık milletvekilliği görevini yapamam.» diyerek milletvekilliğinden ve Halk Partisi Meclisi üyeliğinden istifa etmişti. Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ekrem Alican da bazı senatörlerin grup kararına rağmen tasarının aleyhinde oy kullanmalarını sebep göstererek 6 Mart 1962 günü genel başkanlıktan istifa eti, fakat 14 Mart günü toplanan Genel İdare Kurulu istifayı kabul etmeyince görevinin başına döndü. 


22 Şubat olaylarından hemen sonra çıkarılan ve 
bugüne kadar bazı çevrelerin tenkitlerine maruz kalan, «Terbirler Kanunu» şu hükümleri kapsıyordu: 


1 — A) Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlariyle meşrüluğunu kaybettiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıyla da tesbit edilen Demokrat Parti iktidarına karşı direnme hakkını kullanarak, normal 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demokratik relimi bütün teminatiyle kurmak amaciyla Türk milletinin gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 
Devrimini söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair vasıta ve suretlerle, yersiz, haksız ve gayrı meşrü gösterenler veya üstü kapalı da olsa matüfiyeti belli olacak şekilde böyle gösyermeye çalışanlar; 


B) 27 Mayıs 1960 Devrimini zedeleyebilecek şekilde: 


Bu devrimin neticesi olarak Yüksek Adalet Divanında veya sair kaza mercilerince verilmiş ve kesinleşmiş olan karar ve hükümleri, söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair vasıta ve suretlerle kötüleyenler veya üstü kapalı da olsa matüfiyeti belli olacak şekilde kötülemeye çalışanlar veya mahküm edilenlerin mahkümiyetlerine esas teşkil eden fiillerini yahut şahıslarını övenler veya neticelenmiş hazırlık, ilk ve son tahkikat veya infaz safhalariyle ilgili resim, hatırat, röportaj yayanlar veya beyanat verenler: 


C) Mahkümiyetlerinin infazı süresince (B) bəndinde sözü geçen mahkümlara atfen siyasi veya 27 
Mayıs 1960 Devrimini zedeleyici mahiyette veya uydurma beyanatı basına verenler veya basın yoluyla yayanlar veya alenen nakledenler; 


D) 27 Mayıs 1960 Devrimini yersiz, haksız veya gayrı meşrü gösterecek surette, feshedilmiş Demokrat Parti iktidarını övenler veya müdafaa edenler; 


E) Mensup oldukları partinin, feshediimiş Demokrat Partinin devamı olduğunu iler; sürenler veya herhangi bir parti lehine bu tarzda faaliyet gösteren veya propaganda yapanlar, bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 
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2 — Türkiye Cumhuriyetinin, Anayasa ile tescil edilmiş temel vasfı olan insan hak ve hürriyetlerine dayanan çok partili demokratik nizamı, söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür ve sair vasıta ve suretlerle zedlemeye veya tehlikeye düşürmeye matuf olarak kötüleyenler veya bu nizamın Türkiye'de yürütülemiyeceği yolunda propaganda yapanlar hakkında, filleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği hallerde, birinci maddede yazılı cezalar uygulanır. 


3 — Birinci maddenin A, B ve D bentleriyle 2 
nci maddede yazılı suçların tekevvünü için Türk Ceza kanununun 153 üncü maddesindeki aleniyet şarttır. 

4 — Kanunların himayesinde, evvelce faaliyet 
göstermiş veya faaliyet göstermekte bulunan herhangi bir siyasi partiye mensup olanları veya oy vermiş bulunanları tezyifkâr sıfatlarla topyekün kötüleyerek vatandaşlar arasında husumet ve intikam hisleri doğuracak veya tahrik edecek mahiyete söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür vesair vasıta ve suretlerle faaliyette bulunanlar veya propaganda yapanlar üç aydan iki seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 


5 — Bir kanunda yazılı Fiiller basın yoluyla işlendiği takdirde, suç konusunu ihtiva eden mevküteler ve sair basılmış eserler Sulh Hakimi karariyle toplattırılabilir. 

6 — Bu konuda yazılı fiillerle müşterek olarak 
iftira suçunu işleyenler Türk Ceza Kanununun 285 
inci madesinde yazılı cezalar bir misli (arttırılarak hükmolunur. 

7 — Bu kanuna giren suçlarda hazırlık tahkikatı 
Cumhuriyet Savcısı ve askeri kazadaki şahıslar hakkında da askeri hakimler tarafından yapılır.» 


270 


HARBİYELİ ALDANMAZ! 


Başbakan İsmet İnönü, Talât Aydemir'in nezareten salıverildiği 26 Şubat 1962 günü radyoda bir konuşma yaparak, 22 Şubat olaylarını tahlil etmiş ve Aydemir'in Harb Okulu öğrencilerini aldattığını söylemişti, İnönü'nün bu konuşması yeni olaylara sebe biyet verdi ve bir kısım Harb Okulu öğrencisi üzerinde «Atatürk ve Ulusu»: Harbiyeli Aldanmaz'a sözleri yazılı bir çelengi Taksim'deki Atatürk Anıtına koy dular, Harbiyeli öğrenciler hakkında tahkikat açıldı ve mahkemeye verildiler. 


İnönü, olaylara sebebiyet veren konuşmasında şöyle diyordu: 


«Esef verici son olayları neticeleri ve manalariyle bir de ben size anlatmak İstiyorum.» 


i22 Şubat akşamı Ankara'da genç ve orta rütbede bir subay kadrosu bazı birlikleri aldatarak harekete geçti. Ve memleket idaresini ele alarak kendi fikirlerine göre bir rejim kurmağa teşebbüs etti. Bunlar, demokratik rejimin memlekette huzur tesis etmeğe, milletin kalkınmasını temine muktedir olamıyacağını iddia ediyorlardı, 27 Mayıs'ın meşrüluğunu kaybetmiş bir idareye karşı yapıldığını kabul etmeyen tahrikçilerin mevcudiyetini. kendi davranışlarının meşrüluğunu sağlamaya yeter sayıyorlardı. Ordunun memleketi meşrü bir idareye kavuşturmak için yaptığı fedekâr lığı kötülemeye çalışanları demokratik rejim aleyhin de tehdit olarak gösteriyorlardı. 


Ruhi sebepler bunlardır... 
Anlaşılıyor ki, 27 Mayıs askeri Ihtilâlinin kolaylıkla muvaffak olması, cür'ete teşvik edici bir misal 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olmuştur. Düşünmemişlerdir ki, 27 Mayıs İhtilâli bütün milletin vicdanında kemale gelmiş bir kurtuluş ar zusunun neticesi oldugu için hemen halk tarafından benimsenmiştir. 22 Şubatta tevessül edilen hareket ise uğradığı tecavüzlere karşı ordudaki infiale ümit beşleyen, kumanda etiği kıtaları aldatan, ordunun başındaki büyük kumandanları kendileriyle beraber gös tererek mektep talebelerini kandıran ve bir ihtilâl hü kümetinin başına geçmek isteyenlerin hareketi olmuştur. Kanun dışı zararlı teşebbüse girişenler memleketi dertlerini ve bunların hal çarelerini kendilerinin bildiklerine, aldatıkları gençleri ve arkadaşlarını inandırmağa çalışmışlardır. 


Unutturmak istemişlerdir ki, memleketin dertlerini ve bunların çarelerini biz uzun zamandanberi göstermekte ve anlatmaktayız, Geçmiş idarelerle ihtilöfımız söylediklerimizin anlaşılmamasından ve bunun yanında isabetsiz ve zararlı şahsi tutumlarını devam etirmelerinden iler; gelmiştir. Yeni Büyük Millet Mec lisi çok güç şartlar altında toplandığı halde, siyasi partiler iyi niyetle pekâlâ bir araya gelebildiler. Demek ki, en güç şartlar içinde Meclis görevini yapabi liyor ve Meclis ijinde türlü fikir cereyanları nihayet idarecilerin mes'uliyet duygulariyle doğru bir istika met alabiliyordu. 


Bununla herşeyin mükemmel olduğunu söylemek Istemiyorunm, Unutmamak lâzımdır ki, bu. hal Meclis içinde bir alışma devri idi, Buna mukabil dışar da vukubulan tartışmaların çığrından çıkmış görüldü ğü doğrudur' Ama bunun karşısında milletçe, Meclis olarak lüzumlu tepkiler ve karşı koymalar eksik olmamıştır. Sergüzeştçiler bir noktayı hiçbir zaman kav rayamamışlardır. 
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Memleketin meseleleri dışarıdan görüldüğü kadar basit değildir. Bunların içeriden ve dışarıdan milletçe tesirine marüz olduğumuz unsurları vardır, Bunları derinliğine bilip takdir edecek mevkide bulunuyoruz. 27 Mayıs İhtilâlinden sonra memleket meseleleriyle açıktan karşı karşıya gelinince yeni dertler keşf edildiği osanılmıştır. Aslında memleketin dertleri, meşrüiyetini kaybetmiş iktidarın sun'i perdesi kalktıktan sonra herkesin gözü önüne çıkmıştır. Bunların tedbirleri akşamdan sabaha gürültü ile hal oluverecek kadar basit değildir. Muntazam bir devletin meşrü ve kanuni bir düzeni ve kuralları işemek sayesinde memleketin dertleri görülebilir, çözülebilir. Memleket meselelerini halledebilmek için mes'uliyet mevkilerini çalışmakta ve tedbir almakta serbest bırakmak iyi niyetli vatandaşın ilk vazifesidir. 


Hülâsa, memleket meselelerini biliyoruz. Bunları milletimize bildirerek zaman gelince tedbir istemek cesaretindeyiz. Şahsi emellerin mahsulü olan kanun dışı hareketlerin meşrü ve inandırıcı hiçbir değeri omlamıştır ve olmıyacaktır. 


Büyük Millet Meclisinin güven oyu verdiği hükümete sadık kalan ordudaki büyük kumandanların ve o bir avucun dışında subay çoğunluğunun kat'i red vaziyeti almaları karşısında 22 Şubat teşebbüsü tam bir muvaffakiyetsizliğe uğramıştır. Talih eseri olarak evlât kanı akmasına mahal kalmamıştır. Ve anarşi tehdidi karşısında kalan Türk devleti eskisinden kuvvetli ve itibarlı olarak meydana çıkmıştır. 


Vatandaşlarımı bir noktada temin ederim : Vukubulan esef verici olay bitmiştir, Bu yüzden ordu ve sivil idarede endişe verecek bir vaziyet olmamıştır. 
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Hiçbir yersiz ve lüzumsuz telâş idaremizde yoktur. 
Ve kimsenin emniyeti şüphe ve takip altında olmıyacaktır. Geçen esef verici olaydan cemiyetimiz için istifade temin etmek lâzımdır. Geniş ve tedbirlere ihtiyacı olan memleket meselelerimizin vardır. Vatandaşın serbest reyi ile iş başına gelme usulünün yani demokrasinin bütün feyizlerini temin edecek bir iktidar göstermek milletçe hepimizin görevidir. Tecrübelerden ve derslerden sonra selâmet yolu olarak halkın kendi kendini idare etmesi ve mes'uliyet duygusuyla seçim yapması sisteminde mutlaka muvaffak olacağımıza güvenim bir kat daha kuvvetlenmiştir. Sergüzest arayanları başarı sağlamaktan  alıkoyan ve ileride de alıkoyacak olan başlıca kuvvet büyük Türk milletinin anlayış ve iradesidir. Bu iradeye karşı gelecek şahsi tahakküm sistemi kurmak, her zaman ordumuzun mukavemetiyle karşılacaktır. 


Şimdi düşündüklerim şunlardır : 


Geçen olayın yararlı diğer bir tarafı da, ibret misali vermesi olmuştur. Türk milletinin sağlam bünyesi bütün tahriklerin üstünde kendini göstermiştir. 
Türk milletinin iradesi 27 Mayısta nasıl meşruiyetini kaybetmiş bir idareden kurtulmayı temin etmişse, yine bu çetin irade 1962 Şubatında Türk milletinin yeni bir gayrı meşrü idare altına girmesine müsaade etmemiştir. Bu suretle kendimizi emniyette hissedip çalışmamız ve milletçe dertlerimizle kalp huzuru içinde uğraşmamız devri gelmiştir. Bizim gerçek emniyetimiz, devamlı huzurumuz bunu başarmamıza bağlıdır. Birkaç gün sonra millet yeni bütçenin çıkmasiy- le kaygıdan uzak olarak geniş bir çalışma sahası bukıcaktır. Önümüzdeki yılın verimli ve başarılı bir gelişme başlangıcı olması için ümitlerimiz kuvvetlidir. 
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Elele büyük küçük, resmi hususi fertler ve teşekkül- 


ler olarak umumi bir güven içinde çalışma devrine gireceğiz. 


Şimdi size demokratik rejimimizin feyizli bir gelişmesini haber vereceğim : Partilerüstü memleket meselelerinde Büyük Mecliste bulunan bütün siyasi partilerin başları ve idarecileri toplanıp kararlara vardık. Memleketimizde bu, geçmişte misali olmayan bir yeni durumdur. İleride de iktidar ve muhalefet kendi görevini medeni ölçüde yaparken bütün partiler için müşterek clan memleket dâvalarında her ayrılığı bir tarafa bırakıp Türkiye'nin büyük meselelerine çare bulmak gayretiyle samimi olarak birleşecektir. 
Bu hal vatandaşlarımızın siyasi hayata ve onun faydalı bir şekilde işlemesine güvenin; artıracak esaslı bir ilerlemedir. Bugün bütün siyasi partiler mes'uliyet mevkiinde bulunan hükümetin verimli ve rahat bir şekilde çalışmasının memleketin bir numaralı meselesi olduğunda mutabakata varmışlar ve kendi murakabeleri altında bu imkânı sağlamak için ellerinden geleni yapmak kararına varmışlardır. Hepimiz için başarılar, ilk zamanların güçlüklerini yenmekle başlayacak ve devamlı bir gelişmeye yüzlerimiz çevrilecektir.» 


Başbakanın bu konuşmasından iki gün sonra, İstanbul'da bulunan Harb Okulu öğrencilerinden 22 kiş, Taksim'deki Atatürk Anıtına bir çelenk koymuşlardı. Çelengin üzerindeki «Harbiyeli aldanmaz» sözü, daha sonraları, 21 Mayıs İhtilâli sırasında parola olarak kulanılacaktı. 


Harb Okulu öğrencilerinin böyle bir harekette bulunacakları tahmin edilmiyordu. Onun için olay, özelikle orduda ve siyasi çevrelerde tepkiyle karşılandı. Öğrenciler derhal nezaret altına alınarak, ifadelerine müracaat olundu ve haklarında dâva açıldı. 

Öğrencilerin ilk duruşması 4 Mart 1964 Cumartesi günü Ankara'daki 28 inci Tümen Mahkemesinde tutuklu olarak başladı ve aylarca devam etti. Öğrenciler, duruşmaları devam ederken çıkan Af Kanunun- da nistifade ederek, hiçbir cezaya çarptırılmadan serbest kaldılar. 

Taksim Anıtına çelenk koydukları için mahkemeye verilen Harb Okulu öğrencileri şunlardı : 


Altan Kozan, Vural Küpner, Önal Bozkurt, Ünal Çevik, Ahmet Gökçer, Cevdet Coşkunlu, Galip Tekin, Cemal Özdemir, Meriç Aşar, Yılmaz Teker, Hurşit Tolon, Yüksek Ötüş, Oral Yüce, Dinçer Kömek, Atıf Ansen, Çetin Çakır, Ertuğrul Fırçasıgüzel, Uğur Kaymaz, Bünlet Allaç, İsmail Hakkı Çelikman, Erkan Angı ve Eşref Acunbay. 


22 ŞUBATÇILAR AFFEDİLİYOR! 


Hükümet, Başbakan İsmet İnönü'nün Talât Aydemir'e verdiği yazılı teminatı gerçekleştirmek için, kısa zamnda bir tasarı hazırlayarak Meclise sevketmişti, Tasarıya göre, 22 Şubat olaylarına katıldıkları için emekliye sevkedilne ordu mensupları hakkında hiçbir cezai takibat yapılmıyacaktı. 


Tasarının Meclisten çıkması, sevkedilmesi kadar kolay olmamıştır. Zira, bazı açıkgöz milletvekili ve senatörler bunu bir pazarlık konusu haline getirmek- te kendileri için fayda görmüşler ve bu tasarıyı ancak, siyasi hükümlülerin de affedilmesi şartiyle kabul edebileceklerini söylemeğe başlamışlardı Bu yüzden tasarının görüşülmesi oldukça uzadı. Neticede, parti 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liderleri bu havayı dağıtmaya ve tasarıyı 30 Nisan 
1962 günü Millet Meclisinden geçirmeye muvaffak oldular. Meclis, 13 aleyhte ve 3 çekimser oya karşı 297 
oyla tasarıyı kabul etmişti. Tasarı bir kaç gün içinde Cumhuriyet Senatosundan da geçtikten sonra yürürlüğe girdi. 

22 Şubatçılar, özellikle Talât Aydemir, kanun yürürlüğe girdikten sonra verdikleri demeçlerle affedilmek istemediklerini, mahkemeye verilmeleri gerektiğini ilri sürmeye başladılar. Onlara göre, bu kanun kendilerini değil, ordudaki yüksek mevkili kumandanları affetmek için çıkarılmıştı. 


Ayrıca, genç subayların emekliye sevkedilmelerine de karşı koyuyorlardı, Bunlar, 'kumandanlarından aldıkları emirleri yerine getirmişlerdi, şu halde isyan hareketinden sorumlu tutulamazlardı. Bu gerekçe ile emeklilik işlemlerinin iptali ve tekrar orduya dönülmesi için Danıştay'a döva açıldı. Danıştay Milli Savunma Bakanlığından 22 Şubat'çıların neye istina- den emekliye sevkedildiklerini ve bu işlemin İç Hizmet Kanununun hangi hükmüne göre yapıldığını soruyordu. Böylece, verilen siyasi teminatın hukuk yönünden tartışması açılmış oldu ve mesele gerçekten içinden çıkılmaz hale geldi. Öyle ya, 22 Şubatçılar relime karşı isyan bayrağı çekmişlerdi, Bunun karşılığın- daki ceza, emekliye sevketmek mi olmalıydı? Hiç değilde af kanunu çıkıncaya kadar bunlar hakkında kanuni takibata girişmek gerekmez miydi? Bir hukuk devletinde Başbakanın verdiği yazılı teminat, kanun hükümlerinin işlemesini nasıl durdururdu? 


Milli Savunma Bakanlığı da bu soruların cevabını vermediği için Danıştay'dan, önce üç ay, bu bittikten sonra etkrar üç ay mehil talebinde bulundu ve mesele bir sonuna bağlanıncaya kadar da 21 Mayıs İhtilâli patlak verdi. 


22 Şubat'çılar ikinci dâvalarını da, o zamanlar 
Birinci Ordu Kumandanı olan General Cemal Tural 
aleyhine açmışlardı. Dâvâ, hakaret dâvası idi ve 50 
bin liralık hak baki kalmak şartıyla 1001 liralık tazminat talep olunuyordu. Dâvanın açılmasına sebep, Cemal Tural'ın 22 Şubat harekâtını destekledikleri gerekçesiyle başka görevlere atanan, daha sonra da emekliye sevkedilen subaylara gönderdiği özel mektupta kulandığı ifadelerdi. Birinci Ordu Kumandanı, 
6 Mart 1962 tarihinde Kurmay Albay Adnan Çelikoğlu ile Kurmay Yarbay Osman Deniz ve Kurmay Yarbay Ruhi Soyuyüce'ye gönderdiği mektuplarda şöyle diyordu : 


«Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mensubu olmakla iftihar eder ve gururlanırken, Ankara olaylarının hepimize sıçrattığı leke ve kalplerimizde meydana getirdiği sızı ile müteellimiz. 

Bu olayların sahtekâr, hayasız ve Silâhlı Kuvvetlerin şerefini düşüren mürettipleriyle uzaktan ve yakından temasta bulunmanız şüphesiz sizi yeni bir atanmaya tâbi tutmuştur. 


Şahsi hırs, emel ve maceraya asla alet olmamış olan bu tertemiz Silâhlı Kuvvetler camiasında hizme- te devam ederken, doğru yoldan şaşmamanızı ve sancak önünde ettiğiniz yemininizi unutmamanızı sureti mahremanede tebliğ eder, bunun dışındak; hareketlerin ve davranışların çok sert olan neticelerini de iyi düşünmenizi hatırlatırım.» 
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Osman Deniz, bu mektubu Talât Aydemir'e göndermişti. Aydemir ve diğer arkadaşları, “kendilerine «sahtekâr ve hayasız» denmek suretiyle hakaret edildiğini ileri sürerek Tural hakkında dâva açmışlardı. 
Bu döva da Danıştay'da açılan dâva gibi uzun sürdü ve sonuçlanamadan 21 Mayıs olayları meydana geldi. 


22 Şubat olayı bastırıldıktan sonra, bazı çevrelerde, Talât Aydemir ve arkadaşlarını ihtilâlden sonra hangi görevlere geleceklerine dair hazırlıklar yaptıkları yolunda söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Buna göre, Emin Arat Cumhurbaşkanı, Talât Aydemir Başbakan Dündar Seyhan da Genelkurmay Başkanı olacaklardı, Albaylar Juntasının diğer elemanlarına da çeşitli görevler veriliyordu. 


Bu söylentilerin gerçek bir esasa dayanıp dayanmadığı bugüne kadar kesin olarak anlaşılmamıştır. 
Gerçi ortada bir vesika bulunmaktadır, ama Talât Aydemir gerek 21 Mayıs olaylarından önce, gerek bu olaydan sonra duruşmalar sırasında bu vesikanın gerçekle ilgisi bulunmadığını ısrarla ileri sürmüştür. 


Mesele ortaya şöyle çıkmıştı : 


Talât Aydemir, Harb Okulu Kumandanı iken, kendi ifadesine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın emriyle muhtemel bir ihtilâlin harekât plânını hazırlamıştı. Bu plânla ilgili dosya, yine kendi ifadesine göre, Genelkurmay İkinci Başkanı Memduh Tağmaç'ın emriyle, tetkik edilmek üzere Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Hüsnü Özkan'a, 22 Şubat takaddüm eden günlerde tevdi edilmişti, Dosyayı Hüsnü Paşaya Necati Ünsalan, Emin, Arat ve Galip Gültekin götürmüşlerdi. 
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22 Şubat olaylarından birkaç gün sonra, General Hüsnü Özkan, Genelkurmay Başkanı Sunya'ı ziyaret ederek, harekât plânı dosyasında daktilo ile yazılmış bir vesika bulunduğunu, bu vesikada ihtilâlden sonra Albaylar Juntası elemanlarını hangi görevleri alacaklarını tesbit edilmiş olduğunu söylemiş ve vesikayı göstermişti. Aydemir, o dosyada böyle bir vesika bulunmadığını iddia edegelmiştir. Bunun, Hüsnü Özkan ve arkadaşları tarafından kendilerini küçük düşürmek için tanzim edilmiş olması ihtimalini ortaya atmışlardır. 


Bununla beraber, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Kumandanları 22 Şubat olaylarından sonra yaptıkları gezilerde bu meseleyi ele almışlar ve toplantılarda vesika muhteviyatını açıklamışlardır. 


Aydemir, 21 Mayıs İhtilâlinden sonra Askeri Mahkemede yaptığı savunmasında bu meseleye de temas edecek ve şöyle diyecekti : 

— Bu gibi haksız yere küçültmeler, bizleri aksine büyütmüş ve ordudan, her sınıf ve rütbeden subaylar tarafından aranmaya ve temas sağlanmaya başlamıştır. Yapılan bu hatalardan dolayı 21 Mayıs 


1963 İhtilâlinin tohumları Silâhlı Kuvvetlere, bizzat 
yönettiklerini zannedenler tarafından atılmıştır. 


Talât Aydemir, bütün bu olaylar cereyan ettikten kısa bir süre sonra, yeniden bir ihtilâlin hazırlıklarına girişecektir. Bunun sebeplerini, hazırlık ve icra safhasını, daha sonra da hükümler infaz edilinceye kadar: cezaevinde olup bitenleri anlatmadan önce, Aydemir'- in ihtilâlciliği hakkında bilgi vermek gerekmektedir. 
Böylece, hem yıllarca geride kalmış gizli olaylar meydana çıkmış olacak, hem de Aydemir'deki tedavisi imkânsız isyankârlığın mahiyeti anlaşılacaktır. 


Aydemir, ihtilâl fikrine nasıl kapıldığını ve önceleri kimlerle çalıştığını şöyle anlatır : 

«1946 seçimlerinin neticesinde doğan hâdiseleri götürdükten sonra, artık Türkiye'nin çok partili demokratik nizam içinde değil, tek milli şef ile idare edileceğine inandım. O zamanlar orduda bu fikir cereyanları yer etmeğe başlamıştı, Rütbem üsteğmen idi. 
Fakat, bizlerin önünde bu fikri taşıyan daha yüksek rütbeli subaylar mevcuttu. Ordu içinde bir teşkilât kurmuşlardı. Bunlardan Seyfi Kurtbek, Necip San, Cemal Tural, Cemal Yıldırım ve Faruk Ateşdağlı'nın 


zincirine bağlı olarak çalışıyordum. Nihayet 1950 seçimleri yapıldı. Gerçek demokratik nizama kavuştuk diye bu teşkilât faaliyetini kendiliğinden tatil etti. Zaten başta bulunanlar, mühim kilit başı noktalarına gelmişlerdi. En ateşli geçinen Seyfi Kurtbek Milli Müdofaa Vekili olmuş ve yakın arkadaşlarını, albay olmalarına rağmen tümen kumandanlıklarına tâyin etmişti. 
Bunlardan Cemal Tural, Sivas'ta benim tümen kumandanım idi.» 

Aradan yıllar geçti ve 1956 ya gelindi. Orduda yine huzursuzluklar başlamıştı. Memleketin gidişi iyi görünmüyordu. Aydemir o sıralarda binbaşı idi ve Genelkurmay'da çalışıyordu. Arkadaşlarıyle bir ihtilâl teşkilâtı kurmak için temaslar yaptı, fakat müsbet sonuç alamadı, Sadece iki subay, fikrine iştirak etmişti. Bunlar, şimdi tabii senatör olan Sezai Okan ile Osman Köksal'dı. 1956 yılının Eylül ayında (Sezai 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Okan'ın evinde üç arkadaş bir araya geldiler ve ihtilâl komitesinin nüvesini teşkil etmek üzere karar aldılar. 
Bunlardan sonra da komite üyelerini genişletme çatışmalarına girdiler, 


Aydemir, o yıl Ekim ayında İstanbul'daki Yüksek Kumanda Akademisine gitti. Komiteyi genişleterek ` kadrosunu oniki kişiye çıkardı. 1957 nin Mart ayında, Dündar Seyhan'ın da aynı gaye ile bir teşkilât kurduğunu öğrendiler ve şimdi tabii Senatör olan Rafet Aksoy'lunun evinde yaptıkları bir toplantıda, Orhan Kabibay'ın tabancası üzerine yemin ederek birleşme kararı aldılar. Bundan sonra komitenin idare heyeti seçimi yapıldı, Başkanlığa oybirliği ile Talât Aydemir, Genel sekreterliğe Ahmet Yıldız, yönetici üyeliktere de Sezaj Okan ile Refet Aksoylu seçildileri. 


O yıl Ağustos ayında yapılan tâyinler, idare heyetinde değişiklik yapılmasını gerektirmişti. Bu defa başkanlığıa Faruk Güventürk, genel sekreterliğe Dündar Seyhan, yönetici üyeliklere de Refet Aksoylu ile Halit Kayılı seçilmişlerdi. Komite, kısa zamanda gelişti. Bu sıralarda 27 Ekim 1957 seçimlerine yaklaşılmıştı ve memlekette siyasi tansiyon oldukça yüksekti. Komite, seçimlerden önce idareye el koymayı düşünüyordu. Meseleyi görüşüp karara bağlamak için 20 
Ekim 1957 günü Ankara'da bir toplantı yapıldı. Komote üyelerinin hemen tamamı, kursiyer veya izinli olarak Ankara'ya gelmişler, toplantıya katılmışlardı. 
ikinci toplantı 22 Ekim 1957 de İstanbul'da Rami Kışlasında oldu ve.seçimlerden önce ihtilâl yapılması kararına varıldı, Ancak ihtilâlden önce Halk Partisi Lideri İnönü'nün fikri alınacaktı. 


İhtilâl kararını Halk Partisine, Kurmay Albay Faruk Ateşdağlı ile Suphi Gürsoytrak bildireceklerdi. Nitekim, Ateşdağ'lının yakın dostu olan emekli General Şahap Gürler vasıtasiyle mesele önce Faik Ahmet Barutcıya daha sonra da Şemsettin Günal tay'a bildirildi, Her ikisi de kararı müsbet karşılamışlar, ancak bir defa da meselenin İnönü'ye duyurulmasında fayda gördüklerini; ifade etmişlerdi. Nihayet, Şahap Gürler ile Şimdi Millet Partisinden milletvekili olan Kudret Bosüter, İnönü ile görüştüler ve ihtilâl kararını bildirdiler, İnönü, karara şiddetle itiraz etmiş, böyle bir müdahaleye taraftar olmadığını bildirmişti. ihtilâl kararı bu yüzden uygulanamadı. 


Komite, ordu içindeki çalışmalarına seçimlerden sonrada devam ediyordu. Bu sıralarda 9 Subay olayı patlak verdi ve komitenin başkanı Faruk Güventürk de bu subaylarla birlikte yakalandı. Henüz bu olayın tahkikatı devam ederken, meşhul bir şahıs o zamanların Milli Savunma Bakanı Semi Ergine bir mektup göndererek, Aydemir'in içinde bulunduğu ihtilâl 'komitesini de ihbar ediyordu. Fakat Şemi Ergin'in emir subayı olan Adnan Çelikoğlu, komitenin üyesiydi ve mektubu imha ederek durumu arkadaşlarına bildirdi. Bu olaylar komitede çözülmeler meydana getirmişti. Dokuz subay hakkında. açılan dâva devam ederken, faaliyet iyiden iyiye durdurulmuştu. Aydemir Kore'ye, Dündar Seyhan da yurt dışında bir göreve atanınca çalışmalar tamamen durdu. Daha sonraları bu komiteleri Alparslan Türkeş 14 Eylül 1959 
da yeniden birleştirecek ve 27 Mayıs 1960 ihtilâlini yapacaktı. 
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II. BÖLÜM 


21 Mayıs ve İhtilâlcilerin Tasfiyesi 


BUHRAN DEVAM EDİYOR... 


İnönü'nün deyimiyle «Meclise alışma devresi» 
içinde bulunan o günün politikacıları, 22 Şubat 1962 
intilâl teşebbüsünden de ders almamış gibi davranıyorlar ve sorumsuz tutumlarıyla, memleketin bir türlü içinden çıkamadığı buhranı körükleyerek, bu «Alışma devresi» nden kurtulmak niyetinde olmadıklarını gösteriyorlardı. 


22 Şubat isyanından sonra; siycsi partiler ve hükümet bünyelerinde meydana gelen ihtilâflar, öte yan dan yurdun bazı yerlerinde yurttaşla jandarma arasında vukubulan kavgalar ve çarpışmalar, aklı başında birçok kimseyi, bu olayların memleketi nereye sürüklemekte olduğu sorusuna olumlu cevap veremiyerek duruma düşürüyordu. 


Olayları ve sonuçlarını daha iyi değrlendirebilmek için o günlerde yurtta ve siyasi çevrelerde olup bitenleri hatırlamakta fayda vardır : 
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22 Şubat olaylarından hemen sonra çıkarılan 
Tedbirler Kanunu, birçok çevrede tedirginlik yaratmış, tenkitlere yol açmıştı. Tepkisini en çok Yeni Türkiye Partisinde gösterdi. Kanunun oylaması sırasında bu partiye bazı milletvekili ve senatörler kırmızı oy kullanınca, Ekrem Alican, bunu aynı zamanda kendisine de güvensizlik oyu mahiyetinde görerek Genel Başkanlıktan istifa etmişti. YTP Genel İdare Kurulu henüz bu istifayı oy birliği ile kabul etmiyerek Alican'ı görevinden kalmaya ikna etmişti ki, bu defa da Selim Sarper'in görevinden ayrıldığı duyuldu. Sarper, koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanı idi ve kabineye arkadaşı Turhan Feyzioğlu ile ihtilâfa düştüğü için istifa ettiği açıklanıyordu, Sarper'in Feyzioğlu ile ne alıp veremiyeceği olabilirdi? Gerçi Feyzioğlu'nun gönlünde Dışişleri Bakanlığı koltuğunun pek müstesna bir yer işgal ettiği biliniyordu ama, buna karşılık İsmet Paşa'nın da bu Bakanlığa kariyerden kimseleri getirmek niyetinde olduğunu kimsenin meşhulü değildi. Açıkçası, istifanın sebebi koltuk ihtilâfı ve mücadelesi olamazdı. Nitekim, Halk Partisinin yüksek kademelerinden yayılan söylentiler hiç de bu sebebi doğrulayacak mahiyette değildi. Anlaşılan, Sarper'in 22 Şubat olayları sırasındaki tutumu yüzünden İsmet Paşa tarafından istifaya davet edildiği saklanmak isteniyordu. 


28 Mart 1962 günü de Milet Meclisi, 27 Mayıs 
tasarruflarından birisini ortadan kaldırıvermişti. Meclis, Milli Birlik Komitesi kararıyla Üniversitelerden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesinin 30 gün içinde Üniversite Senatolarına başvurarak eski görevlerine dönmelerini sağlayan bir hükümet tasarısını kabul etmişti. 
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Bundan hemen bir gün sonra, Osman Bölükbaşı CKMP Genel Başkanlığından, Ahmet Oğuz da Genel Başkanı Vekilliğinden istifa ettiler. Bu parti de için için kaynıyor, bölünmeye doğru koşuyordu. 


Koalisyon hükümetinin ikinci kanadını teşkil eden Adalet Partisi siyasi af peşindeydi. Sanki memleketin hiçbir meselesi kalmamış gibi sabahtan akşama kadar bu mesele tartışılıyordu. Hükümetin birinci kanadı Halk Partisi ise bir taraftan siyasi af isteklerini asgariye indirmenin tertipleri içinde bulunurken ve hırslardan meydana gelen kargaşalıkları bastırmanın tedbirleriyle vakit geçiriyordu. 


Hükümet kanatları arasında da bir aheng kurulamamıştı. Siyasi af meselesi güven oyu alındığınıdanberi hükümetin başlıca müzakere mevzuunu teşkil etmişti. Hükümetin ortakları birbirlerine hiç mi hiç itimat etmiyorlar, bir ayak oyununa gelmemek endişesi içinde bulunuyorlardı. 


Memleket huzursuzdu. Önleyici tedbir alınamadığı gibi, huzursuzluğu artıran olayların da önüne geçilemiyordu. 28 Nisan 1962 günü Mahir Kılıç adında bir şahsın dayaktan öldüğü iddiası üzerine, yüzlerce köylü Erbaa Jandarma Karakolunu basıyor ve jandarma ile iki köylü ağır surette yaralanıyordu. 
Bu olay, orduyla halkın birbirlerine karşı kışkırtılması şeklinde yorumlanıyor ve şüphesiz sinirlere tesir ediyordu. Bundan bir hafta sonra, Kayseri Cezaevinden meşruten tahliye edilmiş olan Ali İpar'ın yurt dışına çıktığı haberi duyuldu. Memleket bu kaçışın yarattığı hayret içinde bulunurken, Mardin'de dehşet verici olaylar meydana gelmişti : Bir futbol maçı sırasında seyircilerle jandarma birbirine girmiş, binlerce halk 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sokağa dökülmüş, protesto gösterileri başlamış, Hükümet Konağı taşlanmış, sinemadan çıkan bir subay halkın hücumuna maruz kalmıştı. Nerdeyse Mardin'- de sıkı yönetim ilân edilecekti. 


Hükümet, kendi bünyesindeki ihtilâflara hal çaresi aramaktan, memlekette olup bitenlerle meşgul "olmaya fırsat bulamıyordu. Tam bu sırada Devlet Bakanı Avni Doğan da, Adalet Partisiyle ahengi bir hükümet olmaya imkân görmediğin; ileri sürerek iştifa ediyordu. 


Hükümet bu halde iken, siyasi partiler de bir âlemdi, Ne kendi bünyelerinde rahattılar, ne de birbirleriyle münasebetlerinde huzur veriyorlardı. Kimisinin genel başkanları istifa ediyor, kimisi parçalanmaya doğru gidiyor, kimisi genel idare kurulunu değiştirip yerine bir başkasını kuruyor, kimisi hükümetten şikâyetçi, kimisi hiçbir şeyden memnun değildi ve memleketi bu durumda bulunan partilerden ikisinin meydana getirdiği bir hükümet idare etmeye çalışıyordu. 

Yurtaş huzursuzluk içinde yarınını endişe ile bekliyor, bütün bu olup bitenlerin memleketi nereye götüreceğini büyük bir tevekkülle merak ediyordu. 
iş sahası müteredditti, sular durulmadan hiçbir şeye teşebbüs etmiyordu. 


Henüz bir isyan teşebbüsünü bastırmış olan ordu da şaşkınlık ve kargaşalık içindeydi. Yurtta ve siyasi hayatta olup bitenler büyük tepkiler yaratıyor, huzursuzluğu artıyor, yıllardanberi devam edegelmekte olan buhranın yatışacağı ümitlerini baltalıyordu. 
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Münevver kitle endişe içindeydi ve bu gidişte memleketin yeni badireler ve meselelerle karşı karşıya gleceğini seziyor, anlıyordu. Sadece bu kadarla da kalmıyor, çeşitli vasıtalarla bunu anlatmak da istiyordu ama, ikazi dinleyen kimdi? 


Durumdan memnun olan, isyan teşebbüsleri bastırıldıktan sonra 22 Şubatçılar diye anılan Kitle ile kargaşalıktan faydalanmayı normal hayat yaşamaya tercih eden bazı kimselerdi 22 Şubatçılar bu curcunadan kendi hesaplarına istifade etmesini bilmişlerdir. Bir taraftan, memlekete olup bitenleri, mevcut siyasi kadro ile gerçek demokrasinin kurulamıyacağına dair inançlarının delili olarak gösterirlerken, bir taraftan da, ileride plânlamayı düşündükleri ikinci ihtilâl teşebbüsleri için kendilerine meşrü zemin hazırlamakta bulunmasının keyfini sürüyorlardı. 


Bu curcuna nihayet, 30 Moyıs 1962 günü Başbakan İsmet İnönü'nün istifasına ve hükümetin düşmesine kadar devam eti, İnönü o gün, Adalet Partisi Grubunun siyasi af konusunda aldığı kararı müp- hem bulduğu için istifa ettiğini ve artık mesuliyet almıyacağını açıklamıştı, 


Bütün bu keşmekeşin üzerine bir de hükümet buhranının yüklenmesi kambur üstüne kambur olmuştu. Bundan, Adalet Partisi sorumlu tutuluyordu. 
Ragıp Gümüşpala bir demeç vererek hükümeyin çekilmesinden sorumlu tutulamıyacaklarını bildirmek lüzumunu hissetmişti ama, bu defa karşısında cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i bulmuştu Gürsel, Adalet Partisini memleketin içinde bulunduğu buhranın tek sorumlusu olarak itham ediyordu. 
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Başbakanın istifasından bir gün sonra CKMP bölündü. Osman Bölükbaşı 23 arkadaşiyle birlikte partiden ayrılarak, Millet Partisini kurmaya başladı. 
Siyasi hayatımızda ender rastlanan tiplerden birisi olan Bölükbaşı, partiyi bölme zamanını kasten İnönü'nün istifası sırasına rastlamıştı, Zira onun, tedavisi imkânsız hastalığı, neticesi neye varırsa varsın daima her olayın önünde ve üstünde bulunmasıni gerektiriyordu. 


Cumhurbaşkanı Gürsel, yeni hkümeti kurma görevini de Halk Partisi liderine vermişti. İnönü hükümeti kurmasına kurdu ama, herhalde anasındar emdiği süt de burnundan geldi. 


inönü hükümeti kurma görevini aldıktan sonra, birkaç gün parti liderleriyle temas etti ve 7 Haziran 
1962 günü Adalet Partisiyle ortaklaşa hükümet kura 
cağını açıkladı. Bu partiden sonra hükümeti kurmak için CKMP ve YTP ile görüşmelere başladı. Görüşme ler uzadıkça uzuyor ve bir türlü sonuç alınamıyordu. 
Nihayet, 18 Haziran 1962 günü İnönü YTP ve CKMP ile anlaşmaya varmadığını bildirerek, hükümeti kurmaktan vazgeçtiğini açıkladı ve Gürsel'e ferahatname sini takdim etti. 


Hükümet buhranının uzaması, memleketteki huzursuzluğu artırıyor, yeniden ordunun idareye el koyacağına dair söylentiler dolaşmaya başlıyordu. Gürsel, İnönü'yü tekrar temaslara geçmesi için ikna edemiyordu. Parti liderlerini toplayarak kendileriyle 
görüştü ve İnönü'ye yardımcı olmalarını istedi, 22 
Haziran 1962 günü de radyodan bir konuşma yaparak İnönü.yü göreve çağırdığını bildirdi ve kendisin! 
hükümeti kurtarmakla görevlendirmiş bulunduğunu açıkladı. 
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Gürsel'in temasları ve radyoda yaptığı konuşma olumlu sonuç vermişti. Nitekim ertesi gün CHP, CKMP ce YTP idarecileri hükümeti kurmakta anlaşmaya vardılar ve 24 Haziran 1962 günü de koalisyonun ne şekilde çalışacağını gösteren bir protokol imzaladılar. 


Nihayet, CHP - CKMP - YTP koalisyon hükümeti, 
38 gün süren buhrandan sonra Meclisten güven oyu 
alarak işe başladı. Bu, Cumhuriyet tarihimizde en uzun süren hükümet buhranı oldu. Meclis, yeni 
hükümete 259 oyla güven vermişti, 134 kişi red, 4 
kişi de çekimser oy kullanmışlardı. 


Meclis, hükümete güven oyu verdikten ve Başbakan İsmet İnönü'nün yeni oylara sebebiyet verecek konuşmasını dinledikten sonra, 3 Eylül 1962 gününe kadar tatile girmişti. 


İNÖNÜ - AYDEMİR DÜELLOSU! 


İsmet Paşa'nın ikinci koalisyon hükümetini kurmak için CKMP ve YTP liderleriyle anlaşmaya vardığı günlerde, 1 Temmuz 1962 de, Ondörtlerden Orhan Kabibay ile Rifat Baykal yurda dönmüşlerdi. Ondörtler, 29 Temmuz günü Brüksel'de bir toplantı yapacaklar, yurda döndükleri zaman nasıl bir politika takip edeceklerini tesbit edeceklerdi. Kabibay ve Baykal, bu toplantdan önce yurda girip siyasi havanın ne durumda olduğunu, yurttaşın ve politikacıların kendileri için neler düşündüklerini öğrenmeyi uygun bulmuşlardı. 


Orhan Kabibay Ankara'ya gelirken, Kızılcahamam yakınlarında özellikle 22 Şubatçılar tarafından karşılanmıştı. Dündar Seyhan'ın başkanlığındaki bir heyet Kabibay'ı Kızılcahamam yakınlarında karşıladı ve Ankara'ya getirdi idi. Kabibay'dan birkaç gün önce de Rifat Baykal gelmişti. İleride tafsiyâtiyle anlatılacağı veçhile, Kabibay Ondörtler Grubunun lideri olmak arzusundaydı ve bu konuda Türkeş'le daimi bir çekişme halinde bulunuyordu. Brüksel'de yapılacak toplantı. Ondörtler Grubunun son toplantısı olacaktı. Kabibay bu toplantıya katılmadan önce Ankara'yı ziyareti uygun bulmuştu, Türkeş, Kabibay'ın yurda geleceğini haber alınca, o zamanlar Tel-Aviv Büyükelçiliğinde müşavir olan yakın arkadaşı Rifat Baykal'ı peşine takmakta fayda görmüştür. Baykal Kabibay'dan önce Ankara'ya geldi ve onu yalnız bırakmadı. Sonradan Ankara'daki temaslar hakkında Türkeş'e rapor verdiği şüphesizdir. 

22 Şubatçılar Kabibay ve Baykal'la hemen görüş 
me sağladılar. Talât Aydemir'in başkanlığındaki 22 
Şubatçılar heyetiyle Ondörtler temsilcileri arasında samimi bir görüşme olmuş, fakat bu sırada hal hatır sormanın dışında önemli bir şey görüşülmemişti. 

Kabibay ve Baykal, 8 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'le de bir görüşme yapmışlardı. 
Gürsel, bu görüşmeden sonra gazetecilere şöyle diyordu. 


— Aramızda bir anlaşmazlık yoktur, Şartlar o zaman öyle İcap ettirmişti. 

İnönü, 22 Şubatçıların davranışlarını yakından izliyordu. Ondörtlerin (temsilcileriyle (görüşmelerine mim koymuştu. Bundan önce Birinci Ordu Kumandanı Cemal Tural'ın mahkemeye verilmesi ve bundan hemen sonra da 21 Ekim İhtilâl Protokolünün, kendilerine yakın bir gazeteci vasıtasiyle Yeni Sabah 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Gazetesinde yayınlatırılması Halk Partisi liderinin oldukça canını sıkmıştı. 


İnönü, ikinci koalisyon hükümetinin güven oyu almasını ve Meclisin uzun bir tatile girmek üzere bulunmasını vesile ederek Mecliste konuşmuş, 22 Şubatçıları şiddetle itham etmişti. İnönü'nün, 27 Mayıs İhtilâlinden sonraki olaylarla ilgisi bu son derece Önemli konuşmasının dikkate değer kısımları şöyle idi. 


«Millet olarak büyük bir imtihan vermişizdir. Mesele askeri idarenin kendi rızasiyle, ihtilâlcilerin her türlü riskleri fedakârlıkla üzerine alarak demokratik rejime geçip geçmiyeceklerinin meçhul olması idi. İlk gündenberi ihtilâl idaresi biran önce demokratik tatbik olununcaya kadar içeride tereddüt vardı. Dışarıda büyük ölçüde hüküm sürüyordu. Türlü güçlükler atlatılarak sivil ve asker arasında endişeler ve tereddütler yenilerek, 25 Ekimde Büyük Meclisin toplanması tahakkuk ettirilmiştir. 


Buna rağmen, ondan sonra da demokratik rejimin Türkiye'ye uygun olmıyacağı ve hükümet kurulamıyacağı iddia olunmuştur. Bu iddiayı bazı mahdut çevreler beslemeye çalışmışlardır. Ordu içinde bir avuç demokratik nizam aleyhtarı, 22 Şubatta vahim bir tecrübeye teşebbüs etmişlerdir. Ordunun kendisi, 

, hemen bütünüyle sergüzeştçileri reddetmiştir. Kesin olarak sabit olmuştur ki, ordu memleketin idaresini ve selâmetini demokratik rejimde ve Anayasa nizamında görmektedir. 

Sergüzeştçilerin hareketleri millet nazarında ve 


ordu içinde tam bir takbihe uğramıştır. Büyük Millet Meclisi, rejimi o kadar kuvvetli görmüştür ki, orduya 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olan güvenihin delili olarak ve ordunun siyasetten kurtulmak için gösterdiği gayreti kolaylaştırmak üzere ağır suçları afetmeyi bile düşünmüştür. 


İhtilâlden bugüne kadar siyasetin türlü hâdiselerinden geçmiş bir ordunun milletle bu kadar yakın bir beraberlik içinde siyasetten uzaklaşmaya çalışması, tarihte emsali güç bulunan büyük vasıflardandır. Mem leketin selâmeti, Anayasa nizamının işlemesinde, Büyük Millet Meclisinin mutlak itibarında ve hâkimiyetinde ve Büyük Millet Meclisinin ordusuna güveninin, sevgisinin tamamiyle bilinmesindedir. 


Bu mukaddemeden sonra dikkatinizi soğukkanlılıkla bugünkü bazı hâdiseler üzerine çekmek istiyorum: Memlekete hesapsız zararlar vermiş olan 22 
Şubat itaatsizliği, şimdi ordu içinde bir nifak yaratmak ve Büyük Milet Meclisinin orduya olan güvenini sarsmak için bir vesile olarak istismar edilmek isteniyordur. Buna âlet olanlar, iyin niyetten mahrum olanlardır. Vesika diye neşrolunan yazılar Büyük Millet Meclisinin bildiği tahmin edilen ve nihayet bir ihtilâl rejiminin demokratik rejime intikali sırasında tedavi tedbirlerine bağladığı hâdiselerdir. Büyük Meclisin açı lip açılmıyacağının münakaşa edildiği günlerde ordu ile bütün siyasi partiler arasında vukubulan temaslar neticeleri ve demokratik rejimin nihayet kurulmasının başlangıç devresi, yüksek heyetimizin meçhulü değildir. Bugün vesika diye neşrolunan yazılar dikkatle okunursa, ordunun emir ve kumandasını elinde bulunduran geniş sevki idare kadrosunun ordunun siyasete karışmasının bütün mahzurlarına nihayet vererek, memleketi demokratik rejime kavuşturmak için ne kadar büyük güçlükleri yenmeğe çalıştığını insafla göreceklerdir. 
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Millet ve Büyük Meclis ile onun aziz evladı olan ordu arasında bir itimatsızlık yaratmak maksadı asla muvaffak olamıyacaktır. Asil hissiyatınıza tercüman olduğumu bilerek söylüyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun mes'ul hükümeti, ordunun şerefi- ne ve itibarına ve en yüksek kumandanından erine kadar bu ordu mensuplarının millet nazarındakij yüksek kıymetlerine asla toz kondurmıyacaktır. Ordu aleyhine olan bütün tefsirleri ve fesatları kesin olarak men edecektir. Bu mülâhazaları şunun için söylüyorum; hiç kimse ordu ile Büyük Meclis arasında ayrılık yaratmaya muvaffak olamıyacaktır. Aksine, şimdiye kadar itatsiz ve memleketi anarşiye götürme teşebbüslerine girişenler nasıl perişan olarak çıkmışlarsa, bundan sonra orduya dil uzatmaya teşebbüslerinden daha da pişman olarak çıkacaklardır.» 


İnönü'nün bu konuşmasına ertesi gün Talât Aydemir 22 Şubatçılar adına bir cevap verdi. Aydemir, evinde yaptığı basın toplantısında şöyle diyordu : 

«İnönü güven oyu aldıktan sonra, uzun senelerdenberi, malüm ve kendine has taktik ve tabiatını 


bir kere daha göstermiştir, Bu beyanatındaki 22 Şubatçılarla ilgili hususları şiddetle reddederiz. Sene- 


lerden beri asla milletin hayrına işlememiş olduğunu bildiğimiz bir taktiğin sahibinin karşısında olduğumuz için sergüzeştçi olarak damgalanıyorsak, bu kolaylıkla kabuleneceğimiz bir sıfattır. Bu sebeple asıl takbihe değer husus, İnönü'nün siyasi zümre ve şahıs menfaatleri üstüne çıkamıyarak aziz ulusumuzun sesine kulak vermeyen zihniyetidir. Şu hususu açıkça beyan etmek isteriz ki, İnönü'nün ismi zekâsından büyüktür. Bu zahiyeden tetkik edilince, Atatürk'ün 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dehasını stratejik yaratıcılığından sonraki ` reformlar- dan mahrum stratik devrenin asıl sebebi anlaşılacaktır. İnönü tükenmiştir. Reformlara en çok ihtiyacımız olduğu bu devrede, bütün hayatı statü koyu muhafaza ile geçmiş İnönü'yü tekrar başında görmek bu milietin talihsizliği olmuştur. 


22 Şubat vahim bir tecrübeye teşebbüs değil, 
memleketin sayısız dertlerini bir tarafa iterek İnönü'- nün yarattığı keşmekeşe karşı bir reaksiyondur. Demokrasinin bir türlü rayına oturtulmak istenmeyişin- den ıstırap duyanların bir ikazıdır, Ordu hakkında bir hayal mahsulü olarak ifade ettiği parçalayıcı ve yıpratıcı beyanlarını, kendimiz; ordudan henüz bir parça addettiğimiz şu anda şiddetle reddederiz. Ordunun partiler üstü bir görüşe sahip olduğu hakkındaki inancımızı 22 Şubatta ortaya koyduk. Bizlerin ağır suçlu olduğumuzu Meclis kürsüsünde söylemek hangi takibat ve mahkeme ilâmına istinat etmektedir. Olay mahkemeye intikal etmiş olsaydı o zaman kimin suçlu olduğu daha iyi anlaşılacaktı. Beyanatta 22 Şubat olaylarını bir taraftan hukuk dili dışında ağır suç olarak belirtirken, diğer taraftan itaatsizlik şeklinde tavsifi beyanat sahibini tezada düşürmektedir. Bizlerin hiçbir hareketi ve düşüncesi, kendisinden bir parça olmakla gurur duyduğumuz şanlı Silâhlı Kuvvetlerimizi, halkımız ve Parlâmentoyu ayırıcı olmadığı gibi, birinin 


diğerine güvenini sarsıcı da değildir. 


Kanuni haklarımızın kullanılmasından infial duyulmasını insan hakları muvacehesinde uygun bulmuyoruz. Beyanat sahibinin açık rejim içerisinde bulunduğumuzu hatırlaması gerekir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmediğimiz ve Meclis içinde savunma imkânının olmadığının \ bilinmesine rağmen güven oyunu müteakip çok ehemmiyetli bir anda, memleketin milli, sosyal, ekonomik ve siyasi bütün meseleleri bir tarafa itilerek baştan sona kadar ithâmkar bir taktikle orduya ve ulusun saygısı ve hizmet aşkını cesaretle ortaya koymuş 22 Şubat grubuna Parlâmento usuleri dışında yapılan ithamları esef- le karşılarız. 


Kendilerine bu mukaddes kürsüde cevap vermek Imkânından mahrum olmamız sebebiyle yaptıkları bu konuşmanın mana ve güttüğü hedefi büyük milletimizin sağ duyusuna terk ederiz.» - 


ATDEMİR TEVKİF EDİLİYOR ! 


Talât Aydemir, İsmet Paşa'nın Mecliste yaptığı ithamlara cevap vermiş, hattâ onun için «İnönü tükenmiştir.» diyebilmişti ama, kendisini bu sözlerinin neticesinden kolay 'kölay kurtaramamıştır. 


Demecin gazetlerde yayınladığı gün saat 15.20 
de Talât Aydemir evindeydi. Yanında 22 Şubatçılardan Dündar Seyhan ile Ondörtlerden Orhan Kabibay ve Rifat Baykal vardı. Kabibay'la Baykal, Aydemir ve arkadaşlarına, bir gün önce ziyaret etikleri Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e aralarında geçen konuşmaları naklediyorlardı. Tam bu sırada eve bir polis memuru geldi ve Aydemir'in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığını bildirdi, Yarım saat sonra, Savcı Yardımcısı Turhan Bilgin 22 Şubatçıların liderlerinin ifadesini alıyordu. Adliye koridoru başta Dündar Seyhan olmak üzere 22 Şubatçılarla dolmuş, Emniyet Müdürlüğü her ihtimale karşı etrafta tedbirler almıştı. 
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VEDA BUSESİ — Talât Aydemir, Başbakan İnönü'- nün Mecliste 22 Şubatçılara «Sergüzeştçiler» demecine çok sinirlenmişti. Evinde bir basın toplantısı yaparak, İnönü'ye cevap verdi ve «Onun adı zekâsından daha büyüktür.» dedi, İnönü Aydemir ve arkadaşları için 21 Mayıs İhtilâlinden sonra «Şerefsiz Sergüzeştçiler» diyecekti. Resimde, Aydemir eşiyle vedalaşırken görülmektedir. 297 


Aydemir ifadesi alındıktan sonra saat 16.40 ta «Kanunun suç saydığı bir cürmü övdüğü» iddiasiyle İkinci Sulh Ceza Mahkemesine sevkedildi. İkinci Sulh Ceza Hakimi Celâl Erdoğan, 20 dakika süren sorgu- dan sonra 22 Şubatçıların lideri için tevkif kararı verdi ve cezaevine yolladı. Bu sırada, Aydemir'in isyan arkadaşları olan Rıfkı Erten, Dâniş Yurdakul, Mustafa Ok, Emin Arat ve Necati Ünsalan da adliyeye gelmişterdi. 


Hakim tevkif kararı verdikten sonra Talât Aydemir savcı yardımcılarının odasına alınmıştı. Burada 
bazı polisler kendisine kelepçe takmak isteyince 22 
Şubatçılarla polisler arasında nerdeyse kavgaya dönecek bir tartışma başladı. Nihayet kelepçe takılmaktan vazgeçildi. Arkadaşlarıyla teker teker vedalaşan Aydemir saat 17.23 de Ankara Merkez Ceza evine girdi. İçeri girerken şöyle diyordu : 


— Ne yapalım başa gelen çekilir, Baş koyduğumuz yoldan dönmiyeceğiz! 


Aynı gün, Aydemir'in demecini yayınlayan İstanbul ve Ankara'da münteşir 12 gazetenin sorumlu yazı işleri müdürleri de savcılıklara çağrılmışlardı. Bu gazeteciler hakkında da dâvalar açıldı ve Aydemir'- le birlikte yargılandılar. 


Ertesi gün Aydemir'in avukatı Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak Türk Ceza Kanununun 117 nci maddesi gereğince müvekkilinin kefaletle tahliyesini talep etmişti, fakat mahkeme müracaatı kabul etmedi. 


22 Şubatçılar, Aydemir cezaevinde kaldığı sürece kendisiyle görüşmek için müracaatta bulunmuş 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lardı. Fakat bunlardan sadece Dündar Seyhan, Bahtiyar Yalta ve Aydemir'in oğlu kendisiyle görüşebildiler. Aydemir, Dündar Seyhan vasıtasiyle dışarıda bekleyenlere «Demir gibiyim» diye haber yollamıştı. 


Bu sırada İstanbul'd bulunan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, gazetecilerin Aydemir'in tevkifiyle ilgili sorularını şöyle cevaplıyordu. 


— Bu, kanuni bir iştir. Benim birşey söylemem doğru olmaz. Kanunlar var. 


Talât Aydemir'in tahliyesi için yapılan teşebbüs ler nihayet 18 Temmuz 1962 günü olumlu sonuç vermiş ve O gün saat 17.35 te eski Harb Okulu Kumandanı üç bin lira kefaletle salıvermişti. Böylece Aydemir, demecinin kefaretini on gün tutuklu kalmakla ödemiş oldu. 


22 Şubatçıların lideri tahliye edildikten birkaç 
saat sonra gazetecilere şöyle diyordu : 


«Türkiye'de ezeldenberi ıstırabını duyduğumuz zihniyetlerde henüz bir değişiklik olmamış. Cezaevinde olduğum müddetçe çok rahattım. Moralim her zamanki gibi yerindeydi. Oradaki içtimai hayatı yakından tetkik etmek benim için çok faydalı oldu. Gazeteciler için yapılan 10 uncu koğuşun yeni yapılan ikinci katında (Hilton Yayla) epey hazırlık yaptık ama çok şükür ben çıkıncaya kadar kimse gelmedi. İnşallah bundan sonra da kimse gitmez. Türk adliyesiyle ilk defa karşılaştım, Evveldenberi olduğu gibi şimdi de Türk adliyesine tam bir imanla inanıyorum.» 


Talât Aydemir, tahliye edildikten sonra Ankarada bir hafta kaldı, sonra da 24 Temmuz günü, yanında 22 Şubatçılardan Rıfkı Erten ve Mustafa Pakoba 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bulunduğu halde İstanbul'a gitti. Kendilerini garda yine 22 Şubatçılardan Adnan Çelikoğlu karşılamıştı. 
Aydemir gazetecilerin sorularına cevap vererek şöyle diyordu : 


— Türk miletinin ordusu Halk Partisinin öleti olamaz. Türk Silâhlı Kuvvetleri her türlü siyasi düşünce ve temayüllerin üstündedir. Aksi düşüncede olanlar, er geç hüsrana uğrayacaklardır. 


Aydemir ve arkadaşları İstanbul'da bulundukları birkaç gün içinde buradaki 22 Şubatçılarla ve diğer asker arkadaşlariyle görüşmeler ve nabız yoklaması yapmışlardı. 


Talât Aydemir'in tahliyesinden birkaç gün sonra 
24 Temmuz 1962 de yurda dönme zamanları gelmiş 
olan Ondörtler Brüksel'de son bir defa daha bir araya gelmişlerdi. Alparslan Türkeş, ilk üç toplantıya yetişemedi. Ondörtler, Orhan Erkanlı'nın başkanlığında yaptıkları ilk toplantıda Ondörtler Grubunun çalışma programını tesbit etmek üzere komsiyonlar kurmuşlar, yurda döndükleri zaman nasıl hareket edeceklerini uzun uzun görüşmüşlerdi. Toplantının ikinci gününde, Ankara'dan davetsiz bir misafir kendilerine iltihak etti. Genelkurmay Başkanı tarafından temsilci olarak gönderilen 22 Şubatçılardan emekli kurmay albay Dündar Seyhan'dır. Dündar Seyhan, Ondörtlerden siyasi bir grup olarak yurda dönmelerini Sunay adına rica ediyordu. 


28 Temmuz sabahı başlayan son toplantıya Alparslan Türkeş de katılmıştı. Toplantı gece yarısına doğru sona erdi ve Ondörtler Grubunun anlaşmaya varamıyarak dağıldıklarını açıklayan bir bildiri yayınlandı. 
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TAHLİYEDEN SONRA — 22 Şubatçıların lideri İnönü ye verdiği cevabın kefareti olarak Ankara Cezaevindeki Hilton koğuşunda 10 gün misafir edildi. Tahliye edildiği zaman kendisini cezaevinin kapısında eşi kızı, oğlu ve fikir arkadaşları karşılamışlardı. 


Bildiriyi gazetecilere Orhan Kabibay açıklamıştı. 
Şöyle deniliyordu : 


«1 — Ondörtler topluluğunu, memleketimizin içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde herşeyden evvel milli menfaatleri gözönünde tutarak Türk tarihinin vefakâr sinesine terk etmiş bulunuyoruz. 

2 — Bundan böyle Ondörtler fikriyatını milletin sinesinde hür birer vatandaş sıfatiyle ferden taşıyacaklardır.» 
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Bu karara sadece Muzaffer Özdağ itiraz etmişti. 
fakat sonradan çoğunluğa uyacağını bildirdi. 


İlk üç günkü toplantılarda Ondörtler Grubunun dağılmadan kalacakları memlekete dönüldüğü zaman nasıl bir politika takip edileceğinin tesbitine çalışıldığı bildirilirken, son gün bütün bunlardan ne sebeple vazgeçildiği ve hangi noktalarda anlaşmaya varılamadığı, bugüne kadar kesin olarak ortaya çıkmamıştır. Anlaşmaya varılamamasından iki meselenin Tol oynadığı tahmin edilmektedir. 


1 — Türkeş'le Kabibay arasında devam eden liderlik mücadelesi bu toplantıda da kendini göstermiş ve bu yüzden bir uzlaşma zemini bulunamamıştır. 


2 — Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Sunay'ın 
Ondörtlerin bir siyasi grup olarak memlekete dönmelerinde isabet bulunmadığına dair görüşleri etkili olmuştur. 


Ondörtler grubu böylece dağıldıktan sonra, kendi başlarının çaresini aramaya başlamışlardı. Bunlardan Orhan Erkanlı, Fazıl Akkoyunlu ve Münir Köseoğlu, 13 Kasım 1960 İhtilâlinden sonra atandıkları devlet müşavirliklerinden istifa ederek, kısa süre sonra 4 Ağustos 1962 de yurda döndüler ve siyasi hayata atılmıyacaklarını bildirdiler. Gerçekten geldikleri sırada siyasi hayata atılmamışlardı ama, bu gün hepsi de bir partiye kapılanmışlardır. 


Bu sıralarda hükümette bir anlaşmazlık patlak verdi. CHP - CKMP - YTP Koalisyon Hükümeti de CHP - AP Hükümeti gibi bir türlü ahengli bir çalışma düzeni kuramamıştı. Ufak tefek anlaşmazlıklar su yüzüne çıkmıyordu, fakat beş yıllık kalkınma  plânının 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müzakeresi büyük bir ihtilâfın meydana gelmesine yol açmış ve gizlenememişti. İhtilâfın sebebi şu idi : 

Kabinede Başbakan Yardımcısı olarak görev alan YTP Genel Başkanı Ekrem Alican, Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan beş yıllık kalkınma plânına itiraz etmiş ve plânda yer alan servet beyannamesi verilmesi mecburiyetiyle arazi ve nakliyat vergilerinin kaldırılmasını, 700 milyon liralık emisyona gidilmesini, plânda yer alan «emekçi» tabirlerinin çıkarılmasını ve plânın 35 sayfa tutan finansman bölümünün beş sayfada özetlenmesini istiyordu. 

Alican'ın bu itirazına ve isteklerine ikinci Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu karşı koydu. Aralarında şiddetli bir tartışma başlamıştı. Başbakan İnönü, bu tartışmanın koalisyon hükümetini tehdit eder mâhiyet alması üzerine işe müdahale etmek zorunda ' kaldı. İnönü, anlaşmazlığı gazetecilerden saklamak istiyor, «Hükûmette ihtilâf yok» diyordu. Fakat, Ekrem Alican İnönü'yü yalanlayarak, hükûmette ihtilâf bulunduğunu, şayet mesele Plânlama Kurulunda halledilmezse, kabineye getirileceğini bildiriyordu. 

İş bu safhaya gelince, İnönü, Alican'ın isteklerini kabule yanaştı ve kendi partisinden olan Bakanları da buna ikna etti. Bakanlar ikna olmuşlardı ama, bu 
defa da plânlamacılar baş kaldırmışlardı. 2 Eylül 1962 
günü Plânlama Müsteşarı Osman Nuri Torun ile üç daire başkanı İnönü'ye istifalarını verditer. İnönü. Torun'un istifasını kabul etti, fakat daire başkanlarını ikna ederek görevlerine döndürmeyi denemeyi uygun buldu. Daire başkanları hazırladıkları Plan kabul edilmedikçe görevlerine dönmiyeceklerini bildirdiler ve istifalarında ısrar ettiler. Bunun üzerine onların istifaları da kabul olundu. Plânlama Müsteşarlığına da Hazine Genel Müdürü Ziya Müezzinoğlu getirildi. 

Bu, Plânlama Teşkilâtında meydana gelen ilk çözülme oldu, İleride hükümet Plânlama  Teşkilâtının karşısında direnmeyi ve müdahaleyi artırdığı nisbet- te çözülmeler devam edecekti. 


22 ŞUBATÇILAR TEŞKİLÂT KURUYOR! 


22 Şubatçılar, haklarında cezai takibat yapılmıyacağına dair kanun yürürlüğe girdiği günlerde, yani 
1962 yılının baharında, kendilerini iki önemli meselenin karşısında bulmuşlardı : 

1 — Politika sahasında fonksiyonları ne olacaktı. 


2 — Kendilerine emeklilik hakkı tanınmadan ordudan tard edilen arkadaşlarına ne şekilde yardım yapabileceklerdi. 

Aslında o gün için önemli olan emeklilik hakkı tanınmadan ordudan tard edilen 22 Şubatçıların mali durumları idi. Zira, isyan hareketine karıştıkları için ordudan tard edilmiş bulunan teğmen ve üsteğmen rütbesindeki eski subaylar, kendilerini mali güçlük içinde bulunca, 22 Şubatçıların ileri gelenlerini tazyik etmeye başlamışlar, dertlerine çare bulunmasını istemişlerdi, Bunun üzerine, Emin Arat, Dündar Seyhan, Asım Mutludoğan, Necati Ünsalan, Bahtiyar Yalta, Galip Gültekin, Turgut Alpagut ve Kadri Çıtak kendi aralarında bir toplantı yaparak, on yıllık memuriyet süresini doldurmadan emekliye sevkedildikleri için 


devletten mali yardım göremeyen arkadaşlarına yardım etmek maksadiyle bir sandık kurmaya karar verdiler. Sandığın idare 'kurulu başkanlığına Emin Arat, genel sekreterliğe Dündar Seyhan saymanlığına Asım Mutludoğan seçilmişler, Turgut Alpagut ile Kadri Çıtak da yedek üye olmuşlardı. 


Talât Aydemir kendisine haber verilmeden kurulan bu yardım sandığına derhal cephe aldı. Zira yardım sandığı bahane edilerek kendisinin liderlikten düşürülmek istendiği zehabına kapılmıştı. Olay Fethi Gürcan vasıtasiyle 22 Şubatçılara da duyurulmuştu. 
22 Şubatçıların genç elemanları bu davranışa karşı 
şiddetli bir reaksiyon gösterdiler ve şayet kurulan yardım. sandığının başkanlığına Talât Aydemir getirilmezse, 22 Şubatçılar Gurubu ile ilgilerini keseceklerini Gürcan vasıtasiyle Dündar Seyhan'a bildirdiler. 


-Yardım sandığı, Aydemir ve Fethi Gürcan vasıtasiyle harekete geçirilen genç 22 Şubatçıların reaksiyonu karşısında ancak 24 Saat yaşayabilmişti. Resmen feshi cihetine gidilmemişti ama, idaresi fiilen Talât Aydemir'in eline geçmişti. 


Bu olay 22 Şubatçılar arasında bölünmeye sebep oldu ve meydana birisi Aydemir, diğeri Seyhan grubu olmak üzere iki grup getirdi. Aydemir Grubu, Seyhan Grubuna her bakımdan fatkti. Dündar Seyhan; Necati Ünsalan, Asım Mutludoğan ve İstanbul'da bulunan Adanan Çelikoğlu ile eski Ankara Merkez Kumandanı Selçuk Atakan tarafından destekleniyordu. 


21 Mayıs İhtilâlinden sonra ele geçirilen Aydemir'e ait not defterinden, 10 yılını doldurmamış subaylara oldukça geniş mikyasta yardımlar yapıldığı öğrenilmiştir. Bazı birliklerin şahıs başına her ay on 


Üç İ, Hikâyesi Forma : 20 305 


lira topladığı ve bunları Talât Aydemir'e verdiği, ayrıca emekli general Selim Türkkan'ın da 10 bin lira teberruda bulunduğu anlaşılmıştır. Aydemir, bu paraları, muhtaç durumda bulunan arkadaşlarına tevzi etmiştir. 


22 Şubatçılardan muhtaç durumda bulunanların 
mali durumları bu yolda düzeltilirken, siyasi sahada takip olunacak politika meselesi de ele alınmıştı. Bunun hazırlıkları içinde bulunulurken, 14 lerden Orhan Kabibay Grubunu temsil eden Orhan Erkanlı'nın Atatürk'çü gruplarla İstanbul'da bir toplantı düzenlemek üzere faaliyete geçtiği öğrenilmiştir, Nitekim aradan birkaç gün geçtikten sonra, Erkanlı, Talât Aydemir'i evinde ziyaret ederek fikrini açıkladı ve bir Atatürk'- çü parti meydana getirmek üzere İstanbul'da geniş ölçüde 'bir toplantı düzenlemek kararında olduğunu anlattıktan sonra, bu toplantıya 22 Şubatçıların da temsilci göndermeleri ricasında bulundu. 


Erkanlı'nın bu hareketi 22 Şubatçıların 'kamçılamıştı, zira fonksiyonun ellerinden alınmak üzere bulunulduğunu sanmışlardı. Hemen bir araya gelerek, durumu gözden geçirdiler ve adı ve amacı ileride tesbit edilmek üzere bir birlik meydana getirilmesine karar verdiler. Bu birliğin görüşünü 9 kişilik fikir karargâhı tesbit edecekti. Fikir karargâhı aynı zamanda birliğin idare 'kurulu gibi vazife görecek ve birliğe «Kemalizm Doktrini» hâkim olacaktı. 


Toplantıda dokuz kişilik fikir karargâhı da kurulmuştu. Karargâhın başkanı Talât Aydemir oldu. Yardımcıları da Fethi Grücan, Emin Arat, Turgut Alpagut, Galip Gültekin, Bahtiyar Yalta, Mustafa Ok, Cevat Kırca ve Osman Deniz'den teşekkül etti. Talât Aydemir, yardım sandığı meselesinden kuşkulandığı için 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Dündar Seyhan'ı ve yakın arkadaşlarını Fikir Karargâhına seçtirmemişti. Cevat Kırca ve Osman Deniz, birliğin İstanbul karragâhını teşkil edecekler ve faaliyetlerini burada geliştireceklerdi. Fikir karargâhına daha sonraları, çengel atılarak Ikazanılan hava subayları İzzet Köz ve Cemal Özdemir de katılacak ve bunlara Hava Kuvvetleri üzerinde görev verilecekti. 


Toplantıda dokuz kişilik fikir karargâhı seçimi yapıldıktan sonra, birliğe hâkim olacak «Kemalizm Dohtrini» nin esaslarını tesbit etmek üzere bir komisyon kuruldu. Bu komisyona Emin Arat, Bahtiyar Yalta ve Mustafa Ok seçilmişlerdi. Aydemir, «Kemalizm Doktrini» esaslarını kısa zamanda hazırlanmasını ve Orhan Erkanlı'nın İstanbul'da tertipleyeceği toplantıya yetiştirilmesini istiyordu, Böylece, toplantıda 22 Şubatçıların faaliyet kazanacakları inancındaydı. 

Arat, Yalta ve Ok üçlüsü doktrinin esaslarını bir hafta süren çalışma sonunda hazırlamışlar ve Fikir Karargâhına getirilmişlerdi, Burada yapılan görüşmelerden sonra doktrin kesin şeklini aldı. 

Sonradan 21 Mayıs İhtilâline fikir bayraklığı yapacak olan 22 Şubatçıların Kemalizm Doktrini şu esasları kapsıyordu : 


«Temel yasa ve siyasi inanç : 


Türk devletini bugünün ve geleceğin medeni milletleri seviyesine çıkarmak, devlet kudretini ülkede huzur ve emniyeti, halkın refah ve saadetini artırmak maksadiyle : 


Türk milliyetçiliğini şuurlandırmak, lâik devlet anlayışını milli birliğe ve medeni gelişmeye uyar tarzda dine saygılı olarak uygulamak, 
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Hayata uymayan hayalci, katı ve statik düşünceden ziyade gerçek devrimci bir anlayışa sahip olmak, 


Ferdin ve toplumun hak etme esasına göre varlik ve geçim kaynaklarını düzenlemek, 


Serbest teşebbüsle toplum menfaatlerini bağdaştırarak halkın yapacağını halka ve devletin yapacağını devlete yaptırmak suretiyle istikrarlı, muvazeneti, aktif ve gelişen bir istikamette demokratik bir Cumhuriyet idaresiyle barış, huzur ve emniyet içinde yadşamaktır. 


1 — MAKSAT: 


a) Türk milletini bugünün ve geleceğin medeni milletleri sevgisine çıkarmak. 


b) Halkın refah ve saadetini artırmak, varlık ve geçim kaynaklarını düzenlemek, 


c) Cumhuriyetçi demokratik devlet kudretini artırmak. 


d) Devlet mekanizmasını sür'atli ve verimli bir şekilde işletmek, huzur ve emniyet, milli birliği sağtamak, milli menfaatleri hassasiyetle koruyan ve sağtayan barışçı ve aktif bir dış politika gütmek. 


2 — SOSYAL GİRÜŞ: 


a) Lâik devlet anlayışına bağlı ve bünyeye uygun olarak din inanciyle medeni hayat tarzını birbiriyle çatışmayacak şekilde ayrı müesseseler halinde tutmak ve teşkilâtlanmak, 


b) Medeni gelişmeyi süratlendirmek, milli bir liği ve din anlayışını sağlamak için dini ve pozitif eğitim ve öğretim devlet gözetimi altında olmak üzere gençleri kabiliyetlerine ve ihtiyaca uygun olarak yetiştirmek, 

c) Türk vatandaşını öğretim ve eğitim, hastalık, kaza ve ihtiyarlık hallerinde korumak, mesleğe ve meskene sahip kılmak, 


d) Düşüncede, harekette ve metodda, ` teşkilât ve cihazlanmada hayalden uzak, katı ve statik düşünceden ziyade devrimci bir anlayışla her sahada ilerlemek ve engelleri kaldırmak için yenilikleri takip etmek ve sarsıntısız olarak bünyeye almak, 


e) Aile müessesesini devletin özel dikkat ve himiyesi altında bulundurmak. 


3 — EKONOMİK GÖRÜŞ: 


a) Kalkındırmayı sağlamak için ferdi ve toplumu hak etme esasına uygun olarak yukarı seviyeye çıkarmak üzere, varlık ve geçim kaynaklarını devletin gözetimi altında düzenlemek ve Milli servet dağılışını adilâne bir şekilde yapmak. 


b) Serbest teşebbüsü teşvik etmek suretiyle toplum menfaatlerini zedelemeden insan emeğini, zaman ve para israfını önleyerek milli serveti artırmak, 


c) Halkın yapacağını halka, devletin yapacağını devlete yaptırmak, 


d) Mülk edinme, miras hakları ve cesaret müessesini korumak. 


4 — POLİTİK GÖRÜŞ: 
a) Mülki taksimatı: Coğrafya ekonomi sosyal yapi bakımından yeni baştan ele almak ve düzenlemek, 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b) Devlet mekanızmasını, zaman ve insan gücü kayıplarını önleyen, işlerin muntazam akımını sağlayan süratlendiren, imkan zorun ve yetki dengesini, ehliyete dayanan bir şekilde tanzim etmek. 


c) Halkın idareye iştirakini ve alâkasını tabii hak larını eşitlik içinde kullanmasını, düşünce ve iradesini serbestçe göstermesini, istikrar, huzur ve emniyeti demokratik bir nizam içinde sağlamak, 


d) Manen ve maddeten yükselmiş, konut kuruluş, eğitim ve öğretim vasıtası silâh sevk ve idare itibariyle dinamik, vurucu ve güvenli bir silâhlı kuvve- te sahip olmak, 


e) Karşılıklı saygıya ve eşitliğe dayanan münasebetler kurmak, meselenin barış ve uzlaşma yoluyla haline çalışmak, komşu devletlerle iyi münasebet lere İslâm âlemine ve Balkan devletleriyle tarih ve kültür bağlarına uyan, batı ile dayanışmaya önem veren bir politika takip etmek ve siyasi sınırlarımız dışında kalan Türklerin haklarını, milli hüviyetlerini insan hak ve hürriyetleri müvacehesinde devletler hukuku uluslararası anlaşma ve usullere uygun olarak dikkatle korumak, 


f) Uluslararası ekonomik, sosyal siyasi ve kültürel münasebetlerde milli menfaat ve şeref esasına dayanan milli bir politika gütmek.» 


KOORDİNASYON TOPLANTILARI YAPILIYOR! 


22 Şubatçıların, adı ve amacı daha sonraları tesbit edilmek üzere bir birlik kurdukları, bu birliği yönetmek üzere Talât Aydemir'in başkanlığında dokuz kişilik fikir karargâhını meydana getirdikleri ve .karargâha mensup üç üyenin birliğini fikri esasını teşkil eden «Kemalizm Doktrini» ni hazırladıkları günlerde, Ondörtlerden Orhan Erkanlı da, bir Atatürk'çü parti kurmak Için Atatürk'çülerin iştirakiyle toplantı düzenlemek üzere giriştiği teşebbüsten olumlu sonuçlar almaya başlamıştı. l 


Orhan Erkanlı bu toplantı için 22 Şubatçılardan başka, eski Milli Birlik Komite üyesi olan tabii senatörlerle, Halk Partisine mensup bazı milletvekilleriyle, emekli subaylarla, üniversite öğretim üyeleriyle ve bir kısısım basın mensuplariyle görüşmeler yapmış, bunların çoğundan toplantının yararlı olacağına dair cevaplar almıştı, Hatta Profesör Halit Ziya Konuralp, toplantıyı kendi evinde bile düzenliyebileceklerini bildirmişti. Bunun üzerine, daha sonraları «Koordinasyon toplantıları» adı verilen toplantıların ilki, 1962 Agustosunun son günlerinde Prof. Konuralp'ın istanbul'daki evinde yapıldı. o Tonlantıya, 22 
Şubatçılar adına Mustafa Ok, Adnan Çelikoğlu, Selçuk Atakan, Tabii Senatörler adına Mucip Ataklı, Sezai Okan ve Muzaffer Yurdakuler ile Ondörtlerin Kabibay Grubu adına Orhan Erkanlı'dan başka CHP Milletvekili Avni Doğan, dokuz subay hâdisesinde yakalanan emekli subaylardan Cemal Yıldırım, Prof. 
Nacı Şensoy, Prof, Halit Ziya Konuralp, Prof. Cihat Abaoğlu ve Dünya Gazetesi sahiplerinden Bedii Faik katılmışlardı. 


Toplantıda, memleketin siyasi durumu gözden geçirilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin terekküp tarzından şikâyet olunarak, mevcut partilerin memleketin dertlerine çare bulmaktan uzak kaldıkları, yemine rağmen Atatürk ilkelerinden her gün biraz daha uzaklaşan bazı politikacıların bir intikam devri açmak yolunda bulundukları tartışılmıştı. Bu durum karşısında ne yapmak gerektiği müzakere konusu olunca, toplantıya 22 Şubatçılar adına katılan Mustafa Ok söz adı ve Kemalizm Doktrinin gerçekleştirecek bir teşekkül meydana getirmekten başka çare bulunmadığını bildirerek, Kemalizmi nasıl anladıklarını gösteren «Atatürk ilkeleri ve Kemalizm Doktrini» başlıklı iki buçuk daktilo sayfası tutan bir raporu okudu, Koordinasyon toplantısına katılan diğer temsilciler ise 'kurluması gereken teşekkülün kanuni çerçevede çalışacak bir siyasi cemiyet olması yolunda fikirler ileri sürdüler ve 22 Şubatçılar temsilcilerinin bu teşekkül hakkındaki görüşlerinin açık olmadığını ileri sürdüler. 


Toplantı, daha ziyade bir açık oturum mahiyetinde geçmişti. Herkesin fikri anlaşıldıktan sonra bu yoldaki çalışmalara Ankara'da devam edilmek ve müsbet veya menfi bir sonuca varılmak üzere toplantıya son verildi. 


İkinci koordinasyon toplantısı, 1962 Eylülünün ilk haftasında Ankara'da Tabii Senatör Sıtkı Ulay'ın evinde yapılmıştı. Bu toplantıya da Halk Partisi milletvekillerinden Kenan Esengin, Avni Doğan ve Celâl Sungur; 22 Şubatçıları temsilen Dündar Seyhan Necati Ünsalan ve Mustafa Ok; Tabii Senatörler adına Sıtkı Ulay. Sezai Okan, Muzaffer Yurdakuler ve Kadri Kaplan ile Mucip Ataklı; 14 lerden Fazıl Akkoyunlu ile Orhan Erkanlı, kontenjan senatörlerinden Esat Çağa, Prof. Cihat Abaoğlu, Dünya Gazetesi sahiplerinden Bedii Faik, Dr. Esat Eğilmez, Av, Yusuf Kazancı ve emekli askeri hakim Fikret Ekinci katılmışlardı. 
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Toplantıda siyasi bir parti veya cemiyet kurulması meselesi yeniden tartışma konusu olmuş bu arada ordu mensuplarıyla temasa geçilerek destek sağlanması üzerinde durulmuştu. Bir ara tabii senatörlerden Mucip Ataklı söz alarak, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, kurulacak siyasi parti veya cemiyetin başkanı olmak şartiyle, ordunun desteğini sağlama işini üzerine alabileceğini ifade etmişti. Bunun üzerine Gürsel'in başkanlığı prensip olarak kabul edildi ve durum Cumhurbaşkanına bildirildi. Gürsel, önce böyle bir başkanlığı kabul edebileceğini bildirmişti, fakat hâdise duyulunca bundan vazgeçti ve Bakanlıklara bir genelge göndererek, hiçbir siyasi parti veya cemiyetin başkanı bulunmadığını bildirdi. 


Sıtkı Ulay'ın evindeki toplantıda da olumlu bir karara varılamamıştı, Bundan sonra birisi Avni Doğan'ın diğeri de Celâl Sungur'un evinde olmak üzere iki toplantı daha yapıldı. Bu son toplantılara 22 Şubatçıların fikir karargâhını teşkil edenler de katılmışlar ve altı maddelik bir plân getirmişlerdi. 


22 Şubatçılar getirdikleri operasyon plâniyle ve 
bu plânı izah etmek için yaptıkları konuşmalarla asıl maksatlarını açık olmasa bile ima yoluyla ortaya koymuşlar, siyasi bir parti halinde çalışarak Kemalizm Doktrinini gerçekleştirmeye imkân olmadığı yolundaki görüşlerini belli etmişlerdi. 


Toplantıda Mustafa Ok tarafından açıklanan operasyon plânı söyleydi : 

1 — Baş Operasyon, 

2 — Şövalya Operasyonu, 

3 — Kurt Operasyonu, 
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4 — İnönü Operasyonu, 
5 — Muşta Operasyonu, 
6 — Kademe Operasyonu, 


Mustafa Ok, daha sonra bu operasyonların maksadını da açıklamıştı. Şöyle diyordu : 


«Baş operasyonun maksadı, cemiyet veya parti haline gelme çevrelerini araştırmak, şovalye operasyo nunun maksadı silâhlı Kuvvetlerde mevcut küçük rütbeli subaylarla, yüksek rütbeli subayları birbirine bağlamak, kurt ve İnönü operasyonlarının maksadı İnönü'nün bu faliyetler karşısındaki tutumunu kontrol ve takip etmek, etmek, kademe operasyonunun maksadı da kuvvetli bir partinin teşekkülü için kuvvetli şahısları müsbet istikametlere yöneltmek olacaktır.» 


22 Şubatçıların temsilci muşta operasyonu hakkında geniş bilgisi olmadığını ifade ederek sözlerini tamamlamıştı. 


Bu açıklamalar, 22 Şubatçılar hakkında şüphe yaratmış, bir çok temsilci Talât Aydemir ve arkadaşlarının asıl maksadını anlamakta gecikmemişti. Bu yüzden, Ankara'daki koordinasyon toplantıları da hiçbir 'karara varılamadan dağıldı ve birçok kimse hem 
22 Şubatçılarla, hem de bu toplantıyı düzenleyenler- 
le ilgisini kesti. Kesmeyenler Aydemir ve arkadaşlariyle temaslarına devam ediyorlardı, Aslında 22 Şubatçılar kendilerine taraftar edinmek için her çareye başvuruyorlar, her sınıftan insanla temasa geçiyorlardı. 


Bu arada öğrencilerle, gazetecilerle, iş adamlariyle, avukatlarla ve Yön Dergisini yayınlayan ve Sosyalist Kültür Derneğinde toplanmış bulunan sosyalist 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görüşlü kimselerle çeşitli vesileler ittihaz ederek görüşüyorlar, onları kendi saflarına kazanmaya çalışıyorlardı. Bu arada Ankara'da yayınlanan bir akşam gazetesine de çengel atmışlar ve Kemalizm fikriyatını bu gazete vasıtasiyle duyurmanın ve yaymanın yolunu bulmuşlardı. 


Talât Aydemir daha sonraları, 21 Mayıs  İhtilâli üzerine tevfik edildiği zaman, bir arkadaşının sorusu üzerine her sınıftan insanlarla temasa geçmelerinin sebebini şöyle anlatacaktı : 


«Şunu hemen söyliyeyim ki, bir ihtilâlcinin herşeyden evvel, hedefine varabilmesi için kuvvetlere ihtiyacı vardır. Bunda şaşılacak birşey yoktur. Bizim vazifemiz memlekette bulunan bütün sosyal kuvvetlere mavi boncuk dağıtmaktır. Biz de öyle yaptık. Bu, bir gayeye matuf olarak yaptığımız temaslar için bizi onların fikrinde adamlar saymak doğru değildir, 


Biz bu memlekette kimin komünist olduğunu, kimin olmadığın çok iyi biliyoruz. Biz kazansaydık, bunların hepsini tasfiye edecektik. Bir defa komünizmle sosyalizmi birbirinden ayırmak lâzımdır. Atatürk bir sosyalistti. Bu memleket ancak bu manada sosyalizmle kalkınır. Şayet kazansaydık, ne kendileriyle temasta bulunduğumuz Sosyalist Kültür Derneği mensuplarına, ne Çetin Altan'a, ne İlhan Selçuk'a, ne Doğan Avcıoğlu'na ve ne de Osman Torun'a vazife verecektik, Bunların hepsini tasfiye edecektik, Kim ne derse desin bu ihtilâlin gerçek yönünü ancak ben bilirim. Avni Doğan beye vazife verecektik, Kasım Gülek döneğin birisidir, ona hiçbir zaman güven olmaz. 


Bana göre, Sosyalist Kültür Derneği ile İşçi Partisi arasında bir fark yoktur. Varsa, metod farkı vardır, Sosyalist Kültür derneği mensupları ve Yön Dergisini çıkaranlar bizi kullanmak istiyorlardı. Bu, kendi aralarında bir tartışma konusu olmuş, hepsini tesbit ettirdim. 


Yanılmıyorsam, Sosyalist Kültür Derneği, Türkiye'de sosyalist bir düzenin ancak ordu içinde taraftar kazanarak bir fiili hareketle gerçekleşebileceği inancındadır. İşçi Partisi ise önce halka inilmesi, bunun tek çıkar yolunun da çok partili hayata girerek istikbalde vasatın hazırlanması politikasına sahiptir. 
Bizim, bunların dışında bir tutumumuz vardır. Herşeyden önce biz Kemalist prensipler içinde sosyalistiz.» 


Yukarıya aldığımız bizzat Talât Aydemir'e ait sözlerden de anlaşılacağı ğibi, 22 Şubatçılar, 21 Mayıs İhtilâlini hazırlarken her sınıftan ve her görüşten kimselerle ve teşekküllerle temasa geçmişler, birçoğuna çengel atarak yararlanabildikleri müddet çe yararlanmışlardı' Bunların içerisinde temizlik yapmayı, 21 Mayıs İhtilâlinin başarıya ulaşmasından sonraya bırakmışlardı. Temizliğe tâbi (tutulacaklar arasında aşırı kanatları temsil edenlerin bulunduğu da Aydemir'in yukarıki sözlerinden açıkça o anlaşılmaktadır. 


İHTİLÂL HAZIRLIĞI BAŞLIYOR! 


İstanbul ve Ankara'da yapılan koordinasyon top lantılarından olumlu sonuç alınamayınca 22 Şubatçılar kendi aralarında görüşerek ne yapacaklarını tesbit etmek zorunda kalmışlardı. 
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Daha geniş ölçüede bir toplantıya gitmeden önce fikir karargâhı meseleyi kendi arasında görüştü ve bir zamanlar orduda meydana getirdikleri Türk Silâhtı Kuvvetler Birliğini tekrar ihya etmeyi uygun buldu. 
Böylece, fikir karargâhı tarafından temsil edilen Birtik, adına kavuşmuş olacaktı. 


Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin maksadı, fikir karargâhı tarafından hazırlanmış bulunan «Kemalizm Doktrini» ni memlekette uygulanmanın yolunu bulmak ve böylece yurdu gerçek demokrasiye kavuşturmaktı, Birliğin siyasi bir parti halinde faaliyet göstermesine ne adı, ne de siyasi ortam müait görülmemişti. Şu halde Birlik bir ihtilâl teşkilâtı olarak faaliyet gösterecekti. Talât Aydemir, 21 Mayıs  İhtilâlinden sonra Mamak Mahkemesinde, fikirlerini gerçekleştirmek için neden demokratik yolları tercih etmediklerini soran savcıya şu cevabı verecektir : 


— Kurulmuş olan siyasi partiler ve mevcut ortam içinde bunun mümkün olabileceğine kani değildik. Dört siyasi parti var ve bunların doktrin ve çalışma tarzları birbirinin aynıdır. Bizim esas gayemiz, Atatürk'ün saat dokuzu, beş geçe bize bıraktığı ülkü ve gayelerini aynı yerden başlamak suretiyle devam ettirmektir, İlk önce bunu bir tek siyasi parti ile tahakkuk ettirmek, sonra da çok partili sisteme geçmek kararında idik. Eğer memlekette mevcut siyasi partilerden herhangi birisine bağlansa idik, bu partilerden hiç birisine giremezdik. Bugünkü şartlar içerisinde bu dört partinin de memlekete fayda getireceklerine inanıyorum. 


Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin ihya edilmesi ve bir ihtilâl teşkilâtı gibi faaliyet göstermesi yolunda fikir karargâhınca alınan karar, 22 Şubatcıların toplantısına getirildi ve kabul edildi. Ancak, bu toplantıya Dündar Seyhan ile arkadaşları Necati Ünsalan, Selçuk Atakan ve Adnan Çelikoğlu 'katılmamışlardı. 
Bunlar, koordinasyon toplantılarından sonra «Talât Aydemir gayrı meşrü yoldadır» diyerek gruptan ayrılmışlar ve ilgilerini kesmişlerdi. 


İhtilâl teşkilâtı kurulması kabul edilince, bu gayeyi gerçekleş:irecek silâhlı kuvvetlere ihtiyaç bulunduğu gerçeği ortaya çıkmıştı. Bu kuvvet ancak ordudaki subaylara çengel atmak suretiyle sağlanabilirdi. 
Çengel atmak töbiri Talât Aydemir tarafından bulunmuştu ve taraftar temin etmek manasına geliyordu. 
Çengel atılan subay vasıtasiyle kuvvet genişletilecekti. i 

22 Şubatçılar ilk çengeli, 1962 yılının Ekim ayında 
Jandarma Genel Kumandanlığı Kurmay Başkanı Kur. 
Albay Rumi Ahıskalı'ya atmışlardı, Ahıskanlı Emin Arat'ın arkadaşı idi. Bir gün kendisinden bir randevu istedi ve çok önemli bir meseleyi anlatacağını bildirdi. Ahıskalı, eski silâh arkadaşını evine davet etmişti. Emin Arat, Turgut Alpagut'la birlikte Ahıskalı'nın evine gitti ve meseleyi bütün açıklığıyle anlatarak kendilerine yardım edip edemiyeceğini sordu. Ahıskalı, 22 Şubatçıları bu ilk teşebbüslerinde hayat sükutuna uğratmayacak bir cevap vermişti. fırsat buldukça yüksek rütbeli kumandanlarla temasa geçip kendilerine taraftar bulmaya çalışacağını vadetti. Rumi Ahıskalı bu vaadini hiçbir zaman yerine getirmemiştir denilemez. Zaman zaman 22 Şubatçılara yardımcı olduğu, hiç değilse onların bu teşebbüslerini ilgili yerlere haber vermediği bilinmektedir. 
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22 Şubatçılar bu teşebbüslerinden sonra, orduya 
sızmak ve çengel atmak suretiyle kuvvet temin etmek çabalarını artırdılar. Aralarında görev taksimi yapmışlar, kimin hangi askeri birlik üzerinde çalışacağını tesbit etmişlerdi. Buna göre, Talât Aydemir ve Turgut Alpagut Harp Okulu öğrencilerine Fethi Gürcan ile Erol Dinçer Tank Okuluna, Yaşar Başaran, Hakkı Sümer ve Rıfkı Erten 229 uncu Piyade Alayına, Yaşar Başaran, Hakkı Sümer ve Tevfik Saltoğlu Genelkurmay Kışla Kumandanlığına, Talât Aydemir, Yaşar Başaran ve Fethi Gürcan Jandarma Subay Okulu ve Jandarma Birliğine, Fethi Gürcan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına, İzzet Köz Hava Kuwvetlerine çengel atacaklardı. Ayrıca İstanbul'un durumu da plânlanmıştı. Buna göre, Osman Deniz Kartal'daki İkinci Zırhlı Tugay Kumandanlığına, Cevat Kırca Birinci Zırhlı Tümen Kumandanlığına, Fethi Gürcan ve Osman Deniz Süvari Atlı Yarışmalar Grubuna, Osman Deniz Deniz Harp Okuluna çengel atacaklardı. 


Bunlardan en önemli şahıslar Fethi Gürcan ile Cevat Kırca idi ve ikisi Ankara ve İstanbul'daki askeri birlikleri 21 Mayıs ihtilâline başlıbaşına hazırlamaya ikâfi gelmişlerdi. Hele Fethi Gürcan, ihtilâlin hazırlık safhasında olsun, icra safhasında olsun, muhakeme safhasında olsun nasıl yaman bir ihtilâlci olduğunu ve gözünü budaktan sakınmadığını ortaya koymuştu. Onun birlikleri ihtilâle hazırlamadaki mahareti Mamak Mahkemesi duruşma hâkiminin de dikkatini çekmiş ve birliklere bu kadar kolaylıkla nasıl nüfus edebildiğini sormuştu. Aldığı cevap şu oldu : 


— Benim hususiyetim buradadır. Hangi biriikolursa olsun, derhal nüfuz eder ve ihtilâl durumuna 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BENİM OĞLUM BİNA OKUR — Talât Aydemir, 22 Şubat olaylarından sonra emekliye sevkedildi. Fakat içindeki isyan alevini söndürememişti. Kısa bir süre sonra yeniden isyan hazırlamağa başladı. Resimde, Talât Aydemir ve 22 Şubatçılardan Rıfkı Erten 21 Mayıs İsyanını hazırladıkları günlerde, 14 lerden Fazıl Akkoyunlu ile konuşurken görülmektedirler. 
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'geçinim. İsterseniz şimdiden serbest bırakın, bakın nasıl birkaç gün içinde hususiyetimin neticelerini size isbat ediyorum. 


Çengel atmakla görevlendirilen 22 Şubatçılar kısa zamanda tahmin etmedikleri sonuçlar elde ediyorlardı. Nitekim, Fethi Gürcan ve Erol Dinçer Tank Okulunda Yüzbaşı Feridun Erman ile Üsteğmen İlhan Baş'a; Yaşar Başaran, Hakkı Sümer ve Rıfkı Erten 229 uncu Piyade Alayında Alay Hâkimi Üsteğmen Ziya Gökalp Pusat ile Alay ikmal Subayı Hüsamettin Paksoy Nusret Karakuş ve Teğmen Metin Akpınar'a Yaşar Başaran, Hakkı Sümer ve Tevfik Sal toğlu Genelkurmay Kışla Kumandanlığında Yüzbaşı Gökalp Kasaboğlu'na; Talât Aydemir Yaşar Başaran ve Fethi Gürcan Jandarma Subay Okulu ve Jandarmg Birliğinde Binbaşı Kemal Kahyaoğlu'na; Fethi Gür can Meclis Muhafız Taburunda görevli eniştesi Kadir Yıldırım vasıtasiyle Mehmet Gül ve Sedat Ünal a; Talât Aydemir Kara Harp Okulunda ikinci sınıf öğrencisi Önder Aydınlı'ya; Emekli binbaşı İzzet Köz de Hava Binbaşısı Cemal Özdemir'e çengel atmışlardı. İstanbul'da da durum Ankara'ya paralel olarak gün geçtikçe gelişiyordu. Osman Deniz Kartal, daki İkinci Zırhlı Tugay Kumandanlığında Tabur Kumanda nı olan Binbaşı Ahmet Gücal ve onun vasıtasiyle Tank Binbaşısı Mustafa Üstüner'i Cevat Kırca Birinci Zırh lı Tümen kumandanlığında görevli Tank Yüzbaşışı Re cep Uslu ve onun vasıtaşiyle Tank Yüzbaşısı Fevzi Bingöl, Tank Üsteğmen; Fahri Ergun ve Uysal Altuğ'u Fethi Gürcan ve Osman Deniz Süvari atlı yarışmalar grubunda görevli Süvari Yarbay Gazi Alankuş ve onun vasıtasiyle Sabri Sarıyer, Yüzbaşı Orhan Günday ve Muzaffer Güney'i; Osman Deniz de Deniz Harp Oku lundo Teğmen Feridun Özbay'ı çengellemişlerdi. 
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22 Şubatçıların çengeline Takılan subaylar gizli 
toplantılara davet ediliyor. burada kendilerine Kemalizm Doktri'nin esasları anlatıldıktan sonra, Türkiye'deki siyasi partilerle memleketin kalkınmasına imkân olmadığı, bu doktrini gerçekleştirmek için mutlaka bir ihtilâle tevesül edilmesi gerektiği bildiri liyor ve 22 Şubatçılarla birlikte olan Subaylar ve bir likler hakkında bilgi verilerek ve O subayın maneviyatı yükseltiliyordu. Daha sonra bu subaya, bulun duğu birlikten kendisine yardımcı bulması ve kadroyu mümkün olduğu kadar genişletmesi isteniyordu. 
Bu Subaylar, elde ettikleri arkadaşlarını gizli toplantlarda Ankara İstanbul grubunun ileri gelenleriyle tanıştırılıyordu. Tanışma yeri Ankara için Yeni Mahalle yol kavşağı ile Tondoğan Meydanı ve parklardı. İstanbul için özellikle Taksim Parkı tercih ediliyordu, Bazen de emekli general Selim Türkkan'ın evinde tanışma toplantıları tertipleniyordu. 


22 Şubatçıların ihtilâl için giriştikleri hazırlıkların kısa zamanda gelişmesine siyasi olaylar büyük ölçüde yardımcı oluyordu. Zira politikacılar, 1961 seçimlerinde bu yana sorumsuz davranışlarına körükörüne devam ediyorlardı. Memlekette huzursuzluk bulunduğuna, birçok çevrelerin böyle demokrasi olmaktansa dikta rejimini tercih etiğine ve Büyük Millet Meclisi bu yolda devam etmekte ısrar gösterirse sonunun iyi olmayacağına dair ileri sürülen mütalealar, tahminler ve inançlar anlaşılmaz bir kayıtsız lıkla reddediliyor, hattâ bunlara karşı bulunmak bir cesaret örneği gibi telâkki olunuyordu. 


Meselenin hazin tarafı buydu. Giriştikleri isyan hareketi maceraperest bir davranış olarak damgalan 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mış, Üstelik ordu tarafından tasfiye edilmiş bir grup, ordu içinde birçok taraftar kazanırken, el altından bütün birliklerde hâkim duruma gelirken ve açıktan bir ihtilâl hazırlığı içinde bulunulduğunu anlamak için sihirbaz olmaya hiç lüzum yokken, bizim pervasız ve kayıtsız politikacılarımız en ufak bir reaksiyon gösteremiyorlardı, Reaksiyon göstermeyi bir tarafa bırakın, kendilerine bir çeki düzen vermeyi düşünecek kadar bile aklı selimden uzak bulunuyorardı ve böylece 'karşı tarafı güçlendiriyorlardı. 


İnsaf ile ve vicdanlara dayanılarak ifade etmek gerekirse, Cumhuriyet tarihimizde böylesine bir ortama rastlamanın imkânı yoktur. Koskoca bir ordudan nihayet 73 kişi emekliye sevkedilecek, bu 73 kişinin bütün davranışları hattâ içlerinde elde edilen nisanlar tarafından kontrol altına alınacak, sonra da bu 73 kişi devlete ve nizama karşı ihtilâl yapacaktı. Daha ileri giderek söylemek gerekirse, ihtilâl yapan bu 73 kişi bir de kan dökülmesini göze alsaydı buz gibi memleketin idaresine hâkim olacaktı. Bu nerede görülmüş, bırakın gerçeği, hangı masala konu olmuş bir hâdiseydi? 

Ama ne kadar garip olursa olsun ne kadar inanılması güç bir olay olarak kabul edilirse edilsin, bizim memleketimiz içinbu bir gerçekti. 

22 Şubatçıların, 1962 yılının Sonbaharındu tertiplenen koordinasyon toplantılarından olumlu sonuç alınamayınca, ikinci ihtilâl hazırlamak için giriştikleri teşebbüslerde kısa zamanda başarıya ulaşmalarının ve hele ordu içinde kendilerine taraftar temin etmekte bariz güçlüklerle karşılaşmamalarının bir sesebi de, o günlerde Türkiye'nin içinde bulunduğu 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Ekonomik ve sosyal çöküntü ve huzursuzluktu, Bu çökümtü ve huzursuzluk gün geçtikçe düzeleceği yer de, aksine artıyordu ve bu gidişin sonunun nereye varacağı yolundaki şüpheler yerini endişeye bırakıyordu. 


Yapılan vaatlere rağmen memlekette iktisadi istikrar bir türlü sağlanamamıştı ve hayat pahalılığı aile ocaklarını söndürecek sür'atle alabildiğine artıyordu. O günlerde Türkiye yeryüzünün en çok dış borcu olan ülkelerinin başında geliyordu ve bu borcu ödemek için her yıl 170 milyon dolara ihtiyaç vardı. 
Üstelik dış borçlar, alınan yeni kredilerle gün geçtikçe kabarıyordu. 

Hayat pahalılığına da çare bulunamıyordu, Gerçı Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu beş yıl içinde hiçbir şeye zam yapılmıyacağını bildiriyor, gerekli gelirin vergi reformlaniyle sağlanacağını söylüyordu ama, bunlar lafta kalmaya mahküm vaatlerin ötesine geçemiyordu. Nitekim, bu teminatın üzerinden hafta geçmemişti ki, Sümerbank mamüllerine yüzde bir ilâ bir buçuk arasında zam yapıldı, Bunu Ankara, İstanbul ve İzmir'de ekmeğe yapılan zamlar takip etti. 
Ankara Belediyesinin otobüs ücretlerine yaptığı zam ile zeytinyağı ve nebati yağlara yapılan zamlar da bugünlere rastlamıştı. Zaruri gelirlerin vergi reformlariyle elde edilmesi keyfiyeti ise hâlâ üzerinde tartışması yapılan konu olmaktan kurtulamamıştır. 

Hükümetin dış politikada 'kimden yana olduğunu anlamaya da imkân yoktu. Ne akla hizmet içinse, durup dururken Komünist Çin'le çarpışmakta olan Hindistan'a silâh ve malzeme yardımı teklifinde bulunuldu. Oysa Hindistan, bize her fırsatta gerçek dost olduğunu göstermiş bulunan Pakistan'la da çekişme, hattâ silâhlı çarpışma halinde bulunuyordu. Hükümetin kararı, Pakistan'da derin bir infial uyandırdı, Türkiye Hindistan'a silâh yardımı yapmakla, onu bir taraftan da Pakistan karşısında güçlendirmiş olmuyor muydu? Hükümet yaptığı, gafı, kararın açıklanmasın- dan bir gün sonra Pakistan'dan aldığı bir nota üzerine farketmiş ve Hindistan'a silâh yardımından vazgeçmişti. 

Henüz bu gafın tesirleri silinmemişken, 22 Kasım 
1962 de Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios Türkiye'ye 
kabut edilmiş ve Ankara'da kendisiyle uzun boylu görüşmeler yapılmıştı. Oysa, bizim Dışişleri Bakanlığımız ve Ada'daki Türkler, o güne kadar Makarios'u meşruiyetini kaybettirecek davranışlarda bulunmakla suçluyordu. Bu suçlama, Makarios Türkiye'den ayrıldıktan kısa süre sonra dozunu artırarak devam ettirilmiştir. 


İşte o günlerin CHP . CKMP . YTP karma hükümeti bu durumda idi. Üstelik Bakanlar arasında da özellikle beş yıllık plân yüzünden başlamış bir anlaşmazlık mevcuttu. f 


Siyasi partilerin durumu da hükûmetin durumundan pek parlak değildi. Partilerdeki keşmekeşlik devam ediyordu. Milletvekilleri partiler arasında mekik dokuyorlar, henüz giriş beyannamelerindeki imzaları kurumadan istifa mektuplarını o hazırlıyorlardı. 


Siyasi af meslesine de bir çare bulunamamıştı. 
Bu işin ticaretin; yapanlar ortalığı karmakarışık hale getirmişlerdi. Nihayet 1962 Ekiminin ilk günlerinde 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af taraftarı gençlerle, bunlara karşı olanlar arasında önce Ankara'da, sonra İstanbul'da kanlı kavgalar meydana geldi. 2 Ekim günü İnönü'ye karşı yapılan nümayişe Halk Partisi Gençlik Kollarına mensup gençler cevap vermişler, Adalet Partisi Genel Merkeziyle bazı gazetelerin idarehanelerini tahrip (etmişlerdi. 
Ankara Valisi elindeki kuvvetlerle nümayişleri önleyemeyince askeri makamlardan yardım istemek zorunda kalmıştı. Olaylar bir hafta kadar devam etti. Bu arada Milli Devrim Ordusu ve Kuvayı Milleyeciler imzalı beyannameler dağıtılıyordu. Milli Devrim Ordusunu, «General Bahri» takma adiyle Tabii Senatör Ekrem Acuner idare ediyordu. Kendisine, bazı tabii senatörlerle Halk Partili milletvekilleri ve Halk Partisi Genç- 
. lik Kolu üyeleri yardımda bulunuyorlardı. Kuvayi Milliyeciler ise bunlara karşı kurulmuş gizli bir teşekküldü. Bu olaylar yurtta öylesine geniş yankılar uyandırmıştı ki, artık kimse can ve mal emniyetinden masun olmadığı kanaatini taşıyordu. Bu arada İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu da görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. 


Hükümet, nihayet 8 Ekim 1962 günü siyasi af kanun tasarısını Meclise sevketti. Tasarı, Anayasayı ihlâl suçundan hüküm giymiş olan siyasi mahküm 
ların cezalarından dörder yıl indiriyordu. Kanun 18 
Ekim 1962 günü yürürlüğe girdi ve Yassıada mahkümlarından 282 kişi tahliye edildi. 


Af kanununun çıkması gerçi ne Türkiye'nin eko- 


nomik durumunun düzelmesine, ne de dış politikasına etkili olmuştu ama, siyasi havanın yatışmasına 


oldukça tesir etmişti. Partiler, kanunun çıkmasından sonra, iç bünyelerindeki huzursuzlukları da bertaraf etmek maksadiyle Büyük Kongrelerini toplamaya baş. 
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ladılar. İlk kongreyi Adalet Partisi 30 Kasım 1962 günü toplanmıştı. Kongre üç gün sürdü ve Ragıp Gümüşpala'nın Genel Başkanlığa seçilmesiyle sona erdi, 


Adalet Partisi, Büyük Kongresinden sonra iç bünyesinde bir rahatlık meydana getirmişti, fakat bu defa huzursuzluğun büyüğü Halk Partisinde patlak verdi. 1962 Aralık ayının ilk haftasında Nihayet Erim, Kasım Gülek, Avni Doğan ve Turgut Göle Partiden ihraç edilmek üzere Haysiyet Divanına sevkedilmişlerdi. Haysiyet Divanı, o zamanlar «Dörtler» diye isimlendirilen bu guruptan Nihat Erim, Kasım Gülek ve Avni Doğan hakkında «Parti menfaatlerine uymayan muhtelif yayınlar ve propagandalar yaptıkların iddiasiyle bir yıl geçici ihraç kararı almıştı. Haysiyet Divanı üyelerinden İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal, Dörtlerin savunmalarının alınmasına dair teklifi reddedildiği için Divandan istifa ediyordu. 


İhraç kararı siyasi çevrelerde, özellikle Halk Partisi içinde geniş yankılar yaptı. Gülek, Erim ve Doğan savunmaları alınmadan ihraç edilmelerini hukuk anlayışiyle kabili telif görmüyorlar, bu kararın yakında toplanacak Kurultay'a o 'katılmalarını önlemek için alınmış olduğunu ileri sürerek iptali hakkında dâva açıyorlardı. 

İptal dâvası açıldığı gün, 14 Aralık 1962 de Halk Partisi Kurultayı da toplanmıştı. Kurultay delegeleri . 
arasında elektrikli bir hava hüküm sürüyor, her şeyden önce ihraç kararlarının kaldırılması yolunda teşebbüslere geçiliyordu. 


Kurultayın ilk gününde ihraç kararlarının aleyhinde olanların sayısı oldukça fazlaydı ve çoğunluğu 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teşkil eden bu grup ihraç kararlarının kaldırılması için fiilen teşebbüse geçmişti. Bu yolda verilen bir önerge, çeşitli marifetlerden sonra, alelacele kurulan bir komisyona havale edildi. Komisyon o gece sabaha kadar çalışmış, Erim, Gülek ve Doğan'ı dinlemişti. İnönü da çalışmalara katıldı ve sonuna kadar görüşmeleri takip etti. Hattâ bu arada bir konuşma yaparak, Dörtleri şiddetli bir dille tenkit etti. Suphi Baykam da Dörtler aleyhinde konuşanların başında geliyordu. Baykam, bunların partiye sosyulist fikirler aşıladıklarını ileri sürüyordu. 


Kurultayın ikinci gün toplantısına Komisyonun hazırladığı rapor gelişmişti, Delegeler herşeye rağmen ihraç kararlarının 'kaldırılması temayülünü gösteriyorlardı. Halk Partisi Genel Başkanı bu temüyülü sezmiş ve ihraçların tasvip edilmesi için ağırlığını koymaktan başka çare kalmadığını anlamıştı. Söz alarak kürsüye geldi, Dörtler hakkında son derece ağır ithamlarda bulunarak, bunların ihtilâlci bazı gruplarla devamlı temas halinde bulunduklarını, ser güzeştçi bir politika takip ettiklerini söyledi. İnönü sözlerini şöyle bitirdi : 


— Siz istediğiniz kararı alabilirsiniz, fakat beni aldığınız karara uymaya mecbur edemezsiniz. 


Kurultay ne yapsın, ister istemez dönüverdi ve İnönü'yü emrivaki altında bırakmamak için Yüksek Haysiyet Divannca alınan ihraç kararlarını oy çokluğu ile tasvip etmek zorunda kaldı. Kurultayın bu karari üzerine bazı il delegeleri Kurultayı terkederek memleketlerine dönmüşlerdi. Bunların başında Hüdai Oral'ın idare ettiği Denizli delegasyonu geli-. 
yordu. Oral, katıksız bir Gülek taraftarı idi, hattâ 1961. 
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seçimlerinden önce Denizliye gelen İsmail Rüştü Aksal'ı bu yüzden son derece soğuk davranmış, onu âdeta kovmaktan beter etmişti. 


Halk Partisi Kurultayı da bu havada başlamış ve birkaç gün sonra tamamlanmıştı, İnönü yine Genel Başkanlığa seçilmişti. Fakat bu defa yüz kadar delege başka kimselere oy vermişlerdi. Oysa, bundan önceki kurultaylarda İnönü, daima bir başka oya karşı delegelerin tamamının oyu ile başkan seçilirdi. Bu bir oyu da bizzat İnönü, o zamanlar Şemsettin Günaltay lehinde kullanırdı. Kurultay Genel Sekreterliği de İsmail Rüştü Aksal'a vermişti, Aksal'ın Genel Sekreter seçilmesi de bir başka komedi olmuştu ya. 


Olayların burasında bir noktaya işaret etmek gerekmektedir : Dikkat olunmuşsa, Halk Partisi siyasi hayatı boyunca, dışarıda savunduklarını kendi bünyesinde tatbik etmeyen bir karakter göstermektedir, Meselâ bu partinin dışarıda âşık olduğu şey hukuk rejimidir. Ama bunu kendi bünyesinde oldum olası uygulayamamıştır. Bunun en bariz örneği de Erim, Gülek ve Doğan'ın savunmalarının bile alınmadan partiden ihraç edilmeleri keyfiyetidir. Oysa bu parti mensupları, bu zamanlar Demokrat Partiden ihraç edilen «İsbat Hakçılar» a müdafaa hakkı tanınmaması yüzünden kıyametler koparmışlar ve Demokrat Parti yöneticilerini hukuku rafa kaldırmakla suçlamışlardı. 

Netice şudur ki, bütün bu olup bitenler sadece 
22 Şubatçıların ekmeğine yağ sürüyordu. 

HAVA KUVVETLERİ KARIŞIYOR!... 


Hava Kuvvetleri Kumandanlığı, 13 Kasım İhtilâlinden bu yana, için için kaynayan bir kazan halindeydi ve yıllarca devam eden tazyik nihayet 1962 yılının son ayında kazanı patlatmıştı. Olayın iç yüzü şu idi: 


Milli Birlik Komitesi üyelerinden Mucip Ataklı, Haydar Tunçkanat, Emanullah Çelebi ve Ekrem Acuner'le daimi temas halinde bulunan Hava Kuvvetlerine mensup bir 'kısım kumandan, bu teşekkülde idareye tamamen hâkim olmak istiyor ve İrfan Tansel'i kukla haline getirmeye çalışıyordu. Bu kumandanlar, 
13 Kasım ihtilâlinden sonra yurt dışına gönderilen Ondörtleri kontrol altına alan kimselerdi ve bu ihtilâl gerçekten onların yardımlariyle gerçekleşebilmişti. O sıralarda söz konusu kumandanlarla İran Tansel arasında herhangi bir anlaşmazlık yoktu, hattâ yakınlık ve samimiyet mevcuttu, Bu yakınlık ve samimiyet, İrfan Tansel'in Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğine liderlik ettiği için Washington'a gönderilmesinin önlenmesinden sonra daha da artmıştır. Zira daha önceleri de belirttiğimiz gibi, Tansel'in Amerika'ya götüren uçak, Hava Kuvvetlerine mensup kumandanların idare ettikleri jet filoları tarafından Türk hudutları içinde çevrilmiş ve Ankara'ya getirilmişti. 


22 Şubat İsyanı, bu kumandanlara üçüncü bir başarı sağlamak için vesile olmuştu. Bu kumandanlar, özellikle Mucip Ataklı'nın telkinleri altında hareket ederek isyanı bastırmaya ve Aydemir'i mağlüp etmeye muvaffak olmuşlardı. 


Bu başarılardan sonra kumandanlar şımarmaya başlamışlar, İrfan Tansel'e her meselede karışmışlar ve Mucip Ataklı'yı âdeta kendilerine tabii kumandan seçmişlerdi, Tansel, tedbir almadığı takdirde bu baskının şiddetini daha da artıracağını ve kendisinin bir 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kukla haline geleceğini sezmişti. Fakat, Hava Kuvvetlerindeki baskı grubunu teşkil eden kumandanlar son derece güçlü idiler ve bütün üs kumandanlıklarını ele geçirmiş vaziyette bulunuyorlardı, Bunlarla cepheden mücadeleye imkân olmadığını anlayınca tedbirli ve politik bir mücadele plânı hazırladı, ilk olarak baskı grubunun elebaşıları durumunda olanları kurs, toplantı vesair bahanelerle Ankara'ya çağırdı. 
Bunlar, Bandırma Üs Kumandanı Kurmay Albay Halim Menteş, Mürted Üs Kumandanı Fevzi Arsın, Binbaşı Avni Gürel ve Binbaşı Hüsamettin Tamer idi. 
Tansel, bu kumandanlar üslerinden ayrılır o ayrılmaz yerlerine yeni tâyinler yapmış, kendilerine de «Orduyu emir ve kumanda zinciri içinde ve politika dışında tutmak» amaciyle mecburi izin vermişti. Bu arada, tabii senatörlerden Mucip Ataklı'nın Hava Kuvvetlerine girmesini yasaklayan bir genelgeyi de ilgili yerlere göndermişti. 

Kurmay Albay Sabri Tavazar, Halim Menteş'in boşalan Bandırma Üs Kumandanlığı, Kurmay Albay Fikret Köroğlu da Fevzi Arsın'dan boşalan Mürted Üs Kumandanlığı görevlerini devralırlarken, olay bütün Hava Kuvvetlerine yayılmış ve geniş tepkiyle karşılanmıştı. Bu arada Fevzi Arsın, 3 Aralık 1962 günü verdiği demeçle olayı halkoyuna da açıklıyordu. Arsın şöyle diyordu : 


— Bazı tezviratçılar hakkımızda kötü dedikodu- ler yapıyorlar. Biz memlekette hürriyet ve demokrasinin kurulması için çalışırız. Çok yorulduğum için emekliliğimi istedim. 

Aynı gün oniki hava subayı, İrfan Tansel'in tutumunu protesto etmek maksadiyle Hava Kuvvetleri 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Kumandanlığına istifasını ogönderiyorlardı. Bunlar, Etimesğut Üs Kumandanı Kur. Alb. Nuri Özay, Etimesğut Üs Kumandan Muavini Kur, Yb. Âdem Vural, 21 
inci Uçuş Grup Kumandanı Yb. Talât Ülküye, 21 inci Uçuş Grup Kumandanlığı Herkât Subayı Bnb. Ahmet Özsunger, İzmir Uçuş Grup Kumandanı Kur, Alb. Şahap Akamaç, Merzifon Üs Kumandanı Kur. Alb. Cahit Yöner, Merzifon Uçuş Grup Kumandanı Kur, Yb. Şeref Uğur, Merzifon Üssü Harekât Âmiri Kur. Alb. Cezmi Arı, Hava Kuvvetleri Levazım Subayı Yb. Emin Yerliken, Etimesğut Karargâhı Destek Kumandanı Alb. 
Münir Sanal, Eskişehir Merkez Kumandanı Kur, Alb. 
Muammer Atayurt ve Karargâh Tabibi Yb, Abdülkadir Yücel idi. Birkaç saat sonra bunlara Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hüsnü Özkan (Şimdi CHP Hatay Milletvekilidir), Eskişehir Üs Kumandanı Tuğgeneral Muhsin Batur ve Diyarbakır Üs Kumandanı Kur. Alb. Hulüsi Kaymak da katılmışlardı. 


Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel, başkaldıranları bertaraf etmek kararında idi ve bu kararla Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ı ziyaret ederek durumu anlatı. Sunay her zaman olduğu gibi TANSEL'E itidal tavsiye etmiş, meseleyi yürütmeden kapatma çareleri armasını istemişti. Fakat Hava Kuvvetleri Kumandanı kararında ısrar etti ve 11 hava subayının emekliye sevkedilmeleri için Sunay'ın muvafakatını aldı. Aynı günün akşamı 11 hava subayının emekliye sevkiyle ilgili işlem tamamlanmıştı, 11 
subay Şunlardı : 


Hava Kuwvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hüsnü Özkan, Kurmay Yar. Başkanı Tuğgeneral Şev- ki Demirgüç, İzmir Hava Eğitim Kumandanı Tuğgeneral İbrahim Metel, Mürted Üs Kumandanı Kurmay Albay Fevzi Arsın, Bandırma Üs Kumandanı Kurmay Albay Halim Menteş, Lojistik Şube Müdürü Albay Tufan Akkoç, Hava Kuvvetleri Personel Başkanı Albay Yusuf Parmaksız, Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Albay Refik Yurtsever, Lojistik Başkanı Albay Halit Elgin, Hava Kuvvetleri Levazım Subayı Yarbay Emin Yerlikan ve Karargâh Tabibi Yarbay Abdülkadir Yücel. 


İrfan Tansel, emekliye sevkedilen havacıları açıkladıktan sonra, gazetecilere bunların tabi senatör Mucip Ataklı'dan emir aldıklarını ve tehlikeli olmaya başladıklarını söylemiş, bir kısmının da hükümet işlerine karıştığını ileri sürmüştü. 


Tabii senatör Mucip Ataklı, ertesi gün İrfan Tansel'e cevau verdi, Ataklı şöyle diyordu: 


«Ne benim, ne de bana vefâkarlık gösteren arkadaşlarımın, onun vazifeye davet ettiğimiz günden itibaren demokratik düzenin kurulması hususundaki fikir ve prensiplerimizde zerrece bir dönüş olmamıştır. Bu hususta mütereddit olan bir insanın müstakar fikirli ve prensip sahibi insanları itham etmesini kaderin hazin bir tecellisi saymaktayım. 


Sayın Tansel, tarih olmuş hâdiselerin içinde tutum ve davranışlarının umumi efkârdan, memleketin yüksek menfaatleri icabı gizli ve kapaklı tutulduğunu bilir, Binaenaleyh, beyanatı milli menfaatlerimiz, askeri hiyerarşi ve kumandanlık anlayışiyle kabili telif değildir, Bu beyonatının içte ve dışta yaratocağı menfi ve zararlı tepki ve tesirlerini hesap ederek selâhiyetlerinin dışına çıkmaması icap eder di, Şayet bu yolda umumi efkârı aydınlatmak için 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bir açıklama yapmak zarureti var ise, bunun Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay (Başkanlığı gibi Mes'ul makamlar tarafından yapılması iktiza ederdi. 


Benim bu mevzuda söyleyecek ve vesikaya müstenit çok sözlerim vardır. Bugünkü şartlar altında, milli menfaatlerimiz susmayı icap etirdiği için şimdilik daha fazla bir şey söylemiyeceğim. 


Netice olarak, benden emir aldıklarını idia ettiği arkadaşlarımı böyle bir ithamdan tenzih eder ve hakkımda ileri sürdüğü ithamların da asılsız ve mesnetsiz olduğunu beyan ederim.» 


Aynı gün Ataklı'ya cevap veren Hava Kuvvetleri Kumandanı Tansel ise, emekliye sevk kararlarının iki gün önce Genelkurmayda toplanan Yüksek Kumanda Heyetinde alındığını açıklamış, bunların yerlerine yakında tâyinler yapılacağını bildirerek «Hava Kuvetleri benim emrimdedir.» demişti. 


Bu arada Genelkurmay Başkanı Sunay da olayla ilgili bir açıklama yapmak lüzumunu hisetmişti. 


Sunay olayı şöyle anlatıyordu: 


«Hava Kuvvetleri Kumandanı ile Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı arasında anlaşmazlık olmuştur. 
Kumandan ve Kurmay Başkanı bir karargâhın ayrılmaz unsuru durumundadır. Bunların aralarında bir ihtilâf çıkması halinde de birlikte çalışamıyacakları pek tabiidir. Fakat bununla beraber karargâhtan ayrıca yedi subay ve dört kumandan ki, cema'n 11 subay emekliliklerini istemişlerdir. Bu subayların müracaatları Genelkurmay Başkanlınğına gelmiş bulunmaktadır. İsteklerinde ısrar ederlerse arzuları yerine 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getirilecektir. Bu da usul ve disiplin icabıdır. Yalnız şu hususu herkesin iyice bilmesi gerekir ki, bu hava subauları hiçbir surette bir siyasi düşünce ile ilgili değildir. Hepsini tanırım, vatansever ve demokrasiye sadık kimselerdir ve bu uğurda hizmetleri de görülmüştür.» 


Sunay bu demeci, Hüsnü Özkan, Halim Menteş ve Fevzi Arsın'la görüştükten sonra vermişti, 


Hava Kuvvetlerinde bu olaylar cereyan ettiği sırada Başbakan İsmet İnönü ordu mensuplariyle görüşmek üzere Erzurum'a gitmişti. Olay patlak verince gezisini yarıda bırakarak Ankara'ya döndü. 


Başbakan Ankara'ya döndüğü 5 Aralık 1962 
sabahı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ı evine davet ederek, olay hakkında kendisinden bilgi aldı, Sunay İnönü ile görüşünceye kadar 11 subayın emekliye sevkedilip edilmemesi konusunda mü teredditti. Bu görüşmeden sonra, gazetecilere 11 subayın emekliye sevkedilmelerine taraftar olduğunu bildirmişti. 


Genelkurmay Başkanı İnönü'nün evinde ayrıldıktan biraz sonra Başbakanı tabii senatörlerden Mucip Ataklı ile Haydar Tunçkanat ziyaret etmişler ve Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel'in görevinden alınmasını ve emekliye sevkedilmesini istemişlerdir. İnönü, orduda kumanda emrine ve kanuni yetkilere müdahale edemiyeceğini bildirerek, talebi reddetmişti, Ataklı ve Tunçkanat aynı isteği Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e de bildirmişler, ondan da menfi cevap almışlardı. 


Başbakan, aynı gün akşam üzeri saat 16.45 te Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel'le de görüştü. Tansel, Başbakanın yanından ayrılırken gazetecilere şöyle diyordu : 


— Genelkurmay Başkanı Sunay'la benim beyanatım arasında çelişme vardır. Ancak bunun izahını yapamam. 


© 6 Aralık 1962 günü 11 subayın emeklilik işleri kesinleşmiş ve yerlerine yeni tâyinler yapılmıştı. Aynı gün 22 Şubatçıların lideri Talât Aydemir, bu olayla ilgili olarak görüşlerini şöyle açıklıyordu : 


— Hava Kuvvetleri Kumandanı bu tasarrufun- da haklıdır. Olay Tansel'in de açıkladığı gibi siyasidir. 
Bu grubun, İnönü'nün yakın çevresiyle devamlı temasta olduğu herkesçe malümdur, Mucip Ataklı'nın Hava Kuvvetlerindeki bazı subaylara emir vermek alışkanlığında olduğunu da yakinen biliyoruz. 


TÜRKEŞ YURDA DÖNÜYOR... 


27 Mayıs İhtilâlinin ve bundan sonraki gskerî 
idarenin «Kudretli Albay»ı olarak tanınan Alparslan Türkeş, 13 Kasım 1960 İhtilâliyle umulmadık bir şekilde 13 arkadaşiyle birlikte Milli Birlik Komitesi üyeiiğinden affedilerek yurt dışına gönderildikten iki buçuk yıla yakın bir zaman sonra, 1963 yılının Şubat ayı nihayetinde yurda dönmüştü. 


Bu iki buçuk yıl, ne Ondörtler denilen eski Komite üyeleri için, ne de memleket için kolay geçmemiş, köprülerin altından çok sular akıp gitmişti. Türkeş ve arkadaşlarının yurt dışına çıkarılmaşından sonra, Kurucu Meclis açılmış yeni Anayasa yapılarak seçimlere gidilmiş, siyasi hayatımıza yeni o partiler katılmış, 22 Şubat isyanı patlak vermiş ve Hava 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Kuvvetlerinde 11 subayın emekliye sevkedilmesiyle sonu eren büyük huzursuzluklar meydana gelmişti. Bütün bunlar, kolaylıkla sağlanan veya bertaraf edilen meseleler ve badireler değildi. Ondörtlerin durumu da, kendi çapında, memleketin içinde bulunduğu meselelerden daha iy; sayılmazdı. Onlar da aralarında bir türlü aheng kuramamışlar, liderlik meselesin- de anlaşamamışlar, en sonunda da odağılmışlardı. 
Dağılmışlardı ama, yine de iki grup olarak hareket ediyorlardı. Birinci grubun lideri Alparslan Türkeş, ikinci grubun lideri de Orhan Kabibay olmuşlardı. 
Böylece her ikisi de liderlik arzularını tatmin etmiş oluyorlardı. ; 


Kabibay grubu, sayı itibariyle diğerinden daha zayıftı, fakat yurda dönülünce 22 Şubatçılardan Dündar Seyhan grubunun desteğini kazanmıştı, Dündar Seyhan, 22 Şubatçılar için Talât Aydemir'in liderliğini allerjik görüyor, onu liderlikten düşürmek Için çeşitli teşebbüslerde bulunuyordu. Bu defa da Orhan Kabibay'ı denemek istemiş ve onun grubuyla 22 Şubatçıları birleştirmek için Talât Aydemir'le görüşmüştü. 
Aydemir, Kabibay'a açıktan cephe almadı ve prensip- te anlaştıkları takdirde birleşmelerinin fayda getireceğini söyledi. Bunun üzerine Dündar Seyhan, arkadaşı Necati Ünsalan ile birlikte meseleyi Orhan Kabibay'a açtılar ve 6 kasım 1962 günü bir toplantı düzenlediler. Toplantıya Aydemir de katılmıştı. Aydemir ve Kabibay, mesele liderliğe gelince anlaşamadılar. Böylece birleşme teşebbüsü de suya düştü. Bunun üzerine Dündar Seyhan, Necati Ünsalan ve Asım Mutludoğan ile İstanbul'daki arkadaşları Adnan Çelikoğlu, 22 Şubatçılar grubundan tamamen ayrıldılar ve bir daha onlarla temasa geçmediler. 
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KUDRETLİ GÜNLERDE — Alparslan Türkeş, 13 Kasım İhtilâli üzerine gönderildiği yurt dışındaki görevinden ancak iki buçuk yıla yakın bir zaman sonra dönebilmişti. Türkeş'in not defterinde ele geçirilen bazı Şifreler, kendisini şüpheli duruma düşürmüş ve döner dönmez Türkiye Huzur ve Kalkınma Derneği maskesi altında ihtilâl teşkilâtı kurmakla suçlanmasına yol açmıştı, Resimde, Türkeş Başbakanlık Müsteşarlığı sırasında Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'le birlikte görülmektedir. 
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Alparslan Türkeş, bu olaydan üç ay sonra yurda dönmüştü. Gazetecilere verdiği demeçte politikacıları suçluyor ve siyasi faaliyette bulunacağını açıklıyordu. Maksadı «Türkiye Huzur ve Kalkınma Derneği» adı altında bir teşekkül meydana getirmekti. 
Aslında bu dernek ve maksadı, Türkeş ve arkadaşlarının 13 Kasım İhtilâlinden önce kurmak istedikleri Ülkü ve Kültür Birliğini ihya etmekten başka birşey değildi. Derneğin tüzüğü, programı ve çalışma statüsü yurda dönmeden önce Türkeş tarafından hazırlanmış, bunun bir an önce gerçekleştirilmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunmak görevi de Muzaffer Özdağ'a verilmişti. 

Türkeş'ten daha önce yurda dönmüş olan Muzaffer Özdağ, kurulacak derneğe taraftar toplamak için bazı toplantılar yapıyordu, Bunlardan 28 Şubat 1963 günü kendi evinde düzenlediği toplantıya 
22 Şubatçılardan Tevfik Ecemiş ve Acar Okan ile 
Naci Özcan'ı da getirmeye muvaffak olmuştu. Toplantıda ayrıca bazı muvazzaf subaylarında bulundukları Milli Emniyet memurları tarafından tesbit edilmişti. 


Alparslan Türkeş, Türkiye Huzur ve Kalkınma Derneğinin 19 Mayıs 1963 günü resmen kurulacağını açıklamıştı. Fakat kuruluş daha sonra 27 Mayıs gününe tehir edildi ve araya 21 Mayıs Ihtilâli girince tamamen suya düştü. 

Emniyet makamları, 21 Mayıs İhtilâlinden sonra Türkeş'in evinde yaptıkları aramada derneğin faaliyetleriyle ilgili bazı vesikalar ele geçirmişler ve bunları derneğin bir hitilâl teşkilâtı olarak kurulmak istendiği yolunda değerlendirmişlerdi. Olay, Mamak 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Mahkemesine de bu açıdan ele alınarak sevkedildi ama, iddiayı doğrulayacak bir sonuç alınamadı. 


Mamak 1 Numaralı Askeri Mahkemesine tevdi edilmek üzere hazırlanan kararnamede, 14 lerin faaliyetleri anlatılırken Türkiye Huzur ve Kalkınma Derneğine de temas edilerek şöyle deniliyordu : 


«Ondörtlerin ihtilâlci unsur olarak faaliyetlerinin menşei 13 Kasım olayından sonra başlamakla beraber, asıl taazzuvu Türkiye'ye dönüldükten sonra başlar. Bu faaliyetleri şu şekilde hülâsa edilebilir : 


a) Kendilerini kendi bünyelerinden koparıp atan eski Milli Birlik Komitesine kinlerj olduğu ifade edilen Ondörtlerin, bu arada 27 Mayıs istismarcılığından hayli zarar görmüş olan eski arkadaşlariyle muhtelif temas ve yaklaşmaları olmuştur. Bilhassa Ondörtlerin Haydar Tunçkanat, Mucip Ataklı ve Emanullah Çelebi ile münasebetleri ve ihtilâlci gruplarla kapalı veya açık temaslara kadar uzandığı hissini vermiştir. 


Ondörtlerin siyasi faaliyet ortamı, ya bir siyasi partiye intisap veya siyasi bir doktrin derneği kurma şeklinde tezahür etmiştir. Siyasi partilerden birinden teklif alındığı halde bunlara iltihaka yanaşılmamış, ancak siyasi bir dernek formülü altında ilk ihtilâl teşkilâtı hazırlanmış ve Mayıs 1963 günü bu derneğin Ankara'da açılması kararlaştırılmış idi. Hazırlanan tüzüğe göre bütün Türkiye'ye şâmil, teşkilâtlı bir akademik dernek şeklinde tezahür edecek bu teşekkül, umdeleri geniş halk kitleleri tarafından anlaşılmaya başlanınca siyasi bir parti haline ifrağ edilecekti. Haddi zatında bu maske altında çalışır görünülerek sinsi faaliyetlerde bulunmak isteniyordu. 


340 


Teşkilâta bilhassa teğmen, üsteğmen, yüzbaşı 
rütbelerindeki subaylar dahil edilmek istenmiştir. 22 
Şubatçıların «Çengel sistemi, Ondörtlerin aynı sisteme yakın bir teşkilâtlanma şekli ile müşabehet arzetmektedir. 


İsimler karşısına itimat derecesine göre puan konulmuş bir listeden anlaşıldığına göre, Ankara'daki bazı birliklerden başka, diğer bazı yerlerde bulunan, bilhassa teğmen rütbesinde olanlar tercih edilmek suretiyle asgari bir azami on kişiyi geçmeyen subaylar teşkilâtta bilfiil çalıştırılmak istenmiştir. 


İşbu faaliyetleri çok gizli yürütmek amacında olan Ondörtlerin kendi aralarında şifre usulü de ihdas ettikleri Türkeş'e ait cep tefterinden anlaşılmaktadır, Meselâ, Zeynep ismi İnönü karşılığında, Salih ismi Türkeş karşılığında, Ali Haydar ismi Rifat Baykal için, Mehmet Nurj ismi Talât Aydemir için, Muhlis ismi Muzaffer Özdağ için kullanıldığı gibi, 22 Şubatçılar için teyzeler, Silâhlı Kuvvetler için tüccarlar, Kara Kuvvetleri için Demirspor, Hava Kuvvetleri için Galatasaray, Deniz Kuyvetlerj için esnaf isimleri şifrelendirilmiş olup, bazı tedbirlere de özel mana kazandırılmıştır. Bu cümleden olarak, «Emniyet iş tamam — sıhhatimiz, rahatımız iyi», «Emniyet yok — Rahat yolculuk», Gelmeyiniz — Rahatsız yolculuk» karşılığında kullanılmak üzere tesbit edilmiştir. 


Ayrıca Türkeş imzasiyle dağıtılan gizli beyannamelerle teşkilâta eleman kazanmak için fikri sahada bir zemin hazırlanmaya çalışıldığı müşahade olunmuştur. 


Siyasi bir dernek, yukarıda açıklandığı veçhile, askeri maksatlar için kullanılan karargâh sistemiyle 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idare edilemiyeceği gibi, askeri şahısların siyasi derneklere girmesine kanuni mesağ bulunmaması noktasından, isimleri yazılı subayların dernek faaliyetleriyle bir hizmetleri olamıyacağı aşikârdır. Bu sebeple Ondörtlerin siyasi dernek maskesi altında Türk Ceza Kanununun 146 ve 147 nci maddelerinde yazılı fiilleri için gizlice cemiyet teşekkül ettirdikleri sabit olmuştur.» 


Türkeş, kararnamede yer alan bu ithamlara, Mamak Mahkemesindeki savunmasında şu cevabı veriyordu: 


«Yurda gelişimden 21 Mayıs olaylarına kadar iki ay yirmi gün geçti ve bu iki ay yirmi gün sonunda biz hapisaneleri boyladık. Bu arada şüpheli hareketlerimiz mi olmuştu? Bu iki ay yirmi gün emniyetin sıkı nezareti altında geçmiştir. Evim daima dört emniyet memurunun nezareti altında bulundurulmuştur. Seyahetlerime emniyet mensupları refakat etmiştir. Bu zaman zarfında verdiğimiz beyanat da meydandadır. Bütün faaliyetlerimiz Anayasa ve kanunlar çerçevesinde olacağını daima beyan ettim. 


Giriştiğimiz faaliyetler, Anayasanın verdiği haklar çerçevesinde olup, meşrü bir dernek kurmaktan ibarettir. Memleketin bugün içine düştüğü hâdiselerden en çok üzüntü duyanlardanız. 27 Mayıs hareketi, bunu yapanların plânına göre yürütülmüş olsa idi, memleket bu ıstıraplardan kurtarılmış olurdu. 


Karargâh sistemiyle çizilmiş olan bir şema şeklindeki kâğıt, manzurunuz olduğu gibi yırtık ve çok 


eskidir. Üzerindeki şema ise, her yerde kullanılan bir şemadır, Yalnız askeri birliklere mahsus değildir. Diğer deftere gelince, o da eskiden tanzim edilmiş olup, arzettiğimiz gibi yurt dışı mektuplarımızda memleketimizle ilgili haberleşmelerin yabancılar tarafından öğrenilmesine mani olunmak için hazırlanmıştır, İsim listesine gelince, bunu görmedim. Görsem de birşey ifade etmez. Çünkü ben yolumu çok evvelden çizmiş bulunuyorum, Bu da Anayasa ve kanunlar çerçevesinde memlekete hizmet etmektir. 
Ben en kötü demokratik idareyi, en iyı ihtilâl idaresine tercih ederim.» 


1 


BİRLİKLER İHTİLALE HAZIR 


Hükûmet iç ve dış politikada istikrar sağlayamadığı, iktisadî ve malî sahadaki güçlükleri önleyici tedbirler alamadığı, siyasî partilerin ve yurttaşın huzura kavuşamadığı, Hava Kuvvetleri Kumandanlığının kaynayan bir kazan halinde bulunduğu ve Ondörtlerin lideri Alparslan Türkeş'in yurda dönerek «Türkiye Huzur ve Kalkınma Derneğin ni kurmaya çalıştığı günlerde; 22 Şubatçılar da gizliden gizliye giriştikleri ihtilâl hazırlıklarını son safhaya getirmiş bulunuyorlardı. 


22 Şubatçıların Ankara ve İstanbul'daki fikir 
karargâhları tarafından idare edilen «Çengel atma» usulü ile ordu içinde ve dışında taraftar bulma ve ve ihtilâle hazırlama çalışmaları, 1963 yılının Mart ayı başında sona ermiş, artık sıra ihtilâl harekâtının plânını hazırlamaya gelmişti. Zira, çengel atılarak elde edilen subaylar sayesinde, Ankara'da Harb Okulu, Zırhlı Birlikler Okulu, 229 uncu Piyade Alayı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Genelkurmay Kışla Kumandanlığı, 28 inci Tümen Topcu Kumandanlığı, Merkez Kumandanlığı Trafik Kıt'ası, Jandarma Okulu ve Muhafız Taburu ile Ordu Donatım Başkanlığı Muhafız Taburu, İstanbul'da da Kartal İkinci Zırhlı Tugay Kumandanlığı, Birinci Zırhlı Tümen Kumandanlığı, Süvarj Atlı Yarışmalar Grubu ve Deniz Harb Okulu 22 Şubatçıların emrine girmiş ihtilâle hazır vasiyete gelmişti. 


Altı ay gibi kısa bir zamanda bu birliklere nüfuz edilmesinde, memleketin içinde bulunduğu şartlar kadar, yaman bir ihtilâlci olan ve gözünü budaktan esirgemeden çalışan Fethi Gürcan ile İstanbul karargâhında Osman Deniz'in hizmet, gayret ve cesaretleri de rol oynamıştı. Fethi Gürcan, 22 Şubat İsyanından sonra emekliye sevkedilince kendisine bir Bakanlığın teftiş kadrosunda iş bulmuştu. Bu iş sayesinde bütün yurdu dolaşabiliyordu ve gittiği her yerde askeri birlikleri ziyaret ederek, subaylarla görüşüyor, onlara ihtilâl fikrini aşılıyordu. Gürcan, sevimli, şakacı ve mert bir insandı. İyi ve ünlü bir binicj olduğu için kendisini hemen bütün subaylar tanıyor ve seviyorlardı. Hattâ İngiltere'de başından geçen bir kaza, ordu içinde efsane gibi dolaşıyordu. İngiltere'Jde yapılan subaylararası konkur o hipiklerde Gürcan çok güzel dereceler almış ve tertiplenen törende Kraliçe'nin önünden geçmişti, Fakat, tam Kraliçenin önünden geçerken atı ürkerek kendisini düşürmüş, kolu kırılmıştı. Sağlık ekipleri Gürcan'ı ambulansa koyarak hastaneye kaldırmak  istemişlerse de, o, buna razı olmamış, kırık koluyla atına binerek Kraliçenin önünden geçtikten sonra, baygın vaziyette hastaneye kaldırılmıştı. 


Bütün bunlar Fethi Gürcan için, askeri birliklere girmekte bir maymuncuk vazifesi görüyor, işlerini oldukça kolaylaştırıyordu. 1963 yılının Şubat ayı ortalarında Zırhlı Birlikler Okulunda subaylar için kurs açılmıştı. Gürcan bunu kaçırılmaz bir fırsut bildi ve okula nüfuz ederek, genç kursiyer subayların hemen hepsine çengel attı. Zaten, 21 Mayıs İhtilâlinde de birinci derecede önemli rolü bu okul ve kursiyer subaylar oynayacaklar ve Radyo Evini ele geçireceklerdi. 


Hükümet ve Milli Emniyet Teşkilâtı, 22 Şubatçılar daimi göz hapsinde bulunduruyor, her hareketini kontrol ediyordu. Bu grubun bazı şüpheli davranışlarda bulundukları ve toplantılar düzenledikleri tesbit ediliyordu ama, o günlerde, bir ihtilâl hazırlığı içinde bulundukları bilinmiyor veya kestirlemiyordu. Talât Aydemir, Dündar Seyhan, Alparslan Türkeş ve Orhan Kabibay başta bulunmak üzere 22 Şubatçıların Ondörtlerin ve 11 lerin evleri önünde emniyet memurları eksik olmuyordu. Ankara Merkez Kumandanı Orhan Çokdeğer ve yardımcısı, bazı geceler üzerlerine er elbisesi giyerek Talât Aydemir'in evinin önündeki inzibat noktasında nöbet bile tutuyorlardı, Bu arada 17 
Şubat 1963 gecesi saat 02.00 de önce Talât Aydemir'- in Sümer Sokaktaki evine, daha sonra da Dündar Seyhan'la Orhan Kabibay'ın oturdukları Yüksel Caddesindeki apartmana baskınlar yapılmış, fakat hiçbir şüpheli durum tesbit edilememişti. 


22 Şubatçılar daimi takip ve kontrol altında bulundukları için, çengel attıkları subaylarla şehrin dışında buluşup tanışıyorlar, oraya gidinceye kadar da izlerini belli etmiyorlardı. Ayrıca, kendilerine hastanışma metodu sayesinde de herhangi bir sızıltıya meydan vermiyorlardı. Ankara'daki çalışmaların önderliğini yapan Talât Aydemir'le, İstanbul'daki çalışmaları yöneten Cevat Kırca, askeri birliklere çengel atmakla görevli arkadaşlarının çengeline takılan subaylarla şu metodu uygulayarak tanışıyorlardı : 


Askeri birliklerde temaslarda bulunan 22 Şubatçılar çengel attıkları subayların adlarını ve adreslerini Ankara'da Aydemir'e, İstanbul'da Kırca'ya bildiriyorlardı. Liderler bu subayların kimliklerini tesbit ettikten sonra, kendilerine ait bir kartviziti imzalıyorlar ve ortasında ikiye bölerek, bir parçasını çengel atan arkadaşlarına veriyorlar, diğer parçasını da kendileri muhafaza ediyorlardı. Çengel atan arkadaşları bu yarım karvizitleri çengel attıkları subaylara veriyorlar ve bunu ibra etmek suretiyle liderleriyle tanışabileceklerini bildiriyorlardı, Çengel atılan subay da bu karvizit parçasiyle Aydemir veya Kırca ile temasa geçiyor, onlardan gerekli talimatı alarak çalışmaya 'koyuluyordu. Çengellenen subaylar, aynı metodu tatbik ederek, çevrelerini genişletiyorlar ve her çengele takılan subayı liderlerine gönderiyorlardı. 


22 Şubatçıların, çengel attıkları subaylar vasıtasiyle Ankara ve İstanbul'daki bazı birlikleri ihtilâle, hazır vaziyete getirdikleri günlerde ortaya yeni bir mesele çıkmıştı : Dündar Seyhan, Hava Kuvvetlerinde patlak veren ihtilâf üzerine emekliye sevkedilen 


ve sonradan 11 ler diye anılan eski hava subayları ile 22 Şubatçıları barıştırmak ve birleştirmek istiyordu, Böylece, bir zamanlar 22 Şubat İsyanını bastıran bu subaylarla Talât Aydemir ve arkadaşları atasında- ki dargınlığı ortadan kaldıracağını sanıyordu. Dündar Seyhan ve arkadaşı Necati Ünsalan her iki tarafla da temasa geçerek, havayı yoklamışlar, şiddetli 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bir itirazla karşılaşmadıkları için iki grup temsilcileri arasında bir toplantı düzenlemeğe karar vermişlerdi. Toplantı, 3 Mart 1963 günü Ankara'da Lâle Apartmanında yapıldı ve bu yüzden «Lâle Apartmanı Toplantısı» olarak anılageldi. 


Toplantıya Necati Ünsalan'ın daveti üzerine 22 
Şubatçılardan Bahtiyar Yalta ile Fethi Gürcan, emekli Kurmay Albay İsmail Ergüder'in daveti üzerine de 
11 lerden Halim Menteş ile Tufan Akkoç katılmışlardı. 
Dündar Seyhan Grubundan Necati Ünsalan ile Selçuk Atakan da uzlaştırıcı unsur olarak iştirak etmiş bulunuyorlardı. 


Toplantıda Halim Menteş, 22 Şubat olayları sebebiyle Hava Kuvvetleri Kara Kuvvetleri arasında doğacak dostluk havasının bu husumetin izalesine rol oynayacağını ifade ederek, «Ancak, 22 Şubatçılarla birleşmemize imkân yoktur.» dedi. Toplantıya katılan 22 Şubatçılar birleşme konusunda pek istekli davranmadıklarından bu mesele üzerinde durulmadı ve barışma konusu görüşmelerin esasını teşkil etti, Neticede, ordu -bütünlüğünü temine matuf esaslar üzerinde anlaşmaya varılarak toplantıya son verildi. 
22 Şubatçılarla 11 ler birleşmemişlerdi ama aralarında bir dostluk paktı kurmakta da güçlük çekmemişlerdi. 


22 Şubatçıların fikir karagâhı, 1963 yılı Mart 
ayı başına kadar elde ettikleri subayları ve mensup oldukları birlikleri değerlendirerek,  ihtilâlin harekât plânını hazırlamaya koyuldukları günlerde, Ankara'da yayınlanmakta olan bir akşam gazetesine de çengel atılmış ve kendileri lehine yayın yaptırılması sağlanmıştı. Bu gazeteye çengeli fikir karargâhı üyelerinden Mustafa Ok atmıştı ve sahiplerinden bazılarını Talât Aydemir'e görütürmeye muvaffak olmuştu. 


Gazete böylece elde edildikten sonra, Mustafa Ok imzasız yazılar yazmaya başladı. İlk olarak «Kemalizm Nedir? başlıklı bir seri yazı yayınladı ve 22 
Şubatçıların Kemalizm Doktirinini enine boyuna anlattı, Gazete de neşriyatını buna göre ayarlamıştı. 
ve her sayısında memleketin içinde bulunduğu güçlükleri büyük puntolu başlıklarla dile getirip, 27 Mayısçıları iş başına çağırıyordu. 27 Mayısçılardan kasıt 
22 Şubatçılardı, fakat bunu açıkça Gelemek tehlikeli 
görülüyordu. 


Mustafa Ok, bu gazetenin 22 Mart 1963 günkü sayısında son derec dikkate değer bir makale yayınlamıştı. «Eski Oyun» başlıklı bu makalede şöyle deniliyordu : 


— Böyle kancık demokrasidense, yiğit elindeki Thomson'un dipçiğini öpüp başıma koyarım! 


Talât Aydemir, bu yazı yayınlandıktan bir hafta sonra, ihtilâl yapmaya karar verecek, fakat ileride tafsilâtiyle anlatılacağı gibi, bazı sebepler yüzünden bundan vazgeçecekti ve işin garip tarafı, ilk ihtilâl teşebbüsünden vazgeçilmesine de bizzat «Yiğit elindeki Thomson'un dipçiğini öpüp başına koymayı» kancık demokrasiye tercih eden Mustafa Ok sebep olacaktı! 


Meselenin ikinci garip tarafı da, çengel atılan gazetenin 22 Şubatçılardan ayrılışı olayı idi. Bu gazete ihtilâlcileri sonuna kadar desteklemiş, fakat 22 
Mayıs günü Talât Aydemir ve arkadaşlarının bu teşebbüste de muvaffak olamadıkları anlaşılınca şu manşeti yayınlamıştı : 


— Ordu, demokrasiyi kurtardı!. 


22 Şubatçıların çevresinde bu olaylar cereyan 
ederken, Hava Kuvvetleri Kumandanlığında da gerçek sebebi bugüne kadar açıklanmayan yeni bir olay patlak veriyor ve bazı üs kumandanları birlikleri alarma geçiriyorlardı. Bu olay da 6 Şubat 1963 günü meydana geliyordu ve halk arasında Hava Kuvvetlerinin ihtilâle teşebbüs ettiği şeklinde değerlendiriliyordu. 
Bu söylentiler yaygın hale gelince Hükümet bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştı. Bildiride ihtilâl söylentilerinin doğru olmadığı açıklanıyor, fakat bu söylentilere sebep olan olaylar hakkında her hangi birşey söylenmiyordu. Hava Kuvvetlerindeki bazı birliklerin alârma geçmesinden bir hafta sonra da dört subay emekliye sevkedilmişlerdi. Bunlar, Mürted Hava Üssü Kumandanı Kurmay Albay Fikret Köroğlu, Kurmay Albay Cemal Gören, Hava Harb Akademisinden Kurmay Albay Behçet Özlü ve Abdülkadir Yücel idi. Bunların, 11 lerle temas halinde bulundukları ve bu yüzden emekliye sevkedildikleri ileri sürülüyordu. 


HAREKÂT PLÂNI HAZIRLANIYOR... 


22 Şubatçılar gurubunun meydana getirdiği Türk 
Silâhlı Kuvvetler Birliğinin fikir karargâhı, 1963 yılı Mart ayının ilk haftasında düzenlediği toplantıda kuvvet dökümü yapmıştı. Bu toplantıya askeri birliklere çengel atmakla görevli olanlar da katılmışlar ve thtilâle hazır olan birliklerle çengel atıkları subaylar hakkında bilgi vermişlerdi. Kuvvet dökümü yapıldıktan 


ve eldeki kuvvetle ihtilâl yapılıp idarenin ele geçirileceği kanaatine varıldıktan sonra, fikir karargâhı kendi arasında toplantı ve kurs için Ankara'ya gelmiş olan tank ve süvari subaylarının kurs sürelerini de göz önüne alarak 20 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında ihtilâl yapılmasına karar verildi. İhtilâl günü, harekât plânının hazırlanmasından sonra, ayrıca tesbit edilecekti. 


Bu karara varıldıktan sonra, ihtilâlin harekât plânı hazırlanmaya başlandı ve birkaç gün içinde tamamlandı. Plân, ihtilâle katılacak askeri birlikleri şöyle görevlendiriyordu. 


1 — KARA HARB OKULU: 


a) Sekiz piyade bölüğünden ibarettir. Bir bölük bindirilmiş olarak ilk anda hareket edecek, bir takımıyla Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Karargâhı önünde bekleyen tankları takviye edip Hava Kuvvetleri Karargâhını işgal edecektir. Geriye kalan iki takım ise Radyoevine giderek orada bulunan tankların ve Radyo Evinin emniyetini sağlayacaktır. 


b) Beş piyade bölüğü, Milli Savunma Bakanlığı hariç, bütün bakanlıkları dıştan kuşatarak emniyete alacaktır. Ayrıca, Genelkurmay Kışla Kumandanlığındaki kıtalarla teması muhafaza edecektir. 


c) Geri kalan iki piyade bölüğü Harb Okulunda ihtiyat olarak kalacak ve ihtilâl karargâhının iç ve dış emniyetini sağlayacaktır. 


2 — ZIRHLIBİRLİKLER OKULU: 


İlk anda taburda hazır kıt'a olarak bekleyen 5 
tank harekete geçirilecek 229 uncu Piyade Alayı ya-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YAMAN BİR İHTİLÂLCI — Emekli Süvari Binbaşı 
Fethi Gürcan, 22 Şubat olaylarında olduğu gibi 21 
Mayıs İhtilâlinde de nasıl gözünü budaktan sakınmaz bir ihtilâlci olduğunu ortaya koymuştu. Kendine has maharetiyle bütün birlikleri ihtilâle hazırlamış 21 Mayıs harekâtını da bizzat başlatmıştı. Mağlup düştükten sonra Şöyle diyordu : «Lider ben olacaktım da onlara ihtilâl nasıl yapılırmış gösterecektim» 


nındaki yoldan süratle geçerek ve iki tank Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Karargâhı yol kavşağında, üç tank da Radyo Evi Önünde mevzie girecektir. Bunun arkasından beş tank daha süratle çıkacak ve Kızılay, Amerikan Sefareti ve Çankaya.ya çıkan yol kavşağında serpiştirilerek mevzilenecektir. 


Taburun geri kalan tankları Harb Okulunun yanındaki arazide ihtiyatta kalacaktır. Bütün tanklar Harb Okulu talebesiyle takviye edilecektir. 
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3 — 229 uncu PİYADE ALAYI: 


Bir piyade bölüğü ile Yonca Yaprağı mevkiinde, bir piyade bölüğü ile Etimesğut - Yeni Mahalle yolunda, bir piyade bölüğü ile Kömür Satış Depoları ile Hipodrom arasındaki köprü civarında ve iki piyade blöüğü ile bindirilmiş olarak Gazi Çiftliğinde ihtiyat olarak mevzilenecektir. Alayın vazifesi Ankara'ya giren ve çıkan yolları kapatarak emniyete almaktır. 


4 — MUHAFIZ ALAYI SÜVARİ GRUBU : 


Yıldırım Beyazıt Meydanı - Etlik yol kavşaklarını emniyet altında bulunduracak ve halkın şehre inişini önleyecektir. 


5 — GENELKURMAY KIŞLA KUMANDANLIĞI 


Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı binalarını dıştan kuşatacak, içeriye kimseyi sokmayacak ve bir kısım kuvvetiyle Genelkurmay yakının- daki tankları Harbiyeliler gelinceye kadar emniyette bulunduracaktır. Ayrıca, Jandarma kuvvetleriyle Bakanlıklar bölgesinde bulunan Harb Okulu birlikleriyle irtibat sağlayacak, Genelkurmay telsiz ve tetefon irtibatına hâkim olacaktır. 


6 — 28inci TÜMEN TOPCU KUMANDANLIĞI 


28 inci Tümen bölgesini emniyette bulunduracak, Garnizon bölgesine kimesyi sokmayacak ve hiçbir birliği dışarıya bırakmıyacaktır. Ayrca Çabuk yolunu kesecektir. 

7 — MERKEZ KUMANDALIĞI TRAFİK KIT'ASI: 


Saat 23.30 da harekete geçerek, Radyo Evi civarını ve ilk gelen tankları Harb Okulu bindirilmiş bölüğü gelinceye kadar emniyete alacak ve daha sonra Büyük Postane ve Telefon İdaresini koruyacaktır. 


8 — JANDARMA OKULU VE 
MUHAFIZ TABURU : 


Saracoğlu Mahallesini dıştan kuşatacak, Genelkurmay Kışla Kumandanlığı ile temasta bulunacak, Radyo Evi, Elektrik Santralı ve Trafo merkezlerini emniyete alacak, şayet Etimesğut verici istasyonundan radyo neşriyatına mani olunursa Trafo merkezinden cereyanı kesecektir. 


9 — ORDU DONATIM BAŞKANLIĞI ANA 
DEPOLAR MUHAFIZ TABURU : 


Tandoğan meydanındaki yol kavşaklarını ve İstasyon civarındaki yolları emniyette bulunduracaktır. 

Fikir karargâhı İstanbul için de bir harekât plânı hazırlamış ve Cevat Kırca vasıtasiyle tatbik edilmesini kararlaştırmıştı. İstanbul için hazırlanan plânda da birlikle şu görevler veriliyordu : 


1 — KARTAL İKİNCİ ZIRHLI TUGAY 
KUMANDANLIĞI : 


Ankara Radyosundan ihtilâl beyannamesi okunur okunmaz, tugaya alârm verilecek ve Maltepe'den Kadıköy'e kadar olan mahal kontrol altına alınacak, İstanbul'a giriş ve çıkış yolları emniyette bulundurulacak, bu mahaldeki PTT merkezleri ele geçirllerek telefon irtibatı kesilecek ve Haydarpaşa İstasyonu ile yol kavşağında ve iskelelerde emniyet tedbirleri alınacaktır. 


Üç İ. H. F. : 23 253 


2 — BİRİNCİ ZIRHLI TÜMEN: 


Ankara Radyosundan ihtilâl beyannamesi okunur okunmaz, beş tank süratle hareket edecek ve Unkapanı - Karaköy - Dolmabahçe yolu ile Harbiye'ye gelecek, tonklardan üçü İstanbul Radyosu önünde, ikisi de Birinci Ordu Karargâhı civarında mevzilenecektir. Bundan sonra beş tank daha hareket edecek ve Belediye Sarayı önüne kadar yol kavşaklarında (o serpiştirilerek omevzilenecektir. Diğer tanklar ihtiyatta bekleyecektir. 


3 — SÜVARİ ATLI YARIŞMALAR GRUBU: 


Bir süvari grubu Merkez Kumandanlığını, bir süvari grubu da Harbiye'yi dışardan kuşatarak Birinci Ordu Nöbetci Âmirliğini emniyete alacak, ihtilâle mukabele edilmesini önleyecektir. 


4 — DENİZ HARB OKULU: 


Deniz Harb Okulu Birinci Zırhlı Tümeninden çıkacak tankları takviye edecek Radyo Evi ve PTT merkezleriyle Yeşilköy Hava Alanının emniyetini sağlayacaktır. 

Harekât plânının hazırlanmasından sonra ,22 Şubatçılar, fikir karargâhının adını «ihtilâl Karargâh» olarak değiştirmişler ve hazırlanan plânı çengel atılan subaylara anlatmak ve görev bölümü yapmak üzere dağılmışlardı. 

Ankara'daki toplantı. Talât Aydemir'in başkanlığında Keçiören'de yapıldı. Bu toplantıya 22 Şubatçılardan Kara Harb Okulundan ikinci sınıf dokuzuncu bölük öğrencisi Önder Aydınlı, Tank Okulundan Yüzbaşı Feridun Erman ile Üsteğmen İlhan Baş, 229 uncu Piyade Alayından Hâkim Üsteğmen Ziya Gökalp Pusal, İkmâl Subayı Hüsamettin Pak- 


soy, Nusret Karabaş, Jandarma Okulundan Binbaşı Kemal Kâhyaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından Mehmet Gül, Hava Kuvvetlerinden emekli binbaşı İzzet Köz ile Binbaşı Cemal Özdemir katılmışlardı. 


Aydemir, toplantıya 'katılanlara ihtilâl için alınan kararı anlattı ve hazırlanan plân üzerinde etraflı bilgi verdi. Bu arada üçüncü Ordu kumandanlığının da kendileriyle Beraber Olduğunu, Yapılacak ihtilâl (odestekleyecklerini bildirdiklerini ifade ettikten sonra ihtilâlin kesin gününün bilâhare tebliğ edileceğini söyledi. Plâna göre, harekâtı, birliklere gelecek 22 Şubatçılar başlatacakları ve muvazzaf subaylar bunların emrine girerek verilen görevleri ye rine getireceklerdi. 


Fikir karargâhının son toplantısından dönen Cevat Kırca ve Osman Deniz de İstanbul'da aynı şekilde bir toplantı tertiplemişlerdi, Jandarma Dikim Evi Müdürünün odasında yapılan bu toplantıya da Kırca ve Deniz'den başka, Kartal İkinci Zırhlı Tugay. 
Kumandanlığından Binbaşı Ahmet Gücal ile Binbaşı Mustafa Üstüner, Birinci Zırhlı Tümen Kumandanlığından Yüzbaşı Recep Uslu, Yüzbaşı Fevzi Bingöl, Üsteğmen Fahri Ergun ile Uysal Altuğ, Süvari Atlı Yarışmalar Grubundan Yarbay Gazi Alankuş, Sabri Sarıyer ve Yüzbaşı Orhan Günday, Deniz Harb Okulundan da Teğmen Feridun Özbay katılmışlardı. 

Bu toplantıda da Cevat Kırca ve Osman Deniz, fikir karargâhının aldığı ihtilâl kararını anlatmışlar, 


harekât plânı üzerinde bilgi vermişler ve subayların harekâtı nasıl idare edeceklerini bildirmişlerdi. 
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21 Mayıs İhtilâlinden sonra kurulan Askeri Mah- 
'kemede yapılan sorgular sırasında anlaşıldığına göre 
22 Şubatçılar kendilerini kuvvetli göstermek için bu 
gibi toplantıları daima kalabalık grupların iştirakiyle yapmak istemişler ve birçok kimsenin de çeşitli mazeretlerle katılmadıklarını bildirmişlerdir. Bu arada eski bir hava subayı olan İzzet Köz ile Fethi Işıklı tepe de Hava Kuvvetlerinin harekâta geniş ölçüde iştirak edeceğini bildirmek suretiyle marolleri yükseltmeye çalışmışlardır. Ayrıca, o zamanlar Üçüncü Ordu Kumandanı olan General Refik Tulga'nın da kendileriyle birlikte olduğunu iddia etmişlerdir. 


Talât Aydemir, özellikle duruşmalar sırasında Refik Tulga'nın kendilerini desteklemek için teminat verdiğinde ısrar etmiştir. Fakat, böyle bir teminatın söz konusu olup olmadığı bugüne kadar kesin olarak açıklanmış değildir. 


İHTİLÂL 31 MART GECESİ!... 


Başbakan İsmet İnönün'nün radyoda yaptığı konuşmada «Vatandaşların kendilerini aldatmaya çalışanları fark etmeleri ve maceracılara fırsat vermemeleri lâzımdır» dediği ve bu sözlerine karşılık Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala'dan «Orduyu milletten ayrı göstermek ihanettir. Başbakan bu kuvveti tehdit vasıtası yapmaktadır.» cevabını aldığı 
1963 yılının Mart ayı ortalarında, 22 Şubatçılar da, 
altı aydanberi hazırlığı içinde bulundukları ( ihtilâlin günün tesbit etmişlerdi. 22 Şubatçıların ikinci ihtilâli 
31 Martı 1 Nisana bağlayan gece yarısı radyonun ele 
geçirilmesi ve ihtilâl bildirisinin okunmasıyle başlayacaktı. Kararı İhtilâl Komitesi almış ve çengel atmak suretiyle elde edilen bütün subaylara təbliğ 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ederek, birliklerini buna göre hazırlamaları gerektiğini bildirmişti. 
Fakat, 22 Şubatçılar ihtilâli tesbit ettikleri gün 


de başlatamamışlar, tehir etmek zorunda kalmışlardı. 
Bunun üç sebebi vardı : 


1 — Celâl Bayar'ın Kayseri Cezaevinden tahliye edilmesi ve bu olay bahane edilerek girişilen «Genç lik Hareketi» teşebbüsünün akamete uğraması, 


2 — İhtilâl günün deşifre olması ve hükümetin mukabil tedbirler alması, 


3 — Ankara Belediyesinin, 31 Martı 1 Nisana 
bağlayan gece şehir elektriklerinin kesileceği ilân etmesi. 


Gerçekten, 22 Şubatçılar ihtilâl karargâhının, yapılacak ihtilâlin gününü tesbit etmesinden Iki gün sonra, 22 Mart 1963 te, eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar Kayseri'den hastalığı sebebiyle tahliye edilmişti. Tahliye olayı ve Bayar'ın Kayseri'den Ankara'ya gelişi büyük olaylara sebebiyet verdi. Bayar'ı karşılayanlar arasında bazı Adalet Partili (OMilletvekillerinin de bulunması, olayların büyümesine yol açmıştı. Bir kısım gençler tahliye olayını protesto ederken, kalabalık halk grupları da kurbanlar kesiyorlar, böylece memnuniyetlerini belirtiyorlardı. 22 Şubatçılar, bu olaylardan istifade ederek, zinde kuvvet olarak kabul ettikleri gençliği tecrübe mahiyetinden harekete geçirmeye tevessül etmişler, bunu başaramayınca endişeye 'kapılmışlardı. Demek ki, gençlik bütün olarak kendilerini desteklemiyor, istedikleri istikamete yönelmiyordu. İhtilâlciler, bu hava içerisinde bir askeri harekâta girişirlerse, bunun Adalet 

/ 
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Partisi lehine yorumlanacağını sanıyorlardı ve bu inançları ihtilâli tehir etmelerinde birinci derecede rol oynamıştı. 


Ayrıca, hükümet, ihtilâl günün nasılsa tesbit etmişti. Bunu, alınan askeri tedbirlerden ve Başbakanın yaptığı konuşmalardan anlamış bulunuyorlardı. Nitekim, ihtilâlin başlayacağı gün olan 31 Martta, Ankara'daki askeri birliklere alârm verilmiş, Genelkurmay Kışla Kumandanlığındaki genç subaylar alârma iştirak ettirilmemişti. Ayrıca Harb Okulu, 1 Nisan günü öğleye kadar devam ettirilen alârm süresince 
229 uncu Piyade Alayından iki bölükle Zırhlı Birlikler 
Okulu da aynı alaydan alınan bir bölükle emniyet altında bulundurulmuştu. Bu arada 229 uncu Piyade Alayı Kumandanı Albay Fethi Melen, alayda çok sıkı tedbirler almış bulunuyordu. 


Hükümet, ihtilâl gününü nasıl öğrenmişti? Bu, şimdiye kadar su yüzüne çıkmayan bir olay olmak vasfını muhafaza etmiştir. Ancak, bütün şüpheler, ihtilâl karargâhı üyesi ve 22 Şubatçıların ideologlarından Mustafa Ok'un üzerinde toplanmaktadır. 


Mustafa Ok, 22 Şubat isyanına katılmış ve bu yüzden ordudan tard edilmiş bir emekli yarbaydı. 
1963 Nisanına kadar ihtilâlcilerle birlikte çalışmış, 
onların ihtilâl karargâhında bulunmuş ve Kemalizm Doktrininin esaslarını tesbit etmişti. Bir (o söylentiye göre Mustafa Ok, Halk Partililerin çengeline takılmıştır. Kendisine çengeli atan da Orhan Öztrak'tır. 
Diğer bir söylentiye göre ise, Mustafa Ok, 22 Şubat isyanından sonra Milli Emniyet hesabına çalışmıştır. 


Cereyan eden olaylar, Mustafa Ok'un Halk Partisiyle ilişkisi bulunduğu ve 31 Mart harekâtını haber 
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verdiği şüphesini kuvvetlendirmektedir. Zira Ok, 21 
Mayıstan sonra Mamak Mahkemesine idam talebiyle sevkedilmiş, bu mahkemede müebbet hapse mahküm olmuş, Askeri Yargıtay'ın kararı bozması üzerine de beraet etmiştir. Ayrıca, Başbakanlık, kanunun verdiği yetkiye dayanarak, Mustafa Ok'un adının karıştığı çalışmalarla ilgili Millî Emniyet raporlarını mahkemeye göndermekten imtina etmiştir. Bu şahıs şimdi, Halk Partinin Manisa Milletvekili olarak Mecliste bulunmaktadır. 


Fethi Gürcan, 21 Mayıs ihtilâlinden sonra tevkif edildiği Askeri Cezaevinde arkadaşlarına Musta- ta Ok hakkında şunların söylemiştir. 


— Duyduğuma göre Mustafa Ok, mükâfat olarak 800 bin lira almıştır. Bizi, herşeyden önce, bizden gözüküp başka şekilde hareket edenler yıkmıştır. 


İhtilâlin tehir edilmesinin üçüncü sebebi olan, şehir cereyanının kesileceğine dair Belediye Başkanlığının kararı da, 22 Şubatçıların çengeline takılan Ankara'da münteşir bir akşam gazetesi yayınlıyordu. 
Bütün bu sebepler üstüste gelince, ihtilâl karargâhı kendi aralarında bir toplantı yaparak, durumu görüşmeyi faydalı bulmuştu. 


22 Şubatçıların ihtilâl karargâhı bu maksatla 28 
Mart 1963 günü öğleden sonra Emin Arat'ın evinde toplandı. Toplantıya Talât Aydemir, Emin Arat, Galip Gültekin, Turgut Alpagut, Bahtiyar Yalta, Fethi Gürcan ve Mustafa Ok katılmışlardı. Önce, ihtilâlin tehir edlimesini gerektiren sebepler üzerinde duruldu. Buna Fethi Gürcan şiddetle karşı koyuyordu. Gerçi hükümet ihtilâlden haberli idi ama, hangi kuvvetle kendilerine karşı koyacaktı? Bayar'ın tahliyesi olayı da 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öyle gözde büyütülecek bir mesele değildi, Şehir çereyanının kesilmesini önlemek ise ellerinde idi. Bir de bunun aksini düşünmek lâzımdı : Kurs için Ankara'ya gelmiş olan süvari ve tank subayları Nisan ayının ortasında birliklerine döneceklerdi. Şayet ihtilâl tehir edilirse, bir daha bu kuvvetleri nasıl Ankara'da toplu halde bulacaklardı? 


Gürcan'ın sözleri havayı değiştirmişti. İhtilâl karargâhı, birkaç üyenin mütereddit davranmasına mukabil 31 Martı 1 Nisana bağlayan gece ihtilâl yapılmasından vazgeçilmesine karar verdi. Bundan sonra da harekât öncesi ve sonrası plânlar üzerinde duruldu. Tam toplantıyı terkedecekleri sırada, Mustafa Ok söz aldı. Ok, konuşmasına başlamadan önce Turgut Alpagut, önemli bir işi olduğunu söyleyerek ayrılmak istedi. İtiraz edilince de Aydemir'e şöyle dedi : 


— Talât, kararı sen ver. Ben erkek adamım, Ihtilâlin gününden haberdar et tabancamı alır gelirim Toplantıda bulunmama lüzum yok. 


Turgut Alpagut böylece toplantıdan ayrıldıktan sonra, Mustafa Ok konuşmaya başladı ve biraz önce alınan ihtilâl kararının tehir edilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle dedi : 


— Arkadaşlar, biraz önce, ihtilâl için alınan karar teyit edilmiş ve 31 Martı 1 Nisana bağlayan gece harekâta geçilmesi uygun görülmüştür. Burada üzerinde durmadığımız önemli bir konu vardır : Mesele ihtilâle karar vermek değil, ihtilâli başarmak ve devamını sağlamaktır. Ben, karar verdiğiniz gün yapılacak ihtilâlin başarıya ulaşacağını ve devamlı olocağına kani değilim. 
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Mustafa Ok, daha sonra, çeşitli ihtilâl rejimlerin- den örnekler vererek, ihtilâlin geliş ve kalış meşrüiyeti üzerinde durmuş, ihtilâllerin bir partiye veya kuvvete dayanmadığı takdirde başarıya ulaşamıyacağını ve meşrü sayılamıyacağını belirtmişti, Ok, bu itibarla yan kuvvet olarak mütalâa edilen 14 ler, 11 ler, Dündar Seyhan Grubu ve genişliğin elde edilmesi gerektiğini, böylece bir kuwete dayanmanın çaresi bulunmuş olacağını belirttikten sonra, Celâl Bayar'ın Ankara'ya gelişi sırasında zinde kuvvet olarak vasıflandırılan gençliği deneme mahiyetinde harekete geçirmek istediklerinde, gençlerin bu harekete katılmadıklarını hatırlatmış ve bu şartlar altında iktidara geçilse bile ömrünün kısa olacağına inandığını söylemişti. Mustafa Ok, bu sebeplerle ihtilâlin tehir edilmesini istiyordu. 


Başta Talât Aydemir olmak üzere ihtilâl karargâhının Fethi Gürcan ve Bahtiyar Yalta dışındaki üyeleri Mustafa Ok'a hak vermişlerdi, Fakat özellikle Fethi Gürcan tehir keyfiyetine itiraz ediyor ve şöyle diyordu : 

— Ne oldu arkadaşlar, dilinizi mi yuttunuz? Biraz evvel konuşanlar sizler değil miydiniz? Bu harekât 31 Mart gecesi olmadığı takdirde, tâ doğudan getirdiğim ve şimdi öbek öbek evlerinde oturan arkadaşlarımı nasıl dağıtacağım? 


İhtilâl hareketinin tehir edilmesini Fethi Gürcan'ın bu çıkışı da önleyememişti. Toplantıda bulunanlar, yan 'kuvvetlerin desteği sağlanmadıkça ihti-Iâlin devamlı olamıyacağı kanatine varmışlar, bu sebeple Gürcan ile Yalta'yı makül olmaya ve meselelerin sükünetle düşünmeye davet etmişlerdi. Neticede, çengel atılan subayların moralini bozmamak için ihtilâl 31 Mart ile 7 Nisan arasında bir tarihe tehir edilmişti. Bu haftalık zaman içinde de yan kuvvetlerle temasa geçilecek ve onların desteği sağlanmaya çalışılacaktı. 


İhtilâl karargâhının tehir kararı Ankara'daki askeri birliklerde elde edilmiş subaylarla, İstanbul kararagâhına bildirilmişti. Fakat, İstanbul karargâhı bunu zamanında Deniz Harb Okuluna ulaştıramadı ve 31'Mart gecesi ihtilâl olacağını sanan beş subay okulu alârma geçirdikleri sırada tevkif edildiler. Bunların başında Teğmen Feridun Özbay bulunuyordu. 


Olay, 22 Şubatçılar üzerinde büyük tesir yaptı. 
Bununla beraber onların çalışmalarına devam etmekten alıkoymamıştı. 


Beş deniz subayının tevkif olayı Ankara'da da endişe yaratmış, ordu içindeki kaynaşmanın delili olarak yorumlanmıştı. Başbakan İnönü, Halk Partisi Meclis Grubunda yaptığı 'konuşmada olay hakkında bilgi verdi ve bunun 22 Şubatçılarla 14 lerin tahrikleri neticesinde meydana geldiğini söyleyerek, bu grupların son günlerde faaliyetlerini artırdıklarını, fakat muvaffak olamıyacaklarını bildirdi. 


22 Şubatçılar İnönü'nün ithamlarına karşı susmayı ve cevap vermemeyi tercih etmişlerdi. 14 ler ise, Numan Esin vasıtasiyle verdikleri cevapta son hâdiselerle hiçbir ilgileri bulunmadığını bildiriyorlardı. 


31 Mart olayı böylece atlatıldıktan sonra, 22 
Şubatçılar, kendilerine destek sağlamak amaciyle yan kuvvetlerle temaslar ve toplantılar yapmaya başlamışlardı. 
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YAN KUVVETLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR... 


22 Şubatçıların ihtilâl karargâhı, 21 Martı 1 Nisana bağlayan gece yarısı başlatmayı kararlaştırdığı ihtilâli, Mustafa Ok'un itirazı üzerine tehir ettikten sonra kendilerine «istinat kuvveti» sağlamak maksadiyle yan kuvvetlerle temaslara girişmişlerdi 22 Şubatçılara göre yan kuvvetler, Talât Aydemir'in kokteyl grup diye adlandırdığı 11 ler ve onlarla birlikte hareket eden bazı tabii senatörlerle, 14 ler grubu idi. 


Talât Aydemir, 29 Mart 1963 günü, yan kuvvetlerden kokteyl grupla temasa geçmeleri ve onları toplantıya davet etmeleri için Mustafa Ok ile Bahtiyar Yalta'yı görevlendirmişti. Ok ve Yalta, 11 lerden Halim Menteş, tabii senatörlerden de Mucip Ataklı ile görüşerek, 9 Nisan 1963 günü Söğütözü mevkiinde toplanmak üzere mutabakata vardılar, Söğütözü toplantısına 22 Şubatçılardan Talât Aydemir, Emin Arat, Fethi Gürcan, Bahtiyar Yalta ve Mustafa Ok, kokteyl gruptan da 11 lerin temsilcisi Halim Menteş ile tabii senatörlerden Mucip Ataklı ve Kadri Kaplan katılmışlardı. 


Toplantıda, 22 Şubatçıların sözcüsü Bahtiyar Yalta, kokteyl grup temsilcilerine maksatları ve hazırlıkları hakkında bilgi verdikten sonra, kendileriyle birleşmek ve harekâtı böylece daha kuvvetli hale getirmok istediklerini anlattı. Kokteyl grup bir harekât yapıldığı takdirde, bunun 'kime 'karşı olacağını öğrenmok istemişti. Halk Partisine mi, Adalet Partisine mi, 
14 lere mi, yoksa başka bir gruba karşı mı ihtilâl 
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yapılacaktı? 22 Şubatçılar bu soruya açık cevap vermediler, ancak Kemalizm Doktrinin gerçekleştirilmesi- ne hangi grup karşı koyacaksa, ihtilâlin onlara .karşı yapılacağını bildirdiler. İhtilâlin kime karşı yapılacağı konusunda çıkan tartışmada anlaşma zemini hasıl olmayınca Halim Menteş, Eminsu teşkilâtında bile çalışmayı reddettiğini bildirerek, 22 Şubatçılarla birleşmesine imkân olmadığını söyledi. Menteş'i tabii senatörler de destekleyince, Söğütözü toplantısı, birleşme sağlanamadan dağıldı. 


Aydemir ve arkadaşları bu grupla ikinci defa olarak Çiftlikte buluştular ve tekrar birleşme zemini aradılar. Bu defa ihtilâlin kime karşı yapılacağı konusunda biraz daha açık davranmışlardı. Ihtilâlden Halk Partisinin de zarar göreceği bu. konuşmalar sırasında ortaya çıkınca yine anlaşma olmadı. 22 Şu- 
'batçılar bundan sonra da 11 lerle temaslarını kestiler. 


İkinci birleşme toplantsı, 10 Nisan 1963 günü 
14 ler grubuyla Dikmen'de yapıldı. «Zirve Toplantısı» 
diye adlandırılan bu toplantıya 22 Şubatçılardan Talât Aydemir, Bahtiyar Yalta ve Mustafa Ok, 14 lerden de Alparslan Türkeş, Muzaffer Özdağ ve Rifat Baykal iştirak etmişlerdi. 


Toplantı önce Talât Aydemir'le Alparslan Türkeş arasında olmuş, daha sonra arkadaşları da katılmışlardı. Bu toplantı gizliliğini ve esrarını el'an muhafaza etmektedir. 21 Mayıs ihtilâlinden sonra Mamak duruşmaları sırasında da bu mesele ele alınmış, savcının bütün ısrarlarına rağmen görüşülen meseleler açığa çıkmamıştır, Talât Aydemir olsun. Alparslan Türkeş olsun verdikleri ifadede Söğütözü toplantısında «Liderlik yüzünden» anlaşamadıklarını belirtmekle yetinmişlerdir. Anlaşmazlığın yapılacak harekâtın liderliğinden mi, yoksa ileride kurulacak siyasi partinin liderliğinden mi meydana geldiği yolundaki soruları da, aynı sözleri tekrarlamak suretiyle cevaplandırmaya çalışmışlardır. 


Burada bir noktayı işaret etmek gerekmektedir. 
Talât Aydemir, Mamak duruşmaları sırasında en yakın arkadaşlarını bile çok müşkül durumlara düşürecek açıklamalar yapmış, âdeta ihtilâl hareketinin her noktasını ifşa etmişti. Bütün duruşmalar boyunca böyle davrandığı halde, Söğütözü toplantısının içyüzünü açıklamaması son derece manidar karşılanmaktadır. Hattâ bu yüzden, Askeri Cezaevinde bulunan sanıklar arasında bazı söylentiler (o dolaşmıştır. 
Bu söylentilere göre Aydemir'le Türkeş bir punduna getirip cezaevinin tuvaletinde bulmuşlar ve aralarında şöyle bir anlaşmaya varmışlardır : Aydemir, Türkeş hakkında ithamlarda bulunmayacak, Türkeş de cezaevinden çıkınca idam cezası alacak sanıklar lehinde Parlâmentoda temaslar yapacaktır. 


Netice: itibariyle, esrarengiz Söğütözü toplantısında da taraflar anlaşmaya ve birleşmeye yanaşmamışlar, dağılmışlardı. 


22 Şubatçılar, kokteyl grupla ve 14 lerle anlaşmaya varamayınca, mani destek olarak gördükleri Dündar Seyhan ve arkadaşlariyle anlaşma çareleri aramaya başladılar. Talât Aydemir, bunun için Emin Arat, Bahtiyar Yalta ve Mustafa Ok'u görevlendirmişti, Bu grup, Dündar Seyhan'ın yazıhanesine giderek birleşme teklifinde bulunmuş, hattâ araya Selçuk Atakan'ı da koymuştu, fakat Seyhan Aydemir'le birleşmek istememiş ve şöyle demişti : 
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— Talât gayrı meşrü yoldadır, onunla birleşemem... 


22 Şubatçılar, Dündar Seyhan'ı da ikna edemeyince, 14 lerin Orhan Kabibay grubu ve 11 lerle birleşmek için yeniden teşebbüslere giriştiler ve 17 Nisan 1963 günü İstanbul'da Piyer Loti otelinde bir toplantı düzenlemeye muvaffak oldular. Milli Emniyet raporlarına göre, bu toplantıda da birleşme konusu üzerinde durulmuş, çeşitli grupları bir araya toplama- nın çareleri görüşülmüş, fakat bir neticeye varılamamıştı, Gece yarısından sabaha kadar devam eden toplantıya 22 Şubatçılarından Mustafa, Ok Cevat Kırca, Osman Deniz; 11 lerden Halim Menteş; tabii senatörlerden Mucip Ataklı ve Kadri Kaplan ile 14 lerden Orhan Kabibay katılmışlardı. 


Talât Aydemir, 21 Mayıs Ihtilâlinden sonra, Mamak Mahkemesindeki solgusunda, birleşme çalışmalarını şöyle anlatıyordu: 


14 ler Belçika toplantısında parçalandıktan 
sonra yurda dönünce kendileriyle sık sık toplantılar yapılamadı, Orhan Kabibay ikinci defa geldiğinde, daha evvel kendisine yaptığımız bir teklifi tekrarladık: Lider, 22 Şubatçılardan olsun dedik, kabul etmedi. Bunun için ayrıldık, Dündar Seyhan ile Necati Unsalan da bizden ayrıldılar. 


Alparslan Türkeş ile görüşmem, 15 Nisandan biraz evvelki zamana rastlıyor. Yalnız olarak konuştuk, sonradan ikişer arkadaşımız geldi. Benim tarafımdan Bahtiyar Yalta aile Mustafa Ok, diğer taraftan da Muzaffer Özdağ ile Rifat Baykal, Bana Alparslan Türkeş ile aynı yolda çalışmamı tekif ettler. 
Ben, 22 Şubatçıların onlarla brikte çalışmayacaklarını söyleyerek tekliflerini reddettim. Bir daha bu hususta kendileriyle temas etmedim. Öbür taraftan 
11 havacı subay, komite üyeleri, 14 lerden Kabibay 
ve Dündar Seyhan ile yaptığım konuşmada - ki, ilk defa Söğütözü'nde bir toplantı yaptık - Halim Menteş, İrfan Solmazer, Bahatiyar Yalta, Fethi Gürcan ile fikir üzerinde anlaşmaya vardık ve fikri ortaya koyduk. Fikirde bir aykırılık yoktu, fakat bazı hususlarda anlaşamadık. Meselâ herhangi bir harekât yapıldığı takdirde bu harekât kime karşı olacaktı? Sorduk. Adalet Partisine mi, Türkeş kanadına mı, bazı zümreler mi? karşı dedik. Onların mütalealariyle bizim mütalealarımız uymadı. Bir teşkilâtlanma, birleşme de müdkün olmadı. Lider tâyin edilmediği için 
22 Şubatçılar kendilerini lider olarak gösterdiler. Bu 
yüzden anlaşamadık ve birleşemedik. Bir daha da temas etmedik. 

Piyer Loti otelindeki toplantılar, için ancak iddianameayi aldıktan sonra durumu öğrenebildim, İhtilâle karar verilmesi; liderliğin elden gitmesi, Aydemir'in kontrolünden kaçan 8 ilâ 9 subayın Muzaffer Özdağ tarafına geçmesiyle olmaz, İhtilâl kararı, hazırlıklar en son sayfaya gelince verilir.» 

22 Şubatçılar, yan kuvvetler olarak adlandırdıkları kokteyl grup ve 14 lerle, ayrıca mâni destek olarak kabul ettikleri Dündar Seyhan ve arkadaşlarıyle birleşme gayretleri boşa çıkınca, yine kendi yağlariyle kavrulma çarelerine başvurmuşlardı. Birleşme teşebbüslerinin akamete uğraması, onları ihtilâl teşebbüsünden vazgeçirmemiş, aksine kuvvetlerini daha da artırmak için kamçılamıştı. Tabij bu arada, ihtilâl için tesbit edilmiş olan tarih de aşılmıştı. 

Durum muhakemesi yapmak üzere 1963 Mayıs ayının ilk günlerinde emekli hava binbaşısı İzzet 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Köz'ün evinde bir toplantı düzenlediler. Talât Aydemir, Cevat Kırca, Fethi Gürcan, Rıfkı Erten'in katıldığı bu toplantıda Hava Kuvvetlerinin | ihtilâle ne kadar uçakla iştirak edeceği görülşülmüş. İzzet Köz'le Hava Binbaşısı Cemal Özdemir yaptıkları çalışmalar hakında Bilgi vermişlerdi. 


Hava Meydanları Genel Müdürlüğü Genel Sekre teri olan emekli binbaşı İzzet Köz, bundan altı ay kadar önce Talât Aydemir'le tanışmış ve onların grubuna girmişti, Hava Kuvvetleri Plân - Program Başkanlığında görevli Hava Binbaşısı Cemali Özdemir ise, İzzet Köz'ün çengeline takılarak, İhtilâlcilerle birlikte çalışmaya başladı. Cemal Özdemir vasıtasiyle de İzmir Şirinyer Atlıncı ATAF'da görevli Hava Binbaşısı Necdet Öz elde edilmişti. 


İzzet Köz ve Cemal Özdemir, toplantıya katılan ihtilâlcilere, çeşitli hava üslerine giderek kumandanlarla görüştüklerini ve ihtilâli desteklemeleri konusunda mutabakata vardıklarını bildiriyorlar ve ihtilâl gününün bir an önce tesbit edilmesinde ısrar ediyorlardı. 


Birkaç gün sonra İzzet Köz'ün evinde ikinci bir toplantı yapılmıştı. Aydemir, Rıfkı Erten ve Mustafa Pakoba'nın katıldığı yoplantıda İzzet Köz, hava kuvvetleri hakkında geniş bilgiler, ihtilâl gecesı Merzifon üssünün Ankara'ya, Bandırma üssünün de İstanbul'a gideceğini bildirmişti. Ayrıca bu toplantıda Talât Aydemir'e emekli bir hava albayı olan Fethi Işıklıtepe'yi gıyaben tanıştırıyordu. Işıktepe, Bandır ma Üssünden Gelecek Uçakları Yeşilköy Hava Alanındaki uçuş kulesinden idare edecekti. İzzet Köz, ihtilâlâden önce Merzifon ve Bandırma'ya bir defa daha gitmesi gerektiğini de bildiriyordu. 
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İzzet Köz ve Cemal Özdemir'in 22 Şubatçılara verdikleri bu izahattan başka, Osman Deniz de İstanbul'daki durumu anlatmak için Ankara'ya gelmişti, Hazırlıkların bu safhaya geldiği günlerde Rıfkı Erten'i nevinde de bir toplantı düzenlendi ve mevcut kuvvetlerin dökümü yapıldı. Osman Deniz İstanbul teşkilâtının çok iyi durumda olduğunu bildiriyor. Yalnız bazı kıt'a subaylarının kendi içlerinden yüksek rütbeli bir lider istediklerini bildiriyordu. Bu sırada Mustafa Ok, bu işten ordunun münezzeh kılınması gerektiğini, Talât Aydemir ile Rıfkı Erten ise kıtalardaki subaylarla yapılan temasların daha yukarı kademelere sirayet ettirilmesi lüzumunu savunuyorlardı. 
Aydemir ve Erten'in görüşünde mutabakata varıldığı sırada Mustafa Ok, orduya el atılmamasında ısrar ediyordu. Bunun üzerine Fethi Gürcan, yumruğunu sıkıp kolunu uzatarak Mustafa Ok'a hitaben : 


— Arkadaş, var mısın, yok musun? Onu söyle? 


Diye bağırmış ve «varım, elbette» cevabını almış tı. Gerçi Ok, o sırada varım demişti ama, toplantıdan ayrıldıktan sonra da 22 Şubatçılarla irtibatını tamamen kesmişti. 


Neticede, askeri birliklerde yapılan temasların daha yukarı kademelere sirayet ettirilmesi, ondan sonra da ihtilâl gününün tesbit olunması kararlaştırılarak toplantıya son verildi. 


SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR 


Türkiye'yi 21 Mayıs İhtilâline doğru sürükleyen olaylar ve hazırlıklar sür'atle devam eder ve gellşirken, 21 Nisan 1963 günü «Genç Kemalistler» imzalı beyannameleri ordudaki bazı birliklerde dağıtılmakta olduğu haber alınmış ve hemen tahkikata girişilmişti. Kısa zamanda, beyanname dağıtan beş subay ele geçirildi ve orduda ihtilâl hazırlamak iddiasiyle mahkemeye verildi. Bunların başında. Milli Savunma Bakanının emir subayı iken, 22 Şubat isyanından sonra Afyon'daki Doğu Menzil Kumandanlığına tayin edilen Kurmay Yarbay Talât Turan bulunuyordu. Diğer dört arkadaşı da kendisi gibi, 22Şubat isyanı üzerine görevlerinden alınarak kızağa çekilen üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı rütbesinde subaylardı. 


Hükümet bu olayı ehemmiyete almış, Milli Savunma Bakanına geniş tahkikat yaparak, ordu içindeki ihtilâlci grupları ortaya çıkarması için talimat verilmişti. Tahkikat genişletildi ve Genç Kemalistler adı verilen bu subaylara beşi deniz subayı olmak üzere altı kişi daha ilâve edildi. 


Başbakan İsmet İnönü, «Genç Kemalistler Ordusu» adı altında dağıtılan beyannamelerin 22 Şubatçılar ve 14 ler marifetiyle hazırlandığını sanıyordu. Bu sebeple, 26 Nisan 1963 günü Halk Partisi Meclis Grubuna olayla ilgili bilgi verirken, bu grupları şiddetle suçlamıştı, İnönü grupta : «Benim gördüğüm, ordu içinde küçük rütbeli subaylar ele geçirilirse üst ka- 


deme bertaraf olur gibi sergüzeştçi bir fikir var» diyordu. 


Oysa, bu olayla ne Talât Aydemir ve arkadaşlarının, ne de Alparslan Türkeş ve grubunun ilgisi vardı. Nitekim Talât Turan ve arkadaşları yakalandır- 
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“ları gün Aydemir yakın arkadaşlarına şöyle diyordu : «Gördünüz mü? Sürüden ayrılan kuzuyu işte böyle kurtlar kapıverir.» 


İnönü'nün ithamlarına Aydemir ve Türkeş ayrı ayrı cevap verdiler, bu olayla hiçbir ilgileri bulunmadığını söylediler ve Başbakanı isbata davet ettiler. 
Türkeş, Aydemir'den ayrı olarak şöyle diyordu : «27 Mayısı yapanların metodları devam etseydi, memleket bugünkü duruma düşmezdi.» 


Başbakan İnönü, bu olaylardan ve son günlerde kulağına çalınan ihtilâi hazırlıklarından iyiden iyiye kuşkuya kapılmıştı. Ordu içinde olup bitenleri bir defa da gözü ile görmek için Mayıs ayının ikinci yarısında İstanbul'a gitti, askeri birlikleri teftiş etti. Bu sırada, 22 Şubatçılar, yapacakları ihtilâlin gününü bile tesbit etmişlerdi. Ankara'ya döndüğü gün istasyonda topianan gazetecilere «Yeni bir ihtilâle kimsenin gücü yetmiyecektir.» demişti, ama, ertesi gün Halk Partisi Meclis Grubunda yapacağı konuşma memleketin her tarafında bomba gibi patlıyacaktı. 


İnönü, partisinin Meclis Grubuna, İstanbul gezisine ait intibalarını anlatırken Şöyle diyordu : 


— Vaziyet çok vahimdir, tekrar ediyorum, çok vahimdir, çok kritiktir. Üç gün içinde herşey olabilir. 
Dikkatli olunuz, sükünetinizi muhafaza ediniz ve Ankara dışına çıkmayınız. Çok uğraşıyorum, çaba gösteriyorum, Şimdi size daha fazla birşey söyleyecek durumda değilim. Bu şartlar altında neler yapılabilirse yapılmasına çalışıyorum. 


Memlekette bu olaylar cereyan ederken, politikacılar hâlâ ihtilâlciler;j teşvik edici davranışlarına 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devam ediyorlardı, Celâl Bayar'ı ntahliyesinden sonra Adalet Partisi içinde meydana gelen 'karışıklıklar nihayet birkaç milletvekili ve senatörün partiden ayrılmalarına kadar dayandığı bir zamanda, ortaya bir de Reşat Özarda meselesi çıkmıştı, İddiaya göre, Özarda Cumhurbaşkanına, Başbakana ve orduya hakaret eder mahiyette bir konuşma yapmıştı. O günün tansiyonunda mesele büyüdükçe büyüdü ve Özarda'nın dokunulmazlığının kaldırılması noktasına kadar geldi. 
ihtilâlciler bu olaydan büyük ölçüde istifade etmesini bilmişler ve ordu içinde geniş tahriklerde bulunmuşlardı. Meclisin ekseriyetine Özarda'nın dokunulmazlığının kaldırılması yolunda bir hava hâkimdi. Bu da ayrıca, Meclis aleyhine kullanılıyordu. 

Nitekim, komisyon Reşat Özarda'nın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiği halde, 13 Mayıs 1963 günü toplanan Millet Meclisi bu kararı reddetmişti. Bunun üzerine bazı kumandanlar Başbakan İsmet İnönü'yü ziyaret ederek, Meclisin tutumundan duydukları üzüntüyü belirtmişler ve ordu mensuplarının haysiyetlerinin korunmasında başarı gösterilmediğinden şikâyet etmişlerdi. 

22 Şubatçılar, bütün bu olayların da yardımiyle 
tasarladıkları ihtilâle doğru hızla ilerliyorlardı. Onlar için son mesele, çengel attıkları muvazzaf subayların arzusu olan, ordu içinden yüksek rütbeli bir lider temin etmekti. Bunun için girişilen teşebbüsler belki müsbet netice vermişti, fakat Talât Aydemir, ne pahasına olursa olsun liderliği elden kaçırmak niyetinde değildi. Bunun için, kendisinden ordu içinden yüksek rütbeli lider isteyenlere, o zamanlar Üçüncü Ordu Kumandanı olan Korgeneral Refik Tulga'yı gösteriyordu. Nitekim, hazırlanan harekât plânında da Üçüncü Ordu destekleyici kuvvet olarak yer almıştı. Ayrıca, Fethi Gürcan da gittiği her yerde Refik Tulga'nın ihtilâlin başında olduğunu söyleyerek, muvazzaf subayların morallerini ve azimlerini kuvvetlendirmeye çalışıyordu. 


Aydemir ve arkadaşları 1963 yılı Mayıs ayının ilk yarısında faaliyetlerini iyiden iyiye hazırlamışlardı. 
ihtilâl karargâhı, bazan Emin Arat'ın bazan Galip Gültekin'in bazan da İzzet Köz'ün evinde toplanarak, çalışmalarını düzenliyorlardı. Bu arada Fethi Gürcan da Ankara'yı karış karış gezmiş ve telefon tellerini geçtiği tünellerin giriş kısımlarını markaj etmişti. Gürcan, ihtilâl gecesi küçük nacaklarla bu hatları tahrip etmeyi düşünüyordu, Fakat, Talât Aydemir'i buna bir türlü razı edememişti. Zira Aydemir, araştırma yapmış, teller tahrip edildiği takdirde ancak üç ayda tamir olunabileceğini öğrenmişti. Gürcan'a şöyle diyordu: 


— Fethi bey, bu kadar telâşa ne lüzum var? Nasıl olsa durum malüm. Bize karşı koyacak kuvvet bile yok. Onun için bu kadar uzun zamanda tamir edilebilecek bir tahribe ben şahsen taraftar değilim. 


Fethi Gürcan, daha sonraları Aydemir'in bu hareketini ihtilâlin kaybedilmesi sebeplerinden birisi olarak değerlendirecekti. Askeri Cezaevindeki arkadaşlarına şöyle dert yanıyordu : 


Ama, maalesef zaman benim haklı olduğumu gösterdi. Eğer biz telefon tellerini tahrip etseydik, hiçbir zaman karşımızdakiler münasebet kurup da derlenip toparlanmazlardı. 
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İhtilâl karargâhı, bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra, ihtilâl gününün tesbit etme yetkisi, Talât Aydemir'le Fethi Gürcan'a vermişti, Aydemir ve Gürcan, İzzet Köz'den Hava Kuvvetlerinin durumunu öğrendikten sonra günü tesbit edeceklerdi. Nitekim, Mayıs ayının ilk yarısında İzzet Köz Bandırma ve Merzifon hava üslerinin harekâta hazır olduğunu, Mürted hava üssüne ait üç jetin de pistte beklediğini bildirmişti. 
Yalnız, ihtilâl gününden önce Bandırma ve Merzifon üslerine yeniden gitmesi gerektiğini ifade ediyordu. 
Bunun üzerine Aydemir ve Gürcan, 15 Mayıs 1963 
günü yaptıkları görüşmede ihtilâl gününü tesbit etmişlerdi. İhtilâl, 20 Mayısı 21 Mayısa bağlayan gece yarısı, radyo neşriyatı kesilirken, Merzifon hava üssünden gelecek jet uçaklarının ses duvarını aşmalariyle başlayacaktı. İstanbul'daki birlikleri de Bandırma üssünden gelecek jetlerin ses duvarlarını aşmalariyle harekete geçirecekti. Şayet hava muhalefeti veya başka sebeplerle uçaklar gelmezlerse birlikler gece yarı alârma geçirilecek ve hazırlanan harekât plânı uygulanacaktı. 


Aydemir, ihtilâl için 19 Mayıs gününü düşünmüştü, fakat Atatürk'le yarışa çıkmış olacağı şeklinde yorumlanmasın diye 21 Mayısta karar kılmıştı, 21 Mayıs 


gününün tercih edilmiş olmasını da kendisi duruşmalar sırasında şöyle anlatıyordu : 


— Harekâtı önce 19 Mayıs 1963 olarak tasarlamıştım, Fakat, önder Atatürk'e özenmiş diye tenkit edilirim dedim. 21 Mayıs tarihi malüm.. Bu tarihten üç 


sene evvel Kara Harb Okulunun 27 Mayıs 1960 öncesi Ankara'da kitle halinde yürüyüşünün üçüncü yıldönümü idi. Zaten, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinin Türk Gençliğinin Silâhlı Kuvvetlerdeki mihrakını teşkil eden Harb 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Okulunun Ankara'daki yürüyüşü ile fillen başlamış olduğunu kabul ederim. O tarihe hürmet etmek ve ordudan başlatmak istedim. Radyo anonsunun da saat 24.00 ten sonra okunmasını arzu ettim Ki, harekâtı 
21 Mayıs 1963 diye anılsın. 


İhtilâl günü, Aydemir'le Gürcan arasında 19 Mayıs 1963 gününe kadar gizli tutulacaktı. Ancak, bu tarihe kadar Gürcan İstanbul'a gidecek, oradaki arkadaşlarına durumu bildirecek, döndüğü zaman yapılacak toplantıda da ihtilâl günü açıklanarak, 22 Şubatçılara görevleri bildirilecekti. Bu arada, İzzet Köz de Bandırma ve Merzifon üslerini ziyaret ederek, son temasını yapmış olacak, İstanbul'da bulunan emekli Albay Fethi Işıklıtepe ile görüşecekti. 

Nitekim, ihtilâl tarihinin tesbit edildiği gün Fethi Gürcan, ertesi gün de İzzet Köz İstanbul'a hareket ettiler. Gürcan, 16 Mayıs 1963 günü 22 Şubat çılardan Erol Dinçer ile birlikte Süvari Atlı Yarışmalar Grubuna gitti ve buradaki subaylarla görüştükten sonra, diğer bazı birlikleri dolaştı. Akşam üzeri de, yanlarında Yüzbaşı Muzaffer Günay olduğu halde emekli general Selim Türkkan'ın Taksimdeki apartmanına geldi ve Cevat Kırca'ya telefon ederek bulunduğu yere çağırdı. Türkkan'ın evine Osman Deniz de gelmişti. Yapılan toplantıda Fethj Grücan Ankara'daki durumu anlattı ve ihtilâlin 20 Mayısı 21 Mayısa bağlayan gece yapılacağını bildirdi, Cevat Kırca da İslanbul'daki hazırlıklar etrafında bilgi vermişti, Neticedo, 17 Mayıs 1963 günü saat 16.00 da Cevat Kırca'nın Sultan Selim'deki evinde tekrar toplanılmasına, bu toplantıya çengel atılan subayların da davet edilerek, kondilerine harekât plânının anlatılmasına, bundan 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önce de Gürcan, Kırca, Deniz ve İzzet Köz arasında ayrı bir toplantı yapılarak, Bandırma'dan dönecek Köz' den bilgi alınmasına karar verildi. Toplantı gece yarısı dağılmıştı. 


İzzet Köz,nasılsa ahbap olduğu Fethi Işıklıtepe ile 17 Mayıs günü uçağa binerek Bandırma hava üssüne gitti. Olayların cereyanından anlaşıldığına göre, Köz, Işıklıtepe'yi işini takip edeceği vaadiyle yanına almış ve kendisine ihtilâlden bahsetmemişti. Zaten Bu şahıs Talât Aydemir ve arkadaşlarını yalanlarla avutuyor. henüz tek bir uçağın bile harekâtı desteklemesi için teminat almadığı halde, bütün hava Kuwvetlerini ihtilâli destekleyecekmiş gibi gösteriyordu. İzzet Köz, Aydemir ve arkadaşlarının 21 Mayısta muvaffak olamamalarına başlıca âmil olmuştur. 


İzzet Köz'le üs kumandanı arasındaki konuşma Kurmay Yarbay Selâhattin Alpugan'a telefon ederek çok önemli bir meseleyi görüşmek üzere bulunduğu yere davet etmişti, Biraz sonra Yarbay Alpugan geldi ve ikisi arasında şöyle bir konuşma oldu: 


— Ankara'dan hava çok gergindir. Bir ihtilâl olsa destekler misiniz? 


— Hayır, asla desteklememi!.. 


İzzet Köz'le üs kumandanı arasındaki konuşma gittikçe uzuyordu. Işıklıtepe bu konuşmayla ilgilenmiyor ve uçak saati yaklaştığı için mütemadiyen İzzet Köz'ü ikaz ediyordu. Nihayet, anlaşmaya varılamadı ve İzzet Köz, Fethi Işıklıtepe ile uçağa binerek İstanbul'a döndü, O gün akşama doğru Divan Otelinde buluşmak üzere sözleştiler ve ayrıldılar. 
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21 MAYIS İHTİLÂLİNE DOĞRU... 


Fethi Gürcan'ın ihtilâl gününü bildirmek ve askeri birliklere harekât plânını anlatmak üzere İstanbul'a gittiği 15 Mayıs 1963 günü, İstanbul'dan da Os man Deniz son durumu anlatmak üzere Ankara'ya çağrılmıştı. 


Deniz, 15 Mayıs sabahı Ankara'ya geldi ve doğruca Talât Aydemir'in evine giderek, İstanbul'daki hazırlıklar hakkında bilgi verdi ve durumun çok iyi olduğunu söyledi. Osman Deniz, hazırlanacak ihtilâl beyannamesinin altında Aydemir'in imzasının bulun masında İstanbul teşkilâtının ısrar ettiğini, aksi takdirde ihtilâlin başkalarına mal edilmesi tehlikesi dogabileceğini düşündüklerini de ifade ediyordu. 


Osman Deniz, Aydemir'le görüştükten ve ondan son talimatı da aldıktan sonra, Fethi Gürcan'la buluşmak üzere aynı akşam uçakla İstanbul" dönmüştü. 


İstanbul'daki temasları antlamdan önce, 21 Mayıs İhtilâlinin başarıya ulaşamamış olmasının önemli sebeplerinden birisini teşkil eden ihtilâl beyannamesindeki imza meselesini aydınlatmak gerekmektedir. 
Talât Aydemir, Osman Deniz'le görüştükten sonra, ihtilâl beyannamesinde kendi imzasının bulunması yolundaki isteği, evine davet ettiği Emin Arat'a bildirmiş ve bu konuda ne düşündüğünü sormuştu. Emin Arat, faydasının mahzurundan daha büyük olduğu cevabını verdi ve şöyle dedi: 


— İhtilâi beyannamesine bir isim koymak mecburiyetindeyiz. Olabilir ki, bunu bir kominist Ihtilâli olarak gösterirler ve Ilk anda bizi mağlüp ederler. 
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19 Mayıs 1963 günü Galip Gültekin'in evinde Taiêt Aydemir, Emin Arat ve Galip Gültekin, radyoda okunacak tebliği hazırladıktan sonra, gerek İstanbul teşkilâtının ısrarı, gerekse Emin Arat'ın mütalğası karşısında Talât Aydemir'.in imzasını 'koymayı uygun bulmuşlardı. 


Fethi Gürcan, 21 Mayıs İhtilâlinden sonra, tutuklu bulunduğu cezaevinde, arkadaşlarına ihtilâlin başa. 
riya ulaşamamısının sebeplerini anlatırken, bu konuya da temas etmiş ve Şöyle demişti : 


— İhtilâlin başarıya ulaşamamasının birçok sebebi vardır. Aslına bakarsanız biz, muvaffak olmamak için ne lâzımsa onu yaptık, Meselâ Talât beyin okunan beyannameye adının konması da bu sebeplerden birisidir, İstanbul teşkilâtı tutturdu, ille beyannameye Talât Aydemir'in imzası konacak diye. Ordu bizi destekliyor diyorlar ve ihtilâlin kimliği beli olmazsa destekten mahrum kalınacağını iler; sürüyorlardı. Bunun için de mahzurlu olduğunu bile bile ve istemiyerek Talât beyin adını beyannameye kayduk 22 Şubatta nasıl kendi kendimizi yedikse, 21 Mayısta da aynı hata- 


ları tekrarlayarak mağlüp olduk. İhtilâlin muvaffak olması için yapılması gerekenleri yapamadık. Ümitle bağlandığımız birçok kimse, üzerlerine düşenin binde birini bile yerine getirmediler. 


Fethi Gürcan, bu sıralarda İstanbul'daki çalışmaiarına devam ediyordu. 17 Mayıs 1963 günü saat 16.00 
da Cevat Kırca'nın Sultanselim'deki evinde bir toplantı yapıldı, Bu toplantıya, Fethi Gürcan ve Ankara'- dan dönen Osman Deniz'den başka Cevat Kırca, İzzet Köz ve Fethi Işıklıtepe katılmışlardı. Ayrıca, 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Istanbul'daki askeri birliklerde görevli Yarbay Gazi Alankuş, Binbaşı Ahmet Gücal, Yüzbaşı Recep Uslu, Yüzbaşı Orhan Günday, Yüzbaşı Sabri Sırayer, Üsteğmen Muzaffer Güney ve Binbaşı Rıdvan Matal da saat 17.00 de yapılacak toplantıya davet edilmişlerdi. 


Toplantıya Fethi Işıklıtepe çağrılmamıştı, fakat İzzet Köz onu yanına alarak, Bandırma'ya gittiğini ispat etmek istemişti. Cevat Kırca'nın evine gelmeden önce, daha evvel randevulaştıkları Divan Otelinde Fethi: Işıklıtepe ile buluşan İzzet Köz, çok degerli bir kurmay albay arkadaşının evine gideceğini söylemiş, onu da yanına alarak gelmişti. 


Önce Cevat Kırca, Fethi Grücan, Osman Deniz, izzet Köz ve Fethi Işıklıtepe arasında yapılan toplantıda, Gürcan Ankara'daki durumu anlatmış, Cevat Kırca da İstanbul hazırlıkları etrafında bilgi vermişti. İzzet Köz de Bandırma'ya yaptığı geziyi ballandıra ballandıra anlatmış ve üs kumandanı Selâhattin Alpugan teklifi reddetmiş olduğu halde, ihtilâl gecesi Bandırma üssüne mensup jetlerin İstanbul'un geleceklerini ve ses duvarını aşacaklarını bildirmişti. Köz, ayrıca Ankara'ya gelecek uçakları ayarlamak için Merzifon'a da gideceğini söylüyordu. Bu arada, Fethi Işıklıtepe'- nin de gelecek jetleri Yeşilköy Hava Alanındaki uçuş kulesinden idare edeceğini, Işıklıtepe'nin duymıyacağı hir şekilde anlatmıştı, Oysa, Işıklıtepe 21 Mayıs gecesi Kadıköy'deki evinden dışarı çıkmamış, sadece ihtilâlden haberdar olduğu halde hükümete bildirmediği için hüküm giymişti. 


Bu toplantı bittikten sonra İzzet Köz'le Fethi Işıklıtepe Cevat Kırca'nın evinden ayrıldılar. Bu defa ikinci toplantı başlıyordu. Bu toplantıya da Cevat Kırcaı, Fethi Gürcan ve Osman Deniz'den başka muvazzaf subaylar olan Gazi Alankuş, Ahmet Gücal, Recep Uslu, Orhan Günday, Sabri Sarıyer, Muzaffer Güney ve Rıdvan Metal katılmışlardı. Ilk olarak Kırca, daha sonra da Deniz Muvazzaf subaylara harekât hakkında bilgi verdiler ve Ankara'daki bütün birliklerin, ayrıca Merzifon ve Bandırma Hava Üslerinin ihtilâle iştirak edeceklerini bildirdiler. Fethi Gürcan bu arada, 3 Ordu Kumandanı Korgeneral Refik Tulga'nın kendileriyle birlik olduğunu söyleyerek, ihtilâlin gücünü artırmış ve subayların morallerini takviye etmişti. Daha sonra Osman Deniz, cebinden çıkardığı harekât plânını subaylara izah etmiş ve hepsine görevlerini bildirmişti. 
Toplantı, Recep Uslu'ya Kapı Karakolundaki İkinci Tank Taburunu harekâta hazırlaması, Sabri Sarıyer'e 
125 inci Jandarma Er Alayından dört bölük temin etmesi ve Ahmet Gücal'a ertesi gün Kandilli'de Osman Deniz'le buluşması görevleri verildikten sonra dağılmıştı, Bundan sonra Gürcan, Kırca ve Deniz kendi aralarında görüşerek, 20 Mayıs günü saat 22.00 de Cevat Kırca'nın Ankara'ya telefon etmesine ve «Hastanız iyidir» cevabını alınca ihtilâlin başlıyacağı manası çıkarılarak hareket geçirilmesine karar verildi ve ertesi sabah da Fethi Gürcan Ankara'ya döndü. 


Toplantıya katılan subaylar, aldıkları görevleri yerine getirmek için hemen faaliyete koyuldular. Bunlardan Recep Uslu, İkinci Tank Taburunda sınıf arkadaşı olan Yüzbaşı Fevzi Bingöl'e telefon ederek, yanına Üsteğmen Fahri Ergun ile Üsteğmen Uysal Altuğ'u alarak ertesi gün saat 15.00 te Beyazıt'a gelmesini bildirdi. Dört subay, ertes; gün sözleştikleri yerde buluştular ve birlikte Kumkapı'daki bir gazinoya gittiler. Burada Recep Uslu arkadaşlarına durumu anlattı ve İkinci Tank Taburunun ihtilâle hazır vaziyete getirilmesi için yardım istedi. Mutabakata vardılar ve 
20 Mayıs günü Kapı Karakolunda buluşmak üzere ayrıldılar, Recep Uslu, arkadaşlarından ayrıldıktan sonra durumu haber vermek üzere Cevat Kırca'nın evine gitti, Kırca gelen haberden son derece memnun olmuştu. Recep Uslu'ya ikinci bir vazife verdi ve kendisinden 20 Mayıs günü Yeşilköy'e getirilmek üzere 10 
adet Thomson'la 20 adet şarjör istedi. Ayrıca, Thomson'ları getireceği yeri de kroki üzerinde anlattı. Uslu 
19 Mayıs günü İkinci Tank Taburuna gitti ve Fahri 
Ergun ile Fevzi Bingöl'e durumu anlattı. İstenenleri Fahri Ergun temin edecekti. Recep Uslu ve Fahri Ergun evvelce anlaştıkları gibi 20 Mayıs 1963 günü saat 21.00 de Aksaray'da buluştular ve Şükrü Aral adında bir şoförün arabasına binerek Tank Taburuna gittiler. Ergun temin ettiği Thomson'larla şarjörleri Uslu'ya verdi, o da bunları arabanın arkasına yerleştirip üzerlerini battaniye ile örttü ve Yeşilköy'e doğru hareket etti. Recep Uslu silâhları tam Cevat Kırca'ya vereceği sırada, yanlarına bir cip geldi ve içinde Fevzi Bingöl'e Fahri Ergun çıktı. İki subay başlarına dert açılacağından korkmuşlar ve Thomson'larla şarjör leri almaya gelmişlerdi. Kırca ve Uslu kendilerini güçlükle ikna ettiler ve Recep Uslu ile birlikte Tank Taburuna dönüp radyonun yapacağı anonsu dinlemeye razı ettiler. 


Yüzbaşı Sabri Sarıyer de 18 Mayıs 1963 günü 
125 inci Jandarma Er Eğitim Alayındaki arkadaşı 
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Yüzbaşı Fikret Öznaçar'la buluşarak vaziyeti anlatmış ve ondan ihtilâl günü dört bölüğü alaydan çıkarıp çıkarmıyacağını sormuştu. Öznaçar teklifi reddedince Sarıyer 20 Mayıs günü Yarbay Gazi Alankuş'a telefon etti ve durumu bildirdi. Gazi Alankuş da aldığı haberi Osman Deniz'e ulaştırmıştı. Deniz şu cevabı verdi : 


— Bizim birliğe ihtiyacımız yok. Subaylar gelsinler ve vazifelerini yapsınlar yeter, Siz gidip buntarı arkadaşlara anlatın. 


Alankuş, Osman Deniz'le konuştuktan sonra Atlı Yarışmalar Grubuna giderek Sabri Sarıyer ve diğer subaylara durumu anlattı ve Ankara Radyosu ihtilâl tebliğini okuyuncaya kadar orada kaldı. 


Binbaşı Ahmet Gücal da, Cevat Kırca'nın evinde yapılan toplantıda alınan karar gereğince 18 Mayıs günü Kandilli'de Osman Deniz'le buluşmuş ve görüşmüştü, Osman Deniz Ahmet Gücal'a ev telefon numarasını verdi ve 20 Mayıs günü saat 22.00 de bu numaraya telefon ederek, ihtilâlin tehir edilip edilmediğini sormasını bildirdi. Şayet, evvelce hazırlanmış olan «Hastanız iyidir» parolasile cevap alırsa, derhal Zırhlı Tugaya alârm vermesini ve harekâtı plânına göre birlikleri sevketmesini söyledi. 


ihtilâl karargâhının İstanbul'daki elemanları olan Cevat Kırca ile Osman Deniz, bir taraftan bu faaliyetlerde bulunurken, bir taraftan da kendi aralarında kuvvet dökümü yapıyorlardı. Bu arada ortaya yeni bir mesele çıkmıştı; oda şuydu : 


ihtilâl gece yonsı başlayacaktı. Oysa birlikler de görevli subaylar nöbetci olmadıkları takdirde saat 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17.00 de görevlerinde ayrılmak zorunda idiler. Bunlar gece yarısı nasıl bir araya getirilecekti? Buna Şöyle 
bir formül bulundu : İhtilâle katılacak birliklerde 20 
Mayıs gecesi ziyafet verilecek ve buna bütün subaylar çağrılacaktı. Böylece, birliklerdeki diğer subayların da ihtilâle iştirakleri sağlanmış olurdu. Ayrıca, ziyafet verilen yerlerde radyolar devamlı olarak açık bulundurulacak, radyo olmayan yerlere de transistörlü radyolar götürülecekti. 


İstanbul'daki çalışmalara paralel olarak Ankara'da da aynı faaliyette bulunuluyordu. İstanbul'dan dönen İzzet Köz, Bandırma Hava Üssünün harekâta katılacağı yolundaki uydurmasına Talât Aydemir'i de inandırdıktan sonra, Merzifon Üsünü haletmek üzere bir otomobile binerek Ankara'dan ayrıldı. Fakat Çorum'a kadar gittikten sonra, döndü ve Talât Aydemir'i ziyaret ederek Merzifon Üssünün de harekâta hazır olduğunu bildirdi. İhtilâl karargâhı, Bandırma ve Merzifon üsleri de ihtilâle katıldıktan sonra muvaffak olmamanın imkânsızlığını görerek, sevinç içinde 
20 Mayıs 1963 gecesinin biran evvel gelmesini bekliyorlardı. 


ANKARA'DAKİ ÇALIŞMALAR... 


Emekli Hava Binbaşısı İzzet Köz, «Hava Üssünü ihtilâle hazırlamak üzere Merzifon'a gidiyorum.» diyerek Çorum'a kadar gidip döndükten ve ziyaret ettiği Talât Aydemir'e ortada hiçbir şey yokken Merzifon Hava Üssünün ihtilâle katılmak için kararlı olduğunu bildirdikten sonra, artık herşeyin tamam olduğu kanaatine varılarak, 18 Mayıs 1963 gecesi Aydınlıkevler semtindeki Ev Ekonomisi durağı civarında bir tanışma toplantısı düzenlenmişti. 
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Sonraları «Keçiören toplantısı» diye anılan bu toplantıda 22 Şubatçılardan başka, ihtilâle katılacak askeri birliklerdeki subayların elebaşları da hazır bulunmuşlardı. Rıfkı Erten bu subayları birbirleriyle tanıştıktan sonra, harekâtın şümul ve mahiyeti hakkında bilgi verdi ve harekât plânını izah etti. Daha sonra İzzet Köz Hava Kuvvetlerinin durumu, Fethi Gürcan da İstanbul'daki çalışmalar üzerinde geniş bilgi vererek, subayların morallerini takviye etmişlerdi. 


Talât Aydemir, Keçiören tanışma toplantısına katılmamıştı. Toplantı yapılırken Hülya Pastanesinde, İstanbul'dan Ankara'ya gelmiş olan Adnan Çelikoğlu ve Selçuk Atakan'la görüşüyordu. Çelikoğlu ve Atakan, 22 Şubatçılar yan kuwvetlerle birleşemeyince Dündar Seyhan'la birlikte bu gruptan ayrılmışlar ve Atatükr'çü bir parti kurmak için hazırlıklara girişmişlerdi. 


Adnan Çelikoğlu, Talât Aydemir'e ihtilâl fikrinden vazgeçmesini ve kendisiyle birlikte çalışmasını tevsiye ederek şöyle diyordu: 


— Bu durumda ihtilâl düşünmek son derec hatalıdır ve memleket için bir felâket olur. 


Atakan da Çelikoğlu'na destekter mahiyette konuvuyordu. Fakat, Aydemir onları dinledikten sonra, 
22 Şubatçıların bir siyasi parti kurmakla memleketin 
kalkınamıyacağı kanaatinde olduklarını bildirdi ve tekliflerini reddetti, 22 Şubatçıların lideri bu konuşmalar sırasında, son günlerdeki hazırlıklarından söz açmamıştı. 
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19 Mayıs 1963 günü de Fethi Gürcan, bulundukları askeri birliklerde ihtilâli başlatacak, sevk ve idare edecek subaylara evinde bir yemek vermişti. Bu yemeğe eniştesi Binbaşı Ömer Tekebaş, Yüzbaşı Sedat Ünal, Yüzbaşı Mehmet Gül, Yüzbaşı Feridun Erman ve Üsteğmen İlhan Baş ile İstanbul'dan gelen 
22 Şubatçılardan emekli Üsteğmen Erol Dinçer iştirak etmişlerdi. Fethi Gürcan, yemek sırasında subaylara bilgi verdikten sonra, görev bölümü yapmıştı, Gürcan'lara yemekten sonra Talât Aydemir de gelmiş ve subaylraı morallerini takviye eden bir konuşma yapmıştı. 


Fethi Gürcan, 21 Mayıs ihtilâli akamete uğradıktan sonra, Askeri Cezaevinde arkadaşlariyle sohbet ederken, ihtilâl gününün subaylara ihtilâlden iki gün önce açıklanmış olmasını başlıca hatalardan birisi olarak ifade edecekti. Gürcan bu konuda şöyle diyordu : 


— ihtilâl kararımızı iki gün önceden haber vermemiz affedilmez bir hata olmuştur. Adamları toplayıp karan açıkladık, şu gün ihtilâl yapacağız dedik. 
Tabii o iki gün içinde lâf kabadayılarının hiç birisi ortalıklarda görünmedi. Mevcut kuvvetlerimiz! yönetecek eleman bulamadık. O zoman bu fikri Ileri sürdüğümde «Efendim, takip ediliyoruz, tesbit edilmemiz için ihtilâl günü bir araya gelmeyelim» dediler. 
Oysa, ihtilâl gününü aynı gün açıklamamız şarttı. 


Ertesi gün, yani ihtilâlin başlayacağı gün Talât Aydemir, yanında Turgut Alpagut olduğu halde Tayar Baransel'in arabasına binerek şehir içerisinde bir gezl yapmıştı. Turgut Alpagut ihtilâlin ikinci lider; Idi ve Kara Harb Okulu Alay Kumandanlığı görevini yapacak, şayet Aydemir ihtilâl sırasında yaralanır veya ölürse liderliği üzerine alacaktı. Şehir içindeki gezi sırasında Aydemir'le Alpagut ihtilâl plânının tatbiki konusunda anlaşmaya varmışlardı, 


Aydemir, Alpagut'tan ayrıldıktan sonra Emin Arat'a uğradı ve onu da yanına alarak birlikte Galip Gültekin'in evine gittiler, o gece radyoda yayınlanacak ihtilâl beyannamesi üzerinde çalıştılar. Beyannamenin müsveddesini bizzat Aydemir hazırlamıştı, bunu gerekli yerlerinde tashihler yapması için kalemi kuvvetli olan Emin Arat'a verdi. Beyannamenin altına Talât Aydemir imzasının konması da bu toplantıda, evvelce anlattığımız sebepler gözönünde bulundurularak kararlaştırılmıştı. İhtilâl beyannamesi, üzerinde gerekli tashihler yapıldıktan ve son şeklini aldıktan sonra, emekli Kurmay Albay Yaşar Başaran'a verildi. 
Talât Aydemir, ihtilâl beyannamesinin bir suretini de Merkez Kumandanlığı Trafik Kıtası Kumandanı Binbaşı Necmi Acar'a verildiğini asıl radyoda okunacak nüshanın da bu olduğunu, şayet ihtilâl sırasında Necmi Acar yaralanır veya ölürse okunmak üzere bir diğer nüshasının da Yaşar Başaran'a verilmiş bulunduğunu iddia etmiştir. Hazırlanan harekat plânının da Radyoevinin işgali vazifesi Merkez Kumandanlığı Trafik Kıtasına verilmişti. Aydemir, duruşmalar sırasında bu kıtanın kumandanı olan Necmi Acar'ın vazifesini yerine getirmediğini ve hükümet kuvvetleri tarafına geçerek kendilerine karşı vaziyet aldığını ileri sürmüştür. 


İHTİLAL TÜRKEŞ'E İHBAR EDİLİYOR!... 


22 Şubatçıların 20 Mayısı 21 Mayısa bağlayan 
gece yarısı ihtilâl yapacaklarını, 14 lerin lideri Alp- 


arslan Türkeş’ aynı akşam saat 19.00 da haber almış ve durumu bir saat sonra Hükümet Başkanı İsmet İnönü'ye duyurmuştu. Bu konudaki çeşitli söylentilerin özetine göre olay şöyle cereyan etmişti. 


Hava Kuvvetlerine bağlı Mürted, Bandırma ve Merzifon üslerinin yapılacak ihtilâli desteklemeye hazır ve kararlı olduklarını 22 Şubatçılara bildiren ve böylece ortada hiçbir şey yokken onları kandıran emekli hava binbaşısı İzzet Köz, 20 Mayıs günü işin hafife alınmayacak kadar ciddi olduğunu anlamış ve telâşa kapılmıştı. 22 Şubatçılar kendisine de güvenerek ihtilâle karar vermişler ve bu kararlarını gerçekleştirmek için son derece ciddi teşebbüslere girişmişlerdi. İhtilâlin başladığı saatlerde vaat ettiği uçaklar gelmiyeceğine göre, durumu ne olacaktı? İhtilâl kazanılsa da, kaybedilse de kabak kendi başına patlayacaktı. Düşündü, taşındı, en sonunda ihtilğli haber vermeye karar verdi. Hükümet ihtilâli haber alırsa, önleyebilir, bu suretle nasılsa başında patlayacak olan kabağın acısı belki de hafif olurdu, İhbarı kime yapacaktı? Hükümete yapmayı tehlikeli buldu. En iyisi Alparslan Türkeş'e durumu anlatmaktı. 
Nitekim öyle yaptı. Akşam üzeri saat 19.00 da Türkeş'- In evine gitti, kendisini ele vermeyeceğine şerefi üzerine yemin etmesi şartiyle çok önemli bir meseleyi ihbar edeceğini bildirdi. Türkeş'ten şeref sözü aldıktan sonra da 22 Şubatçıların o ihtilâl yapacaklarını anlattı. Türkeş, bunu nereden ve nasıl öğrendiğini sorunca da şöyle dedi : i 
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— Benim, Beatrice Styles adında bir Amerikalı hanım ahbabım var, Ondan mahrem olarak öğrendim.. Amerikalılar nasılsa tesbit etmişler. (1) 


Türkeş, İzzet Köz yanından ayrıldıktan sonra, durumu, arkadaşları olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Sekreteri Fuat Uluç ile aynı parti milletvekillerinden İsmail Hakkı oYılanoğlu'na bildirdi ve ne yapacaklarını kararlaştırmak Üzere arkadaşlarını evine davet etti. Şöyle bir karara vardılar: 

Fuat Uluç ve Yılanoğlu, parti merkezine giderek vaziyeti arkadaşlarına anlatacaklar ve Başbakan Yardımcısı olan Hasan Dinçer vasıtasiyle durumu İnönü'ye duyuracakardı. Nitekim, biraz sonra parti merkezinde durum görüşüldü ve Hasan Dinçer Başbakan İnönü'ye telefon ederek ihtilâl ihbarını nakletti. İnönâ, «Olmaz öyle şey!» diyordu. 

Başbakan İnönü, gerçi yardımcısı Dinçer'e «Olmaz öyle şey!» demişti ama, içine de bir kurt düşmüştü, Yakın arkadaşlarını evine. davet ederek vaziyeti anlatı ve bu gece ihtilâl olacağını gösteren emareler bulunup bulunmadığını sordu. Aldığı cevaplar da o gece ihtilâl olacağına dair herhangi bir delil elde edememişlerdi. 


Başbakanın o gece ihtilâl olacağına inanmamıasının sebebi şuydu: 

Harb Okulu öğrencilerinden Nezihi Fırat, Önder Aydınlı ve Zihni Çetiner, Mayıs ayının ilk gününden itibaren her gün İnönü'nün evine telefon ederek, o gece ihtilâl olacağını bildiriyorlar ve telefonu kapa- 


(1) İzzet Köz'ün bu konudaki bir açıklaması kltabın sonlarında yer almaktadır. 
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tıyorlardı, Bu öğrenciler yalnız İnönü'ye değil, hemen hemen bütün resmi makamlara aynı oyunu oynuyorlar ve eğleniyorlardı. Telefonu umumi yerlerdeki kulübelerde ettikleri için de yakayı ele vermiyorlar. 
biraz sonra gelen emniyet memurlarının karşısına geçip, muhayel eşkâldeki kimseleri onlara tarif ediyorlardı. Emniyet makamları bu telefon Oyunundan bizar hale gelmiş, hattâ Başbakan'dan bir güzel papara yemişti. En sonunda zavallı bir çocuğu yakaladılar ve basına İnönü'nün evine telefon eden şahsı yakaladıklarını bildirdiler, Emniyet bu açıklamayı yaptıktan bir saat sonra, Pembe Köşkün telefonları yeniden ihtilâl haberleri almaya başlamıştı! 


İnönü'nün, Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'e inanmaması bundandı, Kendilerine böyle bir oyun oy nanmış olabileceğini sanıyordu Fakat bu defa yanılmıştı. 


Türkeş, duruşmalar sırasında olsun’ ondan sonra olsun, ihtilâli kendisine kimin ihbar ettiğini açıklamamıştı. Mamak Askeri mahkemesinde savunmasını yaparken bu konuda şöyle diyordu: 


— 20 Mayıs günü saat 19.20 sıralarında bana gelen bir kişi «Bu akşam veya üç gün içinde bir ihtilâl olacağını» bildirdi. Ancak, daha evvel arzstniştim, bu arkadaş üç gün içinde olacağını bildirdi. Bunu ben milletvekili arkadaşım İsmail Hakkı Yılanlıoğluna bildirdim, ve ben partilerin müşterek bir deklörasyon yayınlayarak tansiyonu düşürmelerini tavsiye ettim. Bu hususta altı maddelik bir odeklârasyonu tedbir olarak not ettirdim. Dedim ki, yarın Parlâmentoda dört parti başbaşa vermeli, memlekette rejimin emniyetini koruyucu ve bu İşi önleyici bir deklârasyon yayınlamalıdır. Yarın böyle bir deklârasyon 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yayınlayın dediğime göre, mutlaka o gece böyle bir şey olacağını bilmediğim meydandadır. Ayrıca o akşam radyo anonsundan sonra böyle bir hareketin meydana geldiğini öğrenince endişelendim ve bir arkadaşımın evine gittim, Sabaha kadar vaktı orada geçirdim. Bu husus ilk tahkikat sırasındaki ifademde de mevcuttur, Şu halde bu da gösteriyor ki, mevcut hareketi bilmediğim gibi, böyle bir hareketten menfaat de ummamaktayım. Çünkü insanın bildiğini saklaması için menfaati olması lâzımdır. 


Türkeş, mahkemedeki sovunmasında, ihtilâlin üç gün içinde yapılacağı şeklinde kendisine intikal ettiğini söylemekle, savcının idialarını çürütmek istemişti. Aslında yapılan ihbar «üç gün içinde» değil, «20 mayıs gecesi» ihtilâl yapılacağı merkezinde idi. 


Radyoda ihtilâl beyannemesi okunduğu zaman gittiği yer de, yakın arkadaşı Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun evi idi. Burada 21 Mayıs sabahına kadar kaldı, daha sonra evine gitti. 
Fakat aradan kısa zaman geçtikten sonra da tevfik olundu. 


İHTİLÂL BAŞLIYOR;.. 


Ondört lideri Alparslan Türkeş'in emekli hava binbaşısı İzzet Köz'ün ihbarı üzerine muttali olduğu durumu, 20 Mayıs 1963. günü Başbakan İsmet İnönü'- ye intikal etirmesinden ve ondan «Olmaz öyle şey'» cevabını almasından üç buçuk saat sonra, yani saat 23.30 da, 22 Şubatçılar Ankara ve İstanbul'da çengel attıkları askeri birlikleri harekete geçirerek ihtilâll fiilen başlatmışlardı. İhtilâlcilerin parolası, bir zamanlar Başbakan İsmet İnönü'ye cevap olmak üzere Taksim Anıtına konan çelengin üzerindeki ibare idi. Harbiyeli aldanmaz!. 


Ankara'daki birliklerin Ihtilâle sevki Şöyle olmuştu: 


Talât Aydemir, 22 Şubatçıları gruplara ayırarak, kendilerine hangi askeri birliklere baskın yaparak alârm vereceklerini bildirmişti. Buna göre, ihtilâl sırasında Talât Aydemir ve arkadaşları tarafından genel karargâh olarak kullanılacak olan Kara Hrb Okulunu, emekli Albay Turgut Alpagut'un başkanlığında emekli binbaşı Bahtiyar Yalta, Yüzbaşı Nihat Çonguroğlu, emekli yüzbaşı Teyfik Saltoğlu, emekli üsteğmen Remzi Kılıç, emekli albay Cahit Aksoy, emekli albay Yaşar Başaran, emekli albay Tevfik Ünlüer ve emekli yüzbaşı Nihat Sertöz; Zırhlı Birlikler Okulunu emekli binbaşı Fethi Gürcan'ın başkanlığında emekli üsteğmen Erol Dinçer, emekli Üsteğmen Turgut Saltoğlu ve emekli assubay Münip Tepeci; 229 uncu Piyade Alayını emekli yarbay Rıfkı Erten'in başkanlığında emekli yüzbaşı Nihat Sertöz ve emekli üsteğmen Tevfik Ecemiş; Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Meclis Muhafız Taburunu Üsteğmen Kadir Yıldırım; Jandarma Birliğini Teğmen Abdullah Yılmaz; Genelkurmay Kışla Kumandanlığını Yüzbaşı Gökalp Kasaboğlu ve Jandarma Subay Okulunu da Jandarma Binbaşı Kemal 


Kâhyaoğlu ihtilâle sevkedeceklerdi. 


Talât Aydemir, birlikler harekât plânına göre ihtilâle sevkedildikten ve Radyoevi Tank Okulundan gelecek tanklarla Harb Okulundan gelecek öğrenciler tarafından işgal edildikten ve ihtilâl beyannamesi okunmaya başladıktan sonra, Harb Okuluna çıkarak 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harekâtı bizzat sevk ve idare edecekti. İhtilâlcilerin lideri, o zamana kadar eşi ve kızıyla birlikte Mustafa Pagoba'nın Küçük Esat'taki evinde kalacaktı. 


Askeri birliklere alârm vermekle görevli 22 Şubatçılar harekâta resmi elbiselerini giyerek katılacaklar, birlikleri harekât plânına göre mevzilenecekleri yerlere gönderdikten sonra, Harb Okuluna giderek verilecek yeni emirleri bekleyeceklerdi. Ayrıca, görevli gruplar, baskın yapacakları birliklere saat tam 23.30 da girmiş olacaklar, jetlerin Ankara üzerine gelerek ses duvarlarını aşmamaları halinde bile bu görevlerini yapmaktan imtina etmiyeceklerdir. Zira Hava Kuvvetlerine mensup jetler hava muhalefeti veya sair sebeplerle uçuş imkânı bulamıyobilirlerdi. 


Turgut Alpagut, Harb Okulunu ihtilâle sevkedecek arkadaşlarını üç gruba ayırmıştı : Birinci grupta kendisiyle Bahtiyar Yalta, ikinci grupta Cahit Aksoy, Yaşar Başaran, Tevfik Ünlüer ve Nihat Sertöz üçüncü grupta da Nihat Çonguroğlu, Tevfik Saltoğlu ve Remzi Kılıç bulunuyorlardı. 


Turgut Alpagut, ihtilâlden birkaç saat önce arkadaşlarını toplayarak, görev bölümü yaptı ve Harb Okulunu ihtilâle iştirak ettirmek için hazırladığı plânı şöyle açıkladı : 


Birinci grup, Harbiyenin sevk ve idare kumandasını elinde bulunduracaktı, İkinci grup; şehre sevkedilecek birliklerin organizasyonu ile meşgul olacak, üçüncü grub ise Harbiyeyi alârm vaziyetine getirecekti. Böylece en önemli görevi üçüncü grup üzerine almış oluyordu. 


Üçüncü grupta bulunan muvazzaf yüzbaşı Nihat Çonguroğlu, saat 13.30 da bir bahane ile Harb Okulu: 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ELEBAŞILAR — Ankara'daki 229 uncu Piyade Alayını 22 Şubatçılardan Rıfkı Erten'in başkanlığındaki 

bir grup ihtilâle sevketmişti, Resimde, Rıfkı Erten, 

Askeri Mahkeme huzurunda hesap verirken görülmek 

tedir. Rıfkı Erten'in arkasındaki, 22 Şubatçılardan emekli Yüzbaşı Nihat Sertöz'dür. 


nöbetci subayının yanına girecek ve radyoda ihtilâl beyannamesi okununcaya kadar orada kalacaktı. Diğer arkadaşları Çonguroğlu'nu dışarıda bekleyecek- ler, saat tam 24.00 te de birinci ve ikinci gruplar onlara katılacaklardı. İhtilâl beyannamesi radyoda okunmaya başlayınca Çonguroğlu Harbiyeliler arasında tezahüratta bulunacak, bu sırada dışarıda bulunan arkadaşları da içeri girerek okula aâirm vereceklerdi. 


Plân açıklandıktan sonra gruplar (o ayrılmışlardı. 
Bahtiyar Yalta, bir ara Turgut Alpagut'la başbaşa kalınca, ihtilâl gününü geç haber almasından yakınarak şöyle deimşti : 


— Kelime-i şehadet getirmek için zaman bırakmadınız! 


Üçüncü gruba dahil olanlar, ihtilâl gecesi saat 20.00 de Kurtuluş semtindeki Asmaaltı lokantasında buluştular, Bunlardan Çonguroğlu resmi elbiseli, diğerleri ise sivildi. Fakat, resmi elbiselerini paket yaparak yanlarına almışlardı, Saat 23.00 e kadar lokantada kaldılar, yemek yediler, içki içtiler ve yapacakları baskın plânı üzerinde tartıştılar. Daha sonra Hüseyin adında bir şoförün kullandığı taksiye binerek önce Dikmen'e gittiler. Burada Tevfik Saltoğlu ilə Remzi Kılıç resmi elbiselerini giydikten sonra, taksiyi gönderdiler ve yürüyerek Harb Okuluna geldiler. 


Nihat Çonguroğlu, arkadaşlarını dışarıda bırakarak Harb Okulu nöbetçi subayı yüzbaşı Nihat Şendoğan'ın yanına girdi ve şöyle dedi : 
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— Yüzbaşım, Dikmen sırtlarında arabamızın lastiği patladı, müsaade edersen telefonla bir araba çağırayım. 


Nöbetçi subayı telefon etmesinde mahzur görmemişti. Çonguroğlu, gösterilen bir sandalyeye oturarak sözde gelecek taksiyi beklemeye koyuldu. 


Bu sırada, Kızılay'daki Delfi lokantasında yemek yemekte olan ikinci gruba mensup 22 Şubatçılar da Harb Okuluna hareket etmişler ve üçüncü grubun dışarıda bekleyen elemanlariyle buluşmuşlardı. Bir kaç dakika sonra gelen bir taksiden de, ihtilâl başlar başlamız Harb Okulu Alay Kumandanlığına yapacak olan Turgut Alpagut'la yardımcısı Bahtiyar Yalta inmişlerdi. 


Saat 24.00 e yaklaştığı sırada, Nihat Çonguroğlu'nun çağırdığı taksi Harbiye'nin kapısına gelmişti. 
Nöbetçi er, nöbetçi subayının odasına girerek Nihat Çonguroğlu'na taksinin geldiğin ve dışarıda kendisini beklediğini bildirdi. 


Çonguroğlu, elindeki transistörlü radyoyu açarak masanın üzerine bıraktı ve dışarı çıktı. Bütün arkadaşları dışarıda bekliyorlardı. Onlarla bir süre konuşarak, radyonun ihtilâl beyannamesini okuyacağı zamana kadar vakit geçirdi. Çonguroğlu, arkadaşlarının elindeki transitörlü radyo «Dikkat!. Dikkat» diye anonsa başlayınca telâşla nöbetçi subayının odasına koştu ve «Radyoyu dinliyor musunuz? İhtilâl var!» diye bağırdı. Nöbetçi subayı Nihat Şendoğan hemen dışarı fırladı ve okul nöbetçi ömiri yarbay bay Behzat Tanır ile alay nöbetçi âmiri kurmay binbaşı Sebahattin Altınok'u durumdan haberdar etti. 
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Bu sırada Harb Okulunda görevli teğmen Aycan Ünlü ile teğmen Erbil Yücelten, ellerine geçirdikleri Thomson tabancalarla öğrencilerin bulundukları koğuşlara girmişler ve «Arkadaşlar, ihtilâl oluyor, siz hâlâ uyuyorsunuz.» diye bağırmaya başlamışlardı. Koğuşlarda hareketli bir uğultu başlamıştı. Öğrenciler, telâş içinde giyinerek silâhlanıyorlar ve akın akın okulun avlusunda toplanıyorlardı. Nöbetçi âmiri öğrencileri teskin etmeye çalışıyor ve alârm emri verilmediğini bildiriyordu ama, dinleyen kimdi? 


Bu sırada, dışarıda bekleyen 22 Şubatçılar da içeri girmişler ve okula alârm vermişlerdi. Turgut Alpagut, alay kumandanlığı görevini aldıktan sonra, okuldaki nöbetçi subay heyetini tevkif ettirdi ve başlarına öğrencilerden bir gurub nöbetçi olarak dikti. 
Artık, ihtilâlciler okula tamamen hâkim olmuşlardı. 


İkinci grup, daha önce çengel atılan öğrenciler vasıtasiyle cephaneliklerin kapılarını kırdırarak, öğrencilere mermi ve silâh dağıtırken, yarım saat önce Zırhlı Birlikler Okulunu harekete geçirerek Radyoevini işgal etiren Fethi Gürcan, Erol Dinçer, Tevfik Saltoğlu ve Münip Tepeci de Harbiyeye gelmişler ve öğrencileri bölük nizamına sokmaya başlamışlardı. 


Fethi Gürcan, okul avlusunda bölük bölük dizilmiş öğrencilere kısa bir hitabede bulunarak, ihtilâlin başında Talât Aydemir ile Refik Tulga'nın bulunduğunu söyledikten sonra parolayı bildirmiş ve vazife gördükleri sırada parolayı bilmeyenleri yakalayarak buraya getirmelerini söylemişti. 


Bundan sonra bölükler, harekât plânına uygun olarak vazife görecekleri yerlere sevkedilmeye başlandı. Emekli üsteğmen Remzi Kılıç, emrine aldığı 


EMNİYET BEKÇİLERİ — Talât Aydemir, kendisine 

bağlı alârm durumuna geçirince, hükümete bağlı birlikler de karşı tedbirler almak zorunda kalmışlardı. 

Resimde, Bakanlıkların bulunduğu yerlerde mevzilenmiş askerler görülmektedir. 


bir bölük harbiyeli ile şehre hareket etti. Bu bölük, Polis Kolejli ve Necatibey Caddesiyle Demirtepe Köprüsünü tutacak, ayrıca Saracoğlu Mahallesini sararak, generallerin evlerinden dışarı çıkmalarına mani olacaktı. Yüzbaşı Nihat Çonguroğlu da emrine aldığı bir bölük harbiyeliyle Genelkurmaya doğru harekete geçti. Bu bölüğün vazifesi Genelkurmay ile Hava kuvvetleri arasındaki yol kavşağını emniyete almıştı. Çonguroğlu bölüğünü plâna uyğun olarak mevzilendirdiği sırada, kendisine bu işten vazgeçmesini tavsiye eden Harb Okulu doktoru bir albayı tevkif ederek, bir cip- le Harbiyeye göndermişti. 


Bu sıralarda Harb Okuluna gelen 22 Şubatçılardan emekli üsteğmen Ayhan Öcal da Fethi Gürcan'- dan vazife istedi ve emrine verilen 12 nci 'bölükle 

Dikmen yol kavşağını emniyete aldı. 


Saracoğlu Mahallesini saran bölüğün kumandanı Remzi Kılıç, yanına gelen bazı subayların ihtilâlden vazgeçmeleri için yaptıkları tavsiyelere şu cevabı veriyordu. 


— Talât Aydemir'den emir almadıkça, talebeler bir yere gidemez. Bütün kuvvetler bizdendir. Genelkurmay şayet teslim olmazsa, taş üstünde taş bırakmıyacağız!. 


Fethi Gürcan, birlikleri sevkettikten sonra, durumu kontrol etmek üzere şehre inmiş, yerine de Tevfik Saltoğlu'nu bırakmıştı. Bu sırada, Zırhlı Birlikler Okulu Süvari Grubunda görevli üsteğmen Yaşar Korkut da Harbiyeye gelmiş ve Saltoğlu'ndan görev istemişti. Saltoğlu, ikinci bölüğü (Korkut'un emrine vererek, Sıhhiyeye gitmelerini ve orada Radyoevinin ihtiyat kuvveti olarak beklemelerini bildirmişti. Korkut, bölüğü Kızılayda iki sıra halinde dizdikten sonra « Mermisi olmayanlar burada kalsın, mermisi olanlar beni takip etsin.» emrini vererek, mermisi olmayan öğrencileri Kızılay'da mevzilendirdi, diğerlerini de Sıhhiye meydanına götürdü. 


Bu arada, üçüncü grubun iki elemanı olan emekti albay Cahit Aksoy ile emekli albay Tevfik Ünlüer de, ihtiyatta bekleyen iki G.M.C. dolusu (öğrenciyi alarak, Meclisin önündeki birlikleri idare etmekte olan Fethi Gürcan'a takviye kuvvet olarak götürmüşlerdi. Tevfik Ünlüer, Genelkurmay önündeki birliklerin durumunu kontrol ederken Zırhlı Birlikler Okulunda kalan üç tankla hükümet kuvveti olarak buraya gelmiş olan Okul Kumandanı Kurmay Albay Şükrü Sönmezsoy'u Harb Okulu öğrencilerine tevkif ettirmiş ve yanına alıp Harbiye'ye çıkarmıştı, 


RADYO İŞGAL EDİLİYOR!. 


İhtilâlcilerin, radyo anonsu üzerine Harb Okuluna baskın yaparak kısa zamanda duruma hâkim olmalarından yarım saat önce de, Fethi Gürcan'ın başkanlığındaki grup Zırhlı Birlikler Okulunun tank ve süvari gruplarını, harekât plânına uygun olarak ihtilâle sevketmişti. Aslında ihtilâli başlatan ve devam ettiren de Fethi Gürcan'ın sevkettiği bu birlikler oldu. 


Harekâtı, âdeta bir cephe kumandanı gibi tek başına sevk ve idare eden emekli süvari binbaşı Fethi Gürcan, ihtilâl akşamı, 22 Şubatçılardan emekli üsteğmen Turgut Saltoğlu, emekli üsteğmen Erol Dinçer ve assubay Münip Tepeci ile Dördüncü Süvari Alayında görevli yüzbaşı Sedat Ünal'ı evine 


davet etmişti. Gürcan, o gece başlayarak ihtilâlde aldıkları görevleri ne şekilde yerine getirecklerini tar tıştığı arkadaşları için içkili bir sofra da hazırlamıştı. 
Yemek sırasında konuşulan tek konu ihtilâl oldu. 


Gürcan'ın evindeki içkili sohbet saat 23.00 e kadar sürmüştü. Daha sonra, resmi elbiselerini yanlarına alarak, Erol Dinçer'in arabasına bindiler ve Zırhlı Birlikler Okuluna doğru hareket ettiler. Araba, Gülhane Hastanesinin önüne gelince, yüzbaşı Sedat Ünal indi. Ünal, burada hazırlık yapacak ve 22 Şubatçılardan önce okula giderek, durumu yakın arkadaşlarına bildirecekti. Nitekim öyle yaptı. 


Fethi Gürcan ve arkadaşları, Sedat Ünal'ı bıraktıktan sonra Balgat istikametine gittiler ve burada resmi elbiselerini giyerek, sat tam 23.30 da Zırhlı Birlikler Okuluna geldiler. Kendilerini nizamiyede nöbetçi âmiri binbaşı Ömer Tekebaş, yüzbaşı Sedat Ünal ve üsteğmen İlhan Baş ile bazı teğmenler karşılamıştı. Bu sırada tank yüzbaşı Feridun Erman da kursiyer subaylar koğuşunda bulunuyor ve subaylara bu gece Silâhlı Kuvvetlerin idareye el koyacağı nı bildiriyordu. 


Fethi Gürcan ve arkadaşları tam bu sırada kursiyer subaylar koğuşuna girmişlerdi. İçeride kıyamet koptu, subaylar Gürcan'a tezahürat yapıyorlardı. 
Fethi Gürcan, şu anda bütün Türkiye'nin bir ihtilâl hazırlığı içinde bulunduğunu söyledikten sonra Şu emri verdi. 


— Tank subayları tank grubuna, süvari subayları süvari grubuna! Marş marş.. 


Bütün subaylar koğuşlardan dışarı fırlamışlardı. 
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Bu arada, yüzbaşı Feridun Erman tank grubuna, yüzbaşı Mehmet Gül de süvari grubuna alârm zili çalıyordu. 


Subaylar silâhlanarak mensup oldukları gruplara giderlerken, teğmen Savaş Kilimci de tabancasını çekerek, nöbetçi subayı üsteğmen Selâhattin Öktem'- in odasına girmişti. Kilimci, «İhtilâlin başında Talât Aydemir bulunuyor. Ölüm pahasına da olsa bu sefer muvaffak olacağız!» dedikten sonra, önbetçi subayın- dan tankları şehre sevketmek üzere garajlardan çıkarmasını istemişti, Üsteğmen Öktem muhalefet edince, «Seni delik deşik etmeden ne diyorsam onu yap!.» 
dedi ve silâhiyle tehdit ederek, üsteğmeni yardımcısı teğmen Demirel Sertözü, dışarıda bekleyen bir cibe bindirdi, garajlara gönderdi. Fakat, cip 60-70 metre kadar ileride şarampole düşmüştü 'bundan istifade eden subaylar kaçıp kurtuldular. 


Savaş Kilimci bunun üzerine garajlara kendisi gitmiş ve erleri kaldırarak tabanca tehdidiyle tank ve cipleri çalışır vaziyete getirmişti. Kilimci bu arada elindeki tabanca ile mütemadiyen havaya ateş ediyor, ortaklıkta bir tedhiş havası estiriyordu. Biraz sonra, tabanca seslerine tanklarla ciplerin motör gürültüleri de karışmıştı. 


Bu sırada Fethi Gürcan, üsteğmen İlhan Baş'la konuşuyordu. Ona cebinde Çıkardığı ihtilâl beyannamesini verdikten sonra şöyle dedi : 


— İlhan, sen Radyoevine gideceksin, Bu yanında bulunsun, Şayet bir aksilik olur da diğer arkadaşlar zamanında gelmezlerse, spikerlerden birisine verir okutursun. 


Üç İ. Hikayesi Forma : 26 401 


İlhan Baş, Feth; Gürcan'dan talimat aldıktan sonra, yanına Talât Aydemri'in kızının nişanlısı teğmen Atillâ Alpugan'ı alarox, çalışır vaziyetteki tanklardan birine bindi ve Radyoevine doğru harekete geçti. Bunu, teğmen Tuncay Yener'in kullandığı ikinci ve üsteğmen Ferit Kelecek'in kullandığı üçüncü tanklar takibetti. 

Teğmen Savaş Kilimci de bindiği tankla önce Genelkurmay'ın önüne gelmiş, Harp Okulu öğrencileri burayı sarıncaya kadar beklemişti. Daha sonra Radyoevine gitmek üzere hareket etti. Sıhhiyeye geldiği zaman tankın önüne Merkez Kumandanı Kurmay Albay Orhan Çokdeğer çıkmış ve birliğine dönmesi için nasihat etmek istemişti. Kilimci, Çokdeğer'- e şöyle cevap verdi : 

— Albayım, sizi iyi tanıyorum ve tutumunuzu biliyorum. Yolumdan çekilin yoksa sizi delik deşik ederim. 

Savaş Kilimci, Merkez Kumandanının o ikazdan vazgeçmesi üzerine Radyoevinin önüne geldi ve tankı eski Hava Kuvvetleri karargâhı olan şimdiki Askeri Yargıtay binasının önüne çekti. Bu sırada, İlhan Baş- ve arkadaşları radyoyu işgal etmişler ve ihtilâl beyannamesini yayınlamaya başlamışlardı. Hava Kurmay Albay Nahit Özgür, radyoevini sarmış bulunan harbiyelilere nasihat ediyor ve «Sizi kandırıyorlar, bu işten vazgeçin» diyordu. Bu sözleri duyan Savaş Kilimci, elindeki makinalı tabanca olduğu halde tanktan indi ve Özgür'e öğrencilerle konuşmamasını tavsiyesinde bulunduktan sonra, harbiyelilere dönerek şöyle dedi : 

Arkadaşlar, asıl sizl kandırmak isteyenler bunlardır. Onlara bir defa kandık, bundan sonra kanmıyacağız!. 
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Teğmen Kilimci'nin peşinden çıkan Erol Akkıvılcım ve Celâl Oğuz adındaki teğmenler de idare ettikleri tanklarla önce Kavaklıdere yol kavşağına gelerek mevzilendiler, daha sonra Bakanlıklara doğru hareket ettiler. Tarım Bakanlığının önüne geldikleri zaman kendilerini Tabur Kumandanı karşılamış ve tankları şehre indirmek kimden emir aldıklarını sormuştu. Elindek; Thomsonu Tabur Kumandanına doğrultan Erol Akkıvılcım, «Biz senden değil, üsteğmenden emir alırız, çekil yolumuzdan» diyerek, arkadaşiyle birlikte Sıhhiye'ye doğru hareket etti. 


Daha sonra, Teğmen Yüksel Akar, Teğmen Yiğit Erdem, Teğmen Turan Uzun ve Teğmen Günay Tanju da idare ettikleri tanklarla okuldan ayrıldılar, Genelkurmay Başkanlığiyle Bakanlıklarda harekât plânına göre mevzilendiler. Erhan Dağıştanlı adında bir başka teğmen de idare ettiği tankla önce Kızılay'daki Güven Parkının önüne geldi, burada bir süre bekledikten sonra, bu civarda bulunan Harb Okulu öğrencilerini alarak Sıhhiye Meydanına getirdi. Erhan Dağıştanlı, burada bindiği tankı terkederek, elinde otomatik tabanca bulunduğu halde Radyoevinin önüne gitti ve 22 Şubatçılardan Rıfkı Erten'le birlikte faaliyette bulundu. 


Zırhlı Birlikler: Okulunun tank grubu böylece harekât plânına uygun olarak şehrin çeşitli o bölgelerine dağıtıldığı sırada, süvari grubu da verilen alârm üzerine ihtilâle katılmak için faaliyete geçmişti. Fethi Gürcan ve arkadaşları, Üsteğmen İlhan Baş'ı Radyoevini işgal etmekle görevlendirdikten sonra bu gruba gelmişler ve birlikleri sevketmeye başlamışlardı. Bu arada, Fethi Gürcan'ın muhafızlığını yapan Münip Tepeci, Grup Kumandanının şoförüne şu emri 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veriyordu : «Sen bundan sonra Fethi Gürcan binbaşı- nın emrinde olacaksın. Arabanı hazırla ve bekle!» 


Fethi Gürcan, süvari grubunun üçüncü bölüğünü Yüzbaşı Mehmet Gül'ün emrine vererek Tandoğan Meydanına göndermişti. Bölük, gruptan bir hayli uzaklaştıktan sonra Mehmet Gül, Gürcan'a birşey sormak için geri döndü. Bölük Başçavuşu Erdal Alkan, olup bitenlerden şüpheleniyordu. Mehmet Gül'ün uzaklaşmış olmasını fırsat bilerek, bölük çavuşlarını topladı ve şöyle dedi : 


— Arkadaşlar, vaziyet bildiğiniz gibi değil, Bunlar hükümete karşı geliyorlar. Benimle beraber olursanız başımız belâdan kurtulur. 


Çavuşlar da aynı şüphe içinde bulunduklarını izhar edince, Erdal Alkan, bölüğü Üçüncü Zırhlı Birlikler Okulunun önüne getirdi ve durumu burada rasladığı yarbay İbrahim Özteke'ye anlattı. Bu sırada, Bölük Kumandanı Mehmet Gül'ün dolu dizgin kendilerine doğru gelmekte olduğunu gördüler. Yarbay Özteke, Mehmet Gül'ü atından indirdi ve tabancasının şarjörünü boşaltarak serbest bıraktı, Böylece, süvari grubunun üçüncü bölüğü ekarte edilmiş oldu. 


Süvari Yüzbaşı Sedat Ünal ile Takım Kumandanı Teğmen Mustafa Şatıroğlu da grubun ikinci bölüğünü alarak hareket etmişlerdi. Bu bölüğün görevi, Tandoğan Meydanı - Ulus yolu ve Yıldırım Beyazıt Meydanını kontrol altında bulundurmaktı. Yüzbaşı Ünal bölüğü mevzilendirdikten sonra, bindiği cipten bir sandık mermi indirdi ve bunları erlere dağıtması İçin Mustafa Şatıroğlu'na emir verdi. Sedat Ünal daha sonra cipine binerek durumu kontrol etmek üzere Çankaya istikametine doğru hareket etti. Fakat, Çankaya yolunda kendisini Selâhattin Kızıldemir adında bir teğmen çevirmiş ve silâhını teslim etmesini istemişti, Ünal, önceleri teğmenin emrine aldırmak Isteme di ama, sonunda teğmen hem elinden silâhını aldı, hemde kendisini Tevkif ederek Merkez Kumandanlığına götürdü. 


Fethi Gürcan, ikinci ve üçüncü süvari; bölüklerin! 
sevkettikten sonra, karargâh bölüğünü hazırlamaya koyulmuştu. Bölük, sevkedileceği yere hazır duruma geldiği zaman, elde yeteri kadar mermi kalmadığı anlaşıldı, Gürcan, bunun üzerine arkadaşı Turgut Saltoğlu'nu bir arabaya bindirerek, mermi getirmek üzere 
229 uncu Piyade Alayına gönderdi. Saltoğlu yanına 
süvari grubu nöbetçi; subayı assubay Şükrü Kara'yı almıştı. 229 uncu Piyade Alayına birlikte gittiler ve bindikleri vasıtanın farlarını cephaneliğe yönelterek kapısını aydınlatıp kırdılar, iki sandık mermi alarak süvari grubuna getirdiler, 

Karargâh bölüğü de böylece temin edilen mermilerle teçhiz edildikten sonra, Üsteğmen Ergin Osmanağaoğlu'nun kumandasında Dikmen - Ayrancı yolunu takip ederek, Çankaya istikametine yönelmişti. Bölüğün takım kumandanlıklarını Teğmen Mustafa Karazeybek, Teğmen Tezcan Özalgun ve Assubay Selim Bayraktar yapıyorlardı. Karargâh bölüğü, Çankaya'daki Hariciye Köşkünün yanında at indirip, ikinci emri beklemeye koyulmuştu. 

Mustafa Karazeybek, karargâh bölüğü Çankaya'ya hareket etmeden önce, Fethi Gürcan'dan aldığı 


emir üzerine, zırhlı Birlikler okulunun telefon santralini de tahrip ederek irtibatı kesmişti. 


Nihayet, süvari grubunun ağır silâh bölüğü de Üsteğmen Muhteşem Erol Aydın'ın kumandasında 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Kavaklıdere semtine doğru harekete geçirildi. Bu bölüğün görevi ise Kavaklıdere yol 'kavşağını emniyet altında bulundurmaktı. Bölüğün takım kumandanlıklarını Teğmen Mehmet Çilingiroğlu ile Teğmen Enver Apaydın yapıyorlardı. Bölük, tesbit edilen yerde mevzilendikten sonra, Üsteğmen Aydın, beraberlerin de getirdikleri iki sandık mermiyi erlere dağıtmıştı, 


Fethi Gürcan ve arkadaşları, Zırhlı Birlikler Okulunun tank ve süvari gruplarını 20 dakika içinde ihtilâle sevkettikten sonra, yeni görevler yapmak üzere Harb Okuluna gittiler. 


Fethi Gürcan ve arkadaşları, Zırhlı Birlikler Okulunun tank ve süvari gruplarını ihtilâl plânına uygun olarak hareket geçirdikleri sırada, 22 Şubatçılardan emekli yarbay Rıfkı Erten'in başkanlığındaki emekli yüzbaşı Nihat Sertöz ve emekli üsteğmen Tevfik Ecemiş'ten kurulu grup da, daha önceleri çengel attıkları subaylar vasıtasiyle 229 uncu Piyade Alayını ihtilâle sevkediyorlardı. 


Harekât plânına göre, 229 uncu Piyade Alayına verilen görev, özellikle güney ve batı yönlerinden Ankara'ya gelen yolları tutmak, böylece şehir trafiğini aksatmamaktı. 


Rıfkı Erten, beraberinde Tevfik Ecemiş olduğu halde 20 Mayıs 1963 günü saat 19.30 da, 229 uncu Piyade Alayında görevli binbaşı Hüsamettin Paksoy'- un evine gitmişti. Bu ziyaret sırasında Erten, Paksoy'a Silâhlı Kuvvetlerin gece saat 23.30 da bütün Türkiye'de harekete geçerek idareye el koyacağını bildirmiş ve bu harekât sırasında kendilerine yardımcı olacak subaylarla saat 23.00 te Konya asfaltiyle Bahçelievler yolunun kesiştiği Yonca Yaprağı mevkiinde buluşmak istediklerini söylemişti.  Randevunun saat ve yerinde mutabakata varıldıktan sonra görüşme sona erdi. 

22 Şubatçılarla muvazzaf subaylar o sözleşilen 
yerde saat tam 23 de buluştular. Toplantıya 229 ncu piyade alayından Binbaşı Hüsamettin Paksoy, hôkim üsteğmen Ziya Gökalp Pusat ve teğmen Metin Akpınar ile teğmen Mehmet Erengül katılmışlardı. 
Burada yapılan görüşme sırasında alayın nasıl alârma geçirileceği meselesi plâna bağlandı. Alayda görevli subaylar hemen alaya dönecekler ve orada bulunan subaylara bu gece ihtilâl olması ihtimalinden bahsederek, hazır duruma gelmelerini sağlayacaklardı, İhtilâlciler Radyoevini işgal edip ihtilâl beyannamesini okumaya başladıkları sırada da 22 Şubatçılar alaya girecekler ve alârm vereceklerdi. 

Nitekim, plân hazırlandıktan sonra görevli subay lar alaya döndüler ve hazırlıklarına başladılar. Rıfkı Erten, Nihat Sertöz ve Tevfik Ecemiş de bulundukları yerde resmi elbiselerini giyerek, yanlarına aldıkları transistörlü radyodan ihtilâl beyannamesinin okunmasını beklemeye koyuldular. İhtilâl beyannamesi okumaya başlar başlamaz da alaya girerek, nöbetçi ömiri binbaşı Elmas Gençer'e kendilerini Genelkurmay temsilcisi olarak takdim ettiler ve alârm vermesini istediler. Bu sırada, 22 Şubatçıların çengel attık- 

_ ları subaylar da ellerindeki transistörlü radyolarla nöbetçi âmirinin odasına girmişler ve kendisini alaya alârm vermesi için tazyik etmeye başlamışlardı. Nöbetçi âmiri ne yapacağını şaşırmış vaziyete düşmüştü, bir ara alay kumandanını durumdan haberdar etmek istedi, fakat 22 Şubatçıların vakit geçirmemesi için yaptıkları ısrar üzerine alârm zillerini çalmaya başladı. 
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Alârm zillerinin çalmaya başlaması üzerine bütün bölükler silâhlanarak hazır vaziyete gelmişlerdi. 
Bu sırada Binbaşı Hüsamettin Paksoy da, cephanelikten getirdiği iki sandık mermiyi erlere dağıtmaya başladı. Hakim Üsteğmen Pusat, Rıfkı Erten'den aldığı talimat üzerine nöbetçi erlere alaya kimseyi sokmamaları için emir verirken, kapıya alay 'kumandan muavini yarbay Galip Kazancıoğlu görnüdü, Kazancıoğlu içeri girmek isteyince kendisini Erten, Pusat ve Paksoy göğüslemişler, girmesine mani olmuşlardı. 


Bu arada alaydaki bölükler de harekete hazır vaziyete gelmişlerdi. Rıfkı Erten birinci bölüğü yüzbaşı Nusret Karakaş'ın emrine vererek hareket ettirdi. Bölük, Konya yolunu emniyete almak üzere mevzilenecekti. İkinci bölük de Teğmen Metin Akpınar'ın kumandasında harekete geçti. Bu bölüğün vazifesi de Söğütözü mevkiine ve çiftliğe hâkim olmaktı, Üçüncü bölük ise emekli Yüzbaşı Nihat Sertöz'ün kumandasında, İstanbul yolunu emniyete almak üzere Yeni Mahalle yol kavşağına sevkedildi. 


Rıfkı Erten, 229 uncu Piyade Alayına bağlı üç bölüğü harekât plânına göre mevzileneckleri yerlere sevkettikten sonra, hâkim Üsteğmen Ziya Gökalp Pusat'ı Harb Okuluna gönderdi. Pusat, alaydaki durumu ihtilâl genel karargâhına bildirecek ve bundan sonra ne yapmaları gerektiğine dair talimat alarak dönecekti, Talât Aydemir, alaydaki durumu öğrendikten sonra Pusat'a harekâtı takip etmek üzere Genelkur- 

. may önüne gideceğini söyledi ve Rıfkı Erten'in oraya gelmesini bildirdi. Erten, bu talimat üzerine arkadaşlariyle birlikte alayı terkederek, Genelkurmayın önüne gitti. 
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı Meclis Muhafız Taburunu ihtilâl hareketine, Fethi Gürcan tarafından çengel atılan Üsteğmen Kadir Yıldırım sevkedeceti. Nitekim, Yıldırım görevli olmadığı halde gece saat 23.00 te tabura giderek, nöbetçi Amiri Güverte üsteğmen Erol Işıltan ile nöbetçi subayı Üsteğmen Mehmet Çam'ın bulunduğu odaya girdi. 
Arkadaşları Yıldırım'ı o saatte karşılarında görünce şaşırmışlardı. sebebini sordular. Geçerken uğradığını söyledi ve iki nöbetçi subayı ile bir süre sohbet etti. 
Yıldırım, motör gürültüleri duyunca dışarı çıktı ve hemen içeri dönerek nöbetçi âmiri Işıltan'a şöyle dedi: 

— Dışarıda tanklar dolaşıyor, ihtilâl var. Hemen taburu alârma geçir! 


Işıltan telâşla dışarı çıktı ve gerçekten caddeleri tankların doldurmuş olduğunu görünce, nöbetçi assubay İsmail Yüksel'e tabura alârm vermesini bildirdi. 

Bölükler, silâhlanarak dışarı çıktıkları sırada Kadir Yıldırım da yanlarına gitmiş ve çavuşlarla onbaşılardan 10 adet Thomson, 13 adet de dolu şarjör aldıktan sonra. bunları bir cipe koymuştu. Ayrıca, ikinci bölük erlerine de dörder bağ mermi dağıttırdıktan sonra şöyle dedi: 

— Arkadaşlar, nöbetçi âmiri kumandayı bana bıraktı, Bundan sonra benim emrimdesiniz! 

Bu sırada, Fethi Gürcan yanında kalabalık bir harbiyeli grubu olduğu halde tabur nizamiyesine gelmiş ve Kadir Yıldırımı çağırmıştı, Yıldırım, Gürcan'la bir süre konuştuktan sonra, ikinci bölüğün kara ve deniz takımlarını Fethi Gürcan'ın emrine verdi, biraz önce topladığı Thomson ve şarörleri de harbiyelilere dağıttı. 


Üsteğmen Yıldırım bu faaliyette bulunurken, nöbetçi subayı Üsteğmen Mehmet Çam da, o sırada De niz Kuvvetleri karargâhında bulunan tabur kumandaniyle irtibat temin etmiş ve durumu anlatmıştı. 
Tabur kumandanı bir araba göndererek kendisini aldırmalarını söylüyordu. Üsteğmen Yıldırım araba gönderilmesine ve kumandanın tabura getirilmesine mani olmuştu. 


Bu arada Merkez Kumandanı Orhan Çokdeğer tabura gelmiş ve tabur kumandanının aldırılması için bir bölük hazırlatılmasını istemişti. Üsteğmen Yıldırım buna da mani oldu. Bölük ancak, Çokdeğeri'n ikinci defa emir vermesi üzerine hazırlatılabildi. Kadir Yıldırım bu defa da «Ben bölüğün başına geçmem, askeri birbirine kırdıramam!» diyordu. Bunun üzerine bölüğün kumandasını Kayhan Özalp aldı ve tabur kumandanını getirmek için Deniz Kuvvetlerine doğru hareket etti. 


Bölük, ihtilâlci birliklerin arasından güçlükle sıyrılarak tabur kumandanının İçişleri Bakanlığının önüne kadar getirebilmişti. Burada ihtilâlci birliklerle aralarında şiddetli bir çatışma oldu ve tabur kumandanı bundan istifade ederek, yerde sürüne sürüne tabura gitmeyi denedi. Bu defa karşısına yine Kadir Yıldırım çıkmıştı. Yıldırım, kumandanın sürünerek tabura gelmekte olduğunu görünce elindeki Thomson'- la üzerine ateş açmış ve onu geri dönmeğe mecbur etmişti. 
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İhtilâlciler, Meclis Muhafız Taburuna kadar el attıkları birlikleri ihtilâle sevketmişler, fakat bundan sonrakiler de tam bir başarısızlığa uğramışlardı. Bunlardan en önemlisi Jandarma Subay Okulu idi ve bu okul harekât plânında belirtilen görevleri yerine getirmediği için ihtilâlciler büyük ölçüde zarar görmüşlerdi, Jandarma Subay Okulu, Radyoevi, Elektrik santrali ve telefon merkezlerini emniyete alacak, şayet Etimesğut'taki verici istasyondan radyo yayını önlenirse, trafo merkezinden bütün şehir cereyanını kesecekti. Nitekim, verici istasyondan radyo yayını kesildi ve böylece ihtilâlciler en büyük kozlarını kaybederek, mağlüp oldular. 22 Şubatçılar bu okulun harekâta iştirak edeceğine yüzde yüz emin oldukları için tedbir almamışlar, aksı halde bu görevleri yerine getirecek ihtiyat birlik hazırlamamışlardı. 


Jandarma Subay Okulunu alârma geçirmek ve harekât plânına göre ihtilâle sevketmek görevi jandarma binbaşısı Kemal Kâhyaoğlu'na verilmişti, Kâhyaoğlu, ihtilâl gecesi Kızılay'daki Delfi lokantasında Yaşar Başaran, Cahit Aksoy ve diğer iki 22 Şubatçiy- le buluşarak yemek yemiş, daha sonra da Jandarma Subay Okuluna alârm vermek üzere buradan ayrılmıştı, Fakat, okula gidince iş değişti. Zira, Yarbay Cemal Tamer kendisinden önce okula gelmiş ve duruma hâkim olmuştu. Kâhyaoğlu bir ara Yarbay Tamer'e «Birlikte çalışalım.» diyerek açılmak istemiş, fakat ümitsizlik yaratan cevap alınca daha ileri gitmekten vazgeçmişti. Böylece, ihtilölcilerin en güvendikleri birlik ihtilâle katılmamış oluyordu. 


Genelkurmay Kışla Kumandanlığı da ihtilâl dışında kamlıştı. Gerçi, Kışla Kumandanlığını ihtilâle sevketmek görevi, Tevfik Saltoğlu'nun çengel attığı Yüzbaşı Gökalp Kasaboğlu'na verilmişti ama, Kasaboğlu ihtilâl gecesi evinden dışarı bile çıkmamıştı. Böylece, Genelkurmay ve Milli Savunma binalarını dıştan kuşatmak, Genelkurmayın telsiz ve telefon tertibatına hâkim olmak görevi de yerine getirilmemiş oldu. 


İhtilâlcilerin hârekat plânına dahil Ankara Garnizonundaki son birlik, jandarma birliği idi. Bu birliği ihtilâle sevketmek görevi de jandarma teğmen Abdullah Yılmaz'a verilmişti. Yılmaz, birlik kumandanı izinli olduğundan ona vekâlet ediyordu ve bu yüzden birliği alârma geçirmekte güçlük çekmemişti. 
Ancak, iki askeri arabaya bindirdiği birlikle Milli Savunma ve Genelkurmay istikametine gelen yolları tuttuğu sırada birçok subayın kendisini ikna etmeye çalışmasiyle karşılaşmıştı. Önceleri bu subaylara «Biz 
22 Şubatçıyız. Halledilmemiş bir meselemiz vardı, onu 
da halledip sabah Anıt-Kabre çelenk koyacağız!» diyordu ama, bu ikazlar birliğe mensup erler arasında karışıklıklar doğurmaya başlamıştı. Nitekim, Albay Habip Alpay, birliğin yanına gelerek erlere dağılmaları için emir verince ortada kimsecikler o kalmamıştı. 
Teğmen Abdullah Yılmaz, birliği emrinden çıkınca telâşa kapılmış : 


— Eyvah! Mahvolduk, mahvolduk! 
Diye bağırarak kaçmıştı. 


İSTANBUL BAŞARISIZDI 


22 Şubatçılar Ankara'dakinin aksine olarak İstanbul'da tam bir başarısızlığa uğramışlar ve hiçbir askeri birliği doğru dürüst ihtilâle sevkedemiyerek 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harekât plânını uygulayamamışlardı, İstanbul için en önemli mesele Radyoevinin işgali idi. Harekât plânına göre, Birinci Zırhlı Tümenin tank taburlarına mensup tanklar, Ankara Radyosunda ihtilâl beyannamesi okunur okunmaz hareket geçerek ve Radyoevini saracaktı. Bu sırada Radyoevi civarında bulunacak olan ihtilâl karargâhının İstanbul temsilcilerinden Osman Deniz de arkadaşlariyle birlikte Radyoevine girerek evvelce hazırlanmış olan ihtilâl beyannamesini okuyacaktı, Fakat, durum hiç de plâna uygun şekilde gelmemişti. 


İstanbul'da çengel atılmış askeri birliklerin ihtilâle sevkedilmeleri olayı şöyle cereyan etti : 


Birinci Zırhlı Tümene bağlı Kapı Karakolundaki İkinci Tank Taburunu, Yüzbaşı Recep Uslu vasıtasiyle elde edilen Yüzbaşı Fevzi Bingöl alârma geçirecek ve sevkedilecek on tanktan beşi Radyoeviyle 

Emniyete alacaktı. Radyoevine gidecek tanklar Harbiye binası, diğer beşi de Belediye Sarayı cıvarını Unkapanı - Karaköy - Dolmabahçe yolunu takip edeceklerdi. 


Yüzbaşı Fevzi Bingöl Teğmen Tevfik Sarıkaya ile birlikte temin ettikleri Thomsonları (Yeşilköy'de Cevat Kırca'ya teslim ettikten ve Yüzbaşı Recep Uslu'yu da yanlarına aldıktan sonra, tekrar İkinci Tabura dönmüşler ve Ankara Radyosundan yapılacak anonsu beklemeye koyulmuşlardı. Ankara Radyosu ih tilâl beyannamesini okumaya başlar başlamaz Yüzbaşı Recep Uslu ile Yüzbaşı Fevzi Bingöl telâşla dışarı koşmuşlar ve subay arkadaşlarını durumdan haberdar etmişlerdi. Bu arada Bingöl, tabur nöbetçi âmirinin arzusu hilâfına alârm zillerini çalmaya başlamış ve önce Teğmen Gündoğan Doğançay'a beş tank alarak Radyoevine hareket etmesi emrini vermişti. 
Bingöl, daha sonra da Teğmen Tevfik Sarıkaya'nın emrine verdiği beş tankı Belediye Sarayı önüne gönderdi. Bu sırada tabura telefon eden Tümen Kumandanı neden alârm verildiğini soruyordu. Fevzi Bingöl, radyonun anonsu üzerine alârm verdiklerini bildirdi. 
Fevzi Bingöl de diğer subaylar gibi ihtilâlin Silâhlı Kuvvetlerin desteğiyle 22 Şubatçılar tarafından yapıldığını ve bu işin başında Üçüncü Ordu Kumandanı General Refik Tulga'nın bulunduğunu sanıyordu. 
Tümen Kumandanının telefonu üzerine telâşa kapıldı ve Teğmen Ersin Yılmazı tankları geri çevirmek üzere yola çıkardı. Fakat, Teğmen Yılmaz henüz tanklara yetişmeden, Tabur Kumandanı Nihat Ogan onları şehre girerlerken görmüş ve derhal geri dönmeleri emrini vermişti, Bunun üzerine tanklar tabura döndüler. 


Fevzi Bingöl İkinci Tank Taburuna alârm verdiği sırada, Onüçüncü Tank Taburundan Üsteğmen Fahri Ergun da Recep Uslu'nun davetlisi olarak yanlarında bulunuyordu. Ergun, Ankara Radyosunda ihtilâl beyannamesi okunur okunmaz taburuna gitmiş ve alârm vermişti. Daha sonra bir cipe binerek tabur kumandanını evine gitti ve bu onu yanına alarak tabura getirdi. Onüçüncü Tank Taburu, sadece alârm durumuna geçmekle kalmıştı. 


Osman Deniz, Ankara Radyosunda okunan ihtilâl beyannamesini dinler dinlemez Radyoevinin Önüne gelerek tankları beklemeye başlamıştı, Fakat aradan yarım saat geçtiği halde tanklar görünmeyince Radyoevini bizzat işgal etmeyi tasarladı. 
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Bu sırada, Atlı Yarışmalar Grubunda tertiplenen ziyafette bulunan Yarbay Gazi Alankuş, Yüzbaşı Sabri Sarıyer, Üsteğmen Muzaffer Güney, Jandarma Teğmen Sefer Sayılı ve Jandarma Teğmen Abdullah Gebeş Ankara Radyosunun ihtilâl beyannamesini yayınlamaya başlaması üzerine Orhan Çenikol'un arabasına binerek Harbiye'ye gelmişlerdi. Maksatları, harekât plânına uygun olarak Merkez Kumandanlığı ile Birinci Ordu Kumandanlığı nöbetçi âmirlerini karşı harekete tevessül etmekten alıkoymaktı. Daha sonra Radyoevine giderek Osman Deniz'e yardımcı olacaklardı. 


Nitekim, Gazi Alankuş, yanına Sabri Sariyer ve Muzaffer Güney'i aldıktan ve diğer arkadaşlarını dışarıda bıraktıktan sonra Harbiye'de bulunan Merkez Kumandanlığı nöbetçi âmirinin yanına girdi. Alankuş, nöbetçi âmirine bütün Türkiye'de Silâhlı Kuvvetlerin harekete geçmiş olduğunu bildirdikten sonra hiçbir yere kıpırdamamasını ve ‘kimseye telefon etmemesini söyledi. Yüzbaşı Sabri Sarıyer'i Merkez Kumandanlığı nöbetçi âmirinin yanında bıraktıktan sonra, Birinci Ordu nöbetçi âmirinin odasına girdi ve aynı talimatı ona da verdi. Bu nöbetçi subayını da bizzat kendisi kontrol altında bulunduruyordu. 


Harbiye'deki nöbetçi âmirleri böylece kontrol altina alındıktan sonra, Üsteğmen Muzaffer Güney, Osman Deniz'e yardım etmek üzere Radyoevine gitti. 
Bu sırada, Deniz, Radyoevine girmiş ve elindeki Thom sonla burada görevli resmi ve sivil kimseleri tevkif etmeye teşebbüs etmişti, Fakat, nöbetçi erler Osman Deniz'i dinlemiyorlar, dışarı çıkması için ısrar ediyorlardı. Güney tabancasını çekerek Radyoevinin önünde bekleyen üç eri bertaraf etti ve içeri girerek Osman deniz'e «Yarbayım dışarıyı emniyete aldım.» tekmilini verdi. Gerçi dışarısı emniyete alınmıştı ama, içeride bulunan bir çavuşla birkaç er yola gelir cinsten değildi. Deniz, nöbetçi çavuşu ikna edemeyince suratına birkaç tokat vurdu. Bunun üzerine diğer erler ellerindeik silâhları ateşleyerek ortalığı birbirine katmışlardı. Silâh sesleri ortalıkta bir panik yaratmıştı. Osman Deniz, bunlarla başa çıkamayacağını anlayarak selâmet; kaçmakta bulmuştu. Muzaffer Güney de açık bir pencereden dışarı atlayarak canını kurtardı ve bir arabaya binip Atlı Yarışmalar Grubuna hareket etti. Yolda tanınmamak için ceketini çıkarip ters çevirmiş ve öyle giyinmişti. Harbiye'deki nöbetçi âmirlerini kontrol altında bulunduran Yarbay Gazi Alankuş ile Yüzbaşı Sabri Sarıyer de Radyoevinden gelen silâh sesleri üzerine buradan ayrılmışlardı. Böylece, İstanbul Radyosunun işgali fiyasko ile neticelenmiş oluyordu. 


İhtilâlcilerin güvendikleri birliklerden birisi de Kartal'daki İkinci Zırhlı Tugaydı. Bu tugayı ihtilâle Binbaşı Ahmet Gücal sevkedecekti. Gücal, ihtilâlden bir süre önce Bayat Askerlik Şubesine tâyin edildiği için durumdan son derce şikâyetçi idi. Bu sebeple 
22 Şubatçılar kendisine çengel atmakta güçlük çekmemişlerdi. 


Ahmet Gücal ihtilâl günü İkinci Zırhlı Tugaya giderek, daha önceleri çengel attığı arkadaşı Binbaşı Mustafa Üstüner'e o gece ihtilâl olacağını bildrimiş ve kendilerine yardım edecek subaylarla saat 19.30 da Üstüner'in evinde bir toplantı yapmak istediğini söylemişti. Üstüner, Gücal'la görüştükten sonra Maltepe'ye giderek Subay Gazinosunda bezik oynamakta olan Binbaşı Fahrettin Odabaşı ile Yüzbaşı Mehmet 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Özmaden'e durumu anlattı. Odabaşı ve Özmaden evde buluşmayı tehlikeli gördüklerini bildirdiler ve 'en müsait yerin Maltepe İstasyonu yanındaki tugay servis arabalarının kalktığı arsa olduğunu söylediler. Bu nun üzerine bu arsada toplanmak üzere karara varıldı. Üstüner, Ahmet Gücal'ı evinde bekleyecek ve tesbit edilen yere getirecekti. 


Nihayet saat 19.30 da Ahmet Gücala, Mustafa Üstüner, Fahrettin Odabaşı ve Mehmet Özmaden Maltepe İstasyonu yanındaki arsada toplandılar. Bu arada eşiyle istasyona gelen Yüzbaşı Mustafa Şakar da arkadaşlarını orada görünce yanların gitti, Ahmet Gücal, çocuklarının üzerine yemin ederek arkadaşlarına şöyle diyordu : 


— Bugün Türk Silâhlı Kuvvetleri müşterek bir ha harekât yapacaktır. Harekât saat 2330 da jetlerin ses duvarını aşmalariyle başlayacaktır. Radyoda ikinci veya üçüncü konuşmayı Refik Tulga yapacaktır. 
Emir, kumandan zincirinden asla  ayrılınmıyacaktır. 
Hava muhalefeti olursa, jetlerin uçmama tehlikesi mevcuttur, Harekât başlayınca asayiş alârmı durumuna geçilecektir. 


Gücal daha sonra Mustafa Şakar'ı Subay Gazinosunda Assubay Halis Özmen'in düğününde bulunan Teğmen Yurdun Tuncel'i çağırmakla görevlendirdi ve döndükleri zaman Tuncel'e şu talimatı verdi.: 


— Subaylardan kimlerin evini biliyorsan haber ver, saat 23.00 te burada bulunsunlar, 


Teğmen Tuncel aldığı görevi yerine getirmek üzere uzaklaştığı sırada, Gücal diğer subaylar arasında görev bölümü yapıyordu. Buna göre, Mustafa 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Üstüner tugay karargâhını kontrol edecek ve ikinci Tdnk Taburu ile Maltepe'den Kadıköy'e kadar olan mahalli emniyet altına alacaktı. Üsteğmen Turhan Erdemgil telefon hatlarını tahrip edecek, diğer subaylar da bölükleri alârm durumuna geçireceklerdi. 


Görev bölümü de yaptıktan sonra, saat 23.00 te tekrar aynı yerde buluşmak üzer dağıldılar. Ahmet Gücal, son defa olarak durumu sormak için daha önce Osman Deniz'den aldığı telefon numarasını arayacak ve bir transistörlü radyo temin edecekti. Diğerleri de Mustafa Şakar'ın arabasına binerek Pendik'te bir gazinoya gitmişlerdi. 


Bu arada Yurdun Tuncel, Ahmet Gücal'dan aldığı talimat üzerine Subay Gazinosuna gitmiş ve Yüzbaşı Melih Özkul ile Teğmen Tuncel Orhan, daha sonra da sinemadan dönen Üsteğmen Turhan Erdem gil'i durumdan haberdar ederek, saat 23.00 de Maltepe İstasyonu yanındaki arsaya gelmelerini söylemişti. 

Mustafa Üstüner, Mehmet Özmaden, Fahrettin Odabaşı, Melih Özkul, Yurdun Tuncel ve Tuncel Orhan tesbit edilen saatte Maltepe İstasyonu yakının- daki arsada buluşmuşlardı. Gücal, henüz ortalıkta yoktu. Jetlerin uçmayışı 'keyiflerini kaçırmış ve zihinlerine şüphe düşürmüştü. Bu arada Odabaşı şöyle diyordu : 


— Arkadaşlar, bu bir komplo olmasın, İsterseniz evlerimize gidelim, Şayet denildiği gibi Silâhlı Kuvvetlerin tümü ile yapılacak bir alârm olursa evlerimizden çağırırlar. 


Melih Özkul da «Şayet yapılacak harekât bir zümrenin harekâtı ise, ben bu işte yokum.» diyordu. 


Mustafa Üstüner, arkadaşlarını ikna etmeğe çalışarak, hiç değilse Ahmet Gücal gelinceye kadar beklemeleri gerektiğini, aksi halde ayıp olacağını söylüyordu. Bu sırada yanlarına Üsteğmen Turhan Erdemgil ile Üsteğmen Sacit Uluç da gelmişlerdi. Biraz sonra da Ahmet Gücal göründü. Gücal «Hava muhalefeti yüzünden uçaklar gelmeyecek, radyo anonsunu bekleyeceğiz.» diyordu. Nihayet gece yarısından biraz sonra Ankara Radyosu ihtilâl beyannamesini okuyunca hepsi bir taksiye doluştular ve tugaya doğru hareket ettiler. Maltepe benzin istasyonunun yanına gelince bir minibüs çevirerek binmek zorunda kalmışlardı, zira takside hepsi iki büklüm vaziyette idi. Tugay civarına geldikleri zaman Mustafa Üstüner ile Mehmet Özmaden'i tugay karargâhı önünde, Turhan Erdemgil'i keşif ibölüğüne ayrılan yol kavşağında arabadan indirdiler, diğerleri de Onikinci Tank Tabur Karargâhı önünde vasıtayı terkettiler, 


Ahmet Gücal tabura girer girmez nöbetçi âmiri Binbaşı Hayri Süral'ı tevkif ederek tabancasını aldı, daha sonra da uyuyan nöbetçi subay ve assubayların kapılarını tekmeleyerek hepsini uyandırdı ve alârm vermelerini söyledi. Ahmet Gücal karargâh nöbetçi 


subayı Lütfi Över'e de şu talimatı veriyordu; «Tugay kumandanı benim, tugay kumandanı gelse dahi içeri sokmayacaksın.» 


Gücal daha sonra alârm üzerine toplanmış olan erlere mermi dağıttı ve parolanın «Ordu-Kardeş» olduğunu, bunu bilmeynlerin derhal tevkif edileceğini bildirdi. Bu sırada, Tugay Kumandanı Kurmay Albay 


Şecaettin Kuloğlu telefon ederek durumu soruyordu. 
Ahmet Gücal kendisine şu cevabı verdi. 


419 


— Albayım sizi eskiden tanırım, hocamızsınız, size hürmetim var. Tugayın emri kumandasını aldım. 
Bütün subay ve asusbaylar burada, Tugay hareket etmek üzere, sakın gelmeyin, Tekrar ediyorum, sakın tugaya gelmeyin. 


Albay Kuloğlu, buna rağmen tugaya hareket etmişti. Bu sırada, Mustafa Üstüner tugayın telefon hatlarını tahrip ediyor. Fahrettin Odabaşı İkinci Tank Taburuna, Melih Özkul ikinci bölüğe, Turhan Erdemgil keşif bölüğüne, Sacit Uluç birinci bölüğe, Tuncer Orhan karargâh bölüğüne alârm veriyorlar. Yurdun Tuncel ve Mustafa Şakar da tankları Çalışır vaziyete getiriyorlardı. 


Bu kargaşalık içinde Kurmay Albay Şecaettin Kuloğlu Tugaya giriverdi. Bu defa ihtilâlci subaylar tugay kumandanının emrine girmişlerdi, Kuloğlu, Üsteğmen Turhan Erdemgil'e Ahmet Gücal'ı tevkif etmesi için emir verdi. Biraz sonra Gücal tevkif edilmiş ve tugay eski sükünetine kavuşmuştu. 


AYDEMİR HARBİYEYE ÇIKIYOR! 


21 Mayıs 1963 İhtilâlini hazırlayan 22 Şubatçılar grubunun lideri Talât Aydemir, daha önceleri çengel atılarak hazır vaziyete getirilmiş olan Ankara ve İstanbul'daki askeri birliklerin 20 Mayıs gecesi alârm durumuna geçirilerek ihtilâle sevkedilmelerinden ve özellikle ihtilâl beyannamesinin işgal edilen Ankara Radyosunda okunmaya başlamasından sonra, Harbiye'ye çıkarak ihtilâl genel karargâhına yerleşmiş ve harekatı bizzat idare etmeye başlamıştı. 


Aydemir'in Harbiye'ye çıkışını ve harekâtı idare etmeye başladığı zaman meydana gelen olayların anlatmadan önce, Ankara Radyosunun nasıl işgal edildiğini ve ihtilâlin bütün dünyaya nasıl ilân olunduğunu anlatmak gerekmektedir. 


Harekât plânına göre, Radyoevini Merkez Kumandanlığı Trafik Kıtası emniyet altına alacak ve Zırhlı Birlikler: Okulu Tank Grubundan hareket edecek tanklar Radyoevinin önüne geldiği zaman içeri girilerek ihtilâl beyannamesi okunacaktı. Trafik Kıtasına emekli Kurmay Albay Yaşar Başaran kumanda edecekti. İhtilâl gecesi Yaşar Başaran resmi elbiselerini giyerek Radyoevinin önüne gelmiş, fakat Trafik Kıtasından hiç kimsenin burada olmadığını görmüştü. Başaran, Radyoevinin önünde dolaşarak Trafik Kıtasının gelmesini beklerken, tank sesleri duymaya başladı, Biraz sonra üç tank Radyoevinin önüne gelmiş ve mevzilenmişti. Tankların birisinden Üsteğmen İlhan Baş ile Talât Aydemir'in Müstakbel damadı Atillâ Altugan indiler ve Yaşar Başaran'ın yanına gittiler. Başaran genç subaylara Trafik Kıtasının gelmediğini bildirerek, Radyoevinin kendilerinin işgal etmek mecburiyetinde bulunduklarını bildirdi. 
Bunun üzerine Başaran, Baş ve Altugan tabancalarını çekerek Radyoevi nöbetçisini tevkif ettiler ve içeri girdiler. Bu sırada radyo yayını tamamlanmış, posta kapanmıştı. Üç ihtilâlci doğru kumanda odasına gittiler, burada nöbetçi spiker Müberra Yetkin'le karşılaştılar, Yaşar Başaran, Etimesğut verici istasyonuna telefon ederek, postanın açılmasını bildirirken, İlhan Baş da cebinden çıkardığı ihtilâl beyannamesini okuması için spiker Müberra Yetkin'e veriyordu. Fakat Yetkin heyecanlanmıştı, okuyamayacağını bildirdi. Bunun üzerine Başaran, İlhan Baş'a beyannameyi okumak için emir verdi. 
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Üsteğmen İlhan Baş, Yaşar Başaran'dan aldığı emir üzerine mikrofonun başına geçti ve «Dikkat dikkat! Şimdi Türk: Silâhlı Kuvvetleri İhtilâl Genel Karargâhının bildirisini dinleyeceksiniz..» dedikten sonra, 
1 numaralı bildiriyi okumaya başladı. Bu sirada kumanda odasındaki saat tam 00.12 yi gösteriyordu. 
İlhan Baş'ın okuduğu 1 numarlı bildiri şöyle idi : 


Büyük Türk Milletine : 


1 — Gayesi ve vazifesi milletimizin kurtarıcısı 
ve Cumhuriyetimizin koruyucusu Büyük Atatürk'ün ilkeleriyle çizdiği yolda yürümek ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırarak refah, huzur ve güvenlik içinde yaşatmak olan Büyük Millet Meclisi ve onun hükümetleri, mevcut Anayasa ve kanunları hiçe sayarak partizan bir zihniyetle hareket etmeleri neticesinde felce uğratmışlar, millet ve devletimizin bekasını tehlikeye düşürmüşlerdir. 


Durumu çok yakından ve hassasiyetle izleyen Türk Silâhlı Kuvvetleri bu şartlar altında büyük milletimizin isteklerine uygun olarak ve bunu miili vazifesi bilerek idareye el koymak zorunda kalmıştır. 


2 — Türk Silâhlı Kuvvetleri, tamamen Atatürk 
ilkelerine bağlı olarak milletimizin muhtaç olduğu kuvvetli, istikrarlı, devrimci ve demokratik Cumhuriyet idaresini kuracak ve muhalefeti amacına ulaştıracaktır. 


Bu amaç, Türk milletinin refahı, huzuru, hızla çağdaş uygarlık seviyesine yükselmesi, eşitlik, bütünlük, birlik 've güvenlik içinde milli şeref ve haysiyetle bütün hürriyetlerine sahip olarak barış içinde yaşamasıdır. 
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3 — Bu maksatla, Millet Meclis; ve Cumhuriyet 
Senatosu feshedilmiştir. Bütün siyasi partiler ile siyasi partilere bağlı veya siyasi mahiyette olan bütün dernekler kapatılmış ve her türlü siyasi faaliyet men edilmiştir. 


4 — Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde vatandaşlarımızın ve yabancıların mal ve can emniyetleriyle hak ve hürriyetleri mevcut kanunlarımız dahilinde Türk Silâhlı Kuvvetleriyle emniyet kuvvetlerinin teminatı altındadır. 


5 — Birleşmiş Milletler Anayasasına tamamen 
riayetle, mevcut andlaşma ve dayanışmalarımıza sadık kalınacaktır. 


6 — İdare mekanizması, âmirleri ve emniyet teş - 
kilâtı mensupları normal vazifelerine devam edeceklerdir. Silâhlı Kuvvetler ve emniyet teşkilâtı mensupları idare âmirlerine her türü yardımı yapacaklardır. 


7 — Büyük Türk Milleti; hiçbir şahıs, zümre ve 
parti adına hareket etmeyen ve yalnız milletine karşı borçlu olduğu vazifesini yapan senin Silâhlı Kuvvetlerinin zaman zaman yayınlayacağı bildirileri tam bir vakar, huzur ve güvenlik içinde bekle, 


Halâskör fedailerin, yalnız ve daima senin emrinde ve hizmetindedirler. 


Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtilâl Genel Karargâhı adına 


TALÂT AYDEMİR 
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Üsteğmen İlhan Baş bu bildiriyi okurken, Yaşar Başaran da Radyoevinde bulunan nöbetçi personele Harb Okulu ve diğer marşlarla ilgili bandları buldurmuş, Teğmen Atillâ Altugan ise o sırada Radyoevine gelen Harb Okulu öğrencileriyle birlikte emniyet tedbirleri almaya başlamıştır. Teğmen Altugan, emniyet tedbirleri tamamlandıktan sonra, muhafızlığını yapacağı Talât Aydemir'in yanına gitti. 


İlhan Baş 1 numaralı bildiriyi okuduktan sonra, Harb Okulu marşı çalındı, daha sonra ihtilâlcilerin 
2 numaralı bildirisi okundu. Bu bildiride de şöyle 
deniliyordu : 


«Türk Silâhlı Kuvvetleri İhtilâl Genel Karargâhı 
2 Numaralı Tebliği : 


1 — 21 Mayıs 1963 günü 00 satten sonra ihtilâl 
için verilen özel parolayı bilmeyen hiçbir vatandaş sokağa çıkmıyacaktır. 

2 — Aksi hareket eden kim olursa olsun ateş 
edilecektir. Ankara ve İstanbul vilâyetleninde Şu andan itibaren örfi idare ilân edilmiştir. 


Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtilâl Genel Karargâhı 


İlhan Baş, 1 ve 2 numaralı tebliğleri, Harb Okulu marşını ara müziği yaparak birkaç defa tekrarlamıştı. 


Talât Aydemir, hitilâl gecesi eşi ve kızıyla birlikte emekli yarbay Mustafa Pakoba'nın Küçük Esattaki evinde bulunuyordu, Saat 23.00 sıralarında buraya emekli binbaşı İzzet Köz de gelmiş ve Aydemir'e Hava Kuvvetlerinin durumu hakkında son raporunu 


424 


vermişti. Bu sırada Aydemir ve Pakoba yemek yiyor ve içki içiyorlardı. İzzet Köz de sofraya oturdu. Aydemir içki sofrasında arkadaşlarına ihtilâl sonrası için tasarladıklarını anlatırken, bir taraftan da harekâta katılması gereken birliklere telefon ediyor ve durumu öğreniyordu. Radyoevi işgal edildikten ve ihtilâl beyannamesi okunmaya başladıktan sonra, Mustafa Pakoba'yı durumu tetkik etmek için Harb Okulunda göndermişti İhtilâl beyannamesi radyoda okununca en çok sevinmiş görünen İzzet Köz'dü. Talât Aydemir'in boynuna sarılarak onu eşinden önce öpmüş ve tebrik etmişti. (1) 


(1) İzzet Köz, kendisini ilgilendiren bazı konular hakkında şu açıklamayı göndermiştir : 


«Bilgiç geçinen ve dürüst olmayan süflörlerinize inanarak, bazı şahıslar dolayısiyle benim için o kadar haksız ithamlarda bulunmuşsuunuz ki, bu sebepten herkes birbirine «Ben ne yapmışım da haberim yok» veya «En aşağı yirmi senedir tanıştığımız senle ben meğerse bir tesadüf eseri daha ilk defa ömrümüzde dün tanışmışız» demekten kendimizi alamıyoruz. Bu meyanda; 


1 — Mesnetleri baştan aşağı çok çürük olan 
endirek yorumlar neticesi 21 Mayıs olayının vebalini 


hususi kanaatlere göre bir tek kişiyı yüklemeniz büyük bir insafsızlıktır. 


2 — Ömrümde ilk defa Mamak duruşmalarında 
karşılaştığım ve orada tanıdığım Sayın Alparslan Türkeş'e 20 Mayıs gecesi bir Amerikalı'dan -ki bahsigeçen bu Amerikalıya en küçük bir alâkam yoktur- haber alarak, kabak başımda patlamasın diye, ihti-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Mustafa Pakoba, Harb Okulunda Fethi Gürcan'- la görüşüp durum hakkında bilgi aldıktan sonra, Aydemir'e muhafızlık yapacak Erol Ege ve Zihni Çetiner'le birlikte kumandan arabasına bindi ve evine dönerek Talât Aydemir'i alıp Harb Okuluna getirdi. 
İzzet Köz de Aydemir'le birlikte gelmişti. 


le yazıyorsunuz. Bu atfınız da yine birinci kelimesin- den sonuncu kelimesine kadar yalandır, Abesle Iştigal eden ve sunturlu yalanlariyle yazarları yanıltan bu süflörlere kanılmaması icabeder, Bunlar size yanlış bilgi verebilir ve siz de bilmeyerek yanlış yazabilirsiniz. Fakat duruşma zabıtlarına rağmen yaptığınız hatalara dikkatsizlik demekten çok maksatlı kalem oynatmak demek gerekir. Bana atfettiğiniz bu hususların hakikate hiçbir ilişiği bulunmadığını kamu oyu önünde peşinen ifade etmek isterim, Siz bu söytediklerimin aksini ispat edin, ben de iade-i muhakeme talebinde bulunayım. 


3 — Ayrıca camiamda son derece ketum davranan acaba ben mi yalanlarla arkadaşlarımı avutmu şum, yoksa fazladan daho birçok çöküntüler olmasın diye yakın veya uzak kimselerin ithamlarına sükunetle göğüs gererek bir tek kelime bile söylememişimdir. 

Binaenaleyh hakkımda bu itham ve yorumlarıda burada yalanlıyor, red ve tekzip ediyorum. Esasen 
21 Mayıs olayının şimdiye kadar bir bütün içinde neş 
redilmemiş olan cereyan tarzı müsait zamanda bütün ayrıntılariyle ilk ağızlardan kamu oyuna duyurulacaktır. 


4 — Yazmızın bir yerindeki Çorum'a gidip dö- 
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Aydemir, Harb Okulunda âdeta bir kahraman gibi karşılanmış ve alkışlanmıştı. Doğruca, Turgut Alpagut'un bulunduğu olay kumandanlık odasına girdi ve harekât hakkında bilgi aldıktan sonra, kendisine tahsis edilen Okul Kumandanlık odasına yerleşti Damadı Atillâ Altugan ile Harb Okulu öğrencisi olan Erol Ege ve Zihni Çetiner muhafızlık görevlerine 


nerek neticeyi gerek Aydemir'e ve gerekse 18 Mayıs tarihinde Keçiören'de toplanan subaylara morallerini takviye etmek kabilinden bilgi verdiğime ait olan kısım da tamamen filâfı hakikattir, Çünkü, ne Çorum'a gitmişimdir ve ne de böyle bir toplantıya katılmışımdır. 


5 — Keza 20 Mayıs gecesi saat 23.00 te Talât 
Aydemir'le içkili yemekte beraber olup, anonsla boynuna sarılan ve müteakiben ve Harbiyeye birlikte giden de ben değilim. Şayet mahkeme zabıtlarına bakarsanız hakikati öğrenmiş olursunuz, Bu benmişim veya değilmişim benim için ehemmiyeti yoktur, Fakat maksadım hakikatlerin tahrifini önlemektir. 


«Başımda patlayacak kabak» tabiriyle kaleme aldığınız hakaretömiz sözlerine gelince; benim yalan isnadlardan çekinecek Allaha çok şükür hiçbir şeyim yoktur. Onun için bırakın ben kendi başımda patlaması muhtemelen kabakları husumete kapılmadan hüsniniyetle bertaraf edeyim. Sizler de şerefli Türk basını namına, basın mensubu arkadaşlarınıza yanlış yollara sevkeden bilümum hakiki kabakları bertaraf etmekle uğraşın ki, millet de neyin doğru ve neyin yanış olduğunu öğrensin. 


Sayın yazar, Türkiyemiz, Idrâk, karakter, bilgi ve yurtseverlik duygularının cidid ve olumlu bir dönemi 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devam ediyorlardı. Mustafa Pakoba ise telefon nönbet çi subaylığı görevini almıştı, Bu arada Kara Kuvvetleri Kumandanı Korgenral Ali Keskiner Harp Okuluna telefon ederek «Ne oluyor, ne yapıyorsunuz?» diye sormuş ve telefona cevap veren Pakoba şu cevabı vermişti : 

— İhtilâl oluyor paşam! Kuvvetlerimiz duruma hâkimdir. 

Bu arada şehrin çeşitli yerlerinde mevzilenmiş olan Harp Okulu öğrencileri de, radyo anonsun- 


içindedir. Bu sebeple, hileye hurdaya sapmadan ve hakikatleri zedelemeden elele verelim ki, herşeyden üstün tuttuğumuz milletimizin huzur ve itibarı artsın» 

YAZARIN NOTU : 


Bu eser, son derece ciddi kaynaklara dayanılarak ve imkân nispetinde hiçbir kuvvetin, davranışın ve teşebbüsün tesirinde kalınmadan kaleme alınmıştır. Hele İzzet Köz'le ilgili konularda yüzde doksan dokuz mahkeme zabıtlarına ve mahkemenin gerekçeli ka rarına itibar edilmiştir. Türkeş'e ihbar keyfiyeti hariç ve Amerikalı bayan dahil olmak üzere kendisiyle ilgili bütün konular bu kaynaklarda yer almıştır. Hattâ Amerikalı bayan, İzzet Köz için savunma tanıklığı bile yapmıştır. Üstelik bu bayanla gece yarısı sokak- ta dolaşacak kadar ilgisi bulunduğunu bizzat İzzet Köz duruşmalar sırasında ifade etmiştir. 


Eşinden önce Talât Aydemir’; öptüğü ve tebrik ettiği, Merzifon'a gidiyorum diyerek Çorum'a kadar gidip döndüğü, gerekçeli mahkeme kararının İzzet Köz'ün şahsi durumu ile ilgili bölümünde etrafiyle yer almış bulunmaktadır. Şayet bu kitaptaki iddialar 


428 


dan sonra, 'ihtilâi için tesbit edilmiş olan özel parolayı bilmedikleri için birçok yüksek rütbeli subayla generalleri tevkif ederek Harbiye.ye göndermeye başlamışlardı. Tevkif edilenler arasında bir de Bakan vardı. Bu, Turizm ve Tanıtma Bakanı Celâl Tevtik Karasapandı. Karasapan. radyodan ihtilâl bildirilerini dinleyince kırmızı plakalı makam arbasına bin miş, sanki bir askeri tatbikat seyrediyormuş gibi şehir içinde dolaşmaya başlamıştı. Harp Okulu öğrenci leri Bakanın yolunu kestiler ve tevkif ederek Harbiye'ye sevkettiler. Celâl Tevfik Karasapan neye uğra- 


doğru olmasaydı, İzzet Köz ne diye Çorum Cezdevin- de mahkümiyet süresinin dolmasını bekleyecekti? 


21 Mayısın vebalini tek kişiye yükleme insafsızlıiğına gelince : 


Bu kitabı dikkatle okuyanlar göreceklerdir ki, yazar, ne 13 Kasımın, ne 22 Şubatın, ne de 21 Mayısın vebalini tek kişinin omuzlarına yüklemek insafsızlığını göstermiştir. Göstermemiştir, Çünkü gerçekten bunun vebali tek insanın omuzlarında değildir. 
Ama, bu vebali, duruşmalar sırasında hiçbir şeyden habersizmiş gibi davranıp, ihtilâlin olduğunu bezik marközü almak için sokağa çıktığı zaman öğrendiâini söyleyenlerin ve bu davranışları karşısında Aydemir'den şeref dersi almak mecburiyetinde kalanların, hiç değilse herşey kapandıktan sonra paylaşmak erkekliğini ve insafsızlığını göstermeleri gerekmez miydi? 

Evet, İzzet Köz'ün tavsiyesine uyarak hakiki kabakları bertaraf etmeye çalışalım, çalışalım ama, işe 


hangi kabaktan başlayalım? 
E.Ö. 
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dığını şaşırmış bir vaziyette öğrencilere kendisinin Bakan olduğunu söylüyor ve serbest bırakmalarını ihtar ediyordu. Öğrencilerde kendisine şöyle diyor lardı. 


— Beyfendi, sizi Bakan olduğunuz için tevkif ediyoruz, Sade bir vatandaş olsaydınız ne diye tevkif edecektik; 


Talat Aydemir, tevkif edilen yüksek rütbeli subay ve generallerle ayrı ayrı meşgul oluyor ve onlardan hükümet kuvvetlerine yardımcı olmayacaklarına dair söz aldıktan sonra hepsini otomobilere bin direrek evlerine gönderiyordu. Karasapan'ı da aynı şekilde serbest bıraktı” Bu sırada Harp Okuluna, Zırh lı Birlikler Okulu Kumandanı Kurmay Albay Şükrü Sön mezsoy getirilmişti. Aydemir, harekâtı yerinde takip etmek üzere Meclisin önüne gitmeye hazırlandığı için- Şükrü Sönmezsoy'la meşgul olamadı ve onun ne zaret altında bulundurulması Için emir verdi. 


Aydemir okuldan ayrıldıktan sonra cephane ikmali işleriyle meşgul olan bu arada oto bölüğünün emri kumandasını eline almış bulunan 22 Şubatçılardan emekli yarbay Hakkı Sümer Sönmezsoy'un ya nına girdi ve şöyle dedi: 


— Üç tankla Genelkurmay önüne gelip Harp Okulu öğrencilerine süngü çektirenlerin ve ateş ettirenlerin cezası ölümdür. Sabaha karşı Harp Okulu enkazında öleceksiniz. 


Hakkı Sümer, daha sonra elindeki tabanca ile Şükrü Sönnrezsoy'u tehdit ederek Genelkurmay önündeki tank mürettebatının tankları terketmeleri için yazılı bir emir göndermesini istedi. Neticede tanklar: idare eden Binbaşı Lütfullah Akman'a şu mesajı yazdırıp imzalatmaya muvaffak oldu : «Tank Tabur Kumandanlığına tank mürettabatı inecek ve birliğe katılacak. Her tankta birer er kalacak. Ş. S.» 


Sümer, bu mesajı, öğrenci Zihni Çetnier'le Tank Tabur Kumandanına gönderdi. Çetiner, mesajı Meclis önünde harekâtı izlemekte olan Talât Aydemir'e gösterildikten sonra, yanına aldığı birlikle Binbaşı Lütfullah Akman'a gitti ve müretebat tanktan inince hepsini tevkif ederek Harp Okuluna götürdü, böylece, üç tank daha ihtilâlcilerin eline geçmiş oldu. 


Bu olaydan biraz sonra Harbiye'ye dönen Talât Aydemir, doğruca Sönmezsoy'un tevkif edildiği odaya gitmişti. İçeridekileri dışarı çıkardı ve Sönmezsoy'la başbaşa kaldı. Sönmezsoy şöyle diyordu : 

— Birpusula yazıp bana haber verseydin, bu işi hep beraber yapardık... 

Aydemir şu karşılığı verdi : 

— Bu vaziyete bu vazifeyi takabül ediyor musun? 


— Evet.. 


Aydemir bunun üzerine Şükrü Sönmezsoy'u da serbest bıraktı. Sönmezsoy serbest kaldıktan son ra doğruca Zırhlı Birlikler Okuluna gitmiş, sabaha 


karşı Harp Okulu hükümete bağlı birlikler tarafından sarılınca da emrindeki birliklerle onlara yardımcı olmuştu!... 


GENERAL EKEN VURULUYOR!... 


21 Mayıs İhtilâlinin lideri Talât Aydemir, Harbiye'ye çıkmadan yarım saat kadar önce, 22 Şubat-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HARBİYELİLER BEKLİYORLAR — Hükümet Kuvvet leri, harbiyelileri Harp Okuluna götürmek için motörlü birlikleri caddelere sıralamışlardı. Teslim olan öğrenciler bu vasıtalara bindirilerek Harp Okuluna sevkedilmişler, daha sonra da tevkif olunmuşlardır. 
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çılardan emekli yüzbaşı Tevfik Saltoğlu, daha önceleri çengel attıkları dokuz Harb Okulu öğrencisini yanına çağırarak, kendilerine bazı önemli görevler vermişti. 

Bu öğrencilerden Önder Aydınlı, Ümmer Sarı, Kemal Ülkütanak ve Mehmet Erdoğan yanlarına güvendikleri altı öğrenciyi daha alıp, Saracoğlu Mahallesine gidecekler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay ile Kara Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral Ali Keskiner'i tevkif ederek okula getireceklerdi. Bu öğrenciler daha sonra da diğer generalleri tevfik etmeye çalışacaklardı. 


Erol Ege ile Zihni Çetiner ise Mustafa Pakoba'- nin evinde bulunan Talât Aydemir'i alıp okula getirecekler ve harekât devamınca onun muhafızlığını yapacaklardı. Nezihi Frrat, bir öğrenci grubuyla Meclis önüne giderek, gelip geçen vasıtaları kontrol edecek, Ramazan Öztürk de Meclis önünde bulunan bölüğün kumandanı Kadir Yıldırım ile Harb Okulundaki ihtilâl genel karargâhı arasında irtibat subaylığı görevini yapacaktı, Dokuzuncu öğrenci Osman Yetkin: ise, Ordu Donatım Deposundan cephane temin ettikten sonra, kumandasına alacağı bir grup öğrenciyle Radyoevine giderek buranın emniyetini sağlayacaktı. i 


Dokuz Harb Okulu öğrencisi, Tevfik Saltoğlu'ndan aldıkları talimat üzerine hemen faaliyete geçmişler ve görevlerini yerine getirmeye koyulmuşlardı. f 


Bu arada Önder Aydınlı'nın kumandasında on kişilik öğrenci grubu da bir arabaya binerek Genelkurmay Başkanı Sunay'ın evine doğru hareket etti. 


Üç İ. Hikâyesi Forma : 28 433 


Öğrenciler Milli Savunma Bakanlığının önünden geçerlerken, burada mevzilenmiş olan hükümete bağlı kuvvetlerin ateşine maruz kalmışlar ve ellerindeki Thomson tabancaları kullanarak buna mukabelede bulunmuşlardı, Çatışma kısa sürdü ve öğrenciler hukümet kuvvetlerinin elinden kurtularak Orgeneral Cevdet Sunay'ın evinin önüne geldiler. Önder Aydınlı yanına Kemal Ülkütanak ile Ümmet Sarı'yı aldıktan ve diğer arkadaşlarını apartmanın kapısında bıraktıktan sonra yukarı çıktılar ve Genelkurmay Başkanının oturmakta olduğu dairenin zilini çaldılar, Kapıyı Genelkurmay Başkanının eşi Atıfet Sunay açmıştı, yanında kızı ve gelini bulunuyorlardı. Önder Aydınlık kendilerine şöyle dedi: 


— Paşamı alıp Harbiye'ye götüreceğiz. Bütün Türkiye'de Silâhlı Kuvvetlerin (harekâtı başlamıştır. 
Kendisine görev vereceğiz!. 


Bayan Sunay eşinin içeride olmadığını, görevi başına gittiğini bildirmişti. Fakat öğrenciler inanmadılar ve zorla içeri girerek evin her tarafını aradılar Sunay banyoya saklanmıştı, öğrenciler burayı aramayı akıl etmedikleri için kendisini ele geçirememişlerdi. Öğrencilerin evi aramalarında telâşa kapılan bayan Sunay da fenalaşarak bayılmıştı. Bulunamayınca Kara Kuvvetleri Kumandanının evine gitmek üzere aşağı indiler. Bu sırada öğrencilerden birisi, hızla Genelkurmay Başkanının evine doğru gelmekte olan bir generali gördü ve «Paşaya bakın!» diyerek arkadaşlarını ikaz etti, Cevdet oSunay'ın evine doğru gelen general Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Memduh Tağmaç'tı, Öğrencilerin «Paşaya bakın!» diye bağırmaları üzerine duraklamıştı. Önder Aydınlı Memduh Tağmaç'a parolayı sordu. Genelkurmay İkinci Başkanı parolayı bilmediği için geri dönerek hızla Genelkurmaya doğru koşmaya başladı. Önder Aydınlık arkasından «Dur!» diye bağırıyordu. Tağmaç durmayınca bir el silâh atıldı ve Genelkurmay ikinci Başkanının hemen yanında bulunan bir er yere yıkıldı. Er, alnına isabet eden kurşun sebebiyle oracıkta şehit düşmüştü. 


General Tağmaç işin vahametini anlayarak civarda bulunan bir binaya sığındı. Bu sırada arkasından seri halinde ateş açılmıştı. Memduh Tağmaç, Genelkurmay Kışlasını muhafaza etmekte olan bir takıma öğrencilere mukabele etmesi için emir verdi. 
Karşılıklı ateş sırasında Harb Okulu öğrencilerinden Ertuğrul adındaki genç de yaralanarak yere yuvarlanmıştı. Bunun üzerine öğrenciler yaralı arkadaşlarını tedavi etmek üzere ateşi kestiler. Karşı tarafda kesmişti. 


Ortalık sükünete kavuşunca Önder Aydınlı yanına Kemal Ülkütanak'ı alarak bu defa da Kara Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral Ali Keskiner'in evine gitti. General Keskiner evde yoktu. Öğrenciler Kara Kuvvetleri. Kumandanının oğlu Hasan Keskiner'i kolundan sürükleyerek dışarı çıkardılar ve Harb Okuluna götürmek üzere arabaya bindirdiler. Bu sırada oradan geçmekte olan Merkez Kumandanı Orhan Çok değer'in yaveri binbaşı Kâmil Marmaralı duruma müdahale ederek, Hasan Keskiner'i öğrencilerin elinden kurmak istemişti, Fakat öğrenciler onuda tevkif ederek Harbiye'ye döndüler. 


Öğrencilerin Genelkurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri Kumandanını tevfik edememiş olmaları ihtilal Genel Karargâhında iyi karşılanmamıştı. Zira, iki generalin tevfik edildiklerine dair İhtilâl Genel Karargâhının bildirisi hazırlanmış vaziyette bulunuyor ve radyoya gönderilmesi için öğrencilerin dönmeleri bekleniyordu. Talât Aydemir, öğrencilerin tevfik ettikleri Hasan Keskiner ile binbaşı Kâmil Marmaralı'yı da bir süre sorguya çektikten sonra salıverdi. ' 


Harekât sırasında Harb Okulu Kumandanı Tuğgeneral Kemal Eken de bir çarpışma sonunda ayağından yaralanarak, öğrenciler tarafından tevfik edilmiş ve Harbiye'ye götürülmüştü. Harb Okulu Kumandanının yaralanması olayı da şöyle cereyan etmişti: 


İhtilâl gecesi Fethi Gürcan'ın alârm durumuna geçirdiği Zırhlı Birlikler Okulu Süvari Grubunun Karargâh Bölüğü, Çankaya'daki Hariciye Köşkü civarında at indirip mevzie girmişti. Bu sırada etrafı kontrol etmekte olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız alay Kumandanı Kurmay Almay İsmail Hakkı Bayındır, birliğin mevzie girdiğini haber almış ve ileride tafsilâtiyle anlatılacağı üzere Bölük Kumandanı Ergin Osmanağaoğlu'na silâhtan tecrit ederek muhafaza altına almıştı. Bu bölüğün takım kumandanlarından birisi olan Teğmen Mustafa Karazeybek ise, bölük kumandanının tevfiki üzerine selâmet! kaçmakta bul- 
,.muş ve Meclisin önüne gelerek buradaki ihtilâlci birliklere katılmıştı. Karazeybek, durumu kontrol etmek üzere Genelkurmay civarındaki Ihtilâlci birliklerin yanına gittiği zaman Harb Okulu Kumandanı Tuğgeneral Kemal Eken'e rastladı. General Eken buradaki Harb Okulu öğrencilerini okula dönmeleri için ikaz ediyor, onlara yaptıkları işin doğru olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Karazeybek, hemen Kemal Eken'- in yanına geldi ve «Paşam, öğrencilere neden müdahale ediyorsunuz? Biz bu işte azimliyiz, karışmayın» dedi. General Eken'in «Biz de azimliyiz.» şeklindeki mukabelesi üzerine, Harb Tarihi binasının önündeki bir grup öğrencinin yanına gitti ve onlarla tesbitine imkân bulunamayan bazı şeyler konuştuktan sonra, tekrar dönerek olay yerinden uzaklaşmakta olan Harb Okulu Kumandanına şöyle bağırdı: 


— Paşam, teslim ol, yoksa seni vururum! 


General Eken bu tehdide «Gel de vur bakalım.» 
mukabelesinde bulunduktan sonra, Genelkurmay Garajina giren yol üzerindeki büyükçe bir taşın arkasına gizlendi. Bu sırada ortalığın müthiş bir yaylım ateş kaplamıştı, Karazeybek ve yanındaki Harb Okulu öğrencileri ellerindeki otomatik silâhlarla Harb Okulu Kumandanının gizlendiği taşı hedef alarak sürekli şekilde ateş ediyorlardı, General Eken bulunduğu yerde emin değildi, zira sol tarafı açıkta kalmışt. Buradan isabet almamak için o civarda bulunan askeri vasıtaların arkasına gizlenmek üzere bulunduğu- yerden fırladı, fakat henüz birkaç adım atmışti ki: 

— Vuruldum! 


Diye bağırarak olduğu yere çöktü. Harb Okulu Kumandanı sağ ayağına isabet eden bir kurşunla ağtr şekilde yaralanmıştı. Harbiyelller yaralanan kumandanlarını bir arabaya bindirerek Harb Okuluna götürdüler ve durumu ihtilâl lideri Talât Aydemir'e bildirdiler. Aydemir, General Eken'i ilk tedavisi yapıldıktan sonra, serbest bıraktı. 

Talât Aydemir, ihtilâl sırasında olsun, ihtilâlden önce olsun, arkadaşlarını mecbur kalmadıkça kan dökmekten men etmeye çalışıyordu. İhtilâl öncesin- de özellik Fethi Gürcan, kan dökülmeden ihtliği 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yapmanın imkânsız olduğunu söylüyor ve Aydemir'i fikrine iştirake gayret ediyordu. Fakat, ne Gürcan'ın, ne diğer 22 Şubatçıların, ne de genç harbiyelilerin bu konudaki tazyikleri Aydemir'i fikrinden vazgeçirmemişti. Bununla beraber 21 Mayıs 1963 ihtilâli kanlı olmuştu. 

Fethi Gürcan, 21 Mayıs ihtilâlinden sonra tutuklu olarak bulunduğu Askeri Cezaevindeki arkadaşlarına, bu konuda Talât Aydemir'e yaptığı ikazları şöyle anlatacaktı: 


— İhtilâlin muvaffak olabilmesi için şiddet kullanmamız icabederdi. Kansız ihtilâlin muvaffakiyeti olmaz. Talât beye «Eğer bu davranışımız karşı taraftan sezilirse muvaffak olmak imkânımız kalmaz.» 
dedim. Fakat bizim akıllılara sözümü dinletemedim. 
Bu ihtilâlin yüzde yüz kansız başarılacağını ileri sürdüler, Evet görünüş öyleydi ama, bize söz verip de kaç kişi sözünde durmuştu, Gerçi hata yine Talât beyde idi. 27 Mayısın muvaffak olmamasının sebebi ce kansız oluşundadır. Kanlı olsaydı görecektiniz neler olurdu. Bizim yaptığımız İkinci bir ihtilâl denemesiydi. Nihayet bu işin ucunda kellemiz vardı, Bu şartlar altında kansız ihtilâl olamazdı. 27 Mayıs ihtilâlinde bütün şartlar birleşmişti. Bizim şartlarımız öyle değildi. Başta İnönü ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Kumandanlarını hedef haline getirmeliydik, yapamadık. 22 Şubatta yaptığımız hatayı yine tek rarladık. 


Talât Aydemir de, ihtilâlden sonra kurulan Mamak Askeri Mahkemesinde savunmasını yaparken aynı konuya değinerek şunları söyleyecekti. 


— Bizler ihtilâlcj idik. Ama kana, cana susamış ihtilâlci değildik. Kardeş kanı dökmek için ayağa 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kalkmamıştık, İsteseydik gerek 22 Şubatta, gerekse 
21 Mayıs 1963 te Ankara'da taş taş üzerinde bırakmaz, derya gibi de kan akıtırdık. 21 Mayıs 1963 gecesi güneş doğuncaya kadar mecbur kalınan yerlerde ateş teatisi olmuştu. Ama zannediyorum ki, zaylat bir ölü ve birkaç yaralıdan fazla olmamıştır. Acaba Kara Ordusu mensupları ellerindeki silâhları kullanmasını mı bilmiyorlardı? Asla! kendilerine mecbur kalınmadıkça (Sadece nefsi müdafaa halinde) katiyen ateş açılmayacağı yolundaki emrime harfiyen riayet etmişlerdir. Mecbur kaldıkları zamanlarda dahi namlularını havaya kaldırmışlardır. Bu bir vakıadır. Yoksa sabahleyin binlerce şehit ve yaralı olması lâzım gelirdi. Bizler iyi niyetli ve medeni ihtilâlciler olmasa idik. Hırs ve mevki için çarpışmıyorduk. 
Tamamiyle kontrollü hareket ediyorduk. 


Benim bu hususta prensibim ve görüşüm şu idi: İhtilâlden önce de bu ana fikrimi herkese ve bilhassa genç subaylara aşılamaya çalıştım. Genç subaylar- da şu fikir hâkimdi: «Albayım, ihtilâl kansız olarak yapılırsa 27 Mayıs gibi başarısız olur. 22 Şubat'da siz kimseye kıyamadınız. Bu sefer böyle hareket etmeyelim» diye ısrarla yalvardılar. Ben hayatta şuna inanmıştım: Evet ihtilâl kansız olmaz, fakat ihtilâlin kanı harekât gecesi şehir içinde harekâta katılanların rastgele adam öldürmeleri veya daha önceleri kin besledikleri insanları öldürmeleri değidir. Harekât muvaffak olduktan sonra, hükümetin çıkardığı kararname ve kanunlara, yasaklara riayet etmeyenlere tatbik edilecek cezalarla, kan akması icab ediyorsa akıtabilir. 


Bu fikir devamlı surette aşılanmıştır, Semeresini de 22 Şubat 1962 de tam olarak, 21 Mayıs 1963 
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te de kumanda etiğim kıtalardaki arkadaşlarım sayesinde yüzde doksan nisbetinde görmüşümdür. Bu hususta vicdan azabı duymamaktayım. Vak'a çok tazedir, henüz duman üstündedir. Herkes birşey söyleyebilir, yazabilir ama, zaman ilerledikçe hakikatler daha çok ortaya çıkar, hâdiseler daha iyi anlaşılır. 


Bizler 27 Mayısın hazırlayıcısı, yapıcısı ve koruyucusu idik. Bu eser, bizlerindir. Bizler, 27 Mayısın sahte koruyucularından değiliz. Eserimizin hedefine varması için her türlü çareye başvurarak, yaşadığımız müddetçe ne yapmak lâzımsa onu yapmak mecburiyetindeydik. 1956 da bu döva için yemin etmiş ve baş koymuştum. Eserin yıkılışı ve hedefinden uzaklaştırılışı ve hele intikam hisleriyle her gün biraz daha tahrik edilmesine, türlü türlü siyasi kombinezonlarla inkâr edilişine seyirci kalamazdım. O zaman aslımı inkâr etmiş olurdum. Bu yaratılışta bir insanım’ Yalnız şurasını katiyetle söyleyebilirimkl, gerek orduda iken, gerekse ordu dışında Iken Silâhlı Kuvvetler içinde genç kuşaklarda meydana gelen infialeri güçlükle önleyebilmiş ve patlamk verdiğini anlarda da Şuurlu bir vaziyette, ihtirastan uzak bir şekilde idare etmeye muvaffak olmuşumdur. Bizler Silâhlı Kuvvetlerde olsun, dışarda olsun memlekette infilâk etmek üzere bulunan mermilerin Şuurlu tapaları idik. Bu tapalar mermilerin üzerinden şimdi alınmıştır. İşte geldik, gidiyoruz, Hizmetimizi tarih sayfaları ya takdir eder, ya da lânetler, Fakat bunlardan sonraki infilâkların nasıl olacağını da artık Allah bilir. 


ALİ ELVERDİ — Ankara Merkez Kumandan Muavini Kurmay Yarbay Aki Elverdi, Ihtilâlcilerin eline geçen Ankara Radyosunu birkaç arkadaşiyle yaptığı baskın sonunda tekrar geri almış ve yaptığı konuşmalarla ihtilâle katılan birliklerin (O dağılmalarını temin etmişti. Resimde Ali Elverdi, 21 Mayıs İhtilâlinden bir hafta sonra tertiplenen 27 Mayıs töreninde halkı selâmlarken görülmektedir. 
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RADYO EL DEĞİŞTİRİYOR! 


İhtilâlciler, 20 - 21 Mayıs 1963 gecesi saat 00.12 
de hiçbir mukavemetle karşılaşmadan işgal ettikleri Ankara Radyosunu ancak kırkbeş dakika ellerinde tutabilmişler ve saat 00.57 de şaşılacak kadar kolaylıkla Ankara Merkez Kumandan Muavini Kurmay Yarbay Ali Elverdi ile birkaç arkadaşına devredivermişlerdi. 

Ankara Radyosunun el değiştirmesi şöyle olmuştu: 

İhtilâlcilere bağlı askeri birlikler şehirdeki bazı noktaları ele geçirerek (mevzilendikleri ve Ankara Radyosunu ele geçirip ihtilâl lehine yayına başladıkları sirada hükümet de işin vehametini anlamış ve derhal karşı tedbirler almaya başlamıştı. Başbakan ve bazı Bakanlarla Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Kumandanları, 22 Şubatta olduğu gibi, 21 Mayısta da Cumhurbaşkanlığı Köşkünü Karargâh haline getirmişlerdi. Buradaki görüşmeler sonunda, ihtilâlcilerin emrine giren askeri birliklerin kışlalarına döndürülmesi için teşebbüslere girişilmesi ve hükümetine bağlı birliklerin Harb Okulunu çevirerek ihtilâlcilerin genel karargâhını ele geçirmeleri kararlaştırılmış ve kararların derhal uygulanması için sorumlu kumandanlara emirler verilmişti. Bu arada, ihtilâlcilerin elinde bulunan Ankara Radyosunun alınması görevi de Merkez Kumandanlığına verilmişti. 

Çankaya Köşkünde alınan bu karar gereğince Ali Elverdi yanına bazı subayları da alarak Radyoevinin önüne geldi ve yaptığı ilk keşifte içeriye girmenin son derece kolay olacağını tesbit etti. Zira, ihtilâlcilerin emniyet kuvvetleri gayet dağınık vaziyette ve kendilerinden emin görünüyordu. Ali Elverdi ve arkadaşları bir punduna getirerek Radyoevinden içeri 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girdiler, girer girmez de tabancalarını çekerek kumanda odasının bulunduğu kata doğru koşmaya başladılar. Fakat bu sırada kendilerini kurmay albay Yaşar Başaran karşılamıştı. Başaran, elindeki thomsonla Ali Elverdi ve arkadaşlarını tehdit ederek tabancalarını aldı ve büyük bir obasiretsizlik örneği göstererek subayları serbest bıraktı, Elverdi, Yaşar Başaran'dan kurtulunca kumanda odasının bulunduğu üst kata çıktı ve burada temin ettiği bir tabanca ile kumanda odasının önüne geldi: 


Bu sırada Üsteğmen İlhan Baş yeni anonsa başlamak üzereydi. Kumanda odasındaki sivil bir şahıs- la konuşuyordu, Sivil şahıs, bir zamanlar Ankara Radyosunda spikerlik yapmış olan Ekrem İrge ldi. 
İrge, Yaşar Başaran'dan aldığı tabancayla kumanda odasına girmişti ve İlhan Baş'a şöyle diyordu : 


— Üsteğmenim ben de 22 Şubatçıyım. Bir zamanlar radyoda spikerdim. Verin ihtilâl beyannamesini ben okuyayım. 


Tam bu sırada içeriye Ali Elverdi girdi ve tabancasını İlhan Baş'a tevcih ederek, teslim olmasını bildirdi. İlhan Baş neye uğradığını şaşırmıştı, hiçbir şey söylemeden elindeki tabancayı Elverdi'ye uzattı. (1) Bu sırada Merkez Kumandanlığına men- 


(1) İlhan Baş, bu konuda şu açıklamayı göndermiştir, 

«Yayın odasına girerek beni tevfik edenlerin başında Albay Rıza Vodinalı vardı, Ali Elverdi onun bir 


adım kadar sağ gerisindeydi. Onların arkasında da Thomsonlu birçok subay ve er vardı. Tamamen odasup inzibat erleri de radyoyu dışardan kuşatmışlar. 
ihtilâlcilerin bertaraf etmişlerdi. Ali Elverdi İlhan Baş'ı tevfik ederek Merkez Kumandanlığına gönder-. 
diği sırada Ekrem İrge bu defa da şöyle diyordu: 


— Yarbayım, ben 27 Mayısçıyım. Okunacak herhangi birşey varsa ben okuyayım. Emrinize âmedeyim. 


EWerdi, saat 00.557 de mikrofonun başına geçti ve heyecanlı bir ses tonuyla şunları söylemeğe başladı: 


«Muhterem Türk Milleti: 


Burası Ankara Garnizon Komutanlığı, ben 28 inci, Tümen Garnizon Kurmaybaşkanı Yarbay Alı Elverdi'yim, Şimdi ilân ediyorum, bundan evvel yapılan iş yanlıştı, şimdi düzelttik. Radyoevi tekrar muhafaza altına alındı. Ankara sükünet ve selâmete kavuşturuldu. Bundan evvel yapılan üç beş tane çapulcunun sergüzeştçi hareketi idi. Bu harekete bu anda son verilmiştir. 


Birlikler size hitap ediyorum: Türk Ordusu, herkes kışlalarına dönsün, ikinci emri beklesin. Türkiye Cumhuriyeti şerefli Türk Ordusu Kara, Hava, Deniz ve Jandarma komutanlığı, bütün Türk milletine hitap ediyorum: Ordumuza hitap ediyorum: Herkes kışlalarına çekilsin ve Istirahete geçsin. Bundan önce yapılmış hareket, sergüzeştcilerin hareketinden başka bir şey değildir. Türk şerefli ordusunun şerefli 


yı doldurmuşlardı. Bugüne kadar bilinen husus yan-Uuştır. Bütün bunları şahitleriyle her zaman ispat edebilirim. Şimdilik bu kadariyle yetiniyorum» 


subay mensupları derhal yataklarından kalkmış, sllâhına sarılmış, yapılan bu sergüzeştçi harekete son vermiştir. Türk Ordusu demokrasinin âşığıdır. Milli irade, ordu ve millete husule gelen bizim hepimizin evlâdımızdır. Biz milli iradenin bekçisiyiz, sonuna kadar canımızı ve kanımızı vermeye daima hazırız, 


Muhterem Türk Milleti: 


Tekrar ediyorum, bundan evvel yapılan hareket yanlış bir hareketti, son verlimiştir. Bu hareket onların skandalı ile netice bulmuştur. Türk Ordusu duruma hâkimdir. Türk Ordusu derhal Kışlalarına dönecek, emri bekleyecektir. Yayına orada devam edilecektir. 


Elverdi, irticalen yaptığı bu konuşmadan sonra, bazı yerlere telefon irtibatı kurmak istemiş, fakat muvaffak olamamıştır, Marşlar oçalındıktan sonra tekrar mikrofonun başına geçerek şunları söyledi: 


«Muhterem Türk Milleti: 


Size, Silâhlı Kuvvetlerin sesini duyuruyorum. Silâhlı Küvvetler tamamen duruma hâkimdir. Türk Sllâhlı Kuvvetleri hükümetin emrindedir. Bundan önce yapılan anonslar ve yayınlar birkaç çapulcunun marifetiydi, buna Son verilmiştir. Şimdi Silâhlı Kuvvetler bunları toplamakla meşguldür. Türk Silâhlı Kuvvetleri vazifesinin başındadır, hükümetin emrindedir. 
Hükümetin icraatına son verilmemiştir. Bundan evvelki yayınlar tamamen yalan ve yanlıştır. Hiçbir hükümet mensubu toplanmamıştır. Bu harekete hiçbir ordu mensubu katılmamıştır, Türk Ordusu hükümetinin emrinde olarak bu yapılan Isyan hareketini, silâh çekme hareketini bastırmış ve iş başına gelmiştir. Birçok rivayetler olabilir, bunların hepsi yalandır, Kan dökülmemiştir. Harekâtı yapanlar üç beş çapulcudan ibaretir. Onların da harekâtına son verilmiş ve Türk Silâhlı Kuvvetleri duruma hâkim olmuştur. 
Hükümet iş başındadır. Türk Silâhlı Kuvvetleri, Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Kuvvetleri, emniyet mensupları hükümetin emrinde ve emir beklemek üzere vazife başındadır.» 


Ali Elverdi, birkaç dakika devam eden marşlar- dan sonra da şunları söylemişti: 


«Muhterem Türk Milleti: 


Bundan bir buçuk saat evvel Radyoevini sergüzeşiçi ve çapulcular istilâ etmişler ve size yalan neşriyata bulunmuşlar idi. Türk Silâhlı, Kuvvetleri bunları toplamış ve duruma hâkimdir. Endişe edecek hiçbir mevzu ortada yoktur. Bu çapulcular tamamen toplanmıştır. Yalanlara, rivayetlere inanmayınız. Türk Silâhlı Kuvvetleri tamamen duruma hâkim olup, hükümetin emrindedir. Türk Silâhlı Kuvetleri vazife başındadır. 


Muhterem Türk Milleti, bundan sonraki yayınları yalnız uzun dalga üzerinde yapacağız, kısa dalgaya son veriyoruz.» 


Ali Elverdi bu konuşmayı da yaptıkdan sonra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'la temas kurmaya muvaffak olmuştu. Sunay'la görüştükten sonra, tekrar mikrofonun başına geçerek şunları söyledi: 


«Muhterem Türk Milleti: 


Bundan iki saat önce bazı sergüzeştçiler Radyoevine taarruz ederek istilâ etmişler ve yanlış beyan 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ve yayınlarda bulunmuşlardır. Bunlar Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından tamamen toplanmış ve cezası veriimek üzere adalete teslim edilmiştir, Türk Silâhlı Kuvvetleri hükümetinin emrindedir. Hükümet tamamen iş başındadır. Türk Silâhlı Kuvvetleri milli iradenin bekçisidir, demokrasinin âşığıdır. Bu yoldan asla hiçbir Silâhlı Kuvvetler mensupu ayrılmamıştır ve ayrılmıyacaktır. Türk Silâhlı Kuvvetleri, şimdi Genelkurmay Başkanının emrini bildiriyorum: 


Herkes kıtasının başında emir beklesin, herhangi ferdi harekete tevessül edilmesin. Türk Silâhlı Kuvvetleri duruma tamamen hâkimdir. Yalan neşriyat veyd dedi-kodulara inanılmasın. Hiç kimse tevkif edilmemiştir. Hiçbir kan dökülmemiştir. Silâhlı Kuvvetler tamamen duruma hâkimdir. Durum normale avdet etmiştir. Hükümet iş başındadır. Biraz sonra Hükümet Başkanı, Devlet Reisi ve Genelkurmay Başkanının seslerini duyacaksınız.» 


Merkez Kumandan Muavini Elverdi, kısa fasılalarla radyo konuşmasına devam ederek şunları söylemişti: 


«Muhterem Türk Milleti: 


Burası Ankara Radyosu, Türk Silâhlı Kuvvetleri duruma tamamen hâkimdir. Yapılan harekât üç beş kişinin çapulcu harekâtından başka birşey değildir. 
Bu harekât tamamen bastırılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün subaylar birliğinin başında bulunsun, Ankara Garnizon Kumandanlığı birlikleri, Emassa Plânı uygulansın. Ankara Garnizon birlikleri, Emassa Plânı uygulansın. Ben Garnizon Kurmay Başkanı Yarbay Ali Elverdi, Emassa Plânı uygulansın. Ankara tamamen emniyettedir. Türk Silâhlı Kuvvetleri vazifesinin başındadır. Başbakan vazifesi başındadır. 
Hukümet tamamen duruma hâkimdir. Endişe edilecek hiçbir husus yoktur.» 


«Muhterem Türk Milleti: 


Bundan önce yapılan, iki saat önce yapılan bütün yayınlar yalan neşriyatten ibarettir. Türk Silâhlı Kuvvetleri duruma hâkimdir. Ankara'da endişeyi mucip hiçbir şey yoktur. Hükümet vazifesi başındadır. Başbakan vazifesi başındadır. Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları hepsi vazifesinin başındadır. Türk Silâhlı Kuvvetleri duruma hâkimdir, Türk Ordusu milletinin ve hükümetinin emrindedir. Türk milleti milli iradenin bekçisidir. Türk milleti demokrasinin öşığıdır. Türk Ordusu demokrasinin âşığıdır. Milli iradeye, kimseye el sürdürmeyecektir. Türk Silâhlı Kuvvetleri.» 


«Muhterem Türk Milleti: 


Türk Silâhlı Kuvvetleri duruma hâkimdir. Bundan evvel yapılan hareket ve yayınlar yanlıştır, yalandır. Türk Silâhlı Kuvvetleri hükûmətin emrindedir. Hükümet iş başındadır. Bundan önce yapılan neşriyat yalan ve yanlıştır. Bütün garnizon birlikleri, Ankara Garnizon birlikleri, Genelkurmay Başkanının emrini tekrar ediyorum: Emassa Plânı uygulanacak. 
Emassa Plânı uygulanacak!.. Türk Silâhlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanının emri: Bütün birlik kumandanları birliklerinin boşnda emir beklesinler ve Emassa Plânını uygulasınlar. Genelkurmay Başkanı vazifesinin başındadır, Başbakan ve hükümet erkânı vazifesinin başındadırlar. Hükümet duruma tamemen hâkimdir.» 
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ELVERDİ TEVKİF EDİLİYOR! 


Ankara Merkez Kumandanı Muavini Ali Elverdi'nin, Üsteğmen İlhan Baş'ı tevkif ederek Ankara Radyosunu ele geçirmesi ve hükümet lehine konuşma yapması, ihtilâlcileri son derece müşkül duruma düşürmüştü. 


Ali Elverdi'nin radyoda yaptığı konuşmalar üzerine kumandanlar birliklerinin başına giderek, onları toplamaya ve Emassa Plânını uygulamaya başlamışlardı. Ayrıca, ihtilâlcileri destekleyen askeri birliklerde de bir panik havası meydana gelmiş, dağıl- 
-maya ve kaçışmaya başlamışlardı, 22 Şubatçılar durumu giiçlükle önlemeye çalışıyorlardı. 


Radyo ihtilâlcilerin elinde bulunduğu sırada, birçok birlik kendilerini desteklemek üzere hazırlıklara girişmiş, bunlardan bir kısmı | İhtilâi Genel Karargâhı tarafından yayınlanan bildirilerin altında Talât Aydemir imzasının bulunması yüzünden, diğer bir kısmı da ihtiyatı elden bırakmadıkları için fiili harekete geçmemişlerdi. Alji Elverdi'nin hükümetin duruma hâkim olduğu yolundaki sözleri,  ihtilâle katılıp katılmamakta tereddüt geçiren bu birlikleri hükümeti destekleyenlerin safında toplamaya kâfi gelmişti. 

Ankara Radyosunun ikinci defa ihtilölcilerin eline geçmesi şöyle olmuştu: 


Radyo hükümet kuvvetlerinin eline geçtiği sırada Meclis önünde bulunan 22 Şubatçılardan emekli üsteğmen Erol Dinçer, Ali Elverdi'nin konuşmasını duyar duymaz harekete geçmiş ve yanına aldığı üç manga harbiyeliyls Ankara Radyosuna doğru yol 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almaya başlamıştı. Dinçer, Aydemir'e de radyoyu tekrar işgal etmek üzere harekete geçtiğini bildirmişti. 


Erol Dinçer, etrafta mevzilenmiş bulunan iki tankı da emrine alarak Kızılay'a geldiği zaman, Merkez Kumandanı Kurmay Albay Orhan Çokdeğer'in buradaki ihtilâlcilerden Savaş  Kilimciyle münakaşa etmekte olduğunu gördü ve Kilimci'ye hitaben şöyle bağırdı: 


— Ne konuşturuyorsun onu.. Gebert pezevengi! 


Orhan Çokdeğer, Dinçer'in bu sözleri üzerine elindeki Thomson'u kendisine tevcih eden Savaş KIlimci'den kurtulmak için olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine orada bekleyen bir tank da Radyoevini işgal edecek ihtilâlcilere katıldı. Erol Dinçer, emrindeki Harb Okulu öğrencilerini tanklara bindirdikten sonra, hızla Radyoevine doğru harekete geçirdi. Emrindeki bölüğü Büyük Sinemanın önünde ihtiyatta bekleten Üsteğmen Yaşar Korkut da bölüğüne Radyoevini kuşatma emri vererek faaliyete iştirak etmişti. 


Radyoevini Merkez Kumandanlığına mensup bir inzibat binbaşısı koruyordu. Erol Dinçer, binbaşıya hitaben «Radyoevini teslim edin, yoksa ateş açacağızm diye bağırdı, fakat karşı taraftan herhangi bir yakınlık göremeyince emrindeki oharbiyelilere ateş emri verdi. Harbiyeliler ellerindeki otomatik silâhlarla gelişi güzel ateş etmeye başlamışlar, Radyoeviönünü ana baba günü haline getirmişlerdi. 


Harbiyelilerin ateş açması üzerine Radyoevinin önünde bir panik başlamıştı. Bundan istifade eden 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Erol Dinçer tanktan inerek yanına aldığı birkaç harbiyeliyle içeri girdi Dışarıda kalanlara da içeriye kimseyi sokmamaları için talimat vermişti. Bu sırada, Yaşar Korkut'un emrindeki bölük de Radyoevinin önüne gelerek mevzilendi. 


Erol Dinçer Radyoevine girer girmez doğru Ali Elverdi'nin bulunduğu kumanda odasına çıktı ve Merkez Kumandan Muavinini tabancasını alarak mikrofona hâkim oldu. Ali Elverdi, kendisini elindeki Thomson'la tehdit eden Dinçer'e tabancasını verdikten sonra dışarı çıkmış ve Radyodan ayrılmıştı. Radyo tekrar ihtilâlcilerin eline geçtiği zaman saat tam 02.20 idi. Dinçer, mikrofonu eline alarak irticalen şunları söyledi: 


«— Dikkat, Dikkat! 


Burası İhtilâl Genel Karargahı, Şimdi, İhtilâl Genel Karargâhı adına Talât Aydemir'in Türk Milletine bildirisini okuyorum. ihtilâl Genel Karargahının idare ettiği harekât muvaffak olmuştur. Radyoyu kısa bir zaman için ele geçiren hükümet kuvvetleri mağlüp edilmişlerdir. Türk Silâhlı Kuvvetleri bütün Türkiye'de duruma hâkimdir. ihtilâl Genel Karargâhının bildirileri kısa fasılalarla Türk milletine duyurulacaktır.» 


Erol Dinçer, bu konuşmadan sonra yayınlanan marşları müteakip, ihtilâl o Karargâhının 1 ve 2 numarolı bildirilerini kısa fasılalarla okumuştu, Fakat, hükümet kuvvetleri Etimesğut'taki verici istasyonda duruma hâkim olmuş ve saat tam 02.58 de Ankara Radyosunun yayını kesilmişti. Böylece, ihtilâlciler ikinci işgallerinde de radyoyu ancak 38 dakika ellerinde tutabilmişlerdi. 
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Yayın kesilince Dinçer dışarı çıktı ve radyo personeline il radyosunu çalıştırmaları için talimat verdikten sonra şöyle dedi: 


— Ben ne diyorsam onu yapacaksınız, Şayet kandırmaya kalkışırsanız hepiniz kurşunları beyninize yersiniz! 


Radyoevi personeli şaşkın vaziyetteydi, içlerinden birisi il radyosunu çalıştırmanın imkânsız olduğunu, zira Etimesğut'tan idare edildiğini bildirince Erol Dinçer buradan ayrılmak zorunda kaldı. Dışarı çıktığı zaman Ali Elverdi'nin, buradaki Harb Okulu öğrencilerine «Harbiyeliler kimin peşinden gidiyorsunuz? Siz satılmış insanlarsınız!» diye bağırmakta olduğunu gördü ve «Susturun şu adamı» diye bağırarak Ali Elverdi'yi tevkif ettirdi. 


Dinçer, Merkez Kumandan Muavinini bir cipe bindirerek Harb Okuluna çıkardı ve Talât Aydemir'in yanına götürdü. Buradaki 22 Şubatçılar ve Harb Okulu öğrencileri Ali Elverdi'yi görünce aleyhinde tezahürata başladılar ve derhal kurşuna dizilmesi için Aydemir'den izin istediler. Aydemir, bu isteklere şu cevabı verivordu: 


— Bunun suçu ağırdır, hemen öldüremeyiz. Muhakeme etmemiz lâzımdır. 


Erol Dinçer, Ali Elverdi'yi Harb Okuluna götürdükten sonra Fethi Gürcan ve Yaşar Korkut'la birlikte birçok harbiyeliyi G.M.C. lere bindirerek şehre hareket ettiler. Bu sırada hükümet kuvvetleri toparlanmış ve ihtilâlcj kuvvetlerin bulunduğu yerleri kontrol altına almaya başlamıştı. Tarım Bakanlığının önüne geldikleri zaman kuvvetler arasında şiddetli 


bir çatışma oldu, Dinçer, buradaki çatışmayı idare ettikten sonra Sağlık Bakanlığına doğru hareket etti ve bu kesimde öğrencileri ikna etmeye çalışan Albay Muhterem Özyurt ile Topcu Albayı Murtaza Vadinali'yı tevkif ederek Harbiye'ye götürdü. 


Bu sırada Harb Okulu öğrencileri de Kurmay Albay Yaşar Karan'ı tevkif etmişler ve ihtilâl lideri Aydemir'in yanına getirmişlerdi. Aydemir, Genel Kurmayda görevli olan Karan'a şöyle diyordu: 

— 22 Şubatta bu işe teşebbüs ettik fakat muvaffak olamadık, Ama bu sefer muvaffak olacağız. 
Genelkurmay Başkanına git, yedi maddelik tebliğimizi kabul ettikleri takdirde, söz veriyorum kimsenin kanı akmıyacaktır, Genelkurmay Başkanı yine vazifesi başında kalacaktır. Aksi halde, onbeş dakika sonra Genelkurmayı bombardıman edeceğiz. 


Aydemir'in kastettiği yedi maddelik tebliğ, radyo işgal edildiği zaman sık sık okunan ihtilâl Genel Karargâhının 1 numaralı bildirisi idi. 

Yaşar Karan, Talât Aydemir'e gidip sözlerini Genelkurmay Başkanına intikal ettireceğini bildirdi. Bunun üzerine Albay Karan serbest bırakıldı. Yaşar Karan gerçekten doğruca Genelkurmay Başkanı Sunay”- ın yanına gelmiş ve Talât Aydemir'le aralarında geçen konuşmayı nakletmişti. Sunay, harekât sırasında kan akmaması için çalışıyordu, bunun için Talât Aydemir'le bizzat görüşmekte fayda umdu, belki kendisini ikna etmek kabil olabilirdi. Hattâ 22 Şubatta olduğu gibi, haklarında ceza' takibat yapılmıyacağına 


dalr teminat vermek suretiyle ihtilâl harekâtını durdurmak bile mümkün olabilirdi. 
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Bu sebeple Deniz Binbaşısı Ali Sayın Talât Aydemir'le görüşmek üzere Harb Okuluna gönderildi. 
Öğrenciler, yolda kendisini tevfik ederek Aydemir'in yanına götürdüler. Ali Sayın, ihtilâl liderine Genel Kurmay Başkanının kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi, Aydemir buna şu karşılığı vermişti. 


— 22 Şubatta kandırıldım, bir daha kanmıyacağım. Ya muvaffak olacağız, ya öleceğiz! 


Binbaşı Sayın, Aydemir'in cevabını Genelkurmay Başkanına iletmek üzere Harb Okulundan ayrılırken, İhtilâl Genel Karargâhı üyesi Galip Gültekin de ihtilâl liderine şöyle diyordu: 


— Talât, kan dökülecek, bu işten vazgeç., Harekâtı durduralım. 


Aydemir buna da şu karşılığı vermişti: 
— Bu iş başlamıştır, devam edecektir! 


Bu sırada, radyo yayının kesilmesi üzerine birçok ihtilâlci birlik durumun ne olduğunu merak etmeye başlamıştı. Meclis önünde görevli bulunan Öğrencilerden Önder Aydınlı Harb Okuluna telefon ederek vaziyeti soruyordu. Mustafa Pakoba'nın yerine telefon nöbetçi subaylığı yapan mütafi yüzbaşı Satim Miman kendisine şu cevabı verdi: 


— Moralinizi kırmayın, herşey normale dönecek, irtibat subayını gönderiyorum, ondon malümat alabilirsiniz! 


Zaman, ihtilâlcilerin aleyhine hükümet kuvvetlerinin lehine gelişiyordu. İhtilâlci kuvvetler, radyonun susması ve ihtilâl Genel Karargâhıyle irtibat kuramamaları sebebiyle endişeye kapılıyorlar, işin 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DURUMA HAKİM OLDU — Birinci Ordu Kumandanı Korgeneral Refik Yılmaz, 21 Mayıs günü sabaha karşı İstanbul'da duruma tamomen hâkim olmuş ve radyoda yayınladığı bildirilerle vaziyeti halka duyurarak endişe edilecek bir husus olmadığını bildirmişti. Resimde Refik Yılmaz, 21 Mayıs günü şehir içinde yaptığı bir gezintide görülmektedir. 
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sonunun nereye varacağını merak ediyorlardı. Bu. 
sıralarda karşılarına dikilen hükümet kuvvetleri de morallerini bozuyordu. Üstelik, Etimesğut verici istasyonu vasıtasiyle kısa dalga çalıştırılmaya başlanmıştı ve Genelkurmay Başkanının Silâhlı Kuvvetlere hitaben bildirileri peşi peşine yayınlanıyordu. Bu. 
yayın saat 03.00 te başlamış ve bildiriler dörder da- 
‘kika arayla okunmuştu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay şöyle diyordu. 


«Türk Silâhlı Kuvvetleri hükümetin emrindedir. 
Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Komutanlıkları hükümeti desteklemektedir. Talât'ın üç beş adamı hüsrana uğrayacaktır, Maceraperestler muvaffak olamıyacaklar ve cezalarını göreceklerdir. Bunlar, toplanmaktadır.» 


Sunay'ın bu bildirisinde geçen: «üç beş» sayısırakamla yazılmış ve arasına virgül konulmuştu. Spi-. 
ker bunu «Talât'ın üç buçuk adamı» olarak okumuş ve bir daha düzeltmemişti. Talât Aydemir en çok bu: söze sinirlenmiş ve duruşma sırasında bütün arkadaşlarını ele vererek üç buçuk kimse olmadıklarını: ispata çalışmıştı. 


Bu sırada Birinci Ordu Kumandanlığı da İstanbul'da duruma tamamen hâkim olmuştu. Birinci Ordu Kumandanı Korgeneral Refik Yılmaz, saat 03.36 da: İstanbul Radyosunda yayınlanan 1 numaralı bildirisin-. 
de şöyle diyordu: 


«Birinci Ordu Kumandanlığının 1 numaralı tebliği: 


İstanbul ve ordu bölgesi emniyet altındadır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bir parçası olan Birinci Ordu 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milletine, Anayasasına ve hükümetine sadık olarak vazifesi başında ve duruma hâkim vaziyettedir. 


Vatandaşların endişe ve telâşa kapılmamalarını rica ederim.» 


İHTİLALCİLER MAĞLUP OLUYOR! 


Hükümet kuvvetleri, 21 Mayıs 1963 günü sabaha karşı, ihtilâlci birliklerin birçoğunu kışlalarına döndürmüşler, teslim olmak istemeyenlerin etrafını da kuşatmaya muvaffak olmuşlardı. Teslim olmamakta direnenler, Radyoevi civarındaki öğrencilerle Meclis ve Genelkurmay etrafında mevzilenmiş olan birliklerdi. İhtilâlci kuvvetlerden ilk defa bozguna uğrayanlar, 229 uncu Piyade Alayından çıkarılan bölüklerdi. Bu bölükler, ihtilâlci kumandanları tevkif edilince hükümet -kuvveti olarak vazife görmeye başlamışlardı. İhtllâlci kuvvetlerin (o dağılışlarını anlatmadan önce, hükümetin ve Genelkurmay Başkanının aldığı tedbirleri belirtmek gerekmektedir: 


Hükümet, ihtilâlcilerin yer yer silâhlı çatışmalara varan davranışlarından ve bu arada Harb Okulu Kumandanı General Kemal Eken'in vurulmasından endişeye düşmüş ve ihtilâlcilerin kolay kolay teslim olmak niyetini taşımadıklarını anlamıştı. Bu sebeple Genelkurmay Başkanından, çok srki tedbirler alınmasını istedi, Bunun üzerine, 229 uncu Piyade Alayı, Zırhlı Birlikler Okul Kumandanlığının hükümete bağli birlikleri, Polatlı Topçu Okulu ve Muhabere Okulunun bir bölüğü ile Merkez Kumandanlığındaki birlikler; Hhtilâlci kuvvetlere karşı teşkil (edilerek sevkeriilmişti. Bu arada Hava Kuvvetleri Kumandanlığı ile da temas kurularak, şayet ihtilâlciler teslim 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olmamakta direnirlerse jetlerle tazyik olunmaları hususunda karara varıldı ve bazı üslerle temaslara geçildi. Ayrıca, yüksek rütbeli subaylar da ihtilâlcileri ikna yoluyla teşebbüslerinden vazgeçirmeye çalışacaklardı. 


Hükümet ve Genelkurmay Başkanlıığ bu tedbirleri alırlarken, ihtilâlciler de yer yer çöküntü geçiriyorlardı. Bu arada, İstanbul yolunu emniyete almak için Yenimahalle yol kavşağında mevzilenmiş bulunan, 22 Şubatcılardan emekli yüzbaşı Nihat Sertöz'ün kumandasındaki 229 uncu Piyade Alayına mensup üçüncü bölük, inzibat yarbayı Nurettin Tolga'nın müdahalesiyle dağılmıştı. Yarbay Tolga, Nihat Sertöz'- den İstanbui yolunun açılmasını istemişti. Sertöz buna karşı koyunca «Seni tanıdım, sen de 22 Şubatçısın» diye bağırdı. Sertöz, Nurettin oTolga'yı tevkif etmek için bölüğe «Süngü tak!» emri vermiş, fakat bu sırada olay yerine gelen ihtilâlcilerden hâkim üsteğmen Ziya Gökalp Pusat'ın ihtilâlin muvaffak olmadığını söylemesi üzerine, erler verilen emri yerine getirmekten imtina etmişlerdi. Bunun üzerine Yarbay Tolga, Nihat Sertöz'le Üsteğmen Pusat'ı tevkif etmiş, bölüğü de emrine alarak 229 uncu Piyade Alayına götürmüştü. 


229 uncu Piyade Alayına mensup birinci bölükle 
Konya yolunu emniyete alan Yüzbaşı Nusret Karakaş ve ikinci bölükle Söğütözünde mevzilenen Teğmen Metin Akpınar da radyodan Genelkurmay Başkanının bildirisini dinler dinlemez, ihtilâlcilerden ayrılmışlar ve hükümet kuvvetleri emrine girmişlerdi, 


ihtilâl teşebbüsünün muvaffak olamama ihtimali kuvvetlendikçe, ihtilâlcileri destekleyen birliklerdeki çözülme de artıyordu. 
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Yıldırım Beyazıt meydanında mevzilenmiş olan Zırhlı Birlikler Okulu Süvari Grubuna mensup ikinci bölüğe kumanda eden Teğmen Mustafa Şatıroğlu, durumu kontrol etmek lüzumunu duyarak bir taksiye binmiş ve Ulus Meydanına kadar gelmişti, Bu sırada Radyoevj önünden gelen silâh sesleri duymaya başladı ve hızla geri dönerek, bölük assubayı Nâzım Demirkol'a «At bindir, derhal gruba döneceğiz» emrini verdi. Bölük Tandoğan Meydanına geldiği zaman, buradaki Harb Okulu öğrencileri tarafından sarıldı. 
Öğrenciler, Teğmen Satıroğlu'na bölüğü neden geri çektiğini soruyorlardı. Bu sırada yanlarına Süvari Grup Kumandan Muavini Binbaşı Alparslan Güneş geldi ve bölüğü Şatıroğlu'nun kumandasından alarak assubay Nâzım Demirkol'un kumandasına verdikten sonra, Çankaya'ya çıkmalarını ve hükümet kuvvetlerinin emrine girmelerini söyledi. Bölük Kızılay'a geldiği zaman, Harb Okulu öğrencileri, Şatıroğlu ile Demirkol'un bindikleri cipi sarmışlardı. Teğmen Mustafa Şatıroğul bundan istifade ederek kaçtı, fakat ertesi gün yakalanarak tevkif edildi. 


Bu sırada, 22 Şubatçılardan Turgut Saltoğlu, Talât Aydemir'den aldığı emir üzerine Yarbay İbrahim Özteke tarafından muhafaza altına alınan üçüncü Süvari Bölüğünü kurtarmak üzere Zırhlı Birlikler Okuluna gitmişti. Okulun önünde kendisini Yarbay Özteke karşıladı. Burada neden dolaştığını sorunca Saltoğlu tabancasını çıkararak yarbayın göğsüne dayadı ve şöyle dedi. 


— Üçüncü Süvari Bölüğünü serbest bırakmazsanız. Bütün kurşunları boşaltırım 


Bunun üzerine İbrahim Özteke'nin şoförü duruma müdahale etti ve elindeki Thomson'u Saltoğlu'na yönelterek şu ihtarı yaptı: 


— Tabancayı yarbayımın göğsünden çek, yoksa bütün şarjörü boşaltırım!. 


Turgut Saltoğlu için yapacak şey kalmamıştı, tabancasını Özteke'nin göğsünden çekti ve teslim oldu. 


Süvari Grubunun Çankaya'daki Hariciye Köşkü civarında mevzilenmiş olan karargâh bölüğünü de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Kumandanı Kurmay Albay İsmail Hakkı Bayındır hükümet kuvvetlerine kazandırmıştı. Bayındır. Bölüğün yanına gelmiş ve kumandanı üsteğmen Ergin Osmanağaoğlu'na «Bu hangi birliktir. vazifesi nedir?» diye sormuştu Osmanağaoğlu bu soruya «Ben bölük kumandan vekiliyim, alârm emri aldım» cevabını verince İsmail Hakkı Bayındır kolundan çekerek arabaya bindirmiş ve Silâhını alıp tevkif etmişti. Bölük assubayı Salim Bayraktar da aynı şekilde tevkif olundu ve böylece karargâh bölüğü de hükümet kuvvetlerinin eline geç miş oldu. 


Kavaklıdere yol kavşağını emniyete almak üzere görevlendirilen süvari grubunun ağır silâh bölüğü Ise Çankaya'daki Amerikan Kulübünün önüne geldiği zaman yine İsmail Hakkı Bayındır tarafından durdurulmuş ve bölük kumandanı üsteğmen Muhteşem Erol Aydın ile takım kumandanları teğmen Mehmet Çilingiroğlu ve teğmen Enver Apaydın tevkif edilmişlerdi. 


Bu arada Sıhhiye'de mevzilenmiş olan iki tank kumandanı Celâl Oğuz ile Erol Akkıvılcım da, radyonun yayını kesmesi üzerine endişeye kapılmışlardı. 
Celâl Oğuz arkadaşlarına bu işten vaz geçmelerini ve hükümet kuvetlerini desteklemelerini tavsiye etmişti. Fakat, Akkıvılcım'dan şu cevabı aldı: 


— Ben harekâta beraber başladığım sahısların üzerine gidemem! 


Bununla beraber her iki teğmen de iş iyiden iyiye ciddileşince hükümet kuvvetleri tarafına geçmiş lerdi. 


Kumandasına aldığı Harb Okulunun 12 nci bölüğü ile Dikmen yol kavşağını kontrol altına alan 22 
Şubatçılarâan Ayhan Öcal ise, öğrencileri mevzie soktuktan sonra, Aydemir'le görüşmek için Harbiyeye gelmişti. Aydemir kendisine Zırhlı Birlikler Okuluna giderek cephane getirmesini söyledi. Ayhan Öcal, okula giderken rastladığı binbaşı fikret Akın’- ın sorusu üzerine «Binboşım ben 22 Şubatçıyım. 
Tank Okulundan cephane almaya giriyorum.» cevabını verince yakalanarak tevkif edildi. 


Bu olaylar cereyan ederken, saat sabahın dördüne gelmek üzereydi. Birdenbire Ankara semalarını jet filolarının sesleri doldurmaya başladı. Bunlar, Hava Kuvvetleri Kumandanlığınca ihtilâle karşı tahrik edilen jetlerdi, İhtilâlci grupların bulunduğu yerlerde ses duvarını aşarak onları korkutacaklar, morollerini bozacaklar ve dağılmalarını sağlayacaklardı, 


Jetlerin ses duvarını aşmaları şehirde büyük gürültüler yartaıyor ve birçok binanın camları kırılıyordu. Halk ise, iyiden paniğe kapılmıştı. 

İhtilâlciler jetlerin kendilerini desteklediği kanaatine saplanmışlardı. Bu arada, İzzet Köz Harbiye'de bulunuyor ve Talât Aydemir ile arkadaşlarına şöyle söylüyordu : 


— Albayım işte beklediğimiz jetler geldi, artık kurtulduk! 


Herkes bu jetlerin İzzet Köz tarafından temin edilen jetler olduğunu sanıyor ve yeni bir güçle harekete geçiyordu. Bu sırada, Meclis önündeki harbiyelilere kumanda etmekte olan 22 oŞubatçılardan emekli üsteğmen Remzi Kılıç da jetlerin İhtilâl Genel Karargâhının emriyle uçtuklarını söyleyerek öğrencilerin morallerini takviyede çalışıyordu. 


Fakat, ihtilâlcilerin sevinci uzun sürmemişti. Zira, Etimesğut'tan yapılan radyo yayınında Genelkurmay Başkanı bunların hükümet kuvvetleri olduklarını bildiriyordu. Saat 03.48 de yayınlanan Sunay'ın bildirisinde şöyle deniliyordu : 


«Havadan uçan Türk Hava Kuvvetleri tayyareleri hükümetin ve Genelkurmay Başkanlığının emrinde olarak havada vazife beklemektedirler. Yolunu sapıtmış bir kısım harbiyelilerin ve yanlış yolda olan azınlığın derhal kışlalarına çekiimelerini ve silâhlarını bırakmalarını emrederim. Aksi takdirde bütün Silâhlı Kuvvetlerle Birlikte yarım saate kadar Hava Kuvvetleri taarruz edecektir.» 


Bu sıralarda Ankara Radyosu da artık iyiden iyiye hükümet kuvvetlerinin eline geçmişti. Biraz sonra Genelkurmay Başkanının başka bir bildirisi Ankara Radyosundan yayınlamaya başladı. Bu bildiride de şöyle deniliyordu : 


«Hükümet tamamen duruma hâkimdir. Biraz sonra sayın Reisicumhur ve Başbokanın aziz Türkmilleti- 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ne beyanatları yayınlayacaktır. Havada görülen uçaklar hükümeti desteklemekte ve Genelkurmay Başkaninin emriyle uçmaktadır, Havada uçan Türk Hava Kuvvetleri tayyareleri hükümetin emrinde olarak vazife beklemektedir. Yolunu sapıtmış bir kısım harbiyelilerin ve yanlış yolda olan azınlığın derhal kışlalarına çekilmelerini ve silâhlarını bırakmalarını emrederim. Aksi takdirde bütün Silâhlı Kuvvetlerle beraber, yarım saate kadar Hava Kuvvetleri taaruz edecektir.» 


Genelkurmay Başkanının sık sık tekrarlanan bu bildirileri artık ihtilâlcilerin sonunun geldiğini gösteriyordu. Nitekim onlar da ümitlerini kesmişler, kaderlerine boyun eğmeye başlamışlardı. Boyun eğmeyen, Meclis ve Genelkurmay önünde mevzilenmiş harbiyelilerle Radyoevi civarında sarılmış öğrencilerdi. 
Bilhassa Meclis ve Genelkurmay önündekiler şiddet gösteriyorlardı. Bunların başında bulunan Remzi Kılıç, öğrencilere uçaklara ateş açtırmış, bunun üzerine hükümet kuvwvetleriyle aralarında şiddetli bir çatışma başlamıştı, Bu çatışma sırasında, jetlere telsizle talimat veren hava albayı Fehmi Erol ağır şekilde yaralanmış, biraz sonra da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Kumandan Yardımcısı Binbaşı Cafer Atillâ şehit düşmüştü. Yaralıların sayısı ise gittikçe artıyordu. 


Çatışma şiddetini artırmaya ve tehlikeli olmaya başlayan jetlere ateş emri verildi. Çankaya sırtların- dan Meclis önüne doğru gelen jetler, Bakanlıklar- dan Harb Okulunun arkasına kadar olan kısmı makinalı tüfek ateşiyle taramaya başlamışlar, bazı ölünoktalara da bombalar atmışlardı. Remzi Kılıç, uçaklarla başa çıkamayacağını anlayınca elindeki tabancayı alnına çevirerek ateşlemek ve intihar etmek iste mişti, fakat kolunu yakalayan subaylar mani olmuşlar ve kendisini tevkif etmişlerdi. 


Nihayet, buradaki birlikler de Radyoevi civarındaki birlikler gibi silâhlarını bırakarak teslim oldu- 


lar ve bindirildikleri arabalarla Harbmiye'ye gönderildiler. 


İHTİLÂLCİLER TEVKİF EDİLİYOR! 


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'- ın, İhtilâlciler yarım saate kadar silâhlarını bırakarak teslim olmadıkları takdirde, Hava Kuvetlerine mensup jet filolarının Harb okulunu bombardıman edeceği yolundaki bildirisinin radyoda okunması, ayrıca teksir edilerek C-47 tipi askeri uçaklarla thtilâlci birliklerin bulundukları yerlere dağıtılması ve megafonlarla ihtilâlcilere duyurulması üzerine; Radyoevi civarında ve Meclise Genelkurmay Başkanlığı arasındaki sahada bulunan harbiyeliler ellerindeki si 

.lâhları terkederek hükümet kuvvetlerinin emrine girmeye başlamışlardı. 


Öğrencilere silâhlarını bıraktırmak kolay olmuyordu. Birçok: general ve yüksek rütbeli subay kendilerine âdeta yalvarıyorlar, direnmelerinin kan dökülmesinden başka bir netice vermeyeceğini anlatmaya çalışıyorlardı, Bu arada, 22 Şubatçılardan Rıfkı Erten de Radyoevi önündeki öğrencileri ikna etmeye çalışıyor ve büyük ölçüde tesirli oluyordu. 


Nihayet öğrenciler direnmenin fayda sağlamaya cağına inanarak, teslim oldular ve bindirildikleri askeri vasıtalarla Harb Okuluna gönderildiler. 
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Bu sırada Harbiyedeki İhtilâl Genel Karargâhı- 
“nın ve orada toplanmış olan ihtilâlcilerin durumu bir facia idi, hepsi mağlübiyetin tesirinden, yorgunluktan ve uykusuzluktan perişan hale gelmişler, ne yapacaklarını şaşırmışlar. Hele, teslim olmuş harbiyelileri getiren vasıtaların görünmesi, onları tarifi .imkânsız bir çöküntü içine sokmuştu. Kimisi teessüründen ağlıyor, kimisi kininden bağırıyor, kimisi üstünü başını paralıyor, kimisi de mukadder akıbetine doğru Harbiye'yi terkediyordu. 


Talât Aydemir, dışarıdaki ümitsiz ve mağlüp kargaşalığı, İhtilâl Genel Karargâhı için tahsis olunan kumandanlık odasının penceresinden bitkin bir vaziyette seyrediyordu, Omuzları çökmüş, yüzü sararmış ve gözleri yaşarmıştı. Şimdi etrafında 'kimseler yok tu, yalnız kalmıştı. Muhafızları bile kendisini terkederek kaçmışlardı. 


Bu durumda ne yapması gerekiyordu? Bir türlü kendisini toparlayıp karar veremiyordu. Bu sırada, odasının kapısı açıldı, içeriye Mustafa Pakoba girmişti. Pakoba, pencereden dışarıyı seyreden Aydemir'in yanına geldi ve elini omuzuna vurarak şöyle mırıldandı : 


— Talât, artık yapacak birşey kalmadı, Beklemekte fayda yck gidelim! 


Aydemir : 
— Evet, dedi, herşey bitti, artık gidebiliriz. 


Gideceklerdi ama, nereye? Bunu ikisi de bilmiyorlardı, yalnız bu mağlüp karargâhtan bir'an evvel uzaklaşmak istiyorlardı. Pakoba, Talât Aydemir'in koluna girdi, Harbiye binasından birlikte ayrıldılar. 
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arka taraftaki koruluğa doğru yürümeğe başladılar. 
Mustafa Paokoba, mağlüp lideri korulukta bir süre dolaştırdıktan sonra, kendi evine götürdü. Üzerlerindeki resmi elbiseleri çıkarıp, sivil elbiselerini giydiler. Aydemir yalnız kalmak istiyordu, ona bir oda gösterdi, girdi ve öğleye kadar dışarı çıkmadı. Öğle üzeri eve gelen sivil polislerte thomson tabancalı subaylar iki ihtilâlci arkadaşı tevkif ederek bir arabaya bindirdiler ve Mamak Muhabere Okuluna doğru hızla uzaklaştırdılar. - 


ihtilâl lideri mağlübiyeti kabul etmiş, çekip gitmişti ama, Harbiye hâlâ direnmekte inat ediyordu. 
Bu sırada okul binasının önüne çıkan Ihtilâlcilerden Tevkif Ünlüer, küme küme okula dönen öğrencilere şöyle bağırıyordu : 


— Siz niye döndünüz, kim emir verdi? Yarının subayı olacak Insanlar yerini terketmez. 


Ama.çok geçmeden Ünlüer de durumu anlamış ve kurtuluşu oradan uzaklaşmakta bulmuştu. 


Güneş doğarken Harbiye bir âlemdi, İhtilâlci subaylardan ortada sadece Salim Miman adındaki müstafi yüzbaşı kalmıştı. Öğrenciler de dağılıp gitmişlerdi. Şurada, burada ne olacağını bekleyen 150- 
200 öğrenciden başka kimse yoktu. Salim Miman sonuna kadar Harbiyede kaldı. Buradaki öğrencilere şöyle diyordu : 


— Ben Aydemir'in vekitiyim. Siz bana emanetsiniz, hepinizin hayatını kurtaracağım. Kimseye teslim olmayacağız. 


Bu sıralarda saat 06.00 ya yaklaşmıştı, Hükümet emrinde olan 229 uncu Piyade Alayı ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Zırhlı Birlikler Okulunun bir kısım birlikleri Harb Okulunu sarıyorlardı. Birlikter, okula 200 metre kadar yaklaştıkları zaman, Yarbay İbrahim Özteke, öğrencilere teslim olmalarını bildirmiş, bunun üzerine Salim Miman «Kimse teslim olmayacaktır!» diye bağırmıştı. Öğrenciler de silâhlarına sarılarak Özteke'ye doğrultunca, yeni bir çatışma çıkmaması için 229 uncu Piyade Alay Kumandan Muavini Yarbay Kazancıoğlu araya girdi ve öğrencileri yatıştırdı. 

Bu sırada, Zırhlı Birlikler Okuluna mensup bir yüzbaşı da emrindeki üç tankla okulun giriş kapısına kadar gelmişti. Yüzbaşı, tankları burada mevzie soktuktan sonra, okula girdi ve Salim Miman'a Talât Aydemir'in nerede olduğunu sordu. Miman Şu cevabi vermişti. l 


— Aydemir gitti, ben onun vekiliyim! 


Bunun üzerine yüzbaşı, Salim Miman'dan öğrencileri teslim etmesini istedi. Bu arada yanlarına bir albay gelmişti. Kendisini Genelkurmay Başkanının temsilcisi olarak tanıttıktan sonra, öğrencilerin teslim edilmesini ve bayrak direğine Harb Okulunun teslim olduğunu gösteren bir bayrak çekilmesini istedi. 


Salim Miman, albaya şu karşılığı verdi : — Size talebeyi teslim edeyim, fakat bayrak çekemem! 


Nihayet, Harbiye teslim olmuş, öğrencileri tevkif edilmişti. 21 Mayıs 1963 günü saat 7.30 da hükümet kuvvetleri duruma tamamen hâkim olmuşlar, ihtilâlcj birlikleri silâhtan tecrit etmişlerdi. 21 Mayıs İhtilâlinin birinci kısmı da böylece kapanmıştı. 
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Hükümet kuvvetleri ihtilâl hareketini bastırdıktan ve duruma tamamen hâkim olduktan birkaç saat sonra hükümet, Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıkıyönetim ilan etmiştir. Bir ay süre ile ilân edilen sıkıyönetim kumandanlıklarına Ankara'da İkinci Ordu Kumandanı Korgeneral Cemal Tural, İstanbul'da Birinci Ordu Kumandanı Korgeneral Refik Yılmaz, İzmir'de Deniz Üssü Saha Kumandanı Tümamiral Ferit Denizmen getirilmişlerdi. Sıkı Yönetim Kumandanları, derhal harekete geçerek 21 Mayıs 1963 ihtilâlinin sorumlularını tesbit etmek üzere askeri mahkemler kurdular ve ihtilâl sırasında ölen ve yaralananları tesbit ettiler, İhtilâl gecesi meydana gelen çarpışmalar sırasında altı kişinin öldüğü, 27 kişinin de yaralandığı anlaşılmıştı. Altı ölüden beşi hükümet kuvvetlerine mensuptu, Bunar Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Kumandan Yardımcısı Binbaşı Cafer Atillâ, onbaşı Hasan Akkan, er Mustafa Gültekin, er Mustafa Şakir ve er Mustafa Şahin'di. İhtilâlcilerden ölenin adı açıklanmamıştı. Bir hafta sonra da, harekât gecesi ağır şekilde yaralanan hava albay Fehmi Erol kurtarılamıyarak öldü. f 


Harekât sırasında şehit düşenlerin cenazeleri 23 
Mayıs 1963 günü hazin bir askeri törenle kaldırıldı. 
Bunların ailelerine ve yakınlarına yardım yapılması, ayrıca ihtilâlin bastırılmasında 'büyük hizmetleri geçenlere ikramiye verilmesi 'kararlaştırılmıştı ama, ne hikmetse bugüne kadar gerçekleştirilsmedi. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi de, 22 Mayıs 1963 
günü heyecanlı bir toplantı yaptı, Toplantıda Başbakan İsmet İnönü, ihtilâl hakkında bilgi vermiş, hükümetin duruma tamamen hâkim olduğunu bildirmiş ve 22 Şubat olaylarından sonra «Sergüzeştçiler» dediği ihtilâlcileri bu defa «Şerefsiz Sergüzeştçiler» olarak vasıflandırmıştı. 


Sıkı Yönetim Kumandanlıkları, kısa zamanda Ankara ve İstanbul'da ihtilâli hazırlayan ve iştirak eden sanıkları tesbit etmiş ve tutuklamıştı. Tutuklananlar arasında 14 lerden Alparslan Türkeş, Muzaffer Özdağ, Rifat Baykal ve Fazıl Akkoyunlu, 22 Şubatçılardan ayrılan gruptan da Dündar Seyhan, Asım Mutludoğan, Necati Ünsalan, Adnan Çelikoğlu ve Selçuk Atakan bulunuyorlardı. 11 lerden Halim Menteş de tevkif edilmişti. 


Ankara ve İstanbul'da tevkif edilenlerin sayısı 
151 idi. Bunların 106 sı Ankara, ger; kalanı da İstanbul sanıkları olarak anılıyorlardı. Ankara ve İstanbul'- da tevkif olunan sanıklar şunlardı : 


Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Turgut Alpagut, Emin Arat, Bahtiyar Yalta, Galip Gültekin, Mustafa Ok, Yaşar Başaran, İzzet Köz, Cemal Özdemir, Necdet Öz, Şükrü İnanç, Erol Dinçer, Şükrü Sönmezsoy, Ömer Tekebaş, Feridun Erman, Savaş Kilimci, Erol Akkıvılcım, Celâl Oğuz, Özkat Tansal, Ferit Kelecek, Alâaddin Açan, Yüksel Akar, Yiğit Erdem, H. Turan Uzun, Günay Tanju, Hasan Kıran, Erhan Dağıstanlı, Güven Küçükaksu, Zeki Yılmaz, İhsan Seçgül, Cemil Dağüstü, Erkan Mersin, İzzet Şener, Recep Uslu, Zeki Celeb, Mehmet Gül, Sedat Ünal, Turgut Saltoğlu, Yaşar Korkut, Mustafa Şatıroğlu, Coşkun Savaş, Metin Turgan, Hasan Bilici, Yüksel Eral, Agâh Gürel, Engin Osmanoğlu, Mustafa Karazeybek, Tezcan Özalgın, Muhteşem Erol Aydın, Mehmet Çilingiroğlu, Enver Apaydın, İlhan Baş, Tuncay Yener, Atillâ Altugan, Rıfkı Erten, Hüsamettin Paksoy, Ziya Gökalp Pusat Mehmet Erengül, Metin Akpınar, Nihat Sertöz, Tevfik Ecemiş, Nusret Karakuş, Elmas Gençer, Erol Işıtan, Kadir Yıldırım, Gökalp Kasoboğlu, Kəmal Kâhyaoğlu, Abdullah Yılmaz Önder Aydınlı, Zihni Çetiner, Nezihi Fırat, Erol Ege, Osman Yetkin, Ramazan Öztürk, Ümmet Sarı, Mehmet Erdoğan, Kemal Ülkütanak, Nihat Çanguroğlu, Aycan Ünlü, Erbil Yücelten, Tevfik Saltoğlu, Remzi Kılıç, Ayhan Öcal, Cahit Aksoy, Tevfik Ünlüer, Mustafa Pakoba, Hakkı Sümer, Satim Miman, Behzat Tanır, Sabahattin Altınok, Necati Taylan, Nihat Şendoğan, Hadi Kantarcı Mustafa Cihangiroğlu, Münip Tepeci Dündar Seyhan, Asım Mutludoğan, Necati Ünsalan, Halim Menteş, Kadir Çıtak, Alparslan Türkeş, Muzaffer Özdağ, Rifat Baykal, Fazıl Akkoyunlu, Ekrem İrge, Saffet Olgaç, Orhan Türkkan, Selim Türkkan, Cevat Kırca, Osman Deniz, Gazi Alankuş, Sabri Sarıyer, Orhan Günday, Muzaffer Güney, Şeref Uluğ, Sefer Sayılır, Abdullah Gebeş, Hüseyin Bildirici, Orhan Şahin, Ahmet Gücal, Mustafa Üstüner, Mehmet Özmaden, Fahrettin Odabaşı, Meliz Özkul, Mustafa Şakar, Turhan Erdemgil Sacit Uluç, Tuncel Orhan, Yurdun Tuncel, Recep Uslu, Şükrü Aral, Fevzi Bingöl, Fahri Ergun, Uysal Altuğ, Gündoğan Doğançay, Tevfik Sarıkaya, Rıdvan Metal, Fethi Işıklıtepe, Adnan Çelikoğlu, Selçuk Atakan, Şinasi Çamçeken, Cengiz. Kınay, Yaşar Sonakın, Zeki Altınsay, Arif Yurteri, Feridun Özbay, Safa Seven, Macit Ötüken, Necmi Çetin, Halit Büyükmenderes ve Turgut Şener. 


Ayrıca 1459 Harb Okulu öğrencisi de tevkif edilerek, muhakemeye sevkolunmak üzere sorguya çekilmişlerdi. 


Ankara Sıkıyönetim Kumandanlığı, sanıklar için üç ayrı mahkeme kurmuştu. Bir Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi ihtilâlin asıl sanıklarını, iki Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi Harb Okulu öğrencilerini, üç Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi de ihtilâlden sonra ihtilâlciler lehine teşebbüse girişecekleri yargılayacaktı. 


FETHİ GÜRCAN KAÇIYOR!. 


21 Mayıs 1963 ihtilâlinin Talât Aydemir'den sonra ikinci adamı durumunda olan ve harekâtın vurucu kuvvetlerini idare eden emekli süvari binbaşı Fethi Gürcan, harekât sahasını en son terkeden  ihtilâlci idi ve yakalanarak tevkif edilinceye kadar, polis romanlarına konu olabilecek heyecanlı dakikalar yaşamıştı. 


Fethi Gürcan, yanında bulunan Teğmen Mustafa Karazeybek ve elli kadar Harb Okulu öğrencisiyle Harb Okulu hükümet kuvvetlerinin eline geçtikten üç buçuk saat sonrasına kadar mücadelesine devam etmiş, daha sonra Federal Almanya Büyükelçiliğine siyasi mülteci olarak sığınmak istemişti. Bunda muvaffak olamayınca da önce İstanbul'a, daha sonra da Yunanistan'a kaçmaya karar verdi. 


Gürcan, 21 Mayıs 1963 sabahı saat 9.30 da yanındaki harbiyelileri, Kavaklıdere civarında toplantıya çağırdı ve onlara ihtilâlin başarıya ulaşamadığını, vaziyete hükümet kuvvetlerinin tamamen hâkim olduğunu, diğer arkadaşlarını akıbetlerinden de hiç bir malümatı bulunmadığını söyledi ve herkese kendi başının çaresine bakmasını tavsiye etti. 


Öğrenciler, hükümet kuvvetlerine teslim olmak. 
istemiyorlardı, Fethi Gürcan'la birlikte dağa çıkmalarını, sonuna kadar kendilerini müdafaa etmelerini 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teklif ettiler. Gürcan, bunun imkânsız olduğunu bildirdi ve binbir güçlükle öğrencileri dağıtmaya mu-. 
vaffak oldu. Fethi Gürcan, öğrenciler dağıldıktan sonra Teğmen Mustafa Karazeybek'le birlikte bir cipe bindiler ve siyasi mülteci olarak iltica etmek üzere Federal Almanya Büyükelçiliğini aramaya başladılar. Büyükelçilikte bir süvari Alman subayı vardı ve Gürcan'la tanışıyorlardı. Fethi Gürcan bu subay arkadaşı vasıtasiyle iltica etmeyi düşünmüştü. Bu sırada Fethi Gürcan'ın üzeri âdeta bir cephanelik gibiydi. Belinde üç tabanca vardı. Omuzlarında iki Ster makinalı tabanca asmıştı, Ekmek torbasında el bombaları taşıyordu. Belindeki kemerlerde ise dört yüz kadar mermi vardı. 

Alman Sefareti zannederek Bulgar (o Sefaretine girdiler, Kapıyı ihtiyar bir kadın açmış ve yanlış yere geldiklerini söyleyerek, Alman Sefaretini tarif etmişti. Tekrar cipe binerek Alman Sefaretine geldiler. 
Kapıyı açan kavas karşısında iki müsellâh Türk su-. 
bayı görünce şaşırmış ve korkmuştu, Ne istediklerini sordu, Gürcan, süvari arkadaşının adını vererek, kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi. Fakat, kavas, aranan şahsın sefarette bulunmadığını bildirmiş ve kapıyı kapatmak üzere harekete geçmişti. 
Gürcan, adamı itekledi ve zorla içer; girdi. Kavas, koşarak yukarı çıkmış, durumu Büyükelçiye anlat- - mıştı. Birkaç dakika sonra Büyükelçi göründü ve ne - istediklerini sordu. Gürcan, siyasi mülteci olarak ka- - bul edilmelerini istediklerini bildirince Büyükelçi bu- - na imkân olmadığını bildirdi ve : 

— Hükümet kuvvetlerine teslim olduğunuz tak: - dirde, Alman Devleti olarak offınız için çalışırız, 

Dedi. Sığınma ihtimal; de böylece ortadan kalk-.- tıktan sonra Gürcan, arkadaşı Mustafa Karazeybeki - 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birliğine iltihak etmek üzere gönderdi ve yalnız kalınca Büyükelçiye yeniden ısrar etmeye başladı. Herşeye rağmen istekleri kabul edilmiyordu. Bunun üzerine Büyükelçiden bir sivil elbise istedi. Bu isteği yerine getirilmişti. Gürcana sivil elbiseleri giydikten sonra yanına bir tabanca ve çok sayıda mermi aldı, diğerlerini burada bırakmıştı. 


Gürcan, yorgunluktan ne uykusuzluktan bitkin bir haldeydi, Üstelik tanınıp tevkif edilmek korkusu da onu harap ediyordu. Cebinde yüz seksen beş lira sı vardı. O civarda bulunan bakkallardan birisine gir di; ekmek, peynir, sucuk ve helva alarak bunları mendiline sardı. Şimdi dinlenecek bir yer arıyordu, Çankaya sırtlarına çıktı, oradan Harbiye'nin arka taraflarına doğru yürümeğe başladı. Buralarda askeri birlikler barikatlar kurmuşlardı, onlara görünmeden civar- daki bağ evlerinden birisine kendisini attı. Ev bomboştu, biraz önce aldığı yiyeckleri yedikten sonra tahtaların Üzerine uzanıp yattı. Geceyi burada geçirip dinlenecek, daha sonra da ne yapması gerektiğine karar verecekti. Niyeti bir yabancı memlekete kaçıp siyasi mülteci olarak sığınmaktı, Bunun için de en müsait yer olarak Yunanistan'ı görüyordu. 

Gürcan, tahtaların üzerine uzanır uzanmaz uyumuştu. Gözlerini açtığı zaman akşam olmuştu ve güneş batmak üzereydi. Uyurken bir köpek havlaması duymuştu. Hemen pencereye gitti ve dışarısını göz lemeye başladı. Köpek yine havlamaya başlamıştı. 
Biraz bekledi, fakat havlama bir türlü durmuyor ve Gürcan bundan son derece işkileniyordu. Bir ara köpeği vurmayı düşündü fakat tabanca sesi kendisıni ele verebilirdi, bu fikrinden vazgeçti. 
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Köpek, Gürcan'ı iyiden 'iyiye tedirgin etmişti. 
Zaten sinirleri bozuktu, birden dışarı fırladı, zira bu evde kalmak istemiyor, kendisini hapishaneye tıkılmış gibi hissediyordu. 


Sabahleyin aldığı ekmekten bir parça kopararak hem yemeğe, hem de Gazi Çiftliğine doğru yürümeye başladı.. Artık hava kararmaya başlamıştı, etrafını iyi göremiyor, bu yüzden de çamurlara saplanıyordu. 
Hattâ bir ara diz boyu pisliğin içine gömülmüştü. 


Yorgunluktan ve heyecandan soğuk terler döküyordu. Nihayet bir saat kadar sonra önüne tren hattı çıktı, hattı takibederek Çiftlik İstasyonuna kadar gelmişti. Hemen çeşmeye gitti, kana kana su içtikten sonra pisliğe batmış olan ayakkabılarını ve paçalarını temizledi. Daha sonra da civardak; köylerden birisinin kahvesine girdi. Köylülerin kendisine merakla bakmalarından endişeye kapılmıştı. Onlara yiyecek birşeyler satan bakkal bulunup bulunmadığını sordu, İleride küçük bir bakkal tarif etmişlerdi. Bakkaldan bir paket bisküvi aldıktan sonra tekrar kahveye döndü. Bu sırada kahvenin radyosu 21 Mayıs ihtilâliyle ilgili haberler veriyordu. 


Ardıardına söylediği çayları içtikten ve bisküviteri yedikten sonra köylülerin kendisine bakmalarından kuşkulanarak buradan ayrıldı ve istasyona doğru yürümeye başladı. Uzaktan bir tren sesi duymuştu, Yaklaşınca bunun, İstanbul istikametine giden bir marşandiz olduğunu gördü ve gidiş istikametine doğru koşarak, katarın en son vagonuna atladı, fren ayarlama kulesine girdi. Şimdi biraz rahatlamıştı. 
Trenin İstanbul'a kadar gideceğini tahmin ediyordu. 
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İstanbul'da bir yakın arkadaşı vardı, birkaç gün onun evinde kalıp gizlenmeyi tasarlıyordu. Bu sırada gözleri kapandı ve derin bir uykuya daldı. 


Aradan bir süre geçtikten sonra gözlerini açtı. 
bindiği vagon hareketsiz duruyordu. Hemen başını çıkarıp etrafı gözlemeye başladı. Tam karşısında Ankara Bira Fabrikası duruyordu. Beyninden vurulmuş gibi olmuştu, Meğer, İstanbul istikametine gittiğini sandığı tren istasyonda manevra yapmış ve Gürcan'- ın bindiği vagonu orada biraktıktan sonra gitmişti. 
Demek, talihsizlik Gürcan'ın yakosından elini çekmek niyetnide değildi. 


İnip yeni çareler aramaktan başka çıkar yol yoktu. Nitekim üstünü başını düzelttikten sonra vagondan atladı ve koşarak İstanbul asfaltına geldi. 
Burada bir arabaya binip İstanbul'a gitmeyi düşünüyordu, Önüne kum taşıyan bir kamyon çıktı, fakat gideceği yer çok yakındı. Bununla beraber kamyon şoförünün yanına bindi. Fazla olmasa bile netice Itibariyle Ankara'dan uzaklaşmış oluyordu. Şoför, onu bir yol dönemecinde indirdi. 


Bir sürü otobüs gidiyordu, fakat hiçbirisinde boş yer yoktu, Nihayet yarım saat kadar bekledikten sonra bir otobüste boş yer buldu ve en arka sırasına oturdu. Şoför muavinine yolda yoklama olup olmadığını sordu, müspet cevap alınca da rahatlayarak tekrar uyumaya başladı. Adapazarı'na kadar bu otobüsle gitmeyi, ordan başka bir vasıtaya binerek İstanbul'e geçmeyi tasarlıyordu. 


Fakat, talihsizlik yine yakasına yapışmıştı. Zira, otobüs Bolu'ya girmek üzere iken etraflarını askeri vasıtalar sarmaya başladı, anlaşılan kimlik (o yoklaması yapılacaktı. Nitekim, bir subay bütün yolcuların aşağı inmesini ve kimlik cüzdanlarını ibraz etmelerini istedi, bunun üzerine ister istemez Gürcan da otobüsten inmişti. Üzerinde kimliğini gösteren bir tek belge bile yoktu. İhtilâl olacağını bilmediği için nüfuz cüzdanını yanına almadığını bildirdi. Fakat söz dinletecek kimseyi bulamamıştı. Aranan kimseler listesinde Fethi Gürcan'ın adı yoktu, fakat ehliyeti bile üzerinde bulunmadığı için alıp Bolu'ya götürdüler. 
Bu defa da kendisinin Fethi Gürcan olduğunu ispat edemediği için yakalanıyordu. 


Gürcan yolda subaylara yalvarmaya başladı. İstanbul'da hastası olduğu acele yetişmesi için kendisini serbest bırakmalarını istiyordu. o Subaylardan birisi Gürcan'a acıdı ve arkadaşlarına salıverilmesi için teklifte bulundu. Fakat asık yüzlü bir subay buna şiddetle karşı koyuyor, aldığı emri yerine getirmek zorunda bulunduğunu bildiriyordu. 


İhtilâlin ikinci adamı birkaç dakika sonra Bolu Merkez Kumandanlığına getirilmişti. Burada eski bir tanıdığına rastladı ve yardımını sağlamaya çalıştı. 
Bunda da muvaffak olamamıştı. Merkez Kumandanlığı durumu telsizle Ankara'ya bildirdi, gelen cevap Gürcan'ın sonunu belli etmişti. Zira Ankara şöyle diyordu. 


— Fethi Gürcan mhtilâlcilerin başıdır, çok tehlikelidir. Derhal tevkif ediniz! 

Ve Fethi Gürcan derhal tevkif edilmişti. Bolu Merkez Kumandanlığını Birinci Orduya bağlı olduğu için de sıkı emniyet tertibatı altında İstanbul'a gönderil- 


mişti. Ellerine kelepçe takılmış, tki yanına otomatik tabacanlı muhafızlar yerleştirilmişti. (o Kıpırdanacak 


47/6 


halde değildi. Bunun için de yeni bir kaçma plânı tasarlayamıyordu. 


Gürcan, İstanbul'da Harbiye'ye getirildi ve tek kişilik bir hücreye kapatıldı. Biraz sonra ilk sorgusu yapılmıştı, Fethi Gürcan bütün soruları (o cevapsız bırakıyor, 21 Mayıs 19683 ihtilâliyle en küçük bir ilgisi bile bulunmadığını söylüyordu. Bunu söylemeklede ihtilâl karargâhının 21 Mayıs'tan önce almış olduğu kararı yerine getirmiş bulunuyordu. Zira ihtilâl karargâhı, harekât başarısızlığa uğrarsa yakalanacak kimselerin hiçbir açıklamada bulunmamasına karar vermişti. 

Gürcan aynı gün askeri bir uçağa bindirilerek Ankara'ya gönderildi. Uçağa bindirildikten sonra ellerindeki 'kelepçeler sökülmüştü. Bundan istifade ederek uçağı ele geçirmeyi tasarlamıştı. Fakat, muhafızlarından birisi bunu farketmiş olmalı ki, tekrar kelepçeleri bileklerine geçirdi ve şöyle dedi : 


— En ufak şüpheli hareketin ölümüne sebep olur. Bunu iyice aklına koy ve uslu uslu otur! 


Fethi Gürcan, duruşmalar başladıktan sonra Mamaktaki askeri Cezaevinde bu macerasını arkadaşlarına anlatmış ve sözlerini şöyle bağlamıştı : 


«İşte böyle beyler. Sizin anlayacağınız hiçbir fırsatı değrlendiremedim. Kuzu kuzu geldik ve bu kapana girdik. Bakalım sonumuz ne olacak? İnsanın işi bir defa ters gitmeye başladı mı gider, öyle bir durum gelir ki, artık insanın iradesi rol oynayamaz. 
Rüzgârın önüne katılmış bir yaprak gibi hâdiselerin içinde yuvarlanır gider!» 


AYDEMİR ANLATIYOR : 21 MAYISI NEDEN YAPTIK? 


22 Şubatçılar, 21 Mayıs 1963 ihtilâlini neden yapmışlardı? Macera arayan bir grup oldukları için mi, mevki ihtirası için mi, 22 Şubat olaylarından sonra emekliye ayrılmalarını hazmedemedikleri için mi, yoksa memleketin içinde bulunduğu buhrana üzülen ve başka hal çaresi bulamayan iidealistler oldukları için mi? 

Doğrusunu söylemek gerekirse, ihtilâlcilerin 27 
Mayıs 1960 ihtilâlinden bu yana gelişen davranışları teker teker gözönünde bulundurulur ve değerlendirilirse, bu soruların hepsine yakışır cevaplar bulmak mümkündür, Fakat ihtilâl başarıyla ulaşıp icra safhasına gelmediği için, bu soruların hepsine yakıştırılacak cevaplar, şüphesiz, tereddüt ifade edecektir. 


21 Mayıs İhtilâlinin Lideri Talât Aydemir bu harekâtın gerçek sebebini aromak isteyenlerin bulunacağını düşünmüş olmalıdır ki, 1 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesinde yaptığı savunmasında bu konuya uzun yer vermişti. Aydemir, ikinci defa ihtilâle teşebbüs etmelerindeki maksadı şöyle anlatmaktaydı. 

«Her hareket daima bir mecburiyetten doğar. 
Hele memleketin mukadderatını değiştirecek bir ihtilâl hareketini, şartlar tahakkuk vasat müsait olmadıkça başlatmaya imkân yoktur. 21 Mayıs İhtilâline bir anda karar verilerek girilmiş değildir. Türkiye'de senelerin meydana getirdiği rejim anlayışının ve tatbikatının tevlit ettiği huzursuzlukların neticesidir. 

Bu tarihe gelinceye kadar cereyan eden olaylar, birtaraf bir anlayışla, objektif bir görüşle, her türlü partizanca görüşten uzak bir kıymetlendirme ile ele alındığı takdirde, Türkiyenin içinde bocalamakta olduğu, rejim dövası meydana çıkar. İsmet Paşa'nın açık relim diye vasıflandırdığı demokratik nizam içinde çok partili parlâmenter sistem, ilk defa 27 Mayıs 
1960 ihtilâliyle büyük bir darbe yemişti. 27 Mayıs 
1960 ihtilâlini yapan şerefli ordunun şerefli mensupları, hazırlayıcıları bugün karşınızda sanık durumundadırlar. 

Burada, 27 Mayıs 1960 ihtilâlini doğuran gerceğe kısaca temas etmek mecburiyetindeyim: Büyük önder Atatürk'ün ilkeleri geriye itilmiş, gerici kuvvetler harekete geçirilmiş, milli iç istihsal gücü yıpratılmış, memleket çeşitli istismar ve suistimallere sahne kılınmış, ticari idari, siyasi her türlü koropsiyon devlet mekinazmasına hâkim olmuştu. Tarihi boyunca kaderde, kıvançta ve tasada bir bütün halinde yaşamış, omuz omuza yediden yetmişe kadar sarmaş dodolaş, sırt sırta mermi taşımış, bağımsızlığı uğruna kanları birbirine karışmış, Türk ulusu, Iki düşman kampa ayrılmıştı. Nihayet, 27 Mayıs 1960 ta Türk Silâhlı Kuvvetleri, hiyerarşik olmayan bir görüşle idareye el koymak mecburiyetinde kalmıştı. 


27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1961 e kadar uzanan 
kısa devre içinde Türk Silâhlı Kuvvetleri Türkiye'yi gerçek demokrasiye ulaştırmak için bütün hüsnüniyetini sarfetti. Nihayet, memleket idaresini sivillere terketmek üzere seçimlere gidildi. Bütün bu esnada politikacıların ve siyasi partilerin tutumları ne idi? 
Gerçek politika; halk yönetimi, devlet yönetimi olduğu halde, bizdeki politikacıların bir kısmı daragaçları 
kurarak üzerinde nutuklar çekti. Her vesileyle 27 
Mayısın yapıcısı orduyu tahkir etmek, ona sövmek, bir devrin yağmacılarını masum göstermek irtica istismar etmek suretiyle Meclise en Kısa yoldan girmek istendi ve bu sahada muvaffak olundu. CHP 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ise, aslında hiçbir fert, zümre veya parti lehine yapılmadığı sarahatle ifade edilen ve sodece milletin mutluluğuna yönelmek isteyen 27 Mayısı kendisine mal etmek gayretkeşliği içinde idi. 


Bu karşılıklı tahriklerle Türk milletini iki düşman kampa ayıran uçurum giderilecek yerde, büsbütün derinleşip, keskinleşmeye başlamıştı. Aynı zamanda, seçim, oy ve sandalye endişeleriyle Türk milletiyle kendi öz evlâtları olan Türk ordusunun arası tarihte ilk defa olarak açıldı. Bu durum Türk ordusunun mensupları üzerinde büyük bir elem ve endişe yaratıyordu. İşte, Türk Silâhlı OKuvetlerin-. 
deki gruplaşmalar, yukarıda ifadeye çalıştığım ağır tahrikler, 27 Mayısı gayelerinden saptırmaya çalışan ve milli menfaatlere aykırılığı mutlak bulunan bu çirkin politik çekişmeler muvacehesinde bir müdafaa tedbiri olarak başlamıştır. 


27 Mayıs kısa zaman içinde” oyuncu politikacı 
iarla, çıkarcıların etkisi altında kaldığını gören ve Türk milletini muasır medeniyet seviyesine çıkararak gerçek demokrasiye kavuşturmak isteyen Türk ordusunun idealist mensupları, 15 Ekim 1961 seçimlerinin hemen akabinde derin derin düşünmeye başla mışlardır. Gerek 21 Ekim 1961 ve gerekse 9 Şubat 
1962 protokoleri (henüz o tarihlerde Anayasaya aykırı durumlar bugünkü kadar tavazzuh etmemiş olmasına rağmen) bu maksatla tanzim edilmişti. Çünkü, demokrasinin tekabül ettiği fikir, halkın hükümete iştirakidir. Ancak, büyük bir kitlenin seçimlere iştiraki ve reylerin belirli partilerde toplanması bu fikrin tahakkuku için kâfi gelmez. Ayrıca, tezahür eden milli iradenin, mevcut sistemin demokratik 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“gerçek ve gayelerine ve fikir unsurlarına da uygun olması icabeder. 


Aksi takdirde, yani izhar edilen iradenin ayrilmaz bir unsuru, bir sonucu olduğu, sistemin tatbikatna uyması halinde acaip bir çetişmezliik ve sıhhatsizlik mevcut olur. İşte bu durumda demokrasi dejenerasyona uğrar. Türkiye'de de hürriyet rejimi, anti demokratik hedeflerin tahakkuku için istismar edilmiş ve nihayet demokratik intiharın şahane bir örneği ortaya konmuştur. Şu halde, demokrasilerde umumi iradenin şu veya bu istikamette tezahür etmesi kâfi olmayıp, aynı zamonda bu iradenin bizzat demokratik sistemin anlam ve ruhuna uygun olması gerekir, 


15 Ekim 1961 seçim sonuçlarının aksettirdiği 
umumi iradenin ileri bir Anayasa ve Seçim Kanunu ile ortaya konan sistemin özüyle gerçek demokrasiyi gerçekleştirmeye matuf 27 Mayıs İhtilâlinin ne dereceye kadar bağdaşabileceği tereddüdü muciptir, Her ne kadar 24 Ekim 1961 de imzalanan Çankaya Protokolü ile yapılan müdahale, seçim sonu mahzurlarını kısmen gidermek istemişse de bu kısa vadeli bir hal çaresi olmaktan ileri gidememiştir. Ayrıca, cebir altında vaki olduğundan demokrasinin tatbikatına ve yeni Anayasaya aykırı olmuştu. Diğer taraftan, bu suretle Türk ordusu yeni parlâmenter hayatta fillen siyasetin İçine sokulmuştur. Bu türlü anti demokratik tedbirlere Anayasanın özünü ihlâl eden bir hareketten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 
Mecliste temsil edilen siyasi partilerin yeni Anayasanın devrimci ruhundan yoksunluğu bir gerçektir. 
Hükümetin telâkki tarzı da aynı mekanizmanın tabii sonucudur. Demokrasinin özüne değil şekline özenmiş bir Başbakan, Atatürk ilkelerine rötuş yapılmasını teklif etmekle töviz politikacılığının en büyük tatbikçiliğini yapmakta idi. Önder Atatürk'ün hasta adam olmaktan kurtardığı ve muasır medeniyet seviyesine ulaştırılmasını emrettiği Türkiye, profesyonel oyuncu politikacıların elinde tekrar hastalanmıştı. Meclisin ilk faaliyetleri bu hasta bünyeyi iyileştirmeye matuf tedbirleri almak yerine, kendi ödenklerinin artırılması ve eski borçlarının kaldırılması için gayret sarf etmek olmuştur. Anayasanın emrettiği reformları sevketmesi, Türkiye'nin çeşitli problemlerini halletmesi beklenen Meclisin en önemli meselesi, bir yağma ve vurgun devri sanıklarının affedilip edilmemesi veya affın tatbik şeklini aramak idi. Halk, bir oyalama politikasının içinde yaşarken, kısır çekişmeler ve küçük hesaplar uğruna buhranlar yaratılıyordu, Bu meyanda her buhrandan sonra veya zinde kuvvetlerin her kıpırdanışı müteakip tedbir alınıyor, aynı şeyler söyleniyor ve iki gün geçmeden unutuluyordu. Nihayet, 22 
Şubat 1962 silâhlı ikazı bile Meclisin çalışmalarına bir 
yön verememişti. 22 Şubat 1962 den 20 Mayıs 1963 
e kadar geçen zaman zarfında Türkiye'nin hangi esaslı meselesinin halline gidilmiş veya zinde kuvvetleri ağır ve şedit elem altına sokan rejim ve devrim aleyhtarı tahriklerin hangileri azaltılmıştır? Celâl Bayar'ın tahliyesinde vukua gelen hâdiselerin sadece Adalet Partisine yüklemek çabasında olan İsmet Paşa hükümetinin ithamları dahi bir taraftan ordu ve 27 Mayıs düşmanlığını ortaya koyarken, diğer taraftan da asıl suçlu olan hükümetin sorumsuzluk duygusunu ve tavizciliğini ortaya koymuştur. 


Bu buhrandan sonra da söylenenler tekrar unutularak orduya karşı bütün kinin; dökmüş bir milletvekili olan Reşat Özarda'nın dahi teşrii mesuniyeti 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kaldırılamamıştır. Bütün bunlar göstermektedir ki, demokrasi çoğunluğu sağlamak değil, ruh ve anlam olarak halkın menfaatlerini yerine getirecek müesseseleri kurmak ve daha mühimi işletebilmektir, Normal olarak demokratik düzenin tabil parçası olan partilerin binaları yıkılır, olumlu işlerin yerine kısır çekişmeler yer alır ve sun'i buhranlar yaratılırsa, bütün bu bozuk yollardan gelen hükümet bunların seyircisi ve teşvikçisi olursa, daha hazin bir biçimle ve bu yollarla doğmuş Meclis de bunlara razı olur. Muhalefetiyle, 


iktidariyle yurttaşların hayret bakışları altında bir gün sarmaş-dolaş can-ciğer, öbür gün can düşmanı olur. 
Gün olur Meclis ordusunun karşısına, gün olur ordu Meclisin karşısına çıkarır ve gün olur 22 Şubatta ve son olaylarda olduğu gibi ordu kendi içinde birisi karşısına Çıkarılır. Bunlar Türkiye'de cereyan eden vakıalardır. Bu şartlar altında 15 Mayıs 1963 e gelindi. 
Hükümet Başkanı İstanbul seyahetinden döndüğü gün, Ankara Garında, ayağının tozu ile gazetecilere verdiği alelâcele beyanatla Türkiye'yi toz pembe gösterdi. Sanki Türkiye'nin her türlü ihtiyaçları temin edilmiş, huzursuzluk kalmamış gibi gayet iyimser bir beyanatla vatandaşları aldatmak için elinden gelen bütün gayretleri sarfederek beyanatının millete duyurulmasını sağladı. Aradan üç gün geçtikten sonra CHP. 
Meclis Grubunda yaptığı konuşmada milletin huzuruna bambaşka ifadelerle çıktı. Bu kadar kısa zamanda meydana gelen değişikliğin sebebi çok mühim olması icabederdi. Veya Türkiye'de yıllardır tecrübeli geçinen bir devlet adamının böyle bir hata yapmaması gerekirdi. 
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Ordudaki genç kuşaklarla CHP. ne hizmet eden generaller arasında bir derin uçurum mevcuttu. İşte, böyle bir kritik anda, istikbalde yukarıda saydığım durumlar zuhur etmesin diye büyük bir memleketseverlikle, kuvvetlerimize de güvendiğimiz için ön alarak bir harekâtın yapılmasını uygun gördüm. Türkiye- de Silâhlı Kuvvetler içindeki askeri kuvvetlerimizi ve organizasyonumuzu ben ve Binbaşı Fethi Gürcan gayet iyi bildiğimiz için daha önceden üç arkadaşımdan selâhiyet aldığımdan dolayı ihtilâlin takribi gününü kestim. İstanbul'a tarih bildirdi. Tasvip gördüğü için 20-21 Mayıs 1963 günü uygun görülmüştü ve kesinleşti. 

Seçimlerden bu yan memleketin içine düştüğü şartlardan kurtulması için benim fikrimce ihtilâlden başka çare kalmamıştı. Silâhlı Kuvvetlerdeki taraftariarımızın da devamlı tazyikleri altında idim. Vasat bence çok müsaitti, İhtilâlin Şartları tahakkuk etmişti. Buna göre, Türkiye için hazırlanan harekât plânı yürürlüğe girdi.» 


AYDEMİR NE YAPMAK İSTİYORDU ? 


21 Mayıs 1963 ihtilâl; başarıya ulaşsaydı, Talât 
Aydemir ve arkadaşları ne yapacaklar, memleketi nasıl idare edeceklerdi? Bu sorunun cevabını, tevkif edildiği gün Talât Aydemir'in evrak çantasında ele geçirilen 44/A işaretli harekât sonrası plânı vermek tedir. Plân, A ve B bölümlerine ayrılmaktadır. A Bölümü ihtilâl idaresi iş başında kalıncaya kadar, 8 Bölümü de iş başından uzaklaştıktan sonra uygulanacak siyasi rejimi plânlıyordu. 
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İhtilâl başarıya ulaşsaydı yapılacak ilk iş Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinin feshi ve siyasi partilerle siyasi mahiyetteki derneklerin kapatılması olacaktı. Politikacıları ne yapacaklardı? Bu konu bugüne kadar açıklanmış değildir. Talât Aydemir de, diğer arkadaşları da ihtilâlin hemen hemen bütün iç yüzünü açıkladıkları halde bu konuya hiç mj hiç değinmemişlerdi. Bununla beraber, ileride anlatılacağı üzere, Aydemir'in politikacılar için hiç de iyi niyetler beslemediği cezaevinde bulunduğu sıralarda arkadaşlarına anlattıklarından belli olmaktadır. 


İhtilâlciler, 44/A işaretli ihtilâl sonrası plânına göre memleketi şöyle idare edeceklerdi : 


Devlet Başkanı aynı zamanda Başbakan olacaktı. Altı tabii üyeden kurulu bir Güvenlik Konseyi kurulacaktı. Sivil ve askerden meydana gelen bu kurul doğrudan doğruya Devlet Başkanına tâbi ve çok geniş yetkileri haiz olacaktı, Bakanlar Kurulu 18 kişiye indirilecek ve Bakanlar, aynı zamanda teşrii organ gibi çalışacak Güvenlik Konseyi seçecekti. Bir de 10 kişiden kurulu Milli Konsey olacaktı. Milli Konsey de Güvenlik Kuruluna bağlı olarak Icabettiği zamanlar toplantıya çağırılacaktı, Bu konsey daha ziyade istişari mohiyette kararlar alacaktı. 


Devlet Başkanlığına ihtilâl komitesinden Emin Arat'ın getirileceği, Güvenlik Konseyi Başkanlığını da aynı zamanda Harb Okulu Kumandanlığını yapacak olan Talât Aydemir'in üzerine alacağı söyleniyordu. 
Fethi Gürcan, Turgut Alpagut ve Cevat Kırca ile o zamanlar Yozgat Milletvekili olan Avni Doğan ve bir üniversite öğretim üyesi de Güvenlik Konseyinde üye olarak bulunacaklardı. Milli Konseyin Başkanlığı Ga-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TEFKİF EDİLİYOR — 21 Mayıs İhtilâl teşebbüsü bastırıldıktan sonra, 14 lerden yurt içinde bulunanlar da 

bu harekâtla ligii görülerek tevkif edilmişlerdi. Resimde, polisler tarafından tevkif edilmiş bulunan 14 

lerden Muzaffer Özdağ, Çankaya Emniyet Âmirliğine getirilirken görülmektedir. 


lip Gültekin'e verilmişti. İhtilâl Komitesinden Bahtiyar Yalta ile Osman Deniz de bu komitenin üyesi; olacakdardı. Geri kalan yedi üye ise üniversite, basın, ordu adalet mensuplariyle mimar, mühendis ve ekonomistlerin arasından seçilecekti. 


Aydemir'e ait 1963 yılı Ece Acentasındaki notlardan anlaşıldığına göre, ihtilâlin başarıya ulaşması üzerinde kurulacak hükümette görev alacak şahıslar dan bazıları da tesbit edilmiş bulunuyordu. Ancak bu şahıslar ad ve soyadlarının baş harfleriyle işaretlendirildiklerinden kimlikleri kesin olarak anlaşılamamıştır. Bununla beraber, mutasavver Bakanlar arasında Halk Partisi Milletvekillerinden Kenan Esengin, Celâl Sungur, Hıfzı Oğuz Bekata ve Senatör Turgut Göle'nin bulundukları söylenegelmiştir. 


lhtilâlden sonra, 22 Şubatçıların orduya dönmelerine imkân sağlanacağı keyfiyeti ise, bizzat ihtilâlciler tarafından açıklanmış bulunuyordu. 


Bu 'idare tarzı, memlekette köklü idare reformlarının yapılacağı, sosyal, ekonomik ve siyasi durumun düzeleceği zamana kadar devam edecek, bundan sonra demokratik düzene geçilecekti. Bu düzene geçilecek zaman plânda kesin olarak tesbit edilmiş değildi. Bu düzende, Devlet Başkanı ve Başbakana bağlı 15 kişilik bir Bakanlar Kurulu ve 10 kişiden müteşekkil bir Milli Konsey bulunacaktı. Milletvekili ve Senatör seçimleri dar bölge usulüne göre yapılacak, okuma yazma bilmeyenler oy kullanma ve seçilme hakkına sahip olamıyacaklardı. Millet Meclisine girecek milletvekili sayısı en az 300, en çok 400 kişi, senatoya girecek senatör sayısı isə en az 200, en çok 300 kişi olacaktı. Ayrıca, murakabe organı olarak da Anayasa Mahkemesi vazife görecekti. 


Aydemir, ihtilâlden önce, kendisini tedavisi imkânsız bir gurura kaptırmış, hattâ bu hali 'ihtilâlden sonra aldığı idam cezası infaz oluncaya kadar dəvam etmişti. Oysa, kendisini okul sıralarındanberi tanıyan asker arkadaşları, bu hali bir türlü kabul edememişler, Aydemir'e yakıştıramamışlardı. Gururlu bir insan olarak yetişmemişti. Ona bu hastalık 22 Şubattan önce veya Sonra cereyan eden olaylar yüzünden ârız olmuştu. Kendisini, bu memleketin Atatürk'ten 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sonra gelen ikinci kurtarıcısı olarak görüyor ve gösteriyordu. Bu hali en yakın arkadaşlarının bile dikka-. 
tini çekmişti. Fethi Gürcan, bir gün arkadaşlariyle aynı meseleyi konuşurken şöyle diyordu : 


— Şu anda Türkiye'de kendisini Atatürk zan-. 
neden en az üç bin kişi vardır, Talât Aydemir, bu üç bin kişinin dışında telâkki edilemez!, 


İşte bu gururlu ihtilâlci, memleketin hiçbir müessesesini beğenmiyor, bunların hiçbirisini Kemalizm. 
Doktrini kabul edecek ve uygulayacak nitelikte görmüyordu. Onun için ihtilâlden sonra geniş ölçüde bir iç tasfiye düşünüyordu. Tasfiyeye önce politikacılardan ve politik kuruluşlardan başlayacaktı, Aydemir, Askeri Cezaevinde bulunurken arkadaşlarına yapılacak tasfiye hakkında şöyle diyordu : 


— ihtilâl muvaffak olsaydı tekerleği yüzde doksan Adalet Partisi ve eski demokratların üzerinden. 
geçecekti. Çünkü bu grup, bugün, Atatürk';çülük zaviyesinden tövizciliğin sembolü haline gelmiştir. Sonra bu grup, memlekette gerçek reformlara karşı du-. 
rabilecek bütün grupları sinesinde toplamış bulun-. 
maktadır. Üstelik, bütün devrimci hareketlere karşı. 
gelebilecek bir kuruluşa sahiptir. 


İsmet Paşa ve Hakk Partisine gelince : 


Bana göre İsmet Paşa hiçbir zaman yaratıcı vedevrimci bir güce sahip olmamıştır. Statükocu bir yanı vardır. Mevcuda muhafaza etmek ister. Daimakuvvetlinin yanında bulunmayı arzular. Türkiye'ye: getirdiği çok partili hayatta samimi değildir. Onun çok. 
kimse, bizim çok partili demokratik hayatımıza San-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Francisco demokrasisi demektedir. İsmet Paşa samimi bir demokrasi taraftarı olsaydı; 1950 seçimlerinden önce bu rejimin şartları olan müesseseleri kurar, mevcut kanunları bu rejime göre ayarlar, ondan sonra seçime giderdi. Milli Şef olarak bu güç kendinde vardı. İsmet Paşa bugün kendisine göre bir demokrasi oyunu oynuyor, Bu kadar demokrasi hayranı olan bir adam, 27 Mayıstan sonra yapılan haksızlıklara neden ses çıkarmıyor? Hattâ neden sıkıştığı zamanlarda asker' muhaliflerine karşı bir tehdit vasıtası olarak kullanıyor? 


İsmet Paşa samimi bir Atatürk'çü değildir. 
1938 den bu yana Atatürk devrimlerine karşı sırt çevrilmiş ve tâviz verilmiştir. İsmet Paşa bu durumun baş sorumlusudur. 


İsmet Paşanın başında bulunduğu CHP, ise artık mühim manada kendisini kaybetmiştir, Şimdiden sonra da memlekette köklü reformlara girişecek ne arzusu, ne de kadrosu vardır. Bir defa halk sevmiyor. 
Sonra, İsmet Paşa'nın tesiriyle memleket 19. asır liberalizmine kaymıştır. Devrimci yanı bitmiştir. CHP. 
ne şudur, ne budur, bana kalırsa yönsüz bir hiçtir. 
CHP. ye bugünkü CHP. olarak bakmak lâzımdır. Ne reformcu veya devrimci olabilir, ne de çok partili hayata ayak uydurabilir. Bu haliyle CHP. yi muhafaza etmek mümkün değildir. 


Aydemir'in bu sözlerinden de açıkça anlaşıldığına göre, ihtilâl muvaffak olsaydı, tasfiyeye uğrayocakların başında Adalet Partisi ile Halk Partisi gelecekti. Adalet Partisi, Atatürk ilkelerine ve devrimlerine 'karşı bir teşkilât olduğu için Halk Partisi ise Atatürk ilkelerini Istismar eden bir teşkilât haline geldiği için zarar göreceklerdi. 
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Aydemir ve arkadaşlarının ikinci plânda el atacakları müessese ordu olacaktı, Orduda geniş ölçüde tasfiye yapmayı düşünüyorlardı. Talât Aydemir bu konudaki görüşlerini de şöyle ifade ediyordu : 

— Muvaffak olsaydık, ilk elde orduyu tasfiye edecektik. Daha ilk günlerde altı yüz kurmoyı emekliye sevkedecektim. Orduyu küçültecek, fakat asrın anlayışına uygun bir vurucu kuvvet haline getirecektik. Bu kadar büyük kadroya sahip ordudan ne fayda sağlanmıştır? Yarım milyonluk ordu ile Kıbrıs karşısında ne yaptık ki? Üstelik memleketin fakir bütçesine yük olmaktan da ileri gidemiyor. İster inanın ister inanmayın, benim tasavvurumdaki ordu sadece seksen bin kişiliktir. 


Aydemir, aşırı fikirlere sahip olan şahıs ve kurumları da tasfiyeye tâbi tutacaklarını açıkça belirtmiş, şu halde meselâ Sosyalist Kültür Derneği mensuplariyle neden yakın ilişki kurduğuna dair sorulara şu cevabı vermişti : 


— İhtilâlin başarıya ulaşması için bütün kuvvetlerden istifade etmek lâzımdır. Bu demek değildir ki, ihtilâlciler ilişki kurdukları şahıs ve kurumlan fikrine yatkındır. Bunlardan istifade edilir, fakat zamanı gelince hepsi de teker teker tasfiye olunur, Biz muvaffak olsaydık, aşırı fikirlere sahip olanları mutlaka bir tasfiyeye tâbi tutacaktık. 


Aydemir, başarıya ulaşmış ihtilâllerinde bertaraf edilecek şahıs ve kurumlar hakkında daima tasfiye sözünü kullanmış, tasfiyeden maksadının ne olduğunu açıklamaktan çekinmişti. 
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Sıkı Yönetim Mahkemesi ihtilâlciler hakkındaki hükmünü verdikten sonra, bu konuya genel anlamda Bahtiyar Yalta da temas etmiş ve cezaevindeki arkadaşlarına görüşlerini anlatmıştı. Bahtiyar Yalta, ihtilâlcilerin fikir karargâhını temsil eden üç şahıstan birisi olması sebebiyle, bu konudaki görüşleri önem taşıyordu, Yalta arkadaşlarına Şöyle diyordu. 


— Bizim ihtilâl teşebbüsümüz, ölelâde bir iktidar kapma hareketi değildir. Uzun vadeli, memleketin gerçeklerine uygun bir fikriyata duyanmaktadır. Biz bu fikriyata Kemalizm diyoruz. Biz Atatürk'ü bütün olarak ele alırız ve değerlendiririz. Bütün Türk milletinin kaderi, ancak Atatürk gibi bir insanın giriştiği teşebbüslerle değişebilmiştir. Bugünkü hâdiseler onun ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Türkiye bugün yine bir çıkmaz içindedir. 
Bunun birinci derecede sorumluları Kemalizm ideolojisine ihanet edenlerdir. Bunlar, şahsi menfaatlerini milletin ve memleketin menfaatlerinden önce tutanlar profesyonel politikacılar ve bu politikacıların mensup oldukları siyasi partilerdir. Bunlar bertaraf edilmedikçe, elleri memleketin kaderine hâkim olmaktan sıyrılmadıkça selâmete çıkmanın ve Kemalizim doktrinini gerçekleştirmenin imkanı olmadığı Inancındayız. 


DURUŞMALAR BAŞLIYOR... 

21 Mayıs İhtilâlinden sanık olanların durumları 
hakkında 4 Haziran 1963 gününe kadar hiçbir açıklama yapılmamıştı, İhtilâlin bastırıldığı gün, Sıkı Yönetim Kumandanlıklarınca Ankara, İstonbul ve İzmir' de yayınlanan gazetelere olayla Ilgili haber ve resim 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yayınlanmıyacağı yolunda talimat verildiği için de vatandaşlar hiçbir şeyden habersiz durumda bulunuyorlardı. 


Ankara Sıkı Yönetim Kumandanlığı 4 Haziran 
1963 günü yayımladığı bildiriyle ihtilâlciler hakkında 
girişilen tahkikâtın son safhaya geldiğini açıklamıştı. Bu bildiride şöyle deniliyordu: 


1 — (20 - 21 Mayıs olaylariyle ilgili olarak, 1 Numaralı Sıkı Yönetim Adli Âmirliğince yapılan tahkikât tamamlanmış ve son tahkikât açılma kararı 
4 Haziran günü sanıklara tebliğ edilmiştir. 


2 — Sanıkların Askeri Muhakeme Usulü Kanununun 204 üncü maddesine Tevfikan kendilerini müdafaa için avukat tutmaları zımnında, bugünden itlbaren aileleri etrafından en yakın biriyle tutuk evlerinde usule göre görüşmelerine müsaade edilecektir, Tutuk evlerine temas için gidecek bu yakın aile etradı, bu günden itibaren Jandarma okulunda açılmış olan Sıkı Yönetim irtibat Bürosuna müracaat edecekler ve oranın talimatına göre tutuk evlerine yollanacaklardır. 


3 — Sanıkların tutmok istedikleri avukatlar, yine Askeri Muhakeme Usulü Kanununun 206 ncı meddesinin 4 fıkrasına göre, 1 Numaralı Sıkı Yönetim Adli Âmirliğnce müdafilik sıfatı kabul edildikten sonra, duruşmalara katılabileceklerdir. 


Sanıkların müdafi olarak tâyin etmek istedikleri avukatların isimleri birer dilekçe ile sanıklarca tutukevleri müdürlüğüne bildirilecek ve oradan 1 Numara- 


li Srki Yönetim Adli Âmirliğine hemen ulaştırılacaktır, 


Adli Âmirtiğince muvaffak edilen avukatlar namına sanıklarca vekâletname tanzimi için irtibat Bürosundan noterler tutuk evlerine yollanacaktır. 


4 — Sanık ailelerinin sanıkları ziyaretleri 9 
Haziran Pazar gününden başlamak üzere duruşma yapılmayan Pazar günleri olacaktır. 


Bugünlerde ziyaret yalnız ana, baba, eş ve çocukları için olmak üzere saat 09.00 . 12.00 ve 14.00- 16.00 arasında yapılacak ve cezaevlerinin talimatına göre azami on dakika üzerinden tanzim edilecektir. 


5 — Harb Okulundaki Ziyaretler ve avukat tutma işleri hakkında ayrıca tebliğ yayınlanacaktır. 


Duruşmalar, Ankara Sıkı Yönetim Kumandanlığının bu açıklamasından üç gün sonra, 7 Haziran günü, Mamak Muhabere Okulu'nun sinema salonunda başlamıştı. Salon, tıpkı Yassıada duruşma salonu gibi tanzim edilmiş bulunuyordu ve etrafa çok sıkı emniyet tertibatı alınmıştı. Salon kumandanı kendisine ayrılan köşeden sanıklara, dinleyicilere, gazetecilere ve avukatlara duruşma sırasında nasıl davranacaklarını srk sık anlatıyor, riayetsizlik gösteren ler hakkında soruşturma açılacağını bildiriyordu. 


Sanıklar salona tek sıra halinde ve otomatik silâhlarla mücehhez muhafızlar arasında getiriliyorlardı. Sanıklardan emekli olanlar sivil elbise, muvazzaf olanlar ise askeri elbise giymişlerdi. Harb Okulu öğrencilerinden başka hepsi sinirli ve asabi görünüvorlardı. 


Sanıklar salona alındıktan sonra kapılar kapatıldı ve savcı iddianamesini okumaya başladı. Savcı, 
151 sanıktan 44 ü için idam, 75 i için 5 ilâ 15 yıl, 
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20 si için 4 ilâ 12 yıl, 9 u için bir yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası hükmolunmasını istiyor, diğer üç sanık hakkında da beraet kararı talep ediyordu. 


İddianamenin okunmasından sonra, sorgulara geçilmek üzere duruşma- başka bir güne tadil edildi. 


Savcının, haklarında idam cezası tatbik edilmesini istediği 44 sanık şunlardı : 


Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Rıfkı Erten, Turgut Alpagut, Bahtiyar Yalta, Tevfik Ünlüer, Hakkı Sümer, Galip Gültekin, Yaşar Başaran, Mustafa Pakoba, Tevfik Ecemiş, Erol Dinçer, Turgut Saltoğlu, Münip Tepeci, Remzi Kılıç, Nihat Sertöz, Tevfik Saltoğlu, İzzet Köz, Cemal Özdemir, Necdet Öz, Ömer Tekebaş, Feridun Erman, İlhan Baş, Sedat Ünal, Mehmet Gül, Savaş Kilimci, Erol Akkıvılcım, Mustafa Karazeybek, Atillâ Altugan, Ziya Gökalp Pusat, Hüsamettin Paksoy, Kadir Yıldırım, Önder Aydınlı, Zihni Çetiner, Nezihi Fırat, Nihat Çonguroğlu, Selim Türkan, Cevat Kırca, Osman Deniz, Recep Uslu, Gazi Alankuş, Muzaffer Güney, Ahmet Gücal ve Mustafa Üstünel. 


2 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi de 1459 Harb 
Okulu öğrencisini yargılamak üzere 13 Haziran 1963 
günü Harbiyede kurulmuş ve faaliyete geçmişti. Savcı, bütün öğrencilerin 5 ilâ 15 yıl arasında ağır hapse mahküm edilmelerini istiyordu. 


İhtilâl sanıklarının odurşmaları başladığı gün, Profesör Perihan Çembel Sıkı Yönetim makamlarınca tevkif edilerek 3 Numaralı Sıkı Yönetim Mah-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DÖVÜLMUŞTÜ — Emekli Süvari Üsteğmeni Erol Dinçer; İhtilâl bastırıldıktan sonra kendisini yakalayan bir sınıf arkadaşı tarafından fena halde dövülmüştü, Cezaevinde sedye ile dolaştırılıyordu. Erol Dinçer, hakkında verilen idam cezasından genç oluşu sebebile kurtarılabilmişti. Zira cezanın ` tasdiki sırasında, milletvekilleri gençliğine acıyarak oy kullanmışlardı. 
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kemesine sevkedilmişti. Profesör Çembel, 21 Mayıs olaylarına karışan sanıkların kurtarılması için beyanname dağıtmak ve teşkilât kurmaya çalışmakla itham olunuyordu. 3 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi duruşma sonunda Perihan Çemberi üç yıl ağır hapse mahküm etmişti. 


Savcının Ikırkdört kişi hakkında idam cezası talep etmesi, sanıklar arasında panik yaratmıştı. Bilhassa İstanbul sanıkları, duruşmalar sırasında son derece ketüm davranılmasını, bütün suçu birkaç kişinin üzerine almasını istiyorlardı. Bu tezi savunan çoğunluk şöyle diyordu : 


— İhtilâl hareketi akamete uğramıştır. Şimdi yapılacak şey en az kurbanla işi savuşturmaktır. Şu da vardı, bu da vardı demenin manası yoktur, Üstelik fayda da sağlamaz, Aksine büyük zarar verir ve kendi elemanlarımızı kendi elimizle tasfiye etmiş oluruz. 


Buna karşılık Talât Aydemir harekâtın bütün veçheleriyle ortaya konmasında ısrar ediyordu. Aydemir'i bu yola sevkeden, Genelkurmay Başkanının «Talât'- m üç buçuk adamı» şeklinde sözleriyle, İsmet Paşanın «Şerefsiz sergüzeştçiler» ithamı idi. Mağlüp lider, ihtilâl kadrosunu mümkün olduğu kadar geniş göster. 
mekle bu işi üç buçuk kişinin yapmadığını, ayrıca fikri yönünü de ortaya koymak suretiyle bir macera peşinde gitmediklerini ispat etmek istiyordu. 


Aydemir'in fikrine hiçbir arkadaşı iştirak etmemiş, bu yüzden aralarında bir soğukluk olmuştu. Sadece Fethj Gürcan kader arkadaşını yalnız bırakmamıştı, Nitekim, duruşmalar sırasında Talât Aydemir ve Fethi Gürcan harekâtın bütün cephelerini açıklamışlar ve ihtilâl arkadaşlarının yaptıklarını bütün teferruatiyle anlatmışlardı. Buna rağmen diğer arkadaşları inkâra devam etmişler, hattâ İzzet Köz gibiler öyle ifade vermişlerdi ki, dinleyiciler «21 Mayıs gecesi bir ihtilâl olduğundan bile habersiz bu zavallılar ne diye tevkif edilip buraya getirilmiş,» diye 'birbirlerine sormak lüzumunu hissetmişlerdir. Fakat, Aydemir ve Gürcan işin gerçek cephesini anlatmaya başlayınca olaylar meydana çıkmış sanıklar da bunları kabul etmek zorunda kalmışlardı. 


İstanbul sanıklarının lideri durumunda olan Cevat Kırca'da ihtilâlle hiç bir ilgisi olmadığını söylemiş ve sanıkları tanımadığını bildirmişti. Bunun Üzerine söz alan Talât Aydemir şu açıklamayı yapmıştı. 


— İhtilâl kararını Fethi Gürcan vasıtasiyle Cevat Kırca'ya ulaştırdık. Sğer bu ihtilâlin mesuliyetini kimse üzerine almak istemiyorsa, tek başıma ben üzerime alıyorum. Bu ihtilâl yapılacağından haberi olmayan Birinci Orduya mensup subaylar nasıl oluyor da Cevat Kurca'nın evinde toplanıyorlar. İstanbul da bulunan Birinci Ordu birliklerinin irtibat subayları ile gereken temaslar yapılmıştır. Bir ihtilâl harekâtın- da bir kurmay subay plân yapmadan yola çıkmaz. 
Eğer bilseydim ki, arkadaşlarım burada, yapmış oldu ğumuz ihtilâl; küçültecekler ve devlet radyolarından bize üç buçuk çapulcu olarak hitap ettirecekler, katiyetle söylüyorum Erzurum, İzmir ve Güney - Doğu Anadolu'nun hepsini ayağa kaldırırdım, Maruzatım bu kadardır. Durum böyle olduğuna göre, arkodaşlarım küçülmesinler, şerefleriyle ifade versinler, şerefleriyle ölsünler! 


Talât Aydemir bu konuya savunmasında da geniş yer vermişti. Şöyle diyordu : 


Üç İ. Hikâyesi Forma : 32 497 


— Bazı siyasiler, kurmay subaylar, İsmet Paşa ve akraba yazar tarafından ibenim ve yakın arkadaşlarım hakkında kullanılan bazı tâbirler var, Masum talebeleri aldatan isyancılar, çapulcular, Talât'ın üç buçuk adamı ve en ağır alarak İsmet Paşa tarafından söylenen şerefsiz sergüzeştçiler gibi... 


Bu kelimeler; sarfedenlerin ne kadar hırslı, ikbal düşman, Türk Ordusu'nu tanımayan zavallılar olduklarını anlatmaya çalışacağız. Bizler ne ösiyiz, ne de onların anladıkları manada isyancılarız. Ancak haksızlıklara göğüs gererek memleketin kurtuluşu için inandığımız fikirlerin Türkiye'de yerleşmesini arzu eden ve son hâdiselerin tesiriyle ancak silâhlı bir harektle bunun tahakkukuna çare kaldığına inanarak, İsmet Paşa demokrasisine dur diyerek son vermek üzere Silâhlı Kuvvetlerin iştirakiyle ayağa kalkan insanlarız. 


Ben hayatımda kimseyi aldatmadım, belki aldatıldım. Fakat Harb Okulu talebelerini aldattığın yolunda İsmet Paşa tarafından söylenen söz çiğerime oturmuştu. Harb Okulu talebeleri Taksim (Âbidesi- 


ne koydukları çelenkle İsmet Paşaya en iyi cevabı vermişlerdir. 


Çapulcular ve Talât'ın üç buçuk adamı sözleri ise seviyesizdir. Her iki kelimeyi kullananlar da burada âmme şahidi olarak dinledi. Nasıl birer sahte kahraman oldukları meydana çıktı. Harekâta katılan Silâhlı Kuvvetler mensuplarına ve eski silâh arkadaşlarına bu tabirleri kullanmakla nasıl bir karaktere sahip olduklarını gösterdiler, Bizler ve şurada bulunan Silâhlı Kuvvetler mensuplarını çapulcu olarak görüyorlarsa bunu severek kabul ediyoruz. 
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Gelelim İsmet Paşa'nın şerefsiz sergüzeştçiler sözlerine : Bu iki kelimenin neler ifade ettiğini iyice anlamak için geçmiş bir hâdiseye dönmek mecburiyetindeyim. Adnan Menderes, en kudretli devrinde Başbakanlık yaparken asil Türk Ordusu için «Battal Gazi Ordusu» diyerek hakaret etmişti. Biz o zaman genç subaylardık, Bu sözler ciğerlerimize işlemişti. 
DP. bu sözlerden sonra ordunun desteğini kaybetme ğe başladı. Şimdi düşünün 21 Mayıs 1963 te silâha sarılanlar yine şerefli Türk Ordusu'nun mensuplarıdır. 
Devrin Başbakanı İsmet Paşa ise eski bir ordu mensubudur ve Türk Ordusu mensuplarına şerefsiz sergüzeştçiler demekten kendini alamamıştır, Bu hırs ve kin neden ileri geliyor? Malüm, Başbakanlığı sırasında açık rejim diye övünerek, milleti aldatarak daimi surette iktidarda kalmak istiyor, fakat karşısına aynı ekip ikinci defa dikiliyor. Avunduğun rejim iflâs etti diyorlar. Bu ağir darbeye dayanamayan Başbakan, tarihte hiçbir devlet odamının yapmıye cağı hatayı yaparken, kendi öz ordusunun mensuplarını şerefsizlikle itham ediyor. Ordudaki genç subaylar bu sözün altında kalmıyacaklardır, zamanla bu sözün intikamını yüzde yüz alacaklardır. 


CEZAEVİNDE DURUM 


21 Mayıs İhtilâlinin sanıkları, Mamak Muhabere 
Okulundaki Askeri Cezaevine konulmuşlardı. Sanıkların elebaşıları için ikişer Ikişilik hücreler yapılmıştı. 
Diğerleri koğuşlarda toplu 'hatde bulunuyorlardı. Ta-Iöt Aydemir, bir numaralı hücreye hapsedilmiş, yanına da ihtilâlle ilgisi bulunmayan başka bir tutuklu konmuştu. İhtilği lideri, ranza şeklindeki yatağın üst kısmında yatıyordu. 


İhtilâlcilerin hepsi de ot yataklarda yatıyorlar ve vs bakraçlarda getirilen er karavanasını yiyorlardı. 
Cezaevinde bir kantin, bir de çay ocağı kurulmuştu. 
Çay ocağını, sanıkların «Teğmen» diye çağırdıkları sahte bir teğmen işletiyordu. Teğmen, enteresan bir çocuktu, bütün arzusu Türk Ordusuna teğmen rütbesiyle girmekti. Bunu normal yollardan 'başaramayınca, eskicilerden temin ettiği bir teğmen elbisesini giyerek kendisini tatmin etmek istemişti. Heyecanlı bir gençti, cezaevine de bu heyecanlı, yüzünden girmişti, Menemen'de askerlerle sivillerin yaptığı bir futbol maçına teğmen elbisesi giyerek gitmiş, fakat askeri takım mağlüp duruma düşünce, saha emniyetini korumakla görevli erlere süngü taktırarak halkın üzerine hücum ettirmiştir. Bereket versin büyük bir hâdise çıkmamıştı. Çıkmamıştı ama, sahte teğmen de yakayı ele vermiş ve cezaevini boylamıştı. 


Teğmen, 21 Mayıs İhtilâli sanıklarından en çok Fethi Gürcan. seviyordu. Gürcan'ın babacan hali, mert davranışları ve zaman zaman: 


— Ulan teğmen, şu ihtilâl başonya ulaşsaydı, seni orduya alırdım! 


Şeklindeki takılmaları, onun hoşuna gidiyordu. 
Bu yüzden Gürcan'a yaptığı çay ve kahveler, diğerlerinden pek farklı oluyordu! 


Cezaevindeki hücrelerde sadece 22 Şubatşılar kalıyorlardı. Muvazzaf subaylarla Harb Okulu öğrencileri ayrı ayrı koğuşlara taksim edilmişlerdi. Hücreler karşılıklı inşa edilmişti ve '(kapıarı bir metre enindeki kodidora açılıyordu. Hücrelerin pencereleri tavanda olduğu için gökyüzünden başka birşey görünmüyordu. 
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Cezaevi idaresi, sanıklar için ilk günlerde sıkı bir rejim tatbik ediyordu. Sonraları, bilhassa Fethi Gürcan'ın girginliği ve cana yakınlığı sayesinde oldukça serbestleşmeye başlamışlardı, Bununla beraber, Talât Aydemir'in diğer arkadaşlarının hücresine gitmesini izin verilmiyordu, fakat diğerleri zaman zaman Aydemir'in hücresine girip kendisiyle konuşma imkânı bulabiliyorlardı. 


Görüşmeler daha ziyade «hava saatleri» 'nde mümkün olabiliyordu. Cezaevi idarecileri, sanıkları her gün iki defa hava saatine çıkıyordu, Hava saatleri 10 - 11 ve 15 - 16 arasında uygulanıyordu. Sanık lar, hava saati sırasında birbirleriyle rahatça görüşebiliyor ve konuşabiliyorlardı. 


Sanıkların en rahatı Fethi Gürcan'dı. Sanki asıl sanıkları ziyarete gelmiş gibi bir hali vardı. Dalma neşeli ve hareketli idi. Arkadaşlarına takılıyor, fıkralar anlatıyor, şakalar yapıyordu. Dünyayı umursamaz gibiydi. Yalnız ziyaret günlerinde üzerine 'bir hüzün ve durgunluk çöküyordu. Hele eşini ve çocuklarını gördükten sonra bu hüznü daha da artıyordu. Çocuklarını bağrına basıp öperken, gözlerinin yaşardığını gören arkadaşları başka tarafa dönmek zorunda kalıyorlardı. İdamdan kurtulma ihtimali binde bir bile olmadığı için arkadaşları ona karşı bir başka türlü davranıyorlar, âdeta nazlandırıyorlardı. Fakat o, idam edileceğini aklının köşesinden bile geçirmiyordu. 
Hattâ, kısa zamanda dışardaki taraftarları tarafından kurtarılacakları kanatindeydi. Bunu belki de İsmet Paşa'nın yapmak zorunda kalacağını söylüyordu. 
Gürcan bu konuda arkadaşlarına şöyle diyordu ; 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DURUŞMA — İhtilâl teşebbüsünde önemli görevler alan Harb Okulu öğrencilerinden bir kısmı Mamak Mahkemesine sevkedilmişlerdi. Resimde, öğrenciler, savcının bir sorusuna cevap verirken görülmektedirler. 


— İsmet Paşa'nın aklı varsa gelir bizle anlaşır. 
Nasıl olsa başı derde girecektir, Hiç değilse bu dertten kurtulmuş olur, Taraftarlarımız elbet bir gün vaziyete müdahale edeceklerdir. 


Fethi Gürcan, cezaevine girdiği gündenberi kahve falı merakına kapılmıştı. Günde beş altı defa falına baktırıyordu. Kendisine takılan arkadaşlarına da şu cevabı veriyordu: 


— Ne yapalım birader, artık işimiz fala kaldıl. 


Güncar'ın falına çay ocağını işleten sahte teğmen bakıyor ve onu ümitlendirecek sözler söylüyordu. Gürcan, hayal bile olsa, kendisine ümit veren tatlı sözleri her gün birkaç defa dinlemekten büyük haz duyuyordu. 


Talât Aydemir de Fethi Gürcan gibi, verilecek idam cezalarının infaz olunamıyacağını sanıyor ve bu inancını bütün arkadaşlarına söylüyordu. Gerçi, cezaevine girdiği gündenberi neşesini kaybetmiş ve bezmiş bir hali vardı ama, bu, idam cezası verilmesi ve infaz olunması ihtimalinden değil, ihtilâlin başarıya ulaşmamış olmasından ve bundan sonra meydana gelen olaylardandı. Bununla beraber, bizgniliğini ve bitkinliğini arkadaşlarına belli etmemeye çalışıyor onlar yanına geldikleri zaman neşeli davranmayı kendisi için vazife sayıyordu. Bu mecburiyetten kurtulmak için de hemen bütün gününü hücresinde hatıra defterini yazmak, idianameden notlar almak ve kitap okumakla geçiriyordu. İhtilâlin ileri gelenleriyle arasında bir soğukluk vardı. Bilhassa, Cevat Kırca, Emin Arat, Mustafa Ok ve Galip Gültekin'le karşılaşmaktan ve konuşmaktan çekiniyordu, Bunlardan Emin Arat, İhtilâlden sonra devlet reisliği 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söz konusu olduğu ihtilâl gecesi hiçbir faaliyettebulunmamış, İhtilâl Genel Karargâhina gelmemişti. 
Mustafa Ok'un durumu malümdu. Cevat Kırca ihtilâli küçük düşürmek için gayret sarfediyor, hiçbir açıklamada bulunmuyordu. Galip Gültekin de ihtilâl gecesi son derece pasif kalmış, hattâ Aydemir'in harekâtı durdurması için mütemadiyen zorlamıştı, Aralarındaki soğukluk bu yüzdendi. Hattâ Fethi Gürcan, bunlar için çok ağır sözler söylüyor, kendilerini sattıklarını ifade ediyordu. İzzet Köz için de ağza alınmayacak küfürler savuruyordu. 


Aydemir en çok Fethi Gürcan ve Bahtiyar Yalta ile temas ediyordu. Bilhassa Gürcan'ı son derece sevdiğini her haliyle belli ediyordu. Onu âdeta çocuğu gibi himaye ediyor, yemek yiyip yemediğini bile kontrol ediyordu. 


Cezaevinde geçen günlerin başlıca sohbet konusunu, ihtilâl harekâtının başarıya ulaşamamış olmasının sebepleri, verilmesi muhtemel cezalar ve Kemalizm Doktrininin esasları teşkil ediyordu. Bu konularda herkes kendisine göre hüküm yürütüyordu. 
Birkaç sanık bir araya geldi mi, söz dönüp dolaşıp bu konular üzerinde toplanıyordu. Tartışmaların en uzunu Kemalizm Doktrini üzerinde oluyor ve ihtilâl sanıklarının hemen hepsi bu doktrinin sadık taraftarı olduklarını ortaya koyuyorlardı. 


Bir ikinci konu da, duruşmalar sırasında nasil davranılması gerektiği meslesiydi. Bu konuda ihtilâlciler bir türlü anlaşmaya varamıyorlardı. Evvelce de ifade olunduğu gibi, çoğunluk sorumluluğun bir kaç kişi tarafından yüklenilmesi fikrinde birleşiyor, Aydemir ve Gürcan ise ihtilâlin bütün safahatının en geniş şekilde açıklanması tezini savunuyorlardı. 
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Aydemir, verilecek cezaları mühimsemediğini ifade ediyor ve şayet idam cezası verilecek olursa, bunu infaz edemiyeceklerini söylüyordu. İhtilâl lideri bu 'konuda arkadaşlarına şöyle diyordu : 


— Akılları varsa bizim hakkımızda idam hükmü tatbik etmezler, Aslına bakarsanız, bizim idam edilmemiz dâvamiızı daha perçinler, Benim için yapılacak tek şey, üzerime aldığım sorumluluğu sonuna kadar devam ettirmektir. 


Fethi Gürcan da, bu konudaki görüşünü şöyle ifade ediyordu : 


— Biz bir fikir, bir ideal uğruna hareket ettiğimiz kanısındayız, Sonuna kadar metanetimizi muhafaza edeceğiz. Ölürsek fikrimiz uğrunda öleceğiz. 
Eninde sonunda fikrimiz bu memlekette muvaffak olacaktır. Kemalizmin önünde hiçbir kuvvet duramıyacaktır. Biz işe başlarken, her ihtimali göze alarak hareket ettik. Bizi asamıyacaklardır, çünkü bizi asmak (o kadar kolay şey değildir. O zaman çolukları, çocukları ortada kalmaz. Çünkü, Türk Kara Ordusu bizim fikrimizdedir. Bizim asıl kuvvetimiz dışarıdadır. 


Talât Aydemir, siyasi mahkemeler karşısında korkmanın da hiçbir fayda sağlamıyacağı kanatındeydi. Bunu arkadaşlarına şöyle ifade ediyordu : 


— Bizim mahkememiz, siyasi bir mahkemedir. 
Siyasi mahkemelerde korkmanın hiçbir faydası yoktur, Olsaydı, Adnan Menderes'e olurdu. Dünyanın ne resinde olursa olsun, mahkemelerde hukuk üçüncü, dördüncü plâna düşer. Söylenecek sözü söylememekte hiçbir fayda yoktur, Çünkü, ne yapılırsa yapılsın, perde arkasında kararlaştırılan ceza tatbik edilecektir. ” 
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Talât Aydemir, duruşmalar boyunca gerçekten bir Adnan Menderes olmamıştı, daima dik, daima mert kalmış, herşeye rağmen söylenecek sözün en ağırını söylemişti. Fakat hissi sebeplerle bir Mustafa Muğlalı da olmamış, ihtilâlin sorumluluğunu bütün arkadaşlarına teşmil etmişti. 


Bununla beraber, duruşmalardaki cesur davranışı, arkadaşlarının hayranlığını ve takdirini mucip olmuştu. Bu konuda arkadaşlarına şöyle diyordu : 


— Ben bir liderim. Bir fikre ve bir ideale inandım. Bu idealin gerçekleşmesi içm de başımı koydum. Bu kadar insanın vebalini omuzlarıma aldım. 
Eğer bir lider, üzerine düşeni lâyıkiyle yerine getirmezse, hareketin diğer elemanları kendiliklerinden dökülür. Peşimden sürüklediğim bu kadar insana lâyık olduğumu göstermeliyim. Buna kendimi mecbur hissederim. Dünyada en çok değer verdiğim şey, şereftir, Bir lider, kendisine inanıp arkasından ölüme gldenlere en iyi misal olarak; bir dâva, bir ideal, bir fikir uğruna, icabettiği zaman, nasıl ölüneceğin; göstermelidir ki, geriden süren kökler, bu fikrin ve bu idealin sönmemesi için yapacakları çalışmaları ve gösterecekleri gayretleri değerlendirebilsinler. İşte bu anda bu vazife bana düşüyor, ben de bu vazifeyi yapmaya çalışıyorum. 


TÜRKEŞ GÜÇ DURUMDAYDI! 


21 Mayıs 1963 ihtilâli sanıklarının tutuklu olarak 
bulundukları Askeri Cezaevinde en güç durumda olan ve günleri huzursuzluk, içinde geçen tek insan 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Aıpursian Türkeş'ti, Türkeş, İzzet Köz'ün ihbarı üzerine ihtilâl yapılacağı haberin; Başbakan İnönü'ye intikal ettirdiği için, ihtilâlci sanıklar tarafından sevilmiyor, târizlere hattâ hakaretlere maruz tutuluyordu. 


Gerçi Türkeş ve arkadaşları ayrı bir koğuşta kalıyorlardı ama, hava saatlerinde mecburen yüzyüze geliyorlardı. Bu sırada, 'birçok ihtilâlci sanık, özellikle Harb Okulu öğrencileri Türkeş'i rahat bırakmıyorlar, arkasından : 


— Muhbir, kalleş kancık! 


Gibi lâflar atarak, onu güç durumda bırakıyoriardı. Türkeş bu yüzden mümkün olduğu kadar ihtilâici sanıklardan uzak durmaya çalışıyor, hattâ çok zaman hava saatlerine bile çıkmıyordu. Türkeş'in bu huzursuzluğu, tahliye edilinceye kadar devam etmişti. 

Cezaevinin en müşkül durumda bulunan sanığı da, emekli; üsteğmen Erol Dinçer'di. Ali Elverdi’yi tevkif ederek Radyoevini ikinci defa ihtilâlcilere kazandıran Erol Dinçer, ihtilâl hareketi obastırıldıktan sonra, hükümet kuwetlerinden yana olan bir sınıf arkadaşı tarafından fena halde dövülmüştü. o Erol adındaki bu arkadaşı, elindeki sopa ile beline vurduğundan Dinçer ayağa kalkamıyor, bu yüzden mecbur olduğu durumlarda sedye ile taşınıyordu. Erol Dinçer, duruşmalara da bir süre iştirak edememişti. 


Cezaevinin en neşeli ve umursamaz grubu Harb Okulu öğrencileriydi. Bunlar, yaptıklarından en küçük bir pişmanlık bile duymadıklarını söylüyorlar, Kemalizm Doktrinin gerçekleşmesi için hayatlarını 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vermekten çekinmeyeceklerini ifade ediyorlardı. Öğrenciler, arkadaşlariyle yaptıkları sohbetler sırasında şöyle diyorlardı : 


— Biz bu dâvaya başımızı koyarak girdik. Bu gün yine aynı vazifeler verilse kabul etmekte bir an tereddüt göstermeyiz. 


Askeri Mahkemedekij duruşmalar ilerledikçe, cezaevindeki serbesti de genişliyordu. Artık sanıklar birbirleriyle rahatça konuşuyorlardı, Cezaevinin assubaylar odası da âdeta bir sohbet yeri haline gelmişti. Fethi Gürcan, çoğu zaman arkadaşlarını buraya top layarak (kendileriyle dertleşiyor, onlara fıkralar ve hikâyeler anlatıyordu. Daha sonraları bir voleybol topu temin edildi ve hava saatlerinde voleybol maçları tertiplenmeye başladı. Talât Aydemir de bazen bu maçlara katılıyordu.. Voleybol en güzel oynayanlar Harb Okulu öğrencileriydi. 


. Talât Aydemir, bu serbestiden faydalanarak Alparslan Türkeş"le ayaküstü “birkaç görüşme yapmak imkânını bulmuştu. Bu imkânı da kendilerine Fethi Gürcan sağladı. Cezaevinin tuvaletinde yapılan bu görüşmeler, sanıklar arasında söylentilerin çıkmasına yol açmıştı. Evvelce de ifade edildiği gibi, sanıklar Türkeş'le Aydemir arasında pazarlık yapıldığını ve anlaşmaya varıldığını söylüyorlardı. Buna göre, Aydemir Alparslan Türkeş'i itham etmeyecek, o da cezaevinden tahliye edildikten sonra, şayet Askeri Mahkeme idam kararı verirse, bunların Mecliste tasdik edilmesini önlemeye çalışacaktı. Nitekim, Talât Aydemir duruşmalar boyunca Türkeş'i hedef almamış, o da gerçekten cezaevinden çıktıktan sonra idam cezalarının tasdik edilmemesi için oldukça gayret sarfetmişti. 
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Duruşmalar karar safhasına geldiği günlerde, cezaevindeki serbesti daha da genişlemiş ve sanıklara her gece sinema gösterilmeye başlanmıştı. Gösterilen filmlerin hepsi yerli idi, içlerinden birçoğu seyretmeğe değecek değerde değildi. Fakat, Talât Aydemir başta olmak üzere bütün sanıklar her gece muntazaman sinemaya gidiyorlardı. Böylece, hem hücre lerinden kurtulmuş oluyorlar, hem de arkadaşlariyle görüşmek imkânına kavuşmuş bulunuyorlardı. 


Cezaevindeki rejimin gittikçe serbestleşmesi, sanıklar arasında hayra yoruluyor, verilecek cezaların şiddetli olmıyacağı neticesine obağlanıyordu. Oysa, serbestleşmenin kararlara uzaktan yakından ilgisi yoktu. 


Bu sıralarda cezaevine kürtçülükten sanık iki grup gelmişti. Yenj sanıkların gelmesi cezaevindeki havayı oldukça değiştirdi, zira nihayet yeni bir mevzu ortaya çıkmıştı. Bir süre de bu sanıkların durumlariyle ilgilenilerek ve itham olundukları suçlar üzerinde tartışma açılarak vakit geçirildi. Bu arada, Talât Aydemir, yine Gürcan vasıtasiyle kürtçülerin Hderi durumunda olan Doğan Ümit'le birkaç defa konuştu. Daha sonraları da sinemayı birlikte seyretmeye başladılar. Diğer 'kürtçülük sanıkları bu durumu istihzal ile karşılıyorlardı. İçlerinden birisi bir ara, Aydemir'le Ümit'i kastederek : 


— İki lider yüksek seviyede müzakereye oturmuşlar! ; 


Diyerek alay etmişti. 


Aradan birkaç gün geçtikten sonra, cezaevine üç yeni sanık daha geldi. Bunların durumları hakikaten enteresandı. 
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Bunlardan birisi, Karadenizli bir ilkokul öğretmeniydi. Yedek Subay Okulunda iken duvara «Yaşasm Leninizm» yazdığı idiasiyle yakalanmış ve tevkif edilmişti, Saf bir Çocuktu, cezaevinde eğlence konusu haline geldi. Birisi muziplik olsun diye: 

— Şayet, beş vakit namaz kılarsan, bu belâdan kurtulursun!. 

Demiş, bunun üzerine Karadenizli öğretmen kendini namaza vermişti, Başını secdeden kaldırmıyor, sabah akşam Allaha dua ediyordu. Bu arada milliyetçi görünmek iiçin de mütemadiyen Makarios'a 'küf redip duruyordu. 

Diğer sanık ise, Yalçın adında sahte bir bahriye talebesiydi. Genç bir kızı kandırıp Boğazdaki zırhlılardan birisine bindirmiş ve tecavüz ederken gelen subaylar tarafından yakalanıp Ankara'ya ogönderilmişti. Zıpırın birisiydi. Fakat, birçok sanık bunun hükümet tarafından içlerine sokulmuş polis olduğunu sanıyorlardı ve kendisiyle hiç konuşmuyorlardı sonra. 
dan bir yıl hapis cezasına çarptırılınca yanıldıklarını anlamışlar, Yalçın'dan özür dilemişlerdi. 


Üçüncü sanık bir âlemdi. Bu. Yakup Ülkeray adında bir Romen muhaciriydi. Romanya'dan küçük yaşta gelmiş ve İstanbul'un bazı muhitireinde tam bir komünist olup çıkmıştı. Bir ara yakalanarak Sultan Ahmet Cezaevine sokulmuş, çıkınca da üç arkada Şiyle 'birlikte, maceralı bir şekilde Bulgaristan'a kaçmış. Fakat Bulgarlar bundan şüphelenmişler ve «Yalan söylüyorsun, sen casus olarak buraya geldin.» diyerek mahkemeye vermişler, altı yıl hapse mahküm etmişler. 


Yakup Ülkeray, bakmış ki Bulgaristan'da da rahat huzur yok. bu defa da tutmuş koyu bir anti komünist olmuş ve bir yolunu bulup tekrar Türkiye'ye gelmiş, Bu sefer de Türk makamları kendisine Inanmamışlar ve Askeri Mahkemeye vererek sekiz yıl agır hapse mahküm olmasını sağlamışlar, Yakup Ülkeray, şaşırmış kalmış bir durumda 21 Mayıs thti-Iâlcilerinin bulunduğu cezaevine gönderilmişti. 


Bunların başından geçenler de cezaevinde yeni bir hava estirmeye kâfi gelmişti. Bu sıralarda Askeri Mahkemedeki sorgular da tamamlanmış, sıra savunmalara gelip dayanmıştı. 


İhtilâlcilerin lideri savunmasında, 22 Şubat ve 21 
Mayıs ihtilâl teşebbüdlerine geniş yer veriyor ve cereyan eden olayları bütün açlığiyle anlattıktan sonra «Bu şartlar altında yaşamaktansa, ölmeyi tercih ederim.» diyordu. 


Aydemir, savunmasını şöyle tamamlamıştı. 


Muhakeme sırasında, senatör, milletvekili ve ekserisi yüksek rütbeli subayı âmme ve müdafaa şahidi olarak dinledim. Çok kolaylıkla hakikatlerden uzaklaşabiliyorlar. İşlerine gelmeyen hususları hatırlamadıklarını beyan ediyorlar. Olmayan hâdiseleri muhayilerinden yaratıp, bazı sanıkları en ağır şəkilde, vicdansızca suçlayıp kahraman keslliyorlar. 
Kendi suçlarmı kolaylıkla başkasının üzerine bırakabiliyorlar, Bu durumları gördükten sonra, hisli bir vatandaş olarak. Türkiye.de yaşamaya imkân var mı? Hak ve adalet uğruna çarpışmalarda ümit kalır mı? 


Onun için şahsen bu hazırlıkları göre göre yaşamak istemiyorum, Şu üç sebepten dolayı ölümü tercih ediyorum: 


511 


1 — Bir fikre, bir ideale inanmıştım. Bunun sürükleyicisi idim, Bu uğurda 1956 senesinde baş koymuştum. Artık verme zamanı gelmiştir. Çünkü, bir lider kendisine inanıp arkasından ölüme gelenleri hüsrana uğratmamalıdır. 


2 — Bu ideal uğrunda şimdiye kadar benimle 
birlikte çalışan bazı arkadaşlarımızın, büyük hâdiseler ve büyük tehlikeler karşısında nasıl sarsıldıklarını, mahkeme huzurunda, mikrofon başında nasıl küçüldüklerini gördüm. Kimlerle ölüm yolculuğuna çıktığımı anladım. Ma'nen çöktüm, yıkıldım. 


3 — Türkiye'nin kalkınması. ideal bir devlet 
haline gelerek vatandaşlarımın hakiki manada hukuk nizamı içinde yaşayarak refaha kavuşması ve muasır devletler seviyesine yükselmesi için, hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmek 'üzere, 1956 senesinden be ri en tehlikeli mücadelelere girdim, göğüs gerdim. 
Muvaffak olamadığım gibi halen Türkiye'de değişen hiçbir şey de göremiyorum. Memlekette gününü gün etme zihniyeti devam ettikçe bunun da tahakkukuna artık inanmıyorum. 


Bu şartlar içinde yaşamayı fuzuli görüyorum. 
Ölümden hiçbir zaman korkmadım. şimdi de korkmuyorum, Hayatta şerefimle yaşadım. şerefimle mücedele etim. Hiçbir şeyden yılmadım, Evlâtlarıma bırakacağım en kutsi miras da, eğilmeden, şerefim- den kaybetmeden ölmek olocaktır. Bunun için mohkeme heyetinden hiçbir talepte bulunmıyacağım, Gayet samimi ve açık olarak hisiyatımı bildirdim. Verilecek her türlü ceza beni memnun edecektir. Takdir hakkı sizlere aittir. Hürmetlerimle. 
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KARARLAR AÇIKLANIYOR!... 


1 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi, nihayet 
5 Eylül 1963 Perşembe günü saat 14.00 te yapılan 
son duruşmada, 151 ihtilâlci sanık hakkında verilen cezaları açıkladı. Mahkeme heyetinde, başkan olarak Tuğgeneral Fevzi Basmacı, duruşma hakimi olarak Deniz Hakim Albay Numan Özdalga ve üye olarak da Hava Tuğgeneral Lütfi Ergüven bulunuyorlardı. Sanıkların hepsj salona alınmışlardı. Yalnız akrabalarına dinleyici olarak duruşmada takip izni verilmemişti. 


Sanıklar, genel olarak, açıklanan kararlar soğukkanlılıkla dinlemişlerdi. Sadece, Üsteğmen İlhan Baş idam cezasına mahküm olduğunu duyunca fenalık geçirmiş ve olduğu yere çökmüştü. Baş, daha sonra salondan dışarı çıkarılarak, teskin edildi. (1) 


Sıkı Yönetim Mahkemesi, 151 sanıktan 7 sini idama, 29 unu müebbet hapse, 12 sini 15 yıl, 5 ini 12 yıl, 
2 sini 8 yıl 2 sini 6 yıl, 14 ünü 5 yıl 23 ünü 4 yıl 2 ay 


(1) İhsan Baş, bu konuda şu açıklamayı göndermiştir : 

İdam cezasına mahküm olduğunu duyunca fenalık geçirmiş olduğumu ve olduğum yere çöktüğümü, daha sonra da salondan çıkarılarak teskin edildiğimi yazmışsınız. Gerçek böyle değildir. Kararı dinlerken fenalık geçirip yerime çökmediğim gibi, saloddan çıkar ken de kimsenin yardımiyle çıkmadım ve kimse tarafın dan da teskin edilmedim, Üstelik çıkarken gülerek çıktığımı basına ayrılan yerde bulunan bütün gazeteci ler görmüşlerdir. Orada fenalık geçiren bir başkasıdır. 
Bunun kim olduğunu yazmayı uygun bulmuyorum. 
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4 ünü 1 yıl Z sini 10 ay ve 6 sını da 3 ay hapse mahkûm etmiş, 45 sanık hakkında da beraat kararı vermişti. 

İdama mahkum edilen sanıklar şunlardı: 


Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Erol Dinçer Osman Deniz, Cevat Kırca, Ahmet Gücal ve ilhan Baş. 


Müebbet hapse mahküm edilen sanıklar da şunlardı; ’ 


İzzet Köz, Fevzi Bingöl, Recep Uslü, Muzaffer Güney, Salim Miman, Hakkı Sümer, Remzi Kılıç Tevfik Saltoğlu, Erbil Yücelten, Aycan Ünlü Nihat Çonguroğlu, Önder Aydınlı, Kadir Yıldırım, Rıfkı Erten, Ziya Gökalp Pusat, Hüsamettin Paksoy, Atillâ Altugan, Tuncay Yener, Mustafa Karazeybek, Ferit Kelecek, Savaş Kilimci Feridun Erman, Cemal Özdemir, Yaşar Başaran, Mustafa Ok, Galip Gültekin, Emin Arat, Bahtiyar Yalta, Turgut Alpagup. 


Diğer sanıklardan Mustafa Üstüner, Gazi Alankuş, Mustafa Tekin Pakoba, Tevfik Ünlüer, Zihni. Çetiner, Abdullah Yılmaz, Nihat Sertöz, Yaşar Korkut, Sedat Ünal, Mehmet Gül, Özkat Tansel onbeşer Yıl; Kemal Ülkütanak, Ümmet Sarı, Erol Ege, Nezihi Fırat ve Turgut Saltoğlu onikişer yıl; Feridun Özbay ve Erkan Mersin sekizer yıl; Ayhan Öcal ve İhsan Seçgül altışar yıl; Münip Tepeci, Mehmet Erdoğan, Ramazan Öztürk, Osman Yetkin, Güven Küçükaksu, Erhan Dağıştanlı, Metin Akpınar, Gündoğan Doğancay, Tevfik Sarıkaya, Fahri Ergün, Erol Akkıvılcım, Ömer Tekebaş, Tevkif Ecemiş ve Erol Işıltan beşer yıl; Cahit Aksoy, Selim Türkkan, Orhan Günday, Sabri Sarıyer, Kemal Kâhyaoğlu, Nusret Karakar, Mehmet Erengül, Enver Apaydın, Mehmet Çilingiroğlu, Muhterem Erol Aydın, 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Tezcan Özalgın, Ergin Osmanağaozlu, Ağâh Gürel, Yüksel Eral, Hasan Bilici, Metin Turgan, Coşkun Savaş, Mustafa Şatıroğlu, Güney Tangu, Duran Uzun, Alâeddin Açan, Celâl Oğuz, Necdet Öz dörder yıl ikişer ay; Fethi Işiklitepe, Uysal Altuğ, Rıdvan Metal ve Gökalp Kasaboğlu birer yıl; Halim Menteş ve Şükrü İnanç onar ay; Mustafa Cihangiroğlu, Hadi, Kantarcı, Nihat Şendoğan, Necati Taylan, Sabahattin Altınok ve Behzat Tanır da üçer ay hapse mahküm olmuşlardı. 


Sefa Seven, Turgut Şener, Halit Büyükmenderes, Necmi Çetin, Macit Ötüken, Arif Yurteri, Zeki Altınsoy, Yaşar Sonakın, Cengiz Kınay, Şinasi Çamçeken, Selçuk Atakan, Adnan Çelikoğlu, Şükrü Aral, Tuncer Orhan, Yurdun Tuncel, Sacit Uluç, Turhan Erdemgil, Fahrettin Odabaşı, Mustafa Şakar, Melih Özkul, Mehmet Özmaden, Orhan Şahin, Hüseyin Bildirici, Abdullah Gebeş, Sefer Sayılır, Şeref Uluğ, Orhan Türkkan, Saffer Olgaç, Ekrem İrge, Fazıl Akkoyunlu, Rifat Baykal, Muzaffer Özdağ, Alparslan Türkeş, Kadir Çıtak, Necati Ünsalan, Asım Mutludogan, Dündar Seyhan, Elmas Gençer, Zeki Celep, İzzet Şener, Cemil Dağüstü, Hasan Kıran, Yiğit Erdem, Yüksel Akar ve Şükrü Sönmezsoy haklarında da berat kararı verilmişti. 

Sanıkların çoğu, Sıkı Yönetim Mahkemesinin verdiği kararların Askeri Yargıtay nezdinde itiraz etmişlerdi. Bunların arasında Talât Aydemir ile Fethi Gürcan da bulunuyorlardı. Albay Kemal Gökçe'nin baş- 
'kanlığında toplanan Askeri Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, itirazları incelemiş ve Ekim 1963 günü sonuçları açıklamıştı. Buna göre, Sıkı Yönetim Mahkemesince verilmiş kararlardan ellibiri bozuluyordu. 
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KARARINI VERDİ — Sıkıyönetim Bir Numaralı Askeri Mahkemesi, dört ay kadar devam eden duruşmalar sonunda, 21 Mayıs sanıkları hakkında kararını vermiştl. Resimde, kararı açıklayan duruşma hâkimi Albay Numan Özdalga ile Başkan Tuğgeneral Fevzi Basmacı görülmektedir. 
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Birinci Ceza Dairesi Talât Aydemir, Fethi Gürcan, -Osman Deniz ve Erol Dinçer hakkında verilen idam cezalarını tasdik etmiş, Cevat Kırca, Ahmet Gücal ve İlhan Baş hakkında verilen idam cezalarını ise bozmuştu. 


İtirazları kabul edilerek, haklarındaki ceza kararları bozulan diğer sanıklar ise şunlardı : 

İzzet Köz, Recep Uslu, Hakkı Sümer, Ziya Gökalp Pusat, Hüsamettin Paksoy, Atillâ Altugan, Tuncay Yener, Feridun Erman, Cemal Özdemir, Galip Gületekin, Bahtiyar Yalta, Turgut, Alpagut, Mustafa Ok, Emin Arat, Gazi Alankuş, Kemal Ülkütanak, Ümmet Sarı, Erol Ege, Nezihi Fırat, Özkat Tansel, Turgut Saltoğlu, İhsan Şengül Feridun Özbay, Fahri Ergun, Erol Işıltan Agâh Gürel, Yüksel Eral, Hasan Bilici, Metin Turgan, Coşkun Savaş, Günay Tanju, Selim Türkkan, Orhan Günday, Sabri Sarıyer Kemal Kahyaoğlu, Mustafa Şatıroğlu, Selâhattin Açan, Necdet Öz, Zihni Çetiner, Fethi Işıklıtepe, Rıdvan Metal Uysal Altuğ, Halim Menteş, Gökalp Kasaboğlu ve Şükrü İnanç, 

Sıkıyönetim Mahkemesi, Birinci Ceza Dairesinin bozma kararlarını tekrar gözden geçirdikten sonra vardığı sonucu 5 Aralık 1963 günü açıklamıştı, Mahkeme, 37 sanık hakkında daha evvel verdiği kararda ısrar ediyor, üç sanık hakkındaki beraat karariyle onbir sanık hakkındaki mahkümiyet kararında Ise, Birinci Ceza Dairesinin görüşüne uyuyordu, Sıkıyönetim Mahkemesinin kararı şöyle idi : 

İdama mahküm edilenler : 


Cevat Kırca, Ahmet Gücal, İlhan Baş, 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Müebbet hapse mahküm edilenler : 

Turgut Alpagut, Bahtiyar Yalta, İzzet Köz, Cemal Özdemir, Feridun Erman, Hüsamettin Paksoy, . Ziya Gökalp Pusat, Hakkı Sümer, Recep Uslu, Galip Gülte-Emin Arat. 


15 yıl hapse mahküm edilenler : 
Nihat Sertöz, Özkat Tansal, Gazi Alankuş, 5-12 yıl hapse mahküm edilenler : 


Turgut Saltoğlu (12) Tuncay Yener ve Atillâ Altugan (10), Erkan Mersin (8), İhsan Seçgül (6), Erol Işıltan, Fahri Ergun, Zihni Çetiner, Kemal Ülkütanak ve Fethi Işıklıtepe (5), 


4 yıl 2 aya mahkum edilenler: 

Duran Uzun, Günay Tanju, Coşkun Savaş, Metin Turgan, Hasan Bilici, Yüksel Eral, Agah Gürel, Kemal Kâhyaoğlu, Sabri Sarıyer, Orhan Günday, Mustafa şatıroğu Selim Türkkan, Nezihi Fırat, Erol Ege, Ümmet Sarı, Necdet Öz. 


4 yıl 10 ay arasında hapse mahküm olanlar: 
Feridun Özbay (4): Uysal Altuğ, Rıdvan Metal, Gökalp Kasaboğlu (1) ve Şükrü İnanç (10 ay). 


Berat edenler: 

Mustafa Ok, Halim Menteş ve Alâaddin Açan. 

Bunlardan Mustafa Ok, önce müebbet hapse mah küm edilmişti. 


Haklarında Sıkıyönetim Mahkemesince verilmiş cezalar, Askeri Yargıtay Birinci Ceza Dairesince bozulan, fakat sonradan tekrar Siki Yönetim Mahkeme since çeşitli cezalara çarptırılanlar. bu defa da Askeri Yargıtay Daireler Kurulu nezdinde son itiraz haklarını kulanmışlardı. Hakim Tuğgeneral Esat 'Doğu'- nun 'başkanlığınta toplanan Daireler Kurulu bu itirazları da görüşerek sonuçlandırmış ve vardığı kararı 
25 Ocak 1964 günü açıklamıştı, 


Daireler Kurulunca mahkümiyet kararları tasdik olunanlar şunlardır. 


Müebbet hapis cezası olanlar: 

Turgut Alpagut, Hüsamettin Paksoy Hakkı Sümer, Recep Uslu. 

15 yıl hapis cezası alanlar : 


Nihat Sertöz, Gazi Alankuş, Tuncay Yener. 

10 yıl hapis cezası alan : 

Atillâ Altuğan. 

4 yıl 2 ay ile 8 yıl arasında hapis cezası alanlar : 

Erkan Mersin (8), Zihni Çetiner, Kemal Ülkütanak, Fethi Işıklıtepe (5), Necdet Öz, Kemal Kâhyaoğlu, Sab rl Sarıyer, Orhan Günday, Mustafa Şatıroğlu, Selim Türkkan, Feridun Özbay, Nezihi Fırat, Erol Ege ve Ümmet Sarı (4 yıl 2 ay). 

Bu arada, Rıdvan Metal 1 yıl, Şükrü İnanç da 
10 ay ceza almış oluyorlardı. 

Daireler Kurulunca mahkümiyet cezaları bozulan. 
lar ise şunlardı : 


Ölüm cezası alanlar : 
İlhan Baş, Ahmet Gücal, Cevat Kırca, 


Müebbet hapis cezası alanlar : 


Bahtiyar Yalta, İzzet Köz, Cemal Özdemir, Ferldun Erman, Ziya Gökalp Pusat, Emin Arat, Galip Gültekin. 
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1 ilâ 15 yıl arasında hapis cezası alanlar : 


Özkat Tansal (15), Turgut Saltoğlu (12), Erol Işıltan, Fahri Ergun ve İlhan Seçgül (5), Duran Uzun, Günay Tanju, Coşkun Savaş, Metin Turgan, Hasan Bilici, Yüksel Erol, Agâh Gürel (4 yıl 2 ay), Uysal Altuğ, Gökalp Kasaboğlu (1). 


Haklarında hapis cezası bozulanlardan Fahri Ergun, Duran Uzun, Hasan Bilici, Metin Turgan, Yüksel Erol, Agâh Gürel, Coşkun Savaş, Günay Tanju ve Uysal Altuğ, Daireler Kurulunca re'sen tahliye edilmişlerdi. 


Sıkıyönetim Mı hkemesi, Askeri Yargıtay Kurulunca bozulan kararları da yeniden gözden geçirmiş ve 5 Şubat 1964 günü meseleyi 'kesin karara bağlamıştır. 


Mahkeme; Cevat Kırca, Ahmet Gücal ve İlhan baş'ı müebbet hapse, İzzet Köz'ü 12 yıl 6 ay, Cemal Özdemir'i 10 yıl, Ziya Gökalp Pusat'ı 5 yıl 10 ay, Feridun Erman'ı 12 yıl 6 ay, Bahtiyar Yalta'yı 12 yıl 6 ay, Galip Gültekin'i 4 yıl 2 ay, Özkat Tansal'ı 7 yıl, Turgut Saltoğlu'nu 5 yıl, İhsan Seçgül'ü 5 yıl ağır hapse; Erol Işıltan'ı 3 yıl, Gökalp Kasaboğlu'nu da 1 yıl hapse mah ıkâm ediyordu. 


Böylece, 21 Mayıs 1963 ihtilâli sanıklarından 1 
Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesine sevkedilenlerin durumları kesinleşmiş oluyordu. 


1459 Harb Okulu öğrencisini yargılayan 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi ise 'kararlarını 11 Eylül 
1963 günü açıklamıştı. Mahkeme 166 sanığı hapis 
cezasiyle tevziye etmiş, ikinci sınıf öğrencilerinden de subay olma hakkını kaldırmıştı. 166 öğrenciden 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di” 


SANIKLAR — 21 Mayıs ihtilâlinin sanıkları, Mamak Muharebe Okulu'nun mahkeme salonu haline getirilen sinema salonunda yargılanmışlardı. Resimde, sanıklardan bir kısmı duruşmaları takitederken görülmektedir. 


75 i 4 yıl ile 2 ay arasında, 91 į ise 3 er aya mahküm 
edilmişlerdi. Askeri Yargıtay, vaki itiraz üzerine kararları incelemiş ve hükümlü öğrencilerden 75 'i hakkında verilen kararı tasdik etmiş, diğerlerini de bozmuştu. 


CEZALARIN AFFINA ÇALIŞILIYOR! 


21 Mayıs 1963 ihtilâli sanıklarından Talât Aydemir. Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer hakkındaki idam hükümleri, Askeri Yargıtay tarafından tasdik olunarak kesinleştikten sonra; hükümlülerin affı ve infazların durdurulması için, çeşitli yönlerden kesif faaliyetlere girişilmişti. Bu faaliyetleri bir taraftan Alparslan Türkeş, diğer taraftan da tabii senatör Mucip Ataklı idare ediyorlardı. Oldum olası Talât Aydemir'le iyi münasebet kuramamış olan Mucip Ataklı, idam hükümlerinin infaz edilmemesi için gerçekten çok uğraşmış ve bunun semeresini! görmüştü. Ne de olsa, eski dost düşman olmuyordu.. 


İdam cezasına mahküm olan ihtilâlcilerin avukatları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonuna başvurarak, ölüm cezalarının müebbet hapse çevrilmesi için özel af isteğinde bulunmuşlardı. 1963 yılı Aralık ayının ilk haftasına rastlayan bu müracaattan birkaç gün sonra da, Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan ile İzmir Senatörü Enis Kansu, Meclis Başkanlığına iki ayrı kanun teklifi vermişerdi, Erkovan, dört ihtilâlci hakkındaki idam hükmünün müebbet, Kansu ise 24 yıl hapse çevrilmesini istiyorlardı. Bu kanun teklifleri Türkeş ve Ataklı tarafından yapılan telkinlerle hazırlanmıştı, 


Dilekçe Karma Komisyonu, 19 Aralık 1963 günü yaptığı toplantıda, avukatların isteklerini görüşerek reddetti, Komisyonun 13 üyesinden 6 sı af talebinin reddi, 5 i kabulü lehine oy kullanmışlar, iki üye de çəkimser (kalmışlardı. Fahir Giritlioğlu, Fikret Filiz, Muzaffer Yurdakuler, Sabri Kılıç ve Vasfi Gerger idam hükümlerinin müebbet hapse çevrilmesi; Mehmet İlkuçan, İbrahim Saffer Omay, Hidayet Aydıner, Ahmet Çakmak, Mahmut Deniz ve Reşat Turhan da 'infaz olunması yolunda oy kulanmışlar, Ahmet Fuat ile Reşat Özarda ise çekimser kalmışlardı. 


Bundan yirmi gün sonra toplanan Millet Meclisi Adalet Komisyonu da, Aydemir, Gürcan, Deniz ve Dinçer haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair hükümet tasarısını ele alarak 'kabul etti. Komisyonun onüç üyesi tasarının lehinde, bir üyesi de aleyhinde oy kullanmışlardı. Tezkereyi kabul edenler İsmail Hakkı Tekinel, Mehmet Göker, Halim Aras, Kemal Kaya, Turhan Kut, Burhan Arat, Mustafa Uyar, Talât Oğuz, Abudrrahman Altuğ, Suphi Konak, Naci Giray, Faruk Küreli ve Kadr; Özek'ti. Halil Özmen ise aleyhte oy kullanmıştı. Mazhar Arıkan, Mustafa Kaplan, Celâl Kılıç, Yakup Yakut ve Nihat Diler toplantiya katılmamışlardı. 


Adalet Komisyonunun bu toplantısında Mustafa Kemal Erkovan ile Enis Kansunun kanun teklifleri de görüşülmüş ve çoğunlukla reddedilmişti. Böylece, idam hükümlerinin yerine getirilmemesi için yapılan çalışmalar, ilk günlerde akamete uğramış oluyordu. 
İdam cezalarının yerine getirilmesine dair tasarı da 20 
Ocak 1964 günkü Millet Meclisi gündemine alınmıştı. 

Dilekçe ve Adalet Komisyonlarında hükümlüler lehine karar çıkarıln'ayınca, bu defa, kuliste geniş 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ölçüde bir faaliyete girişildi. Kulis faaliyetini, Mucip Ataklı ve birkaç tabii senatör ile Alparslan Türkeş'in yakın dostu olan milletvekilleri yürütüyorlardı, Talât Aydemir'in samimi bir vatanperver olduğunu, Fethi Gürcan'ın dört çocuğa sahip bulunduğunu, Erol Dinçer'in henüz delikanlılık çağını yaşadığını, Osman Deniz'in ise ihtilâlde ölümü hakettirecek faaliyette bulunmadığını ileri sürerek, idam hükümlerinin yerine getirilmemesi için telkinler yapıyorlardı. Bu arada, slyasi suçlular hakkında idam cezası tatbik olunması- nın da hukuk otoriteleri arasında tartışma konusu olduğunu, hattâ Türkiye'deki siyasi parti liderlerinden hiçbirisinin siyâsi suçluların idamına taraftar bulunmadıklarını belirtiyorlardı, CKMP Milletvekili Seyfi Öztürk de bu telkinlere parelel olarak Meclis Başkanlığına, siyasi suçlular hakkında idam cezası tatbik olunmasını önleyen bir kanun teklifi vermişti. 


Bu kulis faaliyet, bilhassa Adalet Partisi grubunda müsbep karşılanmıyordu, Bu partiye mensup milletvekilleri ve senatörlerden bazıları kendilerine yapılan telkinlere şu cevabı veriyorlardı : 


— Erol Dinçer'i kurtarırız. Fakat diğerleri için yardımda bulunamayız. Zira onlar Yüksek Adalet Divanının verdiği idam hükümlerinin infazı için ellerinden geleni yapmışlar ve üç kişinin ölümüne sebep olmuşlardır. Kendi canlarını vermek suretiyle ödeşeceklerdir. 


Bu cevaplar sıklaşmaya başlayınca, başka bir çareye başvurmak mecburiyeti hasıl olmuş ve Fethi Gürcan'ın eşi Esma Gürcan, Adalet Partisi Genel 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Başkanı Ragıp Gümüşpala'ya gönderilmişti. Esma Gürcan, Gümüşpala'dan yardım istiyordu. Adalet Par tisi Genel Başkanı, yapılan müracaattan duygulanmış ve elinden geldiği ıkadar yardımcı olacağını vaat etmişti. Gerçekten de bu vaadini yerine getirdi ve sırası düştükçe arkadaşlarına idam cezalarının infazı aleyhinde oy kullanmalarını tavsiye etti. Ayrıca, altında Esma Gürcan'ın imzası bulunan bir mektup da teksir edilerek milletvekili ve senatörlere dağıtılmıştı. Bu mektupta, Fethi Gürcan'ın beynelmilel bir binici olduğu, memleketine birçok birincilikler kazandırdığı bildirilmekte, hayatta dört çocuğu bulunduğu kaybedilerek, yardım edilmesi istenmekteydi. 


Millet Meclisi, 28 Ocak 1964 günü yaptığı toplantıtıda, Aydemir, Gürcan ve Deniz hakkında verilen i dam hükümlerini tastik etmiş, Dinçer'in hükmünü ise müebbet hapse çevirmişti. Toplantı oldukça gürültülü geçmişti, Gürültülerin çıkmasına da, ilk konuşmayı yapan AP Konya Milletvekili Sait Sina Yücesoy'un konuşması sebep olmuştu. Zira, Yücesoy şöyle diyordu: 


— Bu mahkümlar muvaffak olsalardı, mllletin seçtiği Meclisin üyelerini türlü şekilde yalan ithamlarla mahküm edecek, yine profesörleri toplayıp ihtilâli meşrü ilân ettireceklerdi, İhtilâlleri yapanlar ne Türk ordusu, ne Şerefli subaylardır, Bunu yapanlar maskelenmiş komünist uşaklarıdır. Subaylarımız politika bilmedikleri için henüz hislerle bu tahriklere âlet olmaktadırlar. 


Yücesoy'dan sonra Mustafa Kemal Erkovan, Osman Bölükbaşı ve Seyfi Öztrük de birer ‘konuşma yaparak, idam hükümlerinin tasdik olunmamasını ve müebbet hapse çevrilmesini istemişlerdi. Bu i8- 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teklere Adalet Komisyonu sözcüsü Mehmet Göker cevap verdi ve hükümlerin hepsini de tasdikinde ısrar ettiklerini bildirdi. 


Daha sonra da dört ihtilâlci hakkındaki idam hükümlerinin tasdikini isteyen hükümet tasarıları ayrı ayrı oylandı. Talât Aydemir hakkındaki idam hükmünün infazına dair tasarının oylamasına 293 kişi iştirak etmiş, bunlardan 220 si tasarının lehinde, 47 si de aleyhinde oy ikullanmışlardı. 23 milletvekili çekimser kalmış, 3 oy da boş çıkmıştır. 


Fethi Gürcan hakkındaki tasarının oylamasına 
294 ikişi katılmıştı. 187 si tasarının lehinde, 67 si aleyhinde oy kullanmış, 31 milletvekili çekimser kalmış, 
9 oy da boş çıkmıştı. 


Osman Deniz hakkındaki tasarının oylamasına da 295 milletvekili katılmıştı. Bunlardan 156 sı tasarının kabulü, 87 si reddi lehinde oy kullanmış, 44 milletvekili çekimser kalmış ve 8 milletvekili de boş oy vermişti. 

Erol Dinçer hakkındaki tasarının oylamasına ise 
291 milletvekili katılmış, bunlardan 113 ü tasarının lehinde, 126 si aleyhinde oy kullanmış, 43 milletvekili çekimser kalmış, 9 milletvekili de boş oy vermişti. 

Böylece, Millet Meclisi tasarıların birinci görüşmesini tamamlayarak Aydemir, Gürcan ve Den'iz hak kındaki idam hükümlerini tasdik etmiş, Dinçer hakkında hükmü ise müebbet hapse çevirmişti. İnönü Ile Ekrem Alican oylamalara katılmamışlardı. 


Tasarıların ikinci görüşmeleri de 4 Şubat 1964 
günü tamamlandı. Meclis iç tüzüğüne göre, Ikinci defa yapılan oylamada da netice değişmedi ve tasarılar, 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Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edildi. O sıralarda Başbakan olan İsmet İnönü, tasarıların ikinci görüşmesi sırasında idam cezalarının yerine getirilmesi lehinde oy kullanmıştı. Osman Bölükbaşı ile Ekrem Alican ise çekimser kalmayı tercih etmişlerdi. Gümüşpala toplantıya 'katılmamıştı. 


Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu, 4 Mart 1964 günü yaptığı toplantıda, Talât Aydemir'lş Fethi Gürcan hakkındaki 'kararları tasdik eti, fakat Osman Deniz hakkındaki kararı da Erol Din çer gitbi müebbet hapse çevirmeğe karar verdi. Komisyon raporu. Senatosunun 11 Mart 1964 günkü bir leşiminde ele alındı ve Aydemir'le Gürcan 'haklarında- iki karar tastik olunduktan sonra Osman Denizle Erol Dinçerin cezalarının müebbet hapse çevrilmesi uygun bulundu. Aydemir'in cezasının infazı için 83, Gürcanın cezasının infazı için de 63 senatör oy kullanmıştı. 26 Senatör Aydemir. 35 senatörde Gürcan lehinde oy vermişlerdi. 


Senato, 17 Mart 1964 günü yaptığı toplantıda meseleyi ikinci defa ele aldı ve 64 oyu ile Fethi Gürcan'ın cezasını da müebbet hapse çevirmesine karar verdi. Bu arada, Talât Aydemir hakkındaki idam cezasının infaziyle Erol Dinçer'in cezasının müebbet hapse çevrilmesi de kesinleşmiş oluyordu. 


Senato, Gürcan ve Deniz hakkındaki Millet Meclisi kararını değiştirdiği için mesele tekrar Meclise 
intikal etti, Millet Meclisi Adalet Komisyonu, 25 
Mart 1964 günkü toplantısında, Osman Deniz hakkında Senatoca alınan 'kararı onaylamış, fakat Fethi Gürcan'ın #damında Israr etmişti. Mesele, kesin karara bağlanmak üzere, Millet Meclisinin 23 Haziran 


527 


1964 günü yaptığı toplantıda son defa olarak ele alındı, Millet Meclisi de Komisyonila aynı görüşte olduğunu belli etti ve Fethi Gürcan'ın idam cezasının tatbiki, Osman Deniz hakkındaki hükmünü ise müebbet hapse çevrilmesi lehinde karara vardı. 


Böylece, Meclis, beş ay kadar devam eden görüş meler sonunda, Askeri Yargıtayca tasdik olunan idam cezalarından Talât Aydemir ve Fethi Gürcan ile ilgili olanları kabul etmiş, Deniz ve Dinçer hakkında kileri de müebbet hapse çevirmişti. 


Bu sırada, Mustafa Kemal Erkovan ve Enis Kansu tarafından ihtilâlciler lehine verilmiş olan 'kanun teklifleri de hem Millet Meclisinde, hem de Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek reddedilmişti. Sadece Seyfi Öztürk'ün, siyasi mahkümlara idam cezası tatbik olunmamasını öngören kanun teklifi ilgili komisyonun gündeminde, görüşme sırasının gelmesini bekliyordu. 


CEZAEVİNDE HAVA DEĞİŞİYOR! 


Bir Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince verilen 
kararlar Askeri Yargıtaya intikal ettikten sonra, 21 
Mayıs İhtilâli sanıklarının bulunduğu cezaevinde hava birdenbire değişmiş, eski serbestlik yerine gittikçe sıkılaşan bir rejime terketmeye başlamıştı. 


Mahkümlar, artık birbirleriyle eskisi gibi rahatça görüşemiyorlar, hücrelerinden ve ikoğuşlarından istedikleri zaman çıkamıyorlar, voleybol maçları tertipleyemiyorlardı. Askeri Yargitay, mahkemece verilen kararlarından bir kısmını tasdik ettikten sonra, 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rejim iyiden iyiye sıkılaşmaya başlamıştı. Zaten, cezaları tasdik olunan mahx«ümlar, gruplar halinde sivil cezaevlerine gönderildikten sonra, cezaevindeki eski gürültülü patırtılı hava kalmamış, yerini sakin ve moncton geçen günler almıştı. Şimdi cezaevinde, haklarında idam cezası verilmiş, olanlarla, cezaları Askeri yargıtayca bozulmuş bulunanlar kalmışlardı, Kürt çülükten sanık olanların da eli 'kulağındaydı, onlar Genelkurmay Mahkemesinden çikacak kararı bekliyorlardı. 

Tasdik olunan idam cezaları Meclise intikal edince, işler iyiden iyiye sıkı tutulmaya başlandı. Artık, cezaevine gazete de sokulmuyordu. Evvelce, hoparlörlerle nakledilen radyo yayınlarına da son verilmişti. 
Mahkümlar, dışarıda olup bitenler hakkında ancak avukatlarından ve kendilerini ziyaret eden yakın akrabalarından bilgi alabiliyorlardı. Ziyaretçiler 'kontrol altında bulundurulduğu için olabildikleri bilgi de son derece sathi oluyordu. Meselâ, haklarında verilen idam cezalarının Meclise intikal edip etmediğini bile öğrenememişlerdi. Zira, cezaevi sorumluları, mahkümları ziyaret edenlere bu konuda açıklama yapma yetkisi vermiyoriardı. Bununla beraber, Fethi Gürcan, açıkgözlülüğü sayesinde birçok şeyden haberdar olmuş ve Talât Aydemir'e bildirmişti. Gürcan, haklarındaki idam hükümlerinin infaz edilmemesi için yapılan kulis faaliyetinin müspet şekilde gelişmediğini öğrenince, ümitsizliğe kapılmış, eski neşesini tamamen kaybetmişti. Artık, eskisi gibi fıkralar anlatmıyor, çay ocağını işleten sahte teğmen'e takılmıyor ve fal baktrmıyordu. Durumun kötü olduğuna dair haberleri, hücresinden dısarı çıkmayan Talât Aydemir'e de intikal etirmişti. Fakat, Aydemir Halk Partisine güveniyor, diger partiler desteklemeseler bile, Halk Partisinin kendilerini kurtarmaya çalışacağını ümit ediyordu. 


Bir sabah, Talât Aydemir'le Fethi Gürcan'ın xapıları kilitlenivermişti. Bu sırada her ikisi de uyuyorlardı, kilit gürültüsü üzerine yataklarından fırladılar ve kapılarının kilitlenmiş olduğunu gördüler. Aydemir tevekkülle razı olmuş, dönüp yatağına uzanmıştı. Fakat, Fethi Gürcan bu harekete son derece sinirlenmişti. 
Bağırıp çağırmaya ve kapıyı tekmelemeye başladı. 
Gürcan'ın bu hareketi üzerine cezaevi idarecileri kendilerini hücreye kilitkmekten vazgeçmişlerdi. 


Mahkümlar bu olaydan şüpheye düşmüşlerdi. 
Acaba haklarındaki idam cezaları tasdik mi olunmuştu? Sayılı günler içinde mi bulunuyorlardı? Aydemir ve Gürcan bu durumu önce kendi aralarında görüştüler, sonra da diğer mahkümların fikirlerine başvurdular. Kimse kesin birşey bilmediği için olay hakkında çeşitli yorumlar yapılıyordu. Nihayet Gürcan meseleyi anlamıştı; İdam cezalarının tasdiki Millet Meclisi gündemine alınmıştı. Cezaevi idarecilerinin son tedbiri bundan ileri geliyordu. 


Fethi Gürcan, durumu öğrendikten sonra, bir defa da “kürtçülükten sanık olanların lideri durumunda bulunan Doğan Ümit'le görüşmeyi ve kendisinden yardım talebinde bulunmayı tasarlamıştı. Zira. Ümit sohbetleri sırasında birçok politikacıyı tanıdığını söylemiş, bunların bir kısmının da akrabası olduğunu bildirmişti. Belki, onun tanıdıkları vasıtasiyle Mectiste birkaç kişi lehlerine çevrilebilirdi. Bu düşüncesini Talât Aydemir'e de açmış ve muvafakatını aimıştı. 
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Doğan Ümit, bir gün hücresinde yatarken içeriye, çay ocağını işleten sahte teğmenin yardımcısı ergeldi ve 'kendisini bir arkadaşının çağırdığını bildirdi. 
Kalktı. çoy ocağının bulunduğu yere gitti. Fethi Gürcan bir sandalyeye oturmuş. kendisini bekliyordu, O gün ziyaret günüydü ve Gürcan hem avukatiyle, hem de ailesi efradiyle görüşmüştü. Herhalde kötü bir haber aldı diye düşünüyordu. 


Gürcan, yanındaki boş sandalyeyi Doğan Ümit'e göstererek oturmasını söyledikten sonra, şöyle dedi: 


— Doğan bey, senden bir ricamız olacak, Tahmi nimize göre senin politik sahada iyi kötü bir muhitin vardır. Meselâ sizin doğu illerine mensup milletvekillerinden nazının geçeceği kimseler bulunabilir. Bana Kasım Gülek beyi tanıdığını da söylemiştin. Bu sıralarda bizim durumumuz en kritik günlerini yaşamaktadır. Hakkımızda verilen kararlar birkaç güne kadar Mecliste konuşulacaktır. Sizin de bugün ziyaretçileriniz gelecek, İmkân dahilinde ise, tanıdığınız milletvekillerine haber gönderin de bizim lehimize oy kullansılar. Meselâ senin Yusuf Azizoğlu ile aran herhatde iyidir. 


Gürcan bunları söylerken son derece heyecanlı idi Eski Güveni kalmamıştı. Bir taraftan konuşurken, bir taraftan da sözlerinin nasıl tesir bıraktığını öğrenmeye çalışır. ürkek bir tavrı vardı. Aralarındaki konuşma şöyle devam etti. 


— Fethi bey, bugün ziyaretçileriniz geldi. Yoksa kötü bir durum mu var? 


— Maalesef, bugün kötü haberler aldık, Adalet Partisine mensup birçok milletvekili «Adnan Menderes ve arkadaşlarını astıranlar, Talât Aydemir ve arkadaşlarıdır.» diyerek aleyhimizde bir hava yaratmaya muvaffak olmuşlar. 


— Belki Halk Partililer size yardım ederler.. 


— Tahmin etmem. Adalet Partililer hiç olmazsa niyetlerini gösterebiliyorlar. Ben hiçbir zaman Halk Partisine güvenmem, Bu konuda Talât bey biraz ümitij görünüyor ama, ben tahmin etmiyorum. Halk Partisi, kendi kontrolünde olmayan | herşeyin düşmanıdır. Sonra biz hareketimizi onlara karşı yapmışız. İnönü, Kendisine karşı yapılmış hangi hareketi affetmiştir? 


— Fethi bey, elimden gelen birşey olsaydı, senin için yapacağımı bilirsin, Bahsettiğin doğu illeri milletvekillerinden beni tanıyanları sen tanımazsın. Şu anda benden onlara bir havadis gitse, ödleri kopar. 
Sen onların kaç 'okkalık adamlar olduklarını bilemezsin, Adamların gölgelerinden ödleri kopuyor. Dünyanın bütün evhamlarının yükünü bizim doğulu milletvekiileri çeker, Onun için bizim yapacağımız bir teşebbüs sizin lehinizde değil. 'aleyhinizde tecelli eder. 
Yusuf Azizoğlu dürüst bir insandır. Fakat, benden önce Talât beyin ona haber gönderme imkânı vardır. 
Zira, Ekrem Alican Aydemir'in akrobasıdır. İkisi de aynı partide olduklarına göre, mesele kolaylaşmaktadır. 

— Aydemir'in Alican'la arası yoktur. Olsa bile’ Alican.ın bizim lehimize yapacağı faliyetin güçlüğünü anlarsın. Zaten ikisine de Çerkez diyorlar, 

Doğan Ümit, bugün ziyaretine gelecek kimselere bu konuda. tavsiyede bulunacağını. fakat tesirli olacağı yolunda bir 'kanaate sahip olmadığını söyledik ten sonra, Gürcan'ın yanından ayrıldı. 
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"Birkaç gün sonra, nasılsa koğuşa giren bir sa bah gazetesinden Millet Meclisinin Talât Aydemir, Fethi Gürcan ve Osman Deniz 'hakındaki idam cezalarını tasdik etiği öğrenilmişti. Habeı, cezaevinde bomba gibi patladı. Mahkümlar, Aydemir, Gürcan ve Deniz'in etrafını sarmış, onlara metanetlerini kay'betmemelerini tavsiye ediyorlardı. Aydemir'in yüzü iyiden iyiye solmuştu. artık zoraki bile gülemiyordu. Osman Deniz hücresinden çıkmıyordu. Fethi Gürcan ise, son de rece sinirliydi ve mütemadiyen 'küfrediyor bağırıp çağı rıyordu . 


Cezaevi idarecileri o gün de üç mahkümu hücrelerine kilitlemeye teşebbüs etmiş, fakat Fethi Gürcan'- ın karşı koyması yüzünden tekrar vazgeçmişti. Gürcan bu defa da cezaevi idarecileri için küfrediyordu. 
Arkadaşlarına bu hareketin, idam cezasının tasdikinden daha çok canını sıktığını söylüyordu. 


Gürcan o günün büyük kısmını assubaylar odasında arkadaşlarına dert yanmakla geçirmişti. Şöyle diyordu: 

— Mecliste tasdike mani olunamadı. Güvendiğimiz kimseler maalesef birşey yapamadılar. Adalet Partililer «Üç bizden gitti, üç de onlardan gidecek.» 
diyorlarmış. Menderes'i biz astırmışız. Ne zannediyorlar kendilerini bunlar? Tabii astıracaktık, 27 Mayısı boşuna mı yaptık? Eğer idamlık bir durum olmasaydı. bu harekete ihtiyaç da olmazdı, Ne yazık ki bizi kötü durumda stkıştırdılar. Üç bizden, üç onlar dan ha! Allah bana bir fırsat daha bahsederse, ben onlara gösteririm. üç bizden üç 'onlardanı! 
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Fethi Gürcan, akşama kadar aynı sözleri tekrarlayıp durmuş. buna rağmen sinirini yenememişti. 

Aradan birkaç bün geçtikten sonra, kendisini ziyaret eden eşinden aldığı haberler onu oldukça ümide düşürmüştü. Eşi, Adalet Partisi Genel Başkanı Rağıp Gümüşpala ile yaptığı görüşmeyi ve aldığı vadi anlatmış. idam hükümleri Senatoya geldiği zaman Adalet Partililerin lehte davranacaklarını söylemişti. Şimdi. ümit Senatoya kalmıştı. 

Fethi Gürcan, bu haberi aldıktan sonra artık, kendisi için telâş etmiyor. Talât Aydemir'i düşünüyordu. Arkadaşlariyle yaptığı konuşmalarda bu hissini açıklıyor, Aydemir'i de kurtarmak için ne gibi tertipler yapmak gerektiği konusunda tartışıyordu. 

Hele Cumhuriyet Senatosu Osman Deniz'le birlikie kendisinin cezasını da müebbet hapse tahvil edince, iyiden iyiye ümitlenmiş ve artık bütün gününü Talât Aydemir'i kurtarma çareleri aramaya hasretmişti. Şöyle diyordu. 


— Talât beyin durumundan korkuyorum, Onu kurtarmak çok zor olacak. Güvendiğimiz bütün dağlara kar yağıyor. Askeri Yargıtay'da da güvendiğimiz bir paşa vardı. fakat tam işe yarayacağı sırada, vefat etti. Boşa koyuyorum dolmuyor. doluya koyuyorum almıyor. Ne yapacağımı ben de şaşırmış vaziyetteyim. 

Fakat, Gürcan'ın ümidi uzun sürmeyecekti. Zira, kısa zaman sonra, Millet Meclisi kararında ısrar ederek Fethi Gürcan'ın idam cezasını da tasdik edecekti. 
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GÜRCAN KAÇMAK İSTİYORDU! 


Srkıyönetim Mahkemesinin verdiği idam cezalarının tasdiki Mecliste uzadıgça, cezaevinde bulunan ihtilâlcilerde de eski Sinirlilik kalmıyor, yerini umursamazlık alıyordu. Artık, mahkümlar gerçekleri kabullenmek mecburiyetinde (kalmışlar, hayatlarının kurtulması için hayal kurmaktan vazgeçmişlerdi. Ne olacaksa, bir an evvle olmasını istiyorlardı. 


Bu sıralarda Ramazan ayı da çatmıştı Başta Aydemir ve Gürcan olmak üzere hemen bütün mahkümlar oruç tutuyorlar ve namaz kılıyorlardı. 
Cezaevinde bir de küçük mescit meydana getirmişlerdi, her gece teravih namazına gidiyorlardı. 


Mahkümlar için oruç tutmak daha elverişli idi. 
Zira, Oruç tutanlar, teravik namazına gitmek ve sahura kalkmak suretiyle vakitlerini daha bir başka geçirmek fırsatı bulabiliyorlardı. Üstelik Ramazanın gel mesiyle Cezaevi idaresi de oldukça serbestlik tanınmış tı. Mahkümlar, umumiyetle teravih namazından sonra bir koğuşta toplanarak sohbet ediyorlar, sabaha kadar konuşuyorlardı. 


Ramazanın ilk yarısı tamamlanmadan önceleriydi. Fethi Gürcan ve arkadaşları teravih namazından çıkmışlar, sohbet yeri haline getirdikleri assubaylar odasında toplanmışlardı. Bir ara Gürcan, yanındaki Doğan Ümit'in kulağına eğildi ve : 


— Doğancığım, sana mühim bir şey söylecektim. 
Tenha bir yer çekilelim. 


Dedi, İkisi de bir köşeye çekildiler. Gürcan, iyi bir arkadaşlık kurduğu Kürtçülük sanıklarının lideri durumunda olan Doğan Ümit'e cezaevinden kaçmak niyetinde olduğunu açıkladı. Bunu Talât Aydemir'den başkasına açmamıştı, Aydemir, önceleri gerçekleşmesini jhtimal vermediği için Gürcan'ın bu tasavvuruna mani olmak istememişti. Aslına bakılırsa, Fethi Gürcan cezaevine girdiği gündenberi kaçmayı düşünüyor, fakat müsait zamanın gelmesini bekliyordu. 
Artık, idam edilmeleri ihtimali yüzde doksan olduğu için, bu düşüncesini gerçekleştirmek zamanının geldiğini anlamıştı. 


Ümit, Gürcan'ın bu açıklaması karşısında hayret etmiş ve sormuştu : 


— İyi ama bu işi nasıl becereceksin, baksana kuş uçurtmuyorlar? 


— Öyle ama, dünyada imkânsız hiçbir şey yoktur. Bak nasıl kaçacağımı sana anlatayım. Bizim koğuşun hava sati için çıktığımız avluya açılan kapısını bilirsin Hücrelerimiz kilitli olmadığına göre, gece çıkar ve avluya çıkan kapıyı açarım. 


— İyi ama, onu kilitliyorlar. 


— Kilitlesinler, ben onu açacak âleti elde ettim. 
Avluya çıktıktan sonra, çatıya tırmanacağım. Duvarlar yüksek olmadığı için bunda güçlük çekeceğimi sanmıyorum. 


— Sen deli misin? Dört tarafımızda nöbetçi kuteleri var. Sonra köpekler ve tel örgüler. Bütün bunfarı nasıl aşacaksın? 


— Olsun, Çatıya çıktıktan sonra, (çarşaflardan istifade ederek ön kapının yanına meceğim. Evvelce kontrol ettim, burası oldukça müsait, Buradan sürünerek tel örgülere kodor gidelirm, Bütün mesele tzileri aşmakta kalıyor, Aşarsam mesle yek, aşamazsam nasıl olsa öleceğiz. 


Fethi Gürcan, sustu, arkadaşının kaçma plânını nası! bulduğunu tetkik ettikten sonra, şöyle devam etti : 

— Tel örgüleri aşarsam, kurtulurum. Zira, ana caddeye yakın bir yerde bir taksi beni bekleyecek, atlayıp gideceğim. Fakat, mühim olan, Ankara'da birkaç gün saklanabileceğim bir yer bulmaktır. Gerçi benim bir sürü tanıdığım var ama, kaçtığım anlaşılacağından ilk defa aranacak yerler onların evleridir. Onun için tanıdıklarıma gitmeyi tehlikeli görüyorum. Senin Ankara'da tanıdığın kimse yok mu? 


— Bir düşüneyim, bir yer var ama, önce kendilerine sormam lâzım. Madem ki seni biir araba bekleyecek, onunla istediğin yere kadar kaçamaz mısın? 


— O tehlikeli olur, senin tanıdığın kimse güvenilir kimse mi? 


— Kabul ederse güvenilir. 


Doğan Ümit, Fethi Gürcan'ın maddi durumunun bozuk olduğunu biliyordu. Zira 22 Şubattan sonra emekliye sevkedilmiş olmasına rağmen, maaş bağlanmamıştı. Ailesinin durumu da iyi değildi. Sadece büyük kızının kazancına bakıyorlardı. Bunları düşünerek Gürcan'a sordu: 


— Fethi bey, farzedelim ki, kaçmaya muvaffak oldun. O takdirde sona para lâzım lolacaktır, Bu işi nasıl halledeceksin? 
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— Sen onu merak etme, iyi kötü halletim sayılir. Dışarıdan 700 lira kadar para denkleştirip getirdiler, Şimdilik bu kadar para yeter. 


— Peki, Ankara'dan sonra nereye gideceksin? 


— İşte seninle konuşmamın asıl sebebi budur. 
Bir süre Ankara'da saklandıktan sonra doğu illerine gitmeyi, oradan da bir Arap memleketine kaçmayı düşünüyorum. Bana doğuda sığınabileceğim bir adres verebilir İmisiniz? Yurt dışında da akrabaların varmış, onlardan da istifade edebilirim. 


— Sana Türkiye'de verebileceğim hiçbir adres yoktur. Ama istersen kendi köyüm olan Mercan Sürbahan'ın adresini vereyim, Bir de Tunceli'nin Harşl kövar. Burası bizim dede yurdumuzdur. Eğer oralara kadar varabilirsen seni Tanrı misafiri ederler. Hem de istediğin kadar. 


— Kayseri mıntıkasından bir adres aldım. 
— Kim? 
— Kayseri'de dağa çıkmış olan Halil Tümükçü 


Doğan Ümit tekrar hayret etmişti, Gürcan bu şahıslâ tanıştığını nereden öğrenebilmişti? Gerçekten Ümit 1961 yılında yine aynı suçtan tevkif edilince Kayseri Merkez Cezaevine getirilmiş, burada da Halil Tümükçü ile ahbap olmuştu. Tümükçü, Kayseri'- nin Sarız ilçesindeki Dirija adlı meşhur bir Kürt aşiretine mansuptu. Bir kız yüzünden dört kişiyi vurmuş, sekiz yıl hapse mahküm olmuştu. Müthiş bir Halk Partili olduğu için, Kayseri Cezaevindeki Yassıada mahkümlariyle geçinemiyor, mütemadiyen tartışıyordu, Bir ara 'kolayını bularak cezaevinden firar etmiş ve doğa çıkmıştı. Niyeti, Suriye'ye kaçmaktı. 
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Doğan Ümit, Halil Tümükçü'nün Gürcan'a yardımcı olamıyacağını bildirdi Gürcan, şöyle devam etti: 


— Öğrendiğime göre, senin Suriye'de yakın bir akraban varmıştı. Oraya kaçarsam band yardımcı olur mu? 


— Evet, Suriye'de amcam var, adı Dr. Mehmet Nuri Dersimi, Halep.te oturur, Onun namına sana birşey söyleyemem, Fakat, ne de olsa sen siyasi bir mülteci olacaksın, Kolaylık görürsün. ` 


Bu konuşmadan sonra Şöyle bir karara varılmış- 


Doğan ümit. önce Ankara'daki dostu ile temas ederek, Gürcan'ı bir ay kadar saklamasını sağlayacak daha sonra Gürcan Ümit'in doğuda adresini verdiği köye gidecek, oradan da bir yolunu bulup Suriye'ye sığınacaktı. 


Fethi Gürcan ve Doğan Ümit bundan sonraki günlerini kaçma plânını gerçekleştirmekle değerlendiriyorlardı. Fakat, Gürcan'ın cezaevinden ‘kaçmak için hazırladığı plânın pek tatbik şansı yoktu Zira, cezaevinin etrafında son derece geniş emniyet tertibatı alınmıştı. İhtimal, olsa olsa yüzde birdi, Gürcan da bunu bildiği için başka çareler arıyor, daha tehlikesiz bir plân düşünüyordu. Nihayet bunu da bulmuştu. Doğan Ümit'e açıkladı. 


Gürcan, Ümit'i yine çay ocağına çağırmıştı, Sahte teğmen'e iki kahve yapmasını söyledi ve kendisiyle şakalaştıktan sonra, arkadaşına heni o plânını şöyle anlattı: 
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— Doğan, kaçmak için yeni bir durum keşfettim. 
Senin dediğin gibi, damın üstünden atlayarak kaçmaç çok zor. hattâ imkânsız. Fakat bu seferki keşfimi beğeneceksin. Oruç tutanların sahur yemekleri nereden geliyor. biliyor musun? Tâ tel örgülerin ötesinden, Bilmem dikkat ettin mi? Sahur yemeklerini getiren askerler uykulu zaviyette oluyorlar ve yemekleri bıraktıktan sonra karavanaları gelişi güzel alıp gidiyorlar. O saatlerde etrafın kontrolü de oldukça zayıf oluyor. Kimse etrafa bakmıyor. İşte bu durumdan istifade etmeyi düşünüyorum. Bir asker elbisesi giyip, onlarla birlikte dışarı fırlayacağım ve “tabii tel örgüleri de kolaylıkla aşacağım. 


— Hakikaten çok güzel bir plân., Ben de dikkat ettim. o saatlerde kim kimdir belli olmuyor. Fakat, yine de çok hesaplı davranman lâzım. Ne zoman kaç mayı düşünüyorsun? 


— Tahminime göre birkaç güne kadar kaçarım. 
Hiç vakit geçirmek istemiyorum, Yalnız kaçmakdan önce cezaevinde bir Mevlit okutmak istiyorum. 


— Mevlit mi? O da nereden çıktı? Yahu burası Cami değil, cezaevi, burada nasıl Mevlit okutursun? 


— 1958 yılında Fatih Camiinde okunan bir Mevlidi baştan sona kadar teybe almıştım. Geçen ziyaret gününde hanıma söyledim. teybı getirecekler. Burada onu dinleriz, Mevlit şekeri de ısmarladım. Ne olur ne olmaz, hayatımızın civcivi; günlerini yaşıyoruz. 
Aksi tecelli ederse, hiç olmazsa dini vecibelerimizi yerine getirmiş olunur. 


Ertesi gün teyp ve Mevlit şekerleri gelmişti. Bütün koğuşlara o gece assubaylar odasında Mevlit oku tulacağı haberi salındı Erzincanlı bir teğmenin Imam 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ğında teravih namazı kılındıktan sonra, assubaylar odasında toplanıldı. Hayli kalabalık olmuştu, Aydemir. Mevlit'e katılmamıştı. İhtilâcilerden Bahtiyar Yalta ile Ahmet Gürcal da gelmişlerdi. Herkes, Mevlidin Fethi Gürcan tarafından okutulduğunu bildiği için manasını da anlıyor ve üzülüyorlardı. Mevlit dinlenme ye başlayınca assubaylar odasını müthiş bir hüzün kaplamıştı, Herkes başını önüne eğmiş, teyp ten gelen sesi dinliyordu . 


Mevlidin okunması tamamlandıktan sonra, kürt çülük sanıklarından Abdülsettar Hamavendi de Kur'- an okumuştu. İçerideki hüzünlü havayı dağıtmak görevj de Fethi Gürcan'a düşmüştü. Elinden geldiği kadar metin görünerek, arkadaşlarına takılmaya ve şa- ka yapmaya başladı. Bu arada, Doğan Ümit'e te teype bir türkü söylemesini istemişti. Zira, Ümit'in doğu türkülerini çok güzel söylediğini Hamavendi'den duymuştu. Ümit : 


— Türkü söyleyim ama tepye ne diye alıyorsun? 
diye sordu. 
Gürcan şu cevabı vermişti : 


— İhtilâlcilerin sesleri birbirlerine gelmelidir. Ne olur, ne olmaz, bakarsın ileride sesini dinlemek fırsatını buluruz. 


Doğan Ümit de doğu ilerinden iki türkü söyledikten sonra, sıra Gürcan'a gelmişti. Onun söylediği türkü de teype alındı ve bu sesler daha sonra Gürcan'ın ailesine hediye edildi. 


..VE HÜKÜMLER İNFAZ OLUNUYOR! 


Askeri Cezaevinde Mevlit de okutulduktan sonra durumdan haberdar olanlar Fethi Gürcan'ın kaçtığına dair haberin patlak vermesini beklemeye koyulmuş lardı. Artık, 27 Mayıs İhtilâlinin iki numaralı adamını, aklına 'koyduğu ve plânladığı firar teşebbüsünden hiç kimse alıkoyamazdı. Onun için, durumu bilen mah- 
'kümlar ve tutuklular her gece tetikte uyuyorlar, en küçük bir gürültüyü Gürcan'ın kaçmasiyle ilgili görüyorlardı. 


Fakat Gürcan, kaçmadan önce bir defa da kürtçülük sanıklarından Abdülsettar Hamavendi ile görüşmek ve yardımını istemek lüzumunu hissetmişti. Zira, Homavendi'nin Suriye'de, Irak'ta ve İran'da birçok tanıdığı olduğunu duymuştu. Gerçi, Doğan Ümit'ten bazı adresler almıştı ama, fazla mal göz çıkarmazdı ya, yanında ne kadar çok adres bulunursa, işleri o kadar kolay olurdu. 


Doğan Ümit, Fethi Gürcan'ın durumdan Hamavendi'ye de bahsetmiş olmasını isabetli bulmamıştı. 
Bunu Gürcan'a söyleyince şu cevabı almıştı 


— Neden isabetli olmasın? Arap memleketlerin- de birçok tanıdıkları var, Meselâ bana Barzani'yi temin etse, fena mı olur? 


— Barzani'y; mi? Nasıl temin edecekmiş? Olur şey mi bu? Sen kendini herhangi bir memlekete atmaya mufaffak olduktan sonra, siyasi mülteci olarak kabul edilmemen imkânsızdır. Sen bunlarla vakit geçireceğine elini çabuk tut, Baksana Ramazan ayı bitmek üzere, sonra yay kalırsın. 


— Doğru söylüyorsun ama, Hamavendi'den lâf çıkmaz. 


— Ben çıkar demedim. Ama ne lüzumu var? Hamavendi'nin sana dokunacak hiç bir faydası yoktur. 
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— Sıkma tatlı canını be! Nereden inceyse oradan kopar. 


Aradan günler geçtiği ve Ramazanın sonuna yaklaşıldığı halde Fethi Gürcan kaçmıyordu. Son günlerde kimseyle de temas ettiği görülmemişti. Düşünceli ve durgun bir hali vardı, âdeta konuşmak istemiyormuş gibi davranıyordu. Kimse Gürcan'ın bu haline bir mana vermemiş, bu kadar hazırlık yaptığı halde neden şimdiye kadar kaçmadığının sırrını çözememişti. 


Nihayet, Ramazan ayının bitmesine bir gün kala, Doğan Ümit Fethi Gürcan'a kaçmamasının sebebini sordu. Gürcan, assubaylar odasındaki ranzalardan biri sinin üst katına çıkmış, düşünceli düşünceli kahve içiyordu. Ümit yanına yaklaştı ve alçak sesle sordu: 


— Hayrola Fethi bey, sen ne arıyorsun hâlâ buralarda? Ramazanın bitmesine bir gün kaldı... 


— Vallahi, kaçmaktan vazgeçtim! 
— Neden? Bu ani değişikliğin sebebi ne? 


— Ben değişmedim, arkadaşlar mani oldular. Talât bey ve diğerleri kararımdan vazgeçmem için beni çok tazyik etiler. Kendi hayatım üzerinde kumar oynayabilirim ama, başkasının hayatı üzerine asla! Bilhassa Talât bey kaçmama son derece muhalif İdam kararlarının infaz olunmayacağını ümit ediyor. Hâlâ «bizi asamazlar!» diyor. Milli Birlikçilerle, İsmet Paşa'ya ve Cemal Gürsel'e güveniyor. Onlardan ne ümit ediyor, anlamıyorum, Üstelik bizim için artık hiçbir ümit ışığı kalmadığını söyleyemiyorum. Söyleyemiyoyum çünkü, onu ümitsizlik içinde ölümü beklemeye 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terkedemiyorum, Ne yapalım, akacak kan damarda durmaz derler. Elimiz kolumuz bağlı, bizi sehpaya götürmelerini bekleyeceğiz. 


Gerçekten Fethi Gürcan, firar plânını hazırladıktan sonra durumu Talât Aydemir'le diğer bazı arkadaşlarına anlatmış, muvafakatlerini almak istemişti. 
Fakat hiçbirisi Gürcan'ın böyle bir harekete tevessül etmesini istemiyorlardı. Kendisi kaçıp kurtulsa bile, zararının geride kalacaklara dokunacağını söylüyortardı. Hattâ Aydemir şöyle demişti : 


— Fethi sen ne yapıyorsun, bizi zorla astırmak mı istiyorsun? 


Gürcan, Aydemir'in mutlak tesiri altındaydı. Gerçi, idamların infazı konusunda onun kadar ümitli değildi ama, madem ki kaçmasını istemiyordu, o halde kaçmıyacaktı. Kararını vermişti artık, 


Fethi Gürcan'ın, Aydemir ve Diğer arkadaşlarının mani olmaları üzerine cezaevinden kaçmaktan vazgeçmesi, bilhassa kürtçülükten sanık arkadaşlarını oldukça sarsmış ve üzmüştü. Onlar, Gürcan kaçarsa muvaffak olacağını ve hayatını kurtaracağını sanıyorlardı. Şimdi. artık ölümü beklemesinden başka yapacak hiçbir şeyi kalmamıştı. 

Abdülsettar Hamavendi, firar işinin suya düşmesinden sonraki günlerden birinde Fethi Gürcan'ın yanına yaklaştı ve ona şunları söyledi. 


— Fethi bey, sizin durumunuza çok üzülüyorum. 
Elimizden birşey gelmemesi de bu üzüntümüzü artırıyor. Allah gecinden versin, ölüm herkes için mukadderdir. Şayet hakkınızdaki ceza tasdik edilirse, idam edileceksiniz, isterseniz size arsenik vereyim, hiç değilse darağacında ölmekten kurtulursunuz. 


Fethi Gürcan, Hamavendi'nin avucunda gizlediği arseniği almış ve elbisenin bir yerine saklamıştı. 
Bunun bir kısmını da daha sonraları Talât Aydemir'e verdi. 


Hamavendi. 140 - 150 kilo ağırlığında bir insandı. 
Ayakları bu ağırlığı çekemediğinden tabanları ve topukları patlıyordu. Kürt devleti kurmak için teşebbüslerde bulundukları idiasiyle yakalanarak Balmumcu'da hapsedildikleri zaman, doktorlar ayaklarının tedavisi için ona arsenik vermişlerdi. Zu zehiri, ilâç lanmış bir suyun içine döküp ayaklarını sokacak, böylece tedavi edeckti. Fakat Hamavendi bu zehirle den bir kısmını kullanmamış ve pantolonunun kayış yerine saklamıştı. Gürcan'a verdiği arsenikler bunlardı. 


Ni Hamavendi durumu bir punduna getirip Doğan Ümit'e de inkital etirmişti. Ümit, bu işi neden yaptığını sorunca da şöyle cevau vermişti: 


— Fethi Gürcan'ın ip altında can vermesini istemiyorum, Çok mert ve sevimli bir adam.. Akılları varsa o zehirle intihar edip kurtulurlar, 


Doğan Ümit, O günlerde Fethi Gürcan'a bu zehirleri kullanıp 'kullanmayacaklarını sormuş ve şu cevabı almıvtı: 


— Hiç belli olmaz, kaderde ne varsa o olur. 


Arsenikleri ne Aydemir, ne de Gürcan kullanabilmişlerdi. Zira kurtulma ümidi onların yakasını darağacına çıkıncaya kadar bırakmamıştı. 


Nihayet, bütün ümitler 27 Haziran 1964 günü sabaha karşı, bir sabun köpüğü gibi sönüvermişti. 
O gün sabaha karşı saat 02.30 da Aydemir ve Gürcan'ın hücrelerine giren askeri gardiyanlar «Sizi başka yere götürmek için emir aldık!» diyerek ikisini de dışarı çıkarmışlar ve ayrı ayrı arabalara bindirerek, Ankara Merkez Cezaevine getirmişlerdi. Önce Aydemir, daha sonra da Gürcan hakındaki idam hükümleri nifaz olunacaktı. Fakat Aydemir'in avukatının, Seyfi Öztürk tarafından Meclise verilmiş olan siyasi suçluların idam edilmelerine dair kanun teklifi sonuçlanıncaya kadar infazın durdurulması yolunda verdiği dilekçe, incelenmek üzere Sıkıyönetim Mahkemesince kabul edildiğinden, ihtilâl liderinin infazı durdurulmuş. onun yerine Fethi Gürcan idam edilmişti. 

Gürcan. Merkez Cezaevinin giriş kapısından içeri alınmış, iç kısmındaki ufak meydanda kurulmuş darağacını görünce, artık herşeyin bittiğini ve ölüm vaktinin geldiğini anlamıştı. Soğukkanlılığını muhafaza etmeye çalışıyor. hiç konuşmuyordu. Cezaevi Müdürünün odasına alındı, Müdürden kâğıt ve kalem istemişti. Eşine uzun bir mektup yazıp bıraktı. Üzerine beyaz gömlek giydirildikten ve dini telkinde bulunduğu yere götürüldü. Gürcan, darağacına çıkma dan önce şöyle diyordu: 


— Bu ceza bana haksız infaz ediliyor. İdamıma karar verildi, ben; asacaksınız, fakat şunu bilin ki, ben aralarına en şon girenlerden biriyim, Bazıları çok az cezalarla kurtuldular, dörder sene hapis verildi. Bazıları ve bu işin en çok sorumluları ise, halen büyük mevkiler işgal ediyorlar. İdam edilmekten korkmuyorum. metinim.» 


Gürcan. bunları söyledikten sonra. âdeta koşarak darağacına kıçmış ve kıptiye fırsat vermeden sehpaya bir tekme vurarak devirmişti. İlmek boynuna iyice yerleşmediği için uzun süre can çekişmek zorun da kaldı. Gürcan asıldığı zaman saat 03.20 idi. 


Aydemir, Gürcan'dan tam bir hafta sonra, 5 
Temmuz 1964 günü sabaha karşı idam edilmişti. Avukatının yaptığı müracaat Sikiıyönetim Mahkemesinde reddedildi. fakat bu defa aynı müracaat Askeri Yargıtaya 'yapıldı, Askeri Yargıtay da birkaç saat içinde müracaatı görüvmüş ve reddine karar vermişti. 


Bu muameleler devam ederken, Talât Aydemir, Merkez Cezaevindeki bir numaralı hücreye kapatılmış bulunuyordu. Hücre, diğer mahkümların hava satine çıktığı dar ve uzun bir koridora açılıyordu. Kapısında bir gardiyan nöbet bekliyor ve gerektiği zamanlar ka pının üstündeki küçük pencereden Aydemir'in sorun larına cevau veriyordu. Aydemir, Gürcan'ın idam edildi ğini bilmiyordu. onun için gardiyana sık sık «Fethi nasıldır» diye soruyor, «İyidir!» cevabını alınca, «Ona benden bir çay ve selâmımı götürün!» diyordu. 


Aydemir, o sıralarda İsmet Paşanın da Amerika'da bulunduğu sanıyordu. Gerçi, İnönü Jhonson'un daveti üzerine o tarihlerde Amerika'ya gitmişti ama, döneli de hayli olmuştu. Aydemir.e gazete verilmediği ve rad yo dinletilmedigi için o hâlâ İnönü'yü Amerika'da sa nıyor ve Sık sık gardiyana, İnönü'nün dönüp dönmedi ğini soruyordu. Dönmediği cevabını alınca şöyle diyordu. 


— Ah, bir dönse, beni kolay kolay asamazlar! 


Aydemir, hücrede kaldığı müddetçe geceleri sabaha kadar uyumuyor ve dolaşıyordu. Gün ağarmaya 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başlayınca, artık asma zamanı geçtiğini düşünerek akşama kadar deliksiz bir uygu geçiriyordu. 


Nihayet, 5 Temmuz 1964 günü sabaha karşı gardiyanlar onu da odasından çıkarıp cezaevi müdürünün yanına götürmüşlerdi. Aydemir, soğukkanlılığını muhafaza ediyordu, fakat yüzü bembeyaz olmuştu. 
Adli tabip muayene ettikten sonra, bir imam da dini telkinde bulunmuştu, Elleri arkadan kelepçelendi ve beyaz gömlek giydirildi. Aydemir artık son dakikalarını yaşıyordu. Darağacına yaklaştığı zaman savcıya: 

— Ellerimi çözün, yardım istemiyorum, kendi işimi kendim görürüm! 

Demişti, savcı, buna imkân olmadığını bildirdi. 
Aydemir darağacına çıktı, ilmek boyuna geçirildikten sonra «Memleket için hayırlı olsun!» diyerek, sehba- 


yı tekmeleyip devirdn. Bu anda saatler 02.46 yı gösteriyordu . 


Fakat, 5 Temmuz 1964 sabahı doğan güneşin altında, eksilen ve kaybodan hiçbir şey yoktu! 


—SON— 
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